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Wij zoeken een 
Vrijwilliger

Vrijwilliger

       Gezocht

die het leuk vindt kofie en thee te schenken tijdens 
het bridgen op de donderdagmiddag.

U kunt zich aanmelden bij Dik Zweers, tel: 06 196 95 810 (ná 8 sept.)
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NICO FENNES
Eindredacteur

Van de Redactie

COVERFOTO JULI/AUGUSTUS
Al vaker hadden we een foto van het 
Burg. Berkhoutpark maar deze vonden 
we zo mooi dat we hem graag met u 
wilde delen.

Dankjewel Gerdien Zwaan, voor het 
insturen van jouw prachtige foto.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende Nieuwsbrief is de brief 
voor oktober. Inzendingen die ons 
uiterlijk 10 september bereiken zullen 
we graag opnemen.

Veel leesplezier!

Solidariteit
De zomer trekt voorbij. U hebt twee maanden op de Nieuwsbrief moeten wachten. Hier is hij weer. En zoals altijd vol in-
teressante verhalen van onze leden en berichten vanuit de VOV. Op een paar mooie weken na is het deze zomer vooral 
een natte toestand. De Limburgers schrokken zich rot van al dat water. Over de grens vielen zelfs slachtoffers. Het is de 
klimaatverandering, wordt in het algemeen aangenomen. ’De zondvloed’, werd gezegd. Naar later bleek werd die muur 
van water niet alleen veroorzaakt door zware regenval. In Wallonië besloten ze in de rampnacht de stuw bij Eupen open 
te zetten waardoor er 150 kuub water per seconde de rivier in stroomde. U herinnert zich de indrukwekkende beelden nog 
wel van de verwoestende tsunami in de Belgische dorpen Pepinster en Verviers. Mensen van heinde en verre hielpen de 
schade te herstellen. Wat een veerkracht en solidariteit.

De spelen van Tokyo 2020 liggen achter ons. Het Olympische 
vuur is gedoofd. Het olympisch credo is: sneller, hoger, sterker. 
Volgens de voorzitter van het IOC hoort daar ‘solidariteit’ als 
vierde motto achter. Daar ben ik het volledig mee eens. Wat mij 
zo in de spelen aantrekt is dat sporters tot het alleruiterste gaan 
en elkaar daarin omarmen. Deelnemen is daarbij belangrijker 
dan winnen. Winst en verlies liggen dan ook dicht bij elkaar. 
Dromen van gedoodverfde Nederlandse winnaars vielen en-
kele keren in duigen. We hebben heel wat tranen zien vloeien. 
Het goud gemist door een mislukte laatste roeislag, een val, of 
door die boven zichzelf uitstijgende Oostenrijkse amateurwiel-
renster, die zo ver vooruit was gereden dat de Nederlandse 
equipe helemaal vergat dat zij eerste lag. Daarentegen was er 
euforie bij winnende underdogs, zoals bij de estafettemannen 
op de 4x400 meter. De van Ethiopië afkomstige Sifan Hassan 
werd in 2008 als jong meisje door haar moeder naar Nederland 
gestuurd. Hier ontwikkelde Sifan zich tot de keizerin van het 
hardlopen, de sport waar ik zelf het meest van houd. Prachtig 
was het om te zien hoe zij alles gaf voor twee keer goud en één 
keer brons. En dan wielrenster Annemiek van Vleuten. Op de spelen van 2016 koerste ze al op het goud af, maar vloog 
toen uit de bocht en bleef voor dood liggen. In Tokyo behaalde ze haar revanche. Iedereen gunde het juist haar. Uit soli-
dariteit. Na een beet in de gouden plak wees Annemiek naar de oorbellen die ze ooit van haar inmiddels overleden vader 
kreeg. Kippenvel!

Wat heb je als VOV aan zo’n verhaal? Laat je inspireren! Zorg sowieso voor voldoende beweging, zeker op onze leeftijd. 
Onderneem iets. Het maakt niet zozeer uit wat. Voer samen activiteiten uit en wees solidair aan elkaar. Dat breng ons bij 
de VOV. Samen ontspannen, samen ouder worden en samen solidair zijn. Iedereen boven de 55 mag meedoen. Dat doet 
mij denken aan de leefregels in het verhaal van Dico: !Leef!. Zo is dat. Leef en geniet van elke dag. Ik trek mijn hardloop-
schoenen aan en ga een rondje rennen. Veel leesplezier. Tot de volgende nieuwsbrief.

Annemiek van Vleuten



VerhuisService
Voorschoten BV

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan 
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken 
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting, 
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen 
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Neem tijdig de regie 
in eigen hand en 
leg uw wensen vast 
in een levenstestament”

Neem tijdig de regie Neem tijdig de regie “

071 561 40 40

Bel voor meer informatie naar 

www.webenwijs.nl 071-572 52 50 06-143 606 64

Web & Wijs komt bij u langs!

Web & Wijs 

Web & Wijs geeft al 5 jaar iPad-les aan huis! 

De iPad of tablet beter leren bedienen 
en uitgebreid vragen kunnen stellen in 

uw eigen tempo.

Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?

Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW

Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren, 
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstands-
bedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw 
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten 
en omgeving biedt u het onderstaande aan:

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE
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Pastageneratie
Tussen al het heftige nieuws over hittegolven, overstromingen en bosbranden stond ook een heel ander bericht: De 
markten gaan verdwijnen. Reden: de huidige ‘Pastageneratie’ heeft niets meer te zoeken op de markt. Generaties 
kregen inderdaad altijd een bijnaam, maar deze was nog nieuw voor ons! Het bestuur, en ook de meeste VOV leden, 
zijn van de generatie ‘Babyboomers’. Dat woord heeft u vast wel eens eerder gehoord. Onze kinderen (geboren in 
de periode 1956-1970) zijn de generatie NIX – of kortweg generatie X. Hún kinderen behoren dan weer bij de ‘Patat-
generatie’…. 

Wat heeft dat te maken met de markten? Wel, waar wijzelf, net als onze moeders, voor de doordeweekse boodschap-
pen gewoon naar de markt gingen, koopt de Pastageneratie hoofdzakelijk online of in grote supermarkten. 
Markten mogen toch niet verdwijnen! Veel huidige zaterdagmarkten doen inmiddels hun uiterste best om deze groep 
toch weer als klant binnen te halen. Dat doen ze vooral door een ander aanbod met meer exclusieve, lokale en biolo-
gische producten; zaken die niet in de supermarkten te koop zijn en de jonge generatie aanspreken.

En wat heeft dat te maken met de VOV, zult u nu denken. Wel, wij realiseren ons dat wij ons ook moeten gaan inspan-
nen om de nieuwe generatie aan te trekken. En dan hebben we het nog lang niet over de Pastageneratie; die is nog 
jong en vermaakt zich uitstekend. Maar Generatie X gaat de komende jaren met pensioen en we merken nu al dat 
die leeftijdsgroep niet zomaar lid wordt van een ‘ouderenvereniging’. Ze zoeken hun ontspanning nog zelf, al gaan 
ze van lieverlee merken dat ze zich toch niet meer zo op hun gemak voelen in bijvoorbeeld een doorsnee café met 
luidruchtige jongeren. Het is immers leuker om met leeftijdgenoten bij elkaar te zijn. 

Al zijn veel Babyboomers bij de VOV nog volkomen tevreden met bijvoorbeeld hun keramiek- of quiltclubje, we 
moeten daarnaast toch ook iets anders aan gaan bieden, al helemaal als we straks ook nog de Patatgeneratie als 
lid willen! Wellicht is ons nieuwe VOV Danscafé - vooralsnog 1x per maand op de zondagmiddag - een stap in de 
goede richting! Wie niet wil dansen is daar evengoed welkom en kan gezellig iets drinken en een praatje maken met 
leeftijdgenoten. 

Eerst maar eens voor de Babyboomers, en hopelijk sluit Generatie X snel aan. We rekenen op uw enthousiasme om 
dit tot een succes te maken. Loop tenminste eens een keer binnen om de sfeer te proeven. 
Al uw andere wensen of ideeën zijn welkom bij de secretaris en het bespreken waard!
Net als de markten moeten ook verenigingen als de VOV blijven bestaan, en hopelijk zijn we er nog steeds als de 
Pastageneratie met pensioen gaat!
 

Het Bestuur
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Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd 
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een 
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we 
samen uw wensen bespreken. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Van der Luit
T  071 - 573 08 30
E leiden@monuta.nl
I www.monuta.nl/leiden

Afscheid 
nemen doen
we samen.

Uitvaartverzorger Rob van der Kraan

Van der Luit

96 5 x 139 Adv Monuta Van der Luit - Rob vd Kraan.indd   1 10-10-18   09:40

G. Besuyen
Rijwielspecialist

Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl

 

Primera
Voorschoten

Schoolstraat 158a
2251 BK 

071-7820500

 
Tijdschriften

Boeken
Cadeaubonnen

Kantoorartikelen
Staatsloten

Pasfoto's

Interieurbouw op maat
Kasten

TV-meubels 

Wandmeubels 

Radiatorombouw 

Erkerbanken 

Maatwerk
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96  houtbewerkingrido.nl

SHOWROOM (open op afspraak)



74

vrijdag 
15 oktober 2020 

aanvang: 
14.00 uur

VOV Seniorencentrum, 
Prof. Einsteinlaan 3

 Voorschoten

1. Opening om 14.00 uur

2. Vaststellen agenda.

3. Goedkeuring notulen AVL 2020.

4. Mededelingen en ingekomen stukken.

5. Jaarverslag 2020.

6. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021. 

 Goedkeuring te reserveren gelden.

7. Goedkeuring financieel beleid 2020 en decharge van het bestuur.

8. Benoeming kascommissie 2021.

9. Samenstelling van het bestuur: 
 Volgens rooster aftredend: penningmeester Peter de Boer; hij stelt zich
 beschikbaar voor herbenoeming. Kandidaten voor een bestuursfunctie  
 kunnen zich tot uiterlijk 2 weken voor de jaarvergadering melden bij 
 het bestuur.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

NA AFLOOP VAN DE VERGADERING IS ER 
GELEGENHEID TOT NAPRATEN ONDER HET 
GENOT VAN EEN DRANKJE.

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenVAN HET BESTUUR

De jaarstukken zullen vanaf 2 weken voor de vergadering op 
dinsdag- en vrijdagmiddag ter inzage liggen in ons verenigings-
gebouw aan de Einsteinlaan.



www.beijevastgoed.nl

Wij halen het meeste uit uw woning!

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:

071 - 562 02 22

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet Noordhof-
land. Het is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot assortiment en 
aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar te winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de directie van deze Jumbo-vestiging de VOV 
sponsort in de vorm van koffie en koekjes die wij voor onze diverse activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!



Lief en Leed
Voor het opgeven van feestelijkheden of 
voor verdrietige zaken kunt u contact op-
nemen met Els van Brink,  06 306 174 02
De leden die een bezoekje krijgen beslissen 
altijd zelf of ze genoemd willen worden in 
onze Nieuwsbrief.

Kent u iemand die wel een bezoekje kan ge-
bruiken? Meld het de Lief en Leed-commissie. 
Wij stellen dat zeer op prijs!

Voor de mensen die er geen bezwaar tegen hebben en 
het leuk vinden als we langskomen zijn de bezoekjes 
aan huis weer gestart.

Doordat ze elkaars gezinnen al heel lang kennen en bij elkaar in de 
buurt wonen heeft Piet bij uitzondering de 93-jarige Mevrouw H.J. ten 
Hove de keuze gelaten: kom ik bij u op bezoek of komt u bij ons. Me-
vrouw koos voor het laatste en het werd een gezellige middag bij Piet 
en Ineke. Zo’n bezoek smaakt naar meer, aldus mevrouw ten Hove 
en dat spraken zij af. De gezondheid van mevrouw is gelukkig nog 
uitstekend.

Piet belde de 91-jarige meneer W.H. Nieuwenhuijs voor zijn 91ste 
verjaardag. Meneer was juist bezig met een foto-collage van zijn ver-
jaardagsfeest, die hij met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heeft 
gevierd. Meneer vertelde dat zijn vrouw en hij zijn dochter als mantel-
zorg erg dankbaar mogen zijn. Sinds meneer niet meer mag autorijden 
gaat hij nog wel op een driewieler naar Den Haag. Overigens maken zij 
beiden, zijn vrouw en hij, het goed. “Heel plezierig dat u belde hetgeen 
door ons erg is gewaardeerd”.

De heer Q.J.A. Meester werd 90 jaar. Hij is de oude kruidenier van 
Piet, die iedere week het boodschappenlijstje kwam halen en de bood-
schappen kwam bezorgen. Dat waren nog eens tijden! Natuurlijk ken-
de meneer Meester Piet wel; zijn eerste klant in de nieuwe wijk ‘Plan ’t 
Kan’. Altijd netjes op tijd betaald, zonder mankeren. Meneer Meester 
en zijn vrouw maken het goed. De verjaardag hebben ze met prachtig 
weer in het bijzijn van kinderen en kleinkinderen in de tuin gevierd. Een 
bijzonder telefoongesprek na zo veel jaren, waarvoor dank.

Mevrouw T.M. Post-Hoekstra werd 91 jaar en vond het leuk als Thea 
op haar verjaardag kwam. Toen zij daar aankwam zat de kamer vol 
bezoek en kreeg een kopje koffie met gebak. Mevrouw was blij dat de 
soos weer open is en komt daar graag.

Het echtpaar Dijkers-Pex vierde hun 60-jarig huwelijk. Thea ging met 
een grote doos chocola op bezoek. Het echtpaar vertelde het feest met 
de kinderen en kleinkinderen in de Beekse Bergen te hebben gevierd. 
Dat was een groot succes; vanuit de slaapkamer zagen zij de leeuwen 
lopen. Iedereen heeft volop genoten. Helaas kon de burgemeester 
niet op bezoek komen, want zij was nog niet voldoende gevaccineerd. 
Thea werd met koffie en gebak verwend en men raakte niet uitgepraat. 
Het was een zeer gezellig bezoekje.

Emmy heeft heerlijk koffie gedronken bij mevrouw A. Beets wegens 
haar 91ste verjaardag. Ze hebben gezellig gepraat over van alles en 
nog wat. Het werd een lang bezoek, zo gezellig was het. Mevrouw be-
dankte hartelijk voor het bezoek en vindt het erg leuk dat wij dit doen.

Mevrouw G. Biemond-Plomp vond het erg leuk dat er iemand van 
de VOV langs kwam voor haar 95ste verjaardag. Zij bedankte Emmy 
hartelijk voor de attentie.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Emmy belde de heer J. Zandstra en mevrouw 
J.W. den Hollander-Huisen.

Tineke bezocht mevrouw P. Hooijmans-Berk-
huizen. Zij werd 93 jaar. Ze hebben over van al-
les gesproken, de middag was dan ook zo voorbij 
en graag tot de volgende keer. Nogmaals bedankt 
voor de bloemen van de VOV.

Tineke was bij mevrouw H. v.d. Woude-Boek-
hout op bezoek, evenals ook bij het echtpaar Van 
Leeuwen-Vosmeer.

Mevrouw M. Sanders-Troost stelde de aandacht 
zeer op prijs. 
Ook het echtpaar Nieuwenhuijs-Paulen stelde 
het op prijs dat de VOV aandacht aan hen besteed-
de.

Joke had een gesprek met mevrouw M. Makkin-
ga-van Rijswijk. Zij werd 90 jaar. Helaas ziet me-
vrouw slecht en daardoor kan ze niet veel meer. 
Een neef komt regelmatig langs en helpt haar met 
veel dingen. Mevrouw blijft vrolijk, want zoals ze 
zegt: “klagen helpt niet”.

Joke bezocht het echtpaar Moleveld-van Door-
nen. Ze dronken koffie met wat lekkers in de tuin. 
Het was heel gezellig en hebben geen stil moment 
gehad. Verhalen hoe het vroeger ging, een heel 
andere tijd. In deze (corona)tijd is alles anders. Het 
echtpaar staat vol in het leven en genieten volop. 
Dat ze er samen van kunnen genieten, daar zijn 
ze dankbaar voor. Ze hebben veel interesse in de 
kleinkinderen die zo te horen graag langs komen. 
Joke wenst hen nog veel gezondheid.

Meneer D. van Beelen heeft zijn 91ste verjaardag 
klein gevierd. Meneer is tuinder geweest en tuiniert 
nog steeds maar nu in het klein; naast zijn woning 
heeft hij een stukje grond en verbouwt zijn eigen 
groenten. Zijn zoon en kleinzoon helpen hem daar- 
bij. Meneer heeft er nog veel plezier in.

91



Dipas druk&print
Industrieweg 76

2712 LC Zoetermeer

Tel.: 079 - 341 86 06
www.dipas.nl
info@dipas.nl

Drukkers 
met commitment

Al 60 jaar een begrip in Voorschoten!
Voor een eerlijk en onafhankelijk advies.

www.hameetman.nl
info@hameetman.nl
0623 69 0623 (Alléén WhatsApp)
071 561 49 33

ameetman
verzekeringen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Mail dan naar: 
advertenties@vovvoorschoten.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WILT U ADVERTEREN IN DE 
VOV NIEUWSBRIEF?



11

Lief en Leed
Lien bezocht de 93-jarige mevrouw M. v.d. Geest-Vosse die 
na een val gelukkig weer wat aan het herstellen is. Zij komt de 
dag goed door met kaarten maken, lezen en tv-kijken en komt 
ook weer voor een wandelingetje naar buiten.

Mevrouw M. Pieters-Roon werd 92 jaar. Zij vindt het gewel-
dig wat de VOV allemaal doet. Mevrouw maakt gebruik van 
de bridge-middag en vermaakt zich thuis prima in haar mooie 
appartement waar zij naar volle tevredenheid woont. Ze be-
dankte Lien voor de lekkere chocolaatjes.

Lien bezocht de heer P.J. Koster voor zijn 91ste verjaardag. 
Het wordt er allemaal niet gemakkelijker op, maar met behulp 
van zijn vrouw en Buurtzorg redden zij het wel.

Mevrouw M. van Wissen-Klaver heeft een leuke 97ste ver-
jaardag gehad. Zij vertelde Lien dat ze het bij een dochter ge-
vierd hebben, tezamen met kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren. Mevrouw woont fijn nog zelfstandig en vermaakt zich 
wel. Bedankt voor de chocolade.

Theo Bakker verblijft in Prinsenhof en kreeg tot zijn grote 
verrassing Els op bezoek. Theo heeft er jarenlang voor ge-
zorgd dat de Nieuwsbrieven bij de juiste bezorgers kwamen. 
We spraken over de gezondheid van hemzelf en zijn vrouw en 
hoe wij vroeger woonden, bij elkaar in de buurt. Theo was erg 

dankbaar dat Els hem opzocht.

Mevrouw J.A.C.M. den Hollander-Holsteijn. Deze mevrouw 
heeft veel steun aan een buurvrouw, ook tijdens de ziekte van 
haar man, die helaas uiteindelijk aan corona overleden is. Het 
was een hecht echtpaar, waardoor mevrouw veel over haar 
man sprak en zij vond bij Els een luisterend oor. Dit is waar-
door dit werk zo waardevol is.

Mevrouw A.A.M. Viergever-Lindeman kreeg Els nog voor 
haar 90ste verjaardag op bezoek. Mevrouw vertelde dat zij 
twintig jaar in Australië heeft gewoond en daardoor op latere 
leeftijd getrouwd is, hetgeen - zo voelde Els dat - een heel fijn 
huwelijk is geweest. Het was een hele fijne middag daar in 
Leidschendam.
De heer P. van de Berg werd 91 jaar. Els bezocht het echtpaar 
dat ontzettend goed verzorgd wordt door kinderen en kleinkin-
deren. De kleinkinderen komen bij opa en oma voetbal kijken 
en laten zich in ieder geval wekelijks zien. Geen wonder dat 
het zo’n opgewekt stel is. Ze doen beiden aan ‘volwassenen’ 
kleuren.

Bij mevrouw C.A. v.d. Ven-Varkevisser had Els weer een ge-
zellige ochtend als vanouds. Els had telefonisch contact met 
mevrouw E.E. Vogels-Roeleven. Els bezocht ook mevrouw 
J. Hensen-Blansjaar.

Bridgeclub T.O.G.V. heropent!
Op dinsdag 24 augustus, aanvang 19.30 uur, begint Bridge-
club TOGV, na 1,5 jaar, weer met haar bridge activiteiten. 
Wij zijn daar erg blij mee.

Op 24 en 31 augustus openen we feestelijk met zomeravond-
bridge en op 7 september gaat het nieuwe bridgeseizoen 
van start!!!!!

Heb je interesse? Aarzel niet, benader ons en ga het ultieme  
bridgegevoel beleven. We helpen je graag en als je (nog) geen 
partner hebt, dan zorgen wij daarvoor.



Hutspot
eten bij de VOV

vrijdag
1 oktober 17.30

maandag
20 Dec.

EVENEMENTEN

Informatie van de Evenementencommissie
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Wat zijn we blij dat er steeds meer mogelijk is! De Evenementencommissie is hard bezig met de organisatie van leuke 
evenementen. Mede doordat we twee nieuwe commissieleden erbij hebben, ontspruiten er leuke ideeën. Heeft u zelf ook 
een leuk idee voor een evenement, schroom niet om dit door te geven aan de Evenementencommissie. Wij zullen er blij 
mee zijn! De volgende evenementen staan - op dit moment - in de planning:

VOV Feestavond ~ 23 oktober 
Op 23 oktober vindt er voor leden van de VOV een gezel-
lige feestavond plaats in het Cultureel Centrum. Muziek 
door de band Back2Basic en, zoals elk jaar, weer een 
fantastische loterij met mooie prijzen, gesponsord door 
de plaatselijke ondernemers. 
U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden maar 
toegang is alleen mogelijk op vertoon van uw geldige 
ledenpas. Bent u nog geen lid? Meld u zich dan aan via 
het aanmeldingsformulier of met een mailtje naar leden-
administratie@vovvoorschoten.nl

€ 7,-
Incl. drankje 
en een ijsje

Op vrijdag 1 oktober organiseren 
we - aansluitend aan de wekelijkse 
soos - een heerlijke Leidse Hutspot-
maaltijd in het VOV-gebouw. De maal-
tijd wordt afgesloten met een lekker ijsje.
De kosten voor deze maaltijd, inclusief ijsje 
en één consumptie zijn € 7,- p.p.
De maaltijd begint om 17.30 uur en is 
alleen voor leden van de VOV.

U kunt zich vanaf 8 september tot uiterlijk 
20 september aanmelden bij Thea Zweers, 
tel. 071 5614084. Uw aanmelding is pas 
definitief na betaling van € 7,-

Vanwege de brand bij De Gouden Leeuw zal het Kerstdiner dit jaar plaatsvinden bij 
Restaurant De Bijhorst in Wassenaar. Er is een heerlijk diner voor ons samengesteld 
en de muzikale begeleiding wordt wederom verzorgd door de geweldige Dixie Dames. 
In de volgende Nieuwsbrief leest u hier alles over. Het gaat in ieder geval als vanouds 
weer heel gezellig worden.

Kosten voor het diner zijn € 30,- voor VOV-leden. Deze prijs is incl. busvervoer naar 
de Bijhorst en weer terug. Opstapplaats vermelden we in de volgende Nieuwsbrief. 
Niet-leden betalen € 37,50.

Vanaf 8 september kunt u zich al aanmelden bij: Dik en Thea Zweers, tel 071 561 40 84. 

Restaurant Bijhorst



Holiday on Ice ~ 7 januari 2022
Op vrijdagmiddag 7 januari om 14.00 uur vindt dit spektakel 
plaats in de Ahoy in Rotterdam. We hebben een optie ge-
nomen op een aantal kaarten en vol is vol. Er hebben zich 
inmiddels 29 personen aangemeld en er zijn op dit moment 
nog kaarten beschikbaar. 

De kaart voor de voorstelling kost € 45,- excl. vervoer 
per bus. De kosten van de bus zal circa € 13,- bedragen 
(dit hangt af van het aantal personen dat met de bus mee-
gaat). Let op!! Uw aanmelding is pas definitief na betaling 
van de kosten (€ 58,- pp inclusief vervoer). Als de voorstel-
ling door Corona omstandigheden geen doorgang kan vin-
den, krijgt u uw geld terug en mochten de kosten van de bus 
hoger uitvallen dan laten we u dat weten.

U kunt zich tot 16 september aanmelden bij:
Thea Zweers, Tel.: 071 561 40 84. 
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Voor maar € 25,- per 
jaar geniet ook u van 
de vele voordelen en 

activiteiten die de VOV 
u te bieden heeft. 

Aanmelden voor lid-
maatschap kan bij Dik 

Zweers 071 561 40 84 of 
via het aanmeldingsfor-
mulier op de website, 

www.vovvoorschoten.nl

Vanaf eind september organiseren wij het maandelijkse VOV DANSCAFÉ. Deze dansmiddagen worden gehouden op de laatste 
zondagmiddag van de maand in het VOV verenigingsgebouw aan de Prof. Einsteinlaan 3. Hierbij willen we ons met name ook 
richten op de jongere senioren. 

U wordt ontvangen met gratis koffie of thee, daarna kunt u een dansje maken. Er is deskundige begeleiding, maar géén dansles 
in de ware zin van het woord. Wie liever gezellig een drankje neemt en gewoon wil genieten van de dans en de muziek, of zomaar 
een praatje maken met leeftijdgenoten, is ook van harte welkom. Besloten club, informele sfeer, u zult zich snel thuis voelen. 

Alleen voor VOV leden, maar nieuwe leden zijn van harte welkom, word dus lid en dans mee.
Aanmelden of meer info? Bel Thea Zweers, 071 561 40 84 of stuur een mailtje naar: evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Bent u ook enthousiast geworden? Wij verwelkomen u graag bij één (of meer) van onze leuke evenementen en activiteiten! 
Namens de Evenementencommissie, Els van Steeg-Blom, voorzitter



Proost...
 op uw
gezondheid!
Proost...

www.slijterijadegeest.nl

Christiaan Huygensstraat 10a
2251 CH Voorschoten

info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl

071-5426709

* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
* Relatiegeschenken/kleding

Een verkeerd 
hoofdkussen 

is dodelijk
vermoeiend

Kom uw ideale kussen (bed)
testen in één van onze winkels

WWW.DROOMVISIE.NL

Voorschoten | Schoolstraat 109A | 071 532 81 34
Wassenaar | Langstraat 49 | 070 511 96 35

Een verkeerd 
kussen kan 
hoofdpijn 

veroorzaken

Rical Cleaning Products
DISPOSABLES

SMERING
REINIGINGSMIDDELEN

REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

VOORSCHOTEN
071 576 76 71



Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt heeft in-
middels de meerdaagse VOV-reis naar Duitsland 
plaatsgevonden. Wij hopen dat een van de deelne-
mers in de nieuwsbrief voor oktober verslag doet 
over deze reis. Het betekent dat eindelijk na bijna 
twee jaar weer een VOV-reis van start is gegaan. 
De laatste dagreis van de VOV vond op 15 oktober 
2019 plaats. Dus het coronavirus heeft er behoorlijk 
ingehakt. 

Gelukkig staan er voor de maand september nog 
twee dagreizen op het programma. Allereerst de ju-
bileum dagreis van 9 september naar Garderen en 
Elburg en de dagreis van 28 september naar Buren 
en vaartocht Linge. De dagreis naar Garderen en El-
burg is inmiddels helaas volgeboekt. Maar voor de 
dagreis naar Buren en vaartocht Linge kunt u zich 
nog steeds aanmelden via het aanmeldingsformulier 
opgenomen in de nieuwsbrief van juli/augustus jl..

VOLGEND JAAR
Voor volgend jaar hopen wij dat alle coronabeperkin-
gen zijn opgeheven en dat iedereen zich heeft laten 
vaccineren tegen het coronavirus. Wat de reiscom-
missie betreft verschijnt er volgend jaar januari/fe-
bruari weer een reisbrochure met leuke reizen. En 
zoals eerder vermeld zal begin juni de meerdaagse 
naar Zwitserland plaatsvinden. Voor deze reis kunt 
u zich nog aanmelden. Zie verder het bericht over 
deze reis in de nieuwsbrief van juni/augustus 2021.
Wat betreft de te organiseren dagreizen kunnen wij 
u verder berichten dat in samenwerking met rederij 
Van Hulst eind juni/begin juli 2022 weer een dag-
cruise wordt georganiseerd tegen een hele redelijke 
prijs. Dit wordt een leuke tocht waarbij ook goed 
voor de inwendige mens wordt gezorgd. De plaats 
van afvaart en aankomst zal als vanouds het Frans 
Halsplantsoen in Voorschoten zijn. Dus noteer deze 
dagreis vast in uw agenda.

DAGTOCHT KINDERDIJK
Zoals wij al eens eerder in onze nieuwsbrieven heb-
ben bericht, werken wij ook samen met onze zus-
terorganisatie KBO Leidschendam. Ook zij organi-
seren dagtochten. Hun eerstvolgende dagtocht vindt 
plaats op 23 september aanstaande met als reisbe-
stemming Kinderdijk met gratis bezoek aan palingro-
kerij en marsepeinfabrikant.
De prijs van deze dagtocht bedraagt € 56,- (incluis 
diner).
Telefonische aanmelding voor 7 september bij Elly 
van der Ham. Tel.nr. 070 327 43 68.
Vertrek 23 september om 9.00 uur vanaf President 
Kennedylaan (net voorbij de Burg. Sweenslaan12) 
in Leidschendam.

VOV Reiscommissie Toos, Emelie, Hans, Edu, André
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Reizen
Van de Reiscommissie

Juni 2022 ~ Zwitserlandreis

28 Sept. 2021 ~ Buren en vaartocht Linge
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Dicht bij huis, op de grens van Voorschoten en Leidschendam is een indrukwekkende verrassing te vinden: vlindertuin Vlinders 
aan de Vliet. Eigenaar en dorpsgenoot Jan Kienjet heeft hier, samen met zijn vrouw Janneke, een indrukwekkend stukje tropisch 
paradijs weten te creëren. Een uit de hand gelopen hobby, zoals hij zelf zegt. Klein begonnen, en in 2019 uitgebreid tot het huidige 
oppervlakte met o.a. 1200 m2 jungletuin, waarin ontelbare vlinders rondfladderen in soorten en maten en onvoorstelbaar prachtige 
kleuren.

Zo’n vlindertuin inrichten en in stand houden is echt niet iets wat vanzelf gaat. Het is heel specialistisch werk, dat niet alleen 
enorme expertise vraagt, maar ook veel tijd aan onderhoud. De vlinders die er vliegen zijn niet dezelfde vlinders als die bij ons in 
de tuin. Ze komen uit de warmere gebieden van de wereld. Het is hier net zo vochtig warm als in een echt oerwoud in Midden- of 
Zuid-Amerika. Een klein deel van de vlinders is eigen kweek, de overige worden als pop besteld bij diverse kwekerijen in de tro-
pen. Ze komen aan per vliegtuig en hij gaat ze zelf ophalen op Schiphol, waarna ze direct zorgvuldig opgehangen worden in de 
speciale ‘poppenkast’. Ieder op hun tijd komen ze uit, zichtbaar voor de bezoekers, en zodra de vleugels droog zijn, vliegen ze de 
tropische tuin in. Daar vinden ze weldra een soortgenoot om mee te paren en dan begint de cyclus van eitje tot vlinder opnieuw. 
Dat klinkt simpeler dan het is…. De vlinders leven van nectar, wat ze in de vele bloeiende planten vinden, maar wat ook aange-
boden wordt (een mix van honing en water) in bloemvormige schaaltjes. Die worden 2x per dag ververst, anders gaat het gisten. 
Al zijn er ook vlinders, zoals de grote blauwe Morpho, die graag de sappen van rottend fruit lusten, dus staan er ook hier en daar 
schaaltjes met overrijpe banaan en dergelijke. Het is een dagtaak voor de verzorgers, arbeid volgens strak schema. De kweek is 
echter minder makkelijk te plannen. Elke vlinder heeft namelijk zijn eigen specifieke waardplant nodig om eitjes op te leggen; dat 
is de plant waar hun rupsen van eten. Omdat er zoveel vlindersoorten vliegen, zijn er net zoveel verschillende waardplanten nodig, 
die vervolgens door de rupsen kaalgevreten worden. En ze eten met z’n allen sneller dan de planten kunnen groeien! Zodoende 
is het uitbreiden door middel van eigen kweek bijna ondoenlijk. Toch hecht Jan veel waarde aan dit specifieke educatieve deel 
van het proces. Met name voor kinderen is het heel belangrijk om naast de vlinders ook de eitjes, rupsen en poppen te kunnen 
laten zien. Hij doet er veel moeite voor. Zo liet hij me zien hoe hij met voorzichtige vingers rupsjes van slechts een paar millimeter 
groot uitzet op een andere plant, die wel van hetzelfde plantengeslacht is, maar waar er voldoende van zijn in de tuin. Zo blijft 
die speciale, zeldzame waardplant gespaard en nog een tijdje geschikt voor de vlinders om hun eitjes op af te zetten. Als je dan 
vervolgens aangewezen krijgt hoe dat milimetertje in de kortste keren is uitgegroeid tot een vette rups van minstens 10 cm groot, 
dan besef je toch wel dat het onmogelijk is om al die rupsen te laten ontwikkelen én de planten aan de groei te houden. Gelukkig 

Vlinders aan de Vliet ~ Door: Elly Vogelaar

Links de grootste vlinder ter wereld, de Atlasvlinder, een nachtpauwoog soort. Jan kweekte dit exemplaar met een afmeting van 28 cm. De grote gele 
vlinder rechts is ook een nachtvlinder; hij heeft geen Nederlandse naam, maar wordt vaak komeetstaartvlinder genoemd. Tijdens mijn bezoek was hij 
juist uit zijn cocon (pop) gekomen.



is er een goede samenwerking met andere dierentuinen om de planten aan te vullen. Die zijn overigens minstens zo indrukwek-
kend als de vlinders! Met of zonder bloemen, bodembedekkers of reikend tot aan het hoge glazen dak…. je komt hier ogen te 
kort. Watervalletjes kletteren er lustig tussendoor en in de rustig kabbelende stroompjes en vijvers zie je vissen, schildpadden 
en eendjes. Bovendien vliegen er ook veel kleine vogels vrij rond. Voor wie nog jong van hart en lijf en leden is, zijn er grappige 
kronkelpaadjes, bruggetjes en trapjes, maar het ‘hoofdpad’ is overal goed begaanbaar, ook voor rollators en rolstoelen. Ook het 
toilet heeft een goede toegankelijkheid voor rolstoelen. Vanaf het hoofdpad mist u niets van al het moois, zeker niet als u rustig 
zittend op een bankje alles bekijkt. Moet ik wel zeggen: Het is er warm, mede door hoge de luchtvochtigheid vindt niet iedereen 
dat prettig. Kom toch beter niet op een koele regendag, want juist als het zonnig weer is, zijn de vlinders actiever, dan ziet u er 
nóg meer rond fladderen. Geen zorgen, krijgt u het te warm, loop de hal uit en ga even rustig zitten op het terras, waar het heerlijk 
koel is. Consumpties zijn daar verkrijgbaar maar niet verplicht. Vanaf het terras kunt u ook de prachtige aquariums bewonderen. 
Daarna kunt u gewoon weer terug de vlinderhal in lopen, zo vaak u wilt, om nog meer van al dat moois te genieten. 

Een royaal gebaar van Jan Kienjet: 

In september en oktober krijgen de leden 
van de VOV op vertoon van hun ledenpas 
een aantrekkelijke korting. 
De entreeprijs bedraagt dan slechts € 6,50 
in plaats van € 9,50. Maak er gebruik van! 

Gratis parkeerplaats voor fiets en auto op 
eigen terrein en bus 45 stopt voor de deur, 
halte Vlindertuin.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10:00 
tot 17:00 uur en zondag van 12:00 tot 17:00 uur. 
Adres: Veursestraatweg 195A, Leidschendam. 
(Naast de Gamma) 

Grote rups lijkt op verdord blad

Voertafel



Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
Tel. 071-5617979 | E-mail: info@woningtextielhuis.nl

www.woningtextielhuis.nl

Administraties • 
Belastingzaken •

Computerverwerking •
Bedrijfsadviezen •

Verzekeringen •
Financieringen •

Hypotheken •
Ook inkomstenbelasting 
voor ouderen

071-5613437 
info@duindamadministratie.nl 

Anthoni v Leeuwenhoekkade 19, 2251 JS Voorschoten
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Internet, tv en of kabel storing? 
Bel De Ru service!  

Voor reparatie, vervanging en
onderhoud van keuken

inbouwapparatuur en al uw 
witgoed & TV!

DE RU SERVICE

UW WONING 
VERKOPEN 
DOET U BIJ ►
 

VERKOOP  |  AANKOOP  |  VERHUUR  |  TAXATIES  |  BEDRIJFS O.G. 

woon- & slaapcomfort
Woningtextielhuis

Bij ons vind u alles voor in huis!
Vloerbedekking, gordijnen, 

raamdecoratie, bedden, 
bedtextiel enz.
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Bloemen houden van Lola
Alles bij elkaar schikt Lola Kanik al zo’n vijftien jaar de mooiste boekketten in haar bloemenkraam op de hoek Beetho-
venlaan/Chopinlaan. In haar tienerjaren begon zij er al mee te draaien en sinds een jaar of acht is zij zelf eigenaar van 
de goedlopende bloemenkiosk. Bloemen schikken is haar werk én hobby. Ze heeft er dan ook geen moeite mee om, als 
iedereen nog op één oor ligt, naar de veiling in Rijnsburg te gaan. Daarom zijn haar bloemen kersvers op de dagen dat 
zij open is. 

Lola draagt de VOV een warm hart toe. Met regelmaat schenkt zij enkele prachtige boekketten voor de bingo en leden ont-
vangen 10% korting op vertoon van de ledenpas. Bloemen houden van mensen, wordt wel gezegd. “Zelf ben ik vooral gek 
op pioenen en zonnebloemen”, zegt Lola. Van donderdag t/m zaterdag kunt u bij haar terecht voor een bloemetje in huis.

Geen vaarwel maar tot ziens
Ruim tien jaar ben ik coördinator geweest van de 
klaverjasclub. Het zorgen dat alles op rolletjes liep, 
het regelen van de prijzen, het verzorgen van de 
koffie en op z’n tijd iets lekkers, ik heb het altijd met 
veel plezier gedaan. Maar nu vind ik het tijd om het 
stokje over te dragen aan iemand anders. Geluk-
kig heeft het bestuur een enthousiaste vrijwilligster 
gevonden en zal Lenie Bakker de coördinatie van 
mij overnemen.

Maar dit betekent zeker geen vaarwel. Ik blijf nog 
steeds lid van de VOV en blijf ook gewoon klaver-
jassen op de dinsdagmiddag. Maar nu kan ik ge-
woon lekker zelf een kaartje leggen en eventueel 
ook eens een keer een middagje overslaan, om 
andere leuke dingen te doen. Dus ik zeg hierbij niet 
vaarwel, maar tot ziens bij de klaverjasclub in het 
nieuwe seizoen.

Thea de Jong-Stolk
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FOTORUBRIEK

Herkent u deze foto?
Uw reacties graag vóór 10 september insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl 
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Kunt u iets vertellen over de plaats waar deze foto gemaakt is?

juli/augustus-foto
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Reacties op de juli/augustus-foto

Dat is een makkie dacht ik meteen toen ik 
blz. 20 van de Nieuwsbrief juli/augustus had 
omgeslagen. Ik ben weliswaar geen geboren 
Voorschotenaar, maar woon wel 50 jaar in de 
Donklaan. Een gevoel van heimwee overviel 
me bij het aanschouwen van de foto die de 
spoorwegovergang van de Papelaan West 
laat zien met de watertoren op de
achtergrond die zo roemloos aan zijn eind is 
gekomen. We kijken richting Wassenaar met 
links de boerderij van van Vliet en rechts de 
parallelweg met als eerste zijstraat de Don-
klaan en verderop de tweede en de laatste, 
de Dobbeweg.

Ben v.d. Hoff

Dit is de overgang over het spoor op de Pa-
pelaan, richting Wassenaar, toen het oude 
station er nog was. Ook de Watertoren was 
er nog, met de Engelbert banden reclame er 
bovenop.
Mijn Oma en Opa Nederhof woonden vlak 
over de spoorwegovergang, aan de rechter-
kant. We hebben er zo vaak gelogeerd en we 
gingen dan vaak naar de treinen kijken en 
zelfs, als kleuter, over de spoorwegovergang 
heen(!!!!) om een boodschapje te doen.
Op de straat kon je nog gewoon rolschaatsen 
daar.

Mieke Rekkers-Steinebach

De foto van juli/augustus is de spoorwegovergang van Pape-
laan west/ Wijngaardenlaan voordat de tunnel er was. 
Vroeger was het de overgang Papelaan, want om naar Was-
senaar te gaan moest je via de Veurseweg de Papelaan in met 
aan het eind een s-bochtje naar het spoor, een kleine kilometer, 
tot aan wat nu een verkeersdruppel is, en dan de Papeweg op.
Met de komst van de Wijngaardenlaan werd de Papelaan door-
sneden en is het gedeelte over het spoor Papelaan west gaan 
heten.
Iets verderop zie je de watertoren tegenover de Dobbeweg. 
Deze is ergens in de jaren ‘80 gesloopt.
De watertoren was al jaren buiten gebruik, door de bouw van 
flats en uitbreiding van voorschoten, werkte die niet meer. Wel 
was hij nog aangesloten als noodvoorziening en om brandput-
ten te voeden om snel aan water te komen, heb ik mij laten 
vertellen.
Op de toren zie je in neon letters ‘HI’. Voor zover ik mij nu nog 
herinner was de ‘H’ rood en de ‘I’ wit.
Het stond voor ‘International Harvester’, een Amerikaanse fabri-
kant van landbouwvoertuigen. 
Het was voor Voorschotenaren een soort baken, je was dan 
weer thuis of zoals mijn opa altijd zei; “we zijn weer onder de 
mensen”.
Op de Dobbeweg was daar, voor zover ik weet, de importeur, 
maar in ieder geval dealer van ‘HI’, Engelbert, gevestigd in de 
loodsen waar nu onder andere garage Hamers in zit.
En als ik me goed herinner was hij ook importeur van de Skoda.

Co van Veen

Met het zicht naar de watertoren op de achtergrond zal het voor oudere inwoners van Voorschoten niet moeilijk 
zijn om de locatie te herkennen. De foto dateert uit de zestiger jaren van de vorige eeuw en laat ons de spoorweg- 
overgang zien van de Papelaan richting Wassenaar. Voor zover de herinnering het toelaat werden alle in Nederland 
beveiligde spoorwegovergangen die met handkracht werden bediend vervangen door het moderne AHOB systeem 
(automatische halve spoorwegovergangen) zoals de foto laat zien. Een groot aantal jaren was deze vlottere door-
stroming voor het verkeer een doorslaand succes. Maar echter ook deze verkeerssituatie werd achterhaald omdat 
de spoorweg maatschappij de spoorbaan inmiddels over een grote lengte naar een hoger niveau had gebracht, het-
geen betekende dat zowel voor het doorgaande verkeer Papelaan als voor station de Vink een tunnel kon worden 
gerealiseerd, wat voor het verkeer een grote verbetering was.

Als een rots in de branding laat de watertoren zijn aanzien gelden. Vele jaren heeft hij voor een goede waterhuis-
houding gezorgd. Toen in de jaren zestig hoge flatwoningen en nieuwe wijken werden gebouwd kwamen er moeilijk-
heden met de waterdruk, vooral bij hoogbouw. De oude watertoren kwam capaciteit tekort om nog aan de vraag te 
voldoen. Er werd een oplossing gevonden met een grote watermaatschappij. Veel voorzieningen moesten worden 
getroffen wat uiteindelijk resulteerde in een volledige behoefte aan water in Voorschoten. De watertoren had nu geen 
functie meer en werd, ook mogelijk door te hoge onderhoudskosten, in 1981 afgebroken. Wederom ging een stukje 
nostalgie ter ziele.

In de jaren zeventig was het verkeer tussen Leiden en Den Haag zodanig toegenomen dat de provincie besloot om 
een provinciale weg te realiseren. Op enige afstand van de watertoren werd alvast over de Papelaan een viaduct 
gebouwd. Maar de te bouwen weg zou veel invloed hebben op de in de route liggende landgoederen De Horsten 
en Duivenvoorde. Massaal waren de protesten. Gedeputeerde Staten besloot, dank zij de negatieve stemming, het 
project af te blazen. Het ziet er daar weer uit alsof er nooit een betonnen skelet heeft gestaan.
       Daan Heijmans



RvR verhuisdiensten gaat verder dan alléén verhuizen. Wij bieden u desgewenst een  
totaaloplossing in diensten vóór, tijdens en na de verhuizing. Tevens kunt u bij ons  
terecht voor klussen en onderhoud in en rond het huis, want ook daarbij kunnen  
wij u gewoon van dienst zijn!
Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden. 
info@rvr-verhuisdiensten.nl • www.rvr-verhuisdiensten.nl 

Gaat u verhuIzen? Heeft u klussen in- of  
rond het huis? Bel RvR Verhuizingen & Diensten.

06 14 47 66 77

voorschoten
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Dico van 
Barneveld

It’s all about mentelity

Iedere dag is een cadeautje dat je zelf moet uit-
pakken. Carpe Diem.
Er zijn altijd mensen die het zwaarder hebben dan 
jij.
Klaag niet. Je mag/moet vertellen aan je omgeving 
hoe het leven voor jou is. Anders kunnen ze niet 
meeleven, maar ga niet het slachtoffer uithangen.
Verzamel vrienden/vriendinnen om je heen die je 
niet beklagen, maar wel naar je informeren.
Geef het leven niet te vroeg op. Zorg ervoor dat je 
groepjes mensen om je heen hebt, die je steunpi-
laren zijn.
Hopelijk heb je interesses gecultiveerd in je leven, 
zoals lezen, geschiedenis of sport, waar je zo lang 
mogelijk aan mee wil doen, al is het maar als sup-
porter.
Kweek humor. Al is het zwartgallig. Niets waar je 
zo van opknapt als door te relativeren.
Streef er naar een verhalenverteller te zijn. Ik was 
altijd al een ‘praatjesmaker’, maar nu mijn stem 
het aan het begeven is, moet ik verhalen schrijven.
Sluit vrede met de dood. We weten allemaal dat 
het leven eindig is. Maar kunnen we ons in die we-
tenschap ook ‘geborgen’ voelen?
Maak mooie herinneringen en wees er niet op ge-
richt hier aardse schatten te verzamelen. Geef aan 
echt goede doelen.
Denk niet: ‘Ik ga daar mee om als de tijd rijp is’. 
Nee: ‘Der kluge Mann baut vor’, zoals ze in Duits-
land zeggen. Regeren is vooruit ZIEN!

Foto ©Mentelity Foundation

Deze column ging ik schrijven naar aanleiding van het 
boek dat ik aan het lezen was van Bibian Mentel, de 
snowboardster met de titel: LEEF, zonder uitroepteken. 
Mijn column zou zijn LEEF met een uitroepteken. Toen 
ik daarna ergens las dat Mart Smeets al een boek uitge-
bracht had met de titel LEEF! (met uitroepteken) moest 
ik wel mijn column LEEF schrijven met ervoor en erach-
ter een uitroepteken, om kracht bij te zetten en niet van 
plagiaat beticht te worden.

Bibian Mentel was een bijzondere vrouw. Zij is 48 jaar 
geworden; in maart 2021 overleden. Zij had te kampen 
met allerlei soorten tumoren. Toen zij 27 was werd er 
botkanker in haar rechteronderbeen geconstateerd. 
Daardoor moest haar onderbeen geamputeerd worden 
en na 4 maanden stond zij met een prothese weer op 
een snowboard. Zij is ruim 20 jaar bezig geweest met 
het bestrijden van de kanker en heeft 5 longoperaties 
ondergaan. Zij veroverde bij de Paralympics 3 x Goud 
en werd in 2016 uitgeroepen tot ‘stoerste vrouw van Ne-
derland’. Ze had een titanium nekwervel en had als stel-
regel: ‘Volg je passie, verzamel herinneringen in plaats 
van bezittingen’.

Zij heeft samen met haar man Ed Spee een stichting 
opgericht voor kinderen die met een handicap moeten 
leven: de Mentelity Foundation. Met een knipoog naar 
mentaliteit.
Het is natuurlijk zo dat je als je tegenslagen hebt, zoals 
Bibian, je meer dan normaal ‘getest’ wordt op je veer-
kracht en doorzettingsvermogen. Bij het lezen van het 
boek heb ik veelvuldig gedacht: “Weer een operatie en 
bestralingen om maar weer op dat snowboard te staan!” 
Maar ook iets om door te geven. Wil je slachtoffer zijn, 
waar je je niet goed bij voelt of verzamel je mensen om 
je heen die jou als ‘normaal’ accepteren, zodat het daar-
door voor je mogelijk is om een ‘gewoon’ leven te leven; 
totdat het genoeg is. 

Als we ouder worden komen we allemaal door slijtage 
van ons lichaam in de buurt van de vraag: ‘Is het leven 
nog wel leuk’? Ik ben 79, maar Bibian was 48 toen ze het 
leven moest opgeven. Hoe ga je daar mee om?
Ik heb voor mezelf een elftal aan spelregels:
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         Met andere woorden: !LEEF! en GENIET ervan!



Iedereen kent de brandnetel. Wie er eens goed naar kijkt, ziet dat hij overal ‘brandharen’ heeft. Het zijn geen echte haren, maar 
allemaal ragfijne, glasharde buisjes die gevuld zijn met o.a. mierenzuur. Bij het vastpakken of aanraken van een brandnetel prik-
ken deze buisjes in onze huid en breken af. Daarbij komt het zuur vrij en dringt in de ontstane wondjes. Het resultaat is een bijtend, 
branderig gevoel met als toegift jeukerige bultjes. Onkruid, zeggen wij, en rukken hem uit de grond. Maar wist u dat deze plant van 
onschatbare waarde is voor een aantal prachtige vlinders?

Zoals gezegd is de gehele plant overdekt met brandharen, met name aan de typische, harde vierkante stengels en onderzijde van 
de bladeren. Dat brandharensysteem is een perfect afweermechanisme voor de plant, want het beschermt tegen planteneters. 
Echter niet tegen allemaal! Rupsen van de distelvlinder, landkaartje, gehakkelde aurelia, atalanta, kleine vos en dagpauwoog zijn 
juist dol op brandnetels. Sterker nog, ze zijn gespecialiseerd in deze ene plantensoort; ze gaan nog liever dood dan dat ze zouden 
eten van een andere plant. De vlinders zetten hun eitjes af op de brandnetel en als de rupsen uitkomen beginnen ze meteen te 
eten van de bladeren. Ze kunnen goed tegen het gif van de brandnetel omdat ze zich er helemaal aan aangepast hebben. De 
vlinders zelf eten geen brandnetel. Vlinders hebben geen kaken om te kauwen, maar een roltong waarmee ze nectar zuigen uit 
bloeiende planten. Als er een vlinder op een brandnetel zit, is het om te zonnen of om eitjes af te zetten. Van de brandnetelharen 
hebben ze als lichtgewichtjes totaal geen last. De rupsen van deze ‘brandnetelvlinders’ zijn donker van kleur met witte of gele stip-
jes, behalve de rups van de kleine vos. Die is ook donker maar heeft gele strepen over de zijkant en rug. Grappige bijkomstigheid 
is dat de rupsen die op deze stekelige planten leven, zelf ook stekeltjes hebben. Nadat ze uit de eitjes gekomen zijn, lijmen ze de 
randen van een blad met spinsel aan elkaar, zodat ze beschut zijn voor weer en wind en minder zichtbaar voor vijanden. Later 
leven de groter wordende rupsen vrij op het blad totdat ze volgroeid zijn. Dan spinnen ze een cocon en veranderen in een pop. 
Na twee weken (dagpauwoog) tot een maand (atalanta) kruipt daar een nieuwe vlinder uit; eerst nog met vochtige, verfrommelde 
vleugels. Al wapperend worden de vleugeladers opgepompt en uitgevouwen, en als ze droog zijn kunnen ze vliegen. 

Atalanta, kleine vos en dagpauwoog zijn drie heel bekende vlindersoorten die we in de volksmond schoenlappers noemen. Prach-
tige vlinders; groot en opvallend gekleurd met heldere kleuren. Als ze vliegen, vallen ze op, maar in rust hebben ze de vleugels 
tegen elkaar geklapt boven het lichaam, zodat ze sprekend lijken op een dor blad. Of op een met verschillende stukjes leer opge-
lapte schoen; daar zou de naam vandaan komen. 
Vlinders hebben feitelijk doorzichtige vleugels die dun en zeer kwetsbaar zijn, maar het vleugeloppervlak is bedekt met ontelbare 
schubben die pigmenten bevatten en de vlinder zijn typische vleugelkleur geven. Als je de vleugel van een vlinder aanraakt, blijft er 
een poederachtige laagje achter op je vinger. De schubben zijn kwetsbaar en breken gemakkelijk af. Omdat ze daarna niet meer 
aangroeien zijn de vleugels van oudere vlinders vaak hier en daar kaal. 

De atalanta’s zijn echte trekvlinders. Ze overwinteren in Zuid Europa en komen in het voorjaar terug. Die eerste vlinders is het 
vaak aan te zien dat ze zo’n lange reis gemaakt hebben; hun vleugels lijken al wat versleten. De nieuwe generatie die in de zomer 
vliegt is mooier en frisser van kleur. Ze trekken in de herfst weer naar het zuiden of sterven. De dagpauwoog en de kleine vos 
vliegen meestal in twee generaties per jaar en overwinteren gewoon hier, in schuren of boomholten.
De dagpauwoog is de meest bijzondere qua kleur en tekening. Als ze worden verstoord, klappen ze hun vleugels open en dicht, 

Schoenlappers en brandnetels ~ Door: Elly Vogelaar

24

Rups van de Dagpauwoog



waarbij steeds de bont gekleurde oogvlekken even tevoorschijn komen. 
Die tekening doet denken aan de fel gekleurde ogen op een pauwenveer, 
vandaar de naam. Wij mensen vinden die gekleurde tekening prachtig, 
maar de natuur heeft die grote ogen bedoeld als afschrikmiddel voor bij-
voorbeeld vogels, die graag vlinders lusten. De kleuren en patronen van 
vlindervleugels zijn echter niet alleen ontstaan als afweermiddel. Ze die-
nen ook als partnerherkenning en het reguleren van de lichaamstempera-
tuur. Om goed te kunnen vliegen, moet die zo tussen de 32° en 37° C zijn. 
Hoe donkerder de vleugels, hoe sneller de warmte wordt opgenomen. Ze 
laten zich dan ook graag met opengevouwen vleugels opwarmen op een 
warme muur in de zon. 

Nog even over de brandnetel: In de oudheid werden de stengelvezels van 
de grote brandnetel al gebruikt, zoals uit opgravingen is gebleken. Voordat 
de brandnetel door het vlas verdrongen werd, werden er touwen en vislij-
nen van gemaakt en er werd ook neteldoek van geweven - denk maar aan 
het sprookje van Anderson ‘De wilde zwanen’, waarin het meisje jassen 
van brandnetels moest maken om haar in zwanen veranderde broers te 
redden. Ook werden boter, vis en vlees wel in brandnetelbladeren verpakt 
om ze langer fris te houden. Toen wisten ze misschien nog niet waarom, 
maar nu weten we dat de grote brandnetel niet alleen antibacteriële en 
antioxiderende kwaliteiten heeft, maar zelfs pijnstillende, ontstekingsrem-
mende en antivirale! In de homeopathie worden brandnetels volop ge-
bruikt. Ook culinair heeft de brandnetel nog altijd waarde. De Engelsen 
brouwen brandnetelbier en maken brandnetellimonade. Brandnetelsap 
kan gebruikt worden bij de kaasbereiding als vervanger van kaasstremsel. 
Zodra de planten kort gekookt zijn, prikken ze niet meer en zijn ze eetbaar 
als groente, of als basis voor brandnetelsoep of brandnetelthee.
Al met al is de brandnetel een stekelige maar waardevolle plant. U blijft het 
toch onkruid vinden? Uittrekken dan maar en in de gft bak of eigen com-
posthoop, want brandnetels worden daar omgezet in prima stikstofrijke 
meststof. Of maak er brandnetelgier van, ter bestrijding van bladluis. Ge-
woon een bos jonge, fijngeknipte brandnetels een paar weken laten staan 
in een plastic emmer met water. Een royale hand suiker erbij bevordert het 
gisten. Vervolgens gaat het schuimen en enorm stinken! Als het na verloop 
van tijd weer helder is kunt u de gier zeven en bewaren in een afgesloten 
fles. Het is dan sterk geconcentreerd, dus voor gebruik verdunnen met 
water (1:10) en uitgieten over de planten met luis. Plaag bestrijden met 
plaag, puur natuur. Maar als het mogelijk is, laat dan volgend jaar toch een 
paar brandnetels staan in een achteraf hoekje, voor de schoenlappers!

Dagpauwoog

Atalanta op muur

Brandnetel et eitjes van de Dagpauwoog

Gehakkelde Aurelia



• Tel: 071 562 2255 
• info@tandprotheticus.nu
• www.tandprotheticus.nu

Wenst u goed en vrijblijvend advies?
Wilt u een professionele behandeling?

Bel dan naar de Tandprotheticus, 
dé specialist op het gebied van 

aanmeten en vervaardigen 
van gebitsprotheses.

Wij zijn ook gespecialiseerd in 
implantaatgedragen protheses.

Joh. Vermeerplantsoen 3a         
2251 GP  VOORSCHOTEN      

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ  WASSENAAR

Aangesloten bij:

voorschotenvoorelkaar.nl

Heeft u of uw naaste hulp of ondersteuning nodig?

Neem dan contact op met Voorschoten Voor Elkaar!

Telefoon: 071 - 561 90 01

E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl 

We zijn iedere werkdag tussen 9.00-17.00 bereikbaar



Naast de hoeve van een boerderij stonden vroeger vaak fruit-
bomen. Van die prachtige, hoge bomen waar de boerin elk 
jaar de appels en peren van plukte om er appelmoes en stoof-
peertjes van te maken. Naast het hoeden van het kleinvee 
behoorde de zorg voor de fruitbomen toch meestal aan de 
boerin.

Fruittelers hebben vandaag de dag eerder een laagstamboog-
aard zodat het fruit op plukhoogte groeit. Hierdoor zijn er veel 
fruitbomen verdwenen. Er is zelfs een museum in Doesburg, 
‘t Olde Ras, dat zich toegelegd heeft op het behoud en de be-
vordering van de oude fruitrassen. Er staan ruim 3000 bomen 
en meer dan 1500 fruitrassen in de tuin van het museum.

Als het om dit ’oude fruit’ gaat moet ik gelijk aan het sterap-
peltje denken, dat prachtig ronde, vuurrode appeltje waar ik 
als kind helemaal gek op was. Niet in het minst omdat we er 
dan in het midden overdwars om en om scheve inkepingen in 
maakten om het dan open te wrikken en we zo ahw 2 sterren-
helften hadden. En eigenlijk wist ik ook niet beter dan dat daar 
de naam aan te danken was.  Maar nee. Bij het opzoeken van 
de informatie voor dit stukje las ik dus dat bij de dwarsdoor-
snede van het sterappeltje het vijfarmige klokhuis te zien is in 
de vorm van…. een ster ja. 

En hoewel de mispel aan een struik groeit, is het toch ook een 
vrucht die we eigenlijk niet meer kennen. En, eerlijk is eerlijk, 
hij zag er ook wel wat onooglijk uit.  
De droge kleine bruine vruchten kunnen dan wel in oktober 
geoogst worden maar zijn dan nog steeds niet te eten. Pas als 
er vorst overheen is gegaan en men de mispels dan ook nog 
eens een week of 3 bewaart is de mispel eetbaar. Eigenlijk is 
dus de zoete wat weeïge smaak te danken aan het fermen-
teerproces.
 
Van de rode, zwarte en witte moerbei was begin vorige eeuw 
de rode moerbei met name in de siertuinen van West Europa 
te vinden. (Van Gogh schilderde een moerbeiboom in 1889). 

De rijpe vruchten smaken een beetje zoals druiven maar zul-
len we niet meer in de winkels vinden.  Ze worden  nu met 
name verwerkt in de gebaks- en wijnindustrie. De witte moer-
bei wordt nog in het Oosten geteeld met name als voedsel 
voor de zijderups. 
 
Aan de kruisbes bewaar ik heel goede herinneringen.  Met 
name de ‘pats‘ als je eentje in je mond stukbeet.  Niet voor 
niets worden ze dan ook wel klapbes genoemd.
Zowel de rode als de groene zoetzuur smakende kruisbes 
was vroeger gewoon te koop. De reden dat de kruisbes van-
daag de dag nog maar weinig te vinden is zal waarschijnlijk 
liggen aan het feit dat ze ietwat pijnlijk te oogsten zijn van-
wege de stekels aan de struik.  En de dikke schil zal natuurlijk 
ook niet helpen.

Natuurlijk is daar ook nog de kweepeer.  Een peer die ook wel 
op een wat vervormde appel lijkt. De kweepeer op zich is niet 
te eten. Wrang, smakeloos, keihard.  Maar als je de kweepeer 
heel langzaam laat gaar stoven tot moes, zal menigeen zeg-
gen dat de smaak en geur aan rozen doet denken. Niet zo 
vreemd want de kweepeerstruik is familie van de roos!  

En in dit rijtje van oud fruit past - voor mij toch - ook nog een 
vrucht die niet in Nederland groeide. De pomerans. De naam 
alleen al doet me koninklijk aan. Geen idee waarom.  
Maar geen marmelade zo lekker en zo bitter als die van de 
pomerans sinaasappel. En daar had ik de vele uren in de keu-
ken voor over. 

Tegenwoordig halen we het fruit van over de hele wereld met 
soms onuitspreekbare namen en zitten vitamines in een potje.
Maar die speekselklieren van me willen dan toch ineens in 
gang schieten als ik denk aan die klapbes.
En soms, als ik de rozen in een tuin ruik, waan ik me weer 
heel even in die keuken thuis waar mijn moeder kweeperen-
moes maakte. 
Herinneringen bijna net zo heerlijk als die marmelade.
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THE MOMENT THAT CHANGED YOUR SKIN
SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

OPENINGSTIJDEN | MA T/M ZA 9:30 - 17:00  
Wil je liever in de avond? geen probleem laat het ons weten!

SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Omdat iedere huid uniek is, en de behoeften van de huid van tijd 
tot tijd verschillen, werken we met behandelingen en huidverzorg-
ing advies op maat. Iedere behandeling en advies begint met een 
Face Mapping huidanalyse om vast te stellen wat jouw huid op 
dat moment nodig heeft. Je kan zelf bepalen hoe lang je behan-
deld wil worden en jouw geboekte tijd kan naar eigen keus en op 
basis van ons advies ingevuld worden. Wanneer de huid in con-

tact komt met Dermalogica dan gebeurt er iets bijzonders, 
de betekenis van een mooie en gezonde huid verandert.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van 
het VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

Medische training ouderen:
meer balans, kracht en 

conditie!
Nieuwe groepen starten weer.
Meld u nu aan via de praktijk!

(Leden van Marente krijgen ledenkorting:
aanmelden via tel. 071-4093223 of

mail ledenservice@marente.nl)

Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

THE MOMENT THAT CHANGED YOUR SKIN
SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

OPENINGSTIJDEN | MA T/M ZA 9:30 - 17:00  
Wil je liever in de avond? geen probleem laat het ons weten!

SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Omdat iedere huid uniek is, en de behoeften van de huid van tijd 
tot tijd verschillen, werken we met behandelingen en huidverzorg-
ing advies op maat. Iedere behandeling en advies begint met een 
Face Mapping huidanalyse om vast te stellen wat jouw huid op 
dat moment nodig heeft. Je kan zelf bepalen hoe lang je behan-
deld wil worden en jouw geboekte tijd kan naar eigen keus en op 
basis van ons advies ingevuld worden. Wanneer de huid in con-

tact komt met Dermalogica dan gebeurt er iets bijzonders, 
de betekenis van een mooie en gezonde huid verandert.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van 
het VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

i n f o @ L i f e - I n - L e t t e r s . n l in Letters
Life

Laat uw eigen biografie schrijven
‘Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven...’  
Maar zelf doen is een te grote stap. 
Vertel ons uw (levens)verhaal en wij zetten het voor u op papier.



Liefde en Hoop
Tekst en illustraties: Gisella van Duijnen

“Wees lief voor elkaar“ het was de laatste wens van 
een dierbare vriendin aan familie en vrienden.
Ik denk te weten wat ze met ‘lief’ bedoelde, lief maar 
tegelijk eerlijk en betrouwbaar  en vol hoop. We had-
den lange gesprekken over de zin van het leven, de 
mishandeling van onze planeet, het zinloos geweld, 
de uitsluiting en vernedering van mensen om tot de 
conclusie te komen dat er nog veel te doen was.
Dat je met liefde veel kan bereiken, daarover heb ik 
een verhaal en zoals alle verhalen begint het met….
Er was eens een jongetje, een moeilijk lastig jon-
getje, niemand wist wat hij eigenlijk mankeerde. Hij 
ging naar een speciale school, maar zwemlessen 
nam hij met zogezegd ‘normale kinderen’ met ‘nor-
male moeders’ die altijd superverhalen vertelden 
over hun mooie, intelligente, perfecte kinderen.
De moeder van het jongetje zei nooit wat, ze za-
ten altijd apart, als schipbreukelingen op een onbe-
woond eiland. Ze bracht hem naar zwemmen en na 
afloop van de les waren ze meteen weg.

Wisten de andere moeders, op een dag dat ze in 
de andere kleedkamer zat? Of was het voor haar 
oren bedoeld? Op een dag dus, hoorde ze een stel 
moeders over haar jongetje en over haar praten: het 
was toch een schande dat zo’n kind met hun schat-
jes zwom? De badmeester moest op de hoogte 
gebracht worden van hun ongenoegen. Ze waren 
(moeder en zoon) een storend element in hun or-
dentelijke levens.

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenGISELLA
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De moeder ging de kleedkamer binnen. Er viel een doodse stilte. 
Ze kleedde het schreeuwend en spartelend jongetje aan en ging 
naar huis. Ze huilde de hele weg. Voor haar en haar jongetje was 
er geen liefde noch hoop.
De vader was een praktische man, het jongetje moest sowieso 
leren zwemmen, er was teveel water rondom.
De moeder zou aan de badmeester privélessen kunnen vragen. 
Op de daaropvolgende les ging de moeder met de badmeester 
praten. Zou hij niet liever privélessen aan het jongetje willen ge-
ven? Hij was immers lastig, stoorde de les en vroeg nogal wat 
aandacht.
De badmeester was een wijze man, hij hield van alle kinderen 
die aan hem werden toevertrouwd. “Ik weet wat u bedoelt”, zei 
hij “uw jongetje blijft in de groep, daar hoort hij bij. Degenen die 
problemen hebben kunnen hun kinderen elders op les sturen.”
Geen enkel kind verliet de groep.

De dag van het afzwemmen brak aan. De moeder van het jonge-
tje was bang. Zou hij het redden? Het zwembad was vol, moeders 
en vaders, broers en zusjes, opa’s en oma’s….
Tot twee keer toe lukte het jongetje niet de nodige meters onder-
water te zwemmen.
Er viel een grote stilte toen het jongetje voor de derde keer in het 
water sprong. Iedereen was begaan met zijn lot, je kon het zien…
je kon het voelen… en het wonder geschiedde… het jongetje 
zwom onderwater bijna de volle lengte van het bad.
Hij kwam uit het water en werd begroet met een ovationeel ap-
plaus. De moeder huilde weer, maar het waren tranen van vreug-
de, van liefde en van hoop.
Einde verhaal

Mijn vriendin heeft gelijk, haar boodschap “wees lief voor elkaar“ 
is haalbaar. 
Het zal vaak moeilijk zijn maar het is het proberen waard!



VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!
Bachlaan 21, Voorschoten

T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,           florencezorg

Advies  •  Ondersteuning  •  Zorg

 

gezondheid en zorg
Voor al uw 
fietsplezier!

(Zie kortingsparade 
achter in dit blad)

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl
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De gemeentewapens van 
Voorschoten en Obdam (vervolg)
Door: Peter de Boer

Het wapen van Obdam had vanaf 1816 als kenmerk drie wassende manen. 
Deze drie wassende manen vinden hun oorsprong in het wapen van de familie 
Wassenaer Obdam. Door de fusie van de gemeente Obdam met de gemeente 
Hensbroek werd het nieuwe wapen van Obdam een samensmelting van de wa-
pens van Obdam en die van Hensbroek (1979). Maar dat wapen was geen lang 
leven beschoren. In 2007 werd de gemeente Obdam opgeheven en ging op in 
de gemeente Koggenland. 

Het wapen van Koggenland is op 4 november 2006 aan de nieuw ontstane 
Nederlandse gemeente  Koggenland toegekend. De onderdelen in het wapen 
komen alle uit wapens van voorgaande gemeentes.
Aldus Wikipedia. Maar hier valt wel iets op af te dingen. Niet alle voormalige 
gemeenten zijn terug te vinden in het wapen van Koggenland.

Alle elementen in het wapen staan symbool voor iets of komen uit een voor-
gaand wapen en hebben daarmee een historisch doel:

• Het schild is groen van kleur want de gemeente wil als een ‘groene’ 
 gemeente bekendstaan. De Hoge Raad van Adel heeft voorgesteld om 
 het veld niet groen te maken maar blauw.
• De kogge is een sprekend element en komt uit het wapen van de ge-
 meente Noorder-Koggenland.
• De drie wassenaars komen uit het familiewapen van het huis Wasse-
 naer. Deze werden in het wapen van Obdam gebruikt.
• De leeuw komt uit het wapen van Ursem en later ook Wester-Koggen-
 land.

Historisch gezien had de gans van het wapen van Ursem de voorkeur bij de 
Hoge Raad van Adel, de gemeente was het hier niet mee eens omdat deze ook 
als een ‘domme gans’ geïnterpreteerd kon worden.

De drie wassenaars uit het wapen van Obdam zijn wel van kleur veranderd: Ze 
zijn nu rood.

Intussen dwalen we af van het wapen van Voorschoten.
Het wapen van Voorschoten is op 29 oktober 1982 bij Koninklijk Besluit aan de 
gemeente Voorschoten toegekend. Het is een uitbreiding van het in 1817 toege-
kende gemeentewapen met een antieke parelkroon. Deze toevoeging was op 
verzoek van de gemeente. Wellicht vandaar de parel aan de Vliet. 

De drie wassenaars zijn zwart (sabel). Gezien de achtergrond was goud niet 
mogelijk. 

Het wapen is dat van de familie Van Duivenvoorde, zoals dat vaker bij Zuid-Hol-
landse gemeentewapens het geval is. Uit deze familie, die woonde op kasteel 
Duivenvoorde in de gemeente, kwamen de heren van Voorschoten. 

De conclusie kan zijn dat Voorschoten wel verwant is aan de familie Van Dui-
venvoorde, maar niet aan de familie Wassenaer Obdam. In ieder geval is de 
relatie tussen de familie Wassenaer Obdam en de gemeente Obdam duidelijker.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Het Wapen van Voorschoten (1982)

Het wapen van  Obdam (1816)

Het wapen van  Obdam (1979)

Het wapen van   Koggenland (2007)
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Gezocht: ervaringsverhalen 
over geldproblemen
Voorschoten Voor Elkaar is op zoek naar mensen die 
financiële problemen hadden en hier met hulp weer uit 
zijn gekomen. 

Vanaf medio 2020 heeft Voorschoten Voor Elkaar een 
armoederegisseur. Zij heeft het afgelopen jaar contac-
ten gelegd met diverse organisaties die mensen met 
schulden begeleiden. Hierdoor zijn al verschillende 
knelpunten aan het licht gekomen.

Om de problemen nog beter in kaart te kunnen bren-
gen, wil onze armoederegisseur graag in gesprek ko-
men met Voorschotenaren die zelf schulden hadden en 
hier weer uit zijn gekomen. Daarbij kun je denken aan 
antwoorden op de volgende vragen: Hoe ben je uit de 
schulden gekomen? Welke stappen heb je onderno-
men? Wie heeft je daarbij geholpen? Wat of wie heeft je 
het meest geholpen?

De armoederegisseur wil de ervaringen bundelen en 
deze delen met de verschillende organisaties in de 
gemeente zoals: Plangroep, SchuldHulpMaatje, de 
Gemeente Voorschoten en onze nieuwe schuldhulpver-
lener: Kredietbank Nederland. Echte verhalen vertellen 
immers meer dan alleen cijfers.

Dus ken jij of ben jij iemand die wel eens te maken 
heeft gehad met schulden én zou je daarover graag 
in gesprek gaan met de armoederegisseur: meld je 
dan aan bij Voorschoten Voor Elkaar: 071 561 90 01.

De voedseltocht van Cor van der Peet  

Door: Kees Verhoog

Jaarlijks herinneren we de doden bij het oorlogsmonument aan 
de Koningin Julianalaan. Nee, de oorlog ging niet bepaald zonder 
slachtoffers aan Voorschoten voorbij. Net als in de rest van het be-
zette westen werd hier honger geleden.
In de laatste oorlogswinter trokken leden van oud-Voorschotense 
families, waaronder Cor van der Peet uit de Bijdorpstraat, er met 
een handkar op uit om in Noord-Holland aan aardappelen te komen. 
Ondanks het gevaar van de vele razzia’s ondernamen zij toch dit 
hachelijk avontuur. Ze kwamen tot aan Heemstede. Daar begaf de 
handkar het en keerden ze onverrichterzake terug. 
Met andere karren, waaronder een geleend van het klooster Bijdorp, 
togen ze opnieuw op weg naar Heemstede. Eenmaal beladen trok-
ken ze de zware karren terug richting Voorschoten. Onderweg over-
nachtten ze in Hillegom. Slapend op nat vies stro was dat bepaald 
geen luxueuze nacht. 

De volgende ochtend deed zich een vervaarlijk incident voor. Een 
dronken Duitse officier reed hen aan, stopte en deelde met de kolf 
van zijn revolver een fikse klap uit aan een van de mannen. Deze 
liet zich vallen en kroop weg richting het spoor van de Gele tram. De 
ander, die gezien zijn jonge leeftijd gevaar liep gedeporteerd te wor-
den voor de ‘arbeitseinsatz’, maakte zich vliegensvlug uit de voeten. 
Achter hen was een Duitse colonne gestopt. Een menselijker officier 
stapte uit, stuurde de dronken officier weg en liet zijn manschappen 
helpen de handkarren opnieuw op te laden. 
Bij de Grote Vink werden ze opgewacht door de families die het 
laatste gedeelte hielpen met trekken. De volgende dag werd gelost. 
Doordat het zo’n strenge winter was hadden de aardappels toch een 
fikse tik van de vorst gekregen, maar honger maakt rauwe bonen 
zoet, oftewel de aardappels werden toch geschikt bevonden. Ze gin-
gen dan ook grif op.

Niestadt Fotocollectie Zijper Museum
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Te Koop
Acer Aspire XC-105
voor € 50.- compleet
Dik Zweers, Ledenadministratie VOV
Ter Lips  25, 2251 DM Voorschoten
06 196 958 10

In september 2020 verscheen er een rijk geïllustreerd boek met 
twaalf verhalen over de geschiedenis van de Dorpskerk en de 
bijbehorende gebouwen. 

Tien eeuwen lang kent Voorschoten een plek in het centrum van 
het dorp waar leven en geloof samenkomen. In de elfde eeuw is op 
het hoger gelegen deel van Voorschoten de eerste kerk gesticht, 
gewijd aan Sint-Laurentius. Waarschijnlijk was deze kerk van hout. 
De opvolger was van tufsteen en die daarna, een kruiskerk, van 
baksteen. De ambachtsheren van Duivenvoorde, die de rechts-
macht bezaten, worden gezien als de stichters van de kerk. Hun 
invloed en stoffelijke en financiële steun hielden de kerk negen 
eeuwen lang in stand. Vanwege de uitgestrektheid van de paro-
chie bediende men zich ook nog van drie buitenkapellen: aan de 
Hofweg, in Wilsveen en in Veur. Het beleg van Leiden berokkende 
in 1574 kerk, toren en pastorie veel schade. Slechts gedeeltelijke 
herbouw volgde. 
In 1868 maakte de oude kerk plaats voor een nieuw gebouw in neo-
gotische stijl. In 1960, 2000 en 2020 werd de kerk inwendig gereno-
veerd en aangepast aan de eisen van de tijd. Het Hoogheemraad-
schap van Rijnland, de ambachtsheer en particulieren bezorgden 
de kerk bijzondere glas-in-loodramen. In 2002 en 2020 kwamen er 
glas-in-lood ramen ontworpen door Carel Bruens. 
November 1720 werd het door Jacobus Zeemans voor deze kerk 
gebouwde orgel in gebruik genomen. November vorig jaar was het 
orgel 300 jaar oud. De veertiende-eeuwse toren liep in 1702 grote 
schade op door brand. Bij een grondige renovatie in 1957 werd de 
toren nog verhoogd. 

In de Tweede Wereldoorlog werd de grote luidklok uit 1704 afgevoerd voor 
de oorlogsindustrie. Burgerij, bedrijfsleven en gemeente bezorgden de toren 
in 1965 een carillon.
Eeuwenlang is in en om de Dorpskerk begraven. Het prachtig bijgehouden 
kerkhof was tot 1963 Voorschotens algemene begraafplaats. Aan de kruis-
kerk was een 14e -eeuwse grafkapel met grafkelder van Duivenvoorde ver-
bonden aan de kerk. Nu ligt de grafkelder op het kerkhof in de buitenlucht. 
Al voor de Reformatie beschikte de Dorpskerk van Voorschoten over een 
pastorie. De kerk was zelfs tot 1877 eigenaar van de Dorpsschool.

Auteurs:  Wim van den Eijkel is oud-docent geschiedenis en beheerder huis-
archief Duivenvoorde, en houdt zich bezig met de geschiedenis van Voor-
schoten. Piet van der Plas is geïnteresseerd in de middeleeuwse geschiede-
nis van Rijnland. Jan H.M. Sloof is als gepensioneerde archiefmedewerker 
actief met het schrijven over Voorschoten. Karel A. de Vries is al vele jaren 
ouderling en kerkvoogd/kerkrentmeester en daardoor geïnteresseerd  en be-
trokken bij de Dorpskerk. Henk J. Walvaart, oud-directeur basisschool Ge-
vers Deynoot , was 53 jaar cantor-organist.  

Duizend jaar Dorpskerk Voorschoten, rijk geïllustreerd,  € 19,95. Verkrijgbaar 
in de boekhandels, Museum Voorschoten, Kasteel Duivenvoorde.
  

Duizend jaar Dorpskerk Voorschoten Geschiedenis van de kerk, toren, kerkhof, orgel, pasto-

rie en schoolhuis. Door: Karel A. de Vries
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Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren

• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning

Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven

• Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

Koeleman Hilversum 
Vreelandseweg 7 
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28
1083 HC Amsterdam 
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Voorschoten 
Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten



Deze maand  weer een gerecht van Marc Tierolf. Marc maakt gerechten volgens de originele recepten 
van zijn overgrootmoeder oma Miet, voluit Mimi Georgine van Spanje - de Liser de Morsain, geboren 
op 9 februari 1900 in Batavia.

Marc: “Ik ben trots dat ik de culinaire erfenis van Oma Miet mag doorgeven! Zo wil ik mensen laten 
beleven wat de smaak is van de echte Indische keuken, aan de hand van de recepten die Oma 
Miet ongeveer 100 jaar geleden heeft opgeschreven. Na het overlijden van oma Miet heb ik haar 
kookschriften geërfd. Door de jaren heen heb ik geprobeerd de smaak van mijn overgrootmoeder 
te evenaren. Nu dat zo is, wil ik iedereen mee laten genieten en beleven van de ‘Echte Indische 
Smaak’.”

Het hele verhaal over oma Miet, de producten en workshops kunt u lezen op: www.omamiet.nl. Later 
dit jaar verschijnt ‘Het Indische Kookschrift van Oma Miet’, een prachtig boek vol recepten, verhalen  
en foto’s, samengesteld door Marc Tierolf.
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Ingrediënten:
Tepoeng Ketan (Ketanmeel). 500 gram
Klappa Paroet (Geraspte kokos). 160 gram
Suiker.    400 gram
Eieren.    3 stuks

Vanille.  Het merg van 1 stokje
Zout.  1 theelepel
Warm water. 2 kopjes
Maizena. Naar behoefte

(Een lekkernij van kokos, ketanmeel en suiker) Wingko 

Bereiding:
Week de klappa paroet in 2 kopjes warm water voor 30 minuten en laat het afkoelen. Meng 
daarna de tepoeng ketan, suiker, vanille, zout en als laatste de geklutste eieren door de geweek-
te klappa paroet. Meng alles goed door elkaar en doe het beslag in een lage taartvorm en bak 
de wingko voor 35 minuten in een voorverwarmde oven van 175 graden.



Rederij        van  Hulst
Dagtochten, Rondvaarten

& ArrangementenRederij        van  Hulst
Dagtochten, Rondvaarten

& Arrangementen

Rederij        van  HulstDagtochten, Rondvaarten& Arrangementen

• Volledig verzorgde arrangementen voor gezelschappen.

• Perfect voor (bedrijfs)feesten, bruiloften,  
vergaderingen, seniorreizen etc. 

• Afvaartlocatie, vaarroute en cateringmogelijkheden 
altijd in overleg.

Welkom aan Boord! 
Stel uw vaartocht op maat met ons samen:

 +31 (0)71 250 19 00       info@rederijvanhulst.nl       www.rederijvanhulst.nl

  

Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

Een huis (ver)kopen zonder verrassingen

Koopt u ook bij onze 
adverteerders?
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Handgeschreven reacties kunt u sturen naar:
Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
Sluitingsdatum voor het inzenden van reacties of kopij voor de Nieuwsbrief 
van oktober is: UITERLIJK(!) 10 september.

We ontvangen graag uw reacties of bijdrage aan onze Nieuwsbrief 
(max. 500 woorden en evt. een foto in hoge resolutie) via:
kopij@vovvoorschoten.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De bedoeling van een cijfer-
kruiswoordpuzzel is een dia-
gram invullen aan de hand van 
cijfers, die corresponderen met 
de letters van het alfabet. 

In ieder hokje staat een cijfer 
dat overeenkomt met een letter. 
Om u op weg te helpen zijn vijf 
letters gegeven.

De overige letters vindt u door 
te combineren en te elimineren. 
Als de puzzel correct is opge-
lost, ontstaat de oplossing. 

Succes!

Cijferkruiswoordraadsel



VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84 
5% korting op 
aankopen voor uzelf
Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op 
onze geldende 

tarieven
 Dobbeweg 3
071 561 50 02

7,5% korting
 zie advertentie 

in dit blad

5% korting 
op het 

notarieel 
honorarium

ROEST 
TWEEWIELERS

Schoolstraat 62
071 561 24 96

Korting navragen in de winkel

Schoolstraat 109a, Voorschoten 
Langstraat 49, Wassenaar

G. BESUYEN 
Rijwielspecialist

Voorstraat 13 
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

10% korting op alle reparaties

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenKORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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WONINGTEXTIELHUIS

Treubplein 2 
071 561 79 79

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Voorstraat 55a - 071 71 07 402   
www.compleetit.nl

€ 2,50 korting 
op rijbewijskeuringen

Locatie: Rooseveltstraat 65, Leiden. 071-5160020

Molenlaan 35f1
2251 CB Voorschoten

info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl

071-5426709

* Evenementenorganisatie
* Promotiematerialen
* Relatiegeschenken
* (Sport) Kleding
* Fotomarketing

Chr. Huygenstraat 10a
2251 CH Voorschoten

info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl

071-5426709

* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
* Relatiegeschenken/kleding

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting 
op huismerk-

inkt op vertoon 
van ledenpas.

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125 

mspiegeler2@gmail.com

Op vertoon van uw 
VOV ledenpas: 
koffie bij ons 
voor €1,25 
Molenlaan 35,  Voorschoten

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het 
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

VOV leden ontvangen 10% korting 
bij het boeken van een behandeling.

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO N-HOFLAND!

Laat uw eigen biografie schrijven

i n fo @ L i fe - I n - Le t t e r s . n l

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden:

Tel: 06 101 306 64 
sharinashairstyling@outlook.com 

sharinashairandbeauty.nl

Uw beauty specialist 
aan huis

 advertenties@vovvoorschoten.nl

Zie www.scal.nl voor meer informatie.

Adverteren 
op deze pagina?

Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone 
massage. Kinesio- en sporttaping  en hersteltraining

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.nl

Voor al uw aan-
kleding voor in huis



AKTIVITEITEN IN HET VSC COLOFON

Bestuur
Voorzitter: Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 071 561 76 16
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Peter de Boer, Tel: 071 561 56 96
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie:  Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84 
Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten. Jaarcontributie: € 25,- p.p. 
2 pers. op het zelfde adres: € 37,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Sandra de Jong, Tel: 06 14 62 67 58 
sandra@sdjcomm.nl

Reiscommissie: 
reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Evenementencommissie: Els van Steeg, Tel: 071 576 69 74
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Belangenbehartiging 
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwer-
king met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook 
bieden wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u 
vragen of problemen op dit gebied, neem dan contact op met 
Peter de Boer, belangenbehartiging@vovvoorschoten.nl

Bankrekening VOV lidmaatschap
NL86INGB0005062260
o.v.v. lidmaatschap VOV
Bankrekening reizen NL24INGB0004280392
o.v.v. reisnummer, 8 weken voor vertrek te voldoen
Bankrekening evenementen NL35INGB0006564156
o.v.v. VOV (evenementen)

Nieuwsbrief
Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 
2253 CW Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Eindredacteur: Nico Fennes, Tel: 06 387 167 05
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Lay-out: Mo van der Werf 
Correctors: Jeanneke de Nooijer, Dico van Barneveld
Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 38 20 
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VOV SENIORENCENTRUM 
Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten. 
Tel: 071 888 86 34  
www.vovvoorschoten.nl

BRIDGEN 
Maandagmiddag (Schoppenvrouw) 
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer, lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.45-23.00 uur.
Wil Niersman: Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl

Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld, Tel: 06 196 95 760  

KLAVERJASSEN 
Dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur. 
Zaal open: 13.00 uur. 
Lenie Bakker, Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN/KLAVERJASSEN
Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.   
John Smit; Tel: 071 561 65 20

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur. 
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo!  
Thea Zweers; Tel: 071 561 40 84

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagmiddag van 13.30-15.45 uur
Diane van Bohemen Tel: 06 174 89 592
Dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Joke Creyhton Tel: 071 889 18 57

BOETSEREN/HANDWERKEN 
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
Lia Winkelman Tel: 071 576 51 00

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk Tel: 071 561 31 37

JEU DE BOULES
Dinsdagmorgen van apr/ okt

MEERDAAGSE REIZEN 
Hans Zwaan, 
Tel: 071 576 45 57

DAGREIZEN 
Emelie Rijnbeek, 
Tel: 06 827 502 43

CORRESPONDENTIEADRES:
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD  Voorschoten.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten 
of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende of anders-
zins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden geweigerd. 
Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien 
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en 
standpunten van columnisten, alsmede ‘uitspraken’ van derden in 
ingezonden reacties worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven 
door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoorde-
lijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen. Foto’s 
gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend ge-
bruikt voor plaatsing in de Nieuwsbrief en/of de website en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan 
kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of 
gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestem-
ming van de redactie en met bronvermelding.

DISCLAIMER



Raamdecoratie, Shutters & Binnenzonwering van Zonservice
Zonservice geeft u graag een uitgebreid en deskundig advies. 
Dit doen we niet alleen op het gebied van raamdecoratie voor de 
badkamer of woonkamer. Door ons uitgebreide assortiment is er 
altijd een passende oplossing te vinden voor iedere ruimte. 

Zonservice staat altijd garant voor een vakkundige montage, een 
klantvriendelijke en persoonlijke service zodat u het hele jaar door 
kunt genieten in uw woning. Zonservice is niet voor niets Luxaflex 
inspiration dealer van het jaar geworden!

Zonservice levert hoogwaardige shutters voor zowel binnen als 
buiten.

Raamhorren &
            Plissehordeuren

Zonservice is specialist in horren op maat. Wij hebben 
een volledig assortiment horren en jarenlange ervaring.

Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen uit de 
verschillende typen horren. Van draaikiep-raam tot 
openslaande tuindeuren, er is altijd een passende 
oplossing.

Showroom   Zonservice   Starrenburglaan 11   Voorschoten   071-5618089     

ONTDEK ONZE RAAMDECORATIE 
EN HORREN COLLECTIE

VOV leden ontvangen op ons huismerk
raamdecoratie 10% korting


