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Life In Letters maakt ook van uw 
verhaal een boek om trots op te zijn! 
Informeer naar de mogelijkheden via 

info@life-in-letters.nl 

LEKKER! 
KAAS EN 

DELICATESSEN

SCHOOLSTRAAT 144 
VOORSCHOTEN

 Het nieuwste boek van Life in Letters 
gaat over het Wapen van Voorschoten.  

Een boek vol unieke verhalen, 
van verleden tot heden.

Te koop bij de Kler in Voorschoten 
en uiteraard bij het Wapen zelf. 

Bestellen kan ook via: 
www.life-in-letters.nl

De kroniek van het Wapen van Voorschoten

Wapenfeiten

€ 25,-
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NICO FENNES
Eindredacteur

OMSLAG MEI/JUNI
Zo’n mooie en lieve foto 
van moeder zwaan met 
kind in het Berkhoutpark. 
Willem Burwick maakte 
deze supermooie foto die 
wij mochten gebruiken. 
Bedankt Willem!

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende Nieuwsbrief is de brief 
voor september. Inzendingen die 
ons uiterlijk 10 augustus bereiken 
zullen we graag opnemen.

Veel leesplezier!

Dolce far niente
Na bijna twee weken niets doen op een van de Griekse ei-
landen las ik vanmorgen het artikel van Gisella over dolce far 
niente. Dank je wel Gisella. Haar verhaal sluit goed aan op het 
huidige warme weer dat ons in zomerse sferen brengt. Geniet 
van flora en fauna en het buitenleven! Dat hoeven we de VOV-
fietsclub niet te vertellen. De deelnemers fietsen telkens weer 
een nieuwe prachtige route. Laatst nog een van zo’n 30 km.

Gisella was een van de aanwezigen op de recent gehouden 
presentatie van het boek Wapenfeiten, een boek vol unieke 
foto’s en verhalen over grand café het Wapen van Voorschoten 
samengesteld door dezelfde eindredacteur en vormgever als 
van deze nieuwsbrief. Met de aanwezigheid van Gisella, Jean-
neke, Jan en Els, Harm en Ria, Piet en Annie, Miek, Willem e.a. 
was de VOV goed vertegenwoordigd op deze gezellige bijeen-
komst in het Wapen van Voorschoten. Het boek, opgedragen 
aan de Joden voor wie het Wapen in de oorlogsjaren verboden 
terrein was, haalt veel kleurrijke Voorschotense personages 
uit het verleden aan. Zoals Izak (Jacques) Deurloo. De naam 
Deurloo is zo ingeworteld dat de oudste Voorschotenaren het 
vandaag de dag nog over ‘Deurloo’ hebben als zij het Wapen 
van Voorschoten bedoelen. Barman Chris Heins was met zijn 
uitstraling hét boegbeeld van het Wapen in de jaren zestig tot 
tachtig. In de verhalen komt hij dikwijls bovendrijven. Freek 
Overdevest was een verschijning. Naast het houden van ver-
makelijke loterijen gaf hij menigeen gevraagd en ongevraagd 
biljartles. Dokter Kostense kende iedereen en iedereen kende 
dokter Kostense. Zo gewoon als hij zich gedroeg, kon je hem 
buiten dienst wel in het Wapen aantreffen. Mariëtte Mol, de 
huidige uitbater van het Wapen, komt uitgebreid aan bod. Mari-
ette valt op door haar rolcombinatie van kroegbaas, predikant, 
trouwambtenaar én moeder. Samen met haar hechte perso-
neelsteam heeft zij het Wapen in oude glorie hersteld en tot dé 
pleisterplaats van Voorschoten gemaakt. Het is een greep uit 
de personages in het boek Wapenfeiten wat vast en zeker veel 
herinneringen oproept. Zoals zeer waarschijnlijk bij Ineke en 
Piet van Lief en Leed die al meer dan 60 jaar in Voorschoten 
wonen.

Lief en Leed had het gezellig druk met het bezoeken van alle 
90-jarigen. De bezoeken worden altijd zeer gewaardeerd, wat 
wel blijkt uit het relaas van Henny. Bram versloeg de in april 
gehouden Algemene Ledenvergadering. U leest zijn verslag 
verderop in deze nieuwsbrief. Dank voor het opstellen Bram! In 
de vergadering werden de leden nadrukkelijk opgeroepen om 
na te denken over een vrijwilligersfunctie binnen de VOV. Dat 
is een mooi bruggetje naar het verhaal van Harm wat gaat over 
Stichting Katapult. De stichting maakt activiteiten voor en door 
jongeren mogelijk. Dat gaat ons vanzelf na aan het hart, want 
we willen toch allemaal het beste voor onze (klein-)kinderen én 
de jeugd is onze toekomst. De stichting roept jongeren op tot 
nemen van initiatief. Verenigingen hebben immers steeds nieu-
we mensen nodig die taken willen overnemen van de oudere 
generatie. Dat is niet anders bij de VOV. Het positieve nieuws 
van het bestuur in deze nieuwsbrief inspireert u mogelijk de 
uitdaging voor een vrijwilligersfunctie eens aan te gaan.

MOnique schreef deze keer wel een heel serieus verhaal. In 
haar artikel herkent u vast hoe het er vroeger in het ziekenhuis 
aan toeging. Na het lezen van Elly’s verhaal over platvissen 
bent u misschien toe aan het verschalken van een visje op een 
zonnig terras. Of heeft u juist geen trek meer na het lezen over 
het onderwaterleven? Neem in ieder geval het zomernummer 
van deze nieuwsbrief onder de arm mee. Het verslag van Eric 
over de dagreis naar Hoorn, Medemblik en Enkhuizen, Ge-
rards fotoverslag, Jans verhaal over te gekke achternamen, 
Anja’s bijdrage over de dagtocht naar de Broekerveiling, de 
ingezonden stukken, informatie over de activiteiten, de foto-
rubriek en de immer populaire prijspuzzel maken deze editie 
weer de moeite van het doornemen waard.

Tot de volgende nieuwsbrief. Geniet van het zonnetje. 
Tot september!
Netflix tip: De beentjes van Sint-Hildegard. Een dramedy ofwel 
comedy-drama over het tot in het extreme betuttelen van de 
ene naar de andere partner toe. Misschien herkent u dit gedrag 
bij anderen?

Van de Redactie

John William Waterhouse - Dolce Far Niente (1880)



VerhuisService
Voorschoten BV

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan 
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken 
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting, 
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen 
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Neem tijdig de regie 
in eigen hand en 
leg uw wensen vast 
in een levenstestament”

Neem tijdig de regie Neem tijdig de regie “

071 561 40 40

Bel voor meer informatie naar 

www.webenwijs.nl 071-572 52 50 06-143 606 64

Web & Wijs komt bij u langs!

Web & Wijs 

Web & Wijs geeft al 5 jaar iPad-les aan huis! 

De iPad of tablet beter leren bedienen 
en uitgebreid vragen kunnen stellen in 

uw eigen tempo.

Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?

Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW

Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren, 
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstands-
bedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw 
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten 
en omgeving biedt u het onderstaande aan:

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE



VAN HET BESTUUR
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Nog een keer een dubbele Nieuwsbrief; nu voor de maanden juli en augustus. Hoogzomer, met veel te doen voor 
de actieve VOV-ers. We fietsen, varen, dansen, sjoelen, zingen, bridgen, reizen en nog zo veel meer; wie nog niet 
meedoet mist een heleboel. Vooral gezelligheid en aanspraak. Honderd keer beter dan blijven zitten achter die 
spreekwoordelijke geraniums. En er is altijd weer wat nieuws. Zo gaan de fietsers varen, de zangers optreden en de 
dansers hebben ook iets speciaals in petto. Mis niets. Kom eens kijken en doe eens mee!

Als de dagen straks weer wat korter worden komt er alweer wat nieuws: een zondagse filmmiddag in ons vereni-
gingsgebouw. Eerste film op het programma: Alleman van Bert Haanstra. Die wilt u vast nog wel eens zien. Deze 
unieke film uit 1963 gaat over Nederland en zijn bewoners in die jaren in hun dagelijks bestaan. Vele verschillende 
levenswijzen werden op komische, maar ook serieuze wijze gefilmd. De toegang is gratis, maar alleen voor de leden. 
U leest er meer over in de volgende Nieuwsbrief. Bij voldoende interesse kunnen we dit elke maand doen. Meer films 
zijn voorradig.

Inmiddels is de jaarvergadering geweest. Dik Zweers werd onder applaus opnieuw in het bestuur gekozen en voor 
Frans Keuzenkamp werd er een stoel bijgeschoven. Hij is nu onze penningmeester en Peter de Boer blijft in het be-
stuur voor de Belangenbehartiging. Voor nu weer een compleet bestuur, maar we zijn toch naarstig op zoek iemand 
die onze voorzitter kan gaan opvolgen. Schroom niet; laat iets horen als u maar half denkt dat u het kan en wil pro-
beren!

Els van Steeg nam afscheid na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest van de Evenementencommissie, waarin zij 
diverse leuke nieuwe dingen op de kaart heeft gezet, zoals bijvoorbeeld de Hutspotmaaltijd. Nogmaals dank voor je 
inzet, Els! Haar taken zijn overgenomen door Gé van Niekerk, maar de Evenementencommissie kan beslist nog een 
paar nieuwe enthousiastelingen gebruiken! Iets voor U? Laat het weten aan Gé, tel. 06 224 482 12 of gevanniekerk@
hotmail.com

Twee nieuwe gezichten bij de Reiscommissie, daar zijn we ook erg blij mee! Welkom Ria Siemons en Gerard v.d. 
Paal! Heel fijn dat er voor het volgende seizoen weer extra man/vrouwkracht is om een aantal mooie reizen voor de 
leden samen te stellen.

Na al deze positieve woorden willen we alleen nog zeggen: Geniet van de zomer en tot ziens!

Uit de film Alleman van Bert Haanstra



www.beijevastgoed.nl

Wij halen het meeste uit uw woning!

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:

071 - 562 02 22

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet 
Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot 
assortiment en aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar te 
winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de directie van deze Jumbo-vesti-
ging de VOV sponsort in de vorm van koffie en koekjes die wij voor onze diverse 
activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!



Lief en Leed
Voor het opgeven van feestelijkheden of 
voor verdrietige zaken kunt u contact op-
nemen met Henny van Noort,  071 240 92 55 
De leden die een bezoekje krijgen beslis-
sen altijd zelf of ze genoemd willen wor-
den in onze Nieuwsbrief.

Kent u iemand die wel een bezoekje kan 
gebruiken? Meld het de Lief en Leed-
commissie. Wij stellen dat zeer op prijs!

De mensen die er geen bezwaar tegen hebben en het leuk vinden 
komen we graag een bezoekje brengen bij speciale gelegenheden.

Meneer S. Boendermaker vierde zijn 90ste verjaardag. Els ging hem fe-
liciteren. Zijn vrouw is in dezelfde periode jarig, dus vieren ze het altijd 
samen. Deze keer in een luxe en groot huis op een bungalowpark en na-
tuurlijk waren alle (klein)kinderen en aanhang erbij. Zij wonen al 42 jaar in 
een rustige buurt waar Els wel even naar het huisnummer moest zoeken.
Het werd een heel gezellig koffie-uurtje. Meneer fietst nog en heeft zich 
de computer eigen gemaakt. Mevrouw bridget bij Schoppenvrouw in ons 
VOV-gebouw.

We gaan natuurlijk ook op bezoek als één van ons groepje van Lief en 
Leed jarig is. Zo gingen Emmy en Joke bij Piet en zijn vrouw Ineke op de 
thee, met wat lekkers, voor zijn 91ste verjaardag. Dat was een gezellig 
bezoekje en veel onderwerpen kwamen aan de orde. Natuurlijk ging het 
ook over de kinderen en kleinkinderen waar ze erg trots op zijn.
Piet en Ineke wonen al meer dan 60 jaar in Voorschoten, en ook nog in 
hetzelfde huis! De tijd vloog voorbij, dat heb je als het gezellig is…….
Lief en Leed hoopt dat Piet nog lang “mee mag draaien” met de bezoek-
jes.

Mevrouw A.P. Mulder-Bolle is 97 jaar geworden in april. En ze heeft de 
wens om 100 jaar te worden. Piet had haar gevraagd of hij haar mocht 
opzoeken. Ja, dat mocht, maar dan was het wel leuk als Piet zijn vrouw 
Ineke zou meenemen. Zo beloofd zo gedaan. Zij werden allerhartelijkst 
ontvangen. Mevrouw woont heel plezierig en heeft een mooi uitzicht. Ze 
voelt zich een gelukkig mens. Het lopen zou wel wat beter kunnen, maar, 
zo zei ze, ik moet niet zeuren. Overbodig te vragen of het berichtje in de 
Nieuwsbrief mocht…. 

Henny zou naar meneer L. Steijn gaan. Eerst even bellen voor een af-
spraak. Maar meneer was gevallen en heeft een behoorlijk veel pijn. Dus 
het bezoekje moest worden uitgesteld. Henny zal vast en zeker graag 
een keer op bezoek komen en wenste meneer Steijn beterschap.  

Piet heeft telefonisch meneer C. van der Helm gefeliciteerd voor zijn 
90ste verjaardag. Ondanks dat hij al jaren weduwnaar is voelt hij zich niet 
eenzaam. Hij heeft veel hobby’s waaronder kunstschilderen. Zijn gezond-
heid is “zo, zo” vond hij. Het gesprek werd op prijs gesteld en Piet werd 
bedankt voor de belangstelling.  

Een telefonische felicitatie door Emmy, was voor mevrouw J. Hensen-
Blansjaar, voor haar 92ste verjaardag. Het was een gezellig gesprekje 
en mevrouw vond het bijzonder dat de VOV aan haar gedacht heeft.
Inmiddels is mevrouw overleden, maar fijn dat we haar onze aandacht 
hebben kunnen geven.

Meneer en mevrouw J.A. van der Marel komen beide van een boerderij, 
maar wonen nu zo’n achttien jaar in Voorschoten in een eengezinswo-
ning. Ze waren 60 jaar getrouwd en vierden het feest aan het Valken-
burgsmeer. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft heeft Els hen 
bezocht. Meneer en mevrouw zijn beide gezond en kunnen er samen nog 
op uit. Het werd een gezellig koffie-uurtje.

In een prachtig appartement werd meneer R. Haazer die 93 jaar werd, op-
gezocht door Emmy. Aan onderwerpen geen gebrek; er werd over alles 
en nog wat gepraat. Meneer kookt nog zelf en loopt ook nog naar de bak-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ker en slager. Met behulp van zijn zoon en huishou-
delijke hulp kan meneer Haazer zich prima redden. 
Elke woensdagavond gaat hij naar zijn bridgeclub, 
waar hij al veertig jaar lid is. Hartelijk dank voor het 
bezoekje en de attentie.

Meneer P. Pardon werd door Piet gefeliciteerd met 
zijn 96ste verjaardag. Tot voor kort gingen meneer en 
mevrouw Pardon iedere vrijdagmiddag naar de soos.
Om gezondheidsredenen ging het even niet meer, 
maar zij hopen weer snel van de partij te zijn. Hoop 
doet leven en dat doen ze allebei volop! Het bezoek 
vonden zij plezierig, evenals Piet.

Mevrouw P.T.M. van Essen-Rossum werd 90 jaar. 
Daardoor heeft ze veel visite gehad vanuit het hele 
land. Mevrouw kreeg pas nog een nieuw rijbewijs 
en blijft niet achter de geraniums zitten. Ze zoekt de 
plekken waar mensen het gezellig hebben, bij voor-
beeld eten in het buurthuis, hetgeen ze vroeger nooit 
gedaan zou hebben. Doordat er steeds weer nieuwe 
onderwerpen ter sprake kwamen had Els een gezel-
lig lang bezoek.

Mevrouw E. Frederiks-Mulder werd door Lien be-
zocht voor haar 93e verjaardag. Zij hebben heel fijn 
over allerlei onderwerpen met elkaar gesproken. Ge-
zellig met een kopje thee, was het uurtje al snel om.

Bij mevrouw H. Heijmans-Wit was het goed toeven 
vond Emmy. Ze heeft met de kinderen een rondvaart 
gemaakt in Lisse. Mevrouw heeft daarvan enorm ge-
noten. Ze zit ook graag in het zonnetje in haar tuin. 
In huis wordt mevrouw geholpen door haar zoon, wat 
ze heel erg fijn vindt.

Piet ging op bezoek bij meneer J.C. Parlevliet, die 
91 jaar werd. Helaas woont zijn vrouw in Huize Ade-
geest, maar meneer kan zich naar eigen zeggen 
goed redden. Meneer is gezond, maar laatst was hij 
gevallen bij een interne verhuizing. Gelukkig niet ern-
stig, maar wel pijnlijk. Meneer Parlevliet is de iniatief-
nemer van de sjoelactiviteit in ons VOV gebouw, dat 
onlangs van start is gegaan. 
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Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd 
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een 
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we 
samen uw wensen bespreken. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Van der Luit
T  071 - 573 08 30
E leiden@monuta.nl
I www.monuta.nl/leiden

Afscheid 
nemen doen
we samen.

Uitvaartverzorger Rob van der Kraan

Van der Luit

96 5 x 139 Adv Monuta Van der Luit - Rob vd Kraan.indd   1 10-10-18   09:40

G. Besuyen
Rijwielspecialist

Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl

 

Primera
Voorschoten

Schoolstraat 158a
2251 BK 

071-7820500

 
Tijdschriften

Boeken
Cadeaubonnen

Kantoorartikelen
Staatsloten

Pasfoto's

Interieurbouw op maat
Kasten

TV-meubels 

Wandmeubels 

Radiatorombouw 

Erkerbanken 

Maatwerk
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96  houtbewerkingrido.nl

SHOWROOM (open op afspraak)



VOV Reizen

Een dagreis met wat opstartmoeilijkheden.Tot onze schrik 
stond de verkeerde vertrektijd in onze NB; 10.15 in plaats van 
9.00 uur. Gauw alle 53 personen bellen. Maar iedereen was 
op tijd.
Ook onze reisleidsters Ria Siemons en Anja van Teijlingen 
moesten op het laatste moment afhaken. Ria’s moeder was 
die week overleden en Anja had de nacht voor vertrek verke-
ring met haar toiletpot. dus dondermorgen kwart over 7 kregen 
we een telefoontje dat ze niet mee kon. Dus werden Thea en 
Dik weer opgetrommeld als reisleiding.
Bij vertrek regen maar hoe dichter wij bij Hoorn kwamen scheen 
het zonnetje. Daar stond de Stoomtram op ons te wachten, die 
ons naar Medemblik vervoerde over de spoorweg uit 1887.

In Medemblik, waar we een uurtje verbleven, konden we onze 
beentjes even strekken en dan op boot naar Enkhuizen waar 
onze lunch klaar stond. Tot onze schrik misten we twee men-
sen, dus Dik ging op zoek en heeft ze gevonden. Ze waren 
verdwaald in Medemblik. In Enkhuizen ging iedereen van 
boord af, tenminste, dat was de bedoeling, maar twee dames 
vonden de bootreis blijkbaar zo leuk dat ze aan boord bleven, 
dus weer op zoek waar ze waren. Ook die zijn weer gevonden, 
met behulp van onze buschauffeur Johan.

Ondanks alles hebben onze gasten een leuke en een bijzon-
dere dag beleefd.

Dik en Thea Zweers 

11 Mei 2023, Dagtocht Hoorn en Medemblik

Dagtocht naar de Broekerveiling in Broek op Langedijk
De eerste dagtocht van dit jaar was naar de Broekerveiling in Broek op Lan-
gedijk. Om 10.00 uur kwam de bus voorrijden en konden we een mooi plekje 
zoeken om op weg te gaan naar Broek op Langedijk. Onderweg werd er door 
de chauffeuse nog het een en ander verteld wat we onderweg zoal tegenkwa-
men. Na aankomst bij het museum werden wij hartelijk ontvangen door de 
vrijwilligers van het museum en was er koffie /thee met wat lekkers.

Op naar de veiling! Door een zeer leuke, 
jonge veilingmeester werden we ontvangen 
en na wat uitleg werd er geveild. Allereerst 
een kilo uien, wie de juiste prijs indrukte, 
kreeg nog een verrassing! En die was…50 
kg uien extra…. 
Nadat de veiling was afgelopen stond er een 
uitgebreide lunch voor ons klaar. Toen was 
het tijd voor de rondleiding en werd er van 
alles over het ontstaan van de veiling verteld 
door een enthousiaste vrijwilliger.

De rondvaart was eigenlijk afgelast vanwege het koude weer en 
de dichte boot die in onderhoud was, maar er was toch animo 
genoeg om in de open boot mee te gaan. Degenen die dit niet 
wilden kregen een drankje aangeboden.
Om 16.00 was ‘t tijd om weer de bus in te gaan op weg naar het 
diner in Haarlem. Was even zoeken en voor de chauffeuse flink 
opletten, maar ook dat kwam goed. Heerlijk gegeten en met een 
voldaan gevoel weer naar Voorschoten.
Al met al was deze eerste dagtocht van dit jaar geslaagd.

Anja van Teijlingen

foto: Gerard vd Paal
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Hofweg 6, Voorschoten | 071-5764177 | www.plantenparadijs.nl

Volg ons op facebook en instagram 
voor het laatste nieuws

Groots in Groen
Ruime keuze in grote en kleine, bloeiende 
en groene kamer- en tuinplanten
Laat de bollen bloeien, in tuin of in huis
Narcissen, blauwe druifjes, hyacinten en meer

Ruime parkeergelegeheid

Kortom: kom gewoon 
eens binnen kijken 

Wij 
bezorgen 

ook!!

Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren

• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning

Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven

• Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

Koeleman Hilversum 
Vreelandseweg 7 
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28
1083 HC Amsterdam 
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Voorschoten 
Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten



Een dagreis naar Hoorn, Medemblik en Enkhuizen
(Tekst en foto’s: Eric Schutz)

Op 11 mei 2023 rond de klok van 09.00 uur vertrok de touringcar in de stromende regen van 
Burgemeester v.d. Haarplein (Brandweerkazerne) naar Hoorn. De zeer bekwame chauffeur 
en organisatie (Dik en Thea) hadden voor vertrek alle deelnemers op de hoogte gesteld van 
de spelregels. Gelukkig werd het richting Amsterdam droog. Vanaf dat moment heeft iedereen 
kunnen genieten van een prachtige donderdag.
 
In Hoorn aangekomen stapten we over op de historische stoomtram, welke ons door het West 
Friese landschap over de spoorweg uit 1887 vervoerde naar Medemblik. Eenieder vond dit 
een ware belevenis. Ook omdat tijdens de rit koffie of thee met een stukje Friese krenten-
wegge werd geserveerd. Onderweg stopte de stoomtrein even langs karakteristieke stations-
gebouwen van Wognum, Twisk en Opperdoes.

Het centrum van Medemblik was zeer de moeite waard om gedurende ruim een uur door-
heen te lopen. Aan weerskanten van de weg waren mooie winkels gesitueerd. Eveneens de 
gelegenheid gehad om in een gezellig café-restaurant neer te strijken om te genieten van een 
drankje tezamen met drie charmante VOV-dames.

Omstreeks 13.00 uur was het verzamelen in de boot van Medemblik naar Enkhuizen. In het 
museumschip Friesland konden we genieten van een overvloedige lunch, terwijl de boot over 
de voormalige Zuiderzee voer. Tijdens de vaart genoten we van eindeloze vergezichten.

In Enkhuizen was het wederom genieten geblazen. Dit plaatsje bracht velen letterlijk in de 
vorige eeuw. Met name de klinkerstraatjes langs de vele bezienswaardigheden, winkeltjes en 
terrasjes waren een lust voor het oog. Eveneens hier gezellig met een VOV-dame een drankje 
gedronken.

Na dit laatste bezoek was het weer tijd om huiswaarts te keren. Op de parkeerplaats wachtte 
namelijk de bus. Onderweg nog in een file gestaan. Daardoor kwamen we allen gelukkig en 
voldaan rond 18.15 uur in Voorschoten aan. 

VOV Reizen
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Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
Tel. 071-5617979 | E-mail: info@woningtextielhuis.nl

www.woningtextielhuis.nl

Administraties • 
Belastingzaken •

Computerverwerking •
Bedrijfsadviezen •

Verzekeringen •
Financieringen •

Hypotheken •
Ook inkomstenbelasting 
voor ouderen

071-5613437 
info@duindamadministratie.nl 

Anthoni v Leeuwenhoekkade 19, 2251 JS Voorschoten

 0 7 1 -  5 6 1 2 6 1 6
I N F O @ D E R U . N L

 

Internet, tv en of kabel storing? 
Bel De Ru service!  

Voor reparatie, vervanging en
onderhoud van keuken

inbouwapparatuur en al uw 
witgoed & TV!

DE RU SERVICE

UW WONING 
VERKOPEN 
DOET U BIJ ►
 

VERKOOP  |  AANKOOP  |  VERHUUR  |  TAXATIES  |  BEDRIJFS O.G. 

woon- & slaapcomfort
Woningtextielhuis
AKTIE 
aug/sept

2023 Raamdecoratie -20% 
Auping Showroommatrassen 

-50% OP=OP
Polypreen bedden -15%



VOV Reizen

Fotoverslag van de dagreis 
Hoorn Medenblik door Gerard vd Paal

13



14

EVENEMENTEN

Beste lezers,

U zult misschien gehoord hebben dat ik, Els van Steeg,  geen voorzitter meer ben van de VOV-Evenementencommissie.

Verschil van inzicht tussen het VOV-bestuur en mij als voorzitter, maken het voor mij onmogelijk om me volledig en met 
enthousiasme in te zetten tot het organiseren van leuke activiteiten voor u. Dit heeft mij doen besluiten te stoppen met mijn 
activiteiten voor de VOV.

Ik vertrouw erop dat mijn opvolger en de andere commissieleden zich voor 100% zullen inzetten om voor u leuke activiteiten 
te organiseren.

Hartelijk dank voor het vertrouwen.

Els van Steeg-Blom (vh voorzitter van de VOV-Evenementencommissie)

Afscheid van Els van Steeg als voorzitter van de evenementencommissie
Els van Steeg-Blom heeft helaas de evenementencommissie verlaten, waar zij de laatste paar jaar als voorzitter 
een fantastische bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming van diverse evenementen. Haar positieve houding, 
enthousiasme en betrokkenheid zullen zeker worden gemist.
 
Gé van Niekerk heeft de voorzittersrol (voorlopig) op zich genomen.

Ook willen we hier graag onze waar- 
dering uitspreken voor de echtgenoot 
van Els, Jan Versteeg, voor zijn 
enorme inzet tijdens onze evenemen-
ten en voor het bezorgen van de 
Nieuwsbrief bij onze VOV leden in 
Leiden.

Het lijdt geen twijfel dat dit een groot 
gemis is en waar vervanging voor 
nodig is om de evenementen ook in 
de toekomst doorgang te kunnen la-
ten vinden. Zie hiervoor een uitnodi-
ging op de pagina hiernaast.

Wij wensen Els en Jan het allerbeste 
en hopen dat we ze nog regelmatig 
terug zullen zien op onze evenemen-
ten, maar dan aan de ontvangende 
kant.

Namens de evenementen-commissie,  
      Mo van der Werf

Els en Jan, bedankt!!
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EVENEMENTEN

U kunt het Danscafé bezoeken op vertoon van uw VOV-ledenpas 
en u mag één introducé meenemen. Bent u geen VOV-lid? U bent 
van harte welkom om een keer te komen kijken. Als het u bevalt en 
u vaker wilt langskomen, dan kunt u ter plekke een inschrijfformu-
lier invullen of meenemen. 
De zaal gaat open om 13:30 uur, het dansen begint om 14:00 uur 
en duurt tot 16:30 uur. 
Wij sluiten het gebouw om 17:00 uur. 
Toegangsprijs is € 2,50 pp.

VOV-danscommissie, 
Aad en Emmie 
Bechtholt.
Inlichtingen:
tel. 06 234 27 377

• Zondag 2 juli
• Zondag 6 augustus
• Zondag 3 september

• Zondag 1 oktober
• Zondag 5 november
• Zondag 3 december

Danscafé blijft in Beweging
Elke eerste zondag van de maand organiseren wij het VOV Dan-
scafé. Met de vele aanwezigen gaan we met de voetjes van de 
vloer. Wij worden begeleid door onze dansmeester en met de daar-
bij uitgekozen, geweldige dansmuziek. Wij zijn voornemens om dit 
jaar een hele bijzondere dansmiddag te organiseren, 
hierover gaan we u later uitgebreid informeren.

Namens de Danscommissie, Aad Bechtholt

Zondag 2 juli is het eerstvolgende danscafé.

Volgende data:

Noteer alvast in uw agenda!
AGENDA KOMENDE EVENEMENTEN
           SOOSMIDDAG OP: 07-07, 21-07, 04-08, 18-08
Vanaf 1 sept. weer iedere vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur.

DANSCAFÉ:
Elke eerste zondag van de maand 

HUTSPOTMAALTIJD: 
Vrijdag 29 september 17.30 uur, na de Soosmiddag.

VOV FEESTAVOND: 
Zaterdag 28 oktober in het Cultureel Centrum.

VOV KERSTDINER: 
Maandag 18 december 
van der Valk Avifauna, Alphen a/d Rijn.











De Evenementencommissie heeft u nodig!
Er zijn veel VOV-leden die regelmatig genieten van 
één of meer van de evenementen die jaarlijks geor-
ganiseerd worden (buiten de reizen en de reguliere 
wekelijkse activiteiten). Voorbeelden zijn de Ontspul-
len-dag, Ladies Day, Hutspotmaaltijd, het Jaarfeest 
en het Kerstdiner, om er maar een paar te noemen.

Zonder vrijwilligers zouden deze evenementen niet 
aangeboden kunnen worden. De evenementen 
moeten gepland worden, er zijn voorbereidende 
activiteiten en er moeten mensen tijdens de evene-
menten beschikbaar zijn voor allerlei hand-en-span-
diensten. 

Er is de laatste tijd wat meer verloop dan normaal 
geweest, waardoor wij nu urgent op zoek zijn naar 
enthousiaste mensen die hier een bijdrage aan wil-
len en kunnen leveren. Bent u bijvoorbeeld net met 
pensioen en wilt u graag iets nuttigs en leuks blijven 
doen dan is dit uw kans!

Lijkt het u wat, neemt u dan contact op met de voorzit-
ter van de Evenementen Commissie, Gé van Niekerk. 
Telefoon 06 22 44 82 12. Dan kunt u in een vrijblijvend 
gesprek wat meer te weten komen over wat het in-
houdt en voor welke activiteiten u ingezet zou kun-
nen en willen worden.

Namens de VOV Evenementen Commissie bij 
voorbaat dank voor uw aanmelding!

Willem van der Graaf,
VOV Huisfotograaf

ZOMER
SCHEMA



 

Voorschoten, 
Wassenaar 

en omgeving
071 - 56 222 90
Rouboslaan 30   
2252 TR Voorschoten

zekerheid van 

aandacht en zorg thuis

www.u-staat-centraal.nl 

Timmer- en onderhoudsbedrijf
S VELTHUIZEN

Aanbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Maatwerk meubels

info@s-velthuizen.nl

06 196 882 95

www.s-velthuizen.nl

Voorschoten

VOOR ELK PROJECT EEN 
PASSENDE OPLOSSING   �

AIXAM DEAL, UW SPECIALIST
in autorijbewijsvrije voertuigen.

 | Leidseweg 386 - Voorschoten
tel 071-579 02 72 | www.aixamdeal.nl

Bezoek ons ook  
voor alle andere  
modellen van AIXAM, 
onderhoud en 100%  
originele onderdelen.
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NIEUWE ACTIVITEIT BIJ DE VOV: SJOELEN
Onder leiding van Koos Parlevliet is de SJOELCLUB is alweer een 
aantal weken actief, en met succes! Al 12 personen zijn enthousiast 
bezig.
 
Interesse om mee te doen? 
Dan hoeft u zich alleen maar aan te melden bij Dik Zweers, telefoon: 
06 196 958 10. Na aanmelding bent u elke donderdagochtend van 
10.00 tot 12.00 welkom in ons verenigingsgebouw aan de Einstein-
laan. Wij wensen u veel plezier bij deze nieuwe activiteit!

Foto’s door Willem van der Graaf

Wilt u ook meefietsen of de leiding 
nemen voor een tweede groep?
Info en/of aanmelden: 
Els van Brink, 
Tel: 06 306 17 402

Met elf deelnemers heeft Ria ons via 
een prachtige route naar Clingendaal 
geleid. Het was voor allemaal een ver-
rassende tocht en toch zo dicht bij huis. 
O.a. door Kerkehout, Marlot en het 
Haagse Bos. De teller stond op 30 km.

Er zijn veel aanmeldingen, zodat er een 
wachtlijst is. Misschien is er iemand die 
voor een tweede groep de leiding wil 
nemen? Reacties graag naar onder-
staand telefoonnummer.

VOV FIETSCLUB
Elke 2de woensdag van de maand, 
van april tot eind van de zomer.



Daar lag ie dan, goudbruin gebakken op m’n bordje. Terwijl ik het roomwitte visvlees van de graat schoof - een handigheidje, 
echt niet moeilijk – liep het water me al in de mond. Het is niet de duurste vis, maar zeker niet minder smakelijk dan de 
andere ‘platvissen’. Want dat het een platvis is, dat wist u natuurlijk wel. Ze zien er heel anders uit dan ‘rondvissen’ zoals 
bijvoorbeeld een forel of een haring. Die hebben de gewone (rond)vissenvorm, met een duidelijke rug en buik en een linker- 
en rechterkant.
 
Platvissen worden echter wél als rondvissen geboren. Als de larfjes uit het ei (kuit) komen, zwemmen ze eerst een aantal 
weken vrij rond als gewone minivisjes. Bij opkomend tij of vloed laten ze zich in de hoge waterkolom meevoeren richting 
land waarna ze zich nestelen in ondiepe poelen dicht bij de kust. Daar begint na 8 tot 10 weken de verandering naar platvis, 
wat zo’n 10 dagen duurt. Het is niet zo dat eerst het lichaam plat wordt, nee, het begint met de verandering aan een van 
de twee ogen. Het linkeroog begint aan een reis naar de rechterkant van de schedel. Dat is niet niks; in feite wordt de hele 
schedel opnieuw in model gebracht, inclusief de hersenen die nu de kijk op de onderwaterwereld aan moeten passen aan 
een leven op de zeebodem, want daar zal de voortaan platte vis zich voornamelijk gaan ophouden. Ook de kleur van het 
jonge scholletje verandert. De bovenkant wordt een bruinachtige schutkleur met hier en daar wat oranjerode vlekken. De 
onderkant, waarmee hij op de bodem ligt, is lichtgekleurd. (Bron: www.nemokennislink.nl) Een platvis heeft een ideaal model 
om zich te verbergen op de zanderige zeebodem. Grotendeels ingegraven steken alleen zijn ogen nog boven het zand uit 
en vanuit deze hinderlaag verschalkt hij zijn voedsel, zoals borstelwormen, schelpdieren en kleine kreeftachtigen. Na drie 
jaar zijn schollen volwassen.

Bij de visboer is de kop van de schol er meestal al af, en dat is jammer, want dan kunt u niet zien wat ik zelf altijd zo grappig 
vind aan een platvis. Aan de witte kant heeft hij geen ogen, maar als u hem omdraait dan heeft hij daar twee ogen, waarvan 
er één helemaal aan de rand, alsof hij nog terug wil kruipen naar de witte kant van de vis en ook zijn bek lijkt niet echt gewend 
aan het nieuwe platte model. Uiteindelijk zou een schol wel 90 cm kunnen worden, maar zulke grote heb ik bij de visboer 
nog nooit gezien. Wel kleintjes, maar dat zijn meestal scharretjes. Want er zijn veel soorten platvissen; allemaal lekker, al 
zijn ze niet altijd voorradig.
 
Vanaf juni, tot de herfst, is de schol op zijn lekkerst. In de winter begint de schol aan de voorbereidingen op de paaiperiode. 
De mannetjes gaan dan hom vormen en de vrouwtjes kuit. De voortplanting – het hom en kuit schieten - is in januari en 
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Scholletje ~ Elly Vogelaar



februari en dan is de vis erg mager en niet lekker om te eten. Er wordt 
in deze maanden niet op schol gevist. Daarna worden ze elke maand 
weer een beetje dikker – en lekkerder. Hom of kuit kom je in een schol 
bij de visboer vrijwel nooit tegen, maar het is wel eetbaar. Als je hom 
aanduidt als ‘vissperma’ - zoals je dat bijvoorbeeld leest bij Wikipedia - 
tsja, dan heb ik eigenlijk al gegeten en gedronken! Maar toch at ik het 
wel eens, bijvoorbeeld meegebakken in een panharing en persoonlijk 
vind ik het lekkerder dan de kuit van die haring. Kuit, viseitjes, daar 
hoeft u uw neus echt niet voor op te trekken want van veel vissen wordt 
dat zelfs aangeboden als delicatesse. Zalmeitjes bijvoorbeeld, mooi 
roze van kleur, leuk om een salade of toastje mee te garneren. En wat 
te denken van kaviaar? Dat is de zwarte kuit van de (Russische) steur 
en voor de gewone man onbetaalbaar. Daarom is er veel namaakkavi-
aar te koop, gemaakt van de eitjes van de lompvis en zwart gekleurd 
met de inkt van inktvissen. De lompvis is een grote vis met een slijme-
rige huid die meer bekend is onder de naam snotolf en enkel gevangen 
wordt voor de eitjes. Gelezen: De vis zelf wordt na het uitsnijden van 
de kuit overboord gegooid…. Hij zal wellicht niet eetbaar zijn, maar de 
snotolf heeft dan ook zijn naam niet mee. De mens is helaas niet altijd 
erg diervriendelijk bezig.

Maar ik dwaal nu af. Over onbetaalbaar gesproken… Kniertje zei het 
al: De vis wordt duur betaald. (Al bedoelde zij daar iets anders mee; 
zij had haar visserman en twee zonen verloren op zee.) De meeste 
platvissen zijn nog wel voor een redelijke prijs te koop, maar één is een 
uitschieter: de tong en die is géén familie van de schol. Deze platvissen 
zijn wel naaste familie van de schol: de schar, de griet, de bot en de tar-
bot (die wel 1 meter groot kan worden!) Dan is er nog de tongschar, on-
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foto Arnstein Rønning Platvissen

ZalmKaviaar

Tongschar

Schollen

danks zijn naam geen familie van de tong maar 
van de schol. Die lijken qua smaak veel op de 
Noordzeetong en zijn dan ook een prima alter-
natief voor de tong - de lekkerste platvis, maar 
ook de duurste. Beetje anders van vorm dan de 
schollenfamilie: niet rond maar wat langer en 
ovaal. Daar dankt hij zijn naam aan. Hoe groter 
de tong, hoe meer visvlees en zodoende staan ze 
op de menukaart in het restaurant geprijsd naar 
gewicht.  Gelukkig voor ons zijn er ook slipton-
gen; de kleinste maat tong die verkocht wordt en 
dus een stuk goedkoper. Niet slibtong, als dat ze 
in het bodemslib leven, maar slip, omdat ze door 
hun kleine formaat gemakkelijk door de normale 
visnetten heen slippen, waardoor ze met speciale 
sleepnetten gevangen moeten worden. Ondanks 
minder visvlees worden ze toch veel verkocht. 
Door het handige formaat passen ze beter in de 
koekenpan waardoor ze heel makkelijk te bakken 
zijn. Geliefd bij ons, senioren, die vast allemaal 
wel eens sliptongetjes gegeten hebben bij De 
Gouden Leeuw!

De vis op mijn bordje was gebakken door de vis-
boer. Een schol, maar als het een van de andere 
platvissen was geweest had ik het verschil mis-
schien niet eens geproefd. Deze was in ieder ge-
val heerlijk! 



Dipas druk&print
Industrieweg 76

2712 LC Zoetermeer

Tel.: 079 - 341 86 06
www.dipas.nl
info@dipas.nl

Drukkers 
met commitment

Al 60 jaar een begrip in Voorschoten!
Voor een eerlijk en onafhankelijk advies.

www.hameetman.nl
info@hameetman.nl
0623 69 0623 (Alléén WhatsApp)
071 561 49 33

ameetman
verzekeringen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Mail dan naar: 
advertenties@vovvoorschoten.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WILT U ADVERTEREN IN DE 
VOV NIEUWSBRIEF?
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FOTORUBRIEK

Uw reactie graag vóór 10 augustus insturen naar: 
kopij@vovvoorschoten.nl

Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: 
Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Kunt u iets vertellen over de 
plaats waar deze foto gemaakt is?

Reactie op de mei/juni-foto
Er kwamen geen reacties op de 
foto van mei/juni. We zagen hier 
een stukje Treubstraat.

Hieronder een extra foto 
voor juli en augustus.

Herkent u deze foto?  
Deze mooie foto mochten we plaatsen van 
dhr. Arie de Vrij, dankuwel daarvoor!



06 41124055

Werkplaats:
Industrieweg 36 C,  
2254 AE, Voorschoten

Postadres:
Leidseweg 252,
2253 JK, Voorschoten

Contact:
info@slotenservicevoorschoten.nl
www.slotenservicevoorschoten.nl

Ronald Karremans

• Tel: 071 562 2255 
• info@tandprotheticus.nu
• www.tandprotheticus.nu

Wenst u goed en vrijblijvend advies?
Wilt u een professionele behandeling?

Bel dan naar de Tandprotheticus, 
dé specialist op het gebied van 

aanmeten en vervaardigen 
van gebitsprotheses.

Wij zijn ook gespecialiseerd in 
implantaatgedragen protheses.

Joh. Vermeerplantsoen 3a         
2251 GP  VOORSCHOTEN      

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ  WASSENAAR

Aangesloten bij:

Zwaluwweg 4, 2251 MV Voorschoten | www.voorschotenvoorelkaar.nl

Heb je vragen of zorgen?

Telefoon: 071 - 561 90 01

E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl 

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 - 17.00 uur

Neem contact op met Voorschoten Voor Elkaar!



Inmiddels weet ik dat ik hier binnen de sirene niet hoor. Tege-
lijkertijd merk ik hoe ik ook nu weer de oren van het hoofd van 
de ambulancebroeder praat. Een en al kwek kwek kwek. Ja, 
dat doet de adrenaline in dat lijf van me. Wat een prachtige 
bescherming eigenlijk, bijna opgefokt te zijn zodat de ernst van 
de situatie nauwelijks tot me door kan dringen.
Maar dan: wilt u gereanimeerd worden? Ho, dat is wel nieuw 
voor me. Ook al was het me verteld dat die vraag vandaag de 
dag altijd gesteld wordt.

Inderdaad is er wel een en ander veranderd. Als er vroeger 
geen alarmnummer was: hoe sloeg je dan alarm? Dan was het 
rennen naar de telefooncel op de hoek, of bij de buren de dok-
ter bellen.  En de zo goed als altijd oproepbare huisarts, greep 
zijn tas en snelde naar het adres. En hij belde zo nodig een 
ziekenwagen.
En in de bomvolle wachtkamer zaten de patiënten gewoon te 
wachten nu het spreekuur uitliep. Ik denk dat we allemaal nog 
weet hebben van de kleine oogjes van onze huisarts: bewijs 
van een voor hem weer korte nacht. Hem ja, want een huisarts 
was vroeger toch altijd een man.  
Uiteindelijk kwam daar dan toch een alarmnummer wat gebeld 
kon worden: 0611. Wie kan zich dat nog herinneren?

Maar we weten allemaal nog dat, als je in het ziekenhuis kwam 
te liggen, dit eerder voor een week of meer dan voor een dag 
was. Geopereerd worden? Sowieso moest je dan 24 uur nuch-
ter zijn. En natuurlijk ging je onder algehele narcose. Dan kreeg 
je zo’n zwart kapje op je neus, werd je gezegd aan iets leuks 
te denken om vervolgens van 10 naar 0 terug te tellen. Een 0 
die je natuurlijk nooit haalde. Maar wat was je dan blij als je én 
weer wakker werd en niet ook nog spuugmisselijk. Misschien 
dat je dan toch een klein slokje water mocht drinken om na zo’n 
uur of 8 een beschuitje met een kopje thee te krijgen. En som-
migen waren daar niet rouwig om: het ziekenhuis-eten kwam 
eigenlijk bijna letterlijk uit de gaarkeuken: door en doorgekookt 
en warm gehouden.
Maar dan rook je wel het eten dat aan de anderen 5 patiënten 
op zaal geserveerd werd. Want onderscheid moest er zijn: was 

je ziekenfondspatiënt dan kwam je op zaal met 6 en als particu-
lier kreeg je een kamer alleen of soms met 2.

Vaak mocht je zo’n eerste dag ook niet eens uit bed. In alle mo-
gelijke en onmogelijke bochten hees je jezelf dan op die po, in 
de hoop dat ie dan, als je er af kwam, niet omkiepte.  Maar hé, 
je werd ‘s morgens wel door de zuster – met kapje - gewassen 
waarbij ze 1 kom warm water had voor boven en 1 kom water 
voor van onderen.  

En over zusters gesproken… tuurlijk was daar ook altijd die 
hoofdzuster, de matrone, die met een kordate stap en streng 
gezicht de zuster vliegen deed.

Had je een hartaanval gehad? Nou, dan mocht je de eerste 
week helemaal niks doen behalve stil, heel stil blijven liggen 
in bed. En ach, arme zusters, die er dan voor moesten zorgen 
dat de patiënt toch op de po kon, toch niet zou doorliggen. Dat 
moet menig rughernia gekost hebben.  

Als je dan een pacemaker kreeg, dan wist je dat die er na zo’n 
jaar of 5 weer uitgehaald moest worden, want de batterij was 
dan toe aan vervanging. 

Er is veel veranderd. Niet op de laatste plaats zijn we als pati-
enten mondiger geworden. Maar hé, het houdt ook in om het 
niet meer aan de arts over te laten. En dus wordt ons tegen-
woordig altijd die vraag gesteld: wilt u gereanimeerd worden?  
Eerlijk? Ooit sprak ik met mezelf af onder geen enkele voor-
waarde het risico te lopen om een kasplantje te worden, waar 
ik meer dan 50% kans op zou hebben bij reanimatie.
Maar daar, in die ziekenwagen wist ik het dus niet. Was het 
echt zó serieus???
Waarop de broeder kordaat sprak: dan beslis ik bij deze dat u 
gereanimeerd wordt.
En ingegrepen werd er. 

IN DANK
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MOnique, rubriekVOV@gmail.com 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Even serieus, even heel serieus
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De zomermaanden zijn uitermate geschikt om het “dolce 
far niente” te beleven, de alom bekende Italiaanse spreuk 
die rust en plezier aanbeveelt. Rust en plezier: voor de 
ene is het vaak veel organiseren en werken, voor ons, de 
ouderen is genieten en niet mopperen .Onze vrijwilligers 
zorgen voor onze “dolce far niente”. Dagreizen, meer-
daagse reizen, danscafé… er is nu zelfs een sjoelclub 
op donderdagochtend. Iedereen snakt naar het “reces”-
een van mijn favoriete woorden - onze parlementariërs 
voorop. Hebben ze ook zo hard gewerkt? Of hebben ze 
tijd en rust nodig om de Provinciale Statenverkiezing en 
de victorie van Carolientje te verteren?  
In ieder geval, onze Nieuwsbrief met onze geliefde ru-
brieken verschijnt wel, al is het in combivorm.

Jongstleden maart heb ik het voorrecht gehad om een 
bezoek van Lief en Leed te ontvangen en over mezelf te 
lezen in mijn lievelingsrubriek, wat een feest!
Nogmaals Henny dank voor je bezoek en dank dat je 
mij bij mijn voornaam noemt. Het was heel 
gezellig. Inderdaad, als ik over talen of ge-
schiedenis begin, kan ik niet stoppen.
Waarom wil ik bij mijn voornaam genoemd 
worden? Heel eenvoudig: Gisella ben ik,
mw. G.R.M.M.G. van Duijnen-Minach is 
een abstract begrip om met de overheid, 
de zorg, de banken en andere instanties te 
communiceren.
Ik voel me Gisella en ben blij dat mijn ou-
ders deze voornaam voor mij gekozen heb-
ben. Het bepaalt mijn identiteit niet als bur-
ger van een of ander land maar als vrouw/
mens.
Er zijn gevallen waar de betrokkene niet 
het gevoel heeft in harmonie met haar/ zijn 
voornaam te zijn.
Een alom bekend voorbeeld was wijlen 
prinses Christina, bij geboorte Marijke ge-
noemd.
Nu dat we bij de Koninklijke Familie beland 
zijn... Herinnert u zich hoe prins Constan-
tijn de voornaam van zijn pasgeboren zoon 
aan de verzamelde pers bekend maakte? 
Hij zei: “Hij heet Claus-Casimir.“ “Hoe zal 
hij genoemd worden?” vroegen de journa-
listen. “Dat zal blijken in de toekomst, of hij 
een Claus of een Casimir is …”
Ik ben het nooit vergeten, daarom was ik 
ook lichtelijk verbaasd toen ik in een krant 
de foto van de jonge prins Claus-Casimir 
zag! Hij is net als zijn oudere zus een influen-
cer en heeft veel volgers. Dat, beste VOV-

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenGISELLA

ers, zijn moderne begrippen; zo worden mensen genoemd die 
het dagelijks leven van de gewone mens beïnvloeden en er 
ook nog flink aan verdienen.

Er was nog een gebeurtenis in mei die waarschijnlijk een van 
de belangrijkste gebeurtenissen van de eerste helft van de 
21ste eeuw zal blijken te zijn; de kroning van Charles III als 
Koning van vijftien landen uit het Gemenebest van Naties. 
Tenminste, dat denken de Britten. 
Ze geloven in een overheersende 
Britse identiteit...

De kroning en de feesten rondom 
waren - schijnt het - soberder, 
meer passend bij de tijdsgeest.
Persoonlijk vond ik het een carna-
valesk gedoe met een glunderen-
de oude Paulus de boskabouter. 
De kroon stond wat scheef op zijn 

hoofd, blijkbaar was de 
kroon van St Andrew, 
verplichte dracht bij 
een kroning, een beetje 
nauw!!!
De toeschouwers, een juichende menigte die dagen 
tevoren al op de beste plaatsen had gebivakkeerd, 
waren ook vreemd uitgedost.
De Britten houden van tradities en zelfs een plens-
bui kan hun plezier niet bederven.
De toiletten van de vrouwelijke hoogheden waren 
allemaal haute couture en blijkbaar is er een nieuw 
model hoofddeksel: een wat grote schotel schuin op 
het hoofd gedragen.

Nogmaals, over identiteit gesproken: bestaat er een 
koningin- of prinses identiteit?
Er is iets merkwaardigs; ze lijken allemaal op elkaar. 
Heel slank, lang haar, hoge hakken, witte stalende 
tanden… en gelegenheidsgezichten: treurig/zeer 
treurig… blij/zeer blij… vrolijk… nonchalant… soms 
een tikkeltje verveeld… nooit echt boos, dat hoort 
niet bij een echte hoogheid.

Nu, beste VOV-ers, tot over twee maanden. Intus-
sen wens ik jullie fijne vakanties, binnen, buiten, in 
de tuin, op het balkon… ik wens jullie een fijne tijd 
in goede gezondheid, waar jullie ook zijn en denk 
erom: Uw eigen dolce far niente is in uw eigen han-
den.
(Voor echte beroerde dagen is er overal een bad-
kamer!)

Pre-Reces! Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen
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Katapult Harm Klifman

Hij ligt al weer even achter ons: Koningsdag 2023. Misschien 
herinnert u zich nog die fraaie dubbelpagina in de Voorschotense 
Krant. U weet wel, die met het programma dat onze onvolpre-
zen Oranjevereniging Koningin Wilhelmina ons dorp aanbiedt met 
hulp van sponsoren. De traditionele kinderoptocht, het traditionele 
touwtrekken in de Voorstraat, de grootse spelmiddag voor kinde-
ren in het Burgemeester Berkhoutpark, noem maar op.  

Goede doelen-stichting 
De attracties voor met name de kinderen werden ook dit jaar weer 
mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Stichting Katapult.  
Stichting Katapult? Inderdaad, Stichting Katapult. Een gewone, lo-
kale stichting die al dertien jaar bestaat en (nagenoeg) uitsluitend 
actief is in ons dorp. Juist in ons dorp, kan ik wel zeggen. Want 
Stichting Katapult is een goede-doelenstichting die geld beschik-
baar heeft voor projecten en activiteiten van en voor jongeren in 
Voorschoten. Een paar woorden over de geschiedenis van deze 
stichting maakt dit helder.  

Kinderopvang 
Veel ouders en kinderen kennen de kinderopvang van Norlandia, 
een van de sponsoren van de vierdaagse in ons dorp. Norlandia 
heeft een aantal jaren geleden de KindeX overgenomen. U herin-
nert zich de oranje letters waarin deze naam geschreven staat. En 
voor Kindex Kindex werd, heette de stichting die de kinderopvang 
regelde CSKV, Centrale Stichting Kinderopvang Voorschoten. Bij 
de oudere generatie vast bekend. 

Wat begon als een stichting werd in de KindeX-periode een echt 
bedrijf; een BV met de oorspronkelijke stichting als enige aan-
deelhouder. Na een paar jaar nam de directeur van KindeX die 
aandelen over van de oorspronkelijke stichting, de CSKV dus. De 
CSKV liet zich ombouwen tot de Stichting Katapult met als kapi-
taal de opbrengst van de aandelenoverdracht. Stichting Katapult 
was daarmee een feit. En vanaf dat moment is deze stichting pro-
jecten en activiteiten mogelijk gaan maken van verenigingen en 
organisaties in het dorp die iets wilden doen voor en met jongeren. 

Helder verhaal 
Stichting Katapult heeft een helder verhaal: het geld van Katapult 

is verkregen via kinderopvang en is daarom bestemd voor kinde-
ren. Het is verkregen in Voorschoten. Daarom blijft het in Voor-
schoten. En, ook belangrijk: de stichting wil jongeren uitdagen 
tot initiatief, tot het opdoen van ervaring in het organiseren. Onze 
vele sport- en muziekverenigingen, onze scouts, en noem verder 
maar op, hebben immers steeds nieuw kader nodig! Mensen die 
verantwoordelijkheid willen dragen voor iets dat buiten henzelf 
ligt. En die taken willen overnemen van de oudere generatie. We 
zijn een dorp waarin heel veel burgers actief zijn in verenigingen 
en stichtingen. Daar kunnen we trots op zijn, maar het blijft niet 
vanzelfsprekend zo. Jong ervaring opdoen is daarom belangrijk. 
Daarom dus Katapult. 

Natuurspeeltuin 
Stichting Katapult doet meer. Denk maar aan het mede in stand 
houden van de kinderboerderij en de Natuurspeeltuin.  

Ander voorbeeld: de Voorschotense tak van de Lions heeft het ini-
tiatief genomen voor een voedselbos met een educatieve functie. 
Kijk, dat past in het verhaal van Stichting Katapult.  

En de nieuw opgerichte Stichting Poëzie wil ook iets met de jeugd. 
Ook dat past in wat de stichting beoogt. 

Verder geeft Katapult een royale bijdrage aan Stichting Leergeld 
die bijspringt bij gezinnen die het niet breed hebben. Zo krijgen 
kinderen toch de nodige leermiddelen en uitjes in de zomerva-
kantie. 
Trouwens, ook bewoners die een straatfeest willen organiseren 
doen een beroep op Stichting Katapult zodat er een springkussen 
kan worden gehuurd.  

Verder doen sportverenigingen die iets extra’s willen doen, een 
beroep op Katapult. Denk aan een G-sporttoernooi bijvoorbeeld.
 
Iets proberen betekent dat het kan mislukken. Voor Stichting Kata-
pult is dat risico geen bezwaar. Met een katapult schiet je iets weg, 
breng je versnelling aan. Dat wil Stichting Katapult ook: dingen 
versnellen, in ontwikkeling brengen, mogelijk maken. Voor Voor-
schoten.
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Het verhaal dat veel burgers uit protest tegen de Franse be-
zetter zich onder een rare achternaam lieten registreren, blijft 
hardnekkig als een waarheid in leven. Het zijn er misschien 
wel een handvol personen geweest die gekke namen opga-
ven, maar te weinig om de bewering staande te houden dat 
het op grote schaal gebeurde. De aanname staat onder ge-
nealogen bekend als de mythe van Napoleon en kan toege-
voegd worden aan het fenomeen ‘broodjeaapverhaal’.

Het artikel in de Friese Koerier van 26 maart 1954 illustreert 
de mythe het best. Het moet volgens de krant in december 
1811 in Oldeboorn zijn geweest, waar burgemeester Luxwol-
da, de Maire in die tijd, in zijn ambtswoning klaar stond om 
zijn burgers onder een aangenomen achternaam in te schrij-
ven. De burgemeester werd geassisteerd door gemeentese-
cretaris P. van der Meulen.
‘De vierde December 1811 verzamelden zich de eerste Olde-
boornsters in het huis van de Maire om zich een familienaam 
aan te kiezen (= nemen). Telkens steeg een daverend gelach 
uit de wachtenden op, als iemand het weer eens heel bont 
maakte, door de meest belachelijke achternaam te kiezen. 
Siemen Boterkop, Kees Platvoet, Sake Grasvreter, Auke Ar-
moedzaaier, Kart Schijthuis, niets was te gek. Gelukkig voor 
deze grapjassen dat Maire Luxwolda weigerde dergelijke na-
men in te schrijven. Het is ontegenzeggelijk een feit dat de 

meeste Oldeboornsters zeer behoorlijke familienamen kre-
gen. Hun nazaten kunnen Maire Luxwolda dankbaar zijn.
De redacteur van dit artikel gaat 143 jaar terug in de tijd en 
schetst met zijn verhaal het beeld dat gekke namen in 1811 
zijn aangenomen. De schrijver kan geen Oldeboornsters noe-
men die een gekke naam hebben en redt zich uit zijn verhaal 
door Maire Luxwolda als de hoeder van behoorlijke familiena-
men op te voeren.
Ook vandaag de dag is de mythe nog in leven. Ik lees en hoor 
het her en der herhaaldelijk. Vooral op het internet neemt men 
de mythe kritiekloos van elkaar over en vertelt deze door.

Wat wij in onze tijd beschouwen als gekke, merkwaardige, 
bijzondere, onwelvoeglijke en bespottelijke achternamen wa-
ren meestal al ver vóór Napoleon ontstaan en in gebruik en 
werden toen veelal niet als raar gezien. Ze roepen nu nega-
tieve associaties op. Maar dat komt doordat we met de woor-
denschat van nu de oude familienamen van toen verklaren. 
Dat is een valkuil. Want woorden van toen, zoals geil, bil en 
kloot, waren heel gewoon en betekenden in Oudnederlands 
‘vrolijk’, ‘bijl’ en ‘kluit of bal’. De naam Naaktgeboren bestond 
voor Napoleon al en is een vernederlandsing van de Duitse 
naam Nachgeboren, het kind zo genoemd na het overlijden 
van de vader.
Namen hebben een belangrijke functie in ons leven. Je naam 
maakt deel uit van je persoon. Je bent ermee vergroeid. Hij 
bepaalt voor een deel je identiteit. Ik heb een naam, dus ik be-
sta. Er bestaat een nauwe verbondenheid tussen de mens en 
zijn naam. Een naam heeft een sterke psychologische invloed 
op de drager ervan. Een mooie, leuke of zeldzame naam kan 
iemand een krachtig gevoel van eigenwaarde geven. Een on-
welvoeglijke, bespottelijke of rare achternaam kan problemen 
opleveren voor de drager ervan, zeker wanneer deze niet ste-
vig in zijn schoenen staat. Het feit dat je in Nederland de mo-
gelijkheid hebt om je achternaam te veranderen, betekent dat 
de staat erkent dat namen tot psychische of sociale schade 
kunnen leiden.

Wat kunnen mensen doen die zich schamen voor hun fami-
lienaam, ermee bespot worden of er andere hinder van heb-
ben? Gelukkig biedt de wet uitkomst. De Koning(in) is be-
voegd een familienaam te wijzigen. Voor verandering komen 
familienamen in aanmerking die ‘onwelvoeglijk of bespottelijk’ 
zijn. Daaronder ook ogenschijnlijk seksueel getinte namen als 
De Neuker, Neukermans, Ruk, Rucker, Reet, Pooier, Geyl, 
Geijlswijk, Geilman, Billepeuter, Poes, Naaktgeboren, Bloot, 
Sukkel, Poepjes, Scheit, Pies, Wijfje, Schreeuwert, Klootwijk, 
Kutterman, Cutzien, Kutschrutter, Uittenbroek, Aanstoot, Tiet-
jes en Pik.
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Naammythe Napoleon blijft hardnekkig in leven        Door Jan Spendel

Portret van keizer Napoleon I, uit het atelier van Francois Gérard, 
circa 1810, collectie Rijksstudio /Rijksmuseum



VOV-bestuursvoorzitter Aat Stahlie opende de Algemene Leden Vergadering van 2023 met een woord van welkom tot de 
kleine dertig aanwezige leden. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter dat uit onderzoek is gebleken dat onder 
ouderen mobiliteit van levensbelang is. Dat dat ook zo is wijst de praktijk uit: het Verenigingsgebouw wordt door de leden 
goed gevonden en druk bezocht en er wordt goed gebruik van gemaakt. Dit gegeven brengt ook zorg met zich mee. Het 
verenigingsbestuur is zich bewust van de druk op de vrijwilligers binnen de VOV. Het bestuur wil zich op een termijn van 
2-4 jaar vernieuwen. Dat vraagt weer om (andere) vrijwilligers. De voorzitter vraagt de leden nadrukkelijk na te denken 
over een vrijwilligersfunctie binnen de VOV. Het maakt het werk van de zittende vrijwilligers lichter. De opening van de 
ALV werd door Aat Stahlie afgerond met diens worden: ‘Samen ontspannen en samen ouder worden’.

Een Jaarvergadering (ALV) is bedoeld om jaarstukken van een voorafgaand (boek-)jaar te bespreken en vast te stel-
len. Zo gebeurde. De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd. Het jaarverslag werd voorgelezen en 
vastgesteld. Het Financieel verslag riep een vraag op over de post Diversen. Financieel woordvoerder Peter de Boer 
verstrekte van achter de bestuurstafel een toelichting. De vragensteller had daar enige moeite mee en ziet graag in een 
volgend verslag de gegeven mondelinge uitleg op papier in het verslag weergegeven.  Het verslag werd geaccordeerd. 
De Kascommissie rapporteerde uitvoerig. Het bestuur kreeg het advies bestaande VOV-bankrekeningen samen te voe-
gen. Ter besparing van bankkosten. Ook was er een advies bestemde reserves weer terug te brengen in de algemene 
reserve, daar het niet op korte termijn in het verschiet ligt die reserveringen (Huisvesting en Jubileum) te realiseren. De 
Kascommissie geeft een positief oordeel over het verslag en is onder de indruk van de omvangrijkheid en diversiteit van 
de werkzaamheden. Reden voor de ALV de penningmeester/het bestuur onder dank te dechargeren.

Deel van de begrotingsbehandeling 2023 ging over het tijdstip van behandeling, over de kosten van het lidmaatschap 
VOV en over andere kosten.  Het tijdstip van bespreking van de begroting 2023, nu al 4 maanden onderweg, zou naar 
voren moeten gaan, januari bij voorbeeld. Mijn suggestie zou zijn een meerjarenraming te maken. Dus een voorlopige 
begroting 2025 enz. al in de ALV 2024 te presenteren. De berekening van de contributie voor het lidmaatschap is arbitrair. 
De penningmeester schetste enkele mogelijkheden. Uiteindelijk werd bij handopsteken gepeild, resultaat: handhaven 
huidige methodiek. Overigens is het aantal leden gedaald (door overlijden en opzeggingen) en dus minder inkomsten 
uit contributie. Gepaard met allerlei kostenstijgingen is dit wel een punt van aandacht. Wel werd vanaf de bestuurstafel 
medegedeeld dat het Kerstdiner natuurlijk altijd door moet gaan. Eventuele tekorten uit activiteiten, die in principe kosten-
neutraal dienen te verlopen, worden gedekt uit de reserves.

Na voorgesteld te zijn als nieuwe verenigingspenningmeester en zichzelf aan de ALV gepresenteerd te hebben werd 
Frans Keuzenkamp door de ALV benoemd. Peter de Boer werd zeer hartelijk dank gebracht voor zijn waarneming van 
het penningmeesterschap.

De biljartballen rolden ook in de ALV en de daaraan verbonden vraag was of het biljart alleen voor competitiespelende 
leden bestemd is? Nee dus. ‘Vrij’ biljarten moet met samenspraak geregeld kunnen worden. Het Kerstdiner bracht tongen 
in beweging. Niet alleen door enkele aangebrande stukjes vlees, maar ook nog door het er nu nog over te hebben. De 
Evenementencommissie is in beweging. Niet alleen met het organiseren maar ook in personeelsbezetting. Binnen korte 
tijd 2 voorzitters afgetreden. Wat is er aan de hand?  Dat antwoord blijft de vraag en aan het bestuur daarmee om te gaan. 
Met dit laatste punt werd de ALV afgerond en kwam er de ‘nazit’ met versnaperingen.

Bram van Polanen

Algemene Ledenvergadering VOV Voorschoten 28 april 2023
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Op 16 september a.s. wordt de derde reünie voor oud-bezoekers en 
-medewerkers van het voormalige Open Jongeren Centrum ‘De Linde-
hoeve’ georganiseerd.
‘Omdat het op 15 september precies 50 jaar geleden is dat ons Jonge-
rencentrum werd geopend, leek het ons een mooie gedachte om dan 
nog één keer een reunie te organiseren.’ Willem de Jong en Frits Klijn, 
beiden oud-medewerker, geven aan dat het de laatste keer zal zijn dat 
de reunie op deze manier gehouden zal worden. In 2013 werd de eerste 
reunie georganiseerd op de 40e verjaardag. Met enorm succes, want er 
kwamen 500 mensen op af. Op de tweede reunie in 2018 kwamen wel-
iswaar minder mensen, maar het was ook heel gezellig. ‘Zo groot als de 
eerste reünie wordt het nooit meer, er overlijden steeds meer tijdgenoten 
en het houdt gewoon een keer op. We willen nog één keer knallen en 
dat is het dan! Wel viel ons op dat het Cultureel Centrum bij een kleinere 
groep niet echt gezellig was. Daarom hebben we nu een andere ruimte 
gevonden die ons geschikter lijkt.’ Dat is het Scoutinggebouw aan het 
Frans Halsplantsoen, naast de Groene Kikker bij de Blauwe brug over 
de Vliet.

Wat maakte De Lindehoeve zo geliefd bij de toenmalige jongeren? Dit 
kwam deels door de manier waarop het centrum was georganiseerd. De 
jongeren hadden het zelf voor het zeggen, via de democratisch gekozen 
Jongerenraad, met ondersteuning van de Commissie van Bijstand die 
het juridische kader, subsidies en financiën verzorgde. Het credo ‘voor 
en door jongeren‘ werd hiermee waargemaakt. Er ontstonden een flink 
aantal ‘Projectgroepen’, volledig door ‘medewerkers’ gerund: van tech-
niek tot politiek, publiciteit, kindersoos, doka, toneel, disco en zeefdruk, 
om er een paar te noemen. Er waren op een bepaald moment rond de 
150 medewerkers actief.

Bij de ‘gewone’ bezoekers waren de discomiddagen of -avonden en na-
tuurlijk de talloze liveoptredens van bekende en minder bekende bands 
het meest in trek. Maar ook de jazz-optredens, politieke en thema-avon-
den. Het was niet ongebruikelijk dat er 2000 bezoekers per weekend 
kwamen.

Net als in het echte leven zijn er ups en downs geweest in het bestaan 
van de Lindehoeve. Een aantal financiële crises, overlast van jongeren 
uit omliggende gemeenten, drank- en drugsproblemen, diefstal, het is 
allemaal voorbijgekomen. Ook dat waren, achteraf gezien, leermomen-
ten. Het ging goed met de Lindehoeve totdat de interesses van jongeren 
veranderden, veel individualistischer werden. Het functioneren in een 
groep werd niet langer de norm. De bezoekers kwamen niet meer en de 
subsidies droogden op, met als gevolg dat het Open Jongerenwerk in 
Voorschoten stopte. Kort na de sluiting brandde het pand af, maar geluk-
kig is het bewaard gebleven en nu in gebruik als gezondheidscentrum.

‘Iedereen die goede herinneringen heeft aan ons prachtige jongerencen-
trum is welkom op de reunie. Inschrijven kan vanaf 1 mei op de site 
lindehoevereunie.nl, waar alle informatie over de reunie komt te staan. 
We hopen wel dat mensen die niet op sociale media zitten door anderen 
worden ingeseind.’

Frits Klijn en Willem de Jong
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De oplossing kunt u tot 10 augustus sturen naar de redactie: kopij@vovvoorschoten.nl
U mag de oplossing ook op een briefje schrijven met uw naam erbij en in de bus doen bij het 
VOV-gebouw. De prijswinnaar wordt vermeld in de volgende Nieuwsbrief.

De prijs (alleen voor VOV-leden): 
Een Tapas-schaal vol lekkernijen aangeboden door Lekker! Kaas en Delicatessen 
De oplossing van mei/juni: VERTROUWEN

De winnaar is: Dhr. Gert van Uitert

Gefeliciteerd met deze heerlijke prijs meneer van Uitert! U mag de tapasschaal ophalen bij Lek-
ker! Kaas en delicatessen aan de Schoolstraat 144. Let op! Omdat de tapasschaal uit verse 
ingrediënten bestaat wordt deze pas na afspraak voor u gemaakt. Bel daarom eerst even met 
Lekker! om af te spreken wanneer u de schaal wilt ophalen. (Tel: 071 561 7319) 
Vergeet bij het ophalen niet uw VOV lidmaatschap-kaartje mee te nemen!

Lekker! Kaas en 
Delicatessen, 
Schoolstraat 144.

Prijspuzzel voor leden

Sluitingsdatum voor het inzenden van reac-
ties voor de Nieuwsbrief van mei/juni is: 

UITERLIJK(!) 10 augustus

We ontvangen graag uw reacties op onze 
Nieuwsbrief via: 

kopij@vovvoorschoten.nl  

Handgeschreven reacties kunt u sturen 
naar: 

Mieke van Berkum, 
Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

KOPIJ

Voor inlichtingen kunt u bellen 
met dhr. Chris van der Jagt. 
Tel.: 071 561 84 80 (na 10.00 uur)

De computer inloopochtenden zijn bestemd voor iedereen die vragen heeft over de 
computer, tablet of smartphone. Werkt een en ander niet naar behoren, dan kunt u 
op de inloopochtenden terecht voor gratis hulp en advies. 

Neem uw laptop, tablet of smartphone 
mee (vergeet het netsnoer niet!), zodat 
de begeleiders u kunnen helpen het 
probleem op te lossen. 

COMPUTER INLOOPOCHTENDEN

Let op! In de maanden juli en augustus worden de inloopochtenden om de 14 
dagen worden gehouden. De inloopochtenden zijn dan op de volgende data:13 
juli, 27 juli, 10 augustus en 24 augustus. Vanaf 1 september is er weer iedere 
week een inloopochtend op donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3  TOEGANG GRATIS!
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VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84 
5% korting op 
aankopen voor uzelf
Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op 
onze geldende 

tarieven
 Dobbeweg 3
071 561 50 02

5% korting 
op het 

notarieel 
honorarium

ROEST 
TWEEWIELERS

Schoolstraat 62
071 561 24 96

Korting navragen in de winkel

Schoolstraat 109a, Voorschoten - Langstraat 49, Wassenaar

G. BESUYEN 
Rijwielspecialist

Voorstraat 13 
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

10% korting op alle reparaties

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenKORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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WONINGTEXTIELHUIS

Treubplein 2 
071 561 79 79

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Voorstraat 55a - 071 71 07 402   
www.compleetit.nl

€ 2,50 korting 
op rijbewijskeuringen

Locatie: Rooseveltstraat 65, Leiden. 071-5160020

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting 
op huismerk-

inkt op vertoon 
van ledenpas.

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125 

mspiegeler2@gmail.com

Op vertoon van uw 
VOV ledenpas: 
koffie bij ons 
voor €1,25 
Molenlaan 35,  Voorschoten

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO N-HOFLAND!

Laat uw biografie schrijven

i n f o @ L i f e - I n - Le t t e r s . n l

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden:

Tel: 06 101 306 64 
sharinashairstyling@outlook.com 

sharinashairandbeauty.nl

Uw beauty specialist 
aan huis

Zie www.scal.nl voor meer informatie.

Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone 
massage. Kinesio- en sporttaping  en hersteltraining

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.nl

Voor al uw aan-
kleding voor in huis

VOV leden ontvangen 10% korting 
bij het boeken van een behandeling.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het 
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Adverteren 
op deze pagina?

 advertenties@vovvoorschoten.nl

Verkoop uw woning via Rijnland Makelaars.
Informeer als VOV lid naar uw korting!



ACTIVITEITEN IN HET VSC COLOFON

Bestuur
Voorzitter: Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 071 561 76 16
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Peter de Boer, Tel: 071 561 56 96
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie:  Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84 
Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten. Jaarcontributie: € 25,- p.p. 
2 pers. op het zelfde adres: € 37,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Nico Fennes, Tel: 06 387 167 05 

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Evenementencommissie: Els van Steeg, Tel: 071 576 69 74
evenementen@vovvoorschoten.nl

Belangenbehartiging 
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking 
met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook bieden 
wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u vragen of 
problemen op dit gebied, neem dan contact op met Peter de Boer, 
belangenbehartiging@vovvoorschoten.nl

Bankrekening VOV lidmaatschap; NL86INGB0005062260 
o.v.v. lidmaatschap VOV

Bankrekening evenementen; NL86INGB0005062260
o.v.v. het juiste VOV-evenement.

Nieuwsbrief
Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 
2253 CW Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Eindredactie: 
Nico Fennes, Tel: 06 38716705 eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Elly Vogelaar
Redactie / Lay-out: Mo van der Werf 

Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 38 20 
Drukwerk: Dipas druk & print, Zoetermeer

35

BRIDGEN 
Maandagmiddag (Schoppenvrouw) 
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer, lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.30-23.00 uur.
Wil Niersman: Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld, Tel: 06 196 95 760  

KLAVERJASSEN 
Dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur. 
Zaal open: 12.45 uur. 
Leny Bakker, Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN
Woensdag- en vrijdagmiddag 
van 12.30-16.00 uur
John Smit; Tel: 071 56165 20 / 06 1280 6659 
Donderdagavond van 19.30-23.00 uur.
H. Looijenstein; Tel: 06 463 910 88 

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur. 
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo, etc.  
Thea Zweers; Tel: 071 561 40 84

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Nanny de Koning Tel: 06 363 57 646
Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

BOETSEREN/HANDWERKEN 
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
Lia Winkelman Tel: 071 576 51 00

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk Tel: 071 561 31 37

COMPUTER INLOOPOCHTEND
Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Chris van der Jagt. Tel: 071 561 84 80 
(na 10.00 uur)

VOV DANSCAFÉ
Zondagmiddag, 1 keer per maand, data
elders in de Nieuwsbrief 
van 14.00-16.30 uur
Info: Aad en Emmie Bechtholt. 
Tel: 06 234 27 377

VOV FIETSCLUB
Elke 2de woensdag van de maand 
Van april tot eind van de zomer
Aanmelden: Els van Brink. 
Tel: 06 306 17 402

VOV SJOELCLUB
Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Dik Zweers Tel: 06 196 958 10

CORRESPONDENTIEADRES VOV SENIORENCENTRUM:
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD  Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  www.vovvoorschoten.nl

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten 
of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende of anders-
zins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden geweigerd. 
Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien 
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en 
standpunten van columnisten, alsmede ‘uitspraken’ van derden in 
ingezonden reacties worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven 
door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoorde-
lijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen. Foto’s 
gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend ge-
bruikt voor plaatsing in de Nieuwsbrief en/of de website en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan 
kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of 
gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestem-
ming van de redactie en met bronvermelding.

DISCLAIMER
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