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Life In Letters maakt ook van uw 
verhaal een boek om trots op te zijn! 
Informeer naar de mogelijkheden via 

info@life-in-letters.nl 

LEKKER! 
KAAS EN 

DELICATESSEN

SCHOOLSTRAAT 144 
VOORSCHOTEN

 Het nieuwste boek van Life in Letters 
gaat over het Wapen van Voorschoten.  

Een boek vol unieke verhalen, 
van verleden tot heden.

Te koop bij de Kler in Voorschoten 
en uiteraard bij het Wapen zelf. 

Bestellen kan ook via: 
www.life-in-letters.nl

De kroniek van het Wapen van Voorschoten

Wapenfeiten

€ 25,-
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NICO FENNES
Eindredacteur

COVERFOTO JULI/AUG
Op de cover van de vorige 
Nieuwsbrief een zeer mooie 
en sfeervolle foto gemaakt 
door René Zoetemelk. 
Links op de foto zien we 
Huize Bijdorp. Bedankt voor 
deze mooie coverfoto René!

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende Nieuwsbrief is de brief 
voor oktober. Inzendingen die ons 
uiterlijk 10 september bereiken zul-
len we graag opnemen.

Veel leesplezier!

Het leven is als fietsen
De diverse dag- en meerdaagse reizen liggen achter ons met 
een enkele nog in het verschiet. In deze Nieuwsbrief verslaat 
Wim de boottocht ‘Rondje land van Heusden en Altena.’ De be-
stuurderskunsten vielen bij Wim in goede aarde. Gert zorgde 
voor de foto’s bij het verslag. Dat deed Anja voor de reis naar 
Hattem en Elburg. Van de plaatjes die zij schoot van het bak-
kerijmuseum krijg je zowaar trek in een versgebakken oven-
broodje. De bijdrage van Brigitte kwam net te laat binnen voor 
de vorige Nieuwsbrief, maar deze keer kunt u alsnog lezen hoe 
haar het reilen en zeilen rond de Zuiderzee is bevallen. Bri-
gitte schrijft ook dat zij ervan houdt de betekenis van namen 
te achterhalen, iets wat goed aansluit bij de reeks die Jan over 
achternamen van Voorschotense families maakte.

Het stukje van MOnique heet ‘voorbode’. De vakanties lopen 
op hun eind. Dat is een voorbode van het naderende einde van 
de zomer, en houdt tevens in dat de competities in het biljarten, 
bridgen en klaverjassen weer van start gaan. Leny schrijft over 
de voorbije klaverjascompetitie, die zij won met een heel mooi 
puntentotaal. Dat het fietsen bij de VOV in de lift zit, blijkt wel 
uit het toenemend aantal fietsgroepjes die er op de woensdag-
middag op uit trekken. Els informeert erover, terwijl John vertelt 
hoe de heren biljarters zich deze week lieten vermaken door 
Rob Scholtes, Voorschotens beste biljarter ooit, die in het seni-
orengebouw een demonstratie kunststoten weggaf.

Het leven is als fietsen. Deze wijsheid van Albert Einstein ge-
bruikte een van mijn oud-collega’s pasgeleden in een column. 
Vrij vertaald komt het erop neer dat je zelf iets van het leven 
moet zien te maken. Tenminste, als je in de gelukkige situatie 
bent je eigen keuzes te kunnen maken en niet op het vlot van 
Medusa terechtkomt, waar Gisella het in haar stukje over heeft. 
En geluk kan heel gewoon zijn. Bijvoorbeeld door de weg naar 
school uit vroeger jaren weer eens te fietsen, waar Harm in 
zijn artikel over schrijft. Cees vertelt in de fotorubriek dat hij 
nog goed weet hoe hij in zijn jeugd naar de Vliet liep om daar 

te gaan zwemmen. Er zaten vast bloeiende waterlelies in de 
slootjes waar hij langsliep. Of dat waar is of niet, met Elly’s 
verhaal komt u alles te weten over de ‘wilde’ witte waterlelie. 
Daan neemt ons in de fotorubriek mee naar het kindertehuis 
Nieuw Voordorp dat plaats moest maken voor het tegenwoor-
dige Beukenrode.

Peter schrijft over de voedselbank die aan de Zwaluwweg is 
gevestigd. Volgens Peter is het gissen en raden waarom er 
toch zo weinig ouderen gebruik van maken. Mijn suggestie is 
dat de ouderen in Voorschoten in het algemeen voldoende vrij 
besteedbaar inkomen hebben. Of is dat niet zo? Is het dat de 
voedselbank onbekend is en daarmee onbemind? Peter legt 
in ieder geval uit hoe u met uw hulpvraag bij hem terecht kunt. 
Onbemind zijn onze oudste leden allerminst. Henny doet ver-
slag van een lange lijst telefoontjes en gebrachte bezoeken 
aan de jarigen en jubilarissen. Dat doet de VOV heel goed. Het 
is telkens een plezier om te lezen dat de aandacht van Lief & 
Leed zo wordt gewaardeerd. 

U merkt dat deze Nieuwsbrief bol staat van de interessante 
weetjes en verhalen. Er is ook zoveel te doen bij de VOV. Maar 
ook in het dorp. Het Weekend van Voorschoten komt eraan 
op 8, 9 en 10 september. Daar zit voor iedereen wel iets leuks 
tussen, zoals de Cultuur & Verenigingsmarkt, de Oldtimerdag 
en Open Monumentendag. De 9e september zijn er alleen 
al 25 monumenten in Voorschoten te bezichtigen. Deze keer 
staat Open Monumentendag in het teken van ‘levend erfgoed’. 
Op meerdere locaties worden verhalen verteld over de monu-
menten en hun vroegere bewoners. Zo vertelt Jan Spendel ter 
hoogte van de Laurentiuskerk over het verzet in de Tweede 
Wereldoorlog en leidt Jan Sloof u rond in het Ambachts- en 
Baljuwhuis. Wat een mooie verbinding met de VOV.

Blijf in balans door in beweging te blijven. Geniet van al die 
betekenisvolle activiteiten. Tot de volgende Nieuwsbrief!

Van de Redactie

Om in balans te blijven 
moet je in beweging blijven 

(Einstein)



VerhuisService
Voorschoten BV

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan 
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken 
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting, 
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen 
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Neem tijdig de regie 
in eigen hand en 
leg uw wensen vast 
in een levenstestament”

Neem tijdig de regie Neem tijdig de regie “

071 561 40 40

Bel voor meer informatie naar 

www.webenwijs.nl 071-572 52 50 06-143 606 64

Web & Wijs komt bij u langs!

Web & Wijs 

Web & Wijs geeft al 5 jaar iPad-les aan huis! 

De iPad of tablet beter leren bedienen 
en uitgebreid vragen kunnen stellen in 

uw eigen tempo.

Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?

Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW

Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren, 
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstands-
bedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw 
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten 
en omgeving biedt u het onderstaande aan:

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE
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Veel aankondigingen van activiteiten stonden in het vorige stukje van het bestuur. Het lijkt misschien zo, maar het 
waren echt geen loze beloften! 

De genoemde boottocht door Leiden voor de fietsers was niet alleen voor de fietsclub, maar voor alle leden van de 
VOV die dat willen. Deze tocht zit nog in de planning: het blijkt een hele organisatie te zijn dus het zal volgend voorjaar 
worden. 

De dansers van het VOV danscafé, tsja, die zijn nog even aan het oefenen (en aan het sparen, want zoiets kost na-
tuurlijk extra geld) maar dàn gaat het gebeuren …. We houden u op de hoogte.

Onze zanggroep Happy2gether gaat echt binnenkort weer optreden; ze zingen op zaterdag 9 september van 11.40-
12.10 in de Dorpskerk (tegenover de HEMA).
 
De aangekondigde filmmiddag komt ook, in oktober. Want het lijkt nu toch eindelijk een beetje zomers weer te worden 
en dan wilt u vast liever naar buiten in plaats van binnen met de gordijnen dicht naar een film kijken. 
Zoals het spreekwoord zegt: wat in het vat zit verzuurt niet en in de volgende Nieuwsbrief leest u er alles over. 

Zoetjesaan zijn alle dagelijkse activiteiten vanaf 4 september weer begonnen na de zomerstop. De laatste VOV-reis 
komt er aan – naar Bilstein, wederom volgeboekt. De Reiscommissie is alweer aan het plannen maken voor volgend 
jaar. 

Het eerstkomende evenement na de zomerstop is de Ladies Day; die was eerder gepland in mei maar moest toen 
door vervelende en verdrietige omstandigheden verschoven worden naar 28 augustus. Misschien nét geweest als u 
dit blad in handen krijgt. Vanwege de welwillende, belangeloze medewerking van kappers, schoonheidsspecialisten, 
masseurs en anderen is dat is altijd een heel geregel voor de Evenementencommissie. We zijn dan ook blij dat diè 
commissie inmiddels ook de versterking heeft gekregen die zo hard nodig was. U kunt zich overigens alweer aanmel-
den voor het volgende evenement: de hutspotmaaltijd op vrijdag 29 september.

Zijn er nu geen vrijwilligers meer nodig? Jawel, vrijwilligers blijven altijd nodig, vooral voor hand- en spandiensten en 
oproepkrachten. Maar het allerbelangrijkste wat de VOV nú nodig heeft zijn mensen die zich beschikbaar willen stel-
len voor een bestuursfunctie, met name als opvolger voor onze voorzitter Aat Stahlie. Laat iets horen als u denkt die 
taak op u te willen en kunnen nemen. Want Aat heeft aangegeven dat hij vanaf volgend jaar echt gaat stoppen! En 
wat is een vereniging zonder voorzitter…? U kunt eerst nog dit najaar een aantal maanden meedraaien als aspirant 
bestuurslid voordat u die taak overneemt. 

We hopen van harte dat we nu toch reacties krijgen.

VOV Zanggroep Happy2Gether   Foto: Menno v.d. Reek



www.beijevastgoed.nl

Wij halen het meeste uit uw woning!

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:

071 - 562 02 22

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet 
Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot 
assortiment en aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar te 
winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de directie van deze Jumbo-vesti-
ging de VOV sponsort in de vorm van koffie en koekjes die wij voor onze diverse 
activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!



De Voedselbank Voorschoten vraagt zich af...
Zoals de meeste gemeenten in Nederland heeft ook Voorschoten een voedselbank. Heel wat mensen hebben hun weg 
naar deze voedselbank gevonden. Maar er is iets merkwaardigs aan de hand als je kijkt naar de leeftijdssamenstelling van 
de cliënten van de voedselbank.

De voedselbank Voorschoten vraagt zich namelijk af waarom er zo weinig ouderen client zijn bij de voedselbank terwijl de 
gemeente Voorschoten in vergelijking met de landelijke cijfers relatief veel oudere inwoners heeft. 
In 2022 was het inwoneraantal in Voorschoten 25.627. Daarvan was ruim 23,7% ouder dan 65 jaar. Landelijk gezien is dat 
percentage 20,2.

Komt dit misschien doordat maar weinig ouderen weten dat de voedselbank ook voor hen openstaat? Is de drempel om 
naar de voedselbank te gaan te hoog? Schaamt men zich om naar de voedselbank te gaan? Zijn er andere redenen waar-
om de ouderen ondervertegenwoordigd zijn als cliënten van de voedselbank?

Met name Voorschoten Voor Elkaar schenkt in haar publicaties aandacht aan de voedselbank. De Voedselbank zelf zorgt 
er meerdere keren per jaar voor dat er een stukje in de lokale krant komt over bijvoorbeeld voedselinzamelingen bij su-
permarkten. Maar dit levert geen aanmeldingen op. Een te hoge drempel kan ook voortkomen uit achterdocht (wie zijn die 
mensen die de voedselbank runnen?) en gebrek aan vertrouwen. 

Het bestuur van de voedselbank heeft de VOV benaderd met de vraag: weten jullie wat de oorzaak kan zijn dat er nauwe-
lijks 65-plussers naar de voedselbank komen? Dat weten we bij de VOV ook niet. Wel zou de VOV hulp kunnen bieden aan 
personen die wel in aanmerking komen, maar om een of andere reden niet gaan. 

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank hangt af van je zogenaamde ‘vrij besteedbare inkomen’. Dat is het 
verschil tussen je inkomen (inclusief toeslagen en zo) en alle vaste lasten (huur, energie, water verzekeringen en derge-
lijke). Een alleenstaande komt in aanmerking voor een wekelijks pakket van de voedselbank Voorschoten wanneer het vrij 
besteedbaar inkomen minder is dan 300 euro per maand. In dit pakket zit voedsel, maar ook persoonlijke verzorgingsmid-
delen en andere huishoudelijke boodschappen. Het wekelijkse pakket heeft een waarde van ongeveer 45 euro.  

En over de mensen achter de Voedselbank: het zijn allemaal 
vrijwilligers – er is niemand hier die ook maar een stuiver 
aan het werk voor de Voedselbank verdient. Daarop is de 
Voedselbak trots.

De VOV biedt hulp bij het doen van aangifte voor de inkom-
stenbelasting. De persoon die helpt bij het doen van de aan-
gifte (de HUBA) geniet het vertrouwen van de persoon die 
hulp vraagt. Uiteraard is de gehele procedure sterk gericht 
op de privacy van de hulp-vrager.

De VOV biedt deze vorm van hulp nu ook aan wanneer ie-
mand de weg naar de voedselbank zoekt maar om een of 
andere reden zich nog niet heeft gemeld bij de voedselbank. 
Zowel leden als niet-leden kunnen gebruik maken van deze 
dienst. Kent u al een HUBA? Dan kunt u zich rechtstreeks 
aanmelden bij die HUBA. 

Wilt u hulp maar kent u niemand die u kan helpen, 
bel dan naar Peter de Boer, telefoon: 06 8338 7888.

BELANGENBEHARTIGING

Foto: Voedselbank Haaglanden

Voorschoten
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Lief en Leed
Voor het opgeven van feestelijkheden of 
voor verdrietige zaken kunt u contact op-
nemen met Henny van Noort,  071 240 92 55 
De leden die een bezoekje krijgen beslis-
sen altijd zelf of ze genoemd willen wor-
den in onze Nieuwsbrief.

Kent u iemand die wel een bezoekje kan 
gebruiken? Meld het de Lief en Leed-
commissie. Wij stellen dat zeer op prijs!

De mensen die er geen bezwaar tegen hebben en het leuk vinden 
komen we graag een bezoekje brengen bij speciale gelegenheden.

Bij mevrouw G. Biemond-Plomp kwamen Joke en Emmy op de 
thee, voor haar 97ste verjaardag Het werd een gezellige middag er 
was ook wat lekkers bij de thee. Mevrouw maakt het redelijk goed. 
Haar zoon zorgt dat de boodschappen in huis zijn. Daar is ze heel 
blij om en ze heeft ook een huishoudelijke hulp. Ze kan zich goed 
vermaken.

Het 60-jarige bruidspaar Van Deursen werd door Lien bezocht. 
Mijnheer woonde in zijn jonge jaren bij Lien om de hoek, dus werden 
er herinneringen opgehaald uit die tijd. Helaas was vorig jaar qua ge-
zondheid een moeilijk jaar, maar gelukkig voelde mijnheer zich weer 
goed en hadden zij plannen om met vakantie naar Frankrijk te gaan. 
Mevrouw liet nog even de achtertuin zien, die zeer de moeite waard 
is. Het bezoek werd bijzonder op prijs gesteld.

De 92-jarige meneer K. Snieder is mantelzorger voor zijn vrouw en 
zorgde voor een kopje thee waar hij meteen maar de doos bonbons 
bij opende die Els meebracht. Meneer vertelt enthousiast over het 
werk dat hij in zijn leven heeft gedaan en waardoor hij ook diverse 
keren verhuisd is. Mevrouw heeft bijna overal wel een spreuk of ge-
zegde voor.

Meneer M. Kooij, werd telefonisch gefeliciteerd met zijn verjaardag. 
Vond een bezoekje niet nodig. Meneer is alleen, maar van eenzaam-
heid is geen sprake. Hij heeft met de kinderen, kleinkinderen en vele 
vrienden en kennissen uit de omgeving meer dan genoeg aanspraak. 
Meneer bedankte Piet voor de belangstelling en ging de volgende 
dag zijn 96ste verjaardag vieren.

Mevrouw J. van Noort-Wijzenbroek werd verrast door Emmy, voor 
haar 92 ste verjaardag. Ze werd hartelijk ontvangen en ze hebben ge-
zellig koffiegedronken met gebak!! Mevrouw woont nog niet zo lang 
in dit huis, Ze heeft 62 jaar in haar vorige huis gewoond. Ze is er wel 
blij mee. Kinderen en kleinkinderen hebben haar enorm geholpen Het 
uurtje was gauw om. Dank voor de attentie. 

Ook meneer J. Zandstra werd telefonisch gefeliciteerd met zijn 
92ste door Piet. Meneer vond het niet nodig om een afspraak te ma-
ken voor een bezoekje. Hij woont nog niet zo lang in ons dorp. Zijn 
vrouw is vele jaren terug overleden. Lopen en fietsen gaat nog prima, 
dus niets te klagen, wat meneer dan ook niet doet.

Mevrouw M. M. J. van der Kooij werd door Henny telefonisch ge-
vraagd voor een bezoekje. Dat vond mevrouw iets te veel. Ze vond 
het leuk dat er aan haar gedacht wordt. Het gaat redelijk goed met 
haar en had haar 91ste verjaardag gevierd met een BBQ-feestje.
Dank voor de felicitatie.

Mevrouw H.J. Ten Hove werd 95 jaar. Onder het genot van een 
kopje thee met een heerlijk stukje appeltaart is er gezellig gepraat en 
vloog de tijd om. Mevrouw doet zelf haar boodschappen. Zij is heel 
trots op haar achtertuin die er zeer kleurrijk uitziet. Zij bedankte Lien 
voor de lekkere chocolade.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bij mevrouw J. M. G. Geerlings-Ariaens stond 
de deur al open voor Emmy. Zij ging op bezoek om 
mevrouw te feliciteren met haar 95ste verjaardag 
Dat was dus een hartelijk welkom. Er werd over 
alles en nog wat gepraat. De kinderen doen de 
boodschappen voor haar. En mevrouw heeft zelfs 
haar rijbewijs verlengt. Mevrouw verveelt zich niet. 
Iedereen die op bezoek komt schrijft voordat men 
vertrekt in een boekje. Dat is makkelijk om te we-
ten wie er geweest zijn. Het was weer snel tijd voor 
Emmy om op te stappen, wat mevrouw eigenlijk 
wel jammer vond….

Els had een hele gezellige middag bij de 97-jarige 
mevrouw C.A. van der Ven-Varkevisser. Zij had-
den weer veel gesprekstof. De middag eindigde 
zoals gewoonlijk met een lekker glaasje advocaat.

Bij mevrouw M. Vermuë was het goed toeven. 
Ondanks het warme weer was het lekker koel in 
huis. Bij een heerlijk kopje thee vond Henny het 
heel gezellig. Mevrouw heeft haar 91ste verjaar-
dag gevierd, met haar kinderen en kleinkinderen.  
Ze gaat geregeld op de fiets naar haar tuintje bij 
het Wedde. 60 jaar geleden is ze neergestreken 
in Voorschoten. Ze heeft het prima naar haar zin 
en is nog heel actief. Bridgen en zingen doet ze 
graag. Omdat ze bij Henny op de zang zit werd er 
natuurlijk over de zang gepraat. Henny moest naar 
huis, maar ze waren nog lang niet uitgepraat…

Meneer A. Vis werd bezocht door Piet, voor zijn 
90ste verjaardag. Meneer maakt het goed en is re-
delijk gezond. Hij krijgt veel hulp van zijn zoon en 
dat waardeert hij. Het gesprek was plezierig waar 
bij de zoon voor de koffie met koek zorgde. Het 
bezoekje van Piet werd zeer op prijs gesteld.

Els bezocht meneer H. P. Olivier en zijn vrouw 
voor meneer zijn 91ste verjaardag. Ze zijn al heel 
lang bij elkaar en mooi te zien dat ze veel plezier 
samen hebben. Bewondering voor zo veel hu-
mor!!!
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Henny heeft mevrouw K. E. Groothoff-Paltzer 
telefonisch gefeliciteerd met haar 91ste verjaar-
dag. Het gaat redelijk goed met mevrouw. Ze is 
graag alleen en waardeerde de aandacht die zij 
krijgt van VOV.

Meneer J. A. Paauwe werd 90 jaar en kreeg 
een bezoekje van Lien. De verjaardag werd ge-
vierd in De Kleine Leeuw met kinderen en klein-
kinderen. Meneer is nog in goede gezondheid 
en redt zich goed. Tevens woont hij naar zijn zin 
in de woning met heerlijk vrij liggende tuin.

Meneer G. van Polanen werd telefonisch door 
Emmy gefeliciteerd met zijn 90ste verjaardag. 
Een bezoekje was niet nodig, maar het tele-
foontje werd zeer op prijs gesteld.

Mevrouw M. Van Wissen- Klaver werd 99 jaar. 
Lien heeft met haar gezellig over ditjes en dat-
jes gepraat. Mevrouw maakt met veel plezier 
prachtige kaarten. Lien heeft ze bewonderd, ze 
zijn echt heel mooi. De kaarten voor de Kerst 
worden ook alweer ontworpen.
Onder het genot van een kopje thee met wat 
lekkers vloog de tijd om.

Meneer L. Nicolai vond het heel attent dat we 
zijn 93ste verjaardag aandacht gaven. Els heeft 
hem telefonisch gefeliciteerd.

Joke was bij mevrouw A. E. Rowan-Haasnoot 
op bezoek geweest, om haar te feliciteren met 
haar 90ste verjaardag. Gezellig gepraat en 
theegedronken met wat lekkers. Het was weer 
snel tijd om naar huis te gaan voor Joke.

Mevrouw A. Beets werd verrast door Emmy 
met een bezoekje voor haar 93ste verjaardag. 
Onder het genot van een kopje thee en lek-
kers was het heel gezellig. Mevrouw heeft haar 
verjaardag gevierd met veel mensen om haar 
heen. Dat vond ze fijn en ze heeft genoten. Bij 
het opstappen van Emmy hebben ze samen 
afgesproken; volgend jaar weer! Goed idee!!!!! 

Nieuws van de klaverjasclub
Een beetje laat, maar de deadline van de nieuwsbrief juli/augustus 
op 10 juni kwam te snel om nog copy aan te leveren.

Op 30 mei jongstleden was de laatste VOV-klaverjasmiddag van het 
seizoen 2022/2023, welke begon op 6 september 2022. In de loop 
der tijd groeide het aantal klaverjassers naar 57. Gestart werd om 
kwart over één met de prijsuitreiking van de vorige week. Tijdens de 
eerste ronde verzorgden de twee gastvrouwen de gratis koffie/thee 
met een koekje of een traktatie van één van de klaverjassers die wat 
te vieren had.  Na de tweede ronde werden de drankjes geserveerd. 
De middagen vlogen voorbij. Iedere week waren er vijf prijzen te 
winnen in de vorm van een cadeaubon van de Jumbo Voorschoten 
en voor de laagste score was er nog een poedelprijs. 

Op 7 juni werden er voor de lol nog twee rondes gespeeld. Daarna 
werden de tafels aan elkaar geschoven voor een gezellig samenzijn. 
Onder het genot van een gratis hapje en drankje werd de prijsuit-
reiking van het seizoen bekend gemaakt. De stand van de prijswin-
naars is:

1e Leny Bakker met 177.331 punten;
2e Ria Noort met 174.544 punten;
3e Harry van Paridon met 174.403 punten;
4e Henk Lelieveld met 172.587 punten en
5e Ria Kijk in de Vegte met 172.133 punten.

Na afloop kreeg iedereen nog een klein cadeautje mee.

De klaverjascompetitie start weer op dinsdagmiddag 
5 september aanstaande.

Denk je nu, ik kan klaverjassen en wil graag meedoen, kom gerust 
op 5 september vrijblijvend een keertje mee klaverjassen. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5 per maand. Verder betaal je voor de 
consumpties € 1 (fris) of € 1,50 (wijn of bier) en per ronde betalen de 
twee verliezers € 0,05 als bijdrage voor de koekjes. De zaal is open 
om 12.45 uur en we streven ernaar te starten om 13.15 uur. Van 
tevoren aanmelden is niet nodig.

Inlichtingen: 
Leny Bakker, 071-5763820, lenybakker@fotomaarten.nl



Hofweg 6, Voorschoten | 071-5764177 | www.plantenparadijs.nl

Volg ons op facebook en instagram 
voor het laatste nieuws

Groots in Groen
Ruime keuze in grote en kleine, bloeiende 
en groene kamer- en tuinplanten
Laat de bollen bloeien, in tuin of in huis
Narcissen, blauwe druifjes, hyacinten en meer

Ruime parkeergelegeheid

Kortom: kom gewoon 
eens binnen kijken 

Wij 
bezorgen 

ook!!

Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren

• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning

Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven

• Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

Koeleman Hilversum 
Vreelandseweg 7 
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28
1083 HC Amsterdam 
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Voorschoten 
Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
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Een rondje Zuiderzee en Zuiderzeemuseum
Door Brigitte Wezepoel-Dekker

Vanaf 8.30 uur begon onze dagtocht vanuit een miezerig Voorschoten, met de 
behulpzame buschauffeur Jan en terzijde gestaan door het altijd oproepbare 
echtpaar Dik en Thea Zweers. Vanuit de bus zagen we nog wat laatste bollen-
velden met vooral rode tulpen.
In Hoorn aangekomen moesten we in de wagons 57 of 58 stappen van het 
stoomtrammetje. Daar stonden de appelpunten al klaar en snel werd koffie en 
thee geserveerd. 
Wat is er nog veel ruimte in dit deel van Noord-Holland! In de verte was het 
plaatsje Opperdoes zichtbaar, dat onder de gemeente Medemblik valt. Voor 
mij zijn de Opperdoes aardappeltjes de lekkerste van smaak! 

Er werd gestopt in een van de authentieke stationnetjes waar een bonte uitstall-
ing was van allerhande gebruiksartikelen; o.a. wastobbes gevuld met planten 
en een ijzeren melkrekje gevuld met 6 flesjes melk. De tramkaartjes waren 
geknipt, de pannenkoek als startsein omhooggehouden en het personeel liep 
in de vroegere dienstkleding en de daar bijbehorende pet. Zo werd je vanzelf 
ook weer herinnerd aan je eigen jeugdjaren, met het tjoeke-tjoeke geluid! En 
je zat nooit op zacht verende bankjes, je wist toen niet beter.

In Medemblik aangekomen werden we naar het mooie, oorspronkelijke schip 
‘De Friesland’ geleid. Een plaatje, met de kabbelende, zilveren golfjes op de 
achtergrond! Op de eerste etage stond de rijk gevulde koffietafel al klaar. Jam-
mer genoeg werd de beloofde kroket niet geserveerd. We maakten een fijne 
boottocht en onderweg was er een bijzondere driemaster te bewonderen en 
enkele zeilschepen. Het was erg gezellig met elkaar te lunchen en weer wat nieuwe gezichten te zien. Toen kregen we een seintje 
om ons naar het benedendek te begeven want we waren bijna bij de kade aangekomen.

Vervolgens verzamelde de groep bij de entree van het Enkhuizer Zuiderzee museumgebouw, waar in een automatiekwand sou-
venirs verkrijgbaar waren. Terwijl we stonden te genieten van het mooie weer kwam Thea aangelopen met een rollator, 2 jassen 
en een tas. Gelukkig kon ik vertellen van wie die waren. En o hemel, er waren twee verstekelingen aan boord gebleven! Gelukkig 
wist Dik – een man van snel handelen – raad. Hij belde de buschauffeur en die weer de kapitein, zodat het werd opgelost. Alleen 
hebben zij wel alles van het Zuiderzeemuseum gemist. En dat was zeer de moeite waard hoor, tenminste, wat ik ervan heb ge-
zien. Allereerst een klein botenhuis van de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij met één reddingsvaartuig, voor-
namelijk van hout, klaar om uit te varen. Dan een groot aantal kleine huisjes die binnen ontzettend donker waren. Sommige 
hadden een bovenlicht, wat toen een luxe was. De bedstee was heel klein, de mensen sliepen rechtop zittend want ze waren 
bang dat anders hun tong naar achteren zou vallen. Buiten zaten wat mensen in klederdracht in een kring een kommetje thee 
te drinken en sterke verhalen te vertellen. De was wapperde gezellig aan de lijn, met die grijsblauw geblokte keukendoeken en 
lijfgoed. Jammer genoeg was er wel een groep muggen ontwaakt door het warme lentezonnetje. Een touwslager stond een inter-
essante uitleg te geven en liet kleine kinderen meehelpen met dat proces, o.a. het draaien van een springtouw. Aan één huisje 
hing een ijzeren rek met ‘lekkerbekjes’ of zo om e drogen. En in de punt van de nok, de dakrand dus, van een ander huisje was 
een houten ornament geplaatst in de vorm van een suikerpotje. Misschien was dit een kruidenierswinkel geweest? Kleine bordjes 
met uitleg hingen aan de gebouwtjes, bijv. over een pieshoek voor mannen naast een huisje, zwart geteerd. Toen ontdekte ik speel 
attributen; ijzeren hoepels; paardje-hop spelen op een stok met een paardenhoofd, heel leuk beschilderd. De diabolo heb ik nog 
eventjes uitgeprobeerd, of ik dat nog kon.

De vissers visten voornamelijk op tarbot. En op garnalen, die thuis gepeld werden; de kleintjes werden verwerkt tot vismeel. De 
12-jarigen werden ook al vaak ingezet! 

Toen de voetjes vermoeid raakten heb ik nog heerlijk op een bankje aan het water bij de grote jachthaven gezeten. Een dame van 
90 jaar zat daar ook te genieten en er ontstond een leuk gesprek.

Om 16:15 uur groepeerden we ons weer en weren nu geteld voor de zekerheid, voordat we aan boord van de overzetboot gingen, 
om daarna weer voldaan in de bus te stappen. Want het is zo leuk om zelfs op onze leeftijd nieuwe dingen te ontdekken. Per slot 
van zake ben je tenslotte nooit te oud om te leren!



G. Besuyen
Rijwielspecialist

Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl
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Schoolstraat 158a
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Tijdschriften

Boeken
Cadeaubonnen

Kantoorartikelen
Staatsloten

Pasfoto's

Interieurbouw op maat
Kasten

TV-meubels 

Wandmeubels 

Radiatorombouw 

Erkerbanken 

Maatwerk
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96  houtbewerkingrido.nl

SHOWROOM (open op afspraak)

Wij zijn een vereniging 
voor en door ouderen. 
Naast het bestuur draait 
de vereniging op de vrijwillige inzet van coördinatoren en le-
den die graag iets voor een ander willen betekenen. Dat loopt 
uiteen van het organiseren van evenementen, het bedenken 
van reizen, het wekelijkse regelen van een van de activiteiten, 
tot en met het bezorgen van nieuwsbrieven of koffie inschen-
ken op de soosmiddag. Deze saamhorigheid en vrijwilligheid 
is wat onze vereniging zo laat groeien en bloeien en zorgt voor 
steun, plezier en ontspanning.

Word ook vrijwilliger bij de VOV 
Draagt u de VOV een warm hart toe en vindt u het leuk zo nu 
en dan actief bezig te zijn voor onze vereniging? Meld u dan 
aan als vrijwilliger, wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken!

Info en aanmelden 
Voor meer info of aanmelden kunt u een mailtje sturen naar: 
secretaris@vovvoorschoten.nl of bellen, tel: 071 561 76 16. 

Ja! 
Ik word

vrijwilliger!

De VOV draait 
geheel op 
vrijwilligers



VOV Reizen

Dagtocht naar Hattem en Elburg
Donderdag 22 juni zijn wij met een goed gevulde bus naar Hattem en Elburg 
geweest. Wij bezochten in Hattem het Bakkerij- museum waar wij werden ontvan-
gen met koffie en natuurlijk zelfgebakken appeltaart, een ware traktatie! Daarna 
volgde een demonstratie hoe het brood vroeger werd gebakken. Dit werd op een 
humoristische manier aan ons verteld en er werd dus veel gelachen. De demon-
stratie en uitleg van de bakker was top! Hierna bezochten wij het museum en 
het winkeltje met de verschillende producten die ons aan vroeger deed denken. 
Daarna zijn we heerlijk Hattem gaan verkennen met de oude panden en terrasjes.
Tijd om naar Elburg te gaan. Nadat we even tijd hadden om door Elburg te lopen, 
stond het diner op ons te wachten. Helaas waren de weergoden ons in Elburg niet 
gunstig gezind, dus was iedereen gauw klaar en zijn we alvast naar de locatie 
gegaan waar het diner zou zijn.
Dit was ook weer goed en lekker, dus nadat we de inwendige mens weer hadden verzorgd, de bus 
weer in, op weg naar huis. Ook deze dag was weer geslaagd en we hopen dat we volgend jaar weer 
een paar leuke dagreizen kunnen organiseren, waar we alweer druk mee bezig zijn.

13

De bus, met 63 VOV leden, vertrok om 8.30 uur 
en na een goede rit van iets meer dan 1 uur, ar-
riveerden we in Drimmelen. De bus moest over 
zeer smalle wegen met niet al te makkelijke boch-
ten. De chauffeur nam deze met zoveel gemak, 
alsof hij een Fiat 500 bestuurde. De boot, de Zil-
vermeeuw, een prachtig 3 dek vaartuig, lag al 
voor ons klaar. Na instappen kregen we gelijk 
koffie met appeltaart geserveerd. Het weer was 
geweldig, zodat er meer mensen op het boven-
dek zaten dan binnen. De route ging langs zeer 
mooie natuurstukken zoals in de Nieuwsbrief van 
Maart al stond beschreven. Om half één werd er 
soep geserveerd die ons erg goed smaakte. Daar-
na volgde een uitgebreid buffet; zowel koud als 
warm. Aan hetgeen wat over was kan je stellen; 
het was overvloedig. Om vier uur was de boot te-
rug in Drimmelen en nam iedereen plaats in de 
bus welke ons terug naar Voorschoten zou bren-
gen. De terugreis zat niet erg mee; er waren veel 
files en het was al half zeven toen we in Voorscho-
ten arriveerden.

De voorzitter, en tevens onze chauffeur, had 
plaatsgenomen aan een tafel waar ik zat met oud-
bestuursleden van Wasbo-Wassenaar en KBO 
met wie hij uitvoerig kon babbelen.
Aan die tafel voelde hij zich verbonden. Er waren 
meer bestuursleden aan boord om dingen in de 
gaten te houden e/o te regelen. Toch wordt er 
soms helaas gedacht; ‘die hebben een mooi uitje’. 
Als ervaren bestuurder weet ik beter, n.l. dat deze 
mensen dagen in de weer zijn zijn geweest om 
voor de VOV leden fijne reizen of activiteiten te 
creëren.  
Wist u dat de VOV zonder vrijwilligers niet kan 
bestaan en dringend nieuwe mensen kan gebruik-
en? Kijk eens of u een paar uurtjes vrij kan maken 
zodat deze prachtige vereniging, die zoveel voor 
zijn leden doet (er is geen betere), niet verloren 
gaat.

Tekst: Wim de Leen ~ Foto’s: Gert SuurlandDagtocht 6 juli ~ Rond land van Heusden & Altena

Anja van Teijlingen



Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
Tel. 071-5617979 | E-mail: info@woningtextielhuis.nl

www.woningtextielhuis.nl

Administraties • 
Belastingzaken •

Computerverwerking •
Bedrijfsadviezen •

Verzekeringen •
Financieringen •

Hypotheken •
Ook inkomstenbelasting 
voor ouderen

071-5613437 
info@duindamadministratie.nl 

Anthoni v Leeuwenhoekkade 19, 2251 JS Voorschoten
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Internet, tv en of kabel storing? 
Bel De Ru service!  

Voor reparatie, vervanging en
onderhoud van keuken

inbouwapparatuur en al uw 
witgoed & TV!

DE RU SERVICE

UW WONING 
VERKOPEN 
DOET U BIJ ►
 

VERKOOP  |  AANKOOP  |  VERHUUR  |  TAXATIES  |  BEDRIJFS O.G. 

woon- & slaapcomfort
Woningtextielhuis
AKTIE 
aug/sept

2023 Raamdecoratie -20% 
Auping Showroommatrassen 

-50% OP=OP
Polypreen bedden -15%
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Foto door Menno v.d. Reek

COMPUTER INLOOPOCHTENDEN

VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3  TOEGANG GRATIS!

Zaterdag 9 september zingen wij in de 
Dorpskerk van 11.40 tot 12.10 uur.

Happy2gether, de VOV Zanggroep, is opge-
richt in 2019 en heeft inmiddels 50 leden. Het 
repertoire, dat steeds weer wordt uitgebreid, 
bestaat uit leuke en gezellige nummers. Wij 
zingen elke zaterdagmorgen in het VOV ge-
bouw en treden met veel enthousiasme op in 
verzorgingshuizen.

Op 9 september zingen wij voor het tweede 
jaar in de Dorpskerk en daar zijn we wel trots 
op!
U bent van harte uitgenodigd om te komen 
luisteren. Ons optreden begint om 11.40 uur 
en duurt tot 12.10 uur. U mag gratis naar bin-
nen lopen. 
Graag tot 9 september!

De computer inloopochtenden worden gewijzigd per 1 september!
Toen de personal computer vaste voet kreeg in de samenleving, organiseerde de VOV de Computer Inloopochtenden. Dat was altijd 
op de 1e en 3e donderdag van de maand. 
Later werd op verzoek van het bestuur elke donderdag een inloopochtend gehouden.
Vele jaren konden de leden die vertrouwd wilden raken met hun computer, tablet of mobiele telefoon er terecht met hun vragen en 
problemen. Vrijwilligers die verstand hebben van de computer, tablet en mobiele telefoon verzorgden deze inloopochtenden. Het 
bleek een succes. 
Inmiddels is het bijna ondenkbaar dat je zonder computer kunt. Bijna alles is gedigitaliseerd.
Veel senioren hebben op hun werk met de computer gewerkt en zijn er best vertrouwd mee. Dat heeft tot gevolg dat er steeds min-
der gebruik wordt gemaakt van de computerinloopochtenden. Vele ochtenden kwamen er geen bezoekers, of slecht één. 
Daarom vinden wij dat het niet meer noodzakelijk is om elke week een inloopochtend te houden. 

Vanaf 1 september zullen de computer inloopochten-
den als van ouds gehouden worden op de 1e en 3e 
donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Nu kan het zijn dat u in de tijd tussen twee inloopochtenden 
een probleem met uw computer, tablet of mobiele telefoon 
krijgt. Is er haast bij om dat op te lossen, dan kunt u bel-
len met de heer John Smit. U kunt met hem uw probleem 
bespreken en eventueel een afspraak maken om op de 2e 
of 4e donderdag van de maand langs te komen in het VOV 
gebouw aan de Prof. Einsteinlaan.

De heer John Smit is bereikbaar via tel: 071 561 65 20 
of via tel:  06 1280 66 59. 

Chris van der Jagt
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U kunt het Danscafé bezoeken op vertoon van uw VOV-ledenpas 
en u mag één introducé meenemen. Bent u geen VOV-lid? U bent 
van harte welkom om een keer te komen kijken. Als het u bevalt en 
u vaker wilt langskomen, dan kunt u ter plekke een inschrijfformu-
lier invullen of meenemen. 
De zaal gaat open om 13:30 uur, het dansen begint om 14:00 uur 
en duurt tot 16:30 uur. Wij sluiten het gebouw om 17:00 uur. 
Toegangsprijs is € 2,50 pp.

VOV-danscommissie, 
Aad en Emmie 
Bechtholt.
Inlichtingen:
tel. 06 234 27 377

• Zondag 1 oktober
• Zondag 5 november
• Zondag 3 december

Danscafé blijft in Beweging
Elke eerste zondag van de maand organiseren wij het VOV Dan-
scafé. Met de vele aanwezigen gaan we met de voetjes van de 
vloer. Wij worden begeleid door onze dansmeester en met de daar-
bij uitgekozen, geweldige dansmuziek. Wij zijn voornemens om dit 
jaar een hele bijzondere dansmiddag te organiseren, 
hierover gaan we u later uitgebreid informeren.

Namens de Danscommissie, Aad Bechtholt

Zondag 3 september is het eerstvolgende danscafé.

Volgende data:

Noteer alvast in uw agenda!
AGENDA KOMENDE EVENEMENTEN
SOOSMIDDAG
Iedere vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur.

DANSCAFÉ:
Elke eerste zondag van de maand 

HUTSPOTMAALTIJD: 
Vrijdag 29 september 17.30 uur, na de Soosmiddag.

VOV FEESTAVOND: 
Zaterdag 28 oktober in het Cultureel Centrum.

LEZING EN FILM OVER OUD VOORSCHOTEN: 
ZONDAG 19 NOVEMBER in het VOV gebouw.

VOV KERSTDINER: 
Maandag 18 december 
van der Valk Avifauna, Alphen a/d Rijn.













~  Vooraankondiging  ~

‘Film Alleman 
van Bert Haanstra’

Wij draaien voor u de film “Alleman’ van Bert 
Haanstra op zondagmiddag 12 november. In de 
volgende uitgave van de Nieuwsbrief geven we 
u meer info over deze middag.
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De Federatie van Wassenaarse 
Ouderenorganisaties organi-
seert op dinsdagmiddag 10 
oktober in Theater de Warenar 
weer een feestelijke viering van 
de Ouderendag.

Marjolein Meijers 
speelt Tijdloos
‘De tijd heeft even stil gestaan maar 
muziek is van alle tijden. 
Wij spelen de mooiste liedjes en deunen 
voor jullie uit alle windstreken en we be-
ginnen in Nederland, dicht bij huis met 
liedjes die je bij de strot grijpen. Schoon 
van eenvoud. Hilarisch herkenbaar, maar 
zeker niet alleen lollig. 

Marjolein Meijers weet het publiek te raken met teksten over liefde, vriendschap en afscheid. Zonder zich te vertillen aan de 
“zwaarte van het leven”. Samen met de broers Walter Kuipers en Onno Kuipers, als muzikale rotsen in de branding!

Tijdloos geeft een Rotterdamse twist aan oa. Nederlandse folk, Ierse, Amerikaanse en zelfs Balkan en Zweedse muziek. Het 
is Folk zonder geitenharen sokken...

Locatie:     Theater de Warenar, Kerkstraat 75 Wassenaar
Datum:      Dinsdag 10 oktober 2023
Aanvang:  14.00 uur
Zaal open: 13.15 uur
Entree:      € 12,- per persoon

Meer informatie en reserveren: 
Evenementen Commissie van de Federatie van 
Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO). 
Email: mariettelunstra@hccnet.nl

EVENEMENTEN

Hutspot
eten bij de VOV

vrijdag
29 sept. 17.30 Op vrijdag 29 september, 17.30 uur - aansluitend aan 

de soosmiddag - serveert de Vereniging Ouderenbe-
lang Voorschoten een authentieke Leidse hutspot-
maaltijd in het VOV verenigingsgebouw aan de Prof. 
Einsteinlaan 3.

De kosten hiervoor bedragen € 8,00 en zijn inclusief een 
drankje en een ijsje toe. Na afloop is er koffie en muziek, 
zodat u gezellig nog even kunt natafelen.

Als u mee wilt eten, kunt u zich van 1 september tot uiterlijk 
12 september aanmelden bij Thea Zweers, 071 561 40 84. 
De hutspotmaaltijd is alleen voor onze leden, maar nieuwe  
leden zijn van harte welkom!

€ 8,-



 

Voorschoten, 
Wassenaar 

en omgeving
071 - 56 222 90
Rouboslaan 30   
2252 TR Voorschoten

zekerheid van 

aandacht en zorg thuis

www.u-staat-centraal.nl 

Timmer- en onderhoudsbedrijf
S VELTHUIZEN

Aanbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Maatwerk meubels

info@s-velthuizen.nl

06 196 882 95

www.s-velthuizen.nl

Voorschoten

VOOR ELK PROJECT EEN 
PASSENDE OPLOSSING   �

AIXAM DEAL, UW SPECIALIST
in autorijbewijsvrije voertuigen.

 | Leidseweg 386 - Voorschoten
tel 071-579 02 72 | www.aixamdeal.nl

Bezoek ons ook  
voor alle andere  
modellen van AIXAM, 
onderhoud en 100%  
originele onderdelen.
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VOV 
Feestavond

28 oktober
Cultureel Centrum

VOV Feestavond ~ 28 oktober 
Noteer in uw agenda! Onze succesvolle jaarlijkse feestavond 
zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 28 oktober. De muziek 
wordt verzorgd door de geweldige band: The East & West 
Rockers. Zij spelen heerlijke dansbare muziek.

De Evenementencommissie gaat op pad om leuke prijzen te 
verzamelen voor de immer populaire loterij die steevast deel 
uitmaakt van de feestavond. U kunt loten kopen bij het ver-
kooppunt vlakbij de ingang. Prijs per lot is € 1,- per stuk.

U bent van harte welkom op vertoon van uw VOV-ledenpas en 
de toegang is gratis. Locatie: Cultureel Centrum Voorschoten. Aanvang: 20.00 uur

Maandag 
18 dec 2023

Locatie: Avifauna, Alphen aan den Rijn
Aanvang: 16.00 uur.  Zaal open: 15.30 uur 

Kerstdiner

Ook dit jaar zullen er weer bussen beschikbaar zijn om u te brengen 
en weer op te halen. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan.
Op het moment van verschijnen van deze Nieuwsbrief kunnen wij u 
nog niet vertellen wat de kosten precies zijn. In de volgende Nieuws-
brief leest u daar alles over.

Wel kunt zich nu al aanmelden bij:
Thea Zweers, tel. 071 561 4084  of email: thealuyten10@Gmail.com
Aanmelden kan uiterlijk tot 3 december 2023. 

Het belooft weer een gezellig en sfeervol kerstdi-
ner te worden! De geprolongeerde vocalgroup De 
Dixie Dames zal kerstliederen ten gehore brengen. 



VOORSCHOTENSE PAARDENDAGEN      FOTO’S WILLEM VAN DER GRAAF

De Voorschotense Paardendagen heb-
ben sinds dit jaar een nieuwe voorzitter. 
Jan van Leeuwen (links) heeft het stokje 
overgenomen van Cees Bijloos (rechts 
die tien jaar lang voorzitter is geweest. 

▼

DE TRADIONELE SENIOREN-
MIDDAG TIJDENS DE PAAR-
DENDAGEN WAS OOK DIT 
JAAR WEER HEEL GEZELLIG.

DEMONSTRATIE 
KUNSTSTOTEN
Woensdag 9 augustus jl. was een bijzondere dag voor 
de biljarters van de VOV. Rob Scholtes, meervoudig 
Nederlands kampioen, gaf namelijk een demonstratie 
kunststoten. In Voorschoten is hij de beste biljarter ooit 
en bij velen bekend. Zo ook bij de biljarters van de VOV 
die elke woensdag een gezellig potje met elkaar spelen. 
Een van hen, Jan Buist, stelde voor om Rob te vragen 
voor een demonstratie. Dat werd al snel door Rob be-
vestigd en wel voor een demonstratie op 9 augustus. 
Omdat het er bij kunststoten flink hard aan toe gaat, 
raakt het biljartlaken gemakkelijk beschadigd. Gelukkig 
hield Rob rekening met ons dierbare biljart. En zo waren 
de acht biljarters getuige van een formidabele demon-
stratie, waarbij Rob veel applaus oogstte. Het was een 
gedenkwaardige onderbreking van de standaard biljart-
middag. Rob komt nog een keer terug als onze biljartlak-
ens aan vervanging toe zijn. Dan gaat hij los en laat hij 
zien wat er nog meer mogelijk is.

Foto’s: Willem van der Graaf
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Ria had vorige maand een mooie tocht door polders en weiden voor ons in petto. Ieder-
een heeft er van genoten. 

Er is een tweede fietsgroep samengesteld. Deze (groep B) fietst op de 1ste woens-
dagmiddag van de maand, dus 6 september en 4 oktober, mits het weer het toelaat. 
Hiervoor kan nog aangemeld worden.
De groep die al bestond (groep A) blijft op de 2de woensdagmiddag (13 september en 
11 oktober).

Er heeft zich iemand aangemeld met een 3-wielfiets; door de smalle paadjes door bos 
en weide is het moeilijk om met de gewone fietsen mee te gaan. Daarom heb ik besloten 
om op de 1ste woensdag van de maand met deze persoon een andere route te nemen 
en ook hiervoor kan men zich nog aanmelden.

VOV FIETSCLUB

VOV FIETSCLUB
 
Van april tot eind van de zomer 
fietsen we door de mooie natuur 
in de omgeving van Voorschoten.

Vindt u het leuk met ons mee te 
fietsen? Zie hiernaast de moge-
lijkheden en meld u aan voor één 
van de fietsgroepen.

Aanmelden of info: 
Els van Brink, Tel: 06 306 17 402
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Het is altijd weer boeiend om de veranderingen te zien ontstaan in de sloot waar ik regelmatig langs loop. Lange maanden 
bleef het een stille, donkere spiegel zonder enig teken van leven. Een eenden paartje wat er in mei even bivakkeerde, was 
alweer snel weg; nog niets te eten blijkbaar. Totdat er toch iets ging veranderen. Het riet langs de oevers begon te groeien. 
Weldra was het al een halve meter hoog en zag de sloot er weer een beetje ‘aangekleed’ uit. Het onderwaterleven kwam 
weer op gang, want er kwamen meerkoeten en zelfs een zwanenfamilie. En ja, dan ineens waren ze er, waar ik al weken 
al naar uitkeek: de waterlelies! De ronde, felgroene bladeren gaven de sloot meteen een heel ander aanzicht, temeer daar 
het eerst zo donkere wateroppervlak nu steeds vaker de zomerse blauwe lucht weerspiegelde. En al snel zag ik de eerste 
bloemknoppen tussen de grote bladeren verschijnen.

Waterlelies wortelen onder water in de bodem van de sloot. De wortelstokken hebben dikke kruipende stengels en veel 
zijwortels. De ronde bladeren en witte bloemen groeien aan lange stelen, die uit die kruipende stengels groeien. Ze passen 
zich als het ware aan aan de diepte van de sloot –meestal tot een diepte van 1,5 m maar kan ook iets dieper - totdat ze 
drijven op het wateroppervlak. Om te kunnen drijven hebben de bladeren grote luchtholtes. Ook in de stengels hebben grote 
luchtkanalen. De bloemen steken soms een klein stukje boven het water uit.

Er zijn veel gekweekte soorten waterlelies in vele kleuren, die men graag in tuinvijvers poot, maar hier heb ik het over de 
‘wilde’ witte waterlelie. De bloemen zijn niet de hele dag open; op bewolkte dagen vaak maar 2 uurtjes in de middag, maar bij 
zonnig weer veel langer. Dit is de grootste bloem die we in onze wilde flora kennen! Ze bloeien 4 tot 5 dagen. Bij een volwas-
sen plant zijn er altijd meerdere bloemen tegelijk, zodat het eigenlijk niet echt opvalt hoe lang de bloemen bloeien. De buiten-
ste vier bladen van de lelie – de kelkbladen - zijn van buiten groen, maar van binnen wit, of soms een beetje roze. Ze worden 
opgevuld met zo’n 20 witte kroonbladen, netjes spiraalvormig ingeplant. Helemaal in het midden staan wel 100 meeldraden 
en daartussen een oranje knopje, het vruchtbeginsel. Na bevruchting door insecten, vooral bijen, kevers en vliegen, ontstaat 
hieruit een soort besvrucht die heel veel zaden bevat. Uiteindelijk valt de bes uit elkaar. De slijmerige zaden blijven drijven 
en worden door de bewegingen van het water verspreid. Soms ook doordat waterdieren ze eten en elders weer uitpoepen.

Zoals gezegd, er zijn vele soorten waterlelies. Een heel bekende - de grootste ter wereld - is de Reuzenwaterlelie (Victoria 
amazonica); die kunt u o.a. bewonderen in de Victoriakas van de Hortus botanicus Leiden. De bladeren kunnen een door-
snee van wel drie meter bereiken. Ze hebben een opstaande rand en aan de onderkant zitten krachtige ribben. Deze grote 
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Witte waterlelie ~ Elly Vogelaar

Foto Ekko-public domain



bladeren kunnen gemakkelijk een klein kind dragen. Op sommige da-
gen kan je in de Leidse Hortus je baby laten fotograferen, liggend op 
een blad van deze reuzenwaterlelie. (Geen paniek, voor de zekerheid 
leggen ze er altijd iets onder.) Anders dan de witte waterlelie gaat de 
bloem pas aan het eind van de middag open en bloeit dus ’s nachts. 
Twee nachten maar. De eerste nacht is de bloem wit en geurig; dat lokt 
de kevers die voor de bestuiving zorgen. Overdag sluit de bloem en 
de volgende nacht gaat hij weer open maar is dan roze van kleur. De 
bessen rijpen daarna onder water.  Deze tropische soort heeft een tem-
peratuur van 27 tot 30 °C nodig en komt van nature voor in stilstaand 
of langzaam stromend water in Brazilië, Colombia, Guyana en Peru.

Waterlelies zijn niet alleen decoratief, maar bieden ook nuttige scha-
duw die de groei van algen in vijvers en sloten helpt verminderen. Alle 
waterlelies zijn giftig in bijna al hun delen, met uitzondering van de za-
den en wortelstokken. In de Middeleeuwen werd de witte waterlelie in 
verband gebracht met watergeesten of geesten van verdronken men-
sen. De witte kleur was een symbool voor volledige reinheid. Mensen 
die minder kuis waren werd aangeraden het zaad en de wortelstok 
te eten. Ook monniken en nonnen aten de wortelstok en zaden, om-
dat gedacht werd dat deze delen van de plant lust remmende stoffen 
zouden bevatten. Later bleken deze juist een stimulerende werking te 
hebben . . . In het oude Rome geloofde men dat als een jongeling 
10 dagen achter elkaar een drankje van gestampte waterleliezaden 
dronk, hij zou veranderen in een eunuch, ofwel een impotente man. 
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Hortus Botanicus Leiden-Victoria amazonica

public domain by Dan HamillEigen foto

Eigen foto

Geloof het maar niet, dames! Een échte eunuch 
werd namelijk gecastreerd. Ze waren in het oude 
China de bewakers van de harems. In Italië wa-
ren de eunuchen geliefd als operazanger, waar 
ze de vrouwelijke zangpartijen konden zingen. 
Dan moest de jongen wel vóór de puberteit wor-
den gecastreerd. 

Vergeet dit gruwelijke zijsprongetje maar snel en 
kijk vooral naar de schoonheid van de waterlelie. 
Plukken voor een vaas? Het kan, maar ze staan 
maar kort; de bloei is maar een paar dagen. Ner-
gens komen ze zo mooi tot hun recht als in de 
sloot, dus laat ze daar maar. Tot eind augustus, 
begin september kunt u ze nog bewonderen.

Deze wetenswaardigheden over de waterlelie 
had ik niet allemaal zelf paraat. Veel komt uit:
• Wilde planten in Nederland en België, K.M. Dijk-
   stra.
• Website Hortus Leiden.
• Buitenleven.nl – witte waterlelie
• Flora van Nederland.
• Wikipedia - Marcellus Empiricus, Medicine in 
   ancient Rome.
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FOTORUBRIEK

Uw reactie graag vóór 10 september insturen naar: 
kopij@vovvoorschoten.nl

Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: 
Mieke van Berkum, p.a. Floriszpad 1, 2253 ZA Voorschoten.

Kunt u iets vertellen over de 
plaats waar deze foto gemaakt is?

Reacties op de juli/augustus foto
Deze foto doet mij direct denken aan mijn jeugd. Midden op de foto de fam. de Vrij, waarvan het  
linkse jongetje waarschijnlijk Arie is. Ze staan ongeveer op de hoek van de Nieuw Voordorpstraat 
en de toen nog Sofiakade alwaar ook het woonhuis staat van de fam. de Vrij. Links op de ach-
tergrond is een pad met aan weerszijde bomen. Het ligt evenwijdig met de Badhuisstraat en het 
speelterrein van Nieuw Voordorp, dat op de foto in het midden is te zien op de achtergrond. In 
mijn jeugd, de foto is denk ik gemaakt halverwege 1940, liepen wij vanaf het pad op de voorgrond 
naar de Vliet om te gaan zwemmen. Het gedeelte achter de Nieuw Voordorpstraat  was eerst 
een voetbalveldje en naar de Vliet toe volkstuinen. Het laatste gedeelte was weiland, waar het 
in het weekend in de zomer heel druk kon zijn met zonnende en zwemmende Vernèdeparkers.
Arie… bedankt voor de Foto!
Cees Westhoek

Herkent u deze foto?  

Het is een bijgebouw van het kindertehuis Nieuw Voordorp, het stond achter het hoofdgebouw, waar van je stukjes dak ziet. De foto is van voor half 
jaren 30. Als er naast kijkt, zie je een gedeelte Vernèdepark, een stukje Badhuisstraat en Noortheystraat aan de rechterkant. De linkerkant moest 
nog gebouwd worden en die is omstreeks half jaren 30 gebouwd. Waar ongeveer nu de kinderjuffrouw met kinderen staat, was in mijn jonge tijd (de 
jaren 50) het water langs de Sophiakade, nu Badhuisstraat, door ons ook de eerste vaart genoemd. De tweede vaart lag een stuk verder, dat kun je 
zien als je op de prof. Boerhaaveweg loopt, aangelegd rond 1960, dan zie je 2 bruggetjes. Het gebouw stond tussen de Noortheystraat en de Nieuw 
Voordorpstraat langs de Sophiakade. De ingang was aan de voorkant van dit gebouw, via een bruggetje of dam met grote duiker van uit de Noort-
heystraat bereikbaar en was tussen het hoofdgebouw en het gebouw. Het hoofdgebouw, voormalig (groot) Stadwijk, werd later ook door instituut 
Noorthey gebruikt en vanaf begin 1900 tot de jaren 70 als kindertehuis.
Foto 2
Het gebouw is de Ned. Herv. School met de bijbel, zoals mijn oudere broer het noemde, maar ik ken het al-
leen als de Gevers Deynoot school. Het is een foto van vòòr eind jaren 30, dat zie je aan het huis links van 
het gebouw, want eind jaren 30 zijn de winkels daar gebouwd. Het huis heeft plaats gemaakt voor “Magazijn 
Teddy” zoals die speelgoedwinkel heette, nu “optiek Terhorst”. Het muurtje met de steunberen met stalen 
hekwerk is later afgebroken en vervangen door betonpaaltjes. Rechts zie je de zijmuur van het huis van 
de bovenmeester, meester Schutte als ik het mij goed herinner. Achter de school had je een schoolplein en 
schooltuintjes. Het geheel is, dacht rond de eeuwwisseling, afgebroken en is daar Hema gekomen.
Co van Veen
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Nu men zich afvraagt wanneer de papieren televisiegids zal 
verdwijnen, wil ik toch even stilstaan bij hoe het allemaal be-
gon. Eerst was er… de radiobode.  
Met de komst van de televisie in Nederland (1951) veranderde 
langzaamaan de naam naar ‘radio- én televisiebode’ om uitein-
delijk verder te gaan als ‘televisiegids’. Alleen de AVRO hield de 
bode aan. Waar ik eerlijk gezegd blij mee ben, gewoon omdat 
ik het zo’n mooi woord vind. Nee, weet ook niet waarom.

Maar niet alleen de bodes gaven ons informatie over de tele-
visieprogramma’s. We kregen immers omroepsters. In prach-
tig Nederlands met weergaloze articulatie heetten deze om-
roepsters ons, kijkers, elke avond welkom en vertelden ons 
iets over het komende programma. Om ons dan, ook niet te 
versmaden, aan het eind van de uitzending, een goede nacht-
rust te wensen.

De omroepster die ik natuurlijk wel nooit vergeten zal, is Han-
nie Lips, of liever gezegd Tante Hannie. Zij was de eerste om-
roepster voor kinderprogramma’s. Omroepsters waren verbon-
den aan een omroep. En zo zagen we Tante Hannie, als de 
KRO het kinderprogramma voor haar rekening nam, 1 keer per 
maand voor we naar de avonturen keken van Dappere Dodo. 
Zagen we van de omroepsters meestal alleen het hoofd, voor 
de kinderen kwam Tante Hannie, gezeten op een stoel, hele-
maal in beeld (als ik me goed herinner was dit een rotanstoel). 
Aan het eind van het programma zwaaide ze altijd met beide 
handen naar ons.

Wist u dat dit zwaaien vanwege haar nichtje was? Die was heel 
boos geworden. Want haar tante had niet eens teruggezwaaid 
terwijl zij, toen zij haar tante op televisie zag, wel aldoor naar 
haar gezwaaid had. En zo stapte tante naar de omroepregis-
seur of ze misschien toch een uitzondering konden maken en 
zij eventjes naar haar nichtje mocht ‘terugzwaaien’. Nichtje blij. 
Net zoals de vele andere kindertjes die ook, met 2 handjes, 
gingen terugzwaaien naar nu ook hun Tante Hannie. Ja hoor, ik 

zat ook te zwaaien. 
Ik ben dan eens verder gaan zoeken, op internet uiteraard, naar 
meer omroepsters. En sloeg zowat stijl achterover. Wist u dat 
we gedurende 40 jaar wel zo’n 197 omroepers hebben gehad?

En het is leuk om die lijst eens te bekijken.
Wat opvalt is dat ik me sommige dames echt niet herinner als 
omroepster. Wel van andere programma’s. Waarmee dus ge-
zegd mag worden dat omroepster zijn op een bepaalde manier 
dus ook een springplank was naar het presenteren van een 
ander of zelfs eigen programma.

Herinnert u zich Tineke Verburg nog? Ja, zij riep om voor de 
TROS. Maar meer herinner ik me haar van de reportages die 
zij maakte voor TROS Actua. En natuurlijk van TROS Triviant.

En wie herinnert zich Ria Bremer niet? Eerlijk is eerlijk, Ria 
Bremer had al een prachtige carrière bij o.a. de Volkskrant en 
later bij AVRO’s Radiojournaal, voordat zij drie jaar fungeerde 
als omroepster. Na 2 jaar bij ‘Wie van de drie?” presenteerde 
ze maar liefst 17 jaar lang het jeugdprogramma ‘Stuif es in’. Om 
ons vervolgens allemaal te informeren over medische zaken in 
‘Vinger aan de Pols’.

In 1966 begon Sonja Barend als omroepster op televisie voor 
de NTS. (Oh ja, bekende term: NTS.  Maar waar stond het ook 
alweer voor? Nederlandse Televisie Stichting, de voorloper van 
de NOS, Nederlandse Omroep Stichting.) 
Met 40 jaar op de buis heeft Sonja Barend zich natuurlijk on-
sterfelijk gemaakt als “koningin van de Talkshow”, een titel die 
Adriaan van Dis haar toebedeelde.  

Ellen Brusse, Floortje Dessing, Dieuwertje Blok, Ellis Berger, 
Astrid Joosten, Tanja Koen en ook Mies Bouwman: ze riepen 
allemaal om. En bleven.
Gelukkig maar. 
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MOnique, rubriekVOV@gmail.com 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Voorbode

Tanja Koen (NCRV), Hannie Lips (KRO), Verti Dixon (VPRO), Ageeth Scherphuis 
(AVRO) en Karin Kraaykamp (VARA) (1956)
Nationaal Archief / Fotograaf: Noske, J.D. / Anefo

Ria Bremer
ANP Kippa Tineke Verburg



Proost...
 op uw
gezondheid!
Proost...

www.slijterijadegeest.nl

Een verkeerd 
hoofdkussen 

is dodelijk
vermoeiend

Kom uw ideale kussen (bed)
testen in één van onze winkels

WWW.DROOMVISIE.NL

Voorschoten | Schoolstraat 109A | 071 532 81 34
Wassenaar | Langstraat 49 | 070 511 96 35

Een verkeerd 
kussen kan 
hoofdpijn 

veroorzaken

Rical Cleaning Products
DISPOSABLES

SMERING
REINIGINGSMIDDELEN

REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

VOORSCHOTEN
071 576 76 71

Voorschoten | Schoolstraat 109A | 071 532 81 34
Wassenaar| Langstraat 49 | 070 511 96 35



Langzamerhand, maar zeker is de beroemde en aanbeden “Dol-
ce Vita” haar vertrek aan het voorbereiden. Het is al te merken 
in de kortere dagen.
September hebben we nog tegoed -de maand met een r- en dan 
is de herfst aan de deur.
Er is wel wat gebeurd in deze laatste twee maanden. Records 
zijn gebroken; het leven is toch doorgegaan, ondanks de paar 
keren dat we de adem hebben ingehouden en gedacht: “En nu, 
wat zal er nu gebeuren?”
Ons eerste record was de hitte in juni: in de laatste 300 jaar was 
de maand juni nooit zo warm geweest en de storm Poly op 05-07 
leek in tegenstelling meer op een november storm!
Herinnert u zich, beste VOV-ers, het magnifieke liedje van Ton 
Hermans “Méditerranée zo blauw…zo blauw…” De mooie blau-
we zee veroorzaakte een tragedie bij de Griekse wateren. Een 
X aantal doden, een X aantal geredden en 500 vermisten. Arme, 
miserabele emigranten. Die vijfhonderd kregen een alineaatje in 
de krant en daarna: gezien noch gekend!
Heel anders was de nieuwsgeving over vier miljardairs en een 
wetenschapper die naar het Titanic wrak wilden afdalen in een 
“tweedehands geknutseld” onderzeebootje. Toen hun voertuig 
taal noch teken gaf, raakte de hele wereld in rep en roer. Bidden 
moesten we, kaarsjes branden en naar de continu berichtgeving 
luisteren…De meeste aandacht was voor de achttienjarige zoon 
van een van de opvarenden; een Pakistani miljardair, die een 
kubus onderwater heel snel wilde oplossen om zodoende in de 
Guinness World Records te komen! Zoals ik het al zei, het mee-
leven was groot, maar over de emigranten, met onder andere 
veel kinderen die nooit een kubus hadden gezien, werd niets 
gezegd.
Ik hoop dat de zeenimfen van de alom geprezen Méditerranée 
genadig zijn en ze zachtjes tot in de eeuwigheid zullen wiegen.
Zouden we ook een gedachte kunnen sparen voor al die onge-
lukkigen die in de loop der tijd eveneens omgekomen zijn terwijl 
ze in het fabuleuze Europa een Eldorado zochten?

De maand juli brak ook een warmte record. Niet bij ons. Hitte en 
bosbranden zijn het lot van de Zuid-Europese landen geweest. 
De foto’s en reportages tonen angstaanjagende beelden van 
hollende mensen en gloeiende hemels…en toch heeft dat de 
toeristen nog niet weerhouden naar de zuidelijke vakantielanden 
te gaan waar de hitte catastrofale gevolgen heeft.
Het journaal is optimistisch: er zijn geen slachtoffers, 
behalve twee bluspiloten.
Boten en branden waren de storende tragedies van 
onze “Dolce Vita.” Hoe kan je van je Pina Colada ge-
nieten met dergelijke verhalen?

Er is ook vermaak geweest beste VOV-ers, het leven 
is niet alleen leed!
Vermaak dat bijna kolder was: de eendaagse Russi-
sche revolutie van het huurlingenleger op 24 juni. De 
baas, tevens miljonair, kok en vriend van Poetin, on-
tevreden over de gang van zaken in Oekraïne, startte 
een mars naar Moscou.
Om wat te doen? Niemand wist wat. De telefoonlijnen 
tussen de westerse grootmachten waren roodgloei-
end en de journalisten renden van hot naar her.
De wereld hield zijn adem in en kon weer opgelucht 
ademen toen de pompeuze Wit-Russische dictator de 
boel suste.

Halleluja, Halleluja van Händel klonk in alle harten.
Koffertje pakken, vliegen, auto, bus, trein… we kunnen naar va-
kantieoorden… er komt geen atoomoorlog…

Als de eerste kolder een wereldspeler betrof, dat is namelijk 
Poetin, de tweede betrof ons landje en kende geen internatio-
nale gevolgen.
We zijn een klein land aan de Noordzee, vooral bekend om Am-
sterdam en de coffeeshops. We hebben een constitutionele mo-
narchie met een koning, een lieftallige koningin en drie schattige 
prinsesjes.
We hebben heel veel politieke partijen en zijn bekend om onze 
compromissen onder de naam “het poldermodel”.
Magisch woord, helaas kwijtgeraakt door de aan amnesie lijden-
de nog jonge premier. Hij trok de stekker uit de coalitie na lang 
gekissebis en chagrijn over het onderwerp “emigratie “.
Emigratie is een heet hangijzer in heel Europa beste VOV-ers, 
we willen die mensen die in bootjes of vrachtwagens proberen 
onze Eldorado te storen gewoon niet!
Medelijden gedijt helaas niet in Eldorado.
We hebben genoeg problemen, vooral met ouderen die maar 
blijven leven en van jonge asielzoekers van zogenoemde safe 
landen waarnaar ze niet terug willen. 
Wie oh wie zal het dilemma oplossen?
Toen de premier demissionair werd, ging de hele oppositie de 
messen slijpen. Toen hij aankondigde niet terug te keren werd hij 
als held ontvangen, met alles in overvloed: handdrukken, omhel-
zingen, lofzangen, tranen…
Lang leve de hypocrisie!

Inmiddels hebben alle ratten het zinkende schip verlaten. Kent u 
het schilderij “Het vlot van de Medusa”? Stelt u zich voor; onze 
Tweede Kamer als vlot en verder hoef ik niets uit te leggen.

In november krijgen we verkiezingen. We zullen vast veel kolder- 
rijke dagen beleven.
Paulus de Boskabouter heeft al een mandje met… paddenstoe-
len klaar. Anderen zullen hem volgen.
En wij? We zullen van onze “Dolce vita” genieten zolang het nog 
kan.

(Le radeau de la Méduse 1818 -19 van Théodore Géricault/ Louvre)

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenGISELLA

Bijna adieu! Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen
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VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!
Bachlaan 21, Voorschoten

T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,           florencezorg

Advies  •  Ondersteuning  •  Zorg

 

gezondheid en zorg
Voor al uw 
fietsplezier!

(Zie kortingsparade 
achter in dit blad)

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

Waar de zon altijd schijnt!

• LUNCH 

• BORREL 

• ONBEPERKT TAPAS

OOK VOOR EEN FEESTJE, OF DINER AAN HUIS

WASSENAAR • VOORSCHOTEN • BAR • RESTAURANT

LA-CASITA.NL
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Terug naar school Harm Klifman

Soestdijk 
Mijn vrouw en ik, we zijn allebei opgegroeid in Soestdijk, in een 
wijk niet ver van het paleis. Mijn vader werkte daar als kok. In 
onze wijk woonden ook de schilder, de timmerman en een re-
chercheur met hun gezinnen. Een gewone wijk waar hard werd 
gewerkt en het inkomen van velen langzaam meegroeide met 
de geleidelijke toename van welvaart in het naoorlogse Neder-
land.  

We keren voor een paar nachten terug en staan met onze bus-
camper op de camping, een eind verderop, aan de andere kant 
van het uitgestrekte dorp, aan de rand van het bos en de duinen, 
in de omgeving waar we vroeger gingen zwemmen. 

Lagere scholen waren er indertijd genoeg, vervolgonderwijs be-
perkt. Je moest al gauw naar Hilversum, Baarn of Amersfoort. 
Voor ons was Amersfoort de ‘logische’ keuze: het christelijke 
Corderius Lyceum (later: College). Zo’n dertien kilometer ver-
derop dus.  

Weer en wind 
Daar ging je dan als twaalfjarige, op een degelijke fiets, rond 
07.30 uur de deur uit, met klasgenoten op weg. Zomer en winter, 
door weer en wind. Wind ja, heel veel wind. Vooral op het ‘mid-
denstuk’. Je had dan het prachtige, autoluwe Kerkpad dat paral-
lel loopt aan de doorgaande drukke weg, al gehad. Vanaf de 
Oude Kerk ging je dan de polder in, de Peter van den Breemen-
weg op, tot het bedrijventerrein aan de rand van Amersfoort.  

Die weg door de polder bestond uit drie delen met als ‘wissel-
punten’ een merkwaardige knik in de weg (de boerderijen op de 
hoek staan er nog) en verderop de spoorwegovergang van het 
traject Hilversum - Baarn - Amersfoort. 

Malle Pietje 
We fietsen het Kerkpad opnieuw en verwonderen ons nu over 

de mooie huizen die hier indertijd al stonden. Toen hadden er 
nog geen oog voor. Evenmin voor het vele groen langs de weg 
en in de tuinen. Prachtig. We weten nog dat Malle Pietje (Piet 
Ekel) uit Swiebertje hier woonde. En woonde Jean Dulieu (Jan 
van Oord) niet ook aan dit pad, de schrijver van Paulus de Bos-
kabouter? 

Bij een pittoresk stukje oud Soest ging je de open vlakte in, met 
die altijd aanwezige wind, wat natuurlijk niet echt zo was. Toch 
is het alsof het geheugen die hele verscheidenheid heeft terug-
gebracht tot ‘altijd wind’.  

We vervolgen onze route langs de bedrijven (toen: Wolter en 
Dros, Pon) en zien al snel de Lange Jan voor ons, het visite-
kaartje-op-afstand van Amersfoort. Als je daar bent wachten je 
de stoplichten. We zien de sterk vernieuwde binnenstad en ne-
men ons voor een keer terug te komen om rustig rond te kijken. 

Engelse drop 
We kiezen de verkeerde weg rechtsaf waardoor we via een 
kleine omweg bij ‘het Corderius’ uitkomen. We herinneren ons 
de aula, het muzieklokaal met de inspirerende lerares Magda 
Evertsen, de fietsenstallingen die later omgebouwd werden tot 
lokalen. We denken aan die aardige leraar Nederlands en die 
minder aardige leraar Engels. We rijden langs de winkels waar 
we onze puddingbroodjes kochten en onze eerste sigaretten 
rookten. 

Terug gaat het langs de sportvelden en de ijsbaan, op zoek naar 
de snoepkiosk aan de rondweg. Daar ging je na de extra typeles 
in de derde klas goedkope engelse drop kopen. 

Als we thuiskwamen stond de pot met thee op de tafel, de koek-
jestrommel open ernaast.  
Nu nemen we genoeglijk een biertje voor onze buscamper. 

53 jaar. Zolang was het geleden dat ik voor de laatste keer de route fietste die ik zes jaar lang dagelijks aflegde. De tocht van 
huis naar school en weer terug. Bijna 13 kilometer, tweemaal daags. Zullen we nog een keer …? Kijken hoe het er nu uitziet? 
Ja, dus, afgelopen zomer. 

Foto: Eemland archief



24 uurs uitvaartsuites beschikbaar in Leidschendam  -  www.vdhuz.nl

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
Uitvaartsuites vrij toegankelijk voor 
nabestaanden. Zonder beperkingen 
afscheid nemen in huiselijke sfeer.

070 320 20 40
Dag en nacht 
bereikbaar

Kantoor
Nieuwstraat 16-B
Leidschendam
Op afspraak te bezoeken.

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 
en 16.00 uur of op afspraak te bezoeken.



Het boerengeslacht Van der Krogt is sinds de achttiende 
eeuw een bekende familie in Voorschoten. Hun oor-
sprong ligt in het Westland. De stamvader is Jan Uter 
Croft, geboren rond 1375 en pachter van een stuk land in 
De Lier. De bijnaam Uter Croft werd Vercroft (negen ge-
neraties lang) en kreeg daarna als familienaam de spel-
ling Van der Kroft en tenslotte Van der Krogt. De laatste 
twee varianten komen nog veelvuldig voor in Nederland 
als familienaam. De -ft- in Croft, Van der Croft, Vercroft 
en Kroft kreeg in het Oudnederlands een -cht- klank en 
werd dan ook opgeschreven als -gt-. De verandering is 
ook te zien in de Oud-Hollandse woorden ‘after, gecoft 
en graft’ die nu klinken en gespeld worden als ‘achter, 
gekocht en gracht’.

Een Kroft - ook geschreven als Krocht - is een smal om-
sloten stuk land. Dat kan zijn een niet vergraven tussen-
veld in een veenderij. Of een akker op de hoger gelegen 
zandgrond. De kroften waren bij overstromingen vlucht-
plaatsen voor mens en dier. Ze waren relatief droog en 
geschikt voor akkerbouw. Een ander aanduiding voor 
Kroft was een akker in een duindal. Het grondwater lag 
daar laag en daardoor was het geschikt voor het telen 
van groenten en aardappels. De akkers werden vrucht-
baar gehouden door bemesting met dierlijke uitwerpse-
len, zeewier en visafval. De boer spitte regelmatig de 
bovenlaag om, om uitputting tegen te gaan.

In de doopboeken van de parochies van Oegstgeest, 
Wassenaar en Voorschoten (Sint Laurentius) werden vijf 
van de negen kinderen van Theodorus Claesz. Van der 
Kroft (1715-1782) en Martijntje Claesdr. Van der Bergh 
(1724-1793) ingeschreven met de familienaam Van der 
Krogt. De schrijver heeft het zo gehoord (fonetisch) en 
geïnterpreteerd. Enkele kinderen laten bij hun huwelijk 
de naam weer wijzigen in Van der Kroft. Anderen doen 
dat niet en gingen door het leven met de achternaam 
Van der Krogt. 

Het is heel goed mogelijk dat stamvader Jan Uter Croft, 
genoemd in een akte uit 1406 van het Hoogheemraad-
schap van Delfland, afstamt van Hughe van den Croft, 
ook wel genaamd Hughe uten Crofte, die in de grafelijk-
heidsrekening van 1316 vermeld staat. Hughe van den 
Croft had land in het Haagambacht ‘up den Vene’ en ‘up 
den Gheest’. Zijn land op de geest (= zandgrond) was 
gelegen in het Duingebied bij Den Haag. Het is daarom 
goed denkbaar dat hij daar zijn naam aan ontleend heeft. 
Zo’n geestgrond werd ook een Kroft (krocht) genoemd. 

Langs de hele kust van Holland lagen eeuwen gele-
den in de duinen akkertjes of krochten voor de teelt van 
groenten en aardappelen. Zo’n krocht is nog te zien in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen bij boerderij Pan-
neland. Hier werden ooit duinaardappelen verbouwd.
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Krocht in de duinen
Foto: © Buchan van Veen

Van der Krogt in Voorschoten. Waar kwamen ze vandaan?
Door Jan Spendel
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Bibliotheek aan Huis
Leest u graag maar kunt u door ziekte of immobili-
teit niet (meer) zelf naar de bibliotheek te komen? 
Dan komen wij bij u thuis!

Aan deze service zijn geen extra kosten verbon-
den. U betaalt alleen het abonnement van de bi-
bliotheek.

Meer informatie via website: 
obvw.nl/bibliotheekaanhuis 
of 071 561 56 78 (Voorschoten) 
of 070 511 33 97 (Wassenaar).

Ook lekker blijven fietsen? Kom 
naar de Doortrapdag voor senioren!
Een middag vol gezelligheid, activiteiten en infor-
matie + gratis fietsaccessoire
 
Houdt u ook zo van fietsen? Of zou u willen blijven fietsen, 
maar bent u wat onzeker geworden? Kom dan naar één van 
de Doortrapdagen bij u in de buurt. De samenwerkende ge-
meenten organiseren deze events voor senioren die prettig 
én met zelfvertrouwen willen blijven fietsen. Op 27 septem-
ber is er een Doortrapdag in het Huis van de Buurt Stevens-
hof in Leiden, op woensdag 4 oktober is clubhuis ‘de Derde 
Helft’ van RCL in Leiderdorp gastheer van de Doortrapdag. 
Deze events zijn gratis toegankelijk, met een vrije inloop en 
duren van 13.00 uur tot 16.30 uur.

U kunt in ontspannen sfeer uw fietsvaardigheid testen op het 
fietsparcours, tips krijgen van beweegspecialisten en checken 
hoe goed u op de hoogte bent van de verkeersregels tijdens de 
verkeersquiz. Ook kunt u zich laten informeren over fijne fiets-
routes, veilig fietsen op een e-bike en verschillende fietsactivi-
teiten voor senioren. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een 
kop koffie of thee aangeboden van de organisatie. Ook is er voor 
elke bezoeker een gratis fietsaccessoire beschikbaar.

Bekenden ontmoeten
De Doortrapdagen worden mogelijk gemaakt door de inzet van 
vele lokale organisaties, van KBO-afdelingen tot vrijwilligers van 
Fietsmaatjes en buurtsportcoaches van Incluzio. De kans is dus 
groot dat u bekenden tegenkomt!

Volg de Facebookpagina
Het programma van de Doortrapdagen wordt in de komende we-
ken nog verder uitgebreid. Tip: via de Facebookpagina 
www.facebook.com/Doortrappenregioleiden kunt u gemak-
kelijk op de hoogte blijven over de Doortrapdag, andere Door-
trappen-activiteiten en handige fietsnieuwtjes. 

Kermis
Het is nog stil.

De kermis rust.
De zon schijnt al.

De draaimolen wacht op klanten.
De paardjes zijn schoon en klaar.

Ook de auto’s wachten met open dak op het kroost.
Verderop woont een spook in zijn huis en wacht ook.

De spinnen zijn van suiker.
Ik pluk alvast een ruiker fluitenkruid.

En koop een oliebol om de hoek.
Ik wacht, “tot straks”.

Wie gaat ermee?
    M.L.



35

Kalfjes aan het 
afkoelen in de 
sloot bij 
Maaldrift
Wat een mooie zomerse foto! 
Er is nog een hoop natuurschoon 
te vinden in Voorschoten en nabije 
omgeving. 

Dankjewel Jacques en Afra van den 
Assem voor het insturen van deze 
mooie foto.

Een overdenking
Dit klinkt bijna als iets religieus. Maar dat is niet zo verwonderlijk met een grootvader als dominee en een vader die 
hulpprediker was naast zijn functie als leraar bijbelstudie op het lyceum in Alphen aan de Rijn waar ik ook een van zijn 
leerlingen was.

Als je tot de categorie “bejaarden” behoort en fysiek aan het inleveren bent, maar in je hoofd je nog vasthoudt -tegen 
beter weten in- aan een jongere leeftijd, dan wil ik in dit stukje een ode brengen, als bijna tachtigjarige, aan die mensen 
van negentig jaar en ouder. Aan de soostafel waaraan ik altijd zit heb ik dit jaar al twee mensen, te weten An Vincenten 
en Kees Schrama toe mogen zingen met “Lang zullen ze leven, hoera, hoera” terwijl zij ons met een drankje trakteer-
den, want zij zijn beiden negentig jaar geworden. Beide goed bij de tijd en heel adrem. Bijzondere mensen. In mijn 
vriendenkring zijn velen negentig jaar of ouder. Van hen kun je veel leren. Want te oud om te leren ben je nooit. Alleen 
de mensen die weetkunde hebben gestudeerd beseffen dat niet.

In het cirkelbusje heb ik mevr. Modderman leren kennen, een Française, die in 1950 al naar Nederland kwam voor de 
liefde. L’amour. Zij is al vijfennegentig jaar. Ik voelde gelijk al een band met haar door mijn Franse betovergrootmoeder, 
naar wie ik vernoemd ben, met mijn tweede doopnaam Brigitte Ponciana. Mijn twee oudere zussen zijn beide naar de 
grootouders vernoemd. Mooie ouderwetse voornamen Lijsje en Antje.
Het is een grote hobby van mij om de betekenis van een voor- of achternaam te onderzoeken. Mijn vader ging geregeld 
naar het rijksarchief in Den Haag om onze familienaam en stamboom te onderzoeken. En wat bleek: wij zijn afkomstig 
van de rietdekkers; een bijzonder beroep waarvoor je zeker vakbekwaam moet zijn. Daarom onderteken ik altijd met 
mijn familienaam erbij om deze in ere te houden. Het is voor mij een plezier om mensen en gebeurtenissen te obser-
veren daarom begon ik al op zeer jonge leeftijd te dichten, geïnspireerd door een zwarte mannetjesmerel die in de 
goudenregen zat. Deze combinatie was wonderschoon.

Bij deze wil ik alle collega ouderen “Het goede toewensen” want elke dag is er één hè.
Brigitte Wezenpoel Dekker
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Medische training ouderen:
meer balans, kracht en 

conditie!
Nieuwe groepen starten weer.
Meld u nu aan via de praktijk!

(Leden van Marente krijgen ledenkorting:
aanmelden via tel. 071-4093223 of

mail ledenservice@marente.nl)

Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De oplossing kunt u tot 10 september sturen naar de redactie: kopij@vovvoorschoten.nl
U mag de oplossing ook op een briefje schrijven met uw naam erbij en in de bus doen bij het 
VOV-gebouw. De prijswinnaar wordt vermeld in de volgende Nieuwsbrief.

De prijs (alleen voor VOV-leden): 
Een Tapas-schaal vol lekkernijen aangeboden door Lekker! Kaas en Delicatessen 
De oplossing van juli/augustus: VIER HET LEVEN

De winnaar is: Elly Vogelaar - Colpa

Gefeliciteerd met deze heerlijke prijs Elly! Je mag de tapasschaal ophalen bij Lekker! Kaas en 
delicatessen aan de Schoolstraat 144. Let op! Omdat de tapasschaal uit verse ingrediënten 
bestaat wordt deze pas na afspraak voor je gemaakt. Bel daarom eerst even met Lekker! om af 
te spreken wanneer je de schaal wil ophalen. (Tel: 071 561 7319) 
Vergeet bij het ophalen niet je VOV lidmaatschap-kaartje mee te nemen!

Lekker! Kaas en Delicatessen

Prijspuzzel voor leden

Sluitingsdatum voor het inzenden van reac-
ties voor de Nieuwsbrief van oktober is: 

UITERLIJK(!) 10 september

We ontvangen graag uw reacties op onze 
Nieuwsbrief via: 

kopij@vovvoorschoten.nl  

Handgeschreven reacties kunt u sturen 
naar: 

Mieke van Berkum, 
p.a. Floriszpad 1, 2253 ZA Voorschoten.

KOPIJ

1          2           3          4          5              6           7          8              9         10

11        12        13         14        15        16             17        18        19         20        21        22

Horizontaal
1 oneffen
7 Rijksgrens
9 Meisjesnaam
10 Delfstof
11 Onaangepast
13 Op de bedoelde plaats
14 Eind hout
16 Kropgezwel
17 Brij
19 Afrikaans dier
20 Geestelijke
23 Sedert
25 Jongensnaam
28 Opslagplaats
30 Barium (afk)
31 Gelofte
32 Plaats in Gelderland
33 Vogel
36 Ipse fecit (afk)
37 Gemeente in Noord Holland

Verticaal
1 Hoge Raad
2 Windrichting
3 Binnenlandse strijdkrachten
4 Reservekopie
5 Huursysteem
6 Plaats in Overijssel
7 Ceintuur
8 Sierplant
12 Vogel
14 Natuurverschijnsel
15 Familielid
18 Bespot persoon
21 Raadgeving
22 Gekkekoeienziekte
24 Aziatisch land
26 Onvolledig
27 Stad in Frankrijk
29 Vulkaan
34 Frans voegwoord
35 Gedateerd
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VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84 
5% korting op 
aankopen voor uzelf
Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op 
onze geldende 

tarieven
 Dobbeweg 3
071 561 50 02

5% korting 
op het 

notarieel 
honorarium

ROEST 
TWEEWIELERS

Schoolstraat 62
071 561 24 96

Korting navragen in de winkel

Schoolstraat 109a, Voorschoten - Langstraat 49, Wassenaar

G. BESUYEN 
Rijwielspecialist

Voorstraat 13 
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

10% korting op alle reparaties

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenKORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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WONINGTEXTIELHUIS

Treubplein 2 
071 561 79 79

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Voorstraat 55a - 071 71 07 402   
www.compleetit.nl

€ 2,50 korting 
op rijbewijskeuringen

Locatie: Rooseveltstraat 65, Leiden. 071-5160020

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting 
op huismerk-

inkt op vertoon 
van ledenpas.

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125 

mspiegeler2@gmail.com

Op vertoon van uw 
VOV ledenpas: 
koffie bij ons 
voor €1,25 
Molenlaan 35,  Voorschoten

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

Laat uw biografie schrijven

i n f o @ L i f e - I n - Le t t e r s . n l

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden:

Tel: 06 101 306 64 
sharinashairstyling@outlook.com 

sharinashairandbeauty.nl

Uw beauty specialist 
aan huis

Zie www.scal.nl voor meer informatie.

Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone 
massage. Kinesio- en sporttaping  en hersteltraining

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.nl

Voor al uw aan-
kleding voor in huis

VOV leden ontvangen 10% korting 
bij het boeken van een behandeling.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het 
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Adverteren 
op deze pagina?

 advertenties@vovvoorschoten.nl

Verkoop uw woning via Rijnland Makelaars.
Informeer als VOV lid naar uw korting!

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO TOM VAN VLIET!



ACTIVITEITEN IN HET VSC COLOFON

Bestuur
Voorzitter: Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 071 561 76 16
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Frans Keuzekamp, Tel: 06 549 33 576
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie:  Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84 
Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten. Jaarcontributie: € 25,- p.p. 
2 pers. op het zelfde adres: € 37,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Nico Fennes, Tel: 06 387 167 05 

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Evenementencommissie: Gé van Niekerk, Tel: 06 2244 8212
evenementen@vovvoorschoten.nl

Belangenbehartiging 
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking 
met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook bieden 
wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u vragen of 
problemen op dit gebied, neem dan contact op met Peter de Boer, 
belangenbehartiging@vovvoorschoten.nl

Bankrekening VOV lidmaatschap; NL86INGB0005062260 
o.v.v. lidmaatschap VOV

Bankrekening evenementen; NL86INGB0005062260
o.v.v. het juiste VOV-evenement.

Nieuwsbrief
Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven: Mieke van Berkum, 
p.a. Floriszpad 1, 2253 ZA Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Eindredactie: 
Nico Fennes, Tel: 06 38716705 eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Elly Vogelaar
Redactie / Lay-out: Mo van der Werf 

Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 38 20 
Drukwerk: Dipas druk & print, Zoetermeer
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BRIDGEN 
Maandagmiddag (Schoppenvrouw) 
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer, lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.30-23.00 uur.
Wil Niersman: Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld, Tel: 06 196 95 760  

KLAVERJASSEN 
Dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur. 
Zaal open: 12.45 uur. 
Leny Bakker, Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN
Woensdag- en vrijdagmiddag 
van 12.30-16.00 uur
John Smit; Tel: 071 56165 20 / 06 1280 6659 
Donderdagavond van 19.30-23.00 uur.
H. Looijenstein; Tel: 06 463 910 88 

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur. 
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo, etc.  
Thea Zweers; Tel: 071 561 40 84

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Nanny de Koning Tel: 06 363 57 646
Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

BOETSEREN/HANDWERKEN 
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
Lia Winkelman Tel: 071 576 51 00

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk Tel: 071 561 31 37

COMPUTER INLOOPOCHTEND
1e en 3e donderdag van 10.00-12.00 uur
Chris van der Jagt. Tel: 071 561 84 80 
(na 10.00 uur)

VOV DANSCAFÉ
Zondagmiddag, 1 keer per maand, data
elders in de Nieuwsbrief 
van 14.00-16.30 uur
Info: Aad en Emmie Bechtholt. 
Tel: 06 234 27 377

VOV FIETSCLUB
Elke 2de woensdag van de maand 
Van april tot eind van de zomer
Aanmelden: Els van Brink. 
Tel: 06 306 17 402

VOV SJOELCLUB
Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Dik Zweers Tel: 06 196 958 10

CORRESPONDENTIEADRES VOV SENIORENCENTRUM:
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD  Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  www.vovvoorschoten.nl

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten 
of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende of anders-
zins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden geweigerd. 
Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien 
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en 
standpunten van columnisten, alsmede ‘uitspraken’ van derden in 
ingezonden reacties worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven 
door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoorde-
lijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen. Foto’s 
gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend ge-
bruikt voor plaatsing in de Nieuwsbrief en/of de website en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan 
kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of 
gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestem-
ming van de redactie en met bronvermelding.
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