
V E R E N I G I N G  O U D E R E N B E L A N G  V O O R S C H O T E N

VOV NIEUWSBRIEF

O.A. IN DIT NUMMER: 
EVENEMENTEN • BESTUUR • BELANGENBEHARTIGING • LIEF EN LEED • ACTIVITEITEN • COLUMNS • PRIJSPUZZEL

OKTOBER
2023Foto: Mo van der Werf



INHOUD

2

VAN DE REDACTIE
Nico over o.a. de onderwerpen in de Nieuwsbrief 
van deze maand.

VAN HET BESTUUR
Over lopende- en komende zaken.

LIEF EN LEED
Verslag van bezoekjes aan onze leden. 

BRIDGEN
Beginnerscursus in Voorschoten.

RODENBURG
Bebouwing niet aan de orde?

VOV REIZEN
Reisverslagen door onze leden en een nieuwe dagreis! 

EVENEMENTEN
Nieuws over de aankomende evenementen. 

HAPPY2GETHER
Verslag van het optreden in de Dorpskerk.

LANGE POTEN
Weer een mooi, leerzaam verhaal van Elly Vogelaar. 

FOTORUBRIEK
Weet u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen? 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG
Onderwerpen van vroeger door MOnique.

GISELLA
Column van Gisella van Duijnen.

TOCH NOG
Column door Harm Klifman.

DE SEGAARS IN HET WITTE HUIS
Door Jan Spendel.

LEZERS SCHRIJVEN
Ingezonden reacties of kopij door onze leden.

PRIJSPUZZEL VOOR ONZE LEDEN
Maak kans op een tapas-schaal van LEKKER!!.  

KORTINGSPARADE
Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten. 

ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON
Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

3

5

7

9

11

12

16

21

22

25

27

29

31

33

35

37

38

39

Life In Letters maakt ook van uw 
verhaal een boek om trots op te zijn! 
Informeer naar de mogelijkheden via 

info@life-in-letters.nl 

LEKKER! 
KAAS EN 

DELICATESSEN

SCHOOLSTRAAT 144 
VOORSCHOTEN

                                       Het nieuwste boek van Life in Letters gaat               
                                         over het Wapen van Voorschoten.  

Een boek vol unieke verhalen, van verleden tot heden.
Te koop bij de Kler in Voorschoten en uiteraard bij het Wapen. 

Bestellen kan ook via: www.life-in-letters.nl

De kroniek van het Wapen van Voorschoten

Wapenfeiten
€ 25,-
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NICO FENNES
Eindredacteur

COVERFOTO SEPTEMBER
Geheel in het kader van het Week-
end van Voorschoten zagen we op 
de september-cover een foto van de 
Oldtimersdag op de Voorstraat.

Bedankt voor deze mooie coverfoto 
Willem van der Graaf!

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende Nieuwsbrief is de brief 
voor november. Inzendingen die ons 
uiterlijk 10 oktober bereiken zullen 
we graag opnemen.

Veel leesplezier!

Geluk zit in kleine dingen
Laatst kreeg ik een Darumapop cadeau van een collega die 
afscheid nam. Ik kende de betekenis niet, dus las ik erover. 
Een Darumapop brengt geluk aan diegene die erom vraagt. 
Het is een traditionele Japanse pop, gemaakt van papier-ma-
ché. De poppen zijn meestal rood met een baard en snor. De 
pop heeft het uiterlijk van Bodhidharma (Japans: Daruma), de 
grondlegger van het zenboeddhisme die beide benen verloor. 
Daruma staat dan ook voor veerkracht en een positieve kijk op 
het leven, ongeacht omstandigheden. De ogen zijn nog niet 
ingekleurd. De bedoeling van deze witte ogen is om een wens 
te doen bij het inkleuren van een oog, en als de wens uitkomt 
ook het tweede oog in te kleuren (Zen.nl). Nu ik dit weet, kleur 
ik een oog van mijn Darumapop en doe ik een leuke wens voor 
een van mijn kinderen.

Dan dit. In de afgelopen maand las ik enkele berichten van 
vrienden op sociale media die mij raakten. Ik dacht, die sla ik 
op voor de volgende nieuwsbrief. Ariane schreef:
‘Hoe ouder je wordt, hoe dichterbij de eeuwigheid lijkt. Je weet 
maar nooit wanneer de zandloper het zand mist. Dus ik wilde 
even zeggen, leef goed, wees lief voor anderen, hou van en 
waardeer je familie en vrienden. Morgen is niemand beloofd.’ 
Oef, wat een waarheid en mooi geschreven door Ariane. 
Deze hartenkreet van Marloes (fictieve naam) wil ik ook met 
jullie delen. Marloes schreef: ‘Tien jaar terug kreeg ik de di-
agnose kanker. Maar ik ben er nog steeds. Hoeveel mensen 
vechten nog of hebben de strijd verloren. Ik mag alleen maar 
heel erg blij en gelukkig zijn. Lieve allemaal, pluk de dag en 
geniet van alles wat op je pad komt en wees lief voor elkaar!’ 

Geluk zit in kleine dingen is niet alleen de oplossing van de 
puzzel in de vorige nieuwsbrief, het is een waarheid die staat 

als een huis. Wanneer ben je nou eigenlijk een gelukkig mens? 
Een goede gezondheid, zoals Marloes schreef, van je naasten 
en die van jezelf is in ieder geval een groot waardevol goed en 
biedt een basis om gelukkig te zijn. Maar ook als je gezondheid 
niet optimaal is kan je gelukkig zijn. De een haalt geluk uit het 
geloof, de ander uit het maken van een reis, een goed gesprek, 
iets kunnen betekenen voor anderen, een gezellig etentje, et 
cetera. Voor iedereen heeft geluk een andere betekenis. Veelal 
gaat het erom hoe je in het leven staat en je daarbij richt op 
wat goed gaat en minder op wat fout gaat. Dus lieve mensen, 
probeer van elke dag een gelukkige dag te maken. Dat is wat 
ik jullie wens, voor nu en voor altijd.

Dankzij de diverse kopij van onze leden hebben wij weer een 
aantrekkelijke nieuwsbrief weten samen te stellen. Hierin laat 
het VOV bestuur uiteraard van zich horen. MOnique haalt op-
nieuw een herinnering uit de oude doos naar boven. Net als 
Daan en Cees in de rubriek met oude foto’s. Lief & Leed doet 
verslag van alle huisbezoeken en telefoontjes. Gisella brengt 
een ode aan alle meisjes en vrouwen die in het diepe durven te 
springen. Jan vertelt in zijn reeks over de familie Segaar. 
Willem legt uit wat wanneer we van een super blauwe maan 
spreken, zoals het fenomeen dat voorlopig op 31 augustus 
voor het laatst te zien was. In het verhaal van Elly gaat het 
deze keer om beestjes met hele lange poten, brrrr. Dat de 
meerdaagse- en dagreizen populair zijn blijkt wel uit het verma-
kelijke verslag van Cobie over de reis naar de Harz, waar Thea 
en Dik ook over schreven. En Harm vertelt enthousiast over 
‘het geluk’ dat hem ten deel viel door toch nog kaartjes voor het 
Lowlands Festival te bemachtigen. Geluk zit in kleine dingen. 

Veel kijk- en leesplezier. Tot de volgende Nieuwsbrief!

Van de Redactie



VerhuisService
Voorschoten BV

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan 
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken 
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting, 
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen 
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Neem tijdig de regie 
in eigen hand en 
leg uw wensen vast 
in een levenstestament”

Neem tijdig de regie Neem tijdig de regie “

071 561 40 40

Bel voor meer informatie naar 

www.webenwijs.nl 071-572 52 50 06-143 606 64

Web & Wijs komt bij u langs!

Web & Wijs 

Web & Wijs geeft al 5 jaar iPad-les aan huis! 

De iPad of tablet beter leren bedienen 
en uitgebreid vragen kunnen stellen in 

uw eigen tempo.

Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?

Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW

Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren, 
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstands-
bedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw 
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten 
en omgeving biedt u het onderstaande aan:

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE
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Tijdens het zonovergoten Weekend van Voorschoten 
stond ook de VOV weer op de Verenigingsmarkt, met 
twee kramen. Eén met Lisette v.d. Born en haar team, 
waar alle creatieve activiteiten werden aangeprezen en 
een waar vooral het VOV Danscafé en de VOV fietsclub 
- letterlijk - in het zonnetje werden gezet. Firma Besuyen 
had als blikvanger een spiksplinternieuwe elektrische 
fiets bij de kraam gezet. Dat werkte, al dacht men toch 
soms ook wel dat er een fiets te winnen was. Maar het 
contact is dan gelegd en meefietsen met een clubje op 
fijne rustige wegen sprak velen aan. We kunnen ons dan 
ook verheugen in weer een aantal nieuwe leden. On-
danks – of dankzij? - het prachtige weer was het gezel-
lig druk in het dorp. Veel belangstelling was er ook voor 
het optreden van onze zanggroep Happy2Gether in de 
Dorpskerk. Na een spetterend begin waren er helaas 
wat problemen met de apparatuur voor de begeleiding 

maar al met al viel het optreden zeker in de smaak, ge-
tuige het grote applaus. 

Nu gaan we ons weer richten op de komende activitei-
ten. De laatste reis van dit jaar zit alweer in de fotoal-
bums en de Hutspotmaaltijd heeft u waarschijnlijk al op, 
als u dit leest. De jaarlijkse Feestavond komt eraan, in 
het Cultureel Centrum op 29 oktober en de Filmmiddag, 
op 12 november in ons activiteitencentrum. Beide geheel 
gratis voor onze leden. Zet alvast maar in uw agenda. 

Bent u al langer lid maar heeft u nog nooit deelgenomen 
aan een van de activiteiten? Kom dan beslist eens kijken 
en kennismaken. Dan heeft u ook straks, als de dagen 
weer korter en donkerder worden, toch steeds iets gezel-
ligs om naar uit te kijken. Achterin de Nieuwsbrief staan 
de contactpersonen voor de betreffende activiteiten. 

Heeft u het ook gelezen? In het laatste Senioren Magazine. Het artikel van Marco den Boef en de aanvulling van Rob 
Kloosterman, over “phishing-mails” en de risico’s van het internet. Waarvoor in ieder geval mijn dank.
Voor mij was het even een wake-up call. Niet inhoudelijk, maar wel om ook het adressenbestand van de VOV eens 
onder de loep te nemen. Waarbij ik als goed penningmeester natuurlijk ook op de kleintjes moet letten.
  
Graag zou ik daarom onze leden, voor zover zij over een eigen email adres beschikken, willen vragen om even een 
mailtje met alleen uw postcode en huisnummer, te sturen aan penningmeester@vovvoorschoten.nl
U mag er natuurlijk op vertrouwen dat wij uw gegevens strikt vertrouwelijk en alleen voor ons eigen gebruik zullen 
bewaren.

 Alvast mijn dank voor een heleboel werk wat ik hiermee op mijn hals haal. 

Frans Keuzenkamp

Van de penningmeester

Vrijwilligersmarkt 2023 Foto: Willem van der Graaf



Hofweg 6, Voorschoten | 071-5764177 | www.plantenparadijs.nl

Volg ons op facebook en instagram 
voor het laatste nieuws

Groots in Groen
Ruime keuze in grote en kleine, bloeiende 
en groene kamer- en tuinplanten
Laat de bollen bloeien, in tuin of in huis
Narcissen, blauwe druifjes, hyacinten en meer

Ruime parkeergelegeheid

Kortom: kom gewoon 
eens binnen kijken 

Wij 
bezorgen 

ook!!

Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren

• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning

Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven

• Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

Koeleman Hilversum 
Vreelandseweg 7 
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28
1083 HC Amsterdam 
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Voorschoten 
Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten



Lief en Leed
Voor het opgeven van feestelijkheden of 
voor verdrietige zaken kunt u contact op-
nemen met Henny van Noort,  071 240 92 55 
De leden die een bezoekje krijgen beslis-
sen altijd zelf of ze genoemd willen wor-
den in onze Nieuwsbrief.

Kent u iemand die wel een bezoekje kan 
gebruiken? Meld het de Lief en Leed-
commissie. Wij stellen dat zeer op prijs!

De mensen die er geen bezwaar tegen hebben en het leuk vinden 
komen we graag een bezoekje brengen bij speciale gelegenheden.

Els feliciteerde mevrouw N. Segaar-van Oeveren met haar 95ste 
verjaardag. Mevrouw vertelde van de watersnoodramp in Zeeland. 
Haar ouders woonden daar en zij was met man en baby van zeven 
maanden op bezoek. Er was een foto van het huis van voor- en na 
de ramp. Er was een heel stuk door de kracht van het water weg-
geslagen.

Lien bracht een bezoek aan mevrouw M. J. C. Modderman-Barrieu 
voor haar 95ste verjaardag. Zij hebben, na al het slechte weer, fijn in 
de tuin kunnen zitten, tezamen met de dochter van mevrouw. De ver-
jaardag is bij tante Tokkie gevierd, waar genoten werd van heerlijke 
pannenkoeken.

Meneer K. R. Verrips werd telefonisch door Henny gefeliciteerd met 
zijn 92ste verjaardag. Een bezoekje was niet nodig. Meneer heeft 
een leuke verjaardag gehad en maakt het nog redelijk goed. Dank 
voor de belangstelling en niets dan goeds over VOV!

Mevrouw A. W. C. Zonneveld-Koning kreeg bezoek van Joke, voor 
haar 90ste verjaardag. Het gaat naar omstandigheden goed. Er is 
dagelijks een paar uur hulp in huis, wat mevrouw heel fijn vindt. Maar 
wat zij zelf kan doet ze ook. Zij heeft graag mensen om zich heen. 
Mevrouw bedankte Joke voor het bloemetje waar ze blij mee was. 

Mevrouw A.J. van Es-Wit waardeerde het telefoontje van Piet die 
haar feliciteerde met haar 90ste verjaardag. Een bezoekje was niet 
nodig, mevrouw had het erg druk is weinig thuis. Ze is gezond en 
volledig zelfstandig. Ze heeft een grote familie, dus eenzaam is ze 
helemaal niet.

Henny heeft meneer Steyn nog een keer gebeld. Ze kreeg zijn zus 
aan de telefoon. Het gaat weer goed met meneer. Hij werkt weer 
in zijn tuin en is blij dat hij bijna alles weer kan doen. Dank voor de 
aandacht.  

Lien is bij mevrouw J. van Leeuwen-Vosmeer geweest voor haar 
95e verjaardag. Wat gezondheid betreft valt het niet altijd mee, maar 
zij houdt de moed erin.

Emmy ging op bezoek bij mevrouw H. H. den Hond. Lekker met een 
kopje thee aan de babbel… Mevrouw houdt erg van lezen en puzze-
len en heeft als hobby diamant painting. Dus verveling is niet aan de 
orde. Het was een leuk bezoekje. Bij het weggaan werd Emmy vanaf 
het balkon uitgezwaaid.

Mevrouw P. Hooijmans-Berkhuizen kreeg bezoek van Joke, voor 
haar 95ste verjaardag. De schoonzus van mevrouw was ook aanwe-
zig, gezellig met z`n drieën leuke gesprekken gevoerd. Het gaat goed 
met mevrouw. Ze heeft veel aanloop en ze gaat er zelf ook op uit. Ze 
is trots op haar kinderen en kleinkinderen, ze doen het allemaal goed.
Ook Joke werd vanaf het balkon uitgezwaaid.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Henny ging op bezoek bij mevrouw J. D. Dorres-
teijn-Timmermans. Daar was het heel gezellig. 
Mevrouw woont naar haar zin, en kijkt uit op de 
Vliet, waar het met mooi weer druk is op het water.
Mevrouw is nog heel actief, ook bridget zij o.a. bij 
de VOV. Zij is druk met vriendinnen en afspraken. 
Zo heeft zij bijna elke dag wel iets leuks te doen. 
Bij het afscheid werd Henny gezegd, dat ze altijd 
terug mocht komen voor de gezelligheid. 

Joke ging naar mevrouw J.F. Lucas-Dekker, die 
93 jaar werd. Mevrouw had haar pols gebroken, 
maar was nu weer uit het gips en het ging wat be-
ter. Ze heeft een fijne buurvrouw waar ze het goed 
mee kan vinden. De dochter van de buurvrouw 
doet ook de boodschappen voor mevrouw Lucas. 
Dat is toch wel heel bijzonder. Mevrouw waardeert 
dan ook alle hulp.  
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www.beijevastgoed.nl

Wij halen het meeste uit uw woning!

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:

071 - 562 02 22

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet 
Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot 
assortiment en aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar te 
winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de directie van deze Jumbo-vesti-
ging de VOV sponsort in de vorm van koffie en koekjes die wij voor onze diverse 
activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!
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Deze Bridgeclubs zijn: De Boschbloem, Noord Hofland en Bridgeclub T.O.G.V.
Thuisbridgers, clubbridgers en aankomende bridgers zijn van harte welkom. Femke Frietema die deze cursus geeft, is 
een ervaren en gediplomeerd bridgedocent. Theorie en praktijk worden afgewisseld en na afloop van de cursus kunt 
u instromen bij een van de samenwerkende bridgeclubs in Voorschoten.

Start cursus: 	 10 oktober 2023
Duur: 		   25 lessen
Tijdstip:	  Dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur
Locatie:	  Buurthuis De Boschbloem 
		   Baron Schimmelpenninck van der Oyenlaan 39
		   2252 EA Voorschoten
Kosten:	  € 100,-  dit is inclusief de 2 theorieboeken.

Informatie en aanmelding: 	
		   Jan Berg: japm@kpnmail.nl ( De Boschbloem)
		   Lia Herpst: lia@herpst.com (Noord Hofland)
		   Johan de Lange: johan.delange@kpnmail.nl (T.O.G.V.)

Reageer snel! Wij verheugen ons op uw interesse.

Beginnerscursus 
Bridge 
in Voorschoten

Na de succesvolle “Opfriscursus Bridge” 
die afgelopen zomer is gehouden bieden 
nu drie Bridgeclubs uit Voorschoten een 
beginnerscursus Bridge aan.

Het motto luidt: “Vitaal oud worden”.

VOV COMPUTER INLOOPOCHTENDEN

VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3  TOEGANG GRATIS!

Vanaf 1 september zijn de computer inloopochtenden als van 
ouds op de 1e en 3e donderdag van de maand van 10.00 tot 
12.00 uur.
Nu kan het zijn dat u in de tijd tussen twee inloopochtenden een pro-
bleem met uw computer, tablet of mobiele telefoon krijgt. Is er haast 
bij om dat op te lossen, dan kunt u bellen met de heer John Smit. U 
kunt met hem uw probleem bespreken en eventueel een afspraak 
maken om op de 2e of 4e donderdag van de maand langs te komen 
in het VOV gebouw aan de Prof. Einsteinlaan.

De heer John Smit is bereikbaar via tel: 071 561 65 20 
of via tel:  06 1280 66 59. 
Chris van der Jagt



G. Besuyen
Rijwielspecialist

Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl

 

Primera
Voorschoten

Schoolstraat 158a
2251 BK 

071-7820500

 
Tijdschriften

Boeken
Cadeaubonnen

Kantoorartikelen
Staatsloten

Pasfoto's

Interieurbouw op maat
Kasten

TV-meubels 

Wandmeubels 

Radiatorombouw 

Erkerbanken 

Maatwerk
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96  houtbewerkingrido.nl

SHOWROOM (open op afspraak)

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!
Bachlaan 21, Voorschoten

T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,           florencezorg

Advies  •  Ondersteuning  •  Zorg

 

gezondheid en zorg
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De publieke tribune zat vol tijdens de vergadering van de raads-
commissie Wonen, Ruimte en Groen 7 september jl.. Bewoners 
van de Nassauwijk en Adegeest maken zich zorgen over even-
tuele woningbouw op het Land van Rodenburg. Ook de raads-
leden uitten hun zorgen, maar wethouder Van der Elst stelde 
de aanwezigen gerust. Aanleiding van alle protesten was een 
raadsbrief waarin de wethouder de raad informeerde dat er een 
gesprek had plaatsgevonden tussen de projectontwikkelaar en 
het college over de toekomst van het Land van Rodenburg. De 
ontwikkelaar wil er bouwen en er heeft een verkennend gesprek 
plaatsgevonden. Voorzitter Jelto Terpstra van het actiecomité Te-
gen Bebouwing Op Rodenburg, sprak de onderstaande tekst in:

Geachte voorzitter, commissieleden, aanwezigen,
Natuur, cultuur, beleving, ….. de parel aan de Vliet. Een dorp met 
een uniek agrarisch karakter midden in de Randstad. Zo staat 
Voorschoten bekend. Deze parel echter dreigt dof te worden. 
Tot onze grote schrik vernamen wij de plannen om de weilanden 
rond de boerderij van Rodenburg aan te wenden voor bebou-
wing. Bebouwing op een groene oase in het buitengebied van 
de gemeente aan de rand van Adegeest en de Nassauwijk. Hon-
derden reacties mochten we ontvangen op dit ongewenste plan. 
Vele e-mails van omwonenden maar ook uit de rest van Voor-
schoten en zelfs uit Leiden en Wassenaar. Emotionele reacties 
van verbazing, onbegrip, teleurstelling… bebouwing op deze lo-
caties, immers, betekent de definitieve vernietiging van dit unieke 
weidegebied met verlies van flora en fauna en het - voor zover 
nog aanwezige - idyllische dorpsaanzicht.

Realiseert u zich eigenlijk wel wat dit weilandengebied, als na-
tuurlijk rustpunt, betekent voor mens en dier? Hoe moet het nu 
verder met de unieke vergezichten, de vele dieren en de bijzon-
dere vogelsoorten… hoe moet het verder met het agrarische- en 
groene karakter waar u als gemeente zo prat op gaat en waar 
Voorschoten zich volgens het coalitieakkoord zich mee wil onder-
scheiden? Het mag en kan toch niet zo zijn dat dit unieke gebied 
wordt opgeofferd voor de financiële belangen van een project-
ontwikkelaar en voorrang zou krijgen op de al lopende bouwpro-
jecten? Bovendien zal dit onwenselijke bouwvoornemen zoals 
nu aan de orde met verstening als resultaat, nooit meer kunnen 
worden teruggedraaid. Nieuwe woningen zijn nodig… ook daar 
zijn wij ons als bewoners van bewust. Gelukkig kunnen er meer-
dere bouwprojecten binnen de gemeentegrens worden gereali-
seerd waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de bouwopgave 
voor 2030. Waarom dan nu een bouwvoornemen op dit unieke 
weidegebied? Bouwprojecten binnen de dorpsgrens, immers, re-
sulteren maar al te vaak in ongewenste ideeën en aanpassingen 
waarbij weinig rekening wordt gehouden met het welzijn van om-
wonenden. Bebouwing van deze weilanden zal door de noodza-

kelijke aanpassing van de infrastructuur voor de leefbaarheid in 
de Nassauwijk en Adegeest desastreuze gevolgen hebben.

Ik verwijs graag naar de Omgevingsvisie 2040 waar de gemeen-
te Voorschoten met veel inzet aan heeft bijgedragen. Uit de sa-
menwerking met 10 omliggende gemeenten werd geconcludeerd 
dat ‘landschap bijdraagt aan onze gezondheid en veiligheid – dat 
landschap uitnodigt tot bewegen, dat landschap bijdraagt aan 
een aantrekkelijk leefklimaat, dat groen groen moet blijven! In het 
lijvige rapport wordt gesteld dat nieuwbouw zeer zorgvuldig moet 
worden ingepast binnen het stedelijk gebied. Ik citeer: ‘wordt dit 
niet gedaan dan lopen we het risico dat uniek landschap onnodig 
wordt opgeofferd voor woningen.’ Bovendien worden woorden 
als stikstofdepositie, geluidsoverlast en hittestress veelvuldig ge-
noemd.

Met onze brief van 23 augustus roepen wij de gemeenteraad 
en het college van B&W met klem op dit bijzondere en unieke 
gebied als agrarisch gebied te behouden en als essentieel aan 
te merken in de beleving van de groene – en bijzondere leef-
omgeving dat het karakter van ons mooie dorp zo bepaalt! Een 
dorpsbewoner kiest ervoor om in een dorp te wonen vanwege de 
karakteristieke kenmerken die bij zo’n dorp horen. Een dorpsbe-
woner kiest er niet voor om getuige te zijn van de transformatie 
van zijn dorp tot een stad…! Wij spreken de wens uit dat wijsheid 
het zal winnen van ondoordachte – en overhaaste beslissingen 
en van ongewenste speculatieve voornemens! Wij rekenen erop 
dat de commissie Wonen, Ruimte & Groen een negatief advies 
uitbrengt, zodat de natuur in Voorschoten én het welzijn van 
Voorschotenaren zal worden gewaarborgd.
Dank u wel.

Ook Stan Dessens, voorzitter planologie van OGLV, pleitte voor 
behoud. ‘Hier kunnen we nog iets ervaren van het oude boeren-
dorp, het Voorschoten van vroeger. Hier zie je nog de hazen in 
het weiland, de lammetjes, de koeien.’  

Voorman Erik Maassen van de SP wees erop dat er dan een 
bestemmingsplanwijziging nodig is. Hij vroeg een keiharde toe-
zegging van de wethouder dat er niet gebouwd wordt op Roden-
burg zonder toestemming van de raad. Die toezegging kon de 
wethouder wel geven. ‘Er ligt geen voorstel of tekening, en ik 
verwacht die ook niet’, aldus Van der Elst. ‘Er is een gedachtelijn 
neergelegd en wij hebben die voor kennis aangenomen. De bal 
ligt bij de raad want áls er al een aanvraag komt, moet de raad 
een besluit nemen over deze bestemmingsplanwijziging. Dus het 
komt altijd bij u terecht. Wij zien heus het belang van dit gebied 
wel, maar bebouwing is op dit moment helemaal niet aan de orde 
en ik verwacht ook niet dat dat gaat gebeuren.’

Bebouwing Land van Rodenburg is niet aan de orde
Tekst en foto: Voorschotense Krant
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VOV Reizen

Reis met de vov naar de Harz in Duitsland 18 t/m 22 augustus 2023
Door: Cobie de Koning.
Vertrek vanaf de Brandweerkazerne om 8:30 uur. Iedereen was op tijd aanwezig met goede zin. De reis verliep spoedig, mede 
door onze buschauffeur en we kwamen om kwart over 5 bij ons hotel aan. Iedereen werd een kamersleutel overhandigd en al snel, 
om 6 uur was het tijd voor het diner. Het was prachtig weer en ’s avonds hebben we lekker buiten gezeten. 

Zaterdag 19 augustus. Met de bus naar de stad Goslar. Vele mooie gevels en huizen en een rondrit met het treintje. Er lagen veel 
keien en kinderhoofdjes dus we werden flink door elkaar geschud, maar hebben veel gezien. Om 3 uur waren we weer terug in 
het hotel. Een lekkere duik in het zwembad want het was erg warm die dag. Om 5 uur ging de bar open en na het diner hebben 
we gezellig bingo met elkaar gespeeld.

Zondag 20 augustus. Even bijkomen, ’s morgens vrij, heerlijk koffiedrinken in de tuin. Om 1 uur warme lunch, echt genieten. In 
de middag naar Hahnenklee. Daar waren gezellige terrasjes en een prachtig staafkerkje met heel veel houtsnijwerk. Toen met 
de skilift naar boven, 1100 meter, geweldige uitzichten. ’s Avonds na het diner een avondwandeling met iemand van het hotel. 
Eerst naar beneden, toen een hoge trap en kwamen we bij een waterrad. Vervolgens langs een meertje over een paadje naar 
het ‘liefdesbankje’. Daar moesten we gaan zitten en kregen een glaasje ‘schnaps’. Verderop was een bankje voor mensen die 
50 jaar getrouwd waren en weer verderop een groot voetbad met bergwater, wat erg gezond moest zijn. Maar het werd al donker 
dus terug richting hotel.

Maandag 21 augustus. Na een heerlijk ontbijt naar Quedlinburg; een uurtje rijden met de bus. Mooie stad met veel vakwerkhuizen, 
marktplein met stadhuis en veel terrasjes. Ook daar een rondrit met een treintje langs alle mooie plekjes en straatjes. Om 3 uur 
terug; nadat iedereen het wachtwoord had gezegd reden we weer richting hotel, maar liefst 71 haarspeldbochten! Er was iemand 
jarig, die trakteerde op koffie met gebak en toen lekker opfrissen in het zwembad. Na het diner begon om half 9 de bonte avond 
met dansen en muziek. Heel gezellig om iedereen zo bezig te zien.

Dinsdag 22 augustus. Al op tijd de koffer inpakken om huiswaarts te gaan. 8 uur ontbijt, dan de koffers inladen en om 9 uur vertrek. 
Om 17:15 uur zagen we de Brandweerkazerne weer voor ons. Het was een prachtige reis met veel gezelligheid. De organisatie 
krijgt een dikke pluim voor al hun werk en inzet om dit voor elkaar te krijgen. Heel hartelijk dank voor alles waar we van genoten 
hebben!

Anja van Teijlingen Goslar Violin Anime-Girl Tripadvisor



VOV Reizen

Bericht van de Reiscommissie 

Meerdaagse bootreis in 2024 
Als u dit leest zitten de meerdaagse en dagreizen van 2023 er alweer bijna op. En met groot succes; alle reizen zaten bijna vol. 
Dat de belangstelling zo groot was vond de nieuwe Reiscommissie heel plezierig. Ze moesten namelijk binnen 3 weken het 
gehele reisprogramma voor 2023 in elkaar draaien en gelukkig zijn er goede keuzes gemaakt. Over de 5-daagse reizen naar 
Frankrijk en Duitsland kregen we dan ook enthousiaste verslagen van de deelnemers, net als van de dagreizen Broekerveiling /
Hoorn-Medenblik-Enkhuizen /Hattem en de mooie boottocht bij Heusden.
 
Voor het nieuwe seizoen overweegt de Reiscommissie om weer eens een meerdaagse bootreis te organiseren. Een Rijnreis of 
de Hanzesteden bootreis; op veler verzoek van onze leden. Om dit te realiseren wil de Reiscommissie wel van tevoren weten of 
er genoeg interesse is. Een meerdaagse bootreis kost tegenwoordig al gauw tussen de € 800,- en € 1000,- en we moeten de hut-
ten echt op tijd reserveren. Lijkt u een reis met de boot leuk, geef u dan liefst zo spoedig mogelijk op. Dan kunnen we inschatten 
hoeveel hutten we moeten reserveren. 
Aanmelden bij Dik Zweers, afd. Reizen. E-mail reiscommissie@vovvoorschoten of telefoon 06 196 95 810

De reis naar de Harz
Vrijdag 18 augustus stond de bus van de firma Brouwer met onze chauffeur Aat Stahlie klaar om de 36 gasten naar ons hotel in 
de Duitse Harz te brengen. De 550 km was een hele rit, maar met drie tussenstops goed te doen. Daar aangekomen was het na 
de koffie met gebak en koffers uitpakken wel op tijd naar bed. 

Op de zaterdag togen we naar de oude keizerstad Goslar om te winkelen en met een treintje een stadstour te maken. Door de re-
gen verplaatsten we de geplande avondwandeling naar de volgende dag. Daarvoor in de plaats speelden we bingo. De uitspraken 
van Seat de bingomeester uit Tsjechië liepen niet geheel soepel, toch wonnen we een lekkere fles wodka.

De zondag deden we het rustig aan. We bezochten het wandelstadje Hahnenklee met zijn beroemde staafkerk die helemaal van 
hout is. Daarna werden we met een gondel de berg op gebracht. Dat was ook een hele belevenis. ‘s Maandags gingen we naar 
werelderfgoedstad Quedlinburg met haar vele historische gebouwen. Ook daar maakten we een stadstour met het treintje. Op 
deze dag werd een van onze gasten 68 jaar, sorry 86. Dat vierden we uitbundig bij het avonddiner met een cadeautje en cham-
pagne. ‘s Avonds was het afscheid nemen met muzikale omlijsting door een dj waarbij volop werd gedanst. Met deze geweldig 
gezellige VOV-groep was het al met al een bijzonder leuke vijfdaagse reis.  

Jullie reisleiding Thea en Dik
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Rouen, Normandië & Parijs. 
Foto’s door Gerard v.d. Paal. 

Veel meer foto’s zijn te zien op onze website: 
vovvoorschoten.nl
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Foto: Elina Fairytale

10:00 uur
Onze luxe touringcar, voorzien van airco en toilet staat voor u 
klaar op het Burg. van der Haarplein. De bus vertrekt via een 
mooie route binnendoor richting Amersfoort. Uiteraard kunnen 
eventuele rollators en rolstoelen mee in de bagageruimte.

11:45 uur
Tijd voor een lekkere koffietafel bij een sfeervolle kaasboer- 
derij: boerengroentesoep, kroket, diverse soorten brood met 
gevarieerd hartig beleg en 2 kopjes koffie, thee of melk. 

Overigens kunt u hier ook nog een bezoekje brengen aan 
het gratis kaas- en botermuseum en de leuke landwinkel met 
cadeau- en streekproducten!

Ter informatie:
Ook een lekkere pannenkoeklunch met soep vooraf en ijs na 
(zelfde prijs als de lunch die wij u aanbieden), of een stamppot-
buffet met een ijsje na, is mogelijk! 

13:30 uur
Bij het tuincentrum aangekomen heeft u de tijd om rond te kij-
ken en kunt u gaan genieten van een sfeervolle kerstmarkt in 
het grootste tuincentrum van Midden-Nederland! In de aanloop 
naar Kerst tovert men het tuincentrum om tot een werkelijk
kerstparadijs. Inspiratie zult u zeker op kunnen doen! 
U vindt hier meer dan 5000 vierkante meter kerstsfeer met 
o.a.:
* een kerststal met ezels, schapen
* een band die bestaat uit ijsberen;
* een kerststallenmuur;
* meerdere panoramadorpen;
* een verhalen vertellende kerstman en heel veel kerstartikelen.

Tussen de bedrijven door kan men natuurlijk ook nog iets ge-
bruiken in het restaurant. Dit is voor eigen rekening.

16:30 uur
Vertrek huiswaarts.

Grootste Kerst-show Midden Nederland
7 dec.
donderdag

Kosten: 
€ 47,50 p.p. Bedrag na aanmelding graag overmaken op 
bankrekeningnummer NL86INGB0005062260 o.v.v. Kerst 
dagreis 7 december.

Aanmelden: 
Aanmelden bij Anja van Teijlingen, Tel. 06 53 68 95 17.

Opstapplaats: 
Donderdag 7 december om 10.00, Burg. van der Haarplein.

Foto: ANP
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EVENEMENTEN

U kunt het Danscafé bezoeken op vertoon van uw VOV-ledenpas 
en u mag één introducé meenemen. Bent u geen VOV-lid? U bent 
van harte welkom om een keer te komen kijken. Als het u bevalt en 
u vaker wilt langskomen, dan kunt u ter plekke een inschrijfformu-
lier invullen of meenemen. 
De zaal gaat open om 13:30 uur, het dansen begint om 14:00 uur 
en duurt tot 16:30 uur. Wij sluiten het gebouw om 17:00 uur. 
Toegangsprijs is € 2,50 pp.

VOV-danscommissie, Aad en Emmie Bechtholt.
Inlichtingen: tel. 06 234 27 377

• Zondag 5 november
• Zondag 3 december

Danscafé blijft in Beweging
Elke eerste zondag van de maand organiseren wij het VOV Dans-
café. Met de vele aanwezigen gaan we met de voetjes van de vloer. 
Wij worden begeleid door onze dansmeester en met de daarbij uit-
gekozen, geweldige dansmuziek. Wij zijn voornemens om dit jaar 
een hele bijzondere dansmiddag te organiseren, hierover gaan we 
u later uitgebreid informeren.

Namens de Danscommissie, Aad Bechtholt

Zondag 1 oktober is het eerstvolgende danscafé.

Volgende data:

Noteer alvast in uw agenda!
AGENDA KOMENDE EVENEMENTEN
SOOSMIDDAG
Iedere vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur.

DANSCAFÉ:
Elke eerste zondag van de maand 

VOV FEESTAVOND: 
Zaterdag 28 oktober in het Cultureel Centrum.

FILM ALLEMAN VAN BERT HAANSTRA:
ZONDAG 12 NOVEMBER in het VOV gebouw.

VOV KERSTDINER: 
Maandag 18 december 
van der Valk Avifauna, Alphen a/d Rijn.











Naar de film
Naar de film bij de VOV op zondag 12 november!
Misschien hebt u zich afgevraagd waarom er zoveel tijd is ver-
streken tussen de eerste aankondiging en het daadwerkelijk 
vertonen van een film. De oorzaak is ingewikkeld.

Om een film te vertonen moet je rechten betalen. Er zijn aller-
lei soorten van rechten: auteursrechten; filmrechten etc. etc.. 
De VOV betaalt voor 2023 € 957,11 aan BUMA / Stemra. Een 
niet gering bedrag zou je denken. Uit de informatie op internet 
kon worden opgemaakt dat de rechten van audiovisuele middel-
en worden gedekt door genoemd bedrag. Dat is dus geregeld 
dachten we.

Maar toen we voor de zekerheid de rechten van het vertonen 
van een film nog eens tegen het licht hielden, bleek: het bedrag 
dat de VOV betaalt aan BUMA / Stemra, dekt niet een vergoed-
ing voor het vertonen van een film. Voor filmrechten moet je bij 
een van de vele andere bureaus op dit gebied zijn, te weten 
FilmService. Je moet het maar weten. Voor de eenmalige ver-
toning van een film moet € 40,80 worden betaald. En de verto-
ning mag niet openbaar zijn.

Het VOV-bestuur heeft besloten om toch een film te vertonen 
en wel Alleman van Bert Haanstra. Helemaal gratis voor onze 
VOV-leden. Het bestuur wil hiermee onderzoeken of er vol-
doende belangstelling is voor het vertonen van een film. We 
kunnen ons voorstellen dat het een welkome afwisseling is om 
in de donkere dagen die voor ons liggen een film te kunnen 
zien in de gezellige setting van ons activiteitencentrum. Als er 
voldoende belangstelling is, willen we films vertonen die u kunt 
aanvragen. We hebben enkele films op de plank liggen, zoals 
Doctor Zhivago, Fanfare, Dokter Pulder zaait papavers (ook van 
Bert Haanstra).

Dus kom op zondag 12 november a.s. naar het VOV activi-
teitencentrum. We starten om 14:00 uur. De entree is gra-
tis. Daarentegen vragen we wel een kleine vergoeding voor de 
consumpties. En zoals eerder gezegd: toegang alleen voor 
VOV-leden.
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EVENEMENTEN

VOV 
Feestavond

28 oktober
Cultureel Centrum

VOV Feestavond ~ 28 oktober 
Noteer in uw agenda! Onze succesvolle jaarlijkse feestavond 
zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 28 oktober. De muziek 
wordt verzorgd door de geweldige band: The East & West 
Rockers. Zij spelen heerlijke dansbare muziek.

De Evenementencommissie gaat op pad om leuke prijzen te 
verzamelen voor de immer populaire loterij die steevast deel 
uitmaakt van de feestavond. U kunt loten kopen bij het ver-
kooppunt vlakbij de ingang. Prijs per lot is € 1,- per stuk.

U bent van harte welkom op vertoon van uw VOV-ledenpas en 
de toegang is gratis. Locatie: Cultureel Centrum Voorschoten. Aanvang: 20.00 uur

Wij waren als VOV ook dit jaar weer aanwezig op de vrijwilligersmarkt 
tijdens het Weekend van Voorschoten. Foto: Willem van der Graaf.



Ook dit jaar was de Ladies Day een 
succes!! Wij willen de vrijwilligers en 
sponsors nogmaals hartelijk danken 
voor hun enthousiaste medewerking. 

EVENEMENTEN

Foto’s door Willem van der GraafLadies Day 2023
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VOV KerstdinerMaandag 
18 dec 2023

Locatie: Avifauna, Alphen aan den Rijn
Aanvang: 16.00 uur.  Zaal open: 15.30 uur 

Het belooft weer een gezellig en sfeervol kerstdiner te worden! 
De geprolongeerde vocalgroup ‘De Dixie Dames’ zal tijdens het diner kerstliederen ten 
gehore brengen. 
Ook dit jaar zullen er bussen beschikbaar zijn (tegen betaling) om u te brengen en weer 
op te halen. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan.
U krijgt van het bestuur 2 muntjes gratis voor een consumptie. Heeft u muntjes over van 
vorig jaar? U kunt ze dit jaar weer gebruiken!

Kosten:
Het kerstdiner is € 35,50 p.p. voor leden en € 42,50 voor 
niet-leden. Vervoer met de bus is € 10,50 p.p.

Aanmelden tot 7 december bij:
Thea Zweers, tel. 071 561 4084  
of email: thealuyten10@Gmail.com

Uw reservering is pas definitief na betaling van de kosten van 
het diner à € 35,50 en de vervoerskosten € 10,50 p.p. (als u 
hier gebruik van maakt). U kunt dit bedrag overmaken op re-
kening NL86 INGB 0005062260 o.v.v. VOV-Kerstdiner en uw 
naam.

Geef bij het aanmelden aan of u met de bus 
mee wil. We reserveren de bus voor het 

aantal aangemelde personen. 
Dus als u de bus niet gereserveerd heeft 

moet u voor eigen vervoer zorgen, ook voor 
de terugweg!

Let op!



Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
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Internet, tv en of kabel storing? 
Bel De Ru service!  

Voor reparatie, vervanging en
onderhoud van keuken

inbouwapparatuur en al uw 
witgoed & TV!

DE RU SERVICE
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VERKOPEN 
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9 September in de Dorpskerk 
Foto’s door Tom Stapper Een optreden met wat pech

Het optreden op 9 september van Happy2gether in de 
Dorpskerk verliep met wat pech.
Nadat er enkele liederen waren gezongen weigerde de 
geluidsinstallatie van de kerk.
Gelukkig hielt dirigente Henny van Noort het hoofd koel. 
Die dag werd ons optreden opgenomen en mede daar-
om was er al enkele weken extra hard geoefend. Er 
zou voor het eerst een solozang onderdeel van het op-
treden zijn, maar net toen de solozanger aan de beurt 
was hield de muziek er mee op. Voor het koor en de 
solozanger niet prettig, maar zij lieten niets merken aan 
het publiek. Er werd gelachen en na 10 minuten was 
het probleem opgelost. Het zag er eerst naar uit dat de 
muziek niet meer zou herstellen, maar mijn kleinzoon
Menno, die te hulp schoot vanuit het publiek lukte 
dat na enige tijd. Vaak streng in de tijd als deze om 
is, kreeg het koor van de organisatie nu wat meer tijd. 
Desondanks vervielen wel 3 van onze liederen, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Het was al met al een 
zeer leuke dag.

De liederen die wel zijn opgenomen stel ik ter beschik-
king aan Henny van Noort en zijn vrij in verspreiding. 
Ook de opnameman Tom vond het voor het koor erg 
vervelend maar was onder de indruk van de liederen 
die hij wel had opgenomen. Tom heeft beloofd een vol-
gende opname in de kerk er weer bij te zijn.  Zoiets als 
‘effe overdoen’. Zelf zal ik dan weer de regie doen. Het 
bestuur zou er wijs aan doen te proberen minder afhan-
kelijk te moeten zijn van de installatie in de kerk. Ik ga 
daar ook over meedenken.

Nog even over de belangstelling in de kerk. Een gezel-
lige sfeer, daarbij veel geklap en bij ons optreden zat 
het meeste publiek. Dat was echt wel een verschil hoor! 
De kerk zat helemaal vol. De koorleiding dient vroeg te 
vragen of wij nu in navolging van anderen ook meer tijd 
kunnen krijgen, gezien de grote toestroom van publiek 
als Happy2gether optreedt.

Het gaat ook heel goed met Happy2gether en er komen 
steeds leden bij. 
In de Nieuwsbrief van september 2022 sprak ik de 
verwachting te hebben dat het koor zou groeien en dat 
de kwaliteit zou verbeteren. Nou komt u maar kijken.  
Bravo Henny.
Nu nog wat meer de discipline verbeteren, want met 
zo’n groot koor kan deze misschien wat strenger. Maar 
let wel, dit is niet makkelijk als er een vrolijke dirigente 
voor het koor staat. 

Wim de Leen



O, o, Den Haag…. Nee, die Lange Poten bedoel ik niet. Ik bedoel de opvallend lange poten van twee soorten ‘beestjes’. Ik 
kan ze niet allebei insecten noemen, want de een is een mug en de ander een soort spin. En spinnen zijn geen insecten, dat 
is nou eenmaal zo bepaald binnen het dierenrijk. 

Eerst de langpootmug. Er zat er een tegen het raam van m’n balkondeur, dus ik kon zowel zijn rug- als buikzijde bekijken. 
Eigenlijk gewoon een heel grote mug, vond ik, maar dan met superlange poten. Daar hebben ze dan ook hun naam aan te 
danken. Met dit verschil zie je meteen wat voor mug het is: in rust hebben gewone muggen hun vleugels langs hun lichaam 
gevouwen, de langpootmug houdt ze wijd open. De spanwijdte van die vleugels kan wel 2 cm. zijn. Zijn de vleugels langer 
dan het achterlijf dan is het een mannetje, anders een vrouwtje. Als je ze van dichtbij kan bekijken zie je dat ze een lange, 
puntige snuit hebben, maar ze kunnen niet steken zoals een mug. Ze bijten ook niet. Feitelijk hebben volwassenen lang-
pootmuggen zo’n korte levensduur dat ze niet eens eten, hoewel ze soms wat nectar uit bloemen halen. Deze wat slome 
fladderaars geven totaal geen overlast. Maar…. net als andere muggen leggen de vrouwtjes ook eitjes, soms wel meer dan 
1000, in die paar dagen dat ze leven. Ze leggen hun eitjes niet zoals ‘gewone’ muggen in het water, maar altijd op vochtige 
grond, grasland of in ieder geval plaatsen met veel begroeiing. Uit de eitjes komen larven; de emelten. Dat woord bent u vast 
wel eens tegengekomen in een kruiswoordpuzzel. Ze zijn grijsbruin, leven in de grond en lijken een beetje op maden. Anders 
dan de volwassen langpootmuggen eten de emelten wél, voornamelijk gras. Ze trekken grassprieten naar onderen en eten ze 
op, en ze vreten ook aan de wortels. Zo komen die kale plekken in uw gazon! Ze overwinteren in de grond en in het voorjaar 
eten ze weer lustig verder. Omdat de larven dan groter zijn geworden – uiteindelijk worden ze wel 3 cm - is de schade vaak 
ernstiger. Kauwen, merels en spreeuwen zijn overigens dol op emelten. Als ze in de gaten hebben dat die in uw gazon zitten, 
zullen ze er druk jacht op maken. In hun ijver om ze te pakken te krijgen ploegen ze hele stukken van het gazon om, dus het 
middel is dan soms erger dan de kwaal. Zodra het weer zomer wordt, verpoppen de emelten en uit de pop komt een nieuwe 
langpootmug, waarmee de cirkel rond is.

Rond, dan denk ik meteen aan het lijf van het andere langpotige beestje, de hooiwagen. Een lichtgewicht op wiebelige hoge 
poten die we zowel in huis als in de tuin tegen kunnen komen. Meteen even rechtzetten: een hooiwagen is géén spin. Het lijf 
van spinnen bestaat uit 2 delen - een borststuk en een achterlijf - en de hooiwagen bestaat uit één deel. Een rond balletje. Nog 
een groot verschil: een hooiwagen kan geen web maken. En hij heeft maar twee ogen; de meeste spinnen hebben er acht. Hij 
heeft wel 8 poten, heel lange poten dus. Vanwege die acht poten lijken ze op spinnen, maar in de evolutie zitten ze behoorlijk 
ver uit elkaar. Hooiwagens zijn genetisch zelfs meer met schorpioenen verwant dan met spinnen. Er bestaan veel soorten; 
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Lange Poten ~ Elly Vogelaar

Foto: Will Bruce



de hooiwagens die wij rond ons huis zien hebben een grijsbruine rug en 
een witte buik. Ze vervellen een paar keer voordat ze hun volwassen 
formaat bereiken. Dan is het al bijna zomer. 

Waarom we dit beestje hooiwagen noemen is niet helemaal duidelijk. 
In ieder geval zitten ze niet in het hooi, liever op vochtige plaatsen. 
Misschien is de naam ooit gegeven vanwege het feit dat je de meeste 
hooiwagens aantreft in de periode waarin het hooi wordt geoogst? We 
zien ze vooral vaak in de herfst en zodra het kouder wordt, komen ze 
ook wel eens in huis. Als het gaat vriezen, gaan ze allemaal dood. De 
eitjes die de vrouwtjes dan al gelegd hebben, overwinteren en komen 
in het voorjaar uit.

Hooiwagens zijn alleseters, maar net als de langpootmug zijn ze voor 
de mens volkomen ongevaarlijk. Ze hebben geen gifklieren, maar knip-
pen hun voedsel met hun sterke monddelen in stukjes om het te kunnen 
eten. Dat klinkt serieus, maar ze kunnen echt niet door de menselijke 
huid bijten. Ze vangen kleine insecten of eten de restanten van elk dood 
dier, of vogelpoep en andere mest, maar ook allerlei plantaardig mate-
riaal en schimmels. Het zijn dus nuttige opruimers die vooral ‘s nachts 
actief zijn. Als je ze wilt pakken (om weer buiten te zetten bijvoorbeeld) 
moet je ze niet aan een poot vastpakken want die zal meestal losla-
ten, waarna het beestje er met 7 poten alsnog vandoor gaat. Beetje 
te vergelijken met een hagedis die na een aanval zonder staart kan 
wegvluchten, waarna de staart er later weer aangroeit. Bij een hooi-
wagen groeit zo’n afgebroken poot er niet meer aan. Zodoende zie je 
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hooiwagen kop-KQED Deep Look.Emelt

Joe Boggs, OCU Extension ©

ze ook vaak met 7, 6, 5 of nog minder poten. Ze 
kunnen zich dan nog aardig redden, zolang ze 
maar niet de twee langste poten kwijtraken, die 
samen het op één na voorste paar vormen. Want 
op dit tweede pootpaar zitten de tastzintuigen die 
dienen voor het herkennen van prooien en part-
ners. Met hun twee piepkleine oogjes boven op 
hun lijf kunnen ze namelijk niet veel zien. Als een 
hooiwagen de twee langste poten mist, dan is hij 
zijn belangrijkste zintuigen kwijt en is het dier in 
feite ten dode opgeschreven. (Bron: Nederlands 
Dagblad, 24 sept. 2011. Kees de Heer kijkt naar 
hooiwagens)

Er zijn sinds 2004 ook ‘reuzenhooiwagens’ in Ne-
derland. Die hebben poten van soms wel 15cm 
lang! Uit DNA-onderzoek is gebleken dat deze 
soort hoort bij een groep van hooiwagens uit Zuid-
Europa/Noord-Afrika. Ze zijn waarschijnlijk via de 
internationale handel hier terecht gekomen. Bij-
zonder is dat ze een sterke sociale samenhang 
hebben: overdag kruipen er tientallen tot honder-
den samen om zich te beschermen tegen vijan-
den. ‘s Nachts gaan ze allemaal weer individueel 
op jacht. Ook deze soort is geheel ongevaarlijk 
voor ons, maar ik hoef ze niet in mijn huis!
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FOTORUBRIEK

Uw reactie graag vóór 10 oktober insturen naar: 
kopij@vovvoorschoten.nl

Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: 
Mieke van Berkum, p.a. Floriszpad 1, 2253 ZA Voorschoten.

Kunt u iets vertellen over de 
plaats waar deze foto gemaakt is?

Reacties op de september foto
Deze foto zit ook goed in mijn geheugen omdat mijn familie en ik zelf bijna recht tegenover 
deze huizen woonde. En wel in het Burg Vernèdepark. Ons huis lag bijna naast de poort 
met alleen de winkel van Jurgens ertussen en we hadden vrij uitzicht richting de Leidseweg, 
alwaar deze huizen gelegen waren. 
Ik herinner mij dat in één van de huizen de fam. van der Werf woonde. Achter de huizen 
was vroeger weiland en de boerderij van fam. Hooymans. We konden daarvandaan ver 
kijken tot Wassenaar. De voedseldroppings op het laatst van de oorlog konden we goed 
bekijken. Ook herinner ik mij dat er op dat weiland een bevrijdings- of koninginnefeest werd 
gehouden. De huizen zijn afgebroken ten behoeve van, ik dacht, een Bank en nu is er een 
Artsenpraktijk. Hierbij nog een foto van het uitzicht vanuit de poort, waarbij links nog een 
hoek van één de huizen te zien is.
Nog een rectificatie: Bij het onderschrift van de foto van Juli/ Augustus staat niet wat ik 
dacht de fam. de Vrij, maar de fam. van Eck. Met de oudste zoon Jan ben ik in mijn lagere-
schooltijd nog bevriend geweest. Zo zie je, je kan met zo’n oude foto alle kanten op.
Cees Westhoek

Herkent u deze foto?  

Het idyllisch gelegen landhuis, omgeven door talrijke bomen, stond in een wat achteruit po-
sitie aan de rechterkant van de Leidseweg. De woning komt mij bekend voor omdat ik in de 
oorlogsjaren dagelijks bij de fam. Snibbe aan de deur kwam. Werkzaamheden als bakker 
bracht met zich mee dat je het brood aan huis bezorgde. Ook wel andere levensbehoeften 
bracht men aan de deur. Afleveren aan huis was een normale zaak. Men wist niet beter. 
Het sociale contact met de klant was ten opzichte van nu, de moderne tijd, aangenamer.
Terug naar het huis. Van de voorgevel had men zicht op het aan de andere kant van de weg gelegen Vernèdepark. Nu is het Bachlaan achter de niet 
meer bestaande woning maar in die tijd was het een vlakte met veel struikgewas. De herinnering laat toe dat op die open grond in 1942 een klein 
barakken kamp werd geplaatst voor Duitse soldaten. Mogelijk dat ouderen onder ons dit nog herinneren.
In de zestiger jaren werden de woningen van de foto gesloopt. Op die plek staat nu een bedrijfsgebouw. Ook de RABO bank heeft er in die jaren 
gebruik van gemaakt. Jammer dat zo’n lieflijk nostalgisch huis alleen nog geschiedenis is.
Daan Heijmans

Gé Van Aken
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Als we dan toch even lekker sentimenteel mogen doen in deze rubriek dan kunnen we 
wel zeggen dat de scharensliep tot een wel heel ver en grijs verleden behoort.
Hebben we voor de schillenboer, die ook langs de deur kwam, een oplossing in de 
GFT-bak gevonden, het beroep van scharensliep verdween, stierf gewoon uit. 
Ik kan me nog heel goed de messen herinneren die we vroeger hadden.  Ze hadden 
een prachtig heft van hars. Én ze konden roesten. We moesten die altijd met een 
speciale theedoek afdrogen want ze konden wel eens wat zwart afgeven. En je ging 
natuurlijk niet met zo’n zwarte theedoek ook nog eens dat hele mooie dunne porselei-
nen theekopje afdrogen.
Als de scharensliep weer geweest was, moest je wel helemaal oppassen: dan waren 
die messen vlijm- en vlijmscherp. Had je zo een sneetje in je vinger. En dat deed ver-
rekte pijn.

Machtig vond ik het als die stalen messen geslepen werden door de scharensliep.  
Stond er het liefst met mijn neusje bovenop. Niet al te handig natuurlijk want de vonk-
jes sloegen er vanaf.  Maar dat was nu juist de lol: alvast ‘sterretjes’ zien terwijl het bij 
lange na nog geen Kerstmis was!
Hoewel, het kwam ook wel voor dat de scharensliep in de winter langskwam. Om 
schaatsen te slijpen.  
Tenminste … voor die vaders die graag lange tochten op het ijs maakten. Wij kinderen 
modderden gewoon heerlijk verder op onze wat botte onderbindertjes.
Ju ju ju ju ju ju ju ju!
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MOnique, rubriekVOV@gmail.com 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Sliep uit

Komt vrienden in den ronde

1. Komt vrienden in het ronde
Minnaars van enen stiel!
Ik zal u gaan verkonden
Hoe ik door ’t slijperswiel
De kost verdien voor vrouw en kind
Schoon blootgesteld aan weer en wind

(Refrein)
Terlierelom terla!
Van linksom rechtsom draait mijne steen
Door het roeren van mijn been
Ju ju ju ju ju ju ju ju!

2. De smid die moet hard werken,
Gestadig voor het vier,
Hij durft zich niet te versterken,
Met ene kan goed bier,
Terwijl ik ga op mijn gemak,
Soms ook wel met een lege zak.

(Refrein)

3. De schoenpik stijf gezeten,
Op enen pikkelstoel,
Mag kees en droog brood eten,
Maar als ik nood gevoel,
Dan slijp ik tot den avond toe,
En zo heb ik nooit arremoe.

(Refrein)

4. De kleerfrik maakt ons kleren,
Voor acht stuivers per dag,
Wil hij zijn loon vermeren,
Hij snijdt meer dan hij mag,
Maar ik op mijne slijpersteen,
Ik win meer op een uur alleen.

(Refrein)

5. De maalder moet gaan malen
Tot in het fijnste meel,
Hij moet dubbel betalen,
Voor zijn droge keel,
Maar ik, door ijver en door vlijt,
Ik win mijn brood in eerlijkheid.

(Refrein)

6. Mijn vrouw die roept victoria,
Over de slijpersstiel.
Zij vindt de grootste gloria,
In ’t draaien van mijn wiel.
Mijn kind’ren hebben geen ongemak,
Zij lopen met de bedelzak!

(Refrein)

7. Sla, vrienden, voor het leste,
All’ ambachten zijn goed,
Maar mijn is toch het beste,
Schoon ik soms slapen moet,
Op hooi en strooi in ene stal,
Daar heb ik kost voor niemendal.
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Zondag 7 augustus 2023. Een dag om nooit te vergeten. Onze gol-
den boy, onze Max heeft weer een victorie geboekt! In Zandvoort bij 
de Grand Prix van Formule 1, geen zondvloed, geen Tarzanbocht, 
geen andere autocoureur, geen pitstop, niets kon hem tegenhou-
den!
Maar wie is Max eigenlijk? Een jonge Nederlandse Formule 1 au-
tocoureur die in Monaco woont? Een emigrant dus? Net als onze 
lieftallige koningin? Net als jullie nederige scribent? Wel met één 
groot verschil: ik betaal belasting!

Mijn verhaal zal niet over belasting gaan, wees gerust beste VOV-
ers, wel over emigratie. Ik zie al de gefronste wenkbrauwen omhoog-
schieten, wees gerust: geen gammele bootjes en krakkemikkige 
oude vrachtwagens, maar emigratie zoals het in het woordenboek 
staat:” je land verlaten om je in het buitenland te vestigen.”
Mijn verhaal zal over twee vrouwen gaan allebei geboren in de 19e 
eeuw en allebei emigrerend uit een westers land.
Ze zijn allebei jong en ze emigreerden om hun echtgenoot te volgen.

De eerste is Francesca, geboren in de eerste helft van de 19 de 
eeuw, waarschijnlijk en ik zeg waarschijnlijk, omdat ik het niet zeker 
weet, maar vermoed, uitgehuwelijkt aan een gepensioneerde Kroa-
tische kapitein op de grote vaart die onder de Oostenrijkse vlag met 
zijn zeilschip zelfs tot Chili had gevaren. Hij, de kapitein vreesde de 
stoomvaart dus trouwen en emigreren waren de beste opties.
De bestemming was Constantinopel, een kosmopolitische stad, een 
soort Trieste à la Turca. Hoe ze gereisd hebben weet ik niet. Met de 
trein, de boot? De Wagons-Lits waren in ieder geval in de jaren rond 
1860 nog niet begonnen met hun diensten.
Maar goed, Francesca en haar oude kapitein komen in Constantino-
pel en hij koopt prompt een huis in Sariyer, een buitenplaats aan de 
Bosphorus met een bloeiende Kroatische kolonie. Als katholieken 
hebben ze hun eigen kerk, schooltje en zelfs kerkhof. Het Osmaan-
se Rijk ontvangt graag buitenlanders binnen haar grenzen; Frances-
ca hoeft niet eens de taal van het land te leren, met Duits, Italiaans 
en Serbo-Kroatisch kan ze overal terecht. Wat ze met haar leven 
doet, weet ik niet. Heeft ze heimwee? Mist ze familie en vrienden 
en vooral haar moeder? Ik denk het wel; aan haar eerstgeborene, 
een meisje geeft ze de naam Proserpina. Proserpina was geschaakt 
door haar oude echtgenoot en haar moeder Ceres was radeloos 
van verdriet. Haar tweede kind is een zoon en naar goed gebruik 
werd hij naar zijn grootvader genoemd. Maar zijn tweede naam, te-
vens roepnaam, is Ulysse, de Griekse held die tien jaar lang overal 
vaartde op zoek naar zijn geliefde Penelope. Het derde kind kreeg 
een gewone naam: Giovanni. Francesca stierf jong. Behalve haar 
vreemde keus van namen weten haar nakomelingen niets van haar. 
Van de Kroatische kolonie was in de moderne republiek van Turkije 
geen plaats, er is al lang niets meer over.

Mijn tweede emigrant is Anna, voluit Anna Maria Francisca, geboren 
te Dordrecht in de tweede helft van de 19e eeuw. Leuk meisje, goed 
opgevoed; Franse nonnen pensionaat in België, spreekt drie talen 
en heeft als vriendje één van de zonen van één van de grote reders 
van de binnenvaart. Alles goed zult u zeggen: geen problemen. Toch 
wel, de jonge man, net afgestudeerd van de Polytechnische Hoge 
School, kon met zijn oudste broer niet opschieten en wilde weg. 
Waarnaartoe? Niet naar de koloniën, hij houdt niet van de VOC-
mentaliteit, van de slavernij en van huisjesmelkerij.
Een idealistische, integer, innemende jonge man helaas niet prak-
tisch ingesteld die Griekenland kiest als land om met zijn bruidje 
naar toe te verhuizen. Griekenland is pas een vrij land na 1832, 
na 400 jaar Osmaanse overheersing en heeft jonge mensen no-
dig. Hij heeft al een baan als ‘directeur’ van een bauxietmijn hoog 

in de bergen. Hoe ze daar 
komen moet een wonder 
zijn, aangezien het enige 
vervoermiddel ezels zijn. 
Anna heeft een mooie uit-
zet, haar Rosenthal ser-
vies heeft alle verhuizingen 
overleeft, zelfs de laatste, 
terug naar Nederland. Haar be-
stek is van zilver, linnengoed en 
kleren zijn van de beste kwaliteit. 
De ezels komen goed van pas, er 
wordt vaak verhuisd. Anna heeft 
zich nimmer negatief opgesteld; 
ze vertelde haar verhalen alsof het 
over een kennis ging en niet over 
haar.
Haar man ging geregeld naar Ne-
derland en Frankrijk. Zij nooit. In 35 
jaar is ze nooit thuis geweest, heeft 
ze nooit meer haar vader en moeder gezien. Ze compenseerde 
het gemis met brieven, aan haar nichtjes en vooral aan haar jong-
ste broer. Ze leerde Grieks niet alleen spreken, maar ook lezen en 
schrijven. Ze bracht vier kinderen groot en maakte twee wereldoor-
logen mee, plus een zeer bloedige en traumatische burgeroorlog. 
Haar man stierf in 1944 en ze maakte mee dat niemand haar wilde 
hebben. Griekenland niet en haar geboorteland nog minder.

Mijn verhaal over Francesca en Anna is eigenlijk een ode voor alle 
meisjes en vrouwen die in het diepe durven te springen. Het is niet 
makkelijk alles achter te laten. Francesca was een veer in de vind, 
haar voetstappen hebben geen sporen achtergelaten, zijn verdwe-
nen in het zand aan de oever van de Bosphorus…de namen van 
haar kinderen zijn een mysterie.
Anna is heel anders, ze leeft niet in de wolken. Ze is moedig en vast-
beraden en van niemand bang. Een vrouw naar mijn hart.
Er zijn nog steeds veel Anna ‘s die een nieuw leven willen beginnen 
en grote, zeer grote risico‘s nemen. 

Ik denk vaak aan deze twee vrouwen, ze zijn beiden naar het Hier-
namaals geëmigreerd en ik hoop ze daar te kunnen ontmoeten als 
het zover is.

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenGISELLA

Emigranten Tekst en foto’s: Gisella van Duijnen
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De kan die van Fran-
cesca zou zijn geweest 
is van biscuit porselein 
en heeft vaak gereisd. 
De laatste keer met het 
vliegtuig. Een echte 
globetrotter!

Anna en verloofde 1911
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Toch nog Harm Klifman

Dertien minuten 
Een paar maanden terug vertelde ik al van onze teleurstelling. 
Meer dan 70.000 wachtenden voor mij in de rij voor de virtuele 
kassa. De 65.000 kaartjes à € 300,00 waren in een minuut of 
dertien verkocht. Omdat we hier al zeker sinds 2005 jaarlijks 
naar toe gaan, was het even slikken. En nu dus toch! 

Meer dan muziek 
Wie tijdens dat weekend laat op de avond de dagelijkse uitzen-
dingen op NPO 1 heeft gevolgd, kan denken dat Lowlands al-
leen muziek is. Dat is dus niet zo.  

Even een korte opsomming van wat er onder meer te doen is: 
cabaret, filosofielezingen, interviews met schrijvers, je kunt naar 
de sauna, de kapper, de massage, naar dans/acrobatiek, naar 
Arjan Lubach, naar de tattooshop, naar de boekwinkel, naar een 
royale vintage kledingwinkel, je kunt naar een stand van Am-
nesty, van Stichting Vluchteling, van een nieuw concept voor 
een woningcorporatie, je kunt achter een rijdende muziektent-
wagen mee, je kunt je bezwete hoofd koelen onder een rijdende 
douche, er hangt overal kunst (o.a. van Maarten Baas), je kunt 
meedoen aan allerlei wetenschappelijk onderzoek, er is een di-
gitale enquête over ‘vertrouwen’ in de vorm van een ‘trust-trail’ 
(borden zoeken voor QR-codes) over het terrein, en er is zelfs 
een faciliteit waar je met je geliefde je meest intieme moment 
kunt beleven.  

Buitenleven 
Al op de eerste dag, vrijdag dus, bezocht ik een leuke bijeen-
komst waarin Vrouwkje Tuinman drie schrijvers interviewde 
over het buitenleven waar ze over publiceren: Renske Jonkman 
(‘Verdonken land’), Gerbrand Bakker (‘Boven is het stil’) en Ni-
colien Mizee (‘Moord op de moestuin’).  
Renske Jonkman betreurde dat de kloof tussen stad en plat-
teland zo zwaar gevoed wordt door de media. De stikstofcrisis 
en de wooncrisis zijn ons gezamenlijk probleem. Hou op met 

polariseren! Verbindende woorden dus.  
Gerbrand Bakker heeft een huis in de Eifel. Als gediplomeerd 
hovenier heeft hij het gevoel daar soms ‘heerlijk voor God te 
kunnen spelen’.  
Nicolien Mizee vertelde op hilarische wijze dat ze op het tuin-
complex veel te stellen heeft met de regeltjes die anderen me-
nen te moeten handhaven. Een bekend Nederlands probleem, 
toch? 

Tamino 
Terwijl onze kleindochter van 14 vooral uitkeek naar het optre-
den van Billie Eilish (zondagavond), bezochten wij diezelfde 
middag het optreden van de Belgische zanger met Egyptisch 
roots: Tamino. We stonden helemaal vooraan. Wat zingt hij 
mooi! Zo ingetogen, zo vol heimwee en verlangen. Ga maar 
naar Youtube en beluister het prachtige lied ‘Habibi’. 

Beethoven 
Tja, vorig jaar moesten ze op het laatste moment wijken voor 
Stromae. Ik heb het over het Noord-Nederlands orkest dat de 
negende symfonie van Beethoven zou spelen, samen met een 
groot koor en vier solisten. Gelukkig kregen ze nu alle ruimte. 
Wat een prachtige kans om een top klassiek stuk voor een groot 
publiek te brengen - een publiek dat vooral voor heel andere 
muziek kwam.  

En daar stonden we dan. In de grootste tent, de Alpha en op de 
wallen aan beide zijkanten. Ik schat met zeker 25.000 personen. 
Nou, dat is niet stil te krijgen. Het moet voor het orkest en het 
koor een bijzondere ervaring zijn geweest.  

Er waren momenten dat de dirigent richting de zaal de wijsvin-
ger op de lippen legde en dat wilde dan even helpen. Maar man, 
man, wat was het geweldig om met deze menige ‘Alle Men-
schen werden Brüder’ te zingen.

We hadden er allang niet meer op gerekend. Dit jaar helaas geen driedaagse uitje: het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Tot 
moederdag kwam en vaderdag in het verschiet. Toen trakteerde onze zoon ons met kaartjes. Die had hij op Marktplaats weten 
te bemachtigen en de meerkosten waren voor hem. Hoera!

alle menschen werden bruder
..



24 uurs uitvaartsuites beschikbaar in Leidschendam  -  www.vdhuz.nl

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
Uitvaartsuites vrij toegankelijk voor 
nabestaanden. Zonder beperkingen 
afscheid nemen in huiselijke sfeer.

070 320 20 40
Dag en nacht 
bereikbaar

Kantoor
Nieuwstraat 16-B
Leidschendam
Op afspraak te bezoeken.

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 
en 16.00 uur of op afspraak te bezoeken.



Het Witte Huis aan de Leidseweg Noord in Voorschoten was 
ooit het centrum van een hardwerkende tuindersfamilie Se-
gaar.

De eerste Segaar van deze familie was Pieter Johannes Se-
gaar (1864-1933). Hij was gehuwd met Catharina Kooy. Zijn 
ouders waren Willem Segaar en Lena Riebeek. Pieter kwam 
uit een Leidse familie. In 1904 verhuisde hij met zijn gezin 
naar het Witte Huis aan de Leidseweg Noord in Zoeterwoude. 
Daar startte hij vier jaar later achter zijn woning een tuinderij/
kwekerij. Pas in 1919, na de gemeentelijke grenscorrectie, lag 
het Witte Huis Leidseweg 542 in Voorschoten.

De groot geworden vier zonen van Pieter, Willem, Nicolaas, 
Piet en Jan, hielpen mee. Maar ook vier neven. Het familiebe-
drijf draaide goed. Meer land kon bewerkt worden en kwam er 
ook verderop bij aan de Leidseweg 500. We kennen het nu als 
het landje van Segaar. Het ligt braak en binnenkort gaat aan-
nemer Niersman met het Plan Segaar-Arsenaal er 100 nieuwe 
woningen bouwen.

Het tuindersbedrijf aan de Leidseweg 500 kwam na het over-
lijden van Nicolaas Segaar in 1959 in handen van zijn zonen 
Martien, Piet en Nico. Martien, de vader van Marco, ging er 
de scepter zwaaien en Piet en Nico gingen aan de slag aan 
de Krimsloot/Krimkade. Daar had de familie in 1941 ter uit-
breiding van hun tuindersbedrijf land gekocht van landbouwer 
Doeswijk. De Segaars lieten er twee woningen bouwen. Op 
Krimkade 4, ter hoogte van het ophaalbruggetje, woonde Piet. 
Daarnaast op Krimkade 2 Jan Segaar. Achter hun huizen la-
gen de tuinderijen met kassen tot aan de Vliet. 

Het land aan de Krimkade behoorde ooit tot het grote land-
schapspark met slingervijver van de buitenplaats Vredenhoeff 
(1581-1870), ooit het lustoord van de puissant rijke Amster-
damse familie De Graaff.

De Segaars beschikten over een flinke hoeveelheid fami-
lieleden en daarmee arbeidskrachten. Ze hielpen elkaar op 
de tuinderijen aan de Leidseweg en Krimkade. Het was een 
goedlopend familiebedrijf.
Bijna een eeuw lang tuinden de Segaars in Voorschoten. Hun 

bedrijf, later omgevormd tot een tuincentrum aan de Leidse-
weg, sloot in 1999 zijn deuren. Marco en Ria Segaar werden 
onbedoeld de hekkensluiters. Het deed ze veel pijn, maar 
het was bedrijfseconomisch noodzakelijk. De tuinderij aan de 
Krimkade was al in 1992 gestopt. Wat overblijft zijn de herin-
neringen aan de Segaars.

De Oudste stamvader van deze Segaar familie is Carel Se-
gaar (Segaer), van beroep greinwerker (= wever van grein). 
Hij is geboren in 1550 te Rijssel, het huidige Lille, in Noord 
Frankrijk en overleed ver van zijn geboorteland op 26 septem-
ber 1614 in Leiden, een stad in de Noordelijke Nederlanden. 
Carel immigreerde rond 1600 naar Leiden samen met zijn 
zoon Pasquier Carels Segaar (1573-1634) en schoondochter 
Catherine des Bonnet (ca 1570-1624) vanuit de plaats Bon-
duwe (= Bondues) in Frans-Vlaanderen. Zowel Lille als Leiden 
waren steden met lakenindustrie. Het is dan niet vreemd dat 
Carel koos voor Leiden om er weer een bestaan op te bou-
wen.

In Leiden werd Pasquier een bekende clavecimbelmaker. 
Maar daarmee kon hij maar moeilijk zijn brood verdienen en 
ging hij over tot het maken van weefgetouwen. 

Waarschijnlijk zijn de Segaars vanwege hun godsdienst ge-
vlucht en opgevangen door de al bestaande Leidse Waalse 
(Calvinistische) gemeenschap. Door kettingmigratie kwamen 
ook Jean en Gilbert Segaar, twee zonen van Carel, vanuit 
Noord Frankrijk naar Leiden. De Segaars groeide uit tot een 
grote Leidse familie. De Voorschotense tuindersfamilie Se-
gaar is daarvan een loot.

De naam Segaar is door Franse invloed ontstaan uit de 
Vlaamse (Germaanse) namen sige ‘overwinning’ en hard 
‘sterk’ en samengetrokken tot sigehard en weer later vervormd 
tot Segaar. Het is een mooie naam die past bij het dna van 
deze familie.

Bronnen: Nico Segaar (1955) uit Voorschoten; Jan Sloof (1944) 
‘Gebroeders Segaar, tuinders’ pagina 147-152 in Voorschotense 
Verhalen III uit 2016 en aangevuld met (genealogische) publicaties 
over de familie Segaar.
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Foto Jan SpendelDe Segaars in het Witte Huis Door Jan Spendel



 

Voorschoten, 
Wassenaar 

en omgeving
071 - 56 222 90
Rouboslaan 30   
2252 TR Voorschoten

zekerheid van 

aandacht en zorg thuis

www.u-staat-centraal.nl 

Timmer- en onderhoudsbedrijf
S VELTHUIZEN

Aanbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Maatwerk meubels

info@s-velthuizen.nl

06 196 882 95

www.s-velthuizen.nl

Voorschoten

VOOR ELK PROJECT EEN 
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AIXAM DEAL, UW SPECIALIST
in autorijbewijsvrije voertuigen.

 | Leidseweg 386 - Voorschoten
tel 071-579 02 72 | www.aixamdeal.nl

Bezoek ons ook  
voor alle andere  
modellen van AIXAM, 
onderhoud en 100%  
originele onderdelen.
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Ja, de blauwe maan, wat verwacht je dan, he?
Hier op het kerkhof heb ik vanaf mijn standplaats een heel goed uitzicht over Voorschoten.
En zeker ook op de hemel boven mij.

Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Quercus de zomereik en ik sta op het kerkhof achter de Dorpskerk tegen de Treubstraat 
aan. Ik sta hier al vanaf 1913, dus ik heb in die tijd heel wat van de Voorschotense bevolking langs zien komen. En ook veel wel 
en wee’s zijn mij ter bladeren gekomen. Maar goed, ik zal het nu niet verder over mij zelf hebben.
Er was dus een blauwe maan te zien op 13 augustus j.l. En het was niet zomaar een blauwe maan, nee, het was zelfs een super 
blauwe maan. Wat wil een boom nog meer, nou ja, dat die ook blauw is natuurlijk. Maar alles wat ik zag, géén blauwe maan. Wel 
was hij super, maar met zijn normale kleuren. Dus was ik wel wat teleurgesteld. Nu weet ik natuurlijk wel dat de naam, blauwe 
maan, wordt gebruikt voor de tweede volle maan in een maand. 
Maar onwillekeurig ga je toch kijken of er iets blauws te bespeuren 
valt.

De supermaan lijkt ongeveer 14% groter dan de minimaan, maar 
is in werkelijkheid altijd even groot. Op de foto zie je het verschil 
van de supermaan en de minimaan. Het is natuurlijk duidelijk dat, 
wanneer je details op de maan wilt zien, je het beste naar de su-
permaan kan kijken. Niet alleen de maan is dan 14% groter maar 
ook de kraters zijn dan 14% groter. Nou kijk ik als rechtgeaarde eik 
anders tegen de dingen aan als jullie mensen.
Jullie kijken met twee kleine ogen, ik kijk met mijn hele kruin, en 
die is meer dan 10 m breed. Alles is dan ook veel duidelijker te 
zien.

Op de foto zie je een vergelijking van de super- en de minimaan, 
beiden met hetzelfde brandpunt genomen, nl 150cm.
Dezelfde meneer die zo vriendelijk was om mijn verhaal te note-
ren, heeft deze foto’s gemaakt. Hij heeft er ook een foto van de 
volle maan bijgedaan. Ook deze foto is gemaakt toen de maan 
het dichtst bij de aarde stond. Doordat hier het contrast wat geac-
centueerd is, zijn de details veel beter te zien. Zo zie je de lichte 
banen van het uitgeworpen materiaal tijdens de inslag van de me-
teorieten die de kraters hebben geslagen. 
Zij liggen als een mooie stralenkrans om de kraters heen.
De zeeën zijn mooi donker en de witte cirkels zijn weer kleinere 
kraters. Omdat de zon recht van voren in de kraters schijnt, zie je 
geen schaduwen dus ook het karakter van de kraters zie je dan 
niet.
Kortom, ik heb weer ontzettend genoten van de blauwe super-
maan.

Quercus de zomereik,
Willem van Delft. 

Blauwe maan op 31 augustus 2023
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Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

Revalidatieprogramma
voor post-corona

patiënten!
In samenwerking met uw huisarts

en andere zorgverleners
Kolijn Fysiotherapie is aangesloten bij Chronisch ZorgNet
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De oplossing kunt u tot 10 oktober sturen naar 
de redactie: kopij@vovvoorschoten.nl
U mag de oplossing ook op een briefje schrijven 
met uw naam erbij en in de bus doen bij het VOV-
gebouw. De prijswinnaar wordt vermeld in de 
volgende Nieuwsbrief.

De prijs (alleen voor VOV-leden): 
Een Tapas-schaal vol lekkernijen aangeboden 
door Lekker! Kaas en Delicatessen 
De oplossing van juli/augustus: GELUK ZIT 
IN KLEINE DINGEN

De winnaar is: Joop Singeling

Gefeliciteerd met deze heerlijke prijs Joop! Je 
mag de tapasschaal ophalen bij Lekker! Kaas en 
delicatessen aan de Schoolstraat 144. 
Let op! Omdat de tapasschaal uit verse ingredi-
ënten bestaat wordt deze pas na afspraak voor je 
gemaakt. Bel daarom eerst even met Lekker! om 
af te spreken wanneer je de schaal wil ophalen. 
(Tel: 071 561 7319) Vergeet bij het ophalen niet je 
VOV lidmaatschap-kaartje mee te nemen!

Lekker! Kaas en Delicatessen

Prijspuzzel voor leden

Sluitingsdatum voor het inzenden van reac-
ties voor de Nieuwsbrief van november is: 

UITERLIJK(!) 10 oktober

We ontvangen graag uw reacties op onze 
Nieuwsbrief via: 

kopij@vovvoorschoten.nl  

Handgeschreven reacties kunt u sturen 
naar: 

Mieke van Berkum, 
p.a. Floriszpad 1, 2253 ZA Voorschoten.

KOPIJ



VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84 
5% korting op 
aankopen voor uzelf
Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op 
onze geldende 

tarieven
 Dobbeweg 3
071 561 50 02

5% korting 
op het 

notarieel 
honorarium

Schoolstraat 109a, Voorschoten - Langstraat 49, Wassenaar

G. BESUYEN 
Rijwielspecialist

Voorstraat 13 
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

10% korting op alle reparaties

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenKORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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WONINGTEXTIELHUIS

Treubplein 2 
071 561 79 79

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Voorstraat 55a - 071 71 07 402   
www.compleetit.nl

€ 2,50 korting 
op rijbewijskeuringen

Locatie: Rooseveltstraat 18, Leiden. 071-5160020

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting 
op huismerk-

inkt op vertoon 
van ledenpas.

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125 

mspiegeler2@gmail.com

Op vertoon van uw 
VOV ledenpas: 
koffie bij ons 
voor €1,25 
Molenlaan 35,  Voorschoten

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

Laat uw biografie schrijven

i n f o @ L i f e - I n - Le t t e r s . n l

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden:

Tel: 06 101 306 64 
sharinashairstyling@outlook.com 

sharinashairandbeauty.nl

Uw beauty specialist 
aan huis

Zie www.scal.nl voor meer informatie.

Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone 
massage. Kinesio- en sporttaping  en hersteltraining

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.nl

Voor al uw aan-
kleding voor in huis

VOV leden ontvangen 10% korting 
bij het boeken van een behandeling.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het 
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Adverteren 
op deze pagina?

 advertenties@vovvoorschoten.nl

Verkoop uw woning via Rijnland Makelaars.
Informeer als VOV lid naar uw korting!

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO TOM VAN VLIET!

Adverteren 
op deze pagina?

 advertenties@vovvoorschoten.nl



ACTIVITEITEN IN HET VSC COLOFON

Bestuur
Voorzitter: Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 071 561 76 16
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Frans Keuzenkamp, Tel: 06 549 33 576
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 06 2244 8212
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie:  Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84 
Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten. Jaarcontributie: € 25,- p.p. 
2 pers. op het zelfde adres: € 37,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Nico Fennes, Tel: 06 387 167 05 

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Evenementencommissie: Gé van Niekerk, Tel: 06 2244 8212
evenementen@vovvoorschoten.nl

Belangenbehartiging 
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking 
met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook bieden 
wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u vragen of 
problemen op dit gebied, neem dan contact op met Peter de Boer, 
belangenbehartiging@vovvoorschoten.nl

Bankrekening VOV lidmaatschap; NL86INGB0005062260 
o.v.v. lidmaatschap VOV

Bankrekening evenementen; NL86INGB0005062260
o.v.v. het juiste VOV-evenement.

Nieuwsbrief
Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven: Mieke van Berkum, 
p.a. Floriszpad 1, 2253 ZA Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Eindredactie: 
Nico Fennes, Tel: 06 38716705 eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Elly Vogelaar
Redactie / Lay-out: Mo van der Werf 

Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 38 20 
Drukwerk: Dipas druk & print, Zoetermeer
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BRIDGEN 
Maandagmiddag (Schoppenvrouw) 
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer, lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.30-23.00 uur.
Wil Niersman: Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld, Tel: 06 196 95 760  

KLAVERJASSEN 
Dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur. 
Zaal open: 12.45 uur. 
Leny Bakker, Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN
Woensdag- en vrijdagmiddag 
van 12.30-16.00 uur
John Smit; Tel: 071 56165 20 / 06 1280 6659 
Donderdagavond van 19.30-23.00 uur.
H. Looijenstein; Tel: 06 463 910 88 

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur. 
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo, etc.  
Thea Zweers; Tel: 071 561 40 84

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Nanny de Koning Tel: 06 363 57 646
Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

BOETSEREN/HANDWERKEN 
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
Lia Winkelman Tel: 071 576 51 00

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk Tel: 071 561 31 37

COMPUTER INLOOPOCHTEND
1e en 3e donderdag van 10.00-12.00 uur
Chris van der Jagt. Tel: 071 561 84 80 
(na 10.00 uur)

VOV DANSCAFÉ
Zondagmiddag, 1 keer per maand, data
elders in de Nieuwsbrief 
van 14.00-16.30 uur
Info: Aad en Emmie Bechtholt. 
Tel: 06 234 27 377

VOV FIETSCLUB
Elke 2de woensdag van de maand 
Van april tot eind van de zomer
Aanmelden: Els van Brink. 
Tel: 06 306 17 402

VOV SJOELCLUB
Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Dik Zweers Tel: 06 196 958 10

CORRESPONDENTIEADRES VOV SENIORENCENTRUM:
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD  Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  www.vovvoorschoten.nl

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten 
of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende of anders-
zins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden geweigerd. 
Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien 
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en 
standpunten van columnisten, alsmede ‘uitspraken’ van derden in 
ingezonden reacties worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven 
door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoorde-
lijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen. Foto’s 
gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend ge-
bruikt voor plaatsing in de Nieuwsbrief en/of de website en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan 
kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of 
gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestem-
ming van de redactie en met bronvermelding.

DISCLAIMER
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