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LEKKER! 
KAAS EN 

DELICATESSEN

SCHOOLSTRAAT 144 
VOORSCHOTEN

www.keuzenkamp-marcelis.nl

 KATWIJK  Blokmakerstraat 4
(Ind. terrein ‘t Heen) 071 403 20 44 
katwijk@keuzenkamp-marcelis.nl 

Wij hebben een 
groot assortiment 
ruwe stenen
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NICO FENNES
Eindredacteur

OMSLAG APRIL
Op de aprilfoto zien we de 
ontluikende lente in park 
Adegeest. Altijd weer prachtig 
om te zien.

Dankjewel Willem van der 
Graaf voor de mooie foto!

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende Nieuwsbrief is de brief 
van juli/augustus, weer een dub-
belnummer. Inzendingen die ons 
uiterlijk 10 juni bereiken zullen we 
graag opnemen.

Veel leesplezier!

Lief & Leed had de afgelopen tijd weer heel wat 90-plus jarigen 
onder de leden, zoals de mij bekende mevrouw A. Vissers-
Wildeboer. Allemaal van harte gefeliciteerd! In de reeks 
familieverhalen schrijft Jan deze keer over de boerenfamilie 
Warmerdam die de kerkboerderij De Herdershoeve in pacht 
had. Het verhaal van Jan is inclusief een fotocollage uit 1949 
van de 16 kinderen van het gezin Warmerdam. Kent u Flipje 
nog? De gedichten van Mary L. in deze nieuwsbrief gaan 
over de Hollandse lentes en zomers. Én Flipje uit Tiel, het 
wat uit beeld geraakte reclamefiguurtje in de hoedanigheid 
van een framboos, rode bessen en witte koksmuts. Jawel, 
het is nu dé tijd van de prachtigste bloesems aan sierkersen, 
azalea’s en magnolia’s. Sommige straten zijn overweldigend 
overgoten met roze bloemblaadjes. De bloembollenvelden 
liggen er ook geurend en kleurend bij. Rond de Keukenhof 
was het afgelopen weekend filerijden voor automobilisten. 
Op een signaalbord prijkte ‘Keukenhof uitverkocht’. Daar 
bleven wij van weg en fietsten onze eigen route langs de 
hyacinten- en tulpenvelden. Op z’n Hollands gezegd, zonder 
elektrisch motortje. 

De titel boven dit redactiestukje is overgenomen van Harms 
interessante artikel waarin hij vertelt wat hij meemaakte 
in een Filipijnse bus en hoe je met gaatjes informatie kan 
doorgegeven. Computers werken niet anders. Alles wat we 
horen en zien op een televisie-, telefoon- en computerscherm 
bestaat uit enen en nullen die razendsnel worden omgezet 
naar een samenstel van elektrische signalen. Of het nou gaat 
om de digitale krant op een iPad, waar Gisella het in deze 
nieuwsbrief over heeft, of het maken en in een split-second 
versturen van een foto in Whatsapp, de techniek erachter 
is in de basis allemaal eender. En het intrigerende eraan is 
dat we er – jong en oud - tegenwoordig allemaal gebruik van 
maken. Overigens had ik die Filipijnse busreis van Harm ook 
best willen maken.

Wat ook zo fascineert aan computertechnologie is dat de we-
tenschap om de allermodernste computerchips in de wereld 
te maken uit Nederland komt, namelijk van het bedrijf ASML 

in Veldhoven. Nog beter dan de Amerikanen en Chinezen 
kunnen, ontwikkelt ASML de machines voor het produceren 
van supercomputerchips. Het zijn weer de Hollanders die het 
kunnen en doen. Hoe trots zijn we daarop? Dat is waarom 
onze huidige regering er een paar miljard voor over heeft om 
ASML voor Nederland te behouden. Of dat gezien de vele 
andere belangen in de wereld een terechte investering is, 
mag iedereen uiteraard zelf beoordelen. Ik ben echt wel trots 
op dit stukje Hollandse kennis en vakmanschap.

Hieraan gerelateerd in deze Nieuwsbrief een portret van 
Chris van der Jagt, waar de redactie bij op de koffie ging. 
Chris van der Jagt, Henk de Hoge en Joop Tensen zijn de 
vrijwilligers binnen de VOV met de kennis in huis om uw vra-
gen over computers te beantwoorden. Elke 1e en 3e donder-
dag kunt u van 10:00 – 12:00 uur bij hen terecht. 

Wie weer terug zijn, zijn de halsbandparkieten. Schreeu-
wend vliegen ze van boom naar boom en laten ze de zaden 
en knoppen als bij een regenbui uit de bomen neerdwarre-
len. Elly vertelt over deze vogels en waar zij oorspronkelijk 
vandaan komen. Wat er in mei is, is het traditionele Euro-
songfestival. In dat verband schrijft MOnique in deze nieuws-
brief over de levensloop van Corrie Brokken. Dit jaar verte-
genwoordigt Joost Klein ons land met het happy hardcore 
lied Europapa. Europapa, Europapa… Na het wat vaker te 
hebben gehoord, denk ik dat het nog best eens hoog kan 
scoren. Dat hoop ik ook voor het Nederlands elftal in het EK 
voetbaltoernooi dat 14 juni in Duitsland begint. Het zijn eve-
nementen die we de komende twee maanden voor de boeg 
hebben. Voor ieder wat wils, net als de activiteiten van de 
VOV. Wat ook in het verschiet ligt, is de Algemene Leden-
vergadering op 3 mei met de zeer waarschijnlijke benoeming 
van een nieuwe voorzitter en tweede penningmeester. Dat 
doet de VOV goed! Komt u ook?

De redactie wenst u verder een hele plezierige mei en juni 
maand. Tot in de nieuwsbrief van juli!

Van de RedactieWat er (niet) is



VerhuisService
Voorschoten BV

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan 
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken 
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting, 
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen 
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Neem tijdig de regie 
in eigen hand en 
leg uw wensen vast 
in een levenstestament”

Neem tijdig de regie Neem tijdig de regie “

071 561 40 40

Bel voor meer informatie naar 

www.webenwijs.nl 071-572 52 50 06-143 606 64

Web & Wijs komt bij u langs!

Web & Wijs 

Web & Wijs geeft al 5 jaar iPad-les aan huis! 

De iPad of tablet beter leren bedienen 
en uitgebreid vragen kunnen stellen in 

uw eigen tempo.

Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?

Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW

Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren, 
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstands-
bedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw 
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten 
en omgeving biedt u het onderstaande aan:

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE



Misschien leest u deze Nieuwsbrief nog net op tijd 
voor de Algemene Ledenvergadering op 3 mei. Op 
die dag zit het complete bestuur in de grote zaal voor 
u klaar om uitleg te geven en verantwoording af te 
leggen over het reilen en zeilen van de VOV in het 
afgelopen jaar. We zouden u daar graag ontmoeten. 
Het zal een belangrijke vergadering worden, want 
de leden kunnen dan stemmen over de benoeming 
van een nieuwe voorzitter en een nieuwe tweede 
penningmeester. Zoals u inmiddels wel zult weten 
heeft Aat Stahlie, na 12 jaar trouwe dienst, zijn 
voorzittersfunctie beschikbaar gesteld. Het bestuur 
is heel blij met de nieuwe kandidaat-voorzitter, Wilma 
Zoetemelk en de kandidaat tweede penningmeester 
Anton Meijer. We hopen dan ook dat alle op de 
Algemene Ledenvergadering aanwezige leden van 
hun instemming zullen betuigen. 

Maar misschien werd deze Nieuwsbrief net te laat 
bij u bezorgd om gehoor te kunnen geven aan onze 
oproep om 3 mei aanwezig te zijn. We kunnen alleen 

maar hopen dat de zaal goed vol zal zijn en iedereen 
na afloop nog gezellig blijft napraten onder het genot 
van een drankje. In de volgende Nieuwsbrief zullen 
we de nieuwe voorzitter en tweede penningmeester 
dan wat uitgebreider aan u voorstellen.

Deze Nieuwsbrief is een dubbelnummer; de volgende 
komt pas eind juni uit. Behalve de gebruikelijke 
activiteiten zijn mei en juni ook de maanden waarin 
de eerste VOV-reizen georganiseerd worden. Eén 
dagtocht is inmiddels al geweest; de dagtocht naar 
Urk op 18 april. Met zo’n grote groep dat er zelfs 
een dubbeldekker voor geregeld moest worden. We 
hopen dat het een heel gezellige dag is geweest. 5 
mei vertrekt er een groep naar Brilon in Sauerland 
voor een 5-daagse reis en 17 mei is er een dagtocht 
naar Alkmaar. Daar is misschien nog een plaatsje vrij; 
informeer snel bij de Reiscommissie als u interesse 
heeft om mee te gaan.

Geniet van deze lentemaanden en tot ziens.

VAN HET BESTUUR
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HET IS WEER VOORJAAR! 
Dat betekent dat we weer zijn begonnen met de fietstochten. Wij 
zijn een groep van enthousiaste fietsers en natuurliefhebbers. 
Lijkt het u leuk met ons mee te fietsen door de mooie natuur 
rondom Voorschoten?

U kunt informatie aanvragen of u direct aanmelden bij Ria Kijk in 
de Vegte, Tel: 06 255 23 860

VOV FIETSCLUB 
Van april tot eind van de 
zomer fietsen we door de 
mooie natuur in de omge-
ving van Voorschoten.

Meld u ook aan om met ons 
mee te fietsen! 



G. Besuyen
Rijwielspecialist

Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl

 

Primera
Voorschoten

Schoolstraat 158a
2251 BK 

071-7820500

 
Tijdschriften

Boeken
Cadeaubonnen

Kantoorartikelen
Staatsloten

Pasfoto's

Interieurbouw op maat
Kasten

TV-meubels 

Wandmeubels 

Radiatorombouw 

Erkerbanken 

Maatwerk
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96  houtbewerkingrido.nl

SHOWROOM (open op afspraak)

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!
Bachlaan 21, Voorschoten

T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,           florencezorg

Advies  •  Ondersteuning  •  Zorg

 

gezondheid en zorg
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vrijdag 
3 mei 2024 

aanvang: 14.00 uur
VOV Seniorencentrum, 
Prof. Einsteinlaan 3

 Voorschoten

1. 	 Opening om 14.00 uur

2. 	 Vaststellen agenda.

3. 	 Goedkeuring notulen AVL 2023.

4. 	 Mededelingen en ingekomen stukken.

5. 	 Jaarverslag 2023.

6. 	 Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024. Goedkeuring te reserveren gelden.

7. 	 Goedkeuring financieel beleid 2023 en decharge van het bestuur.

8. 	 Benoeming kascommissie 2024.

9. 	 Samenstelling van het bestuur: 
	 Volgens rooster aftredend: Voorzitter Aat Stahlie; hij stelt zich niet beschikbaar voor 
	 herbenoeming. Het bestuur draagt voor als nieuwe voorzitter: Wilma Zoetemelk.
	 2e Penningmeester John Smit; hij stelt zich niet beschikbaar voor herbenoeming.
	 Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 2 weken voor de jaar-
	 vergadering melden bij het bestuur.

10. 	 Rondvraag.

11. 	 Sluiting.

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid 
tot napraten onder het genot van een drankje.

De jaarstukken zullen vanaf 2 weken voor de vergadering 
op dinsdag-en vrijdagmiddag ter inzage liggen in ons ver-
enigingsgebouw aan de Einsteinlaan en beschikbaar zijn 
voor de aanwezigen op de dag van de vergadering. Boven-
dien worden ze gepubliceerd op de website.



www.beijevastgoed.nl

Wij halen het meeste uit uw woning!

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:

071 - 562 02 22

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet 
Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot 
assortiment en aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar te 
winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de directie van deze Jumbo-vesti-
ging de VOV sponsort in de vorm van koffie en koekjes die wij voor onze diverse 
activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!



Lief en Leed
Voor het opgeven van feestelijkheden of 
voor verdrietige zaken kunt u contact op-
nemen met Henny van Noort,  071 240 92 55 
De leden die een bezoekje krijgen beslis-
sen altijd zelf of ze genoemd willen wor-
den in onze Nieuwsbrief.

Kent u iemand die wel een bezoekje kan 
gebruiken? Meld het de Lief en Leed-
commissie. Wij stellen dat zeer op prijs!

De mensen die er geen bezwaar tegen hebben en het leuk vinden 
komen we graag een bezoekje brengen bij speciale gelegenheden.

Lien bezocht mevrouw J.P. Heijmans-Doe voor haar 94ste verjaardag. 
Mevrouw houdt van puzzels oplossen uit verschillende kranten. Zij is 
heel dankbaar voor de goede zorgen van haar zoon en schoondochter. 
Meneer Heijmans liep even wat moeilijker, maar hij heeft goede hoop 
dat het weer goed komt. Het gezellige bezoekje was weer zo om.
 
Mevrouw R. Politiek-Heiden had het op haar 94ste verjaardag deze 
keer te druk voor een bezoek van ons en vroeg aan Els of ze dat niet 
erg vond. Dus het werd een telefonische felicitatie. Ze hadden toch nog 
even een klein gesprekje. Mevrouw vroeg o.a. of de VOV wel wist van 
het overlijden van haar 98-jarige vriendin.
 
Mevrouw C. Waaijer-Leeuwen werd telefonisch gefeliciteerd met 
haar 97ste verjaardag door Henny. Een bezoekje was niet nodig. Toen 
Henny vroeg hoe het is om 97 jaar te worden, antwoordde mevrouw; 
“Geweldig”!!! Dat is toch een prachtig antwoord! 
 
Meneer F.C. Volke is voor zijn 99ste verjaardag telefonisch gefeliciteerd. 
Hij vertelde Lien dat hij dit jaar geen bezoek hoeft te hebben, want hij 
heeft het nog druk met allerlei andere dingen.
 
Joke werd bij mevrouw P.M. de Hoog vriendelijk ontvangen. Bij de 
thee met wat lekkers was het gezellig kletsen. Mevrouw heeft veel ge-
reisd en in het buitenland gewerkt. Daar kan zij mooi over vertellen. Zij 
is blij met elke dag en is heel tevreden.
 
Gisella vertelde Els tijdens de koffie, met een door haar zelfgebakken 
stuk appeltaart, dat ze in het gebouw was gevallen doordat de 
automatische deuren niet goed werkten. Ze had een behoorlijke wond 
op haar hand. Ze is boos op Woonzorg, want ze hebben totaal niet 
gevraagd hoe het met haar gaat.

Bij meneer W.G.J. Vosmeer was het een gezellig bezoekje. Henny 
kwam hem voor zijn 93ste verjaardag feliciteren. Het gaat goed met 
meneer, het echtpaar is dankbaar en tevreden. Bij de koffie, met wat 
lekkers, werd er veel verteld over vroegere tijden. Het echtpaar heeft 
een modezaak gehad in de Schoolstraat. Ze gingen veel naar de 
Kaag om te zeilen en te surfen. Ook zijn ze vaak met de caravan door 
Europa getrokken. Mevrouw heeft een reisverslag met foto’s gemaakt 
van al die mooie jaren. Dat betekent dat er aardig wat albums in de 
kast staan, dus zij kunnen er nog eens van genieten.
 
Meneer J.J. van der Werff werd telefonisch gefeliciteerd met zijn 
91ste verjaardag. Een bezoekje vond hij niet nodig. Maar Emmy werd 
bedankt voor het telefoontje. Zeer attent, zo zei hij. 
 
Mevrouw A. Vissers-Wildeboer is door Lien bezocht voor haar 94ste 
verjaardag. Zij kenden elkaar en hebben even gezellig bijgepraat.
 
Mevrouw W.L. ten Hoopen kreeg een telefoontje van Henny, voor haar 
91ste verjaardag. Of mevrouw het leuk zou vinden om een bezoekje 
te krijgen. “Graag” zei ze, dus dat werd een heel gezellig uurtje, met 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

koffie en koek. Mevrouw woont ruim 50 jaar 
erg naar haar zin in haar appartement met een 
prachtig uitzicht. Zij kan enorm leuk vertellen en 
heeft Henny vermaakt met de leukste verhalen. 
Mevrouw is niet zo goed ter been, en gaat met 
de auto de boodschappen doen. Ze is een blij en 
tevreden mens.

Els bezocht mevrouw A.L. Oldeman voor 
haar 90ste verjaardag. Het werd een gezellig 
onderonsje met koffie en cake. Mevrouw doet 
haar boodschappen nog fijn zelf met haar 
rollator. Waar ze woont heeft ze de winkels 
om zich heen en dat is fijn. En met mooi weer 
kan ze lekker wandelen. Ze vertelde over haar 
kleinkinderen die uitvliegen. Mevrouw is bij een 
leesclub; met lezen en schrijven brengt ze veel 
tijd door.
 
Meneer P.D.C. Moleveld werd voor zijn 92ste 
verjaardag gefeliciteerd door Hans en Henny. 
Zij brachten Piet een bezoekje. Zijn vrouw Ineke 
zorgde voor de thee, met appeltaart. Het gaat 
redelijk goed met Piet. Het echtpaar is positief 
en hopen dat Piet weer gauw de oude wordt.  
Zij vertelden over hoe het vroeger ging met 
de huizenverkoop. Zij wonen sinds 1959 in 
hetzelfde huis. En prima naar hun zin. Het werd 
een gezellige en interessante middag, want zij 
kunnen leuk vertellen! Jammer dat het tijd was 
om op te stappen, want ze waren nog lang niet 
uitgepraat. Maar Hans en Henny beloofden dat 
ze volgend jaar terug zullen komen.
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Voorschoten, 
Wassenaar 

en omgeving
071 - 56 222 90
Rouboslaan 30   
2252 TR Voorschoten

zekerheid van 

aandacht en zorg thuis

www.u-staat-centraal.nl 

Timmer- en onderhoudsbedrijf
S VELTHUIZEN

Aanbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Maatwerk meubels

info@s-velthuizen.nl

06 196 882 95

www.s-velthuizen.nl

Voorschoten

VOOR ELK PROJECT EEN 
PASSENDE OPLOSSING   �

AIXAM DEAL, UW SPECIALIST
in autorijbewijsvrije voertuigen.

 | Leidseweg 386 - Voorschoten
tel 071-579 02 72 | www.aixamdeal.nl

Bezoek ons ook  
voor alle andere  
modellen van AIXAM, 
onderhoud en 100%  
originele onderdelen.



Vrijwilliger van de maand      

De redactie was deze keer op de koffie bij Chris van der Jagt 

Chris is op 6 februari 1941, kort voor de Tweede Wereldoorlog, te Soerabaja geboren. 
De oorlogsjaren bracht hij met zijn moeder en twee broers in het Tjideng vrou-
wenkamp door. Zij overleefden de ontberingen en waren een van de 
eersten die na de oorlog via Singapore en Australië naar Nederland 
wisten te vertrekken. Chris groeide op in Overveen. Hij studeerde 
natuurkunde, werd dienstplichtig sergeant in het leger, en ging 
vervolgens het onderwijs in. Uiteindelijk kreeg hij een betrekking 
als conrector van het Huygens lyceum in Voorburg. Die baan 
bracht hem in Voorschoten waar hij een huis kocht aan het 
Gerard Douwplantsoen. Als de weersomstandigheden het 
toelaten roeit Chris op de maandagochtend bij de Konink-
lijke Roei en Zeilvereniging Het Spaarne in Heemstede. 
Dat roeien en socializen doet hij al zo’n jaar of 50. Het is 
een van zijn erfenissen uit zijn tijd in Overveen.

Chris ging in 2006 met pensioen. Zijn buurman, de heer 
van der Burg, vertelde over de computercursussen die 
hij bij de VOV gaf. Wellicht was dat ook iets voor Chris? 
De computer was nog betrekkelijk nieuw, zeker voor de 
VOV-leden. Zo raakte Chris in contact met de VOV. Piet 
Moleveld polste toentertijd of hij ook iets voelde voor een 
bestuursfunctie. Chris begon deel te nemen aan de verga-
deringen en kwam op die manier in het bestuur terecht, aan-
vankelijk in de rol van reiscoördinator, later als vicevoorzitter. 
Toen de computergroep in 2015 door een fikse onderlinge ruzie 
dreigde uiteen te vallen, werd Chris voorzitter van de groep om orde 
op zaken te stellen. Zijn voornaamste taak was het samenstellen van 
cursussen en workshops over diverse computerzaken, zoals e-mailen, 
internetten, het gebruiken van Windows Verkenner, et cetera.

Dat liep best goed. Maar door de jaren heen raakten nieuwe VOV-leden steeds beter
op de hoogte van de mogelijkheden van computers. Dat mede doordat zij er in hun werk mee hadden leren werken. De belang-
stelling voor computercursussen liep daardoor terug. In 2019 besloot de computergroep met de cursussen te stoppen. De inloop- 
ochtenden zijn wel gebleven. Daarin kan een vraag of probleem met de computer, IPad of telefoon worden voorgelegd. Elke 1e 
en 3e donderdag kunt u van 10:00 – 12:00 uur met uw probleem of vraag bij Henk de Hoge, Joop Tensen en Chris terecht.

In 2017 vond Chris dat hij lang genoeg in het bestuur had gezeten en stelde zijn plaats beschikbaar aan een opvolger. Het op-
stellen van het VOV huishoudelijk reglement beschouwt hij nog altijd als een van zijn belangrijkste bestuurswerkzaamheden. 
Daarnaast stelde Chris van 2009 tot 2019 ook stukjes op voor de Nieuwsbrief en gedurende een jaar of vijf stukjes voor het 
Seniorenmagazine. Al met al draait hij al een hele lange tijd als vrijwilliger binnen de VOV mee. Daar zijn we Chris uiteraard zeer 
erkentelijk voor!
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VOV COMPUTER INLOOPOCHTENDEN

VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3  TOEGANG GRATIS!
De computer inloopochtenden zijn op de 1e en 3e donderdag van de maand van 10.00 
tot 12.00 uur.
Nu kan het zijn dat u in de tijd tussen twee inloopochtenden een probleem met uw computer, 
tablet of mobiele telefoon krijgt. Is er haast bij om dat op te lossen, dan kunt u bellen met de 
heer John Smit. U kunt met hem uw probleem bespreken en eventueel een afspraak maken 
om op de 2e of 4e donderdag van de maand langs te komen in het VOV gebouw aan de Prof. 
Einsteinlaan.

De heer John Smit is bereikbaar via tel: 071 561 65 20 of via tel:  06 1280 66 59. 
Chris van der Jagt



Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren

• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning

Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven

• Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

Koeleman Hilversum 
Vreelandseweg 7 
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28
1083 HC Amsterdam 
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Voorschoten 
Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten



8 t/m 12
juli
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Bericht van de Reiscommissie VOV REIZEN 2024

HOTEL BILSTEIN, DUITSLAND 
5-DAAGSE  ALL INCLUSIVE REIS 

We kunnen nog wel aanmeldingen gebruiken voor de geweldige vijfdaagse All-Inclusive reis naar Bilstein in Duitsland.
Hotel Bilstein ligt in het centrum van dit pittoreske bergstadje met haar Middeleeuwse burcht. De centrale ligging in het zuiden van 
Sauerland, tussen de zonnige noordzijde van de Rothaarsteig en het bekende stuwmeer de Biggesee, maakt de locatie uniek.

Werkelijk álles is tijdens dit reisje inclusief; niet alleen het vervoer en alle heerlijke buffetmaaltijden, maar ook de hele dag koffie en 
thee in de koffiecorner, met ’s middags zelfs een gebakbuffet erbij. Vanaf 5 uur tot middernacht zijn ook alle andere drankjes inclusief, 
met of zonder alcohol.

Voor alle details kunt u het reiskatern in de februari Nieuwsbrief inzien. 

De prijs voor deze reis in een 2-persoonskamer is € 499,95 per persoon. Voor niet leden € 524,95, 1-pers. kamer, indien 
beschikbaar, zonder toeslag. Aanmelden voor deze reis bij Dik Zweers, tel.  071 561 40 84 of 06 196 958 10

In de Nieuwsbrief van februari heeft u het 
bewaarkatern voor de reizen van dit jaar ont-
vangen. Voor de meeste reizen hebben we 
genoeg aanmeldingen binnengekregen en 
die zitten dan nu al vol. De reis naar Gouda 
en Delft is geannuleerd wegens te weinig be-
langstelling.

17
 mei

Ook voor de dagreis naar Alkmaar kunnen 
we nog aanmeldingen gebruiken.
We vertrekken al vroeg en rijden rechtstreeks 
naar Alkmaar waar ’s morgens om 10.00 uur de 
eerste activiteiten beginnen op de kaasmarkt. Het 
hele plein ligt vol met duizenden kilo’s aan Goud-
se kazen en er rennen vele kaasdragers over het 
plein. De kaasmarkt in Alkmaar is de grootste van 
de wereld.
 
Als de kaasmarkt is afgelopen kunnen we zelf ook 
een kijkje nemen bij de enorme weegschalen in 
de Waagtoren. Daarna is er tijd om Alkmaar op ei-
gen gelegenheid te bekijken. In de middag maken 
we een rondvaart door de Alkmaarse grachten en 
daarna rijden we naar Oterleek voor een lekker 
diner.

Voor alle details kunt u het reiskatern in de febru-
ari Nieuwsbrief inzien.

De prijs van deze dagtocht is inclusief diner 
€ 59,- p.p.
Aanmelden bij Anja van Teijlingen, 
06 536 895 17 (na 9.00 uur)



Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Warm ingerichte 24 uurs familiekamer beschikbaar

Uitvaartwinkel en bezoekadres
Ambachtspad 24 • 2251 CP Voorschoten

06 - 3481 7660 (dag en nacht bereikbaar)
www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

Wilt u langer thuis  
blijven wonen en  
24-uurs zorg  
ontvangen vanuit  
1 organisatie?  

  
topaz.nl/vpt 

• indien gewenst bezoek aan een  
ontmoetingscentrum; 

• behandeling door specialisten 
met veel kennis en ervaring over 
ouderen; 

• aandacht voor de dingen die u 
leuk vindt.  

Topaz Volledig Thuis is zoveel meer 
dan reguliere thuiszorg en bevat: 
• persoonlijke verzorging/ 

verpleging; 
• huishoudelijke hulp; 
• maaltijden;  
• professionele alarmering;

Interesse? Neem contact op met ons  
Cliënt Service Bureau: 088 921 2400. 
Onze zorgadviseurs geven u graag 
advies en helpen u ook bij de  
aanvraag van de indicatie.

Kies dan voor Topaz Volledig Thuis 
(verpleeghuiszorg aan huis) vanuit  
Topaz Voorschoten.

UW WONING 
VERKOPEN 
DOET U BIJ ►
 

VERKOOP  |  AANKOOP  |  VERHUUR  |  TAXATIES  |  BEDRIJFS O.G. 
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EVENEMENTEN

Voor VOV-leden is de toegangsprijs voor het Danscafé 
€ 2,50 p.p., incl. koffie of thee en een hapje.
Voor niet-leden is de entree is € 4,- incl. thee of koffie en 
een hapje.

De zaal gaat open om 13:30 uur, het dansen 
begint om 14:00 uur en duurt tot 16:30 uur. 

Namens de VOV-danscommissie, John Smit.
Voor info kunt u bellen: 06 128 06 659

Elke eerste zondag van de maand organiseren wij het VOV-Dans-
café in ons gebouw Einsteinlaan 3 te Voorschoten. Onze dansbe-
geleider zorgt voor geweldige dansmuziek en assistentie als daar 
behoefte aan is.

De eerstvolgende dansmiddag is op zondag 2 juni













Noteer alvast in uw agenda!

SOOSMIDDAG
Iedere vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 

DANSCAFÉ:
Elke eerste zondag van de maand  

LADIES DAY: 
Vrijdag 30 augustus 
VOV gebouw.

HUTSPOTMAALTIJD: 
Vrijdag 27 september
VOV gebouw, direct na de Soos. Meer info volgt.

VOV FEESTAVOND: 
Zaterdag 19 oktober
In het Cultureel Centrum. Meer info volgt.

VOV KERSTDINER: 
Maandag 16 december
Meer info volgt.

Elke 1ste 

zondag van 

de maand

Vrijdagmiddag 30 augustus 
van 13.30 tot 16.00 in het VOV gebouw

AGENDA KOMENDE EVENEMENTEN

Masseuses  •  Kapsters  •  Nagellakken  •  Pedicure   •  Visagie
Stoelyoga  •  Byouterie 

We hebben dit jaar weer diverse vrijwilligers bereid gevonden om u 
deze middag eens heerlijk te verwennen. Wat u kunt verwachten:

De ervaring leert dat het mogelijk is dat u niet bij elk onderdeel aan 
de beurt komt of dat u even moet wachten voor u aan de beurt bent. 
In de tussentijd kunt u gezellig een praatje maken met medebezoek-
sters van de Ladies Day en krijgt u van ons gratis een kopje koffie of 
thee. Voor een klein prijsje serveren we ook frisdrank of een wijntje.
Ook vragen wij u een eigen handdoek mee te nemen.

De toegang voor deze middag bedraagt € 2,50. Wilt u dit contant (en 
gepast) meenemen? Wij hebben geen pin. Bij binnenkomst ontvangt 
u een lootje voor de loterij. Aan het eind van de middag trekken we 
de lootjes en wie weet wint u een leuke prijs!

Aanmelden
U kunt zich aanmelden, tot 20 augustus, bij Thea Zweers: 
tel: 071 561 4084 (tussen 10.00 en 17.00 uur)



Dipas druk&print
Industrieweg 76

2712 LC Zoetermeer

Tel.: 079 - 341 86 06
www.dipas.nl
info@dipas.nl

Drukkers 
met commitment

Al 60 jaar een begrip in Voorschoten!
Voor een eerlijk en onafhankelijk advies.

www.hameetman.nl
info@hameetman.nl
0623 69 0623 (Alléén WhatsApp)
071 561 49 33

ameetman
verzekeringen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Mail dan naar: 
advertenties@vovvoorschoten.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WILT U ADVERTEREN IN DE 
VOV NIEUWSBRIEF?



Sinds 2021 zijn Elkie Marcelis en haar man Keesjan Haasnoot eigenaar van 
Keuzenkamp & Marcelis gedenktekens. Zij hebben het stokje overgenomen van Twan 
en Carolien, de ouders van Elkie. Twan en Carolien werken overigens nog volop mee 
in dit mooie familiebedrijf.
 
Keuzenkamp & Marcelis heeft twee toonzalen. De toonzaal in Leiden (van ca 100m2) 
bevindt zich naast Rhijnhof aan de Haagse Schouwweg 10a.  De toonzaal in Katwijk 
(van ruim 600m2!) ligt op het industrieterrein ’t Heen (Blokmakerstraat 4) en heeft eigen 
parkeerplaatsen. Naast de toonzaal in Katwijk hebben wij onze eigen werkplaats.
 
Door de vele vormen en materialen die in de toonzalen te zien zijn kunt u een goed 
beeld krijgen van alles wat mogelijk is. Er wordt het liefst op afspraak gewerkt zodat 
er voldoende tijd genomen kan worden om u geheel vrijblijvend, bij een kopje koffie, 
goed te informeren en te adviseren over de mogelijkheden die er zijn voor een mooi en 
persoonlijk gedenkteken.
 
Wij willen het milieu zo min mogelijk belasten en halen daarom een groot deel van 
het energieverbruik uit zonnepanelen en er is geen gas meer in Katwijk. Ook door 
hergebruik en recyclen van gedenktekens zijn wij duurzaam bezig.
Keuzenkamp en Marcelis levert grafmonumenten, urnen en heeft een ruim assortiment 
gedenksieraden.

Openingstijden Katwijk:
Dinsdag t/m Vrijdag 10:00 - 17:00 
Zaterdag 10:00 - 16:00
Blokmakerstraat 4, 2222 AD Katwijk aan Zee
Tel: 071 - 403 20 44 
E-mail: katwijk@keuzenkamp-marcelis.nl 

Openingstijden Leiden: 
Woensdag t/m Vrijdag 10:00 -17:00
Zaterdag 10:00 - 16:00
Haagse Schouwweg 10A, 2332 KG Leiden
Tel: 071 - 576 40 47 
E-mail: leiden@keuzenkamp-marcelis.nl

www.keuzenkamp-marcelis.nl 
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Heeft u last van duizeligheid? 
Wist u dat fysio- of manuele 
therapie soms kan helpen?

Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak bezoek onze 

website www.kolijnfysiotherapie.nl 
of bel 071-5428999

Gezondheidscentrum Dr. van der Stoel • Wijngaardenlaan 2 • 2252 XN Voorschoten • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

Vakon, al 25 jaar specialist op het gebied van langer zelfstan-
dig thuis blijven wonen.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden van veiligheid 
en comfort in uw badkamer, aangepast aan uw specifieke 
wensen!

Ook bieden wij u diverse mogelijkheden op het gebied van 
(trap-)liften om de toegankelijkheid van uw woning te vergro-
ten.

Maak een afspraak en ervaar zelf het gemak en kwaliteit. Bel 
ons op 071 562 1257 of mail naar info@vakon-voorschoten.nl
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EVENEMENTEN

Snertmiddag bij de VOV op 8 maart j.l. ~ gefotografeerd door Willem van der Graaf

Brasserie de Badmeester ~ 
Wassenaarse slag
Tekst: Elly Vogelaar. Foto’s: Mo van der Werf.

Op een duintop hoog boven de zee met een prachtig uitzicht over de Wassenaarse 
duinen en het strand ligt Brasserie De Badmeester. De nieuwe eigenaren – sinds 
2022 – adverteren tegenwoordig in onze Nieuwsbrief en wij vinden het leuk om deze 
enthousiaste mensen eens aan u voor te stellen. Het zijn Sjoerd, Heleen en Jitske 
Groenenstein, broer en zussen, die met duidelijk plezier deze uitdaging zijn aangegaan. 
Een lang gekoesterde droom, die ze, toen het op hun pad kwam, zonder aarzelen hebben 
opgepakt. Alle drie hebben ze tevens ander werk, maar ze zijn telkens een dagdeel 
in de Brasserie aanwezig. Daarbij kunnen ze rekenen op een goede bedrijfsleider 
en een vast ingewerkt team voor de bediening en de keuken. De dinerkaart is uit-
gebreid genoeg, met mooie gerechten van goede producten en altijd een wisselend 
drie-gangen menu en een specialiteit van de dag/week. Drie koks, waarvan één 
jonge kok in opleiding, staan garant voor al dat smakelijks. 

De Brasserie is vanaf 29 april iedere dag open; vanaf 10:00 uur bent u welkom voor 
koffie, gebak, lunch, snacks, borrel met diverse lekkere hapjes. Diner wordt geser-
veerd vanaf 17:00 uur.  De naam ’De Badmeester’ is behouden; het interieur en de 
serre zijn naar hun eigen smaak opgefrist en aangekleed. Het zeer royale terras dat 
uitkijkt uit over het strand – en waar ook uw hond welkom is - lag er deze vroege 
voorjaarsmiddag al uitermate uitnodigend bij. We hadden een plaatsje gezocht in 
de serre die ook over het strand en de zee uitkijkt, en na ons kennismakingspraatje 
met deze energieke en gastvrije mensen besloten we om nog even heerlijk te blij-
ven zitten om de zon in de zee te zien zakken. Langzaamaan vulde de zaak zich 
met gasten die aanschoven voor het diner. De verleidelijke geuren uit de keuken 
konden we niet weerstaan, dus de menukaart hebben we alvast voor u uitgepro-
beerd. Aan te bevelen!

Bij aankomst Wassenaarse Slag linksaf, een klein stukje omhoog op het duinpad, 
maar, zo verzekerde Heleen ons, wie daar moeite mee mocht hebben, die helpen 
we wel even. In ieder geval een leuk gebaar voor de VOV leden: op vertoon van uw 
ledenpasje krijgt u 10% korting op uw bestelling koffie met gebak. 



Heel lang geleden was er woningnood. Toen al. Nu nog, helaas. Mijn man en ik gingen als pasgetrouwd stelletje ‘inwonen’. 
Twee kamers hadden we; geen buiten, zelfs geen balkon. Ik miste de tuin en de kippen bij mijn ouderlijk huis enorm, dus 
mijn man timmerde voor mij een prachtige kamervolière. Toen die klaar was gingen we naar een dierenwinkel in Leiden 
waar ik een paar vogeltjes mocht uitzoeken. O, ik voelde me als een kind in een snoepwinkel en keek mijn ogen uit. Niet 
gehinderd door enige achtergrondkennis over het houden van vogels koos ik twee prachtige, grote, groene parkieten. Ze 
hadden een zwarte kop en ze heetten Nandayparkiet. Thuis in de volière hadden ze het meteen geweldig naar hun zin, 
wat ze lieten merken door luid te krijsen. Alsmaar door, het stopte niet, we werden er gek van en zelfs bang van. Pas toen 
het donker werd hield het op. We durfden geen lampje meer aan te doen! De volgende ochtend gingen ze linea recta terug 
naar de dierenwinkel. Die wilde ze eigenlijk niet terugnemen. Alleen toen we dreigden ze buiten los te laten mochten we ze 
achterlaten, maar het geld kregen we niet terug, al kon ons dat op dat moment ook helemaal niet schelen. Voor de volière 
kochten we ergens anders een paar kwarteltjes. Heel gezellig, nauwelijks geluid en zelfs af en toe een eitje.

Jaren later, toen we in een huis met een tuintje woonden, hoorde ik op een lentedag ineens een bekend gekrijs. Ik zou 
het uit duizenden herkend hebben; een Nanday! Iemand moest die losgelaten hebben! Al snel zag ik iets groens in onze 
perenboom, ja, daar zat ie. Of nee, toch niet, want deze groene schreeuwlelijk had géén zwarte kop. 

Dat bleek dus een halsbandparkiet te zijn. Vrij groot, overwegend helder geelgroen, met een sterke rode snavel, gebogen 
zoals bij een papegaai. Hun lange, puntige staart wordt elk jaar langer. Mannetjes hebben een zwarte keel en een zwart-
roze gekleurde band om hun hals. Vandaar de naam. U heeft ze vast wel eens gezien, of anders zeker wel gehoord, met 
hun aanhoudend, luid krijsend geroep. Zelfs tijdens het vliegen schreeuwen ze maar door. Eerst, in de jaren zeventig, 
waren ze een zeldzame bezienswaardigheid; nu zijn er al duizenden broedparen in Nederland en het worden er steeds 
meer. Waar ze vandaan gekomen zijn? Vanuit de handel in huisdieren; geliefde, kleurige vogels voor in de buitenvolière. 
Vervolgens ontsnapt of opzettelijk vrijgelaten, en van dat laatste snap ik dan wel waarom….

De soort is inheems in Centraal Azië en Zuid-Afrika. Bij ons een exoot, zo noemen we dat. Aanvankelijk dacht men dat 
ze onze winters niet zouden kunnen doorstaan, maar ze redden zich prima. In het voorjaar en de zomer eten ze zaden 
en knoppen van bomen en struiken. In de nazomer en herfst doen ze zich graag tegoed aan de rijpende vruchten van de 
fruitbomen. Appel, peer, pruim…. Ze lusten het allemaal. In de winter, als al dat lekkers op is, weten ze al heel goed de 
weg te vinden naar de pinda’s en vetbollen die wij in onze goedheid voor onze inheemse vogeltjes neerzetten. Daarom 
verblijven ze bij voorkeur in en rond de steden.

Als het broedseizoen aanbreekt zoeken ze - net als de meeste papegaaiensoorten - boomgaten als nestholtes. Of ze 
nemen hun intrek in nestkastjes die wij voor andere vogeltjes hebben opgehangen. Dan hakken ze de opening gewoon 
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De grote groene schreeuwlelijk ~ door: Elly Vogelaar

Foto: Willem Burwick



verder uit, tot ze er doorheen passen. Het broeden begint al 
vroeg in het voorjaar en er worden drie tot zes eieren gelegd. 
Het vrouwtje broedt en het mannetje waakt en zorgt. Meestal 
worden er slechts 2 kuikens grootgebracht. Hun enige natuurlijke 
vijanden - denkt men - zouden de sperwer en de havik kunnen 
zijn.

Als het geen broedseizoen meer is, hebben ze de gewoonte 
om gemeenschappelijk te slapen. Halsbandparkieten zijn sterke 
en zelfverzekerde vliegers; sommige vogels maken dagelijkse 
vluchten van 15 km of meer naar hun vertrouwde slaapboom. 
Als die bij u in de straat staat is dat geen pretje, want behalve de 
herrie produceert die horde vogels ook nog eens een heleboel 
mest. 

Nu denkt u natuurlijk dat ik een hekel aan deze vogels heb, 
maar nee, ik vind ze prachtig om te zien. En buiten stoort dat 
geschreeuw niet echt zo erg, toch? Tenzij ze dus precies bij u in 
de buurt zo’n slaapboom hebben. Het is waar, ze pikken het fruit 
aan. Overal een paar happen uit en dan niet meer zo geschikt 
voor ons. Met name in India worden ze beschouwd als een van 
de meest destructieve vogelplagen in de landbouw, maar hier 
lijkt de schade eigenlijk mee te vallen. Het zijn nog geen serieuze 
concurrenten van onze inheemse vogels en het worden er ook 
niet zo snel meer als men aanvankelijk vreesde. Sterker nog, 
zonder onze aangeboden versnaperingen zouden ze de winter 
niet eens goed kunnen overleven. Ze zijn gelukkig niet zo’n ramp 
als bijvoorbeeld de nijlgans, die al zo veel eendjes uit de sloten 
en vijvers verdreven heeft. Of de Amerikaanse brulkikker, die 
zowat alles eet wat in zijn bek past; ook onze inheemse kikkers, 
padden, salamanders en zelfs kuikens van watervogels. Of zo’n 
andere exoot, de rivierkreeft, die helaas al onuitroeibaar lijkt te 
zijn. Allemaal de schuld van de mens, die zonder nadenken hun 
‘huisdier’ dumpt in de natuur als ze er geen zin meer in hebben. 
Bestrijding en opruiming kost kapitalen. Dat wilde ik u toch even 
meegeven…. Bezint voor u begint!
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Foto: Arnout Vos

Foto: Stephan Burgwal



Speciaal voor VOV-leden
Gratis kop koffie 

bij een pannekoek
 op vertoon van deze advertentieDe allerlekkerste

Veurseweg 346  |   2252 AJ Voorschoten
info@heteilandvanomenick.nl  |  06 1017 2578

e r w t e n s o e p
eet je natuurlijk bij

Fysiotherapie bij Parkinson

WIST U DAT...

071-5617336 | www.paulidespartners.nl

er fysiotherapie in groepsverband bestaat voor mensen met de ziekte
van Parkinson? Middels spel en sport traint u gericht op het onderhouden van spierkracht, mobiliteit 
en loopfunctie. Er wordt ook aandacht besteed aan ontspanning en contact met lotgenoten.

071-5612573
www.restaurantdeknip.nl      Kniplaan 22 Voorschoten

Ma t/m zo Lunch & Diner 

Terras aan het water van de Vliet
Gratis parkeren op eigen terrein voor de deur 
Gewaardeerd door de Michelin met een Bib Gourmand
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FOTORUBRIEK

Reacties op de april-foto

Dit is Molenlaan 5, mijn geboortehuis. Mijn moeder heeft hier 
2 jaar gewoond vanaf haar trouwen en ik ben er geboren in 
het achterhuis in 1960. Aan de linkerkant van de foto zie je 
de groentenkratten staan van Bertus van der Meij. (ook een 
bekende Voorschotenaar)

Marja Roodakker 

We zien hier het beginstukje van de Molen-
laan en de foto is genomen vlak voor het 
rioolgemaal.
Links zie je een stukje van de winkel waar, 
in mijn jonge tijd, Bertus van der Meij zijn 
groente, fruit en aardappelen verkocht en 
waar later een parketvloerenwinkel in zat 
(of misschien nog zit...) Rechts op de voor-
grond zie je net de hoek van het pakhuis 
wat daar stond. Vroeger zat daar bouwbe-
drijf Niersman in en later heeft bouwbedrijf 
Osnabrugge het gebruikt. Nu zijn het wo-
ningen voor zover ik weet. Naast het pak-
huis woonde afvalhandelaar (schillenboer) 
Ton Roodakker. Het huis is later verbouwd/
gerestaureerd, zoals het geweest moet zijn 
toen het gebouwd werd.
In het huisje ernaast zat een broodbakker. 
Jaap Korenhof was de bakker maar ik weet 
niet of hij de eigenaar was. Na het vertrek 

van de bakker is er zoiets als een galerie geweest.
Het huis daarnaast is de hoek Molenlaan-Treubstraat. Daar 
heeft een tijdje de (bekende) fotograaf, Cris Paul Stappels,  in 
gewoond als ik het me goed herinner.

Co van Veen

Uw reactie graag vóór 10 juni insturen naar: 
kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: 
Mieke van Berkum, Middachtenstraat 66, 7131BD Lichtenvoorde.

Kunt u iets vertellen over de 
plaats waar deze foto gemaakt is?

Herkent u deze foto?  

Geave Digger
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Brasserie de Badmeester biedt voor ieder wat wils. 
Met mooi weer geniet u van een hapje of drankje op ons 

prachtige terras. Bij wat minder zonnig weer is het heerlijk 
toeven in ons restaurant of in de serre bij de haard.

De menukaart van Brasserie de Badmeester is toegankelijk 
waarbij wij altijd zoveel mogelijk gebruik maken van lokale 

en gezonde producten.

U bent van harte welkom voor lunch, diner, borrel, 
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Wassenaarseslag 15
2242 PG Wassenaar
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Brasserie de Badmeester
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Acties

➻

➻

1 t/m 31 mei 
20% korting op de Horren

18 juni t/m 13 Juli 
20% korting op Raamdecoratie

28 mei t/m 22 juni 
20% korting op Gordijnen



En dan is het de maand mei en breken alle discussies weer 
los: de een is voor, de ander tegen; maar er zijn er ook die 
vinden dat het niet meer om de liedjes gaat terwijl anderen 
het spektakel nu juist weer veel leuker vinden. Of het zou 
allemaal veel te politiek zijn.
Ik heb het dus over het Eurovisiesongfestival.
Nu kwam er, toen deze liedjescompetitie in 1956 begon, 
weinig visie aan te pas.  
Het was immers een radioprogramma. Logisch want in 
1956 hadden nog maar weinig mensen een televisietoestel.

Misschien leuk om te weten: Het eerste festival in 1956 
vond plaats in Lugano, Zwitserland. Er deden 7 landen mee: 
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland 
en Zwitserland. 
Denemarken en Oostenrijk werden gediskwalificeerd omdat 
ze hun liedjes te laat indienden en het Verenigd Koninkrijk 
haakte af want het had genoeg aan het eigen festival.   

Het allereerste liedje van het Songfestival werd gezongen 
door de Nederlandse Jetty Pearl: De Vogels van Holland en 
geschreven door Annie M.G.Schmidt. Ook Corrie Brokken 
gaf in 1956 acte de présence met het lied “Voorgoed voor-
bij”, dit omdat elke land 2 liedjes instuurde.
De 2 juryleden van Luxemburg konden niet op tijd in Lu-
gano aankomen zodat de Zwitserse jury voor hen stemde.  
Omdat de landen ook op hun eigen liedjes mochten stem-
men en de stemming geheim was, en alleen de winnaar 
bekend werd, zullen we wel nooit weten of hierdoor Zwit-
serland het eerste winnende land werd...  

Een jaartje later lag de organisatie bij Frankrijk en waren 
er 10 deelnemende landen, die allemaal in hun eigen taal 
zongen. Ook al nam het aantal televisies gestaag toe, dit 
jaar was het toch nog voornamelijk een radioprogramma.  
Opnieuw deed Corrie Brokken mee en… ze won met “Net 
als Toen”. 

Het winnende land mocht nu het volgende festival 
organiseren, en dus vond in 1958 het Eurovisiesongfestival 
plaats in Hilversum. Hannie Lips (ja, onze Tante Hannie) 
presenteerde het festival.

Opvallend genoeg is dit het enige festival waarin geen 
Engelstalig lied werd gezongen. Engeland haakte dat jaar 
immers af. Maar Zweden maakte het tiental rond. 
Technisch liep het niet helemaal op rolletjes. In een aantal 
landen kwam het Italiaanse lied niet goed door. Daarom 
mocht Dominico Modugno aan het eind, zijn lied “Nel blu 
dipinto di blu” nog eens zingen. Hij won niet (dat deed 
Frankrijk) maar onder de naam Volare, werd het een van 
de bekendste songfestival liedjes ooit. Corrie Brokken werd 
met haar lied “Heel de Wereld” negende.

In 1959 deed Corrie Brokken opnieuw een poging om, nu 
voor de vierde keer, Nederland te vertegenwoordigen maar 
ze kwam niet door het Nationaal Songfestival heen. Dat 
deed Teddy Scholtes wel. En gelukkig maar want met “Een 
Beetje” won zij het Eurovisiesongfestival.

Corrie Brokken revancheerde zich in 1960 met een 16 
weken nummer 1 hit van de Nederlandse versie van het 
lied van Edith Piaf: Milord. En dat terwijl de tekst over 
een prostituee in het preutse Nederland als behoorlijk 
aanstootgevend werd gezien. 
Een jaar later sloot Corrie Brokken zich aan bij de Snip en 
Snap Sleeswijkrevue.

In 1976 keerde Corrie Brokken voor even terug bij het Eu-
rovisiesongfestival. Ditmaal als presentatrice nadat Teach 
- In, met “Ding Dinge-dong” het festival het jaar ervoor had 
gewonnen.
Zij studeerde toen al rechten. Na 6 jaar als advocaat 
werkzaam te zijn geweest stapte Corrie Brokken in 1985 
over naar de gerechtelijke macht. In 1991 werd zij benoemd 
als rechter.

Na 1996 weet Corrie Brokken haar hele wereld te omarmen 
door enerzijds toch weer te gaan optreden, toneel én 
CD’s te maken en anderzijds seminars en congressen te 
presenteren.
Wat een vrouw. Wat een leven.
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MOnique, rubriekVOV@gmail.com 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Brokken
Nat. Archief Den Haag

Dirigent Franck Pourcel, presentatrice 
Hannie Lips en winnaar André Claveau 
na afloop van het Songfestival
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Vroeger, in mijn oude huis met de tuin gericht op de 
opkomende zon, zat ik al heel vroeg, met een dikke jas 
in de winter, genietend van een kop koffie, op de krant te 
wachten.
Laatst moest ik aan de spelletjes denken waar gevraagd 
werd  “wat zou je meenemen als je op een onbewoond 
eiland terecht kwam? “ De eerste keer dat ik met het spel-
letje mee deed zei ik “de krant.” Ik werd meteen gediskwa-
lificeerd, op een onbewoond eiland komen geen kranten-
bezorgers.
Nu heb je geen krantenbezorgers meer nodig, tenminste ik 
niet. Ik lees namelijk de krant digitaal, de hele krant komt 
op mijn ipad al vroeg in de ochtend. Ik heb geen tuin meer 
maar een balkon, ik zie wel de zon opkomen terwijl ik me 
groen en geel zit te ergeren aan de hypocrisie en lafheid 
van de mens, mezelf incluis.
De liefde voor de krant heb ik van jongs af aan. De twee 
Franse kranten van mijn geboortestad heb ik altijd als 
literair chefd’oeuvre gekoesterd, al waren ze het beide niet.
Mijn liefde heeft nooit gefaald en dankzij de NRC heb ik het 
moeilijke tentamen version - vertalen uit het Frans naar het 
Nederlands - in twee keer gehaald.
Het was een wonder, mijn liefde voor de journalistieke 
capriolen meer dan waard.
Met de digitale krant lees je serieus, niet een pagina 
overslaan en daarna terug te keren waar je gebleven was, 
je leest achterelkaar en je kan je ook volop ergeren!
De journalisten, de paparazzi weten goed hoe je “het volk” 
moet bespelen. Oorlogen, schandalen, natuurrampen, 
ontvoeringen, corrupties, moordende milities …alles komt 
te pas en te onpas.
Laatst is een terroristische aanval gepleegd bij een concert 
in Moskou. Vele doden en gewonden. De manier waar-
op het beschreven werd maakte van de lezer niet alleen 
een getuige maar ook een levend slachtoffer. We krijgen 
in beeld de slachtoffers van het Iraans regime, met hun 
moorddadige doodvonnissen, de oorlog in Oekraïne dro-
nes en andere verwoestingen en alsof het niet genoeg is 
het bericht dat de Polen en de Finnen hun grenzen willen 
bewaken en verdedigen.

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenGISELLA

Meer dan woorden zijn ook de foto’s, die geprezen worden voor 
hun uitermate nauwkeurig beeld van de situatie. Soms sla ik al-
les over en ga ik naar de Nederlandse politiek, daar zijn ook de 
vreemdste berichten over: ik heb nooit geweten dat wij politici 
hebben die heilig geloven in de onschuld van de boze Russische 
beer. Ook niet dat politici andere politici beschuldigen van Mes-
sias trekken. Onzin, alleen een simpele van geest probeert op 
deze manier aandacht te trekken.
Politici, niet alleen de Nederlandse, geloven soms hun eigen 
leugens en de kranten zijn veel te blij met het bereikte effect. 
Ik las dat de Franse president denkt Napoleon te zijn. Is het 
mogelijk dat iemand zich wil vergelijken met een megalomaan 
die de wereld in lichterlaaie zette? Heeft deze moderne Napoleon 
ooit iets van de geschiedenis geleerd? Misschien kan zijn vrouw, 
zij is lerares geweest, bijspringen met een paar lessen.
Onze huis politici zijn van goede wil, dat zeggen ze. De partijen 
die een regering gaan vormen kunnen elkaar niet luchten maar 
Paulus de boskabouter haten ze nog meer.

Wat kunnen we verwachten? Wat gaat het worden?
Gaat Max Verstappen winnen? Wist u dat Saudi-Arabië een 
prachtland is met mensenrechten en alle parafernalia? Dat 
zeggen de verhuisde voetballers en raden ons aan om in zo een 
perfect land vakantie te houden.
Volgens mijn krant is er nog geen oplossing van de multiple 
affaires, we hebben er zelfs een paar meer; er is nog steeds 
woningnood, onze kinderen houden niet van lezen, we willen 
geen onderwijs in het Engels en ook niet dat meisjes van dertien 
zich met anti-rimpel crème insmeren. 
Dat te dikke mensen medicijnen slikken voor diabetici is ook niet 
te bevatten, net als de prachtige dure keukens van de beroemde 
‘elite’ die toch liever in dure restaurants eet. Gezond eten is niet 
duur, zelfs Mc Donald is het ermee eens, wordt er beweerd.
Nog een paar pagina’s draaien en dan ben ik klaar met de krant, 
behalve het artikel over de studentenkorpsen -mannelijk- en hun 
fratsen. Zou het helpen hun naakte foto’s op de voorpagina te 
zetten?

Voorlopig ben ik op de hoogte van de toestand …in de wereld.
Maar ik begrijp niet waar we staan, noch waar we heen gaan.
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De onmisbare krant Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen
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Wat er (niet) is Harm Klifman

Herkenning? 
Op de smalle stroken papier staan allerlei getallen: van data, 
verschillende bedragen, busnummers. Noem je bestemming 
en hij knip er lustig op los. Zo gaat hij steeds de bus door want 
er wordt talloos vaak in- en uitgestapt. Achter hem ontstaat 
een wit spoor van minuscule grijze rondjes. 

Wat we hier, tijdens onze trektocht door de Filipijnen anno 
2024 zien, herkennen we natuurlijk allemaal uit onze jeugd. 
Toch? De knippende conducteur en diens kaartjes. 

Hier, op Luzon anno 2024, geen OV-kaart, geen paaltjes om 
in- en uit te checken, geen toegangspoortjes. Wel verkopers 
die gratis twee haltes meeliften om zakjes pinda’s of pakketjes 
gekookte rijst te verkopen. 

Fascinerend 
Wat mij fascineert, is dat kaartje vol getallen en die conducteur 
die in de verschillende kolommen iets wegknipt. Dat is wat 
hij doet: iets verwijderen. Goed beschouwd een magische 
handeling. Door iets te laten verdwijnen voegt hij iets toe: 
specifieke informatie over precies de rit die wij maken: de 
datum, het busnummer, de prijs die wij daarvoor betalen. Met 
andere woorden, de informatie zit niet in wat er is maar in 
wat er níet meer is. Die specifieke gegevens over onze rit (in 
moderne woorden: ons gepersonaliseerde kaartje) bestaat uit 
gaatjes. Door iets te laten verdwijnen, ontstaat er iets.  
Waar kennen we dat ook alweer van? 

Ponskaart 
In december 1969 was ik net 18 jaar oud en zat ik in de 
vijfde klas van de HBS. Het volgende schooljaar zou ik gaan 
studeren. Om alvast een studiebeurs aan te vragen moest je 
een girorekening hebben. En dus viel er die maand een grote 
envelop van de Postcheque- en Girodienst op de deurmat. In 

die envelop twee boekjes met stevige, blauwe kaarten met 
voorgeponste informatie en enkele gratis enveloppen voor het 
eveneens gratis verzenden van overschrijvingskaarten. Het 
hele betalingsverkeer verliep via dit soort kaarten. Kaarten 
met gaatjes op allerlei plekken: fysieke, tastbare ruimtes die 
door hun leegte juist betekenis krijgen. 

Zandloper 
En nu we toch bezig zijn, wat te denken van de zandloper? 
Twee trechtertjes die in tegengestelde richting met elkaar 
verbonden zijn? En hoe ziet die verbinding eruit? Precies: door 
een gat, of beter: een gaatje. Door dat gaatje gehoorzamen 
minuscule zandkorreltjes aan de wet van de zwaartekracht. In 
een gestaag tempo vallen ze naar beneden. Het fascinerend 
aan die zandloper is dat het de verbinding is die de informatie 
bepaalt. Immers, de grootte van het gaatje bepaalt de snelheid 
van de doorstroom en die snelheid loopt synchroon met de tijd 
op een gewone klok, zodat de zandloper ons een seintje geeft 
als ons eitje vijf minuten heeft gekookt. 

Digitaal 
Wij mensen, we schrijven boeken vol dingen die belangrijk 
zijn om te weten. We bundelen ons weten in handboeken en 
encyclopedieën, nu vooral digitaal (Startpagina’s op internet 
en Wikipedia). We digitaliseren waar mogelijk. Ook die 
digitalisering van informatie is een fascinerend verschijnsel, 
want wat gebeurt er precies als we dat doen?  

Vraag 
Het ouderwetse buskaartje, de ponskaart, en in het verlengde 
daarvan ook de ‘muziekboeken’ voor draaiorgels, de 
zandloper: de informatie zit in wat er niet meer is. Zo zullen er 
meer voorbeelden te geven zijn. Hebt u ook voorbeelden van 
informatie die ‘er is door er niet te zijn’? Ik hoor ze graag van 
u. Mail naar harmklifman@hotmail.com.

Soepel beweegt de conducteur zich door het gangpad van de gammele bus die slingerend de weg omhooggaat, de 
bergen in. In zijn ene hand heeft een afscheurblok met smalle stroken papier, in de andere een kniptang. We zijn op 
weg van Vigan naar Sagada op het Filipijnse eiland Luzon. Een tocht van 11,5 uur met één overstap.   
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Piet Warmerdam uit Noordwijkerhout en Alie Waaijer uit 
Wilsveen leerden elkaar op jonge leeftijd kennen. Ze trouwden 
in 1924 en begonnen daarna samen een gezin en bestaan 
op te bouwen. Dat gebeurde in Voorschoten op de boerderij 
met de korenmolen “De Oranjeboom”. De boerderij en molen 
lagen op de hoek van de Vliet en Molensloot, daar waar nu 
Jachtwerf Mulder is gevestigd. In 1931 pakt Piet de kans, om de 
kerkboerderij “De Herdershoeve” naast de Sint Laurentiuskerk, 
te pachten. Deze hoeve aan de Kerkwerf was eigendom van 
de kerk en had land tot aan en over de Vliet. Later werd de 
boerderij met land door boer Warmerdam van de kerk gekocht.

Fotocollage uit 1949 van het gezin Warmerdam op de boer-
derij Herdershoeve. Van boven naar beneden en v.l.n.r. Le-
nard (1927), Wil (1941), Gerard (1934), Jeanne (1937), Bertus 
(1930), Annie (1933), Fer (1936), vader Piet (1887), moeder 
Alie (1904), Wim (1939), Alie (1931), Piet jr (1925), Theo 
(1944), Marja (1948), Johan (1946) en Aad (1928)

Kerkboerderij Herdershoeve vanuit het weiland gezien. Maker 
foto onbekend

Piet en Alie kregen bij elkaar 16 kinderen, 12 bereikte de 
volwassen leeftijd, 3 emigreerden, waarvan 1 naar Canada 
(Leen) en 2 naar Nieuw Zeeland (Piet jr. en Bertus), dat alles 
voor een beter bestaan als agrariër. De overige kinderen bleven 
in Voorschoten of gingen zich in andere gemeenten nestelen. 
Zoon Fer nam in 1967 de kerkboerderij van zijn vader Piet over 
en zoon Aad boerde verder op boerderij “Overvliet”. Overvliet 
had Aad in 1950 gekocht van zijn naar Californië (USA) 
vertrokken oom Theo Warmerdam. De boerderij stond recht 
tegenover het grote flatgebouw “Ver-Meerzicht” in Vlietwijk op 
het grondgebied van de gemeente Leidschendam. Met een 
bootje stak je over naar Mulder. Aad bleef wonen bij zijn ouders 
en broer Fer. Op zijn eigen boerderij Overvliet deed hij alleen 
zijn boerenwerk. De woonboerderij met zomerhuis verhuurde 
hij aan de families Wensveen en Kortekaas.

In de Tweede Wereldoorlog was de boerderij van de familie 
Warmerdam met zijn vele bijgebouwen een ideale schuilplaats 
voor het verzet en de vele onderduikers. Onderduikers 
verborgen zich in de stroberg die daarvoor hol was gemaakt. 
Om er in en uit te komen moest een baal stro verplaatst worden. 
Duitse militairen en Nederlandse Landwachters hebben wel 
eens de stroberg onderzocht. Er werd dan met bajonet op 
het geweer in het stro geprikt. Maar de onderduikers werden 
daarbij niet geraakt en nooit ontdekt.

Hooi- en stroberg van de Herdershoeve van Warmerdam. 
Rechts de stroberg als schuilplaats van onderduikers. Schilde-
rij van buurjongen Aad van der Bijl

Waar komt de familienaam Warmerdam vandaan en wat 
betekent deze naam?
De familienaam Warmerdam is ontstaan uit de naam van een 
oude dam die liep van Rijnsburg naar Warmond en verder naar 
Sassenheim. Voluit heette deze dam de Warmonderdam, maar 
in de volksmond werd het al snel Warmerdam. Al in 1332 staat 
de Warmonderdam beschreven in de oude documenten van de 
Abdij van Rijnsburg. Deze dam stond ook tussen Sassenheim 
en Warmond en beperkte het wateroverlast ontstaan door een 
getijde geul, te herkennen als de “Scheijsloot” en de “Oude 
Vliet”, die er in het verlengde van ligt. De nabijgelegen boerderij 
op de dam daar werd Warmerdam genoemd.
De stamvader en naamgever van de familie Warmerdam is 
Cornelis Jansz (circa 1582-1633). Door zijn voorgangers op de 
boerderij Warmerdam en door overerving groeide het landbezit 
uit tot 25 ha. Cornelis Jansz Warmerdam was een rijke boer. 
Vele generaties lang bleef de boerderij in de familie. Maar 
de gedwongen verkoop van land voor de aanleg van de A44 
maakte de boerderij onrendabel. De boerderij werd in 1979 
gesloopt en verdween onder motel Sassenheim nabij de A44. 

De nazaten van Cornelis vinden we tegenwoordig over heel 
Nederland en de wereld terug. Van hem stammen alle latere 
naamgenoten af. Ook de naamdragers “Van” Warmerdam. 
Nederland telt vandaag de dag ongeveer 2300 personen met 
de achternaam Warmerdam en 500 met “van” er voor.

Bronnen: Leidse Courant “Gouden Feest”, vrijdag 11 
oktober 1974; Boek “Van Warmerdam en Warmerdam uit de 
Bollenstreek” van P.A. Warmerdam en H. Salman, 1979 en 
Wim Warmerdam (1939) uit Voorschoten

De boerenfamilie Warmerdam in Voorschoten
Door Jan Spendel
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Vera Lynn was 
een Britse zan-
geres die na 
het uitbreken 

van de Tweede 
Wereldoorlog 

beroemd werd als 
zangeres die de Brit-
ten een hart onder 
de riem stak en zong 
voor de militairen die 
naar oorlogsgebieden 
werden uitgezonden. 
Ze verwierf ermee 
de bijnaam “Forces’ 
Sweetheart” (lieveling 
van de troepen).

We’ll Meet Again  ~  Door: Elly Vogelaar

Paastijd, Pinkstertijd… het loopt allemaal geruisloos in elkaar over. Maar het zijn duidelijk twee aparte feestdagen. 
Al willen sommige mensen er wel eens een potje van maken. Als je vraagt: wanneer gaat dit gebeuren, en je krijgt 
als antwoord: Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, dan heb je een probleem, want men bedoelt dan te zeg-
gen dat het nooit zal gebeuren. Nog zo’n vaag antwoord, bij afscheid: Tot in de pruimentijd! Maar wanneer is het 
pruimentijd? Wanneer zijn de pruimen rijp? Dat kan zijn van juli tot oktober, afhankelijk van de soort. Een uiterst 
onbestemd moment, niet vast te stellen in de tijd. Dus, we zien elkaar nog wel, of misschien ook niet. 
Hoe anders en stellig zijn dan de woorden in het prachtige lied van Vera Lynn, ‘We’ll Meet Again’. Zelf ben ik van 
vlak ná de oorlog, maar als ik dit lied hoor en denk aan de jonge soldaten die in hun bommenwerpers stapten, het 
onbekende tegemoet, dan voel ik tot in het diepst van mijn hart hoe mooi deze woorden zijn, in al hun eenvoud. 
Hoe velen zullen hier troost uit geput hebben; de jongens zelf, maar ook hun geliefden en ouders. Rond Bevrij-
dingsdag is dit lied altijd wel weer te horen, en altijd weer ben ik er stil van en tot tranen geroerd. Het is Engels en 
niet iedereen kent misschien de tekst, daarom voor u een paar stukjes uit dit lied, met de vertaling erbij.

We’ll meet again, don’t know where, don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day.
Keep smiling through, just like you always do
‘Till the blue skies drive the dark clouds far away.
So will you please say hello to the folks that I know
Tell them I won’t be long.
They’ll be happy to know that as you saw me go
I was singing this song:
We’ll meet again, don’t know where, don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day!

We zullen elkaar weer ontmoeten, weet niet waar, weet niet wanneer
Maar ik weet dat we elkaar weer zullen zien op een zonnige dag.
Blijf maar lachen, zoals je altijd doet
Tot de blauwe lucht de donkere wolken weer verdrijft.
Dus wil je gedag zeggen, tegen de mensen die ik ken
en zeggen, dat ik niet lang wegblijf.
Ze zullen het fijn vinden om te weten dat toen je me zag gaan
ik dit liedje zong:
We zullen elkaar weer ontmoeten, weet niet waar, weet niet wanneer
Maar ik weet, dat we elkaar weer zullen zien, eens op een zonnige dag!



Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt helaas nog steeds veel voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een 
mooie smoes om binnen te komen. Of ze kijken bij het pinnen over uw schouder mee om uw pincode te achter-
halen en leiden u even later af met een smoes en stelen dan u pinpas. Vervolgens stelen zij uw geld of andere 
waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Gelukkig 
meestal niet, maar de impact van een babbeltruc blijft groot. De oplichters zijn geraffineerd en bedenken steeds 
weer nieuwe trucs om mensen om de tuin te leiden en te bestelen. De politie is alert op deze vorm van diefstal, 
maar u kunt zelf ook iets doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Wat is een babbeltruc?
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters 
ogen vaak betrouwbaar. Babbeltrucs kunnen in diverse situaties voorkomen: aan de deur, 
op straat, bij een pinapparaat, aan de telefoon of via e-mail. 

De meest voorkomende babbeltrucs zijn aan de deur of bij een pinapparaat. Dieven doen 
zich soms voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen of hun kind bij u naar het 
toilet mag om ze willen graag een glas water. Vaak staat een handlanger even verder op in 
de straat of op de galerij. Als de ene wordt binnengelaten, glipt de andere ongemerkt ook 
het huis binnen. 

Ook bij het pinnen komen babbeltrucs regelmatig voor. Terwijl het slachtoffer zijn bood-
schappen pint in een supermarkt of geld opneemt bij een pinautomaat, kijkt de dader over 
de schouder mee om de pincode te achterhalen. Vlak daarna zal de dader aanspreken of 
afleiden met een smoesje en op dat moment wordt de pinpas gestolen.

Babbeltrucs komen ook voor via de telefoon of per mail. In deze gevallen wordt er tijdens 
een telefoongesprek of in een e-mail om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Geef deze 
nooit! Nep e-mails (ook wel phisingmails) lijken afkomstig te zijn van een betrouwenbare 
organisatie, zoals een bank of telecombedrijf. Vaak is het e-mailadres niet logisch. Of het 
taalgebruik is vreemd.

Tips:
- Wees altijd alert, bij het pinnen, 
  op straat en online
- Laat niet zomaar iemand uw huis 
  binnen als u geen afspraak heeft.
- Geef nooit uw pincode en pinpas 
  aan een onbekende
- Vertrouwt u een situatie niet, bel dan 
  112. Ook als u zelf geen slachtoffer 
  bent geworden. De oplichter kan na u 
  iemand anders proberen te beroven.

Bellen met de politie
Politie - spoed		         112
voor doven en slechthorenden    0900 - 8112

Geen spoed, wel politie?	        0900 - 8844
voor doven en slechthorenden    0900 - 1844

Informatie en aangifte doen	        0900 - 8844
voor doven en slechthorenden    0900 - 1844
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Flip
Ik ben Flip en ik woon in Tiel.

Met heel mijn lijf en ziel.
Mijn lijf is een framboos.

Daar kom ik rond voor uit.
Mijn muts is van katoen.

Zo wit van kleur.
Daar moet ik het mee doen.

Ze soppen me soms af.
Maar dat is vast geen straf.

Dan sta ik er weer fris en fruitig bij.
Ik zie de bomen,heel dicht bij, en van veraf.

Met rose en witte bloemen.
Te veel om op te noemen.

Dit land zo rijk en gul.
Het is een paradijs
Voor nu en later.

Mijn vriendjes komen ook soms langs.
Ze kijken mij vol deernis aan.

Mijn beste Flip, waarom ga je hier staan?
Je was een fijne kameraad.

We hebben veel beleefd.
Met Bertje big en Jasper aap.

We hielden veel van jou.
We missen je, kom je weer gauw?
Maar Flip[je kijkt, hij lijkt tevree.

Hij ziet veel kinderen komen.
Op het pleintje bij de bomen.

Dus laat hem maar, hij is tevree.
Men ziet hem aan, hij heeft het goed.

Een lach op zijn toet.
Diep van binnen stroomt zijn bloed, rood en zoet.

Gestaag als de rivier.
Er is nog veel te winnen.
Flip is onverschrokken.

Trots en fier, het hoofd omhoog.
Hij ziet het land in bloei.

De boomgaard en de koeien.
Ze grazen en ze loeien.

De zon op de bloesems, zo zacht en zo teer.
Wat wil je nog meer.

M.L.

Ingezonden door onze lezers

Feestje
En elke maand weer is daar… mijn feestje.
Al zo’n jaar of zeven ga ik elke eerste woensdag van de 
maand naar de bibliotheek in Wassenaar voor het Schrijfcafé.

Onze begeleidster, Joyce Kappetein, heeft elke keer weer 
heerlijke schrijfopdrachten voor ons. Soms is het gewoon een 
woord om op te associëren, maar het kan ook een gedicht zijn 
of een plaatje of een voorwerp. En 7 minuten of 15 regels lang 
zitten we dan allemaal te schrijven. Waarna we ons schrijfsel 
aan elkaar voorlezen. Hoeft niet, mag.

Elke keer sta ik er weer van te kijken hoe totaal verschillend 
onze stukjes zijn. Soms ben ik dan weer helemaal verbaasd 
van: “hè? Dat heb ik helemaal niet gezien op het plaatje”, 
terwijl een van de deelnemers daar een beeldend stuk over 
schrijft.

Wat mij ook zo raakt is dat eigenlijk mijn pen de weg wijst. 
Ja, klinkt vreemd maar gewoon die pen neerzetten op het 
papier en die gedachtes opschrijven die opkomen. Grappig 
genoeg kan ik dan totaal ergens anders uitkomen dan waar ik 
in eerste instantie aan dacht toen ik de opgave hoorde.

Voor mij is het echt een feestje. Heerlijk om die pen op het 
papier te zetten en wel te zien waar ik uitkom. En al die 
verhalen van de andere deelnemers zijn voor mij de slingers 
die dit maandelijkse feestje compleet maken.

Ook zin om mee te doen? Probeer het eens. Je bent van 
harte welkom.
Monique Morsink

Schrijfcafé
Bibliotheek Wassenaar, 1ste woensdag vd maand
Van 10.30 - 12.30 uur
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Waar de zon altijd schijnt!

• LUNCH 

• BORREL 

• ONBEPERKT TAPAS

OOK VOOR EEN FEESTJE, OF DINER AAN HUIS

WASSENAAR • VOORSCHOTEN • BAR • RESTAURANT

LA-CASITA.NL
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65plus voucher advertentie VOV.pdf   1   09-01-2021   17:47

Inspiratie begint met 
dit speciale boek 

Ons nieuwe inspiratieboek is uit! Bestel uw speciale 
exemplaar op www.keukenstudiovoorschoten.nl

In onze showroom hebben we keukens in diverse stijlen voor 
u samengesteld en helpen wij u graag verder. Stap gerust 

eens bij ons binnen. 

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | tel: 071 561 59 27

Inspiratie begint met 

Kom langs 
of vraag ons 

inspiratieboek 
aan!

1683 UKSZ ADV Voorschoten A5 J03.indd   1 06-09-2023   10:01
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Vereniging Ouderenbelang VoorschotenPrijspuzzel

De oplossing kunt u tot 10 juni sturen naar de redactie: kopij@vovvoorschoten.nl
U mag de oplossing ook op een briefje schrijven met uw naam erbij en in de bus doen bij het 
VOV-gebouw. De prijswinnaar wordt vermeld in de volgende Nieuwsbrief.
De prijs (alleen voor VOV-leden): Een Tapas-schaal vol lekkernijen aangeboden door:
Lekker! Kaas en Delicatessen 

De oplossing van april: SAMEN GENIETEN De winnaar is: dhr. Mart van Heusden

Gefeliciteerd met deze heerlijke prijs meneer van Heusden! U mag de tapasschaal ophalen 
bij Lekker! Kaas en delicatessen aan de Schoolstraat 144. 
Let op! Omdat de tapasschaal uit verse ingrediënten bestaat wordt deze pas na afspraak 
voor u gemaakt. Bel daarom eerst even met Lekker! om af te spreken wanneer u de schaal 
wilt ophalen. (Tel: 071 561 7319) Vergeet bij het ophalen niet uw VOV lidmaatschap-kaartje 
mee te nemen!

Sluitingsdatum voor het inzenden van reac-
ties voor de Nieuwsbrief van mei/juni is: 

UITERLIJK(!) 10 juni

We ontvangen graag uw reacties op onze 
Nieuwsbrief via: 

kopij@vovvoorschoten.nl  

Handgeschreven reacties kunt u sturen 
naar: 

Mieke van Berkum, 
Middachtenstraat 66,

7131 BD Lichtenvoorde.

KOPIJ
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1          2         3          4          5         6          7          8         9        10        11       12        13   

HORIZONTAAL: 
1 staat in de V.S. 
4 droefenis 
7 haast 
8 Italiaans eiland 
10 afspraakje 
12 getal 
14 onbep. Vnw. 
15 godsdienst 
16 wig 
18 Generale Staf
19 vogel 
22 vr. munt 
23 in het jaar 
24 soort gans 
26 Koninklijk Besluit 
27 tennisterm 
28 luitenant 
30 stommeling 
32 golfterm 
33 eikschiller 
35 heerser van Venetië 
36 parlementsvakantie 
37 veilig 
38 zuiver

VERTICAAL: 
1 schande 
2 boeknummer 
3 grootvader 
4 energiezuinige verlichting 
5 pl. In N-Holland 
6 Europese taal 
9 smulpaap 
11 pech 
13 bijbelse vrouw 
16 slagwapen 
17 visbeen 
20 onaangepast mens 
21 riv. In Oostenrijk 
25 haarversteviger 
26 rijtuig 
29 openbaar vervoer 
31 bladader 
32 stand 
34 soort hert 
35 van de
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VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84 
5% korting op 
aankopen voor uzelf
Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op 
onze geldende 

tarieven
 Dobbeweg 3
071 561 50 02

5% korting 
op het 

notarieel 
honorarium

Schoolstraat 109a, Voorschoten - Langstraat 49, Wassenaar

G. BESUYEN 
Rijwielspecialist

Voorstraat 13 
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

10% korting op alle reparaties

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenKORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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WONINGTEXTIELHUIS

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Voorstraat 55a - 071 71 07 402   
www.compleetit.nl

€ 2,50 korting 
op rijbewijskeuringen

Locatie: Rooseveltstraat 18, Leiden. 071-5160020

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting 
op huismerk-

inkt op vertoon 
van ledenpas.

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125 

mspiegeler2@gmail.com

Op vertoon van uw 
VOV ledenpas: 
koffie bij ons 
voor €1,25 
Molenlaan 35,  Voorschoten

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

Laat uw biografie schrijven

i n f o @ L i f e - I n - Le t t e r s . n l

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden:

Tel: 06 101 306 64 
sharinashairstyling@outlook.com 

sharinashairandbeauty.nl

Uw beauty specialist 
aan huis

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | 071 561 59 27

Zie www.scal.nl voor meer informatie.

Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone 
massage. Kinesio- en sporttaping  en hersteltraining

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.nl

VOV leden ontvangen 10% korting 
bij het boeken van een behandeling.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het 
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Verkoop uw woning via Rijnland Makelaars.
Informeer als VOV lid naar uw korting!

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO TOM VAN VLIET!

10% korting 
op de bedden 
van Auping en 

Polypreen Treubplein 2 - 071 5617979

vrijwilligerbijtopaz.nl
Topaz Vlietwijk  
Professor  
Einsteinlaan 2  

Topaz Foreschate  
Rouboslaan 1

Maak jij als 
vrijwilliger  
het verschil  
bij Topaz?

Verzamelaar geeft een goede prijs voor 
uw oude ansichtkaarten en fotos.

Tel: 06 245 703 14

10% korting op koffie met gebak, 
op vertoon van uw VOV-pas

Brasserie de Badmeester

Wassenaarseslag 15, Wassenaar 070-5114013
www.debadmeester.nl 



ACTIVITEITEN IN HET VSC COLOFON

Bestuur
Voorzitter: Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 06 2049 8417
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Frans Keuzenkamp, Tel: 06 5493 3576
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 06 2244 8212
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie:  Annemieke van der Werf, Tel: 06 2753 4023
Jaarcontributie: € 25,- p.p. 2 pers. op het zelfde adres: € 37,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Evenementencommissie: Gé van Niekerk, Tel: 06 2244 8212
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Belangenbehartiging 
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking 
met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook bieden 
wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u vragen of 
problemen op dit gebied, neem dan contact op met Peter de Boer, 
belangenbehartiging@vovvoorschoten.nl

Bankrekening VOV lidmaatschap; NL86INGB0005062260 
o.v.v. lidmaatschap VOV
Bankrekening Reizen en evenementen; 
NL24INGB0004280392
o.v.v. het juiste VOV-evenement.

Nieuwsbrief
Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven sturen naar: Mieke van Berkum, 
Middachtenstraat 66, 7131BD Lichtenvoorde.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Eindredactie: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Redactie en correctie: Elly Vogelaar
Redactie en Lay-out: Mo van der Werf 

Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 3820 
Drukwerk: Dipas druk & print, Zoetermeer
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BRIDGEN 
Maandagmiddag (Schoppenvrouw) 
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.30-23.00 uur.
Wil Niersman Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld Tel: 06 196 95 760  

KLAVERJASSEN 
Dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur. 
Zaal open: 12.45 uur. 
Leny Bakker Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN
Woensdag- en vrijdagmiddag 
van 12.30-16.00 uur
John Smit Tel: 071 56165 20 / 06 1280 6659 
Donderdagavond van 19.30-23.00 uur.
H. Looijenstein Tel: 06 463 910 88 

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur. 
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo, etc.  
Thea Zweers Tel: 071 561 40 84

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Nanny de Koning Tel: 06 363 57 646
Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

BOETSEREN/HANDWERKEN 
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
Ingrid Kaufman Tel: 06 155 17 592

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk 
Tel: 071 561 31 37

COMPUTER INLOOPOCHTEND
1e en 3e donderdag van 10.00-12.00 uur
Chris van der Jagt Tel: 071 561 84 80 
(na 10.00 uur)

VOV DANSCAFÉ
Zondagmiddag, eerste zondag van de 
maand tenzij anders aangegeven.
van 14.00-16.30 uur
Info: John Smit 
Tel: 06 128 06 659

VOV FIETSCLUB
Elke 2de woensdag van de maand 
Van april tot eind van de zomer
Aanmelden: Ria Kijk in de Vegte 
Tel: 06 255 23 860

VOV SJOELCLUB
Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Dik Zweers 
Tel: 06 196 958 10

CORRESPONDENTIEADRES VOV SENIORENCENTRUM:
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD  Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  www.vovvoorschoten.nl

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten 
of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende of anders-
zins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden geweigerd. 
Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien 
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en 
standpunten van columnisten, alsmede ‘uitspraken’ van derden in 
ingezonden reacties worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven 
door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoorde-
lijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen. Foto’s 
gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend ge-
bruikt voor plaatsing in de Nieuwsbrief en/of de website en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan 
kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of 
gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestem-
ming van de redactie en met bronvermelding.

DISCLAIMER
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