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KAAS EN 
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NICO FENNES
Eindredacteur

OMSLAG JULI/AUGUSTUS
Mooie foto op de cover van 
onze vertrekkende voorzitter 
Aat Stahlie en onze nieuwe 
voorzitter Wilma Zoetemelk.

Met dank aan Willem van der 
Graaf! 

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende Nieuwsbrief is de brief 
van september. Inzendingen die 
ons uiterlijk 10 september bereiken 
zullen we graag opnemen, mits 
voldoende ruimte.

Veel leesplezier!

Toen ik vanmorgen met het schrijven van dit redactiebe-
richt begon, was de Olympische marathon van de vrouwen 
net gestart. De magische marathon, die de lopers op 42 km 
overweldigende Parijse decors trakteerde, om even voorbij 
de Eiffeltoren te eindigen. Vroeger was het vrouwen verbo-
den marathons te lopen. Wat een onzin statement was dat. 
Nu is de vrouwenmarathon zeer terecht het koninginnen-
nummer op de allerlaatste dag van de Olympische spelen. 
Genoot u ook zo van al die mooie sportbeelden tijdens dit 
twee weken durende toernooi? Alleen al de spectaculaire 
openingsceremonie deed menig hart sneller kloppen. Voor-
zitter van de Olympische Spelen Tony Estanguet sprak met 
symbolische woorden over ‘liefde, vrede en 16 dagen het 
beste van de mensheid’.
 
Het beste van de mensheid komt voort uit samen zijn en 
samen doen. Dat is in de kern ook waar de VOV voor staat: 
samen ontspannen en samen ouder worden. En het kan 
weer volop. De septembermaand is het begin van een 
nieuw seizoen, van de start van competities, cursussen, 
activiteiten e.d. Daar hoeft u niet ver voor weg. Alle VOV 
activiteiten in het verenigingsgebouw aan de Einsteinlaan 
gaan weer van acquit. Het maandelijkse Danscafé is in au-
gustus al met succes begonnen, de fietsclub trapte rondjes 
in Voorschoten en omgeving, en op de soosmiddagen is 
het als vanouds een gezellig samenzijn.
 
Bent u nog niet zo bekend met wat er samen met anderen 
binnen de VOV te doen valt? Loop gerust eens ons ver-
enigingsgebouw binnen. U bent van harte welkom en we 
zien u graag. In deze Nieuwsbrief leest u een uitgebreide 
bijdrage van Wilma, onze voorzitter. Wilma schrijft onder 
meer: “Wijs anderen de weg naar onze mooie vereniging! 
Er is genoeg te doen. Weet u iemand die eenzaam is en 
een verzetje of contact kan gebruiken, neem hem of haar 
eens mee.” Zo is het maar net. In deze Nieuwsbrief ook en-
kele gedichten van Marianne Lafont over zomerdromen en 

samen zijn. Gisella schrijft dat zij best een moderubriek in 
de Nieuwsbrief zou willen introduceren. We zijn benieuwd. 
Jan neemt u terug naar de tijd dat u op Voorstraat 6 voor 
brood en banket terecht kon. Persoonlijk stond ik als klein 
jongetje in Sinterklaastijd altijd met mijn neus tegen de ruit 
van deze bakkerij gedrukt om naar een paradijs van uitge-
stalde suikerwaren te kijken. Weet u het nog, die paarden 
van bruin of roze suikergoed en de reusachtige Pietfigu-
ren van speculaas? Verderop informeren Peter en Willem 
u over de nieuwe vloeren in het verenigingsgebouw, waar 
iedereen uiteraard superblij mee is. Harm heeft een ver-
haal over fat bikes. Vindt u die zwarte snelheidsmonstertjes 
ook zo’n plaag op het fietspad? In de categorie flora en 
fauna heeft Elly het over dieren die ‘hummen’. Zij vertelt 
u alles wat u maar weten wilt over deze wollige viervoe-
ters die in eigendom zijn van VOV-leden Jan en Riny. Vier 
bridgeclubs binnen Voorschoten bieden u een beginners-
cursus bridgen aan. Pak uw kans dit boeiende kaartspel 
eens eigen te maken en om aan te sluiten bij een van de 
bridgegroepen. MOnique vertelt u zonder grenzen van wel-
ke oud-tv-presentator zij een groot fan is. Co legt u uit welk 
pand er op de foto in de fotorubriek van de vorige Nieuws-
brief staat. Hans verslaat, met dank aan Thea en Dik, over 
de reis naar en het verblijf in hotel Bilstein gelegen in het 
groene Sauerland. En natuurlijk valt er nog veel meer te 
lezen en te zien in deze Nieuwsbrief.

’s Avonds de laatste woorden typend van dit redactiebe-
richt denk ik aan Sifan Hassan die vanmorgen op weer-
galoze wijze het 14e goud voor Nederland op de vrou-
wenmarathon binnenhaalde. Zij is nu een halfgod op de 
berg Olympus. Harrie Lavreysen behaalde het 15e goud 
op de wielerbaan. Nederland won totaal 34 medailles. Een 
kwestie van samen zijn en samen doen. Wat een prachtige 
Olympische Spelen, wat een geweldig sportief Nederland 
en wat een mooie VOV. Tot de Nieuwsbrief van oktober!

Van de RedactieSamen zijn, samen doen



VerhuisService
Voorschoten BV

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan 
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken 
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting, 
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen 
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Neem tijdig de regie 
in eigen hand en 
leg uw wensen vast 
in een levenstestament”

Neem tijdig de regie Neem tijdig de regie “

071 561 40 40

Bel voor meer informatie naar 

www.webenwijs.nl 071-572 52 50 06-143 606 64

Web & Wijs komt bij u langs!

Web & Wijs 

Web & Wijs geeft al 5 jaar iPad-les aan huis! 

De iPad of tablet beter leren bedienen 
en uitgebreid vragen kunnen stellen in 

uw eigen tempo.

Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?

Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW

Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren, 
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstands-
bedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw 
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten 
en omgeving biedt u het onderstaande aan:

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE



Inmiddels is de zomer bijna voorbij. Ik hoop dat u hebt 
genoten van de lange dagen. Gelukkig is het mooie 
weer toch nog gekomen, al werd het niet zo heel warm. 
Misschien was deze ouderwets Hollandse zomer ook 
wel weer eens lekker. Dankzij de vele regen bleef het 
buiten lang groen; de natuur deed me aan vervlogen tij-
den denken. Er groeide langs de weiden en slootkanten 
kruiden die ik lang niet meer heb gezien in ons landje. 
Goed weer voor een actieve zomer. Dat paste goed bij 
de kluszomer in ons verenigingsgebouw. We zijn be-
paald niet voor niets de maand juli gesloten.

Nieuwe vloer
Er is in deze zomer in ons gebouw hard gewerkt. De 
noodzakelijke vervanging van de vloer is gedaan, met 
als resultaat een mooie frisse uitstraling. Heel veel dank 
aan allen die zich hiervoor sterk hebben gemaakt en 
de handen uit de mouwen hebben gestoken en dege-
nen die alles weer hebben schoongemaakt, teruggezet, 
etc. Een mooi staaltje van samenwerking binnen onze 
mooie vereniging. Dit alles onder coördinatie van Dik, 
met grote steun van John, Thea en de schoonmaak-
ploeg en anderen die hebben geholpen. Gelukkig is het 
gebouw weer beschikbaar voor al onze activiteiten, sa-
menkomst en ontmoeting. 

De vervanging van de vloer betekent een grote financi-
ele inspanning van onze vereniging. Gelukkig hebben 
we geld toegezegd gekregen van het Nut Voorschoten, 
fonds 1818, Makelaardij Frans Spendel en kregen we 
een mooie donatie van een van onze leden. Het bestuur 
is heel dankbaar voor deze financiële bijdragen. 

Er gebeurt zoveel
Maar ook op andere terreinen is veel gedaan, dagtoch-
ten en reizen zijn gemaakt. Gewerkt wordt aan verbe-
tering van interne beschrijvingen en processen. En wat 
heel belangrijk is: de voorbereiding van de activiteiten 
voor dit najaar zijn weer in volle gang en deze nieuws-
brief van september ligt weer op uw deurmat of in uw 
brievenbus. Weer een mooi staaltje samenwerking. 

Ons verenigingsblad
Achter dit mooie blad zit een wereld van werk en co-
ordinatie. De verhalen van onze vaste redacteurs, de 
eindredactie van Nico, de vormgeving, het in elkaar 
zetten en compleet maken door Mo, de coördinatie van 
de bezorging door Frans, het wegbrengen door alle be-
zorgers, de contacten met sponsoren en adverteerders 
door Gé. Het regelen van de procedures en geldstro-
men door onze financiële mensen, etc., etc. Ik doe nog 
veel andere mensen in deze opsomming tekort.
Ik ben trots op ons mooie verenigingsblad en weet dat 
het blad goed wordt gelezen en waardering geniet. Heel 
erg fijn is dat!

De kracht van Samen  
Samen vormen we deze mooie Vereniging Ouderenbe-
lang Voorschoten. Een vereniging van en voor mensen, 
uit Voorschoten. Maar we hebben ook leden uit bijvoor-
beeld Leiden en Leidschendam, een unieke vereniging. 
Een vereniging om trots op te zijn.  

Iedereen welkom om aan te sluiten, mee te doen
Eerder schreef ik al dat het belangrijk is te zorgen voor 
een financieel gezonde verenging.  
Net zo belangrijk is dat we een toegankelijke vereniging 
zijn waar mensen zich welkom voelen. Welkom om aan 
te sluiten bij de verschillende activiteiten en ruimte bie-
dend aan nieuwe initiatieven. Geen alleenrecht of het 
stellen van eisen. Zo kan het maar zijn dat de ruimte 
met anderen gedeeld moet worden of dat geschoven 
moet worden om andere activiteiten mogelijk te maken. 
Andere activiteiten die andere leden ook mogelijkheden 
geven deel te nemen aan een activiteit of wat extra geld 
binnen te halen om een gezonde vereniging te blijven.

De eerste 100 dagen 
Ik ben me nog aan het inwerken in mijn functie als voor-
zitter door besluiten in onze bestuursvergaderingen, het 
kennismaken met mensen en meekijken of soms even 
meedoen met onze activiteiten: het zingen, het dan-
sen, zien wat voor mooie dingen er door de verschil-
lende creatieve groepjes worden gemaakt. De biljarters 
die zich vermaken rond de tafels en niet te vergeten de 
ontmoeting en samenkomst van heel veel leden op de 
vrijdagmiddag.  Echt heel erg leuk en gezellig allemaal. 

Gemist
De vloer was nog maar net ‘droog’ en de enthousias-
te leden kwamen direct weer binnen. De koffie stond 
natuurlijk alweer klaar en de verschillende activiteiten 
startten gelijk weer. De dansers hebben de vloer al in-
gewijd. Tot volle tevredenheid.

Weet u iemand die eenzaam is en een verzetje of con-
tact kan gebruiken, neem hem of haar eens mee. Wijs 
anderen de weg naar onze mooie vereniging! Er is ge-
noeg te doen.
 
De VOV heeft een stand op de vereningsmarkt op 14 
september, kom gezellig even langs. 
Het koor Happy 2gether zingt dan ook in de dorpskerk. 
Leuk om daar dan ook even te gaan luisteren.

Ik ontmoet u graag in ons verenigingsgebouw of tijdens 
een van de komende evenementen.

  Hartelijke groeten,
  Uw voorzitter,

  Wilma Zoetemelk

VAN HET BESTUUR

5Foto: Mo



1 ͤStationsstraat 103 
2712 HE ZOETERMEER

www.zdstouringcars.nl  info@zdstouringcars.nl

Voor al uw luxe touringcarvervoer 
groepsvervoer  dagtochten 

meerdaagse reizen

Interieurbouw op maat
Kasten

TV-meubels 

Wandmeubels 

Radiatorombouw 

Erkerbanken 

Maatwerk
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96  houtbewerkingrido.nl

SHOWROOM (open op afspraak)

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!
Bachlaan 21, Voorschoten

T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,           florencezorg

Advies  •  Ondersteuning  •  Zorg

 

gezondheid en zorg
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Bij het overlijden van Theo Bakker
Zorgzaam en vriendelijk

Afscheid van ons hoofd bezorging Nieuwsbrief, 
Theo Bakker

Op 18 juni jl. is onze Theo Bakker overleden.

Zo ‘n twintig jaar regelde hij de bezorging van onze VOV 
Nieuwsbrief en voorheen van het ANBO nieuwsblad. 
Vele jaren geleden heeft hij dit werk overgenomen van 
de familie Van Bohemen. 

Weinigen van ons weten wat dit werk allemaal voor hem 
inhield: 

9x per jaar en dat 20 jaren lang zorgde Theo ervoor dat 
de Nieuwsbrief op circa 1400 bezorgadressen wordt af-
geleverd. Theo hield trouw alle mutaties bij, zodat de 
26 bezorgers elke maand beschikten over een actuele 
adreslijst die in zijn werkkamer werd aangemaakt. 

Al die jaren heeft hij de zending Nieuwsbrieven van de 
drukker in ontvangst genomen en verdeeld over een 
steeds groeiend aantal wijken. Soms was er een tekort 
aan bezorgers waardoor er gepuzzeld moest worden 
hoe alle brieven op tijd op het juiste adres in de brieven-
bussen kwamen. En als er geen vervanger beschikbaar 
was, ging Theo zelf wel even wat nabezorgen.

Helaas moest Theo een aantal jaren geleden vanwege 
de gezondheid van zijn vrouw stoppen met het rege-
len van de bezorging van onze Nieuwsbrief. Zijn broer 
Frans heeft zijn werk toen overgenomen.

Voor al zijn werk is Theo toen benoemd tot lid van Ver-
dienste van onze vereniging.
 
Wij zijn hem heel veel dank verschuldigd en bijzonder 
erkentelijk voor de inzet en tijd die hij al die jaren voor 
ons als vrijwilliger belangeloos heeft gegeven.

Aat Stahlie

Met dank aan:
 Fonds 1818, 

Het Nut Voorschoten, 
Makelaardij Spendel en mevrouw NN.

We hebben een nieuwe vloer in het VOV gebouw. 
Dat het hard nodig was ziet u op de bovenste foto’s.



www.beijevastgoed.nl

Wij halen het meeste uit uw woning!

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:

071 - 562 02 22

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet 
Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot 
assortiment en aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar te 
winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de directie van deze Jumbo-vesti-
ging de VOV sponsort in de vorm van koffie en koekjes die wij voor onze diverse 
activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!



Lief en Leed
Voor het opgeven van feestelijkheden of 
voor verdrietige zaken kunt u contact op-
nemen met Henny van Noort,  071 240 92 55 
De leden die een bezoekje krijgen beslis-
sen altijd zelf of ze genoemd willen wor-
den in onze Nieuwsbrief.

Kent u iemand die wel een bezoekje kan 
gebruiken? Meld het de Lief en Leed-
commissie. Wij stellen dat zeer op prijs!

De mensen die er geen bezwaar tegen hebben en het leuk vinden 
komen we graag een bezoekje brengen bij speciale gelegenheden.

Mijnheer A. Vis werd op zijn 91ste verjaardag door Lien bezocht. Mijnheer 
had veel over zijn leven te vertellen. Dat was interessant vond Lien. Het was 
dan ook snel een uurtje verder… En hartelijk dank voor de chocola!

Mevrouw A.E. Rowan-Haasnoot werd 91 jaar. Mevrouw vond het heel lief dat 
Els belde voor een afspraak en waardeerde het zeer, maar mevrouw vond een 
telefonische felicitatie voldoende.

Hans ging mevrouw M.P. van `t Zelfde du Pon feliciteren met haar 90ste 
verjaardag. Mevrouw stelde het bezoekje erg op prijs. Gezellig theegedronken, 
mevrouw is erg creatief o.a. met schilderen en muziek maken. Ze staat nog 
midden in het leven, rijdt zelf auto zodat ze haar kinderen kan bezoeken.

Mevrouw M. Arnaud-de Jong kreeg bezoek van Joke, voor haar 92ste ver-
jaardag. Lekker een kopje thee met bonbons en mooie verhalen. Mevrouw is 
trots op haar (klein) kinderen. Heeft veel vriendinnen waar ze regelmatig mee 
uit eten gaat. Mevrouw heeft met haar man mooie reizen gemaakt en is blij 
dat ze gezond is. Ze verveelt zich niet, maar alleen eten is toch een dingetje..

Emmy ging naar mevrouw J.W. den Hollander-Huiser, om haar te feliciteren 
met haar 95ste verjaardag. Mevrouw heeft haar verjaardag gevierd met alle 
dierbare om haar heen. Onder het genot van een kopje koffie kon mevrouw 
veel vertellen over vroeger. Ze is nog heel vitaal. Ze gaat zelf naar de winkels 
om haar boodschappen te doen, want met lopen heeft ze geen moeite.
  
Meneer J.A. Pauwe kreeg bezoek voor zijn 91ste verjaardag van Hans. Het 
werd een gezellig bezoekje. Meneer heeft in zijn werkzame leven vaak in het 
buitenland gewerkt en hij kijkt daar dankbaar op terug. Het gaat goed met hem, 
al vindt hij dat het bijhouden van de tuin wat moeilijker gaat. Wel maakt hij nog 
mooie fietstochten bijv. naar Katwijk en Meyendel.

Lien heeft telefonisch meneer G. van Polanen gefeliciteerd met zijn 91ste 
verjaardag. Meneer hoefde geen bezoek maar stelde het erg op prijs dat er 
door Lief en Leed aandacht aan hem werd besteed.

Meneer C. Schrama werd 91 jaar. Henny ging hem opzoeken op zijn verjaar-
dag. Dat was gezellig, want er was nog meer visite, dus aan belangstelling 
geen gebrek. Meneer is vitaal, hij stapt op zijn fiets alsof het de gewoonste 
zaak van de wereld is. Hij vindt het leven nu hij alleen is niet makkelijk maar 
probeert toch de draad weer op te pakken. Hij komt elke zaterdagmorgen 
luisteren naar Happy2gether en dat vindt de zanggroep hartstikke leuk. In de 
pauze lekker even bijpraten met iedereen, dat is gezellig.

Het echtpaar van Barneveld was 50 jaar getrouwd. Lien bezocht hen, op 
een mooie zonnige dag zodat zij heerlijk in de tuin konden koffiedrinken. Het 
was hun oppasdag voor kleindochter Lauren, waar zij enorm van genieten. 
Mijnheer en mevrouw zingen beide met veel plezier in de zanggroep van de 
V.O.V., evenals in het koor Exultate Deo.

Mevrouw K.E. Groothoff-Paltzer vindt het heel lief dat Els belde voor haar 
92ste verjaardag en ze waardeert het zeer dat er aan haar gedacht wordt. Een 
bezoek kan zij echter niet meer aan.

Mijnheer H.E. Lubbers is op zijn 90e verjaardag met zijn kinderen en klein-
kinderen naar Panorama Mesdag geweest. Hij vertelde Lien dat hij met wat 
reisjes van de V.O.V. meegaat. Het was een gezellig bezoek onder het genot 
van een kop koffie met verrukkelijke kwarktaart.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Els hoefde geen afspraak bij mevrouw L.A. Leidel-
meijer-Becker te maken, want ze was toch altijd 
thuis. Dus Els heeft er zo maar op een middag aange-
beld met een dikke reep chocola. Mevrouw vertelde 
dat ze altijd ook voor haar kleinzoon kookt en deze 
keer ook voor haar kleindochter. Haar kleinzoon gaat 
verhuizen naar Friesland voor de liefde en dat vindt 
mevrouw wel ver weg. Als mevrouw naar de pedicure 
of gym moet, wordt ze gebracht door een busje, dus 
dat is fijn. Mevrouw heeft haar kinderen bijna alleen 
op moeten voeden omdat haar man soms voor lange 
tijd op zee was. Zo is ze heel zelfstandig geworden.

Het was gezellig theedrinken bij mevrouw P. Hooij-
mans-Berkhuizen. Hans kwam haar feliciteren met 
haar 96ste verjaardag. Mevrouw kon leuk vertellen 
over het Voorschoten van vroeger. Ze maakt dage-
lijks een wandeling door het Berkhoutpark. Haar ver-
jaardag heeft ze gevierd met een etentje bij de Griek, 
waar ze erg van heeft genoten.

Emmy werd hartelijk ontvangen door mevrouw C.A. 
van der Ven-Varkevisser met thee en appeltaart. 
Mevrouw heeft haar 98ste verjaardag gevierd met 
kinderen en kleinkinderen en meerdere mensen. Me-
vrouw had genoeg gesprekstof, het was dan ook een 
heel gezellig bezoekje. Bij het afscheid hebben ze af-
gesproken “tot volgend jaar.”

Meneer H.P. Olivier werd 92 jaar en Joke kwam hem 
feliciteren. Het echtpaar woont in een mooi apparte-
ment en ze hebben het erg naar hun zin. Er werd ge-
zellig gepraat over alles en nog wat en de thee met 
wat lekkers smaakte goed. Joke wenste hen bij het 
afscheid nog vele fijne jaren. De doos chocola was 
welkom, hartelijk dank!

     9



 

Voorschoten, 
Wassenaar 

en omgeving
071 - 56 222 90
Rouboslaan 30   
2252 TR Voorschoten

zekerheid van 

aandacht en zorg thuis

www.u-staat-centraal.nl 

Timmer- en onderhoudsbedrijf
S VELTHUIZEN

Aanbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Maatwerk meubels

info@s-velthuizen.nl

06 196 882 95

www.s-velthuizen.nl

Voorschoten

VOOR ELK PROJECT EEN 
PASSENDE OPLOSSING   �

AIXAM DEAL, UW SPECIALIST
in autorijbewijsvrije voertuigen.

 | Leidseweg 386 - Voorschoten
tel 071-579 02 72 | www.aixamdeal.nl

Bezoek ons ook  
voor alle andere  
modellen van AIXAM, 
onderhoud en 100%  
originele onderdelen.

Voorschoten
Koningin Julianalaan 22-s
Tel.: 071 561 7940

Leiderdorp 
Laan van Berendrecht 212 

Tel.:  071 589 0300



Vrijwilliger van de maand     

Waar kom je vandaan? 
‘Ik ben in 1948 geboren op het adres Donklaan 68, gele-
gen in de wijk die vroeger de blindedarm van Voorschoten 
werd genoemd. Ik kom uit een gezin van vijf jongens. Opa 
van der Kooij, van moederskant, woonde in de Hofweg en 
werkte bij de Zilverfabriek. Opa Meijer was een Hagenaar, 
maar woonde naderhand vele jaren tot aan zijn overlijden 
in Voorschoten. Wij verhuisden in 1956 naar Den Haag 
waar mijn vader een baan had bij het Centraal Bureau voor 
Statistiek. Op mijn 21e vloog ik uit en trouwde ik met Her-
mien. Via adressen in Scheveningen, Haarlem en Leiden 
belandden wij uiteindelijk hier in de Frederik Hendriklaan.’

Wat voor werk deed je? 
‘Op mijn 15e begon ik met werken. Na diverse baantjes 
kwam ik als 19-jarige op het accountantskantoor. Je kent 
het wel, je begint als jongste assistent en klimt door de 
jaren heen op naar een hoofdfunctie. Zo’n traditioneel car-
rièrepad volgend, heb ik 50 jaar gewerkt waarvan 22 jaar 
bij accountants De Tombe & Demenint in Leiden, later op-
gegaan in Deloitte. Maar ook bij de Tegelhandel in Leiden, 
in de detachering en mijn laatste werkzame jaren bij de 
Zirkzeegroep. Sinds 2013 ben ik met pensioen. 

In mijn vrije tijd verrichtte ik allerlei kerkelijke functies/taken, 
onder andere als penningmeester bij de Diaconie. In totaal 
ben ik 40 jaar binnen de Protestantse kerk actief geweest. 
Het waren waardevolle dienstbare jaren, toch vond ik het 
eens tijd worden voor iets anders. Bij mijn afscheid van de 
Diaconie in 2006 kreeg ik de Parel van Voorschoten uit-
gereikt. Ook ben ik vele jaren penningmeester van een 
plaatselijke stichting (het Freulefonds) geweest. En sinds 
een aantal jaren ben ik ook nog penningmeester van de 
lokale CDA.’

Heb je verder nog hobby’s? 
‘Ik hou van een partijtje klaverjassen. Dat deed ik al in mijn 
jonge jaren. Vroeger schaakte ik ook veel met mijn vader.
Verder ben ik altijd gek op tuinieren geweest, zowel in de 
siertuin als in een moestuin. Het nadeel van het hebben van 
een moestuin is wel dat je niet zo gemakkelijk op vakantie 
kan gaan. Net als je weg wil zijn de bonen rijp om te pluk-
ken. Dat neemt niet weg dat ik samen met mijn vrouw de 
nodige reizen heb gemaakt. In eerste instantie deden wij 
vaak Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland aan. Later ge-
noten we ook van vakanties in de Scandinavische landen. 
Het was een eind rijden, toch beviel het ons daar prima.’

Nu toch weer aan de slag bij de VOV. Hoe dat zo?  
‘Hermien en ik waren jarenlang lid van de VOV. Maar door 
haar ziek zijn, wat ruim dertien jaar duurde, zagen ze ons 
niet veel bij de VOV. Hermien is vorig jaar november over-
leden. Toen ik maanden later de oproep las van de VOV 
voor een tweede penningmeester, besloot ik er op in te 
gaan. Je moet per slot van rekening onder de mensen blij-
ven. Frans Keuzenkamp en ik hebben de financiële admini-
stratietaken onder elkaar verdeeld. Ik onderhoud vooral de 
kasadministratie. Ik sta ervan te kijken dat er zoveel ver-
schillende commissies binnen de VOV zijn. Ik vind het een 
mooie vereniging en hoop de kracht te mogen blijven ont-
vangen om mij met enthousiasme in te mogen zetten voor 
de VOV.’

Zit er nog een reis in met de VOV? 
‘Daar ga ik me op oriënteren. Het lijkt me best aardig eens 
een keer mee te gaan. En het is belangrijk de mensen te 
leren kennen. Dus wie weet.’
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De redactie ging op de koffie bij Anton Meijer. Anton vertelde in een gezellig onderhoud over zijn leven en 
wat hem dreef tweede penningmeester van de VOV te worden.



Een boek vol unieke verhalen, 
van verleden tot heden.

Te koop bij de Kler in Voorschoten en uiteraard 
bij het Wapen van Voorschoten. 

Bestellen kan ook via: www.life-in-letters.nl

De kroniek van 
het Wapen van Voorschoten

Wapenfeiten
€ 25,-

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Mail dan naar: 
advertenties@vovvoorschoten.nl

WILT U ADVERTEREN IN DE 
VOV NIEUWSBRIEF?

SAMEN ONTSPANNEN • SAMEN OUD WORDEN

Maak �n
  afspraak!

S I E R B E S T R A T I N G  ·  T U I N H U I Z E N  ·  T U I N M E U B E L E N  ·  T U I N V E R L I C H T I N G

Wij realiseren jouw droomtuin van een professioneel 
3D ontwerp tot de materialen en de tuinaanleg.

POSTMUS.NL   3
D

 T U I N O N T W ER
P

Showroom Woonmall Villa ArenA  |  Johan Cruijff Boulevard 42  |  1101 DJ Amsterdam
Showroom Valkenburg ZH  |  Voorschoterweg 6a  |  2235 SH Valkenburg ZH

Showroom Lisse  |  Rooversbroekdijk 109  |  2161 LP Lisse
Showroom Zwaanshoek  |  Hillegommerdijk 554  |  2136 KX Zwaanshoek



13

Op 5 juli is de Corbulotunnel (verbinding tussen de A4 en A44, die onder 
Voorschoten door loopt) na 7 jaar bouwen voor het verkeer geopend. 
Voorafgaand aan deze mijlpaal werd in het weekend van 22/23 juni een 
serie feestelijke evenementen georganiseerd. Eén daarvan was een 
fietstocht van 10 of 20 km, die begon met een rit door de tunnel. 
Een unieke gebeurtenis aangezien dit de eerste, enige en laatste gele-

genheid was om op de fiets deze tunnel te nemen. Ria Kijk in de Vegte was met een paar leden van de VOV-fiets-
club van de partij! Op de foto’s zien we de fietsers verzamelen voor de start en op het moment dat ze de tunnel weer 
uitkomen. Het was prachtig en warm weer, waardoor de kou in de tunnel extra gevoeld werd!

De VOV Fietsclub 
fietsend door 

de Corbulotunnel

Tekst en foto’s door Willem van der Graaf     



Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren

• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning

Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven

• Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

Koeleman Hilversum 
Vreelandseweg 7 
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28
1083 HC Amsterdam 
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Voorschoten 
Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
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VOV REIZEN 202418
 sept

Woensdag 18 september 2024 ~  Orchideeën & Giethoorn
Met luxe touringcar van Koninklijke Beuk, voorzien van 50 zitplaatsen en airco & toilet. 
Eventuele rollators en opvouwbare rolstoelen kunnen mee in de bagageruimte.

Vertrek: 09.30 uur, Burg. van der Haarplein (Brandweerkazerne) 

Om 11.15 uur komen we aan in Luttelgeest bij de Orchideeën kwekerij waar we worden ontvangen met 1 kopje koffie of thee 
met cakegebak. (2e kopje € 1,95 p.p.) Daarna hebben we ruim de tijd om rond te kijken, de sfeervolle winkel te bezoeken 
waar u terecht kunt voor verse orchideeën, de film te bekijken en voor eigen rekening een broodje, soepje etc. te gebruiken 
in het zelfbedieningsrestaurant. In de vallei ziet u duizenden vlinders die vrij rondfladderen langs steile rotswanden. Een zeer 
bijzondere tuin! De paden zijn rolstoeltoegankelijk en er zijn aangepaste toiletten aanwezig. U zult genieten van de duizenden 
wilde orchideeën, de loungehoek met hangmatten tussen tropische vruchtenbomen en de vrolijke Lori’s; kleine papegaaitjes 
die los rondvliegen en zo op je arm komen zitten. Er is een gigantisch aquarium waar twee panoramaramen je een inkijk 
geven in de leefwereld van maar liefst 3.000 tropische vissen. In de bloementuin zweven meer dan 2000 fuchsia’s, begonia’s, 
geraniums en vlijtige liesjes als een wolk boven je hoofd! Buitenbeleving ‘Het Makirijk’. In ‘het Makirijk’ loop je als bezoeker 
vlak langs en tussen allerlei diersoorten. In het Makirijk wordt er op twee grote apeneilanden geheerst door ringstaartmaki’s 
en bruine maki’s, maar er leven ook andere diersoorten zoals flamingo’s en grappige eendjes die gevoerd mogen worden. 

Om 14.30 uur brengt onze chauffeur ons via een leuke route naar Giethoorn, waar we een mooie 1-uur durende rondvaart 
maken door en rondom Giethoorn waarbij de schipper u begeleidt en uiteraard uitleg zal geven. U stapt de boot in via een 
paar treden en de boot is overdekt. U zit op eenvoudige bankjes. Om 16.15 uur zijn we weer terug aan vaste wal een heb-
ben we nog tijd om op eigen gelegenheid te genieten van het ‘Venetië van het noorden’! Om 17.30 uur staat bij restaurant de 
Rietstulp (in Giethoorn/aan het water) een goed verzorgd diner voor ons klaar: * Goed gevulde groentesoep * Schnitzel met 
een zachte champignon roomsaus, 2 soorten groenten, salade, gebakken aardappelen en frietjes * IJs met vruchten en slag-
room. (Drankjes zijn niet inbegrepen.) Om 19.30 uur vertrekken we weer naar Voorschoten. Verwachte thuiskomst 21.30 uur.
 

De prijs van deze dagtocht is € 89,- 
Deze prijs is inclusief:

 •  Vervoer per luxe touringcar met airco en toilet
 •  Kopje koffie of thee met gesorteerd cakegebak
 •  Entree Orchideeënkwekerij, Vlindertuinen, Zwevende Tuinen en Makirijk
 •  Rondvaart van 1 uur door Giethoorn
 •  Diner in Giethoorn als beschreven

Aanmelden bij Anja van Teijlingen, 06 536 895 17 (na 9.00 uur)



Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Warm ingerichte 24 uurs familiekamer beschikbaar

Uitvaartwinkel en bezoekadres
Ambachtspad 24 • 2251 CP Voorschoten

06 - 3481 7660 (dag en nacht bereikbaar)
www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

Wonen en leven zoals  
u dat wilt. Het liefst  
zo lang mogelijk in uw 
eigen huis.

www.topaz.nl

Wenst u zorg aan huis voor als 
u langdurig intensieve zorg en 
begeleiding nodig heeft? Met 
Topaz Volledig Thuis ontvangt 
u verpleeghuiszorg in uw eigen 
huis en omgeving. Als u fysio, 
ergo, logopedie of diëtiek 
behandeling(en) aan huis of op 
locatie nodig heeft, kan 
Topaz360 met een team van 
verschillende specialisten bij u 
thuis komen. Samen met u 

kijken zij hoe u zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kan 
blijven wonen. En als u het 
steeds lastiger vindt om thuis 
zelfstandig de dag door te 
brengen, kunt u naar een van 
de Ontmoetingscentra van 
Topaz. Hier zorgen we voor 
dagritme, structuur, ontmoeting 
en zingeving. Dat helpt om 
langer thuis te blijven wonen. 

Thuis is immers een vertrouwde, veilige plek, 
met een verleden, herinneringen en gewoontes.

UW WONING 
VERKOPEN 
DOET U BIJ ►
 

VERKOOP  |  AANKOOP  |  VERHUUR  |  TAXATIES  |  BEDRIJFS O.G. 
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EVENEMENTEN



 









AGENDA KOMENDE EVENEMENTEN Evenementen Commissie zoekt 
secretaris

De Evenementen Commissie (EC) van de VOV heeft mo-
menteel zes leden. In eerste instantie zoeken we een secre-
taris, die taken krijgt zoals:

- Notuleren van de vergaderingen, 
- Bijhouden van de actielijst, 
- Bijhouden van kosten/baten ramingen per 
 evenement en 
- Bijhouden van draaiboeken als leidraad bij het 
 voorbereiden en organiseren van evenementen. 

De vergaderingen van de EC vinden plaats op de eerste 
dinsdag van de maand. Daarnaast hopen wij dat ons nieuwe 
lid ook beschikbaar is om actief samen te werken met het 
bedenken en organiseren van evenementen.

Voor aanmelding of voor een gesprek om meer te weten te 
komen over het werk van de EC kun je contact opnemen met 
Dick Edelenbos, voorzitter van de commissie. 
Telefoon: 06 4216 8927 ~ Email: d.edelenbos@hetnet.nl 

Noteer alvast in uw agenda!

SOOSMIDDAG
Iedere vrijdagmiddag vanaf 13.30 in het VOV-gebouw. 

HUTSPOTMAALTIJD: 
Vrijdag 27 september
VOV-gebouw, direct na de Soos. Meer info volgt.

VOV FEESTAVOND: 
Zaterdag 19 oktober
In het Cultureel Centrum. 

SINTERKLAAS: 
Vrijdag 29 november tijdens de Soosmiddag

VOV KERSTDINER: 
Maandag 16 december
Meer info volgt.

vrijdag
27 sept. 

17.00 uur
Op vrijdag 27 september, 17.00 uur - aanslui-
tend aan de soosmiddag - serveert de VOV weer 
een authentieke Leidse hutspotmaaltijd in het 
VOV-gebouw aan de Prof. Einsteinlaan 3.

De hutspot (met vlees en jus) wordt dit jaar bereid 
door Keurslager Groeneveld uit Wassenaar.

De kosten hiervoor bedragen € 8,- en zijn inclusief 
een drankje en een ijsje toe. 
Na afloop is er koffie en muziek, zodat u gezellig 
nog even kunt natafelen.

Als u mee wilt eten, kunt u zich van 1 tot 12 september uitsluitend telefonisch (!) aanmelden bij Thea Zweers, 071 561 40 84. 
Na telefonische aanmelding graag €8,- overmaken naar rekeningnummer NL24INGB0004280392 o.v.v. ‘Hutspot’ en vergeet vooral 
niet uw naam daar bij te vermelden. 

De hutspotmaaltijd is alleen voor onze leden, maar nieuwe  leden zijn van harte welkom!

€ 8,-

Hutspot eten 
bij de VOV



Gezondheidscentrum Dr. van der Stoel • Wijngaardenlaan 2 • 2252 XN Voorschoten • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

Vakon, al 25 jaar specialist op het gebied van langer zelfstan-
dig thuis blijven wonen.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden van veiligheid 
en comfort in uw badkamer, aangepast aan uw specifieke 
wensen!

Ook bieden wij u diverse mogelijkheden op het gebied van 
(trap-)liften om de toegankelijkheid van uw woning te vergro-
ten.

Maak een afspraak en ervaar zelf het gemak en kwaliteit. Bel 
ons op 071 562 1257 of mail naar info@vakon-voorschoten.nl
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EVENEMENTEN

Foto: Willem van der Graaf

VOV 
Feestavond

19 oktober
Cultureel Centrum

VOV Feestavond ~ 19 oktober 
Noteer in uw agenda! Onze succesvolle jaarlijkse feestavond 
zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 19 oktober. De muziek 
wordt verzorgd door de geweldige band: The East & West 
Rockers. Zij spelen herkenbare en dansbare muziek.

De Evenementencommissie gaat op pad om leuke prijzen te 
verzamelen voor de immer populaire loterij die steevast deel 
uitmaakt van de feestavond. U kunt loten kopen bij het ver-
kooppunt vlakbij de ingang. Prijs per lot is € 1,- per stuk.

U bent van harte welkom op vertoon van uw VOV-ledenpas en 
de toegang is gratis. Locatie: Cultureel Centrum Voorschoten. Aanvang: 20.00 uur

De ‘ouderenmiddag’ tijdens de Paardendagen. 
Foto’s Willem van der Graaf



Dipas druk&print
Industrieweg 76

2712 LC Zoetermeer

Tel.: 079 - 341 86 06
www.dipas.nl
info@dipas.nl

Drukkers 
met commitment

Al 60 jaar een begrip in Voorschoten!
Voor een eerlijk en onafhankelijk advies.

www.hameetman.nl
info@hameetman.nl
0623 69 0623 (Alléén WhatsApp)
071 561 49 33

ameetman
verzekeringen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Mail dan naar: 
advertenties@vovvoorschoten.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WILT U ADVERTEREN IN DE 
VOV NIEUWSBRIEF?

 

Primera
Voorschoten

Schoolstraat 158a
2251 BK 

071-7820500

 
Tijdschriften

Boeken
Cadeaubonnen

Kantoorartikelen
Staatsloten

Pasfoto's

G. Besuyen
Rijwielspecialist

Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl
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Klusservice voor senioren 
‘Mens voor Elkaar’ 
Mark Mens heeft een eenmansbedrijf in Voor-
schoten waarbij op zijn folder staat; ‘uw Kleine 
Klusjesman voor uw huis en tuin’. Dat klinkt sym-
pathiek en dus een goede reden om eens nader 
kennis te maken met deze Voorschotenaar.

In 2023 startte Mark zijn klusservice voor senior-
en ‘Mens voor Elkaar’ omdat hij merkte dat veel 
ouderen moeite hadden met uitvoeren van de 
kleinere klussen in het huis of tuin. Daar kunnen 
verschillende redenen voor zijn; veel ouderen 
staan er na het overlijden van hun partner alleen 
voor, willen niet altijd familie of buren lastigvallen 
of het blijkt dat sommige klussen te lastig zijn ge-
worden. 
Ook is zijn ervaring dat veel ouderen het lastig 
vinden om van een volle, rommelige schuur, zol-
der of terras weer iets moois en overzichtelijks te 
maken. Een komende verhuizing of een overlij-
den van partner kan ook een reden zijn om Mark 
in te schakelen; Ik hou ervan om orde te schep-
pen in chaos of ondersteunend te zijn in opruimen 
daar waar het niet meer alleen lukt. Zo haal ik wat 
zorg uit handen.
Een helpende hand voor deze groep senioren 
(55+) die zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven 
wonen is dan ook heel welkom. 

Mark is erg enthousiast over zijn concept; ik wil graag het vertrouwde gezicht zijn van de lokale klusjesman die makkelijk 
bereikbaar is, met betrouwbare service op maat, eerlijk advies en tijd voor persoonlijk contact. Ik vind het fijn om, zoveel 
mogelijk, zonder stress en haast te werken. Mark heeft zijn bedrijf ‘Mens voor Elkaar’ genoemd om zijn visie daarin te 
laten terugkomen. Zo wil hij ook duurzaam te werk te gaan en kiest hij voor een bakfiets als vervoermiddel; ‘goed voor kli-
maat én gezond voor mij’ zegt hij lachend. Mens voor Elkaar werkt veelal samen met lokale ondernemers en organisaties. 
Zo koopt Mark bijvoorbeeld zijn materialen zoveel mogelijk bij de firma Heymans & bij plantenparadijs Moerkerk. Een deel 
van de klanten verwijzen weer naar hem; zo ontstaat er een fijne samenwerking wat hij belangrijk vindt; ‘we moeten het 
tenslotte samen doen’.Een andere samenwerking is met Voorschoten voor Elkaar en Ergotherapie Voorschoten waarbij 
hij bijv. de aanbevolen hulpmiddelen aanbrengt in huis.

Mogelijk kent u de firma Mens b.v. aan 
de Schoolstraat nog wel, waar al vóór 
1900 (3 generaties terug!) gestart werd 
met loodgieters & electra werk door de 
voorouders van Mark. Na ruim 20 jaar 
zelf ook in het vak te hebben gewerkt, is 
hij verdergegaan als adviseur legionella 
preventie. Momenteel werkt hij naast zijn 
klusservice ook voor mensen die deelne-
men aan een dagbesteding.

Op de website van Mens voor Elkaar vin-
dt u meer informatie over Mark, de klus-
sen waar u hem voor kunt inschakelen 
en zijn contactgegevens.



Behalve koeien, paarden en schapen loopt er ook wel eens iets anders in onze Voorschotense weilanden. En dan bedoel 
ik niet bij de Kinderboerderij of de natuurboerderij bij Tante Tokkie. Richting de Vliet, ter hoogte van kasteel Duivenvoorde, 
daar lopen een aantal alpaca’s. Het leuke is, die zijn van een VOV-lid, dus ik kon er terecht om daar eens het fijne van aan 
de weet te komen.  Een alpaca is een klein soort lama. Spugers, denk u dan vast meteen, maar anders dan lama’s, die 
inderdaad de vervelende neiging hebben om te pas en te onpas eens lekker naar je te spugen, doen alpaca’s dat maar 
zelden. Eigenlijk alleen als ze bang zijn; een soort verdediging dus. 

Een alpaca is – net als zijn neef de lama -  een soort kameel, maar dan in kleine vorm. Wie wat beter kijkt, ziet dat ook, 
vooral aan de lange hals, het koppie en de typische bek. Ze hebben namelijk geen voortanden in de bovenkaak, wel in 
de onderkaak. Een lama weegt wel 200 kilo en is 1.80 hoog,  maar een alpaca nog geen meter, bij een gewicht van 50 
tot 80 kilo. Doordat ze zoveel kleiner zijn, vinden we ze ook schattiger, met dat eigenwijze kroeskuifje op hun kop.  Hun 
karakter is zachtaardiger dan dat van de lama. Ze zijn allebei oorspronkelijk afkomstig uit het Andesgebergte en werden al 
eeuwen geleden bij de oude Inca stammen gehouden; de lama’s als lastdier en de alpaca’s voor hun wol. Het rijk van de 
Inca’s bestond vanaf 50 jaar voor Christus, maar alpaca’s werden waarschijnlijk al veel eerder gedomesticeerd. Mogelijk 
zelfs al 6000 jaar geleden. 

De eigenaars van deze alpaca’s zijn Jan en Riny van Paridon. Ze hebben 3 merries (hembras, zo als dat officieel in het 
Spaans heet) en af en toe leent hij een hengst (macho). Als er een merrie drachtig is, staat ze niet meer toe dat ze gedekt 
wordt. Haar gedrag is dan heel kenmerkend: ze spuugt naar de hengst. Daar komt dat spugen dan toch nog van pas! Als 
de merries drachtig zijn gaat de hengst weer terug zijn eigenaar, want als er een merrie gaat bevallen zijn ze graag bij 
elkaar, maar zonder hengst, die dan als een bedreiging wordt gezien. De draagtijd is ongeveer 11 maanden en ze krijgen 
normaal gesproken één jong, dat vervolgens bijna een jaar door de merrie gezoogd en verzorgd wordt. Jan zei dat er 
minstens één van zijn merries drachtig was en zou me een seintje geven als er een cria – het officiële Spaanse woord voor 
een Alpaca-veulen – geboren was. Dat gebeurt altijd overdag, met name in de ochtend, want de cria moet de tijd krijgen 
om op te drogen. De merrie likt haar jong namelijk niet droog; dat kan ze niet want alpaca’s kunnen hun tong niet uitsteken. 
Toch krijgt mama alpaca direct een band met haar jong door neus op neus contact en het zachte hummende geluid dat ze 
maakt. Een pas geboren alpaca weegt ongeveer tussen de 6 en 9 kg. Het veulen heeft lange benen en zal al weldra een 
halve meter hoog zijn. Omdat ook de nek lang is, kan het al snel boven de rug van moeder uitkijken.

‘Hummen’ is het algemene geluid dat alpaca’s maken. Ze hummen als ze tevreden zijn, maar ook als ze gestrest of bang 
zijn. Dan hummen ze in een andere toonhoogte. Een ander geluid dat ze kunnen maken is ‘klikken’ – als ze iets niet 
vertrouwen. En ze kunnen ook heel hard gillen, dat doen ze als ze iets niet prettig vinden, zoals tijdens het scheren of 
bijvoorbeeld als ze een injectie moeten krijgen. 
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Alpaca’s ~ door: Elly Vogelaar

Voor het scheren ~ Riny van Paridon



Hier worden alpaca’s gewoon gehouden als liefhebberij. Het zijn 
makkelijke dieren; ze beschadigen het weiland nauwelijks met 
hun poten, omdat ze kussentjes onder hun twee hoeven heb-
ben. Dat hebben alle kameelachtigen; men noemt dat ‘eeltpotig’. 
Ze lopen als het ware op een dikke voetzool, dus niet op hun 
hoeven, zoals een paard. Bovendien trekken ze het groen niet 
met wortel en al uit de wei, maar eten het kort, zodat het weer 
aangroeit. Ze hebben dan wel geen voortanden in de bovenkaak, 
maar wel in de onderkaak. Daarmee snijden ze het gras af, wat 
ze vervolgens met hun kiezen vermalen. Ze zijn nieuwsgierig en 
kalm, wennen snel aan hun verzorger. Al zegt men wel eens an-
ders, ze houden niet echt van knuffelen. Het zijn kuddedieren, 
dus je kan niet één alpaca houden. Drie is wel het minimum. 

Alpaca’s kunnen bij goede huisvesting en verzorging wel 25 jaar 
oud worden. Heel belangrijk bij die verzorging: ze moeten af en 
toe geschoren worden. Anders wordt hun vacht veel te lang en 
te zwaar, en zal ook gaan klitten, wat pijnlijk is voor het dier. Bo-
vendien is zo’n dikke wollen jas in de zomer veel te warm, zelfs 
in Nederland. Daarvoor laat Jan eens per jaar een scheerder ko-
men. Hij was helaas juist geweest toen ik foto’s kwam maken, 
maar Riny had nog wel een foto van vóór de scheerbeurt. De 
wol is prachtig; veel zachter en fijner dan schapenwol. En naar 
men zegt, kriebelt deze wol niet. Er bestaan wel 22 natuurlijke 
woltinten bij de Alpaca’s, van gebroken wit naar kastanjebruin, 
tot aan zwart en daar tussenin allerlei bruin- en grijstinten, dus 
chemische verfstoffen hoeven niet te worden gebruikt. Dat maakt 
alpacawol een van de kostbaarste wolsoorten. Vreemd genoeg 
is er tegenwoordig weinig belangstelling voor. Maar ja, wie kan 
er nog spinnen….

De afgelopen jaren waren er alleen maar hengstjes geboren en 
die willen ze niet aanhouden. Dus dit jaar was weer alle hoop 
gevestigd op tenminste één cria van het vrouwelijke geslacht, 
die dan als welkome aanvulling bij de groep kan blijven. En ja, 
nu hadden ze geluk: vorige week werd er een prachtig wit merrie 
veulentje geboren en daarna een mooi bruin hengstje. Op de foto 
staat hij net voor het eerst op zijn pootjes. En er was zelfs nog 
een derde cria op komst. Wilt u een keertje gaan kijken, of heeft 
u interesse in de wol? Geef even een seintje naar Jan, dan bent 
u welkom. U kunt zijn adres en telefoonnummer opvragen bij de 
secretaris, Elly Vogelaar.
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Riny van Paridon

Foto Elly

WitteCria ~ Elly

BruineCria ~Riny van Paridon



Speciaal voor VOV-leden
Gratis kop koffie 

bij een pannekoek
 op vertoon van deze advertentieDe allerlekkerste

Veurseweg 346  |   2252 AJ Voorschoten
info@heteilandvanomenick.nl  |  06 1017 2578

e r w t e n s o e p
eet je natuurlijk bij

Meer energie!

071-5617336 | www.paulidespartners.nl

patiënten met  COPD last hebben van vernauwing van de luchtwegen?
Kortademigheid en een verminderd inspanningsvermogen zijn hier het gevolg van. Naast 

medicatie kan de fysiotherapeut u helpen om in beweging te blijven.
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FOTORUBRIEK

Reactie op de 
juli/augustus-foto

Uw reactie graag 
vóór 10 september 
insturen naar: 
kopij@vovvoorschoten.nl

Handgeschreven reacties 
kunt u sturen naar: 

Mieke van Berkum, 
Middachtenstraat 66, 
7131BD Lichtenvoorde.

Kunt u iets vertellen 
over de plaats waar 
deze foto gemaakt is?

Herkent u 
deze foto?  

Het huis, is een huis waar bijna ie-
dereen langs loopt zonder te weten 
dat het er staat. Dat kan ook bijna 
niet anders want het ligt verscholen 
achter een heel park met bomen en 
alleen in de winter is er iets van te 
zien.
Het is Klein Stadwijk aan de Leidse-
weg tegenover de Badhuisstraat. 
Je ziet er ook alleen het toegangs-
hek met rechts het koetshuis.
Het heet Klein Stadwijk, omdat 
Groot Stadwijk er tegenover stond, 
wat wij beter kennen/kenden als 
Nieuw Voordorp, dat vroeger ook 
instituut Noorthey heette.
Voor zover ik weet woonde de di-
recteur van dat instituut in Klein 
Stadwijk en dat zou dus ook de 
naam kunnen verklaren.

Co van Veen



Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
Tel. 071-5617979 | E-mail: info@woningtextielhuis.nl

www.woningtextielhuis.nl

Administraties • 
Belastingzaken •

Computerverwerking •
Bedrijfsadviezen •

Verzekeringen •
Financieringen •

Hypotheken •
Ook inkomstenbelasting 
voor ouderen

071-5613437 
info@duindamadministratie.nl 

Anthoni v Leeuwenhoekkade 19, 2251 JS Voorschoten
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Internet, tv en of kabel storing? 
Bel De Ru service!  

Voor reparatie, vervanging en
onderhoud van keuken

inbouwapparatuur en al uw 
witgoed & TV!

DE RU SERVICE

woon- & slaapcomfort
Woningtextielhuis

Brasserie de Badmeester biedt voor ieder wat wils. 
Met mooi weer geniet u van een hapje of drankje op ons 

prachtige terras. Bij wat minder zonnig weer is het heerlijk 
toeven in ons restaurant of in de serre bij de haard.

De menukaart van Brasserie de Badmeester is toegankelijk 
waarbij wij altijd zoveel mogelijk gebruik maken van lokale 

en gezonde producten.

U bent van harte welkom voor lunch, diner, borrel, 
buffet, high-tea of BBQ-menu.

Verder leent onze locatie zich ook uitstekend voor partijen.

Brasserie de Badmeester
Wassenaarseslag 15
2242 PG Wassenaar

Woensdag tot en met maandag geopend van 10.00-22.00 (dinsdag gesloten) 

Brasserie de Badmeester
Een heerlijke plek in ieder seizoen

info@debadmeester.nl
070-5114013

www.debadmeester.nl

Actie

➻

➻

3 sept. 
t/m 28 sept. 

20% korting op 
Raamdecoratie



Waarschijnlijk kwam het voor de conservatieve achterban 
als een schok. In 1964 ging de protestant-christelijke NCRV 
over tot het ontwikkelen en uitzenden van een amusement 
spel.
In elke uitzending namen teams uit zes verschillende dor-
pen en steden het op sportief gebied tegen elkaar op in een 
zestal verschillende spellen.  
In de laatste uitzending van het jaar speelden de winnende 
teams van zo’n 5 tot 8 man of vrouw sterk, dan tegen elkaar 
om uiteindelijk gekroond te kunnen én willen worden tot 
landskampioen van het jaar van de NCRV Zeskamp Olym-
piade.

Inderdaad: Zeskamp. Bij ieder van ons wel bekend, zo niet 
berucht om de ludieke spellen waarin een stevige dosis 
lef, kracht, lenigheid en inventiviteit van de deelnemers ge-
vraagd werd. Deelnemers die er echt maanden voor train-
den om toch maar tot het team gekozen te worden, terwijl 
hun achterban op elk mogelijk gebied geld bij elkaar pro-
beerde te verzamelen voor alle kosten en onkosten die 
deelname met zich meebracht. Soms met afgrijzen, soms 
met aanmoedigende gil, dan weer met grote schaterlach 
werd het programma door ons bekeken. Er was altijd wel 
een spel met heel veel water én nattigheid, een spel waarbij 
het op kracht aankwam en dan natuurlijk ook die ingezeepte 
helling waarbij bovengeraken bij elke nieuwe poging alleen 
maar moeilijk en nog moeilijker werd.

Herinner ik me van al die spellen niet eens zo heel veel 
meer, de presentatie zal ik nooit vergeten. Daar was na-
tuurlijk Barend Barendse met zijn immer geruite pet die als 
sportcommentator kundig verslag deed van het verloop van 
de spellen. En er was ook Dick Passchier. Eerlijk gezegd 
was ik een beetje fan van Dick Passchier. Zoals hij uit de 
losse hand de boel bij elkaar praatte - nee een autocue 
kwam er niet aan te pas. Hadden ze in die tijd ook nog he-
lemaal niet. En ik denk ook niet dat hij er raad mee had 
geweten.  

Omdat Dick Passchier eigenlijk van kinds af aan al bij de 
radio wilde en dit niet onder stoelen of banken had gesto-
ken door allerlei brieven en zelfs een geluidsopname naar 

Hilversum te sturen,  vroeg Dick van Bommel hem om op 15 
oktober 1964  Interland te presenteren; een spelprogramma 
tussen Nederland en België. Een live-uitzending.  En terwijl 
Dick van Bommel zich verbeet en allerlei dwingende advie-
zen aan hem doorgaf, praatte Dick Passchier, nauwelijks 
zenuwachtig en al improviserend zich op kundige manier 
door het programma heen. De presentator in hem was ge-
boren.

Misschien kwam het ook wel dat hij zo’n klasse-presentator 
kon worden omdat hij niet afhankelijk was van het media-
werk: met zijn vrouw runde hij in Zwijndrecht 2 winkels met 
Oosterse geschenken en meubels.  

Wat mij steeds trof was die altijd vriendelijke man, die ple-
zier had in de deelnemers, met hen lachte, bijna meehuilde, 
en hen altijd altijd in hun waarde liet.  

De NCRV vroeg hem dan om, met Judith Bosch, Tweekamp 
te presenteren, waarin scholieren met elkaar de tweestrijd 
aangingen. In 7 jaar haalden ze bijna de 150 afleveringen. 
En dat het hier om een NCRV kennisquiz ging moge duide-
lijk zijn uit de vele christelijke gymnasia en lyceums die hier 
aan deelnamen. Nou ja, vooruit, heel soms een bisschoppe-
lijke school.  Waarmee ik me dan nu ineens realiseer dat het 
zo was vroeger: scholen werden aangeduid met christelijk, 
openbaar of R.K.  

Zeskamp werd in 1970 Spel Zonder Grenzen waarbij teams 
uit verschillende landen het tegen elkaar opnamen. Samen 
met Judith Bosch was Dick Passchier zeven jaar lang van 
de partij.  

Ik genoot ook van die heerlijke stem van Dick Passchier 
zoals hij, van 1973 tot 1981, vanuit zijn cabine, verslag deed 
van het Koninginnedag défilé. Terwijl ik bij Zo Vader Zo Zoon 
soms zat te gillen, nee nee, je moet de ander hebben, ja ja 
ja, dat kan toch niet, je moet hier eens op letten,  ….gewoon 
omdat ik het Dick Passchier gunde om te winnen.  

Ja, ik was fan van Dick Passchier. Nog steeds.
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Grenzeloos



06 41124055

Werkplaats:
Industrieweg 36 C,  
2254 AE, Voorschoten

Postadres:
Leidseweg 252,
2253 JK, Voorschoten

Contact:
info@slotenservicevoorschoten.nl
www.slotenservicevoorschoten.nl

Ronald Karremans

• Tel: 071 562 2255 
• info@tandprotheticus.nu
• www.tandprotheticus.nu

Wenst u goed en vrijblijvend advies?
Wilt u een professionele behandeling?

Bel dan naar de Tandprotheticus, 
dé specialist op het gebied van 

aanmeten en vervaardigen 
van gebitsprotheses.

Wij zijn ook gespecialiseerd in 
implantaatgedragen protheses.

Joh. Vermeerplantsoen 3a         
2251 GP  VOORSCHOTEN      

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ  WASSENAAR

Aangesloten bij:

Zwaluwweg 4, 2251 MV Voorschoten | www.voorschotenvoorelkaar.nl

Heb je vragen of zorgen?

Telefoon: 071 - 561 90 01

E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl 

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 - 17.00 uur

Neem contact op met Voorschoten Voor Elkaar!



Na verloop van tijd is de Nieuwsbrief terug van wegge-
weest! Terug betekent na de zomervakantie dat we lang-
zamerhand maar zeker het najaar en de winter tegemoet 
gaan. Br…. Br…. ik moet er niet aan denken, aan dikke 
truien en jassen, maar toch….
Alles heeft zijn charme.
Geen enkele “topic” wordt zoveel gebruikt als “het weer”…
In geen enkel land, heb ik gelezen, wordt zoveel over het 
weer gedacht of gesproken als in Nederland.
Voordat de mobile telefoons onze levens gingen beheer-
sen, kon je overal terecht met een praatje over het weer: 
op bezoek, in wachtkamers, in winkels, in trein of bus sloot 
je een soort “weerverwantschap“ met totale onbekenden. 
Vanzelfsprekend was het ook nooit goed; te warm, te koud, 
te winderig... er was altijd iets om aan te merken.
De totale verwantschap met het weer, de gezellige koffie 
ochtenden en borreluurtjes inbegrepen, misten mijn man 
en ik. We voelden er niets voor om over zoiets vanzelf-
sprekend als het weer te praten. Daar kwam bij mij vrij snel 
een kentering in en ik bombardeerde jan en alleman met 
“lekker zonnetje” of “rotweer vandaag” als het regende, tot 
grote ontsteltenis van onze hospita voor wie een dame, 
al was ze nog maar eenentwintig, bepaalde woorden niet 
mocht gebruiken.

De “weer-o-mania“ begon bij mij op een zondag in mijn eer-
ste zomer in Nederland. We woonden, pas getrouwd, aan 
de rand van Den Haag en Scheveningen, en de duinen 
en de boulevard zagen ons bijna dagelijks. Op een grijze 
koele zondag, soms wat druilerig, gingen we toch erop uit. 
Kousen, truitje, mantelpakje, alleen de paraplu ontbrak.
Na de wandeling een kopje koffie aan een strandtent, 
smaakte lekker en toen ook de zon doorbrak was het feest 
compleet.
Jasje uit, trui uit, kousen uit…. En toen ging mijn man naar 
huis, op 10 minuten loopafstand, om onze badspullen te 
halen! Het is een van de mooiste herinneringen van mijn 
lange leven. De zon, de warmte, de blije lachende mensen, 
de muziek…. en de hollende en schreeuwende kinderen, 
zo zou het Paradijs eruit zien dacht ik en wat is Nederland 
een prachtig land !
‘s Avonds, rood, plakkerig en zanderig, vertelde ik aan mijn 
schoonmoeder over mijn prachtige dag: de wandeling, de 
verkleedpartij, het zonnen…
Mijn schoonmoeder, een wijze vrouw die niet alleen in Ne-
derland had gewoond, maar ook op onmogelijke plaatsen, 
lachte en antwoordde: “In Nederland heb je vier seizoenen 
op een dag, nergens anders.” Ben ik nooit vergeten. Haar 
kleinzoon, mijn zoon Peter, al was hij er toen nog niet, heeft 
blijkbaar deze zin ingekerfd in zijn DNA. Hij zal nooit in de 
zomer zonder paraplu en zomerjas, maar wel tegelijk met 
pet tegen de zon uitgaan. We hebben hem soms uitgela-
chen als hij op een stralende dag toch met paraplu kwam, 
om later dankbaar eronder te schuilen.

Mijn geloof in de vier seizoenen op één dag staat vast, 
maar het brengt andere problemen met zich mee: niet te 
veel, niet te weinig kleren, maar een vertwijfelde vrouw 

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenGISELLA

voor een willekeurige kast die roept: “Ik heb niets om aan te trek-
ken!” Komt de kreet bekend voor? Beste dames VOV-sters, het 
is een kreet zo oud als de wereld zelf.
Mannen gillen niet zo hard, maar aan mode en kleding hebben 
ze ook naar hartenlust gedaan. Was het groene vijgenblad niet 
een van de eerste modeartikelen? Als je in oude prenten kijkt, 
twijfel je niet. Apollo, Narcissus, echte modegoden die voor een 
spiegel hebben gestaan en geklaagd over het ontbreken van 
een zomer- of winterblaadje naar gelang de seizoenen.

Door klimaatverandering is ons meteorologische systeem in de 
war. Het ergste is het verlies van de Elfstedentocht en niemand 
zal me tegenspreken. Een troostprijs misschien? Ik heb er eentje 
bedacht, maar unanimiteit is vereist.
Wat denkt u beste VOV-ers van een mode rubriek in de Nieuws-
brief?
Elke maand een mode-goeroe die zich, na de KNMI te hebben 
geraadpleegd, terugtrekt in zijn mode atelier waar de vier seizoe-
nen aparte salons hebben. In Parijs, op een modeshow voor he-
ren, lieten ze bijvoorbeeld pakken zien met zeer korte broeken in 
opvallende stoffen en donkere pakken met lange rokken! Lekker 
warm voor de après-ski, als er tenminste nog skiën mogelijk is.
Onze eigen goeroe zal fantastische creaties voor ons, VOV-ers, 
toveren geschikt voor 4 op een dag en niemand zal meer voor 
de spiegel klagen.
Dromen is altijd toegestaan.

4 op een dag Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen
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Proost...
 op uw
gezondheid!
Proost...

www.slijterijadegeest.nl

Een verkeerd 
hoofdkussen 

is dodelijk
vermoeiend

Kom uw ideale kussen (bed)
testen in één van onze winkels

WWW.DROOMVISIE.NL

Voorschoten | Schoolstraat 109A | 071 532 81 34
Wassenaar | Langstraat 49 | 070 511 96 35

Een verkeerd 
kussen kan 
hoofdpijn 

veroorzaken

Rical Cleaning Products
DISPOSABLES

SMERING
REINIGINGSMIDDELEN

REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

VOORSCHOTEN
071 576 76 71

Voorschoten | Schoolstraat 109A | 071 532 81 34
Wassenaar| Langstraat 49 | 070 511 96 35
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Twee maanden geleden werd ik gebeld door iemand van 
de Fietsersbond. Of ik regelmatig fiets. Ja. Of ik de Fiet-
sersbond wil steunen als donateur. En zoals dat gaat bij dit 
soort telefoontjes, enige bedenktijd lijkt je niet gegund.
Stilletjes denk ik dan dat er iemand (de beller) een persoon-
lijk belang bij heeft dat je gelijk een periodieke donatie toe-
zegt. Zo niet bij de Fietsersbond waar de bellers niet in een 
of ander callcentre zitten te verdienen, maar waar vrijwil-
ligers het werk doen.

Goed, ik vertelde de bellende vertegenwoordiger van de 
Fietsersbond dat ik me zorgen maak over het groeiend 
aantal kinderen van pakweg 12 - 13 jaar die ik lustig op fat-
bikes zie rondracen. Ik zie hoge snelheden, geen helm, wel 
telefoon in de hand, vaak met twee, soms met drie perso-
nen op een fatbike of een fietsende leeftijdgenoot ernaast 
die meegetrokken wordt.
Ik lees ook over het toenemend aantal ernstige ongelukken 
waar jonge fatbikegebruikers bij betrokken zijn. Ik lees over 
allerlei organisaties die aandringen op snelle regelgeving. 
En mijn eigen ‘Trouw’-e dagblad schrijft ook regelmatig kri-
tische commentaren.

Zo’n fatbike is bepaald een prijzig dingetjje dat je, lijkt mij, 
niet zomaar aan je kind cadeau doet. Kennelijk toch wel.
Ik vroeg dus hoe de Fietsersbond hier in staat. Zijn zij blij 
met de toenemende populariteit van de fatbike?
Ik kreeg een verhaal over wat de bond allemaal richting de 
verschillende overheden doet om het verkeer voor de fiet-
ser veiliger te maken. Indrukwekkend, dat best wel, maar 
niet helemaal wat ik bedoelde.
Ik vroeg of de bond niet alleen naar hoe de overheid kijkt 
als instantie die bij gevaren moet ingrijpen, maar of de bond 
ook ouders (en wellicht eigen leden) aanspreekt met kinde-
ren die een fatbike op het verlanglijstje voor hun verjaardag 
hebben staan. Met andere woorden, heeft de Fietsersbond 
niet alleen boodschap voor de overheid maar ook een 
boodschap aan de eigen achterban?

Ter vergelijking wees ik op de BOVAG, de brancheorgani-
satie van garagehouders. De BOVAG die de belangen van 
de leden behartigt maar ook weet dat het uiteindelijk de 
autobezitter is die koning is. En daarom bereid is om mala-
fide garagehouders als lid te royeren en het bordje met de 
BOVAG-erkenning persoonlijk te komen verwijderen. Een 
goed voorbeeld van een bond die niet alleen lobbyist is bij 
de verschillende overheden maar ook een taak heeft rich-
ting de eigen leden.

De beller zou mijn zorgen meenemen en ‘gunde’ mij een 
maand tijd om me te verdiepen in de website van de Fiet-
sersbond om te zien hoe men zich opstelt ten opzichte van 
fatbikes. Of de bond het lef heeft om ‘twee kanten’ op te 
kijken.

Een maand later werd ik opnieuw gebeld. Ik had intussen 
mijn huiswerk gedaan en de website ‘bestudeerd’. Opnieuw 
de vraag of ik donateur wilde worden.
Bij lezing van de website had ik gemerkt dat er wel sprake 
is van een zekere kritisch houding ook naar leden/ouders, 
maar dan wel heel behoedzaam. Echt overtuigend vond ik 
het niet. Ik sprak opnieuw mijn zorgen uit; mijn gespreks-
partner herkende mijn aarzelingen. Vanuit een zekere spor-
tiviteit stemde ik in met een maandelijks terugkerende do-
natie.

Intussen nam het publicitaire rumoer over de fatbike steeds 
verder toe. De druk op de overheid om nu toch echt snel 
met regelgeving te komen, werd door allerlei instanties op-
gevoerd (zoals, hoe ironisch, die fatbike zelf ook veelvuldig 
in opgevoerde toestand wordt gesignaleerd).

Twee weken later bezocht ik opnieuw de site van de Fiet-
sersbond. Met veel genoegen las ik een op 18 juli versche-
nen interview met consumentenvoorlichter Kees Bakker 
van de Fietsersbond en dat was precies waar ik op hoopte.

De fatbike Harm Klifman



24 uurs uitvaartsuites beschikbaar in Leidschendam  -  www.vdhuz.nl

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
Uitvaartsuites vrij toegankelijk voor 
nabestaanden. Zonder beperkingen 
afscheid nemen in huiselijke sfeer.

070 320 20 40
Dag en nacht 
bereikbaar

Kantoor
Nieuwstraat 16-B
Leidschendam
Op afspraak te bezoeken.

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 
en 16.00 uur of op afspraak te bezoeken.
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Banketbakkerswinkel en Wafelkraam Gussenhoven Voorstraat 
6 in Voorschoten

Bij het horen van de naam Gussenhoven denken oude Voor-
schotenaren terug aan de gelijknamige brood-, koek- en ban-
ketbakkerij met winkel op de Voorstraat 6. Dat was in het pand 
van het huidige Italiaanse restaurant Fratelli.
Het was de jonge Delftse banketbakker Louis Gussenhoven 
(1885-1954) die in de jaren dertig van de vorige eeuw Voor-
straat 6 van van bakker Lagerweij overnam om er een eigen 
een bakkerij met winkel te beginnen. Dat deed hij samen met 
zijn vrouw Anna ter Haar (1887-1970), dochter van een Haag-
se banketbakker. Het was een gezellige familiebedrijf. Louis 
had het vak geleerd van zijn vader Joseph (1840-1918) die een 
bakkerij en winkel had aan de Binnenwatersloot 30 te Delft. En 
op zijn beurt had Joseph het bakkersvak geleerd van zijn oom 
Gregorius (1787-1860) die een banketbakkerij op de Touwbrug 
te Delft had. Joseph was als 6 jarige weesjongen liefdevol op-
genomen in het gezin van oom Gregorius en tante Catherina 
Gussenhoven-Drabbe (1792-1876). 

Wat was er gebeurd? Zijn moeder Maria Catharina Nefs 
(1815-1846) overleed op 5 februari 1846 en zijn vader enkele 
dagen later op 18 februari 1846. Van zijn vader Lambertus 
(1785-1846) had Joseph zeker nooit het vak van banketbakker 
geleerd, want zijn vader was hovenier op De Vossenberg in 
Halsteren. Een drama zorgde er voor dat Joseph in het bak-
kersvak kwam. 
In 1864 trouwt Joseph met Maria Christina Olifiers (1840-1911) 
en koopt van de erfenis van zijn vader een pand op de Binnen-
watersloot 30 te Delft, alwaar hij een eigen bakkerij en winkel 
start. Na de dood van zijn vrouw in 1911, trekt hij zich terug uit 
de zaak en gaat hij rentenieren op de Plantage te Delft, waar 
hij op zijn 78ste overlijdt. Zes van de acht kinderen van Joseph 
en Maria gaan in de plaatsen Den Haag, Haarlem, Den Bosch, 
Nijmegen, Leiden en Voorschoten als bakker aan de slag.

De Voorschotense banketbakker Louis Gussenhoven (1885-
1954) werd na juli 1944 opgevolgd door zijn zoon Johan(nes) 
Gradus Gussenhoven (1915-1987). Johan trouwde met Wilhel-
mina Carolina Maria Alida Hollink (1916-1994). Samen kregen 
ze vijf kinderen; drie dochters en twee zonen: Annebel, Marijke, 
Hans, Wil en Louis. De kinderen groeiden op aan de Voorstraat 
6 en hielpen hun ouders in de winkel en bakkerij. In de maand 
december richtte Johan Gussenhoven en zijn vrouw de woon-
kamer (Sinterklaaskamer) smaakvol in met allerlei heerlijkhe-
den uit de banketbakkerij. Op Koninginnedag en Paardenmarkt 
stonden ze samen in de Wafelkraam voor hun winkel. Op 20 
mei 1978 stopt vader Johan en verdwijnt banketbakkerij Gus-
senhoven voorgoed uit Voorschoten. Er kwam geen opvolger.

Waar komt de familie Gussenhoven vandaan? 
De Voorschotense familie Gussenhoven behoort tot de zoge-
naamde Duitse tak met als verre voorvader Adam Gussenho-
ven, geboren in het plaatsje Dormagen (14 km van Düsseldorf) 
op 13 november 1707. Hij overlijdt daar ook op 3 november 
1782. Zijn zoon Joannes Theodorus Gussenhooven (circa 
1745-1811) emigreert vanuit Düsseldorf naar Bergen op Zoom. 
Daar wordt Lambertus Gussenhoven (1785-1846), de vader 
van de jonge wees Joseph, geboren.

Een voorvader van Adam Gussenhoven (1707-1782) van de 
Duitse tak komt met grote waarschijnlijkheid uit het plaats-
je Gussenhoven, gelegen in Vlaams Brabant (België). Nu 
Orsmaal-Gussenhoven geheten en behorende bij de gemeen-
te Linter. De achternaam Gussenhoven is overduidelijk een 
aardrijkskundige naam. Zo’n naam kreeg je als nieuwkomer in 
je nieuwe woonplaats. 

Namen eindigend op -hoven behoren tot een wat jongere laag 
nederzettingsnamen, ontstaan tussen 600 en 700 na Christus. 
Hoven gaat terug naar de betekenis van “hof, boerderij”. Het 
eerste deel Gussen is afgeleid van Godtso, de naam van een 
persoon. Gussenhoven is zo te reconstrueren uit Godtson hof-
um, de “boerderij van Godtso”.
Over deze eerste Frankische herenboer uit de 7de eeuw weten 
we weinig. Zijn naam leeft enkel voort in de Belgische plaats 
Gussenhoven en de familie met de achternaam Gussenhoven.

Bronnen: Website Bertels-Gussenhoven.nl; Dr. P. Kempe-
neers, Toponym Van Orsmaal-Gussenhoven & Melkwezer. In 
Handelingen van de KCTD, LXXVI, 2004, pag. 73-312; GYS-
SELING, M., Toponymisch woordenboek van België, Neder-
land, Luxemburg; Jan Sloof “Als de Linden konden spreken”, 
2008, pag 35; Wil Schapendonk-Gussenhoven.

De familie Gussenhoven 
een bakkersgeslacht in Voorschoten               Door Jan Spendel

Het bakkersechtpaar Johan en Wilhelmina Gussenhoven aan het werk
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Ik hou van de wind.
Ik vlieg van hot naar her.

Door de duinen, voorovergebogen, op de fiets.
Langs het zand gezogen.

Langs duindoorn en wilde rozen, die geuren.

De zilte lucht is zo heerlijk.
Langs helmgras vlieren en dieren,

en duinen naar de zee en het strand.

Ik zie zandkastelen, soms in verval.
Torens grachten en kanalen.

De eb en de vloed.
Een kind met een boot in het water.

Het touw laat los.
Het loopt uit de hand.

Het kind huilt.
Zoute tranen van spijt.

Daar komt een man:
Meneer stuifzand
Hij pakt een boot.
Redder in nood.

Bridgeclub Noord-Hofland

    
Door Marianne Lafont

Beginnerscursus Bridge 
in Voorschoten
Na de succesvolle beginnerscursus bridge o.l.v. Femke 
Frietema in 2023, bieden vier Bridgeclubs uit Voorscho-
ten opnieuw een beginnerscursus aan.

Het motto luidt: “Vitaal ouder worden”.

Deze bridgeclubs zijn:
De Boschbloem, Noord-Hofland, TOGV en Bridgeclub 
Voorschoten.

Iedereen is welkom! 
Ook als u al een beetje bridge speelt en ook als u het 
helemaal vanaf het begin wilt leren.
Femke Frietema die deze cursus geeft is een ervaren en 
gediplomeerd bridgedocent.
Theorie en praktijk worden afgewisseld en na afloop van 
de cursus kunt u instromen bij een van de bridgeclubs in 
Voorschoten.

Start:   11 september 2024
Duur:   25 lessen 
Tijd:  Woensdagavond 19.30 - 22.00 uur
Plaats:  Activiteitencentrum Alettahof
  Aletta Jacobsplantsoen 97
  2253RP Voorschoten
Kosten:  € 100,- excl. 2 cursusboeken 

Informatie:
Lia Herpst:  lia@herpst.com (Noord Hofland)
Jan Berg:  japm.berg@kpnmail.nl 
  (De Boschbloem)
Wouter Pont:  wouter.pont@gmail.com (BCV)
Johan de Lange: jbmdelange.andriessen@gmail.com  
  (T.O.G.V)
Aanmelden:  Lia Herpst: lia@herpst.com 

Reageer snel! Wij verheugen ons op uw interesse.

Wind

Ingezonden
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Ingezonden

Mooi weer in Sauerland tijdens de vov-reis
 
Klokslag 9 uur vertrokken we met de bus uit Voorschoten. In Duitsland hielden 
we een koffiestop en na een uur rijden kwamen we aan in het plaatsje Biltstein in 
het mooie Sauerland waar het zonnetje lekker scheen. Eerst genoten we van een 
uitgebreide lunch, waarna de kamerindeling volgde. Er werd door iedereen wat 
rondgekeken in het hotel en de omgeving, maar we vonden elkaar alweer snel op 
het zonnige terras.
 
De tweede dag werd na een mooie rit (met onze eigen bus) een vaartocht gemaakt 
op de één van de stuwmeren (de Möhnesee) 
‘s Avonds werd na een uitstekend diner door de voetballiefhebbers het EK voetbal 
bekeken. Ook op woensdagavond, toen Nederland tegen Engeland speelde, kon 
op een groot scherm de wedstrijd worden gevolgd. Velen maakten hiervan gebruik 
en waren gekleed in Oranje. De wedstrijd werd verloren, maar de sfeer was enorm 
gezellig. Na afloop werd in de Pub het verlies lekker weggespoeld.

‘s Middags werd er een bezoek gebracht aan de Warsteiner bierbrouwerij; een gigantisch complex waar we niet doorheen hoef-
den te lopen maar keurig per treintje werden rondgeleid. Natuurlijk was er na afloop gelegenheid om wat biertjes te proeven. Daar 
werd dan ook gebruik van gemaakt maar we hielden het heel erg netjes.

Donderdag gingen we na een mooie rit naar de stad Siegen waar 
gelegenheid was om te shoppen en de chauffeur zorgde dat we 
weer op tijd in het hotel waren om nog te kunnen genieten van koffie 
of thee met gebak.

En toen was het alweer vrijdag, de dag van de terugreis die helaas, 
door files, twee uur langer duurde dan de heenreis. Maar dat mocht 
de pret niet drukken want, zoals de hele reis, was de sfeer in de bus 
uitstekend! Er werd gezellig gekletst en gelachen. 
Zo konden we terugkijken op een geslaagde midweek met mooi 
weer, lekker eten en gezellige mensen. Dank aan de reiscommissie, 
speciaal Dik en Thea Zweers voor de begeleiding en iedereen die 
heeft meegewerkt om deze reis te doen slagen.
 
Hans Dijkers

Gezellig op het terras van hotel Bilstein

Stuwmeer in het Sauerland

Rectificatie
In het juli /augustus nummer van de Nieuwsbrief is in het verhaal over de familie van Bohemen, door Jan Spendel, bij de bron-
vermelding de naam van Marja Soonius-Van Bohemen weggevallen. Dat was niet de bedoeling en bij deze bieden wij daar onze 
excuses voor aan!
De redactie

VOV COMPUTER INLOOPOCHTENDEN

VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3  TOEGANG GRATIS!
De computer inloopochtenden zijn op de 1e en 3e donderdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur.
Nu kan het zijn dat u in de tijd tussen twee inloopochtenden een probleem met uw computer, 
tablet of mobiele telefoon krijgt. Is er haast bij om dat op te lossen, dan kunt u bellen met de heer 
John Smit. U kunt met hem uw probleem bespreken en eventueel een afspraak maken om op de 
2e of 4e donderdag van de maand langs te komen in het VOV gebouw.
De heer John Smit is bereikbaar via tel: 06 1280 66 59. 
Chris van der Jagt
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Waar de zon altijd schijnt!

• LUNCH 

• BORREL 

• ONBEPERKT TAPAS

OOK VOOR EEN FEESTJE, OF DINER AAN HUIS

WASSENAAR • VOORSCHOTEN • BAR • RESTAURANT

LA-CASITA.NL
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65plus voucher advertentie VOV.pdf   1   09-01-2021   17:47

Inspiratie begint met 
dit speciale boek 

Ons nieuwe inspiratieboek is uit! Bestel uw speciale 
exemplaar op www.keukenstudiovoorschoten.nl

In onze showroom hebben we keukens in diverse stijlen voor 
u samengesteld en helpen wij u graag verder. Stap gerust 

eens bij ons binnen. 

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | tel: 071 561 59 27

Inspiratie begint met 

Kom langs 
of vraag ons 

inspiratieboek 
aan!

1683 UKSZ ADV Voorschoten A5 J03.indd   1 06-09-2023   10:01
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Vereniging Ouderenbelang VoorschotenPrijspuzzel

De oplossing kunt u tot 10 september sturen naar de redactie: kopij@vovvoorschoten.nl
U mag de oplossing ook op een briefje schrijven met uw naam erbij en in de bus doen bij het 
VOV-gebouw. De prijswinnaar wordt vermeld in de volgende Nieuwsbrief.
De prijs (alleen voor VOV-leden): Een Tapas-schaal vol lekkernijen aangeboden door:
Lekker! Kaas en Delicatessen 

De oplossing van juli/augustus: samen ontspannen samen oud worden 
De winnaar is: Joke Westhoek-Roodakkers

Gefeliciteerd met deze heerlijke prijs mevrouw Westhoek-Roodakkers! 
U mag de tapasschaal ophalen bij Lekker! Kaas en delicatessen aan de Schoolstraat 144. 
Let op! Omdat de tapasschaal uit verse ingrediënten bestaat wordt deze pas na afspraak 
voor u gemaakt. Bel daarom eerst even met Lekker! om af te spreken wanneer u de schaal 
wilt ophalen. (Tel: 071 561 7319) Vergeet bij het ophalen niet uw VOV lidmaatschap-kaartje 
mee te nemen!

Sluitingsdatum voor het inzenden van reac-
ties voor de Nieuwsbrief van oktober is: 

UITERLIJK(!) 10 september

We ontvangen graag uw reacties op onze 
Nieuwsbrief via: 

kopij@vovvoorschoten.nl  

Handgeschreven reacties kunt u sturen 
naar: 

Mieke van Berkum, 
Middachtenstraat 66,

7131 BD Lichtenvoorde.

KOPIJ
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VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84 
5% korting op 
aankopen voor uzelf
Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op 
onze geldende 

tarieven
 Dobbeweg 3
071 561 50 02

5% korting 
op het 

notarieel 
honorarium

Schoolstraat 109a, Voorschoten - Langstraat 49, Wassenaar

G. BESUYEN 
Rijwielspecialist

Voorstraat 13 
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

10% korting op alle reparaties

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenKORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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WONINGTEXTIELHUIS

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Voorstraat 55a - 071 71 07 402   
www.compleetit.nl

€ 2,50 korting 
op rijbewijskeuringen

Locatie: Rooseveltstraat 18, Leiden. 071-5160020

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting 
op huismerk-

inkt op vertoon 
van ledenpas.

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125 

mspiegeler2@gmail.com

Op vertoon van uw 
VOV ledenpas: 
koffie bij ons 
voor €1,25 
Molenlaan 35,  Voorschoten

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

Laat uw biografie schrijven

i n f o @ L i f e - I n - Le t t e r s . n l

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden:

Tel: 06 101 306 64 
sharinashairstyling@outlook.com 

sharinashairandbeauty.nl

Uw beauty specialist 
aan huis

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | 071 561 59 27

Zie www.scal.nl voor meer informatie.

Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone 
massage. Kinesio- en sporttaping  en hersteltraining

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.nl

VOV leden ontvangen 10% korting 
bij het boeken van een behandeling.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het 
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Verkoop uw woning via Rijnland Makelaars.
Informeer als VOV lid naar uw korting!

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO TOM VAN VLIET!

10% korting 
op de bedden 
van Auping en 

Polypreen Treubplein 2 - 071 5617979

vrijwilligerbijtopaz.nl
Topaz Vlietwijk  
Professor  
Einsteinlaan 2  

Topaz Foreschate  
Rouboslaan 1

Maak jij als 
vrijwilliger  
het verschil  
bij Topaz?

Verzamelaar geeft een goede prijs voor 
uw oude ansichtkaarten en fotos.

Tel: 06 245 703 14

10% korting op koffie met gebak, 
op vertoon van uw VOV-pas

Brasserie de Badmeester

Wassenaarseslag 15, Wassenaar 070-5114013
www.debadmeester.nl 

158 A-B



ACTIVITEITEN IN HET VSC COLOFON

Bestuur
Voorzitter: Wilma Zoetemelk, 
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 06 2049 8417
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Frans Keuzenkamp, Tel: 06 5493 3576
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 06 2244 8212
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie:  Annemieke van der Werf, Tel: 06 2753 4023
Jaarcontributie: € 25,- p.p. 2 pers. op het zelfde adres: € 37,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Evenementencommissie: Dick Edelenbos, Tel: 06 4216 8927
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Belangenbehartiging 
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking 
met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook bieden 
wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u vragen of 
problemen op dit gebied, neem dan contact op met Peter de Boer, 
belangenbehartiging@vovvoorschoten.nl

Bankrekening VOV lidmaatschap; NL86INGB0005062260 
o.v.v. lidmaatschap VOV
Bankrekening Reizen en evenementen; 
NL24INGB0004280392
o.v.v. het juiste VOV-evenement.

Nieuwsbrief
Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven sturen naar: Mieke van Berkum, 
Middachtenstraat 66, 7131BD Lichtenvoorde.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Eindredactie: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Redactie en correctie: Elly Vogelaar
Redactie en Lay-out: Mo van der Werf 

Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 3820 
Drukwerk: Dipas druk & print, Zoetermeer
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BRIDGEN 
Maandagmiddag (Schoppenvrouw) 
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.30-23.00 uur.
Wil Niersman Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld Tel: 06 196 95 760  

KLAVERJASSEN 
Dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur. 
Zaal open: 12.45 uur. 
Leny Bakker Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN
Woensdag- en vrijdagmiddag 
van 12.30-16.00 uur
John Smit Tel: 06 1280 6659 
Donderdagavond van 19.30-23.00 uur.
H. Looijenstein Tel: 06 463 910 88 

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur. 
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo, etc.  
Thea Zweers Tel: 071 561 40 84

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Nanny de Koning Tel: 06 363 57 646
Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

BOETSEREN/HANDWERKEN 
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
Ingrid Kaufman Tel: 06 155 17 592

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk 
Tel: 071 561 31 37

COMPUTER INLOOPOCHTEND
1e en 3e donderdag van 10.00-12.00 uur
Chris van der Jagt 
Tel: 071 561 84 80 (na 10.00 uur)

VOV DANSCAFÉ
Zondagmiddag, eerste zondag van de 
maand tenzij anders aangegeven.
van 14.00-16.30 uur
Info: John Smit 
Tel: 06 128 06 659

VOV FIETSCLUB
Elke 2de woensdag van de maand 
Van april tot eind van de zomer
Aanmelden: Ria Kijk in de Vegte 
Tel: 06 255 23 860

VOV SJOELCLUB
Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Dik Zweers 
Tel: 06 196 958 10

CORRESPONDENTIEADRES VOV SENIORENCENTRUM:
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD  Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  www.vovvoorschoten.nl

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten 
of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende of anders-
zins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden geweigerd. 
Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien 
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en 
standpunten van columnisten, alsmede ‘uitspraken’ van derden in 
ingezonden reacties worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven 
door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoorde-
lijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen. Foto’s 
gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend ge-
bruikt voor plaatsing in de Nieuwsbrief en/of de website en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan 
kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of 
gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestem-
ming van de redactie en met bronvermelding.

DISCLAIMER
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