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NICO FENNES
Eindredacteur

OMSLAG MEI/JUNI
Lammetjes in de wei. Gelukkig zien 
we dat nog in het steeds minder 
landelijke Voorschoten.

Met dank aan Willem van der Graaf 
voor deze mooie foto. 

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende Nieuwsbrief is de brief 
van september. Inzendingen die ons 
uiterlijk 10 augustus bereiken zullen 
we graag opnemen, mits voldoende 
ruimte.
Veel leesplezier!

Na de vorige Nieuwsbrief heeft u wel twee maanden op deze juli/augustus Nieuwsbrief moeten wachten en dit is wéér een 
dubbelnummer. Dat volgens het rooster waarin de VOV de Nieuwsbrieven negen keer per jaar uitbrengt. Wilma vertelt in 
deze Nieuwsbrief onder andere over de belangrijke sociale positie van de VOV binnen Voorschoten en hoe we gezamenlijk 
aan de toekomst van onze vereniging werken. In de afgelopen twee maanden is er heel wat gepasseerd. Gisella gaat daar 
met haar artikel over wereldburgers uitgebreid op in. Of u wel of niet veel buiten de dorpsgrenzen bent geweest, we zijn 
allemaal wereldburgers. De leden van de VOV zullen heel wat als burger van deze wereld hebben meegemaakt en boorde-
vol verhalen zitten. Zo kwam er een mooi verhaal op tafel van meneer Crousen die in Limburg is geboren. Els van Lief en 
Leed bezocht hem voor zijn 90 ste verjaardag. Zij kreeg een knapkook geserveerd die meneer Crousen speciaal voor zijn 
verjaardag uit Limburg had laten bezorgen. Wat een knapkook is? Dat is een uit de Belgisch-Nederlandse Maasvallei af-
komstige koek van natuurboter en ruwe suikerkorrels. Eeuwen geleden werd de koek bedacht als een scheepsbeschuit die 
lang bewaard kon blijven. De bekendste knapkook komt van Maaseik, die plat is en rond. Voor het jaarlijkse knapkoekfeest 
maken ze er een met een doorsnede van drie meter. Als je de koek breekt, hoor je een knapperend geluidje. Vandaar de 
naam knapkoek of, op z’n Limburgs, ‘knapkook’.

Uit Co’s beschrijving bij het gebouw aan de Veurseweg valt op te maken dat niets bij het oude blijft, zoveel bestemmingen 
heeft dit pand in de jaren al gehad. Harm maakt het weer mooi in zijn betekenisvol geschreven artikel over vormen van kunst. 
MOnique neemt u mee in haar herinneringen aan de meest populaire jeugdboeken van toen. Hans verslaat de dagreis naar
Ridderkerk en Rotterdam. Die dag bezocht de VOV onder andere een chocoladeatelier. Van alle verhalen over lekkernijen 
loopt het water je in de mond. Dicht bij huis kennen we ook verhalen over allerhande lekkers. Wie doopte in Voorschoten 
de bokkenpootjes in de chocolade? Precies. Het antwoord daarop weet u misschien als u vóór 1967 brood of banket kocht 
bij deze bekende bakker aan de Leidseweg-Noord, waar Jan deze keer over schrijft. Glazenmaker, paardenbijter, platbuik. 
Nee, dat zijn geen namen van piraten, wel de bijnamen van de vliegende insecten waar Elly’s verhaal over gaat.

Zo herbergt deze Nieuwsbrief een keur aan verhalen van onze leden. 5 juni ging de film ‘Tussen Wal en Schip’ in première. 
Deze documentaire gaat over Indische families die na 1949 gedwongen werden Indonesië te verlaten. De generatie van 
toen stopt de verhalen over Indië vaak weg om niet meer over te spreken. In Tussen Wal en Schip brengen drie kleinkinderen 
hun Indische grootouders naar de plek waar ze voor het eerst voet op Nederlandse bodem zetten om daarmee de jarenlang 
verzwegen geschiedenis te ontrafelen. Met vragen worden deze grootouders in de documentaire aan het praten gebracht. 
Bent u Indisch en zou u ook (alsnog) uw verhaal uit de doofpot willen halen door het (kosteloos) te laten opschrijven? Neem 
contact op met de eindredacteur: 06-38716705. 

Over jeugdboeken, knapkook en een beetje Indisch…    



VerhuisService
Voorschoten BV

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan 
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken 
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting, 
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen 
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Neem tijdig de regie 
in eigen hand en 
leg uw wensen vast 
in een levenstestament”

Neem tijdig de regie Neem tijdig de regie “

071 561 40 40

Bel voor meer informatie naar 

Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW

Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren, 
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstands-
bedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw 
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten 
en omgeving biedt u het onderstaande aan:

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE
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Allemaal rollen
Ik bedacht me een dezer dagen hoeveel rollen een 
mens kan vervullen. Zo ben ik partner, moeder, zus, 
tante, nichtje, baasje (van onze rode kater Harley) 
voorzitter van de VOV, lid van verschillende bestu-
ren, van de sportclub, vriendin, oud collega en niet 
te vergeten buurvrouw. Ik vergeet er vast nog. Ver-
drietig blijft het dat ik niet hoef te schrijven dat ik 
dochter ben. 
En zo zijn er meer belangrijke dingen die voorbij 
zijn gegaan.
Je staat er niet zo bij stil, maar eigenlijk is het heel 
luxe, al die verbanden/al die relaties. Dat ben je al-
lemaal. Je kan ook je werk of een uit de hand gelo-
pen hobby zijn. Iets dat alles overheersend is, alles 
opslokt in je leven. Maar dat gaat meestal ook voor-
bij en kan een leegte betekenen.

Als dingen verdwijnen…
Als je oud mag worden, ligt het voor de hand dat 
veel van die vanzelfsprekende banden verdwijnen. 
Geen kind meer, geen broer of zus. Verder moeten 
zonder de partner waar je jarenlang mee verbon-
den was. Dan komt het steeds meer op jezelf aan. 
Zo werkt dat, als bijna vanzelfsprekende dingen 
verdwijnen uit je leven. Dat is pas echt moeilijk. Be-
zig blijven, actief contact zoeken. Belangrijk is dat 
je rust vindt in jezelf en in een nieuw evenwicht. 
Toch in staat blijven tot het nemen van stappen, van 
verandering, als dat goed is voor jou. 
Ik hoop oprecht dat wij als VOV daarin iets voor 
onze leden (kunnen) betekenen.

Wat zijn we als VOV?
Als vereniging hebben wij ook een opdracht tot 
doorontwikkelen, veranderen, meebewegen. We 
hebben een fantastisch bestand aan leden, ruim 
1500. Daar is het bestuur heel trots op. Het bestuur 
wil graag een zo breed mogelijk aanbod bieden aan 
de leden, voor ieder die wat wil. Veel ontspanning 
en ontmoeting en ook opkomen voor belangen van 
onze doelgroep.

In gesprek over houden en versterken
Met de Evenementen Commissie en het Bestuur 
bespraken we de plannen voor een open dag en 

de leden die we daarmee willen bereiken. In het ge-
sprek kwamen we tot de ontdekking dat het eigen-
lijk gaat om wat voor een vereniging we willen we 
zijn, nu en in de toekomst.
Dit vraagt zeker nog wat doorpraten, met elkaar, 
met u, of een afvaardiging van leden met als in-
steek: houden wat we hebben en ontwikkelen wat 
nu en naar de toekomst nodig is.

Sterk in Voorschoten
Duidelijk is in ieder geval dat de VOV deel uitmaakt 
van het sociale netwerk van Voorschoten. We zijn 
tenslotte een van de grootste verenigingen van 
Voorschoten. 
Vanuit die kracht kunnen we de zichtbaarheid en 
herkenbaarheid van de VOV vergroten door meer 
verbinding te zoeken met andere organisaties en 
daarmee elkaar versterken waarbij het belang van 
de oudere Voorschotenaren natuurlijk een belang-
rijke factor is en blijft.

We doen het met elkaar, u bent ook nodig!
Al die ‘dingen’ is mensenwerk, en daar hebben we 
als bestuur meedenkers en mee doeners bij nodig.
Ik hoop dat er in ons geweldige ledenbestand weer 
mensen zijn die ook mee gaan doen in het denken 
over de koers van uw vereniging. Ook zoeken we 
menskracht om de administratieve organisatie van 
onze vereniging te versterken.
Ben je geïnteresseerd? Je kunt de bestuursleden 
hier zeker op aanspreken.
Mailen naar mij via voorzitter@vovvoorschoten.nl is 
ook een prima route. We kijken uit naar je reactie!

Hartelijke groet en namens het bestuur een fijne 
zomer toegewenst.

Wilma Zoetemelk

Beste vrienden van de VOV,

En zo is het alweer tijd voor het zomernummer van onze Nieuwbrief. Een heerlijke tijd, de zomer! U leest de 
nieuwsbrief vast in de tuin, op het balkon of in uw stoel voor de open deur. Of u bewaart hem voor een regen-
achtig moment.



Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren

• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning

Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven

• Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

Koeleman Hilversum 
Vreelandseweg 7 
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28
1083 HC Amsterdam 
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Voorschoten 
Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
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VAN HET BESTUUR

Rob Rietveld was jarenlang 
de coördinator van onze 
bridge club. Rob is er onlangs 
mee gestopt.
Namens het bestuur en de 
bridge club willen we Rob 
hartelijk danken voor zijn en-
thousiaste inzet al die jaren!!

Het coördinatorschap is over-
genomen door Hein van der 
Kallen. Wij wensen Hein veel 
succes met deze ‘job’!

We begonnen de klaverjasmiddagen van de VOV op dins-
dag 3 september 2024. De laatste middag was 27 mei 
2025. Met een onderbreking in de kerstvakantie zijn er 
37 middagen geklaverjast om de punten. Het organiseren 
deden/doen we met heel veel plezier. Er is het afgelopen 
seizoen hoog gekaart, maar ook dat het soms niet lukte. 
Het zijn middagen dat er weliswaar gespeeld wordt voor 
de punten, maar het belangrijkste is dat het een ontspan-
nen middagje kaarten is. Dit jaar zijn er weer nieuwe kla-
verjassers bijgenomen, maar helaas ook leden afgevallen 
wegens verhuizing, opzegging of overlijden. Momenteel 
bedraagt het ledenaantal 67, maar gemiddeld kwamen er 
rond de vijfenvijftig mensen kaarten. 

Gestart werd om kwart over één met de prijsuitreiking van 
de vorige week. Tijdens de eerste ronde verzorgden de 
twee gastvrouwen en één gastheer de gratis koffie/thee 
met een koekje of soms met een traktatie van een van de 
klaverjassers die wat te vieren had.  Na de tweede ronde 
werden de drankjes geserveerd. Nieuw was dit jaar dat ie-
dere derde dinsdag van de maand door de klaverjasclub 
getrakteerd werd op kaas en worst. De middagen vlogen 
voorbij. Iedere week waren er vijf prijzen te winnen in de 
vorm van een cadeaubon van de Jumbo Voorschoten en 
voor de laagste score was er nog een poedelprijs. 

3 juni was de laatste klaverjasmiddag van het seizoen 
2024-2025. Om het nog een beetje spannend te hou-
den waren er per ronde drie prijzen te winnen. Tijdens 
de eerste ronde was er koffie/thee met een koekje of een 
bonbons. Na deze ronde werd de microfoon gegeven aan 
één van de klaverjassers. In een hele leuke speech wer-
den de gastvrouwen/-heer en wij in het zonnetje gezet 

vergezeld van een attentie en voor de dames een mooie 
bos bloemen. Na de tweede ronde werden de tafels aan 
elkaar geschoven om gezellig het seizoen 2024/2025 af 
te sluiten. De drankjes en de zelfgemaakte hapjes wer-
den betaald door de klaverjasclub. Ook werd gedurende 
het samenzijn door Leny de prijsuitreiking van dit seizoen 
bekend gemaakt. 

De stand van de prijswinnaars is:
1e Flip Koolen;
2e René van der Heijden;
3e Leny Bakker;
4e Anna Marieke van der Berg en
5e Huub Verhage

Na afloop was er voor iedereen een mini Kalanchoe en 
een blikje met heerlijke stroopwafels. Al met al kunnen wij 
terugzien op een heel geslaagd klaverjasseizoen.

De klaverjascompetitie start weer op dinsdagmiddag 2 
september aanstaande. Kan je klaverjassen en heb je zin 
om mee te doen, kom gerust vrijblijvend een keertje mee 
kaarten. Het inschrijfgeld bedraagt € 5 per maand, met 
gratis koffie of thee. Verder betaal je voor de consumpties 
€ 1 (fris) of € 1,50 (wijn of bier) en per ronde betalen de 
twee verliezers € 0,05 als bijdrage voor de koekjes. De 
zaal is open om 12.45 uur en we streven ernaar te starten 
om 13.15 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Inlichtingen: 
Leny en Frans Bakker, 071-5763820, 
lenybakker@fotomaarten.nl

Nieuws van de VOV klaverjasclub

Bedankt Rob!



www.beijevastgoed.nl

Wij halen het meeste uit uw woning!

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:

071 - 562 02 22

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet 
Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot 
assortiment en aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar te 
winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de directie van deze Jumbo-vesti-
ging de VOV sponsort in de vorm van koffie en koekjes die wij voor onze diverse 
activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!



Lief en Leed
Voor het opgeven van feestelijkheden of 
voor verdrietige zaken kunt u contact op-
nemen met Henny van Noort,  071 240 92 55 
De leden die een bezoekje krijgen beslis-
sen altijd zelf of ze genoemd willen wor-
den in onze Nieuwsbrief.

Kent u iemand die wel een bezoekje kan 
gebruiken? Meld het de Lief en Leed-
commissie. Wij stellen dat zeer op prijs!

De mensen die er geen bezwaar tegen hebben en het leuk vinden 
komen we graag een bezoekje brengen bij speciale gelegenheden.

Hans kwam bij meneer L. Steyn op bezoek en feliciteerde hem met zijn 
94ste verjaardag. Meneer Steyn woont verscholen in de Dobbewijk in 
een oude boerderij. Hij heeft het daar goed naar de zin en verveelt zich 
geen moment. Hij is heel muzikaal en speelt piano en op een prachtig 
pijporgel. Hans mocht genieten van een kleine demonstratie. Ook werkt 
meneer Steyn nog met veel plezier in de moestuin. Hij heeft ook veel 
steun aan zijn zus die op dezelfde locatie woont. Het was een gezellig 
bezoek

Meneer A.W.J. Brekelmans sprak telefonisch aan Els, ook namens zijn 
vrouw, zijn waardering uit over de VOV. Een bezoekje was niet nodig.

Emmy ging mevrouw L.G. Kinkel-Troost feliciteren met haar 96ste 
verjaardag. Lekker theegedronken met overheerlijke zelfgebakken koek-
jes!!! Mevrouw heeft haar verjaardag gezellig gevierd, met de kinderen. 
Haar dochter had het goed verzorgd met soep en broodjes. Zij doet voor 
haar moeder ook de boodschappen e.d.
Mevrouw vindt dat ze een “vroege vogel” is. Zij loopt elke dag door het 
park. Doet een spelletje rummikub met de buren en is blij met haar huis-
je. Ze kan zich nog best goed redden en viert het leven!!
Wat wil je…….. ze is pas 96!!!!!  

Toen Els de 91-jarige meneer P.A. Koolen belde voor een afspraak zei 
meneer heel spontaan: ja hoor! Het werd een gezellig bezoek. Het lieve 
hondje lag in de stoel waar mevrouw altijd zat en leek ons gesprek te 
volgen. Mevrouw is helaas overleden. De kinderen en kleinkinderen ko-
men regelmatig op bezoek en eten gezellig een hapje mee. Meneer vindt 
het fijn om bij de VOV te kunnen kaarten en heeft dan oppas voor zijn 
hondje.

Henny belde mevrouw G.E.L. Cremers voor een afspraak te maken 
voor een bezoekje. De spontane reactie: Ja leuk wanneer?  Zij wonen in 
hetzelfde appartementencomplex, maar komen elkaar niet veel tegen.
Dus meteen de volgende dag werd mevrouw gefeliciteerd met haar 91ste 
verjaardag. Mevrouw Cremers leest graag en de grote boekenkast in de 
kamer is het bewijs. Nee, ze heeft ze niet alle boeken gelezen maar dat 
scheelt niet veel! Ook gaat ze elke week bridgen bij VOV. De thee met 
chocola was Henny wel toevertrouwd….. Mevrouw heeft het prima naar 
haar zin en vervelen is er niet bij.
Het was een gezellig uurtje.

Meneer S. Boendermaker stelde het erg op prijs dat hij door Hans werd 
gefeliciteerd. Hij heeft zijn verjaardag gezellig gevierd met kinderen en 
kleinkinderen. De telefonische felicitatie maakte zijn verjaardag “com-
pleet” zoals hij het noemde, maar vond een bezoek aan huis niet echt 
nodig. Dank voor de aandacht van VOV.

Meneer K. Snieder woont met zijn vrouw sinds twee en een half jaar in 
een seniorenwoning waar het ze heel goed bevalt. Hans werd hartelijk 
ontvangen, en feliciteerde meneer met zijn 90ste verjaardag. Het werd 
een gezellig uurtje. Het echtpaar heeft twee zonen die in Voorschoten 
wonen, maar de twee dochters wonen in Engeland en Amerika. Helaas 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

zien zij die niet vaak, maar het is niet anders… Me-
neer heeft o.a. gewerkt bij de drooglegging van de 
IJsselmeerpolders, daar kon hij mooi over vertellen.
 
Emmy ging op bezoek bij mevrouw C.W. Beukers-
Kroos voor haar 90ste verjaardag. Bij de thee met 
wat lekkers werd er gezellig gekletst over van alles. 
Zij heeft haar verjaardag gevierd en het was een 
mooi weekend. Mevrouw onderneemt nog steeds 
leuke dingen, dus vervelen is er niet bij. Ze is ook 
heel blij met haar kinderen. Mevrouw bedankte 
Emmy voor haar bezoek en voor de leuke attentie.
  
Hans ging op bezoek bij mevrouw A. Heijmans 
voor haar 96ste verjaardag. Dat vond mevrouw 
heel prettig. Ze houdt erg van puzzelen en leest 
uitgebreid de krant. Ze vindt het fijn dat haar zoon 
bij haar woont want daar heeft ze veel steun aan. 
Hans werd hartelijk bedankt voor zijn bezoekje.
 
Mevrouw P.T.M. van Essen-Rossum kreeg be-
zoek van Emmy, die haar kwam feliciteren met haar 
92ste verjaardag. Mevrouw heeft een heel gezelli-
ge verjaardag gehad. Zij heeft een lieve buurvrouw 
die altijd voor haar klaarstaat. Daar is ze erg dank-
baar voor. Mevrouw is blij met haar huis met balkon 
en tuin. Er werd gezellig gepraat over de reisjes die 
mevrouw heeft gemaakt. Ook staat altijd de radio 
aan, dan kan ze lekker gaan zitten lezen… Harte-
lijk dank voor de attentie en mevrouw vindt het fijn 
dat VOV een bestuur heeft. Anders waren er waar-
schijnlijk ook geen vrijwilligers! Daar zit wat in… 

Meneer L.H.M. Crousen kreeg voor zijn 90ste 
verjaardag bezoek van Els. Het werd een leuk 
bezoek, want meneer kon heel enthousiast ver-
tellen over zijn werk en zijn geboortestreek Lim-
burg. Els kreeg zelfs een Limburgse ‘knapkook’ 
die speciaal via internet, ter gelegenheid van zijn 
verjaardag, besteld was.
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Voorschoten, 
Wassenaar 

en omgeving
071 - 56 222 90
Rouboslaan 30   
2252 TR Voorschoten

zekerheid van 

aandacht en zorg thuis

www.u-staat-centraal.nl 

Timmer- en onderhoudsbedrijf
S VELTHUIZEN

Aanbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Maatwerk meubels

info@s-velthuizen.nl

06 196 882 95

www.s-velthuizen.nl

Voorschoten

VOOR ELK PROJECT EEN 
PASSENDE OPLOSSING   �

Voorschoten
Koningin Julianalaan 22-s
Tel.: 071 561 7940

Leiderdorp 
Laan van Berendrecht 212 

Tel.:  071 589 0300
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Blijf soepel en lenig met de VOV
De eerste vrijdagochtend ‘Bewegen voor ouderen’ was met deelname 
door 3 mannen en 16 vrouwen een succes! Er kon, onder leiding van 
instructeur Tom Kuijt, lekker buiten in de binnentuin bewogen worden. 
Een goede tip is om vooral verschillende laagjes aan te trekken zodat 
er makkelijk een jasje uit- of aangetrokken kan worden. Na alle ge-
zwoeg is er gezellig nog een kopje koffie gedronken met de sportieve 
deelnemers.

Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij Dik Zweers, 
06 196 95 810.

Nieuwe activiteiten in het VOV gebouw

Leesclub
Lijkt het u leuk om met anderen over boeken van gedachten te wisselen? 
Dan wilt u zich wellicht aansluiten bij de VOV Leesclub, die wij op gaan 
richten. De bijeenkomsten waar het gelezen boek besproken wordt, 
zijn gewoonlijk 1x per 6 of 8 weken; dagdeel in overleg. Wij kun-
nen daarvoor onze bestuurskamer ter beschikking stellen. Een 
kopje thee of koffie krijgt u van de VOV. Wij gaan niet de leiding 
op ons nemen, maar één van u zal vaste begeleider worden. 
Er zijn inmiddels al een paar reacties, maar meer zijn zeker 
welkom! Als we een aardig groepje bij elkaar hebben, zullen 
we een kennismakingsbijeenkomst voor de belangstellenden 
organiseren. U kunt daar bijvoorbeeld iets vertellen over uw 
leesvoorkeuren en alle van belang zijnde punten zullen aan 
de orde komen, zoals een van de belangrijkste vragen voor 
een leesclub: wat gaan we lezen en hoe bepalen we dat? Aan 
het meedoen aan de VOV Leesclub zijn geen kosten verbonden, 
maar om een aantal exemplaren van één titel te lenen, zullen we wel 
steeds een beroep moeten doen op de plaatselijke bibliotheek.
Belangstelling? Laat het weten aan de secretaris, 
Elly Vogelaar, e-mail secretaris@vovvoorschoten.nl of 06-20498417

Foto’s door Willem van der Graaf



Een boek vol unieke verhalen, 
van verleden tot heden.

Te koop bij de Kler in Voorschoten en uiteraard 
bij het Wapen van Voorschoten. 

Bestellen kan ook via: www.life-in-letters.nl

De kroniek van 
het Wapen van Voorschoten

Wapenfeiten
€ 25,-

Maak �n
  afspraak!

S I E R B E S T R A T I N G  ·  T U I N H U I Z E N  ·  T U I N M E U B E L E N  ·  T U I N V E R L I C H T I N G

Wij realiseren jouw droomtuin van een professioneel 
3D ontwerp tot de materialen en de tuinaanleg.

POSTMUS.NL   3
D

 T U I N O N T W ER
P

Showroom Woonmall Villa ArenA  |  Johan Cruijff Boulevard 42  |  1101 DJ Amsterdam
Showroom Valkenburg ZH  |  Voorschoterweg 6a  |  2235 SH Valkenburg ZH

Showroom Lisse  |  Rooversbroekdijk 109  |  2161 LP Lisse
Showroom Zwaanshoek  |  Hillegommerdijk 554  |  2136 KX Zwaanshoek

Proost...
 op uw
gezondheid!
Proost...

www.slijterijadegeest.nl



        













Noteer alvast in uw agenda!
MUZIEKMIDDAG: 
Zondagmiddag 31 augustus
VOV gebouw. Zie volgende pagina.

HUTSPOTMAALTIJD: 
Zaterdag 27 september
VOV gebouw. Meer info volgt.

VOV FEESTAVOND: 
Zaterdag 25 oktober
In het Cultureel Centrum. Meer info volgt.

SINTERKLAASVIERING: 
Vrijdagmiddag 28 november
Tijdens de soosmiddag komt de Sint op bezoek.

WORKSHOP KERSTSTUKJES MAKEN: 
woensdag 17 december 10 tot 12.00 uur
VOV gebouw

VOV KERSTDINER: 
Maandag 22 december
Avifauna

Agenda
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EVENEMENTEN

Wij zijn op zoek naar een betrokken persoon die met ons 

mee wil helpen bij de organisatie van evenementen en mee wil 

denken over nieuwe evenementen voor de leden van de VOV. 

Tot de taken behoort ook, evt. om toerbeurt, het notuleren van 

de maandelijkse vergadering met daarbij vermelding van de 

actiepunten en evt. deadlines daarvan. 

De evenementencommissie vergadert iedere eerste 

dinsdag(ochtend) van de maand in het VOV gebouw.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de voorzitter van 

de evenementencommissie, Dick Edelenbos: 

dickedelenbos@hetnet.nl

DE EVENEMENTENCOMMISSIE 

ZOEKT EEN NIEUWE COLLEGA!



1 ͤStationsstraat 103 
2712 HE ZOETERMEER

www.zdstouringcars.nl  info@zdstouringcars.nl

Voor al uw luxe touringcarvervoer 
groepsvervoer  dagtochten 

meerdaagse reizen

Interieurbouw op maat
Kasten

TV-meubels 

Wandmeubels 

Radiatorombouw 

Erkerbanken 

Maatwerk
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96  houtbewerkingrido.nl

SHOWROOM (open op afspraak)

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!
Bachlaan 21, Voorschoten

T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,           florencezorg

Advies  •  Ondersteuning  •  Zorg

 

gezondheid en zorg



EVENEMENTEN  ~ LIVE MUSIC

Na het grote succes van de 
muziekmiddag in november, 

organiseren wij deze middag 
nogmaals, op 

Zondagmiddag 
31 augustus 

van 14.30 - 16.30 uur 
in het VOV gebouw.

Deur is open om 14.00 uur

Entreeprijs € 3,-

Wat een succes was het, de eerste live muziekmiddag in het VOV gebouw. Gezien de veiligheid is het 
bezoekers aantal dit jaar beperkt, mede omdat we ook ruimte willen vrijhouden voor de liefhebbers die 
willen dansen. We willen ook een overdekt buitenterras creëren zodat de dansers genoeg plek hebben 
binnen en de mensen die graag iets rustiger zitten ook een goede plek hebben. 

Wij, van de evenementencommissie, hopen op weer een grote opkomst op 31 augustus.
Kom genieten van de muziek en lekker dansen als je daar zin in hebt. We hebben wederom de 
Silver Beetles uitgenodigd. Zij staan garant voor een geweldige sfeervolle middag met Beatles 
nummers die voor iedereen herkenbaar zijn.

     15



Speciaal voor VOV-leden
Gratis kop koffie 

bij een pannekoek
 op vertoon van deze advertentieDe allerlekkerste

Veurseweg 346  |   2252 AJ Voorschoten
info@heteilandvanomenick.nl  |  06 1017 2578

e r w t e n s o e p
eet je natuurlijk bij

De beste houding is de volgende!

071-5617336 | www.paulidespartners.nl

regelmatig bewegen en van houding wisselen
rugklachten beter voorkomt dan lang stilzitten in

dezelfde positie? Zorg dus voor variatie en blijf actief.
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Een rit met de Bollenboemel
Tekst: Elly Vogelaar  Foto’s: Mo van der Werf

Stipt op tijd reed de touringcar van de Zoetermeerse Dagtochten Speci-
alist voor bij het VOV gebouw. De 28 leden die vandaag meegingen met 
dit leuke uitstapje waren ook allemaal op tijd aanwezig, zodat we mooi op 
schema vertrokken naar Sint Maartensvlotbrug, waar we een ritje gingen 
maken met de Bollenboemel. De ontvangst was op Het Land van Flu-
wel. Hier werden we welkom geheten met koffie of thee en iets lekkers, 
waarna we konden instappen in de Bollenboemel. Natuurlijk kennen wij 
de bollenvelden wel, al zijn er niet zo veel meer in onze omgeving. Ooit 
was het gebied tussen Leiden en Haarlem ‘de Bollenstreek’. Veel kwe-
kers hebben zich in verplaatst naar de kop van Noord-Holland en West-
Friesland, zelfs de Noordoostpolder. Om toch nog een keer die nostal-
gische ervaring te hebben, reden we nu met het boemeltje 5 kwartier 
echt langs en door de immense bollenvelden; heel indrukwekkend vond 
ik het. Bloeiende tulpen, zover het oog reikt, in de meest schitterende 
kleuren. Voor deze telers zijn de bloemen niet belangrijk; het gaat om het 
groeien van dikke bollen. Als de tulpen vrijwel uitgebloeid zijn, worden 
de bloemen afgekopt. Zo gaat alle energie verder naar de bol, in plaats 
van naar de bloem. Soms zagen we een paar mensen tussen de bollen 
lopen. Die waren aan het ziekzoeken – dat is hier een gewaardeerd be-
roep! Ze bekijken de bloeiende bollen met kennersblik; zien ze er anders 
uit dan de andere tulpen? Dan zijn ze ‘ziek’ ofwel hebben een virus. Dat 
werd ons onderweg uitgelegd door de dame die onze gids was in de 
boemel en veel wist te vertellen. De bollen zijn namelijk voor de handel, 
grotendeels export. En de klanten moeten gegarandeerd krijgen wat ze 
hebben uitgezocht. Dat uitzoeken hoeft niet alleen van een plaatje, maar 
kan ook in de showtuin. Voor velen van ons was dit wel het hoogtepunt 
van de rit, want hier hielden we een pauzestop en mochten we al dat 
moois van dichtbij bekijken. Ik zou woorden tekortkomen als ik dat moest 
beschrijven. De foto’s spreken voor zich! Voor wie iets aparts zag om een 
keer te bestellen: de namen stonden erbij. Er was ook een pluktuin, maar 
die tulpen leken de thuisreis naar de vaas niet te gaan overleven. Dat gaf 
niet, want bij het restaurant, waar de geur van versgebakken pannen-
koeken ons al tegemoet kwam, was ook een winkel waar je gewoon een 
verse bos tulpen kon kopen; keuze genoeg. Er waren ook dahliaknollen 
te koop; dat is ook een handelsproduct van Fluwel. Nadat we ons de 
grote pannenkoek goed hadden laten smaken, zei de chauffeur dat we 
nog even tijd hadden om rond te kijken of iets te kopen, voordat we weer 
aan de thuisreis zouden beginnen. Jammer dat er geen slingers van ge-
kopte narcissen te koop waren (weet u nog wel, van vroeger?) Die had ik 
graag gekocht en voorop de bus gehangen, als dankjewel aan de chauf-
feur voor de fijne rit. Onderweg naar huis begon het te regenen, maar dat 
gaf niet. Wij hadden een prachtige, zonnige dag gehad!

EVENEMENTEN



Vakon, al 25 jaar specialist op het gebied van langer zelfstan-
dig thuis blijven wonen.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden van veiligheid 
en comfort in uw badkamer, aangepast aan uw specifieke 
wensen!

Ook bieden wij u diverse mogelijkheden op het gebied van 
(trap-)liften om de toegankelijkheid van uw woning te vergro-
ten.

Maak een afspraak en ervaar zelf het gemak en kwaliteit. Bel 
ons op 071 562 1257 of mail naar info@vakon-voorschoten.nl
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EVENEMENTEN

Muziekreis voor de liefhebbers van Andre Rieu
Een evenement en een reis in een! We willen kijken of we een busreis kunnen boeken naar BERLIJN  waar Andre 
Rieu met zijn Johann Strauss Orkest op 28 februari een concert zal geven in de Uber Arena in het mooie Berlijn, 
een stad met nog steeds twee gezichten. Het westerse deel van Berlijn ademt met zijn mondaine Kurfürstendamm, 
Potsdamer Platz en Schloss Charlottenburg de sfeer van een drukke metropool uit. Het oostelijke deel daarentegen 
draagt nog sterk het karakter van een stad uit het verleden, met statige gebouwen en brede promenades. 

De reis wordt verzorgd door Effe Weg/Bolderman. Voor de prijs van € 399,- per persoon (op basis van bezetting in 
een 2-persoonskamer. (Toeslag 1 pers. kamer € 89,-)  Inclusief: 
•	 Koffie of thee bij vertrek
•	 3 overnachtingen in Hotel Lindenberger Hof (of gelijkwaardig)
•	 Verblijf in een kamer met bad of douche en toilet, televisie en telefoon
•	 Dagelijks een goed verzorgd ontbijt
•	 1 maal diner in de stad op zaterdag
•	 Concert André Rieu, zitplaats rang 3
•	 Wifi in het hotel
•	 Reis per Tourist Class touringcar
•	 Begeleiding door ervaren chauffeur, tevens reisleider

Reisplan: 
Donderdag 26 februari: busreis Nederland – Berlijn. Vrijdag: Stadsrondrit voormalig West-Berlijn. Zaterdag: 
Stadsrondrit voormalig Oost-Berlijn (zie Pluspakket) en in de avond het concert van André Rieu. Zondag: Terugreis 
Berlijn – Nederland.

Wij adviseren om het pluspakket à € 89,00 bij te boeken. Dat omvat: Stadstour voormalig West-Berlijn en een Stad-
stour voormalig Oost-Berlijn, beide o.l.v. Nederlands sprekende gids; plus 2x diner (in het hotel of een restaurant in 
de stad).

Deze reis wordt vanzelfsprekend slechts aangeboden op één datum, dus als we een optie willen 
nemen moeten we snel in actie komen en nu al weten hoeveel personen er mee willen.  
Daarom vragen wij u om zo spoedig mogelijk te melden dat u belangstelling heeft om mee te gaan. Punt van aan-
dacht: Het is een lange busreis (8 uur) maar als we een aardig grote eigen groep hebben zal dat evengoed een 
gezellige reis zijn. 
Aanmelden kan bij de Evenementencommissie, Gé van Niekerk 06 2244 8212.



24 uurs uitvaartsuites beschikbaar in Leidschendam  -  www.vdhuz.nl

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
Uitvaartsuites vrij toegankelijk voor 
nabestaanden. Zonder beperkingen 
afscheid nemen in huiselijke sfeer.

070 320 20 40
Dag en nacht 
bereikbaar

Kantoor
Nieuwstraat 16-B
Leidschendam
Op afspraak te bezoeken.

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 
en 16.00 uur of op afspraak te bezoeken.
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14mei zijn wij naar Clingendael gefietst 
via ,wassenaar, kerkehout, Haagse bos. 
In Clingendael even een pauze gehoud-
en. Voor vertrek nog even de Japanse 
tuin doorgelopen, prachtig! Vervolgens 
via de landgoederenroute en achter de 
Stevenshof om naar Voorschoten 32km. 
Goed weer, 20 gr en zonnetje.

Ik ben ook een groep gestart op de 4de woensdagmiddag van 
de maand; daar kunt u zich nog voor opgeven als u graag wilt 
meefietsen.

Ria Kijk in de vegte, Tel: 06 255 23 860

VOV FIETSCLUB

Regelmatig verschijnt er een stukje in de locale media over 
wat de Zonnebloem in de voorafgaande tijd heeft georga-
niseerd voor haar gasten. Of je het nu hebt over de Kerst 
of Paas bijeenkomst, over een bezoek aan een museum of 
over de boottocht (die overigens in mei weer wordt georga-
niseerd), het is altijd een genoegen voor zowel deelnemers 
alsook voor de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken.

De afdeling Voorschoten mag zich verheugen op een flink 
aantal gasten – meer dan 200 op dit moment – maar ook 
op een behoorlijk aantal actieve vrijwilligers, ongeveer 40 
personen. Daarnaast zijn er ook nog mensen die de Zonne-
bloem een warm hart toedragen en dat laten zien door zich 
belangeloos in te zetten als chauffeur om onze gasten naar 
een evenement te brengen en na afloop weer terug naar 
huis te vervoeren.

Nu wil het geval dat het aantal gasten van onze afdeling 
sterk groeiend is. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Het 
heeft echter ook een keerzijde. Want een groeiend aantal 
gasten betekent ook een groeiend aantal deelnemers aan 
activiteiten. Daarom zijn we op zoek naar Voorschotenaren 
in het bezit van rijbewijs en auto die een aantal keer per jaar 
bereid zijn om onze gasten te vervoeren. Doorgaans betreft 
dit door-de-weekse dagen en dan meestal, maar niet altijd, 
in de middag. De Zonnebloem afdeling Voorschoten streeft 
ernaar om ongeveer elke maand één activiteit te organise-
ren, waarvoor dan ook vervoer benodigd is.

De komende activiteiten zijn: 
 
Do 3 jul:      Automuseum Louwman 
Do 14 aug: Wandeling Rosenburgh 
Do 28 aug: Strandrups Noordwijkerhout 
Do 28 aug: Waterrups Noordwijkerhout 
Di 7 okt:     Pannenkoek eten bij Tante Tokkie 
Do 13 nov: Filmmiddag in bondsgebouw 
Do 18 dec: Kerstbijeenkomst

Voor al deze activiteiten zijn 
chauffeurs nodig, het aantal 
varieert per activiteit. 
Maar zonder vervoer kun-
nen onze gasten niet deel-
nemen aan deze activitei-
ten.

Bent u in de gelegenheid 
om eens wat Zonnebloem 
gasten te vervoeren? Meld 
u dan aan via: 
gamvdpaal@gmail.com 
of dewitarjan@gmail.com.

Wij zijn u dan zeer 
erkentelijk!

‘De Zonnebloem’ afdeling Voorschoten zoekt!



Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout
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Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Warm ingerichte 24 uurs familiekamer beschikbaar

Rouwkamer en Uitvaartwinkel
Ambachtspad 24 • 2251 CP Voorschoten

06 - 3481 7660 (dag en nacht bereikbaar)
www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

In de sfeervolle en huiselijk ingerichte 
rouw kamer kunt u zonder afspraak en 
op ieder gewenst moment bij uw naaste 
zijn om in alle rust afscheid te nemen.

Afscheidshuis Voorschoten

Ambachtspad 24 • 2251 CP Voorschoten
Bel 06 - 3481 7660 voor meer informatie of  vraag uw uitvaartbegeleider naar de mogelijkheden

Wonen en leven zoals
u dat wilt. Het liefst
zo lang mogelijk in uw
eigen huis.

www.topaz.nl/zorgaanbod/zorgaanhuis

Wenst u zorg aan huis voor
als u langdurig intensieve
zorg en begeleiding nodig
heeft? Topaz biedt
verpleeghuiszorg. Als u fysio,
ergo, logopedie of diëtiek
behandeling(en) aan huis of
op locatie nodig heeft, kan
een team van verschillende
specialisten bij u thuis
komen. Samen met u kijken
zij hoe u zo lang mogelijk

zelfstandig thuis kan blijven
wonen. En als u het steeds
lastiger vindt om thuis
zelfstandig de dag door te
brengen, kunt u naar één van
de Ontmoetingscentra van
Topaz. Hier zorgen we voor
dagritme, structuur,
ontmoeting en zingeving. 
Dat helpt om langer thuis te
blijven wonen. 

Thuis is immers een vertrouwde, veilige plek,
met een verleden, herinneringen en gewoontes.
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FOTORUBRIEK

De mei/juni-foto
 
De gebouwen staan aan de Veur-
seweg nr. 8. Ik kom er heel vaak 
langs. Nu, maar ook vroeger wel, 
maar nooit geweten dat er ooit 
een carrosserie/ wagenbouwer 
heeft gezeten, en ook nooit van 
mijn ouders gehoord dat er één 
was. Het geheel is groter gewor-
den want naast/tegen de werk-
plaats is later een loods of werk-
plaats bijgebouwd met nr. 8a.
Ik wist ook niet wat voor bedrijf er 
de laatste jaren in gevestigd was. 
Bij het leegruimen een paar jaar 
terug had ik het idee dat er een 
aannemer of timmerbedrijf in zat. 
Nu zit er zoiets als een yoga stu-
dio in.

Co van Veen

Uw reactie graag vóór 10 augustus insturen naar: 
kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar, of in de bus doen bij: 
VOV, Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.

Kunt u iets vertellen 
over de plaats waar 
deze foto gemaakt is?     

Herkent u deze foto?  



Mooi hé, libellen. Vliegend met hun glazen vleugels aan 
dat naalddunne groen- of blauwglanzende lijfje …. Al zijn 
dat eigenlijk geen libellen, maar juffers. Of waterjuffers, zo-
als wij meestal zeggen. Echte libellen zien er ietwat anders 
uit; groter, korter en dikker lijf. Als kind werd ik eens achter-
nagezeten door een reuzenlibel. Natuurlijk zat hij niet echt 
achter mij aan, dat dacht ik maar. Ik schrok van zijn enorm 
grote kop die recht op mij af kwam en ik vluchtte weg over 
het pad wat blijkbaar gewoon zijn route was. Dat was een 
glazenmaker, vertelde mijn vader me. Die zijn echt groot, 
zo’n 7 tot 8 cm met een groot borststuk en indrukwekkende 
kop met enorme ogen. Daarmee kunnen ze bijna 360 gra-
den om zich heen kijken. Zoekend naar een prooi vliegen 
ze vrij laag en traag, vaak over dezelfde bos- of tuinpaad-
jes. 

Libellen zijn geweldige jagers en fantastische vliegers. Ze 
kunnen niet alleen sneller vliegen dan andere insecten, 
maar ook achteruit en ondersteboven, zoals een helikop-
ter. Zo vangen ze feilloos muggen, vliegen en dergelijke. 
Die grijpen ze met hun poten en eten ze al vliegend op. Ze 
behoren tot de oudste vliegende insecten en waren 300 
miljoen jaar geleden al op onze aarde. Dat weten we van 
fossielen die gevonden worden. Vond ik de huidige gla-
zenmaker al eng groot; die fossiele libellen hadden een 
vleugelspanwijdte van wel 60 cm! 

Er zijn heel veel soorten libellen. Ze hebben – naast hun 

wetenschappelijke Latijnse naam - van ons namen gekre-
gen die iets zeggen over hun uiterlijk. Zo is er de platbuik 
- de naam spreekt voor zich - en het lantaarntje. Die heb-
ben een helderblauw eindstukje aan hun donkere lijf, als 
een lantaarntje dat aan een stokje hangt. Een iets kleinere 
libel dan de glazenmaker, maar nog minstens zo indruk-
wekkend, is de paardenbijter. Nee, ze bijten geen paarden, 
maar vliegen vaak rond paarden om de dazen van hun 
rug af te happen. Dan lijkt het wel of ze de paarden bijten, 
maar die zijn er juist blij mee. Hoe komt dan de glazenma-
ker aan zijn naam, hoor ik u denken. Wel, vroeger droegen 
glazenmakers het glas dat ze in de ramen moesten gaan 
zetten, op hun rug. Daarbij stak dan aan beide kanten van 
hun rug een flink stuk glas uit, precies zoals de vleugels 
van een libel. Dat is namelijk meteen ook het meest duide-
lijke verschil tussen een libel en een juffer: een libel heeft 
zijn 4 vleugels open gespreid als hij zit, en een juffer klapt 
de vleugels (ook 4) dicht en vouwt ze samen op de rug. 
Als u dat onthoudt, weet u altijd meteen of u een libel of 
een juffer ziet. Een ander verschil zijn de ogen. Bij juffers 
staan de ogen wijd uit elkaar. Bij een libel zijn de ogen 
veel groter, ze zitten vlakbij elkaar of zelfs tegen elkaar aan 
bovenop hun kop. Verder is een juffer kleiner en heeft een 
lang, slank achterlijf. Ook de manier van vliegen is anders: 
Libellen vliegen meestal snel en rechtdoor, terwijl water-
juffers wat langzamer vliegen, bijna dansend in de lucht. 
Mooie kleuren hebben ze allebei, al vallen de juffers toch 
extra op met hun fraaie weerschijnkleuren. Vooral als de 
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Libellen ~ door: Elly Vogelaar 

Parende bosbeekjuffers ~ foto John Palka



zon erop schijnt, schitteren ze in allerlei tinten blauw en groen, 
maar ze kunnen ook een rood lijfje hebben (vuurjuffers) of oranje. 
De felst gekleurde zijn de mannetjes; de vrouwtjes zijn wat doffer 
van kleur. Ook heel bijzonder zijn de bosbeekjuffers. De man-
netjes hebben een donkerblauw metaalglanzend lichaam en hun 
vleugels zijn niet echt doorzichtig maar zwart met blauwe glans. 
(De vrouwtjes zijn ook zo donker, maar dan meer bruinachtig.) 
Ooit zag ik er tientallen vliegen boven een beekje in een bos 
in Frankrijk. Ademloos gekeken naar dat prachtige schouwspel. 
Geen fototoestel bij me, en de mobile telefoon mét camera was 
toen nog geen algemeen goed. 

De libellen die we zien vliegen hebben er eigenlijk al een lang 
leven opzitten. Uit de eitjes die hun moeder in het water heeft 
gelegd zijn larven gekomen, die daar eerst een aantal jaren in de 
sloot geleefd hebben tot ze volwassen waren. Het spreekwoord: 
‘Lelijk in de luier, mooi in de sluier’ is hier echt wel van toepas-
sing, want libellenlarven zijn zacht gezegd onooglijke rovers, die 
alles eten wat kleiner is dan zijzelf. Ze groeien groter en groter 
en vervellen talloze keren tot ze volwassen zijn. Dan klimmen ze 
uit het water, houden zich goed vast aan een plantenstengel en 
kruipen voor de laatste keer uit hun huidje, nu als een prachtige 
libel, mét vleugels. Eerst nog verfrommeld en kleurloos; ze moe-
ten nog even wachten tot ze zijn opgedroogd en zich hebben 
opgepompt, en voilà: daar vliegen ze de wereld in.

Niet alle libellensoorten vliegen in dezelfde tijd van het jaar. Er 
zijn voorjaarslibellen en zomerlibellen.  En soms zie je helemaal 
geen libellen, want als het regent vliegen ze niet en houden ze 
zich schuil. Een paar weken (juffers) tot een paar maanden (libel-
len) duurt hun vliegende leven. Dan, als ze voldoende energie-
reserves hebben opgebouwd en voelen dat het hun tijd wordt 
om zich voort te planten, zoeken mannetjes en vrouwtjes steeds 
vaker de waterkanten op. Verleiden of liefdesspel is niet aan de 
orde. Als het mannetje een vrouwtje ziet, grijp hij haar direct in 
haar nek, met het tangetje aan zijn achterlijf. Zo vliegen ze dan 
rond als ‘tandem’. Verzet is zinloos (en onnatuurlijk) dus brengt 
het vrouwtje weldra haar achterlijf naar het lichaamsdeel van 
het mannetje waar zich het spermapakketje bevindt; dat is vlak 
achter het borststuk. Zo vormen zij samen dan het bekende ‘pa-
ringswiel’ en wordt het sperma uitgewisseld. Nu kan het vrouwtje 
de bevruchte eitjes af gaan zetten tussen de waterplanten. Het 
mannetje vliegt soms nog even boven haar als bewaking, maar 
gaat liever weer snel op zoek naar een volgend vrouwtje. Met 
het paringswiel is de cirkel dan weer rond. Heel bijzonder is wel 
dat dit ‘wiel’ de vorm heeft van een hartje; zo’n hartje als wij te-
genwoordig wel maken met onze handen/vingers als symbool 
van een liefdesgroet. Wie weet ervaren de libellen dit toch als 
romantisch moment…
Bron: De Vlinderstichting | Libellen
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Vuurjuffer ~ Foto: Renee de Korte Libellenlarve ~ Foto: Elly

Glazenmaker ~ foto: Eugene Zelenko CC BY-SA 2.0

libel net uit zijn vervellingshuidje
foto L.B. Tettenborn CC BY-SA3.0
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Met je neus
Wie had als kind ooit kunnen bevroeden dat je een hele boekenkast in zo’n klein plat 
televisieboekje kon stoppen, zelfs meenemen?
Maar het is wat mensen doen vandaag de dag, helemaal nu de zomer er weer aankomt.
Tenzij je natuurlijk toch, liever dan in een tablet, met je neus in een echt boek zit. En de 
bibliotheek komt ons in de zomers ook nog eens tegemoet: we mogen de boeken geen 
3 maar zelfs 6 weken lenen.

Als kind leerde ik dat een boek zowat heilig is. Je moest er in ieder geval heel zuinig op 
zijn. Ongetwijfeld zijn mij de sprookjes uit een boek voorgelezen maar grappig genoeg 
heb ik daar geen enkel beeld bij. De eerste herinnering aan een boek is voor mij de gele 
kaft met daarop… Pinkeltje. Wat ik me van Pinkeltje herinner (rode puntmuts en baard 
maar toch geen kabouter) is dat hij met muizen leefde. 
Tot mijn grote vreugde las ik op internet dat de inkomsten van de vele herdrukken van 
de 29 Pinkeltje boeken (vaak meer dan 25 keer) hebben bijgedragen aan de uitgave van 
toen nieuwe auteurs als Carry Sleen en Jan Terlouw.

Mijn allereerste eigen boek zal ongetwijfeld het ABC boekje zijn geweest van Rie 
Cramer: 
A is een aapje dat eet uit zijn poot
B is de bakker die bakt voor ons brood….

En waarschijnlijk werd ik toen de gelukkige eigenaar van een van die gouden boekjes, 
al weet ik niet meer of dat nu Pietepaf, Het circushondje of De vijf brandweermannetjes 
was. 

Van de tweede klas van de lagere school kan ik me de boeken herinneren van de twee-
ling Saskia en Jeroen van Jaap ter Haar. Of zijn ze me bekend omdat ik in die tijd mis-
schien op de maandagmiddag om 5 uur naar de radio luisterde waar de verhalen als 
hoorspel werden uitgezonden?
Gingen de verhalen dan niet over een tweeling maar over twee buurkinderen, echt, ik 
heb geen enkele jeugdherinnering aan de verhalen van Jip en Janneke. De verhalen van 
Ot en Sien zeggen me zelfs meer. Overigens: Annie MG Schmidt heeft zich enigszins 
door deze twee laten leiden. 

Met de prisma-junior boeken deed Daan Zonderland zijn intrede: de series van Jeroen 
en de zilveren sleutel en Professor Zegellak. Wat vond ik dat heerlijke boeken! (Het aan 
ons voorgelezen boek: Knikkertje Lik van deze schrijver zou ik zo voor de zoveelste keer 
weer kunnen lezen) 

Ondertussen kon ik met mijn broer de Professor ruilen voor de Kameleon boeken, waar 
hij als zeeverkenner helemaal verslaafd aan was. Maar ik weet zeker dat we de ruim 70 
titels van Hotze de Roos over de Friese tweelingbroers Sietske en Hielke Klinkhamer 
echt niet allemaal gelezen hebben.

Van de boeken over De Vijf van Enid Blyton moest mijn broer natuurlijk niets hebben. En 
eigenlijk vond ik zo’n Engelse kostschool ook maar een vreemde wereld. Al smolt ik wel 
voor de bastaardhond Timmy.
Ik denk ook dat we toen meer toe waren aan boeken met “echte” avonturen zoals Schat-
eiland (Robert Louis Stevenson), Gullivers Reizen (Jonathan Swift) en Winnetou en Old 
Shatterhand van Karl May.
Om alles natuurlijk af te sluiten met…. Biggles (W.E. Johns) Ik vernam dat er zelfs 101 
boeken over de avonturen van deze piloot geschreven zijn. 

Het is dat ik aan het ontspullen ben want anders zou ik het echt machtig vinden om met 
al deze boeken een kast vol te hebben. 

Voor welk jeugdboek zou jij een heel speciaal plekje in je kast willen inruimen?

MOnique, rubriekVOV@gmail.com 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?
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Neem contact op met Voorschoten Voor Elkaar!



Twee maanden op de Nieuwsbrief wachten is lang, vooral als 
je veel wilt onthouden van wat in de wereld gaande is.
Dus: is er iets te doen? Aantekeningen maken, veel lezen en 
ook rondom kijken. De wereld is de moeite waard, maar eerst 
wil ik jullie, beste VOV-ers, een verhaaltje vertellen, kort maar 
helemaal van deze tijd.
De schrijver, de verteller en de hoofdpersoon zijn een en de-
zelfde.
Ik was uitgenodigd voor een dinertje en was blij iets buiten de 
routine te doen.
Ik kreeg een leuke plaats naast een jonge vrouw en kreeg 
de vraag of ik 92 was en meteen daarna of ik een beetje In-
disch was. Wat is een beetje Indisch? Ik vroeg: -Hoe zo? Ik 
ben 92 maar een beetje Indisch? -.  De rede was voor haar 
duidelijk: - U bent licht getint! -. Ik ben niet Indisch, niet dat 
ik het weet, nooit van gehoord… - Oh, dat kan wel, het kan 
generaties eerder zijn geweest. - (Ik kreeg een les in genetica, 
heet het zo?) Mijn buurdame was zeker van haar zaak en het 
begon mij lichtelijk te irriteren, vooral omdat ik precies weet 
wat ik ben en waar ik vandaan kom, dus zei ik: - Ik ben niet In-
disch, Aziatisch, Afrikaans, Amerikaans, Joods… Hier moest ik 
stoppen omdat ik werd onderbroken. Stralend zei ze: - U bent 
dus 100%,100%,100% Nederlands, wat leuk… Ik was stom-
verbaasd en stamelde: - Ik ben helemaal geen Nederlandse 
-. Er viel een stilte, het eten werd geserveerd en we kregen 
geen kans om verder te praten. Vanzelfsprekend ben ik Neder-
landse, al 71 jaar. Mijn dochter maakte korte metten: - “Je had 
moeten zeggen: ik ben een wereldburger!”

Wereldburger bevalt me goed. Daar hou ik van.
Over de nieuwe Paus, dat was ook zo vreemd. Op tweede 
Paasdag stierf Paus Franciscus, ook een gebeurtenis om niet 
te vergeten. Hij was ziek, weken in het ziekenhuis, komt terug 
naar het Vaticaan om toch met Pasen de uitzinnige menigte te 
zegenen. Sterft rustig en bescheiden zoals hij altijd was, geen 
dure suites voor hem, geen gouden juwelen. Hij was Argentijn 
maar er werd vaak vermeld dat de familie van origine Italiaans 
was. Waarom? Nu was hij Argentijn en als Paus Wereldburger. 
Na zijn dood begon het spektakel; al die oude mannen met de 
prachtige kleren en de dikke buiken! 
Er was, geluk bij een ongeluk, geen tragedie met de benoe-
ming van een nieuwe Paus. Trouwens, de hele oude garde kon 
niet kiezen en niet gekozen worden.
De woorden “Habemus Papam” en de witte rook lieten niet 
lang op zich wachten. Weer hetzelfde identiteit gedoe: de 
nieuwe Paus is Amerikaans maar van franco- Italiaanse
afkomst. Terwijl Leo de XIV in zijn doen en laten een 
echte wereldburger is (28 jaar in Peru gewerkt) 

Wie geen wereldburger is en het ook niet wil zijn 
is onze allergeliefde, oude, geblondeerde baby 
met oranje gezicht. Hij gaat Amerika groot 
maken, op een eenvoudige manier: de rijken 
nog rijker, zijn eigen zak nog voller en de 
armen nog armer.
Eigenlijk houdt iedereen van zijn miserabele 
eigen ik en kijkt vooral naar wat de buren 
hebben. Trump wil Canada en Groenland, 
Poetin wil Oekraïne en Netanyahu alles wat 
aan Palestina nog kan herinneren. 
Het schijnt dat hij van boven bevel heeft 

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenGISELLA

Wat is een wereldburger? Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen
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gekregen om alles te doden en te vernietigen dat zijn miserabele ik 
kan deren. Gelooft u dat? Een Rivièra met chique hotels, 
spa’s en casino’s en vooral golfvelden waar die dikke lelijke baby 
met z’n stemmetje en z’n aanvallende vingertje zich kan amuseren?

In de twee maanden “reces” van de Nieuwsbrief is er veel gebeurd. 
Maar het was in de wereld rondom. Hoe doen wij het? Nou: namaak 
Mozart wordt bozer en bozer, het orakel van Friesland is overleden 
en andere minder beroemdheden zijn ook voor het eeuwige vertrok-
ken. Inmiddels is de bom gebarsten, details volgen later.

En wij VOV-ers? Onze voorzitter wil ons flink laten sporten, ze heeft 
gelijk: “Mens sana in corpore sano” (u gunt me een tikkeltje sno-
bisme?) Lekker oefenen, geen tijd om te mopperen of te klagen. We 
gaan fietsen, lopen, hollen, klimmen… Ik niet, 92, alles mag niets 
hoeft.
We zouden ook een leesclub kunnen stichten: lezen is sport voor de 
grijze materie van onze hersenen. Ik, jullie begrijpen dat wel beste 
VOV-ers, heb mij direct gemeld voor de boekenclub. Er is wat re-
clame nodig om mensen te vinden die een boek lezen en daarna 
samen met een stel fanatiekelingen het hele boek in kleine stukjes 
snipperen (figuurlijk) om het te kunnen analyseren.
Ik weet er alles van, 20 jaar lang heb ik op International House in Lei-
den de Franse boekenclub met vallen en opstaan “gedirigeerd”. Dat 
zou ik nu niet meer kunnen doen, vergeet de magische 92 niet! Ge-
woon lid zijn: heerlijk. Beste mensen, maak je interesse kenbaar bij 
onze secretaris, er zijn zoveel boeken, we zullen heus wat vinden. 
Er zijn thrillers, reisverhalen, filosofische sprookjes, heroïsche oorlo-
gen, autobiografieën en niet te vergeten… de onmisbare liefdesro-
man. Niet voor heren? Anna Karenina en Rebecca onder anderen?
Voorlopig houden we een pauze.

De VOV is geen homogene vereniging. Een paar jaar geleden had 
ik een schema gemaakt hoe we waren en de conclusie was zeer di-
vers, van jong oud, tot de hoogste gradatie: stok- en stok oud. Jong 
oud is heel anders - uiterlijk en innerlijk dan de stok- stokoude leden. 
Soms lach ik erom, soms word ik geïrriteerd. Het hoort bij het leven 
en het kan geen kwaad. In deze laatste weken hebben we van twee 
“Grandes Dames” van de vereniging afscheid moeten nemen. Ik ben 
als stok- stokoud verdrietig maar ook realist en mijn wens is een 
goede en voorspoedige reis. Een reis zonder retour die je helemaal 
alleen onderneemt. Denk soms aan deze twee vrouwen bij sporten, 
joggen, klimmen maar vooral bij een goed glas wijn.
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Onlangs aten we, sinds lang, weer eens Egyptische ei-
eren. Het was weer heerlijk. U kent het niet? Nou, het is 
best een eenvoudig gerecht: verkruimelde gekookte eie-
ren in kerriesaus. We aten en eten dat altijd met gekookte 
aardappelen en groente. Waarom dit gerecht Egyptische 
eieren heet? Dat komt door mijn vader.

Het is hier eerder vermeld; mijn vader was kok, hofkok 
welteverstaan. Hij belandde in de Tweede Wereldoorlog 
in Engeland bij Koningin Wilhelmina en keerde met haar 
terug naar Paleis Het Loo. Weer in Nederland kreeg hij 
zijn vakopleiding op Kasteel Oud Wassenaar. Later werd 
hij overgeplaatst naar Paleis Soestdijk. Daar werd ge-
kookt volgens de ‘Franse keuken’ die weer gedicteerd 
werd door de beroemde Franse kok August Escoffier. In 
mijn boekenkast staan nog de twee kloeke delen van de 
Nederlandse bewerking van diens La Guide Culinaire 
(oorspronkelijk: 1903) uit 1952/1953.

Op de dagelijkse, dus steeds andere menukaartjes (witte 
A5-kaarten met een kroontje erop) van Paleis Soestdijk 
stond het menu in het Frans vermeld. Ik herinner me nog 
goed dat mijn vader in die eerste jaren op Soestdijk bij 
een leraar die particuliere lessen Frans gaf, een cursus 
‘keukenfrans’ volgde. Er mochten per slot van rekening 
geen fouten op die menukaartjes staan.

Het moet in deze tijd zijn geweest dat mijn vader ont-
dekte dat je door iets een bijzondere naam te geven, ook 
iets bijzonders creëerde. ‘Egyptische eieren’ was er zo 
een. Een andere was ‘rapsodie de légumes’: met enkele 
kruiden gepimpte kliekjes van vorige dag of dagen.

Koks zijn daar goed in: van gewone dingen iets bijzon-
ders maken. Daarmee bereiken ze soms grote hoogten. 
En ook al zijn ze niet allemaal zo goed als de veel te jong 
overleden Jonnie Boer, we spreken niet voor niets van 
‘culinaire kunst’.

Koken als vorm van kunst? Ja, natuurlijk. Het is creatief, 

het vereist veel vak- en ‘materiaal’-kennis, veel oefen-
werk ook. Het vak is steeds op zoek naar nieuwe dingen, 
naar grenzen verleggen, vaak in ‘samenspraak’ met de 
tijdgeest. Denk maar aan het gebruik van lokale en/of 
vegetarische producten.

Overigens, ik moet hier ook denken aan ontwerpers, de-
signers. Mannen en vrouwen die ogenschijnlijk alledaag-
se dingen als een stoel, een lamp, een fiets, een auto, 
een rollator niet alleen functioneel maken maar ook nog 
mooi uit laten zien. Liefst zelfs oogstrelend. 
Een van onze dochters studeerde af aan de Design Aca-
demy in Eindhoven. Zij was zich er zeer van bewust dat 
het in het ontwerpen gaat om de dingen mooi te maken. 
Als een bijdrage aan het mooi maken van het leven.

Zo kom ik vanzelf terecht bij wat cultuur is. In algemene 
zin is cultuur alles wat wij mensen hebben verzonnen 
en ontwikkeld om ons leven met elkaar op een prettige 
manier te kunnen delen. Afspraken, regels, conventies, 
gewoonten, rituelen, noem maar op. Meestal gaat het om 
heel praktische dingen. Denk maar aan beleefdheidsvor-
men, eetgewoonten, democratie en zo verder.

In engere zin denken we bij cultuur aan kunst in al zijn 
uitingsvormen, van schilderkunst tot toneel, van literatuur 
tot beeldhouwen. Al deze kunstvormen verrijken ons le-
ven op een eigen manier. Daar is niet een en dezelfde 
definitie voor. Wat ze wel gemeen hebben, is, ook als 
kunst confronteert, dat ze iets aan de schoonheid van 
het leven toevoegen. Ze zetten aan tot bewondering, of 
afschuw, maar altijd tot nadenken. 

Kunst maakt het gewone ongewoon en brengt het van-
zelfsprekende ter sprake. Kunst en cultuur ontrukken ons 
niet alleen aan de banaliteit van het bestaan, ze geven 
juist zin en betekenis aan ons leven en samenleven. 

Daarom moeten we er zuinig op zijn. We hebben daar 
allemaal belang bij.

Mooi maken Harm Klifman

Auguste Escoffier
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Hans Zwaan (1945) is de derde generatie van zijn familie Zwaan in Voorschoten. Hij en zijn oudere broer Kees (1932) groeiden sa-
men op aan de Leidseweg 253. Vader Cor Zwaan (1900-1979) en moeder Pieternella (Pietje) Zwaan-Waasdorp (1905-1990) dreven 
daar een brood- en banketbakkerij met winkel onder de naam “Bakkerij Zwaan”. Dat was vlak bij de huidige manege. De bakkerij 
van Zwaan bleef 38 jaar lang bestaan: van 1929 tot 1967. Het was hard werken. De zaken liepen goed. Het assortiment was breed, 
allerlei soorten dagverse broden, beschuit en lekkernijen (banket). Er was een dieptepunt: de grote brand in de in bakkerij in april 
1945. Deze begon in een schuur vlak achter de bakkerij en sloeg over naar de bakkerij.

Na zijn pensioenleeftijd werkte Cor om wat bij te verdienen bij kaasgroothandel Den Elzen op de hoek van de Hofweg en Leidseweg. 
In zijn vrije tijd was vader Cor een fervente duivenmelker. 

Kees en Hans hielpen vanaf hun twaalfde jaar altijd na schooltijd mee in de 
bakkerij. Dat deden ze nooit samen. Hun leeftijdsverschil van 13 jaar was te 
groot. Toen Hans aan de beurt was om mee te werken, was Kees al de deur 
uit. Hans maakte taartjes en doopte bokkenpootjes in de warme chocolade. 
Hij had er een hekel aan, maar deed het werk wel.

Bakker Cor Zwaan had personeel in dienst. Hans herinnert zich nog de bak-
kersknecht Herman uit Zeeland en de ‘noodhelper en agent’ Timmermans. 
De agent was ooit bakkersgezel geweest en hielp mee om wat extra’s bij 
te verdienen. 

Hans en Kees namen de bakkerij niet over. Kees werd vrachtwagenchauf-
feur en trouwde Ada Peeters. Hans koos voor het beroep van automonteur 
en werd later autoschade-expert bij Univé. Hij trouwde de tuindersdochter 
Tineke Verboon uit Oegstgeest. Samen kregen ze twee zonen: Cees en 
Mark. 

De grootouders van Hans waren de Zilverfabrieksarbeider Cornelis Zwaan (1865-1930) en zijn vrouw Elisabeth Brouwer (1866-
1950). Cornelis kwam uit Valkenburg en vestigde zich als eerste van de familie in het mooie dorp Voorschoten. Hans herinnert zich 
nog dat zijn grootouders woonden in de Voorkazerne langs de Veurseweg (op nr. 279 in wijk A). Van Kempen had er veel van zijn 
‘fabriekers’ in gehuisvest. Met Elisabeth kreeg Cornelis zeven kinderen. Daaronder Cor, de vader van Kees en Hans.
De gehele stamboom van de familie van Hans Zwaan is al eens uitgeplozen. De oudste voorouders van Hans zijn Jacob Swaen 
(1545-1609) en Weijntgen Adriaensdr (circa 1545-1614) die in de tweede helft van de 16e eeuw in Rheynsburg (= Rijnsburg Z.H.) 
leefden.
Bronnen: Dick Zwaan, In 475 jaar van Swaen naar Zwaan, familiegeschiedenis van een Rijnsburgse familie, 2020, Leendert Brouwer, ‘Zwaan’, in: Nederlandse Familienamenbank
en Hans Zwaan (1945) uit Voorschoten

De familie Zwaan en hun brood- en banketbakkerij ~ Door Jan Spendel

Naamverklaringen Swaen/Zwaan
De witte en elegante vogel zwaan is door de eeuwen heen van grote 
symbolische en mythische betekenis geweest. Het sprak mensen tot 
de verbeelding en ze werden er graag naar vernoemd.
De familienaam Zwaan wordt meestal in verband gebracht met de 
afbeelding van een zwaan op een uithangbord (herberg, kroeg) of 
op een gevel (huis, boerderij). Dat om aan te geven waar iemand of 
de familie woonde. In de 18e en 19e eeuw was er in Rijnsburg een 
herberg met de naam De Zwaan (ook wel genaamd de Witte Zwaan). 

Een andere verklaring is dat de achternaam verwijst naar het oude 
beroep van zwanenhouder, hij die het recht had om zwanen te hou-
den. De twee hier genoemde verklaringen 
konden ook goed in elkaar overlopen: ie-
mand die zwanen hield, woonde ook vaak 
in het huis De Zwaan.

Bakker Cor Zwaan, zijn zonen Kees en Hans en 
echtgenote Pietje Zwaan-Waasdorp. Foto familie 
Zwaan.

Bakker Cor Zwaan aan het werk met zijn klutsmachine. In het midden Pietje, Kees en Cor Zwaan voor de keramieke bakkersoven. 
Rechts Pietje, een tante en Cor voor de bakkerswinkel aan de Leidseweg. Foto’s familie Zwaan

Zwanen, Joseph Scholz 1829 -1880, 
Rijksstudio/Rijksmuseum
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Eerste dagreis met de VOV
Op 6 mei startte de eerste dagtocht. Om klokslag 9.00 uur zette de comfortabele 
bus zich in beweging met aan boord zo’n 40 VOV passagiers. We reden eerst 
naar Ridderkerk waar zich het Chocolade-atelier bevond. Na een heerlijke kop 
koffie met (uiteraard) een chocolade traktatie kregen we een voordracht over alles 
wat met chocola te maken had, er werd een duidelijke film bij vertoond en onze 
gastheer gaf demonstraties. Nooit gedacht dat er zoveel over chocolade te vertel-
len was.
Vooral belangrijk was dat de werknemers in Tanzania (waar de cacaobonen van-
daan komen) opgeleid worden door een stichting die er ook voor waakt dat er geen 
kinderarbeid plaatsvindt en er een eerlijke prijs voor de bonen wordt betaald.
Leuk was de demonstratie waar werd getoond wat je allemaal met chocolade kan 
doen. Zo werd er een koe van chocola gemaakt en mocht 1 van de dames choco-
lade likeur proeven.

Tijdens de lunch werd de winkel geopend en was er gelegenheid om iets van cho-
cola te kopen. Nou, keus was er volop en omdat er gezegd was dat chocola ook 
goed voor je gezondheid is werd er goed gebruik van gemaakt.
Rond 1 uur was het tijd om te vertrekken en nadat de vriendelijke chauffeur de 
rollators plus de dozen met de gekochte chocola netjes onderin de bus had gezet 
vertrokken we richting Rotterdam om een rondvaart te gaan maken.
Omdat we aan de vroege kant waren reed onze chauffeur een mooi ommetje door 
de stad, maar toen we de Erasmusbrug over wilden hadden we pech, die ging juist 

open om een grote drijvende 
bok door te laten. Hierdoor zou-
den we te laat bij de rondvaartboot zijn maar gelukkig heeft onze 
reisleider daar naartoe gebeld en werd er 20 minuten op ons 
gewacht.
Om op dek te zitten was een beetje te koud maar vanuit de foyer 
was alles goed te zien. Vooral het rondje langs het schip SS Rot-
terdam dat nu als hotel is ingericht was een belevenis.
Zo kwam er langzaamaan een einde aan een leuke en leerzame 
dag. Vol indrukken reden we weer naar Voorschoten, waar onze 
reisleider Gerard en de chauffeur hartelijk werden bedankt voor 
hun goede zorgen.

Hans Dijkers

VOV COMPUTER INLOOPOCHTENDEN

VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3  

IN JULI EN AUGUSTUS ZIJN ER GEEN 
COMPUTER INLOOPOCHTENDEN
De vrijwilligers bij de computer inloopochtenden zijn vrij in de 
zomermaanden juli en augustus. Daarom zullen er in de maan-
den juli en augustus geen inloopochtenden gehouden worden. 

Vanaf 1 september is er weer op de eerste en derde donderdag 
van de maand een inloop-ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Let op!!
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Waar de zon altijd schijnt!

• LUNCH 

• BORREL 

• ONBEPERKT TAPAS

OOK VOOR EEN FEESTJE, OF DINER AAN HUIS

WASSENAAR • VOORSCHOTEN • BAR • RESTAURANT

LA-CASITA.NL
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65plus voucher advertentie VOV.pdf   1   09-01-2021   17:47

Inspiratie begint met 
dit speciale boek 

Ons nieuwe inspiratieboek is uit! Bestel uw speciale 
exemplaar op www.keukenstudiovoorschoten.nl

In onze showroom hebben we keukens in diverse stijlen voor 
u samengesteld en helpen wij u graag verder. Stap gerust 

eens bij ons binnen. 

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | tel: 071 561 59 27

Inspiratie begint met 

Kom langs 
of vraag ons 

inspiratieboek 
aan!

1683 UKSZ ADV Voorschoten A5 J03.indd   1 06-09-2023   10:01
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Vereniging Ouderenbelang VoorschotenPrijspuzzel

De oplossing kunt u tot 10 augustus sturen naar de redactie: kopij@vovvoorschoten.nl
U mag de oplossing ook op een briefje schrijven met uw naam erbij en in de bus doen bij het VOV-gebouw. De prijswinnaar wordt ver-
meld in de volgende Nieuwsbrief.
De prijs (alleen voor VOV-leden): Een Tapas-schaal vol lekkernijen aangeboden door: Lekker! Kaas en Delicatessen 

De oplossing van mei/juni: WILDSTROPER 
De winnaar is: Mevr. Ans van der Valk

Gefeliciteerd met deze heerlijke prijs mevrouw van der Valk! 
U mag de tapasschaal ophalen bij Lekker! Kaas en delicatessen aan de Schoolstraat 144. 
Let op! Omdat de tapasschaal uit verse ingrediënten bestaat wordt deze pas na afspraak 
voor u gemaakt. Bel daarom eerst even met Lekker! om af te spreken wanneer u de schaal 
wilt ophalen. (Tel: 071 561 7319) Vergeet bij het ophalen niet uw VOV lidmaatschap-kaartje 
                               mee te nemen! 

Sluitingsdatum voor het inzenden van 
reacties voor de Nieuwsbrief van 

september is: 
UITERLIJK(!) 10 augustus

We ontvangen graag uw reacties op onze 
Nieuwsbrief via: 

kopij@vovvoorschoten.nl  

Handgeschreven reacties kunt u sturen 
naar of in de bus doen bij: 

VOV, 
Einsteinlaan 3,

2251 VD Voorschoten.

KOPIJ
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oplossing:

Horizontaal

1   Geheel gelijk
9   plus
10 daarbinnen
11 onbeduidend vertelsel
14 verschrikkelijk
15 bedrog
16 keer
20 denkvermogen
22 plaatselijk vervoermiddel
24 kroeg
25 behoefte aan vocht
29 windrichting (afk.)
31 familielid
33 voldoende zijn
36 vulkaan
37 kiem
38 deel van een Cv-instal-
     latie

Verticaal

2   goede eigenschap
3   enzovoort
4   moment
5   Aziaat
6   Ierland
7   deel van fiets
8   restaurantbediende
12 bijwoord
13 een en ander
17 cowboyfeest
18 dierentuin in Amsterdam
19 bevel
21 wal
22 tweewielig voertuig
23 doorslaggevend
26 gard
27 Hoofdstad Japan
28 steekwapen
30 schriftelijke mededeling
32 par exemple
34 gebouw in Amsterdam
35 een weinig

1        2        3       4        5



VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84 
5% korting op 
aankopen voor uzelf
Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op 
onze geldende 

tarieven
 Dobbeweg 3
071 561 50 02

5% korting 
op het 

notarieel 
honorarium

Schoolstraat 109a, Voorschoten - Langstraat 49, Wassenaar

G. BESUYEN 
Rijwielspecialist

Voorstraat 13 
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

10% korting op alle reparaties

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenKORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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WONINGTEXTIELHUIS

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Voorstraat 55a - 071 71 07 402   
www.compleetit.nl

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting 
op huismerk-

inkt op vertoon 
van ledenpas.

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125 

mspiegeler2@gmail.com

Op vertoon van uw 
VOV ledenpas: 
koffie bij ons 
voor € 1,25 
Molenlaan 35,  Voorschoten

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

Laat uw biografie schrijven

i n f o @ L i f e - I n - Le t t e r s . n l

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden:

Tel: 06 101 306 64 
sharinashairstyling@outlook.com 

sharinashairandbeauty.nl

Uw beauty specialist 
aan huis

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | 071 561 59 27

Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone 
massage. Kinesio- en sporttaping  en hersteltraining

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.nl

VOV leden ontvangen 10% korting 
bij het boeken van een behandeling.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het 
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Verkoop uw woning via Rijnland Makelaars.
Informeer als VOV lid naar uw korting!

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO TOM VAN VLIET!

10% korting 
op de bedden 
van Auping en 

Polypreen Treubplein 2 - 071 5617979

vrijwilligerbijtopaz.nl
Topaz Vlietwijk  
Professor  
Einsteinlaan 2  

Topaz Foreschate  
Rouboslaan 1

Maak jij als 
vrijwilliger  
het verschil  
bij Topaz?

Verzamelaar geeft een goede prijs voor 
uw oude ansichtkaarten en fotos.

Tel: 06 245 703 14

10% korting op koffie met gebak, 
op vertoon van uw VOV-pas

Brasserie de Badmeester

Wassenaarseslag 15, Wassenaar 070-5114013
www.debadmeester.nl 

158 A-B

Hier adverteren? Mail dan naar: 
advertenties@vovvoorschoten.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten



ACTIVITEITEN IN HET VSC COLOFON

Bestuur
Voorzitter: Wilma Zoetemelk, 
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 06 2049 8417
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Frans Keuzenkamp, Tel: 06 5493 3576
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 06 2244 8212
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie:  Annemieke van der Werf, Tel: 06 2753 4023
Jaarcontributie: € 27,50 p.p. 2 pers. op het zelfde adres: € 42,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Evenementencommissie: Dick Edelenbos, Tel: 06 4216 8927
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Belangenbehartiging 
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking 
met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook bieden 
wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u vragen of 
problemen op dit gebied, neem dan contact op met Peter de Boer, 
belangenbehartiging@vovvoorschoten.nl

Bankrekening VOV lidmaatschap; NL86INGB0005062260 
o.v.v. lidmaatschap VOV
Bankrekening Reizen en evenementen; 
NL24INGB0004280392
o.v.v. het juiste VOV-evenement.

Nieuwsbrief
Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven sturen of in de bus doen bij: 
de VOV, Einsteinlaan 3, 2251VD Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Eindredactie: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Redactie en correctie: Elly Vogelaar
Redactie en Lay-out: Mo van der Werf 

Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 3820 
Drukwerk: Dipas druk & print, Zoetermeer
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BRIDGEN 
Maandagmiddag (Schoppenvrouw) 
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.30-23.00 uur.
Wil Niersman Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Hein van der Kallen:  hvanderkallen@xs4all.nl  

KLAVERJASSEN 
Dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur. 
Zaal open: 12.45 uur. 
Leny Bakker Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN
Donderdagavond van 19.30-23.00 uur.
H. Looijenstein Tel: 06 463 910 88 
Woensdag- en vrijdagmiddag 
van 12.30-16.00 uur
John Smit Tel: 06 1280 6659  

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur. 
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo, etc.  
Thea Zweers Tel: 071 561 40 84

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Corine  Kuperus Tel: 06 411 201 72
Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

BOETSEREN/HANDWERKEN 
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
Ingrid Kaufmann Tel: 06 155 17 592

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk 
Tel: 071 561 31 37

COMPUTER INLOOPOCHTEND
1e en 3e donderdag van 10.00-12.00 uur
Chris van der Jagt 
Tel: 071 561 84 80 (na 10.00 uur)

VOV DANSCAFÉ
Zondagmiddag, eerste zondag van de 
maand tenzij anders aangegeven.
van 14.00-16.30 uur
Info: John Smit 
Tel: 06 128 06 659

VOV FIETSCLUB
Elke 2de woensdag van de maand 
Van april tot eind van de zomer
Aanmelden: Ria Kijk in de Vegte 
Tel: 06 255 23 860

VOV SJOELCLUB
Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Kees Zoetemelk 
Tel: 071 561 31 37

CORRESPONDENTIEADRES VOV SENIORENCENTRUM:
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD  Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  www.vovvoorschoten.nl

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten 
of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende of anders-
zins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden geweigerd. 
Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien 
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en 
standpunten van columnisten, alsmede ‘uitspraken’ van derden in 
ingezonden reacties worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven 
door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoorde-
lijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen. Foto’s 
gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend ge-
bruikt voor plaatsing in de Nieuwsbrief en/of de website en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan 
kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of 
gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestem-
ming van de redactie en met bronvermelding.

DISCLAIMER



B Y  I N H U I S P L A Z A . N L


