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NICO FENNES
Eindredacteur

OMSLAG JULI/AUG.
In het teken van de paardenmarkt 
eind juli kregen we deze prachtige 
foto van onze huisfotograaf Willem 
van der Graaf.
Dankjewel weer Willem! 

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende Nieuwsbrief is de 
brief van oktober. Inzendingen die 
ons uiterlijk 10 september bereiken 
zullen we graag opnemen, mits 
voldoende ruimte.
Veel leesplezier!

Heeft u ook zo genoten van de mooie zomer die achter ons ligt? 
Misschien zat u lekker met een tijdschrift of boek op het balkon 
of in de tuin? Het weer was overwegend aangenaam en er viel 
van alles te beleven in het dorp, zoals de feestelijke Paarden-
dagen. De jaarmarkt, kortebaandraverij, het ringsteken en de 
paardentram genoten als vanouds veel aandacht. Het relatief 
nieuwe stokpaard rijden of hobbyhorsing op de zondagmiddag 
is een populaire bezigheid voor zowel publiek als deelnemers. 
Misschien is meedoen aan deze fysieke en tevens creatieve 
activiteit, waarbij de ruiter een parcours aflegt op zijn/haar 
mooiste stokpaard, ook leuk voor senioren? Diezelfde middag 
was het ook ‘seniorenmiddag’ voor 70-plus Voorschotenaren, 
waaronder diverse VOV-leden, die elkaar ontmoeten op het 
terras van het Ambachts- en Baljuwhuis. Traditiegetrouw wen-
sen zij elkaar dan (nog een keer) gelukkig nieuwjaar onder het 
genot van een oliebol.

In deze Nieuwsbrief vertelt Harm over rituelen en tradities. Die 
gaan generaties lang mee. Moge dat zo blijven, aldus Harm. Zo 
denk ik er ook over. We houden graag vast aan hoe het vroeger 
was. Vroeger was alles mooier en beter, zeggen we vaak. Dat 
is uiteraard niet altijd waar. Toch hunkeren we naar die tijden 
van weleer. Daar ligt immers onze jeugd waar we overwegend 
graag aan worden herinnerd. Wilma, onze voorzitter, neemt u 
in haar bericht mee naar haar gelukkige jeugdjaren en de nieu-
wigheden van nu binnen de vereniging.

De tijd schrijdt in een vast tempo voort en brengt veranderin-
gen met zich mee. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, bracht 
afgelopen week het vijfde model (GPT-5) uit van deze (gra-
tis) toepassing van kunstmatige intelligentie. Vraagt u zich af 
wat wij daaraan hebben? Ik nam de proef op de som door op 

de website van OpenAI te vragen naar de 1. de dienstdoende 
huisarts in Voorschoten 2. de openingstijden van de bibliotheek 
en 3. wat er dit weekend voor senioren te doen is? Op alle drie 
de vragen kreeg ik vrijwel direct een - redelijk concreet - ant-
woord. 

Toch mankeert er niks aan het laten werken van ons eigen 
brein, ons intellectuele vermogen zoals Gisella het uitdrukt. Gi-
sella vertelt in haar stukje enthousiast over de nieuwe leesclub 
van de VOV. Elly trok van de zomer naar Vlieland waar zij uit-
gestrekte velden met lamsoren zag. In haar artikel leest u alles 
over dit veelzijdige plantje. Co bleef dichter bij huis. Hij fietste 
heel Voorschoten door op zoek naar het pand in de fotorubriek. 
Of hij het daadwerkelijk vond, leest u bij de nieuwe foto.

De vrijwilligers van Lief en Leed bezochten alle leden die van 
de zomer 90 jaar of ouder werden. Dat waren er wel 19! Over 
elk van die bezoeken maakte Henny een verslagje. Jan schreef 
een interessant verhaal over de roots van Jan en Cor van der 
Ploeg en hun 12 kinderen. Voor wat betreft het klaverjassen, 
bridgen en biljarten vangen de competities weer aan. John ver-
telt in zijn stukje alles over biljarten bij de VOV. Naast schrij-
vers hebben we ook dichters binnen de VOV. Brigitte won in 
Voorschoten de eerste prijs met haar gedicht over 80 jaar vrij-
heid. Daar mogen we best even bij stilstaan. Marianne maakte 
enkele gedichten aansluitend op de zomer. Tenslotte schreef 
MOnique haar 90ste aflevering in haar 10-jarige rubriek ‘Herin-
nert u zich deze nog?’ Ook daar mogen we best even bij stil-
staan. Allemaal zeer bedankt voor jullie schriftelijke bijdragen 
aan deze Nieuwsbrief.

Fijne nazomer!

Het is zomer bij de VOV pexels-nitin-creative



VerhuisService
Voorschoten BV

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan 
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken 
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting, 
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen 
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Neem tijdig de regie 
in eigen hand en 
leg uw wensen vast 
in een levenstestament”

Neem tijdig de regie Neem tijdig de regie “

071 561 40 40

Bel voor meer informatie naar 

Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW

Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren, 
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstands-
bedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw 
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten 
en omgeving biedt u het onderstaande aan:

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE
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Inmiddels gaat de zomer alweer snel. De langste da-
gen liggen helaas achter ons. De eerste tekenen van de 
herfst dienen zich aan. Als u naar de natuur kijkt ziet u 
de bramen, de kastanjes die al bijna volgroeid lijken en 
het groen dat de echte versheid of frisheid achter zich 
heeft gelaten. Zelfs lijkt te krimpen. Maar ook de eerste 
kruidnoten liggen al in een supermarkt. …! Dit terwijl we 
nog genieten van fijn zomerweer. Wat boffen we toch. 
Deze zomer herinnert me aan de zomer van 1976. U 
kent vast nog wel het liedje van Gerard Cox ‘Het is weer 
voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zowat 
in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. 
Maar voor je ’t weet is heel die zomer alweer lang voor-
bij’. Dat liedje kunnen wij bijna gaan zingen. Misschien 
zingt ons koor het ook wel. Op 192 TV komt het nummer 
nog weleens langs. Ik word altijd een beetje sentimen-
teel als ik het hoor.  

1976, een belangrijk jaar in mijn jeugd.
Ik had een fantastische jeugd met mijn ouders, zussen en 
broer aan de Veurseweg. Het was een ware zoete inval 
bij ons. Wat speelden we heerlijk buiten naast ons huis 
en aan de overkant: Blikkie-trap, verstoppertje, klimmen 
op de gebouwen van de Rouwkooplaan. Als we ons ver-
veelden, had mijn moeder wel een ideetje, bijvoorbeeld 
portemonneetje-trekken. Dit allemaal met vriendjes en 
vriendinnetjes uit Boschgeest en van de Rouwkooplaan. 
Nostalgie. 

Inmiddels woon ik 64 jaar in dit fijne dorp. Als ik zie hoe 
graag Voorschoten wordt bezocht tijdens evenemen-
ten en hoe prettig wonen het is, prijs ik me gelukkig... 
Ik hoop ik dat het bestuur van Voorschoten de kwaliteit 
van dit mooie dorp weet te behouden. Ons dorpscen-
trum met de weekmarkt en fijne winkels. Even brood en 
lekkers halen bij onze eigen warme bakker, spullen ha-
len voor onze huisdieren, snuffelen bij bekende lokale 
winkels. Echt iets om te koesteren. Wat niet voorbij mag 
gaan, voor de senioren, voor Voorschotenaren van nu 
en straks.

In dit mooie dorp wil je natuurlijk gezond oud wor-
den, Samen gezond in Voorschoten 
Tegenwoordig is er terecht veel aandacht voor preventie 
en gezond gedrag. Bewust eten, drinken, bewegen en 
bezig blijven. Als vereniging doen wij hieraan zeker mee. 
We bieden veel ‘doen’ aan in de vorm van ontspannen 
en samen zijn en bewegen. 
Voor senioren van 55+ is het Max Vitaal boekje uitgeko-
men, met daarin een schat van mogelijkheden om din-
gen uit te proberen. De boekjes worden via verschillende 
kanalen verspreid. Digitaal vindt u het bij samengezond-
voorschoten.nl/max-vitaal

Lenig en fit, vrijdagmorgen van 10 tot 11 uur buiten
Bij ‘lenig en fit’ zijn we zijn met een groepje van onge-
veer 10 personen inmiddels ruim 2 maanden buiten met 

veel plezier aan het sporten met Tom.  Tom is onze in-
structeur van Ludios. De lessen zijn afwisselend, speels 
en intensief, door elementen als balans, het combineren 
van verschillende oefeningen en het gebruik van ballen 
en gewichtjes. Alle spiergroepen komen aan bod. En dat 
voelt je de dagen erna…!  En het is echt heerlijk om bui-
ten te bewegen en ook gezellig.
Ik hoop dat andere leden, mannen en vrouwen, eens 
komen kijken of meedoen of na afloop een kopje koffie 
meedrinken.

Bestuurswijziging
Ik moet u melden dat de samenstelling van het bestuur 
is gewijzigd. Onze penningmeester Frans Keuzenkamp 
heeft zijn functie neergelegd. Het bestuur en onze le-
den zijn Frans dank verschuldigd voor zijn grote inzet 
als penningmeester/ bestuurslid van de VOV. Frans heel 
erg bedankt. Het ga je goed! Graag tot ziens bij een van 
onze activiteiten of gezellig even bijpraten bij een kopje 
koffie.
Het bestuur is in de gelukkige omstandigheid dat we 
sinds anderhalf jaar ook een 2e penningmeester in ons 
midden hebben, Anton Meijer, die nu de functie van pen-
ningmeester heeft opgepakt. Hier is het bestuur erg mee 
geholpen.

Menskracht, denk en doe-kracht en creativiteit blijft 
nodig
Dit betekent dat het bestuur is gekrompen. Ook weten 
we dat Elly Vogelaar en Gé van Niekerk, onze secre-
taris en vicevoorzitter volgend jaar mei tijdens de ALV 
hun taak zullen neerleggen. Kortom, bestuurskracht en 
menskracht is hard nodig. Ook voor de bezetting van de 
kraam tijdens de verenigingsmarkt, de evenementen-
commissie en ondersteuning van Dik bij het gebruik van 
ons gebouw. U bent zeer welkom en hard nodig voor 
de toekomst van de activiteiten van onze vereniging. 
Mail me aub als u meer wilt weten of belangstelling heeft  
voorzitter@vovvoorschoten.nl Het is erg leuk om samen 
bezig te zijn voor de VOV.

Waarom lid van de VOV
Als bestuur zijn we blij met uw gewaardeerde lidmaat-
schap. Het betekent voor ons dat achter de verenging 
staat, ons steunt. Of u nu een genietend lid thuis bent 
of een doener. De VOV is er voor allemaal. Graag blijft 
het bestuur met u in contact en horen we graag als er 
dingen zijn of als u suggesties heeft. Na de zomer gaat 
het bestuur een bijeenkomst plan-
nen voor nieuwe leden. We kijken 
ernaar uit u te ontmoeten en hopen 
op inspiratie voor de toekomst van 
deze mooie vereniging.

Hartelijke groet namens het 
bestuur,
Wilma Zoetemelk

Beste vrienden van onze vereniging,



Interieurbouw op maat
Kasten

TV-meubels 

Wandmeubels 

Radiatorombouw 

Erkerbanken 

Maatwerk
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96  houtbewerkingrido.nl

SHOWROOM (open op afspraak)
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Bij de VOV hebben we een groot aantal coördinatoren en andere vrijwilligers die samen helpen om de vereniging 
draaiende te houden op een zo prettig mogelijke manier. Het bestuur van de VOV is van mening dat het goed is 
dat er voor een duidelijk beleid gedragscodes opgesteld zijn. Als bestuur hechten we namelijk veel waarde aan 
een prettige en veilige omgeving voor al onze vrijwilligers, en natuurlijk ook voor alle deelnemers. Dit kan alleen 
als iedereen elkaar respecteert en gelijkwaardig behandelt. Vandaar deze gedragscode, die is opgesteld door 
vrijwilligers voor vrijwilligers, want de bestuursleden zijn immers ook vrijwilligers. Als iedereen binnen de VOV 
dezelfde normen en omgangsvormen respecteert en de integriteit bewaakt, kunnen we samenwerken in een 
goede verstandshouding, waar gezelligheid hoog in het vaandel staat.

Spreek een ander aan en stel je eigen grenzen. Als jij ergens geen goed gevoel bij hebt, durf het dan te benoe-
men en te bespreken met de persoon in kwestie. Als dat niet kan of niet lukt, of moeilijk voor je is, meld je dan bij 
de leidinggevende of iemand van het bestuur. Je kunt ook altijd vertrouwelijk spreken met de voorzitter, Wilma 
Zoetemelk. Je kunt haar het beste bereiken via email wilmazoetemelk@casema.nl 

1. 	 Respecteer elkaar – Accepteer en waardeer 	
	 verschillen. 
2. 	 Wees vriendelijk – Je hoeft geen vrienden te 	
	 zijn, maar ‘gewoon’ aardig zijn is een kleine 	
	 moeite. 
3. 	 Sluit niemand buiten – Iedereen is welkom.
4. 	 Respecteer de grenzen van een ander en 	
	 geef die van jezelf aan. Zowel fysiek als 
	 mentaal. 
5. 	 Dring je persoonlijke ideeën (levensbeschou-	
	 wing, politiek, etc.) niet op aan een ander. 

6.	 Wees zorgvuldig in je woorden – Maak geen 	
	 ongewenste opmerkingen over iemands 
	 achtergrond, uiterlijk of privéleven. 
7. 	 Praat mét elkaar, niet over elkaar. 
8. 	 Wees zorgvuldig met eigendommen – 
	 Ga netjes om met materiaal en neem niets 	
	 mee wat niet van jou is. 
9. 	 Bescherm privacy – Deel geen persoonlijke 	
	 informatie (zoals telefoonnummers, adres-	
	 sen, emailadressen e.d.) zonder toestem-	
	 ming. 

Een prettige en veilige omgeving voor de vrijwilligers van de VOV

Zo gaan we met elkaar om:

Zo blijven we samen zorgen voor een veilige en respectvolle omgeving.
En als er toch iets gebeurt wat je niet oké vindt: 

Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Corine  Kuperus Tel: 06 411 201 72

Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

pexels-juresiric

Tekenen en schilderen bij de VOV
Vind u het ook zo leuk om creatief bezig te zijn? Sluit u aan 
bij één van de gezellige teken- en schildergroepen in het 
VOV gebouw. Op de maandagochtend of de woensdagmid-
dag bent u van harte welkom! Hiernaast vind u alle contact-
gegevens om u aan te melden. Uiteraard mag u ook gewoon 
naar binnen lopen op een van de dagen om eens te kijken of 
u het leuk zou vinden mee te doen.



www.beijevastgoed.nl

Wij halen het meeste uit uw woning!

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:

071 - 562 02 22

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet 
Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot 
assortiment en aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar te 
winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de directie van deze Jumbo-vesti-
ging de VOV sponsort in de vorm van koffie en koekjes die wij voor onze diverse 
activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!



Lief en Leed
Voor het opgeven van feestelijkheden of 
voor verdrietige zaken kunt u contact op-
nemen met Henny van Noort,  071 240 92 55 
De leden die een bezoekje krijgen beslis-
sen altijd zelf of ze genoemd willen wor-
den in onze Nieuwsbrief.

Kent u iemand die wel een bezoekje kan 
gebruiken? Meld het de Lief en Leed-
commissie. Wij stellen dat zeer op prijs!

De mensen die er geen bezwaar tegen hebben en het leuk vinden 
komen we graag een bezoekje brengen bij speciale gelegenheden.

Hans werd door meneer J.S. Meijer hartelijk ontvangen, met koffie 
en appeltaart. Meneer Meijer heeft zijn 90ste verjaardag gevierd. 
Hij heeft bijna de halve wereld afgereisd, vaak alleen. Maar heeft 
ook twee jaar met zijn vrouw in Singapore gewoond. Meneer liet zijn 
prachtige verzameling wijwaterbakjes zien waar hij best een beetje 
trots op is. Er was veel te babbelen, want ja, wie veel gereisd heeft, 
heeft ook veel te vertellen. Het was echt een gezellig bezoek.
 
Een hartelijk ontvangst was bij mevrouw M.T. Schouten. Het was 
de eerste keer dat mevrouw bezoek kreeg van vrijwilligster Joke, 
wegens haar 90ste verjaardag. Bij een glaasje sap en wat lekkers 
kwam het gesprek al snel op gang. Zij hadden mooie gesprekken 
over verschillenden onderwerpen. Ook hebben zij nog even door de 
tuin gewandeld voordat ze hartelijk afscheid namen.
 
Mevrouw M.P. van ‘t Zelfde du Pon heeft Els op bezoek gehad voor 
haar 91ste verjaardag. Zij was die middag juist terug van het orkest 
van Topaz Vlietwijk, waar zij meespeelt met twee instrumenten, piano 
en accordeon. Daar geniet ze enorm van.
 
Lien bezocht meneer P.M. van der Werf voor zijn 90ste verjaardag en 
werd ontvangen met koffie en een heerlijk Hazelino gebakje. Meneer 
is geboren en getogen in Voorschoten, dus werden er heel wat herin-
neringen opgehaald over vroeger. Hij doet nog vrijwilligerswerk op 
de begraafplaats bij de Laurentius kerk en vindt dat heel belangrijk 
zolang het nog mogelijk is. Al met al was het een gezellig bezoekje.
 
Mevrouw J. van Noort-Wijzenbroek werd door Henny telefonisch 
gefeliciteerd met haar 93ste verjaardag. Ze was net terug van een 
vakantie. Mevrouw kan zich goed redden, doet zelf de boodschap-
pen en is tevreden met haar leven. Ze kan wel merken dat ze ouder 
wordt… Maar is altijd blij van zin. Een bezoekje was niet nodig maar 
volgend jaar komt Henny haar opzoeken. Dank voor de belangstel-
ling.
 
De 92-jarige mevrouw L.A. Leidelmeijer-Becker keek even verbaasd 
dat Els voor de deur stond want ze had haar hulp verwacht. Toen Els 
vertelde dat ze een afspraak met haar had mocht ze binnenkomen. 
Mevrouw vindt het mooi dat Els dat werk doet en mevrouw kan zelf 
niet veel meer, dus mocht Els voor de thee zorgen. De kinderen en 
kleinkinderen komen regelmatig en doen dan ook wat klusjes zoals 
boodschappen en koken. Mevrouw vertelt graag over al haar kin-
deren, terwijl ze haar enige kleinzoon mist omdat hij nu in Friesland 
woont.
 
Joke ging op een woensdagmiddag op bezoek bij mevrouw S. Vos-
hol-van Dongen voor haar 91ste verjaardag. Bij de thee en wat lek-
kers was er gesprekstof genoeg. Mevrouw woont zo’n vijf jaar in een 
mooi appartement en heeft het erg naar haar zin. Ze doet zelf de 
boodschappen en koken doet ze graag. Sinds haar man is overle-
den gaat ze elk jaar met haar drie dochters op vakantie. Logeren in 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

een mooi huis in het buitenland zoals bv. naar 
Samos. Het gezellige uurtje was snel voorbij. 
Mevrouw bedankte Joke voor de prachtige bos 
pioenrozen.
 
Mevrouw M. Arnaud-de Jong heeft haar 93ste 
verjaardag bij haar dochter gevierd met de hele 
familie. Dat vond ze heel fijn. Emmy kwam haar 
namens de VOV feliciteren en werd hartelijk 
ontvangen met thee en wat lekkers. Mevrouw 
woont zelfstandig en met hulp van kinderen en 
de huishoudelijke hulp, gaat dat goed. Ze gaat 
regelmatig met vijf vriendinnen (soms mogen de 
mannen mee) naar het dorp om koffie te drinken 
en lekker bij te kletsen. Dat vindt ze heel gezel-
lig. Haar kinderen wonen niet in de buurt, maar 
elke avond en morgen heeft ze contact met haar 
dochter. Mevrouw kan nog genieten met al de 
mensen om haar heen.
 
Henny ging op bezoek bij mevrouw R. Beelen-
Imthorn, voor haar 90ste verjaardag. Lekker bui-
ten in het tuintje met de thee en chocola, was 
het gezellig. Mevrouw heeft altijd bij een koor ge-
zongen, maar nu heeft ze geen zangstem meer. 
Dat vindt ze wel jammer. Ze breit veel, dat is een 
fijne bezigheid. Er lag een breiwerk op tafel, met 
allerlei mooie kleuren. In haar tuin staan toma-
tenplanten en verschillenden groenten. Lekker 
een vers bloemkooltje uit eigen tuin… Haar zoon 
komt vaak bij haar langs en houdt het tuintje bij. 
Voor haar verjaardagsgeld gaat mevrouw plan-
ten kopen, daar houdt ze van.  
 
Els bezocht de 99-jarige mevrouw C.A. van de 
Ven-Varkevisser. Het was weer als vanouds een 
heel gezellig bezoek. Toen Els nog op de kleu-
terschool zat woonde zij tegenover de man waar 
mevrouw mee trouwde en daarna ook woonde. 
In de jaren er na kruisten hun wegen nogal eens.
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Voorschoten, 
Wassenaar 

en omgeving
071 - 56 222 90
Rouboslaan 30   
2252 TR Voorschoten

zekerheid van 

aandacht en zorg thuis

www.u-staat-centraal.nl 

Timmer- en onderhoudsbedrijf
S VELTHUIZEN

Aanbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Maatwerk meubels

info@s-velthuizen.nl

06 196 882 95

www.s-velthuizen.nl

Voorschoten

VOOR ELK PROJECT EEN 
PASSENDE OPLOSSING   �

Voorschoten
Koningin Julianalaan 22-s
Tel.: 071 561 7940

Leiderdorp 
Laan van Berendrecht 212 

Tel.:  071 589 0300
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Lief en Leed
Joke ging met een bos zonnebloemen op bezoek bij meneer 
A. Vis en werd hartelijk ontvangen. Meneer is 92 jaar gewor-
den. Bij de thee met wat lekkers hebben ze gezellig zitten 
praten. Meer dan veertig jaar heeft meneer in de Zilverfabriek 
gewerkt en daar is hij best trots op. Mooie verhalen werden 
aan Joke verteld. Meneer woont alleen en is blij met de goede 
zorgen van zijn zoon. Joke werd vriendelijk bedankt voor haar 
bezoekje.
 
Onder het genot van een kopje koffie met koek, was het bij 
de 93-jarige meneer H.P. Olivier een gezellig bezoekje. Tegen 
Emmy zei meneer, ‘het was een uurtje met ”genoeglijke” ge-
sprekken’. Dank voor de attentie en belangstelling.
 
 
De 93-jarige mevrouw M. Vermue kreeg Els op bezoek. Dat 
vond ze mooi want hun zonen zaten vroeger in hetzelfde wa-
terpoloteam. Omdat haar zoon de volgende avond kwam, 
kon ze vertellen dat Els geweest was en hoe het haar zoon 
vergaat. Mevrouw had vroeger een buurtwinkel waar Els ook 
kwam. Zij hebben het over veel mensen uit het buurtje gehad, 
waarvan veel er niet meer zijn. Mevrouw is nog behoorlijk 
actief, o.a. met bridge, zang, vriendinnen. Op haar verjaardag 
waren nog vijf vriendinnen en dat als je 93 wordt!!
 
Samen met mevrouw R. Bastein, die die 96 jaar is geworden, 
heeft Emmy een gezellig uurtje zitten kletsen over van alles 
en nog wat. Dan gaat de tijd snel en moest Emmy weer op-
stappen. Ze werd hartelijk bedankt voor de attentie. 
 
Meneer C. Schrama werd verrast door Hans, die kwam hem 
feliciteren mat zijn 92ste verjaardag. Meneer redt zich nog 
prima, maar hij kan merken dat zijn ogen wat achteruitgaan. 
Houdt van muziek en heeft de hele dag de radio aan. Hij 
woont boven het VOV gebouw, waar de zanggroep repeteert. 
Hij geniet er elke zaterdagmorgen van en komt zo nu en dan 
even luisteren.  

Meneer H.E. Lubbers heeft zijn 91ste verjaardag gevierd. 
Henny kwam hem feliciteren, gezellig met thee, werd het een 
mooi verhaal. Meneer weet nog precies wat en hoe en op 
welke dag hij iets beleefd had. Bijna de hele wereld rond ge-
reisd, en over elke land wist meneer iets te vertellen. Prach-
tige fotoboeken werden uit er uit kast gehaald en Henny was 
een en al oor! Op de vraag, ‘en wat is nu het mooiste plekje?’ 
zei meneer: “Hier is het mooiste plekje in Voorschoten”!!!… 
Meneer woont inderdaad prachtig met uitzicht op de Vliet. 
Meneer stapt nog regelmatig op zijn fiets en rijdt ook nog 
auto. Ziet het leven zonnig in en heeft het prima naar zijn zin.
 
Mevrouw S. Ommering-Koopmans wilde geen bezoek van 
Els voor haar 91ste verjaardag, omdat ze al zo veel heeft. 
Waar zij woont wordt veel voor de bewoners gedaan. Daarom 
heeft Els haar telefonisch gefeliciteerd.
 
Hans ging op bezoek bij mevrouw P. Hooymans-Berkhuizen, 
voor haar 97ste verjaardag. Ze is een vlotte dame en heeft 
haar verjaardag gevierd met kinderen en kleinkinderen bij “de 
Griek”. Daar heeft ze van genoten. Ze woont erg naar haar 
zin, ook omdat ze vanaf haar balkon een prachtig uitzicht 
heeft op het Berkhoutpark. Het was een gezellig bezoekje 
met thee en cake.
 
Henny heeft meneer J.A. Paauwe telefonisch gefeliciteerd 
met zijn 92ste verjaardag. Een bezoekje doen we wel vol-
gend jaar. Meneer heeft een fijne verjaardag gehad met de 
familie. De stem van meneer is luid en duidelijk en verraadt 
niet dat hij 92 jaar is. Hij is een vrolijke man die geniet van 
het leven en die lachen kan, zelfs door de telefoon… Zoals 
hij zegt, ik heb tot nu toe een goed en gelukkig leven gehad 
en daar ben ik dankbaar voor. Fietst op een E-bike en rijdt 
nog auto… Doet bijna alles nog zelf. Bedankte Henny voor 
de belangstelling.



Een boek vol unieke verhalen, 
van verleden tot heden.

Te koop bij de Kler in Voorschoten en uiteraard 
bij het Wapen van Voorschoten. 

Bestellen kan ook via: www.life-in-letters.nl

De kroniek van 
het Wapen van Voorschoten

Wapenfeiten
€ 25,-

Maak �n
  afspraak!

S I E R B E S T R A T I N G  ·  T U I N H U I Z E N  ·  T U I N M E U B E L E N  ·  T U I N V E R L I C H T I N G

Wij realiseren jouw droomtuin van een professioneel 
3D ontwerp tot de materialen en de tuinaanleg.

POSTMUS.NL   3
D

 T U I N O N T W ER
P

Showroom Woonmall Villa ArenA  |  Johan Cruijff Boulevard 42  |  1101 DJ Amsterdam
Showroom Valkenburg ZH  |  Voorschoterweg 6a  |  2235 SH Valkenburg ZH

Showroom Lisse  |  Rooversbroekdijk 109  |  2161 LP Lisse
Showroom Zwaanshoek  |  Hillegommerdijk 554  |  2136 KX Zwaanshoek

Proost...
 op uw
gezondheid!
Proost...

www.slijterijadegeest.nl
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Noteer alvast in uw agenda!

HUTSPOTMAALTIJD: 
Zaterdag 27 september
VOV gebouw. Info op deze pagina.

VOV FEESTAVOND: 
Zaterdag 25 oktober
In het Cultureel Centrum. Meer info volgt.

SINTERKLAASVIERING: 
Vrijdagmiddag 28 november
Tijdens de soosmiddag komt de Sint op bezoek.

WORKSHOP KERSTSTUKJES MAKEN: 
woensdag 17 december 10 tot 12.00 uur
VOV gebouw

VOV KERSTDINER: 
Maandag 22 december
Avifauna

Agenda
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EVENEMENTEN

zaterdag
27 sept. 

17.00 uur

Op zaterdag 27 september, om 17.00 uur 
serveert de VOV weer een authentieke Leid-
se hutspotmaaltijd in het VOV-gebouw aan 
de Prof. Einsteinlaan 3.

De hutspot (met vlees en jus) wordt dit jaar 
weer bereid door Keurslager Groeneveld uit 
Wassenaar.

Wilt u gezellig mee eten? U kunt zich tot uiterlijk 18 september uitsluitend telefonisch (!) aanmelden bij Thea Zweers, 
071 561 40 84. 
Na telefonische aanmelding graag € 9,75 overmaken naar rekeningnummer NL24INGB0004280392 o.v.v. ‘Hut-
spot’ en vergeet vooral niet uw naam daar bij te vermelden. Na betaling is uw aanmelding pas definitief!
De hutspotmaaltijd is alleen voor onze leden, maar nieuwe  leden zijn van harte welkom!

€ 9,75

Hutspot eten 
bij de VOV

De kosten hiervoor bedragen € 9,75 en zijn inclusief een welkomstdrankje en een toetje. 
Na afloop is er koffie en muziek, zodat u gezellig nog even kunt natafelen.



Vakon, al 25 jaar specialist op het gebied van langer zelfstan-
dig thuis blijven wonen.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden van veiligheid 
en comfort in uw badkamer, aangepast aan uw specifieke 
wensen!

Ook bieden wij u diverse mogelijkheden op het gebied van 
(trap-)liften om de toegankelijkheid van uw woning te vergro-
ten.

Maak een afspraak en ervaar zelf het gemak en kwaliteit. Bel 
ons op 071 562 1257 of mail naar info@vakon-voorschoten.nl
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EVENEMENTEN

Muziekreis voor de liefhebbers
van Andre Rieu
Het concert van André Rieu in Berlijn was supersnel volgeboekt, dus 
de optie die we daarop hadden vervalt helaas. Er was al veel belang-
stelling bij onze leden voor een reisje hier naartoe. De evenementen-
commissie probeert volgend jaar opnieuw te regelen dat we tezamen 
naar een optreden van André Rieu kunnen gaan. En dan wellicht een 
dagreis met diner vooraf. De leden die nu al aangaven belangstelling 
te hebben zullen als eerste benaderd worden. Houd de berichten in 
onze Nieuwsbrief in de gaten!!

De Brocante/Rommelmarkt 
op 14 juni in het 

VOV-gebouw was niet druk 
bezocht maar wel heel 

gezellig! Veel diversiteit aan 
spulletjes in de kraampjes. 
De tosti’s van Thea waren 

heerlijk en in no time 
uitverkocht.

De mooie foto’s zijn gemaakt 
door Willem van der Graaf.



Speciaal voor VOV-leden
Gratis kop koffie 

bij een pannekoek
 op vertoon van deze advertentieDe allerlekkerste

Veurseweg 346  |   2252 AJ Voorschoten
info@heteilandvanomenick.nl  |  06 1017 2578

e r w t e n s o e p
eet je natuurlijk bij

Herken de tekenen, voorkom stress!

071-5617336 | www.paulidespartners.nl

stress fysieke klachten kan veroorzaken? Het activeert
het zenuwstelsel en verhoogt de spierspanning, ademhalingsfrequentie en 
hartslag. Dit kan leiden tot hoofdpijn, nek- en schouderklachten, rugpijn en|of 

een slechter herstel na inspanning.
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AKTIVITEITEN

Op woensdagmiddag en vrijdagmid-
dag is er bij de VOV biljarten van 12:00 
tot 16:00 uur. De woensdag is er puur 
voor de gezelligheid en oefenen. Er 
staan 2 biljarttafels en omdat de VOV 
een beperkte ruimte heeft kunnen er 
maximaal 16 biljarters op woensdag 
middag spelen. Er zijn nu 15 spelers 
dus is er op dit moment ruimte voor 
één nieuw biljart lid.

De vrijdagmiddag is bedoeld voor een 
interne competitie van de VOV leden. 
In 2024 is de competitie in het slob 
geraakt doordat er een aantal spelers 
door persoonlijke en lichamelijke om-
standigheden heeft moeten stoppen. 
Daardoor is er in 2024 maar een halve 
competitie gespeeld.

Dit jaar zijn er nieuwe spelers als ver-
vangers bijgekomen. Dankzij deze 
nieuwe spelers is de gemiddelde leef-
tijd van 82 jr. teruggelopen naar 77 jr. 
De oudste speler is 98 en de jongste 
51 jaar.

We zijn dit jaar gestart met 10 com-
petitie spelers op de vrijdag waardoor 

we een volledige compe-
titie hadden kunnen spe-
len ware het niet dat een 
speler door zijn persoon-
lijke situatie is gestopt. 
Daardoor moesten we na 
12 van de 18 te spelen 
wedstrijden met 9 spelers 
verder.

Voor de vrijdagmiddag 
is er dus plaats voor een 
liefhebber die biljarten wel 
leuk vindt en een compe-
titie niet schuwt. Bent u 
zo’n liefhebber en durft 
u het aan meldt u dan 
bij John Smit op woens-
dag- of vrijdagmiddag 
tijdens het biljarten of bel hem via 
0612806659.

Het leuke van onze vrijdag situatie is 
dat onze jongste speler ook de eerste 
vrouw is die in de competitie meedoet 
en zij doet het bijzonder goed. (Zie 
de foto) Bij een volledige bezetting 
zijn er dus 10 spelers. De competitie 
bestaat uit een dubbele ronde van 9 

partijen. Iedere speler speelt 2x tegen 
de andere 9 spelers. Als alle spelers 
18 wedstrijden gespeeld hebben is de 
kampioen bekend.

Bij de start van de nieuwe competitie 
worden de prijzen uitgereikt waar-
onder de wisselbokaal waar dan de 
naam van de winnaar van de afgelo-
pen competitie is bij gegraveerd.

Biljarten bij de VOV

In de VOV Nieuwsbrief van juli/augustus werd geschre-
ven over het klaverjasseizoen 2024/2025. Alleen lukte 
het toen niet om de bijbehorende foto’s in het blad te 
plaatsen. 
Deze willen we jullie niet onthouden, vandaar alsnog de 
foto’s van de laatste klaverjasmiddag met de gezellige 
afsluiting.
       
Op dinsdagmiddag 2 september aanstaande komen de 
klaverjassers uit hun zomerslaap en wordt er gestart 
met de klaverjascompetitie 2025-2026. Wij hopen dat 
iedereen er weer zin in heeft en de weg naar het vereni-
gingsgebouw weet te vinden. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5 per maand. Verder betaal 
je voor de consumpties € 1 (fris) of € 1,50 (wijn of bier) 
en per ronde betalen de twee verliezers € 0,05 als bij-
drage voor de koekjes. De zaal is open om 12.45 uur en 
we willen starten om 13.15 uur. Dus kom op tijd.

Denk je nu, ik kan klaverjassen en wil graag meedoen, kom gerust op 2 september 
vrijblijvend een keertje mee klaverjassen. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Inlichtingen:
Leny en Frans Bakker, 071-5763820, lenybakker@fotomaarten.nl.

Nieuws van de VOV klaverjasclub



24 uurs uitvaartsuites beschikbaar in Leidschendam  -  www.vdhuz.nl

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
Uitvaartsuites vrij toegankelijk voor 
nabestaanden. Zonder beperkingen 
afscheid nemen in huiselijke sfeer.

070 320 20 40
Dag en nacht 
bereikbaar

Kantoor
Nieuwstraat 16-B
Leidschendam
Op afspraak te bezoeken.

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 
en 16.00 uur of op afspraak te bezoeken.



HOTEL RICHE 
IN VALKENBURG 
5-DAAGSE  
ALL INCLUSIVE REIS 

19  t/m 23
september

Vertrek: 19 september 2025, 10.00 uur, vanaf het parkeerterrein bij zwembad Het Wedde, met luxe touringcar voorzien 
van toilet. Rollators kunnen mee. 

Verscholen tussen de bronsgroene Limburgse heuvels, in het hart van het beschermde natuurgebied Heuvelland, ligt het be-
kende mergelstadje Valkenburg met haar rijke toeristische traditie die al 125 jaar teruggaat. In het gezellige centrum ziet u de 
geschiedenis overal terug. Maar ook de omgeving is prachtig. Vanuit Valkenburg verkent u eenvoudig het Limburgse land en 
ook het buitenland is vlakbij. Steden als Maastricht, Aachen, Monschau, Luik en Keulen zijn goed te berijden vanaf het hotel. 
Liever genieten van rust? Fiets of wandel door de heuvels of rijdt naar het Klein Zwitserland van Nederland en bewonder de 
mooie dorpjes en het platteland van Limburg met zijn typische boerderijen met binnenplaats. Of rijdt de grens over naar Belgisch 
Limburg en bezoek stadjes als Chaudfontaine, Eupen en Spa. 

Enjoyhotel Riche beschikt over comfortabele hotelkamers in drie aaneengeschakelde historische stadspanden. Er zijn liften, 
maar voor sommige kamers moet u een trapje op (maximaal 6 treden). Het hotel biedt u een heerlijke start van de dag met een 
uitgebreid ontbijt. Besluit u op pad te gaan, neem dan een lunchpakket mee of geniet van een lunch in het hotel. ‘s Avonds is 
er een 3-gangen keuzediner met salade. Ook is er een wisselend avondprogramma met onder andere een avondwandeling en 
een muziekavond. 

U KUNT ZICH NOG 
AANMELDEN VOOR DEZE REIS!

REISSOM
Prijs vanaf €525,00 per persoon. 
Niet-leden betalen € 25 extra 

Bij de reissom is inbegrepen:
•   Ontvangst met lunch of koffie/thee met Limburgse vlaai
•    4 x hotelovernachting met uitgebreid “Enjoy” 
      ontbijtbuffet 
•    4 x lunch of lunchpakket
•    4 x een driegangen keuzediner met salade 
•    Koffiecorner: de hele dag GRATIS koffie en thee 
•    Dagelijks van 17:00 tot 24:00 uur alle drankjes GRATIS: 
      bier, wijn, frisdrank, vruchtensap en jenever
•    Lekkere versnapering in de avonduren, zoals een 
      bittergarnituur en een zoutje
•    Iedere avond vertier en entertainment, o.a. live muziek 
      en een stadswandeling
•    GRATIS leuke middagactiviteit
•    GRATIS entree Holland Casino
•    GRATIS diverse fiets-, wandel- en autoroutes
•    GRATIS stadsmap met plattegrond en pocketgids met 
      uitgebreide tips
•    Mogelijkheid om fietsen, scooters en e-bikes te huren 
•    Korting voor diverse attracties
•    GRATIS Wifi
•    GRATIS parkeren op eigen terrein

•    GRATIS voucher voor een lunch bij Enjoyhotel 
      La Source Epen in Valkenburg
•    Extra: GRATIS bustocht door het Heuvelland 
•    Extra: GRATIS uitbreiding van het drankenpakket met radler, 	
     rum, vieux, crème likeur en een seizoenscocktail.

 Bij de reissom is niet inbegrepen:
•     Reis- en annuleringsverzekering. (Beide verze-
      keringen zelf regelen bij uw verzekeringsadviseur)

AANMELDEN
Voor deze reis kunt u zich telefonisch aanmelden bij Dik Zweers, 
tel. 071-5614084 of 06-19695810. Maak daarna uw boeking com-
pleet door het invullen van het inschrijfformulier, dat u binnen twee 
weken na telefonische aanmelding moet inleveren of opsturen 
naar VOV Senioren Centrum, Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voor-
schoten.

U ontvangt vervolgens van ons een factuur. De aanbetaling ad. 
€100,00 dient u per omgaande over te boeken, en het resterende 
bedrag uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis. Gelieve bij be-
taling van deze factuur gebruik te maken, omdat uw naam en de 
reisbestemming hierop reeds vermeld zijn.

OPSTAPPLAATS 
Parkeerterrein Zwembad het Wedde. Vertrektijd is 10.00 uur.

VOV REIZEN
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Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren

• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning

Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven

• Samenstellen of controle van 
 jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

Koeleman Hilversum 
Vreelandseweg 7 
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28
1083 HC Amsterdam 
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Voorschoten 
Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
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Ouderenmiddag Foto’s door Willem van der Graaf

27 juli 2025, het was 
drukker dan ooit!

Een paar honderd 
senioren genoten 
op de Voorstraat 

van een hapje, een 
drankje, elkaar en 

natuurlijk de oliebol!



Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout
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Warm ingerichte 24 uurs familiekamer beschikbaar

Rouwkamer en Uitvaartwinkel
Ambachtspad 24 • 2251 CP Voorschoten

06 - 3481 7660 (dag en nacht bereikbaar)
www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

In de sfeervolle en huiselijk ingerichte 
rouw kamer kunt u zonder afspraak en 
op ieder gewenst moment bij uw naaste 
zijn om in alle rust afscheid te nemen.

Afscheidshuis Voorschoten

Ambachtspad 24 • 2251 CP Voorschoten
Bel 06 - 3481 7660 voor meer informatie of  vraag uw uitvaartbegeleider naar de mogelijkheden

Wonen en leven zoals
u dat wilt. Het liefst
zo lang mogelijk in uw
eigen huis.

www.topaz.nl/zorgaanbod/zorgaanhuis

Wenst u zorg aan huis voor
als u langdurig intensieve
zorg en begeleiding nodig
heeft? Topaz biedt
verpleeghuiszorg. Als u fysio,
ergo, logopedie of diëtiek
behandeling(en) aan huis of
op locatie nodig heeft, kan
een team van verschillende
specialisten bij u thuis
komen. Samen met u kijken
zij hoe u zo lang mogelijk

zelfstandig thuis kan blijven
wonen. En als u het steeds
lastiger vindt om thuis
zelfstandig de dag door te
brengen, kunt u naar één van
de Ontmoetingscentra van
Topaz. Hier zorgen we voor
dagritme, structuur,
ontmoeting en zingeving. 
Dat helpt om langer thuis te
blijven wonen. 

Thuis is immers een vertrouwde, veilige plek,
met een verleden, herinneringen en gewoontes.
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FOTORUBRIEK

Deze twee woningen staan in de Tolstraat. 
De foto is gemaakt vanaf hoek Parkstraat/ 
Tolstraat. 
In de tijd dat de woningen gebouwd 
werden was er rondom alleen maar wei-
land met een pad van de huizen naar 
de Leidseweg. Het Burg. Vernédepark - 
Parkstraat - Nieuw Voordorpstraat  waren 
er nog niet.
Onvoorstelbaar dat men vanaf de Leidse-

weg naar de Vliet kon kijken, toen was al-
les nog weiland.

De woningen zijn o.a bewoond door de 
Fam. Vogelaar, en ik dacht nog steeds.
Ik heb er zelf vlakbij in het Burg. Vernéde-
park gewoond en vond de huizen er altijd 
al uitspringen vergeleken bij saaie huizen 
in de omgeving. Mooi, dat ze er nog zijn! 

Cees Westhoek

De foto van de juni/aug. NB was/is een echte 
hoofdbreker, meestal weet ik (bijna) gelijk 
wat of waar dat is.
Ik fiets redelijk veel en ben al de oude straten 
van (ook voormalige) Voorschoten afgefietst, 
helaas geen resultaat. Pas de laatste week 
kreeg ik een idee waar het kon zijn.
Bij het nagaan of ik alle oude straten had 
gehad, schoot me te binnen dat er in de 
Tolstraat ook nog een klein huisje stond, on-
geveer 100 meter van mijn geboortehuis en 
waar ik honderden zo niet duizenden keren 
langs heb gelopen en gefietst.
Het huisje, eigenlijk 2, staat op de hoek 
Noordheystraat/ Tolstraat, en werd destijds 
bewoond door de fam. Vogelaar.
De huizen van de wijk tussen de Raadhuis-
laan en Tolstraat en stukje Noordheystraat 
zijn begin 1950 gebouwd. Voor die tijd was 
het, voor een gedeelte, tuinderij van Schip-
pers (met of zonder s) zover ik weet.
Het is dus best mogelijk dat het arbeiderswo-
ningen waren van die tuinderij of heeft Schip-
pers er zelf nog gewoond gezien de enorme 
schuur bij het huisje, maar dat is van voor 
mijn tijd, ik kwam toen pas net kijken.
Het huisje gaat nu schuil achter veel groen.

Co van Veen

Uw reactie graag vóór 10 september insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar, of in de bus doen bij: VOV, Einsteinlaan 3, Voorschoten.

Kunt u iets vertellen over de plaats waar deze foto gemaakt is?     Herkent u deze foto?  

De juli/ augustus-foto



We moesten kiezen. Gaan we een weekje naar de hei, of 
gaan we naar de wadden? De keuze viel op een van de 
Waddeneilanden, Vlieland. Met z’n dorpsstraat vol terras-
sen en een dorpspomp heeft het wel wat van Voorscho-
ten. Het eiland is autovrij, dus iedereen op de fiets naar de 
eindeloze stranden, door de uitgestrekte duinen over de 
schelpenpaadjes, of door de groene kwelders met scha-
pen. Van verbazing viel ik haast van mijn fiets toen ik daar 
richting de zee ineens uitgestrekte heidevelden zag! Lila-
paars, zover ik keek! Dat verwacht je hier toch niet! De 
kwelders komen bij erg hoge waterstanden gewoon blank 
te staan. Daar zou een heideplantje toch niet kunnen ge-
dijen? Klopt. Het was wel paars, maar het was geen hei. 
Het was lamsoor.

Lamsoor (Latijnse naam: Limonium vulgare) groeit op de 
zandige kwelders die niet al te slikkig zijn. Het is een plant 
die houdt van zout water. Nou ja, beter gezegd: ze kunnen 
ertegen om zo nu en dan door zout water overspoeld te 
worden. Het lijkt onlogisch, maar daar kan deze plant goed 
mee omgaan. Eventueel te veel zout wordt uitgescheiden 
door de vele zoutkliertjes onder hun blaadjes. Wie goed 
kijkt kan die zoutkristalletjes zien schitteren in de zon. Ze 
smaken ook zout. In Zeeland, waar natuurlijk ook kwelders 
zijn, noemt men ze wel de Zeeuwse heide. De Engelsen 
hebben er ook een mooie naam voor: ‘sea lavender’ - een 
vergelijking met de velden vol paarse lavendel in Zuid-

Frankrijk. De planten bloeien van juli tot eind van de zomer 
met ontelbare, dicht op elkaar staande kleine lila-paarse 
bloempjes. 

Ik zeg wel: ze smaken ook zout, maar…. deze lamsoren 
kunt u niet eten! De ‘lamsoor’ die wel eetbaar is en te koop 
in de wat grotere supermarkten en bij de visboer, zijn de 
blaadjes van een heel andere plant, namelijk de zeeas-
ter (Latijnse naam: aster tripolium). Waarom ze deze luxe 
groente dan lamsoren noemen? Geen idee. Misschien om-
dat de vorm van de blaadjes op de oren van lammetjes 
lijkt? De schapen en lammetjes die op de kwelders grazen, 
lusten deze blaadjes in ieder geval ook. Deze plant heeft 
andere bloemen, ook paars, maar ze lijken meer op kleine 
herfstastertjes. Allebei de lamsoren horen tot de kwelder-
planten. In de loop der tijd hebben ze zich de kunst aange-
leerd om te overleven onder de best wel extreme omstan-
digheden van de kust. Want de grond waarin ze groeien is 
bij eb droog en kan later weer onder water komen te staan. 
En dat water is dan ook nog eens zout! De eerste planten-
groei begint vanaf de vloedlijn, al is er nog een stoerdere 
kwelderplant die zelfs wel tot de eblijn groeit en nóg beter 
bestand is tegen langdurig natte voeten in het zoute water: 
de zeekraal. Ook te koop bij de visboer, heel apart, voor 
wie eens iets anders wil proberen. Het lijkt hij uiterlijk een 
beetje op een vetplant, met die diepgroene, ronde takjes 
als opgestapelde kraaltjes. In mijn smaakbeleving smaakt 
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Lamsoor ~ door: Elly Vogelaar 

Foto Pete Richman



het eigenlijk vooral naar zout zeewater. Ach, misschien ben ik 
geen fijnproever.

Gaan we het eten? Wat apart is, is luxe en dus duur. Dan maar 
zelf gaan plukken op de wadden? Helaas. Ooit was er een tijd dat 
dat gewoon toegestaan was. Tegenwoordig is de pluk in Neder-
land (en ook in België) verboden. Het zijn beschermde planten; 
ook de mooie niet-eetbare paarse lamsoor. Daarbij moet u ook in 
uw achterhoofd houden dat de eetbare lamsoor, die bijvoorbeeld 
groeit in Zeeland op de Westerschelde kwelders, tegenwoordig 
zulke hoge concentraties zware metalen uit het vervuilde water 
opneemt, dat het eigenlijk niet meer geschikt is voor consump-
tie en u dat dus helemaal niet zou willen plukken! Maar wat in 
de natuur niet meer mag worden geplukt, kan natuurlijk wel ge-
kweekt worden. En dat lukt. Sinds enkele jaren wordt lamsoor op 
de Friese kweldergrond gekweekt, en ook in Zeeland. Gewoon 
in de openlucht, net als de wilde planten. De blaadjes worden 
ongeveer zes weken na opkomst geoogst, van het voorjaar tot 
begin zomer. 

Dus: koop lamsoor bij de visboer of groenteboer. De blaadjes 
moeten er vers uitzien, niet slap lijken. Eventueel bewaren op 
een koele plaats, maar niet eerst afspoelen!  Deze zoutminnende 
plantjes kunnen namelijk niet tegen zoet water. Alleen vlak voor 
het klaarmaken mag u ze even vlug afspoelen. Daarna net als 
spinazie kort smoren in boter, 5 minuten, af en toe omschep-
pen dan is het klaar. Lamsoor kan ook rauw gegeten worden, bij-
voorbeeld door de sla. Het wordt voornamelijk gebruikt als klein 
bijgerechtje bij vis of schaaldieren. Hoe het smaakt? Een beetje 
naar dikke spinazie, een beetje apart, toch ook een beetje als de 
zee op je bord. En als je van zee en strand houdt is dat best wel 
bijzonder.

En die ander lamsoren, die je niet kan eten? Die mogen ook niet 
van de kwelders worden afgeplukt en dat is maar goed ook. Het 
zijn waardevolle planten die met hun wortels meehelpen aan de 
stabilisatie van de bodem en met hun nectar- en stuifmeelrijke 
bloemen bijen en vlinders aantrekken. Gelukkig worden deze 
planten met hun ranke takjes met honderden lila bloemetjes al 
jaren als sierplant gekweekt. ’s Zomers kunt u ze vinden in ge-
mengde boeketten; weer eens iets anders dan het witte gips-
kruid. Er is ook een gekweekte soort met iets grotere bloemen; 
die kent u vast ook, als ‘statice’. Deze bestaan in meerdere kleu-
ren en zijn zowel vers als gedroogd heel leuk. Zelf drogen? Koop 
een bos en hang deze ondersteboven op, bij voorkeur op een 
droge, warme plek met wat ventilatie. Na een paar weken zijn ze 
al droog genoeg. Ze behouden hun kleur heel goed, zodat u er 
de hele winterperiode met plezier naar zult kijken.
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Lamsoor groente Foto Elly

statice

libel net uit zijn vervellingshuidje
foto L.B. Tettenborn CC BY-SA3.0

zeekraal en lamsoor-Marco Schmidt CC-BY

Foto Elly
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De cirkel rond
Waar ik in oktober 2015 deze rubriek begon met “de Water- en Vuurvrouw”, lijkt 
het me leuk om de cirkel van deze nu 10-jarige rubriek rond te maken met nog een 
aantal zo goed als vergeten beroepen.

Zo was daar de Ketellapper, ook wel pannenboeter 
genoemd. Bijna niet te geloven maar als jouw pan 
zo versleten was dat er een gat in de bodem was 
ontstaan, dan ging je ermee naar de ketellapper die 
met zijn bakfiets de dorpen langstrok. Een lap me-
taal werd op de bodem van de pan gesoldeerd en 
je pan kon er weer tegen.  

De Lantaarnopsteker
Met een lange stok met brandende lont liep de Lantaarnopsteker elke avond zijn ronde om de lan-
taarns aan te steken. Om ze ‘s morgens weer allemaal te doven. 
En hij had geluk dat hij niet, zoals zijn voorgangers, steeds in de lantaarn hoefde te klimmen om de 
kaarsen erin aan te steken of te vervangen.
Was het een zwaar beroep - voor dag en dauw en door weer en wind moest de Lantaarnopsteker er 
toch elke dag weer op uit - van dit beroep kon hij niet leven. Zo was hij vaak daarnaast barbier, scha-
penhoeder of bewaker van de stad. 

En wat dacht u van “de Doodbidder”? 
Een keurig in zwart geklede man met hoge hoed kon op je deur kloppen. Deze Doodbidder kwam 
melden wie die dag overleden was… 
Later in de tijd ging deze Leedaanzegger ook begrafenissen regelen, mensen uitnodigen om de be-
grafenis bij te wonen of kledingstukken verhuren. Het werd gewoon van je verwacht om in je netste 
pakkie en in het zwart naar een begrafenis te gaan.

De Stronttonnetjes schepper
Bij afwezigheid van riool en wc, maakte je vroeger (in 
A’dam zelfs nog in 1953) gebruik van een emmer. En als je dan de ratel in de straat hoorde, 
zette je de emmer klaar en werd die opgehaald door “de Stronttonnetjes schepper” die het in 
zijn strontkar leegde. Wel in de hoop dat er, bij het naar buiten dragen, niets over de rand gulpte. 
Eenmaal buiten de stad gebruikten de boeren het weer om hun land te bemesten.

De Kargadoor
Staan er vandaag de dag steeds weer busjes in de 
straat om je pakketje af te leveren, je zou maar, begin 
vorige eeuw in Amsterdam wonen en je zware waar 
bij je klanten moeten afleveren. Natuurlijk gebeurde dit 
met de handkar maar zie zo’n zware kar maar eens in 
je eentje over de steile bruggen in de stad te krijgen. 
Gelukkig kon je dan gebruik maken van de Bruggen-
trekker. Deze “Kargadoor” haakte een lang touw aan 
de kar, gooide het touw over zijn schouder (soms be-
schermd met een lap leer tegen het schuren) en hielp, tegen de betaling van een paar centen, 
de kar over de brug. 

De Porder
Alleen het woord al doet me glimlachen. Maar heus, heel vroeger bestond het beroep van Por-
der. Dat was iemand die ‘s morgens vroeg langs de deuren ging om mensen met een stok op 

hun deur of raam te tikken: opstaan geblazen. Vaak werden deze mensen ingehuurd door bedrijven of families zodat hun werknemers op 
tijd (lees: heel vroeg) op hun werk zouden komen.
Hoeveel moeders onder ons zouden maar niet wat graag van zo’n Porder gebruik hebben gemaakt.  

En hebben wij toch bijna allemaal wel de Voddenboer, de Schillenboer, de Marskramer en de Scharensliep meegemaakt; ook deze 
beroepen behoren inmiddels tot een verleden tijd.

 MOnique, rubriekVOV@gmail.com 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?
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De stronttonnetjesschepper ~ Met twee emmers vol poep een steil trapje af. Krantenpapier be-
dekt de lading. Foto: HH/archief Spaarnestad 1953

Ketellappers Foto: Joh. Kuiper/ANP

Doodbidder Foto: Wout van de Hoef/HH 
Archief Spaarnestad 1948

De Amsterdamse Kikki de kargadoor 
Foto: Hollandse Hoogte/Archief Spaarnestad, 1922

1953, Lantaarnopsteker 
Foto: HH/Archief Spaarnestad
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Na twee maanden rust, weer een column schrijven voor de 
Nieuwsbrief valt niet mee!
Ben ik ook in een perpetuele siësta toestand van lichaam en 
geest en wil niet gestoord worden?

Twee maanden geleden viel onze regering, iedereen gilde 
dat de schuld bij de andere lag.
De bananen monarchie waarin we terecht waren gekomen 
draaide op volle toeren…
En toen stilte! Vakantie! De heilige Vakantie, het liefst zo ver 
mogelijk met krokodillentranen voor het milieu.
Maar eerst was er nog een obstakel: de NAVO TOP in Den 
Haag. Te duur voor de lands kassa en vervelend voor de be-
woners, te vol met loze woorden, omhelzingen, beloftes en 
andere nietszeggende parafernalia plus de verbazing van de 
buitenlanders die niet willen begrijpen dat een residentie niet 
per se de hoofdstad van een land is.
Dat was allemaal nog te bevatten, maar de logeerpartij van 
‘don Donald’ bij de Koning en Koningin deed veel stof op-
waaien.
Het zorgde voor grote ophef, runt onze Koningshuis een B en 
B voor luidruchtige en verwende presidenten?
Sorry beste VOV-ers, maar het was echt nodig. De dikke 
oranje geverfde baby moest absoluut tevredengesteld wor-
den. Zijn grillig gedrag boezemt angst in en wantrouwen… 
dus slijmen jan…
Ex premier Rutte gebruikte het woord ‘daddy’; dat was echt te 
veel, maar beter te veel dan te weinig.
Intussen werd ook aangeraden flink te hamsteren en voor-
al kleingeld in huis te halen, 500 euro zou voldoende zijn. 
Weer hoongelach, de gewone kiezer - Henk en Ingrid- zeiden 
meerdere partijen, konden moeilijk rondkomen, hoe 
en waar vandaan de 500 euro te halen?
Daarna hebben we de 
eindexamens gehad, leuk 
gezicht de tassen met vlaggen, 
maar er is ook kritiek: het schijnt 
dat we toch achteruitgaan in 
kennis vergeleken met 
andere landen.

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenGISELLA

Terug van weg geweest Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen

29

Gaan we ooit iets goeds en leuks beleven dacht ik? Ja zeker!
De VOV had vele dagtochten en meerdaagse reizen en mijn zoon 
Peter heeft genoten. De foto’s die hij stuurde lieten allemaal geluk-
kige en tevreden mensen zien.
Juni was een warme maand met tropische dagen. Volop zon en 
jassen in de kast. De cruise was, geloof ik, een groot succes.
Nu nog een paar reizen en evenementen. Het Kerstdiner, ons jaar-
lijkse hoogtepunt, heeft al zijn vaste datum. 
Leuk zo te plannen.

Een grote verassing is, zeker in deze digitale tijd - met digital be-
doel ik computerspelletjes en constant en overal je mobiel als  
metgezel meenemen - een leesgroep!
Driemaal hoera voor onze secretaris. Het is haar gelukt een aantal 
‘leesliefhebbers’ bij elkaar te krijgen. We zijn bezig met ons eerste 
boek. Ik zal jullie op de hoogte houden.
Het werd tijd, nu is de VOV ook ‘literair’. We stroomlijnen onze 
lichamen, we dansen, fietsen, gymmen… Om te ontspannen kun-
nen we tekenen, schilderen, allerlei spelletjes doen, zingen dat 
moet ik niet vergeten! En wat deden we met onze intellectuele 
vermogens?
Lezen doe je voor je plezier; samen erover praten opent onbe-
kende perspectieven. Ik ben altijd een leesfanaat geweest. Soms 
werd ik zelfs een beetje vervelend.
Ieder mens heeft zijn eigen ideeën maar het is ook goed om naar 
andere opvattingen te luisteren. Ik zal wel voorzichtig in mijn en-
thousiasme zijn, straks willen misschien alle VOV-ers in een lees-
groep zitten! Voorlopig zijn we met een stuk of 8 deelnemers… en 
we weten wat ons te doen staat.
In het tv-programma heel Holland bakt, zegt André van Duijn: 
			   ‘Deelnemers… en nú bakken maar! 	
			   Wies zei het al ‘en nu… lezen maar…!’
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Onlangs in de familie-app een foto van twee kleinkinde-
ren die bezig zijn een snoepzak te vullen bij Kruidvat. Ge-
post door hun moeder, onze dochter. In no time reageer-
den ook de andere kinderen. ‘Bij ons ook!’, ‘Hier voor het 
eerste jaar niet meer’ (want de kleinkinderen inmiddels 
te oud hiervoor). 

De snoepzak. Het is een van de tradities in de familie die 
in ere worden gehouden. Het begin van de vakantie vie-
ren: de zak die mee mag op reis. Het zien van die foto’s 
vervult me met een zekere trots. Ik moet dan denken aan 
mijn moeder die, als we iets twee keer met plezier had-
den gedaan, riep ‘die houden we erin!’ En daarmee werd 
dan een nieuwe traditie geboren.

Tradities. Ze horen thuis is een groep van begrippen 
waartoe ook rituelen, ceremonies, gewoonten, en routi-
nes horen. Op zich verschillende dingen. Zo denk ik bij 
ceremonies aan rituele handelingen die een nieuwe situ-
atie willen bestendigen, zoals een huwelijksceremonie. 
Of aan het afleggen van een beroepseed, zoals bij art-
sen.

Toch hebben die begrippen uit dat rijtje iets gemeen. Wat 
dat precies is?

Byung-Chul Han zegt het in zijn boek Over het verdwij-
nen van rituelen heel mooi. ‘Rituelen zijn in de tijd wat 
een woning in de ruimte is. Ze maken de tijd bewoon-
baar. Ze ordenen de tijd, richten hem in zoals een huis 
wordt ingericht. Rituelen stabiliseren het leven.’ 

Inderdaad, rituelen zetten het maar dóórgaan van de tijd 
voor een moment stil. Om aandacht te schenken aan 
iets. Om rust te brengen. 

Rituelen bestaan uit handelingen en formules die een 
symbolische waarde hebben. Ze verwijzen naar iets an-
ders. De godsdiensten kunnen niet zonder want door het 
ritueel wordt een verbinding gelegd tussen het wereldse 
en het heilige. Het zijn handelingen en vaak vaste formu-
leringen die het onbegrijpelijke hanteerbaar willen ma-

ken, zoals verwondering over het bestaan of het betui-
gen van dankbaarheid over wat je ten deel valt. 

En niet te vergeten: rituelen, symbolische handelingen 
stichten een gemeenschap, zoals een kerkelijke ge-
meenschap. Ze zorgen voor gezamenlijk gedeelde rit-
mes in het leven. Rituelen lichten het individu op uit zijn 
isolement, geven hem een plaats in een groter verband. 
Precies dit ziet Byung-Chul Han in rap tempo verdwijnen. 
Hij maakt zich daar zorgen over. We zijn volgens hem 
hard op weg onze gemeenschappen te ontbinden en ko-
men daardoor als mens alleen te staan. We raken dan 
in onszelf gekeerd, narcistisch zelfs. Daarom moeten we 
weer leren kijken naar wat ons bindt, naar de gemeen-
schap. 

Rituelen en tradities kunnen niet zonder herhaling. Daar 
leven ze van. Daardoor geven ze het leven vastigheid, 
duurzaamheid. Om het wat provocerend te zeggen: niet 
‘stilstand is achteruitgang’ maar ‘zonder deze ogenblik-
ken van verwijlen plegen we roofbouw op onszelf’.

Vorig jaar waren wij vijftig jaar getrouwd. Onze kinderen 
organiseerden een dag vol ‘dingen die we altijd deden’. 
Want ja, binnen de structuur van ons grote gezin had-
den we heel wat vaste dingen: regels waar je je aan te 
houden had maar ook gewoonten om het leven te vieren, 
zoals bij verjaardagen. Er viel die dag veel te herinneren 
met elkaar en nog eenmaal te herhalen. Zoals de pick-
nick in De Horsten, met precies dezelfde versnaperingen 
en etenswaren als indertijd. En natuurlijk deden we weer 
‘boompje verwisselen’.

Rituelen gaan generaties lang mee. Hetzelfde zie ik ge-
beuren bij tradities. Zoals de snoepzak aan het begin van 
de vakantie generaties binnen één familie verbindt, zo 
zie je dat ook in het groot. Ik denk aan de dodenherden-
king op 4 mei waar het 16.000 mensen op de Dam lukt 
om twee minuten stil te zijn en gezamenlijk zowel terug- 
als vooruit te denken. 
Moge dat zo blijven!

Tradities Harm Klifman
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Jan en Cor van der Ploeg woonden vanaf 1938 met hun kinderen 
op Leidseweg 10 in drie negentiende-eeuwse arbeidershuisjes 
(kamer met stookplaats en bovenverdieping) die in 1959 verbouwd 
werden tot één groot huis. Later woonde het gezin, door een 
raadsbesluit en zonder te verhuizen, op het adres Schoolstraat 11. 
Hun verborgen woning was te bereiken via het pad ‘de poort’ tus-
sen De Nobel op Schoolstraat 6 en Verhoog Granen en Zaden op 
Schoolstraat 14.

Vader Jan van der Ploeg (1912-1987) kwam uit Woubrugge. Hij 
werkte tijdens zijn leven als tuindersknecht, opperman, grondwer-
ker en tuinman. Jan was in dienst bij De Koning aan de Rijndijk, 
bij de bloemist C. Moerkerk aan de Hofweg, bij de aannemer Piet 
en Gerard Niersman als opperman en in zijn laatste werkzame 
jaren werkte hij op de buitenplaats Zuidwijk in Wassenaar. Naast 
zijn werk onderhield Jan de tuin van mejuffrouw Begeer, gelegen 
achter Berbice. Met haar deelde hij de groentetuin. Jan had daar 
ook ruimte om snijbloemen te telen. De tuin lag gunstig naast 
een muur. De bloemen kregen daarvan warmte van de zon en 
bescherming van de wind. Ook was er een pomp en had hij vol-
doende water voor zijn bloemen.
De snijbloemen bracht Jan naar de veiling. Maar toen dat te weinig opbracht, gingen de bloemen direct naar het bloemenmagazijn van Ploon 
van der Burg aan Leidseweg 24 in de zogenaamde Pilatusbuurt. (= nu Albert Heijn).

Het huis lag aanvankelijk aangrenzend 
op het terrein van Eggink en vlak naast 
een bos. Het gezin werd wakker van 
het gefluit van vogels. Later werd er 
rondom gebouwd en herrees het grote 
gebouw van Albert Heijn en de flats aan 
de Churchilllaan.

Jan van der Ploeg trouwde in 1938 met 
Cornelia Maria Wilhelmina van Veen 
(1915-1999) uit Zoeterwoude. Met haar 
kreeg hij in de jaren 1938 tot en met 
1961 samen twaalf kinderen, acht jon-
gens en vier meisjes. Al hun kinderen 
groeide op in het dorp Voorschoten, 
trouwden en kregen nageslacht. Een 
deel van de kinderen bleef wonen in 
Voorschoten. Een ander deel waaierden 
uit naar plaatsen elders in ons land of 
kwamen terecht in het buitenland. Wat 
ze samen nog delen zijn hun herinne-
ringen aan hun jonge jaren thuis in het 
verborgen huis achter Verhoog.

Waar komt de familie vandaan? 
Wat zijn hun roots?

Jan van der Ploeg (1912-1987) zal het waarschijnlijk nooit geweten hebben dat hij vele generaties en vier eeuwen terug, in rechte lijn afstamt 
van een wielmaker gespecialiseerd in het maken van ploegen met wielen en dat hij daaraan waarschijnlijk zijn achternaam te danken heeft en 
daarmee is verklaard.

Dat was Cornelis Fransz van der Plough(dijk) (1600-vóór 1680) uit Lisse. Hij was wielmaker 
en maakten dan wielen voor karren, wagens en ploegen. Ook voor ploegen waren wielen 
nodig. Een voorbeeld staat hier afgebeeld. Door anderen werd hij “ploeg” genoemd, naar het 
werktuig dat hij maakte.
Aangetroffen varianten van de toenaam Van der Plough(dijk) zijn: Ploegh(dijk), Ploeg(h) van 
de dijk, Ploeg aan de dijk

Waarschijnlijk woonde Cornelis Fransz Plough aan of op een van de vele dijken in Lisse. Dat verklaard de toenaam Ploughdijk: Hij die ploegen 
maakt en woont op de dijk.
Cornelis Fransz van der Ploug uit Lisse moet ook in Hillegom gewoond hebben want in 1632 was hij daarvan schepen (raadslid). Hij had van 
1650 tot 1660 ook land gepacht van de abdij Leeuwenhorst (Cisterciënzer klooster te Noordwijkerhout). Deze gegevens gecombineerd laat 
zien dat Cornelis een succesvolle wielmaker en ploegmaker was, maar dat hij ook als ambachtsman land had. Een niet ongebruikelijke feno-
meen toentertijd. Want land in eigendom of gepacht, gaf status.

Familie Van der Ploeg en hun verborgen huis en verleden~ Door Jan Spendel

Huisje van de familie Van der Ploeg achter Verhoog Granen en Zaden. 
Tekening Joop Luynenburg (uit particuliere collectie)

Vlnr onderste rij: Bert (1946), vader Jan (1912), Betty (1953), Chris (1948), André (1938), moeder 
Co (1915), Wim (1961) en Cock (1940). Bovenste rij: Leny (1943), Nico (1955), Theo (1942), 
Anneke (1949), Jan (1941) en Corrie (1951). Foto familie Van der Ploeg

Keerploeg met wielen. Foto Freepik

Bronnen, informatie: Jan Sloof, Voorschotense Verhalen deel 5, 2022, Elly den Herder in Mooi Voorschoten, persoonskaarten, genealogie 
en de familie Van der Ploeg
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Mail dan naar: 
advertenties@vovvoorschoten.nl
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WILT U ADVERTEREN IN DE 
VOV NIEUWSBRIEF?

G. Besuyen
Rijwielspecialist

Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl

UW WONING 
VERKOPEN 
DOET U BIJ ►
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Met dit gedicht won Brigitte Wezepoel als volwassene bij 
de wedstrijd “80 Jaar Vrijheid” de eerste prijs. 
Op 17 mei reikte wethouder Van Elst de prijs aan haar uit. 
Het ingelijste gedicht hing op de expositie in het Museum 
van Voorschoten. 
De tentoonstelling was van 9 april tot en met 6 juli 2025 te 
bezoeken

EEN OPROEP VOOR VRIJHEID EN VREDE!
De vrije wereld waarin ik mij bevind

Blijft gesloten al sinds lang voor vele volken

Dus de bevrijde mens moet hen vertolken

Met inzet en met daadkracht gevoed in ieder kind

Want wegkijken brengt verraders onder ons voort

Zo ook de bange mens die weg wil schuilen

De zilte tranen die de ouderen huilen

Zo doelloos zijn hun soldaten-kinderen vermoord

Dus moeten wij allen met een betere oplossing komen

Recht dus uw schouders en ga er tegenin

Niet met gebalde vuisten, maar met goede zin

Dat nastreven in goede harmonie kun je van dromen

Maar samen sta je sterk, negeer de ander niet

Begroet je buren en hen die je tegenkomt op straat

En schud het keurslijf af en handel inderdaad

Zo voel je stukje bij beetje de voldoening die dat biedt

Met Kerstmis zingen wij notabene “Vrede op Aarde”

Blijvende Vrijheid en Vrede is dus die wens, voor ieder mens,

Die ik al zo lang in mijn hart bewaarde!

Warm
“De zon eruit, of ik eruit” riep ik vertwijfeld.

Maar het hielp niet.
Alles bleef zoals het was.

We zaten achter de geraniums
En de gesloten gordijnen.

Wat planten op het balkon werden geel en dor.
De zonnebloemen bloeiden, “Ieder het zijne”, schenen 

ze te denken.
Ik verlangde naar fluitenkruid en de lente.

En ijsbloemen op de ramen.
En naar koele wind en morgendauw.
En naar waaiende was aan de lijnen.

En naar ijs in de sloten en winter en koude.
U ook?

Daar
Ik zag het wit van haar kleedje

Ze danste langs de heuvels
in het licht van de zon,
gevangen in stralen.

Ze kon niet verdwalen.
Ze kwam naar de woning van Oberon.

Ze spreidde haar vleugels en rustte een wijle.
Toen vloog ze weer verder
langs tuinen en bloemen,

door end’loze luchten.
Soms alleen, soms in fladderende vluchten…

Marianne Lafont

Marianne Lafont

Gedichten

Vrijheid & Vrede van Jacky ~ werkaandemuur.nl
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Waar de zon altijd schijnt!

• LUNCH 

• BORREL 

• ONBEPERKT TAPAS

OOK VOOR EEN FEESTJE, OF DINER AAN HUIS

WASSENAAR • VOORSCHOTEN • BAR • RESTAURANT

LA-CASITA.NL
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65plus voucher advertentie VOV.pdf   1   09-01-2021   17:47

Inspiratie begint met 
dit speciale boek 

Ons nieuwe inspiratieboek is uit! Bestel uw speciale 
exemplaar op www.keukenstudiovoorschoten.nl

In onze showroom hebben we keukens in diverse stijlen voor 
u samengesteld en helpen wij u graag verder. Stap gerust 

eens bij ons binnen. 

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | tel: 071 561 59 27

Inspiratie begint met 

Kom langs 
of vraag ons 

inspiratieboek 
aan!

1683 UKSZ ADV Voorschoten A5 J03.indd   1 06-09-2023   10:01
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Vereniging Ouderenbelang VoorschotenPrijspuzzel

De oplossing kunt u tot 10 september sturen naar de redactie: kopij@vovvoorschoten.nl
U mag de oplossing ook op een briefje schrijven met uw naam erbij en in de bus doen bij het VOV-gebouw. De prijswinnaar wordt 
vermeld in de volgende Nieuwsbrief.
De prijs (alleen voor VOV-leden): Een Tapas-schaal vol lekkernijen aangeboden door: Lekker! Kaas en Delicatessen 

De oplossing van juli/augustus: FUSIE 
De winnaar is: Mevr. Astrid van Duuren

Gefeliciteerd met deze heerlijke prijs mevrouw van Duuren! 
U mag de tapasschaal ophalen bij Lekker! Kaas en delicatessen aan de Schoolstraat 144. 
Let op! Omdat de tapasschaal uit verse ingrediënten bestaat wordt deze pas na afspraak 
voor u gemaakt. Bel daarom eerst even met Lekker! om af te spreken wanneer u de schaal 
wilt ophalen. (Tel: 071 561 7319) Vergeet bij het ophalen niet uw VOV lidmaatschap-kaartje 
                               mee te nemen! 

Sluitingsdatum voor het inzenden van 
reacties voor de Nieuwsbrief van 

oktober is: 
UITERLIJK(!) 10 september

We ontvangen graag uw reacties op onze 
Nieuwsbrief via: 

kopij@vovvoorschoten.nl  

Handgeschreven reacties kunt u sturen 
naar of in de bus doen bij: 

VOV, 
Einsteinlaan 3,

2251 VD Voorschoten.

KOPIJ
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VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84 
5% korting op 
aankopen voor uzelf
Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op 
onze geldende 

tarieven
 Dobbeweg 3
071 561 50 02

5% korting 
op het 

notarieel 
honorarium

Schoolstraat 109a, Voorschoten - Langstraat 49, Wassenaar

G. BESUYEN 
Rijwielspecialist

Voorstraat 13 
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

10% korting op alle reparaties

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenKORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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WONINGTEXTIELHUIS

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Voorstraat 55a - 071 71 07 402   
www.compleetit.nl

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting 
op huismerk-

inkt op vertoon 
van ledenpas.

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125 

mspiegeler2@gmail.com

Op vertoon van uw 
VOV ledenpas: 
koffie bij ons 
voor € 1,25 
Molenlaan 35,  Voorschoten

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

Laat uw biografie schrijven

i n f o @ L i f e - I n - Le t t e r s . n l

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden:

Tel: 06 101 306 64 
sharinashairstyling@outlook.com 

sharinashairandbeauty.nl

Uw beauty specialist 
aan huis

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | 071 561 59 27

Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone 
massage. Kinesio- en sporttaping  en hersteltraining

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.nl

VOV leden ontvangen 10% korting 
bij het boeken van een behandeling.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het 
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Verkoop uw woning via Rijnland Makelaars.
Informeer als VOV lid naar uw korting!

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO TOM VAN VLIET!

10% korting 
op de bedden 
van Auping en 

Polypreen Treubplein 2 - 071 5617979

vrijwilligerbijtopaz.nl
Topaz Vlietwijk  
Professor  
Einsteinlaan 2  

Topaz Foreschate  
Rouboslaan 1

Maak jij als 
vrijwilliger  
het verschil  
bij Topaz?

Verzamelaar geeft een goede prijs voor 
uw oude ansichtkaarten en fotos.

Tel: 06 245 703 14

10% korting op koffie met gebak, 
op vertoon van uw VOV-pas

Brasserie de Badmeester

Wassenaarseslag 15, Wassenaar 070-5114013
www.debadmeester.nl 

158 A-B

Hier adverteren? Mail dan naar: 
advertenties@vovvoorschoten.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten



ACTIVITEITEN IN HET VSC COLOFON

Bestuur
Voorzitter: Wilma Zoetemelk, 
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 06 2049 8417
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Anton Meijer, Tel: 06 2615 4501
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 06 2244 8212
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie:  Annemieke van der Werf, Tel: 06 2753 4023
Jaarcontributie: € 27,50 p.p. 2 pers. op het zelfde adres: € 42,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Evenementencommissie: Dick Edelenbos, Tel: 06 4216 8927
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Belangenbehartiging 
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking 
met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook bieden 
wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u vragen of 
problemen op dit gebied, neem dan contact op met Peter de Boer, 
belangenbehartiging@vovvoorschoten.nl

Bankrekening VOV lidmaatschap; NL86INGB0005062260 
o.v.v. lidmaatschap VOV
Bankrekening Reizen en evenementen; 
NL24INGB0004280392
o.v.v. het juiste VOV-evenement.

Nieuwsbrief
Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven sturen of in de bus doen bij: 
de VOV, Einsteinlaan 3, 2251VD Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Eindredactie: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Redactie en correctie: Elly Vogelaar
Redactie en Lay-out: Mo van der Werf 

Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 3820 
Drukwerk: Veldhuis Media, Meppel
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BRIDGEN 
Maandagmiddag (Schoppenvrouw) 
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.30-23.00 uur.
Wil Niersman Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Hein van der Kallen:  hvanderkallen@xs4all.nl  

KLAVERJASSEN 
Dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur. 
Zaal open: 12.45 uur. 
Leny Bakker Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN
Donderdagavond van 19.30-23.00 uur.
H. Looijenstein Tel: 06 463 910 88 
Woensdag- en vrijdagmiddag 
van 12.30-16.00 uur
John Smit Tel: 06 1280 6659  

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur. 
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo, etc.  
Thea Zweers Tel: 071 561 40 84

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Corine  Kuperus Tel: 06 411 201 72
Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

BOETSEREN/HANDWERKEN 
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
Ingrid Kaufmann Tel: 06 155 17 592

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk 
Tel: 071 561 31 37

COMPUTER INLOOPOCHTEND
1e en 3e donderdag van 10.00-12.00 uur
Chris van der Jagt 
Tel: 071 561 84 80 (na 10.00 uur)

VOV DANSCAFÉ
Zondagmiddag, eerste zondag van de 
maand tenzij anders aangegeven.
van 14.00-16.30 uur
Info: John Smit 
Tel: 06 128 06 659

VOV FIETSCLUB
Elke 2de woensdag van de maand 
Van april tot eind van de zomer
Aanmelden: Ria Kijk in de Vegte 
Tel: 06 255 23 860

VOV SJOELCLUB
Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Kees Zoetemelk 
Tel: 071 561 31 37

CORRESPONDENTIEADRES VOV SENIORENCENTRUM:
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD  Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  www.vovvoorschoten.nl

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten 
of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende of anders-
zins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden geweigerd. 
Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien 
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en 
standpunten van columnisten, alsmede ‘uitspraken’ van derden in 
ingezonden reacties worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven 
door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoorde-
lijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen. Foto’s 
gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend ge-
bruikt voor plaatsing in de Nieuwsbrief en/of de website en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan 
kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of 
gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestem-
ming van de redactie en met bronvermelding.

DISCLAIMER
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