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LEKKER! 
KAAS EN 

DELICATESSEN

SCHOOLSTRAAT 144 
VOORSCHOTEN

U bent van harte welkom bij familiebedrijf

www.keuzenkamp-marcelis.nl

Elkie & Keesjan
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NICO FENNES
Eindredacteur

OMSLAG NOVEMBER
Een prachtige foto van een van de 
meest iconische paddenstoelen. 
Rood met witte stippen, dat is 
uiteraard de vliegenzwam.

Dankjewel Willem van der Graaf 
voor deze mooie coverfoto!

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende Nieuwsbrief is de brief 
van februari met daarin de reisgids 
voor 2026. Inzendingen die ons 
uiterlijk 10 januari bereiken zullen 
we graag opnemen, mits voldoende 
ruimte.
Veel leesplezier!

Omdat Nico Fennes even aan het genieten was van een 
verre vakantie, werd mij de eer toebedeeld om het ‘Re-
dactiestukje’ van dit nummer te schrijven. Echt een eer, 
want het decembernummer is altijd extra mooi en feeste-
lijk. Als het bij u in de brievenbus glijdt, is de goede Sint 
nog in het land, wat vooral spannende dagen zijn voor wie 
nog kleinkinderen heeft in de leeftijd waarin Sinterklaas 
‘heilig’ is. Maar er zijn ook nog altijd families die voor alle 
leeftijden pakjesavond vieren, compleet met rijmen en 
surprises. Door die traditie is Sinterklaas eigenlijk leuker 
dan de Kerstman, al wint die laatste steeds meer terrein. 
Het maakt niet uit, beiden brengen de sfeer waar we in 
deze donkere dagen naar verlangen. Die sfeer proberen 
we ook een beetje over te brengen met dit december-
nummer, meteen al beginnend met de warme kerstwen-
sen van onze voorzitter Wilma en de uitnodiging voor 
het traditionele Kerstdiner. MOnique onderschrijft mijn 
beginwoorden een beetje door het stellen van de vraag: 
vieren we Sinterklaas of Kerstmis dit jaar? In haar stukje 
noemt ze de namen van de 2 paarden van Sinterklaas: 
Amigo en Ozosnel. Die laatste was even een eye-opener 
voor mij…. Ik dacht altijd dat zijn paardje gewoon o zo 
snel over het dak liep! Die houden we erin, MOnique!
Harm Klifman heeft het over ‘taal creatievelingen’. Zou-
den de Sinterklaas-rijmelaars daar ook onder vallen? 
Mijn eigen stukje gaat deze maand over de os en de 
ezel, want die horen bij de kerststal. Willem van Delft 
zocht het firmament af naar een heldere ster die zicht-

baar is op kerstavond. De ster Capella viel meteen op; 
die zal in de kerstnacht hoog aan de hemel staan en die 
zouden we in deze tijd even als de ster van Bethlehem 
kunnen zien.
Gisella vindt december de gezelligste maand van het 
jaar, met het St. Nicolaas feest dat altijd leuk is, en het 
Kerstdiner, ook al is dat weer vol met calorieën. Januari 
en februari, nee, niets voor haar; ze kijkt al uit naar de 
maand maart. Even geduld nog, Gisella!

Maar hoe we de decembermaand ook gaan vieren en 
beleven, iedereen wenst zich vooral een vredige kerst. 
In de huidige wereld hebben deze simpele woorden, die 
vaak zo nonchalant en gedachteloos worden uitgespro-
ken, toch wel een veel diepere betekenis gekregen. La-
ten we er maar een extra kaarsje voor opsteken.  En 
vervolgens vol goede moed over de drempel naar het 
nieuwe jaar!
In deze laatste nieuwsbrief van 2025 danken wij ieder-
een voor alle ingezonden bijdragen die helpen om tel-
kens weer een prachtige en gevarieerde Nieuwsbrief te 
maken. De voltallige redactie wenst u hele fijne kerstda-
gen en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. We 
zien u allen graag op de Nieuwjaarsreceptie op zondag 
18 januari 2026 vanaf 15.00 uur om elkaar alle goeds te 
wensen en te proosten op een voorspoedig 2026!

Tekst en foto door Elly Vogelaar

De redactie wenst u mooie feestdagen en een gezond 2026



VerhuisService
Voorschoten BV

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan 
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken 
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting, 
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen 
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Neem tijdig de regie 
in eigen hand en 
leg uw wensen vast 
in een levenstestament”

Neem tijdig de regie Neem tijdig de regie “

071 561 40 40

Bel voor meer informatie naar 

Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW

Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren, 
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstands-
bedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw 
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten 
en omgeving biedt u het onderstaande aan:

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE
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Zie de maan schijnt door de bomen. 
Makkers staakt u wild geraas…  
Ja, het is de tijd van St. Nicolaas en straks de Kerst. De 
donkeren dagen voor kerstmis. De winter komt eraan. Wat 
zal die ons brengen. Krijgen we weer eens sneeuw, of 
zelfs een romantische witte Kerst. Wordt het na de laatste 
zachte winters weer eens echt koud? We herinneren ons 
vast nog de winter van 1979. Sneeuwstorm, ingesneeuw-
de auto’s, bevroren straten en schaatspret. Of de laatste 
Elfstedentocht van 4 januari 1997. De tijd zal het leren wat 
deze winter ons brengt. In ieder geval tijd om het binnen 
weer gezellig te maken.

Het jaar is weer omgevlogen. Zo begin je, zo is het om. 
Dat tijd steeds sneller lijkt te gaan zou te maken kunnen 
hebben met het ouder worden: steeds meer tijd achter je 
hebben dan voor je. Tijdsbeleving is vooral een kwestie 
van aandacht, las ik net.
Tijd is niet te koop en vervliegt snel. Alle reden te genieten 
van de mooie momenten. Steeds vaker worden we hierop 
gewezen. Het leven kan zo broos zijn.

Zo hebben we plots ook afscheid moeten nemen van 
onze hulp in het clubgebouw, Johan van Geijlswijk, 
die na hartklachten, dokter en ziekenhuisopname he-
laas niet meer thuiskwam. Een van de vele voorbeel-
den van mensen die wegvallen en die grote gaten van 
gemis achterlaten.  

Zo net na Allerzielen en Halloween, tegen het einde van 
het jaar staan we meer stil bij de mensen die ons zijn 
ontvallen. Het is ook de tijd dat verdriet en gemis zich 
sterk(er) aan ons opdringen. Tijd om extra op elkaar te 
letten. Wat aandacht voor degenen die alleen zijn, een 
telefoontje een groet of vriendelijk woord. Het zijn kleine 
dingen die het verschil kunnen maken. Groot zijn, door 
aandacht voor het kleine. Onze vereniging probeert hier 
haar stukje in bij te dragen. Fijn dat u daarbij helpt

Uit het bestuur:
In onze vergadering keken we terug op de gezellige pan-
nenkoekenmaaltijd voor onze vrijwilligers en op de ge-
slaagde feestavond. Het bestuur bedankt de Evenemen-
tencommissie en alle hulptroepen voor hun inzet!

Het bestuur besprak de komende activiteiten, zoals de 
organisatie van het kerstdiner en de nieuwjaarsreceptie 
en de nodige andere bestuurlijke aangelegenheden. Ook 
stelde het bestuur een aantal interne processen met ver-
antwoordelijkheden vast om de administratieve organisa-
tie te verbeteren.

Werk aan de ‘VOV winkel’, 
een vereniging is mensenwerk
In een vereniging met zoveel leden en voorzieningen voor 
de leden, zijn mensen nodig om alles mogelijk te blijven 
maken. Dat is iets wat het bestuur erg bezighoudt; men-
sen te blijven vinden, zorgen voor de continuïteit, is erg 
belangrijk.

In de Algemene ledenvergadering van mei zullen 2 be-
stuursleden aftreden. Dit betekent een grote verandering 
in het bestuur. Veel kennis en ervaring gaat ons verlaten. 
En dat vraagt een goede opvolging voor:
Gé van Niekerk, bestuurslid/plaatsvervangend voorzitter 
van onze vereniging.
Het bestuur is verheugd dat Dick Edelenbos (voorzitter 
van de EV) heeft toegezegd deze functie in het bestuur te 
willen gaan vervullen.
Elly Vogelaar, secretaris: Wil je er meer over weten of 
weet je iemand die mogelijk interesse heeft? Graag een 
berichtje naar secretaris@vovvoorschoten.nl

Steun beheer clubgebouw
We zoeken een rechterhand (links mag ook) voor de zorg 
voor ons clubgebouw. Contact kan worden opgenomen 
met Dik.zweers@gmail.com, telefoon 06-19695810

Fijne Kerst en een gelukkig en gezond 2026
Namens het bestuur wens ik u een goede december-
maand met een fijne Kerst en een mooie start van het 
nieuwe jaar.  Dat het fijn jaar mag worden voor u en u 
dierbaren.

Het bestuur en de leden van de evenementencommissie 
ontmoeten u graag bij het Kerstdiner in Avifauna op 22 
december. Onze burgemeester Nadine Stemerdink heeft 
plannen ons te verrassen met een bezoek tijdens het 
Kerstdiner. Nog meer reden om ook te komen!
Aanmelden kan nog even!

Ik ontmoet u graag tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 
zondag 18  januari van 15 tot 17 uur in ons clubgebouw 
en hef graag met u het glas op het 
nieuwe jaar.

Heel fijne tijd toegewenst!
Wilma Zoetemelk
Voorzitter

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
De contributienota’s voor 2026 komen eraan.

In januari ontvangt u de contributienota van de VOV voor 
2026. Deze sturen wij u per mail, op het bij ons bekende 
emailadres. Als u geen email heeft, krijgt u de nota met de 
bezorging van de Nieuwbrief van januari 2026.

Anton Meijer



Interieurbouw op maat
Kasten

TV-meubels 

Wandmeubels 

Radiatorombouw 

Erkerbanken 

Maatwerk
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96  houtbewerkingrido.nl

SHOWROOM (open op afspraak)



BELANGENBEHARTIGING
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MET SPOED GEVRAAGD, 
BEZORGERS VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Voor het bezorgen van de Nieuwsbrief zoeken we nieuwe hulptroepen. 
Twee trouwe bezorgers hebben aangegeven in het nieuwe jaar te stoppen. 
Heel erg bedankt voor jullie inzet!
We zoeken (tegen een kleine vergoeding) een bezorger voor de 
wijken Stevenshof (22 stuks) en Papelaan-Dobbewijk (40). 

Heb je interesse, mail of bel met fransbakker@fotomaarten.nl of bel 06-12334774.

Op vrijdagsmorgen sporten we met een vaste groep onder de bezielende leiding van Tom, 
instructeur van Ludios.  We zoeken nog een paar extra enthousiastelingen. Kom het een 
keer uitproberen. Vrijdagmorgen van 10 van 11 uur vanuit ons clubgebouw. Kosten € 5 en 
daarna drinken we gezellig een (gratis) kopje VOV koffie.
Trek vooral makkelijkzittende kleding aan. Een goede tip is om vooral verschillende laagjes 
aan te trekken zodat er makkelijk een jasje uit- of aangetrokken kan worden.



www.beijevastgoed.nl

Wij halen het meeste uit uw woning!

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:

071 - 562 02 22

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet 
Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot 
assortiment en aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar te 
winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de directie van deze Jumbo-vesti-
ging de VOV sponsort in de vorm van koffie en koekjes die wij voor onze diverse 
activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!



Lief en Leed
Voor het opgeven van feestelijkheden of 
voor verdrietige zaken kunt u contact op-
nemen met Henny van Noort,  071 240 92 55 
De leden die een bezoekje krijgen beslis-
sen altijd zelf of ze genoemd willen wor-
den in onze Nieuwsbrief.

Kent u iemand die wel een bezoekje kan 
gebruiken? Meld het de Lief en Leed-
commissie. Wij stellen dat zeer op prijs!

De mensen die er geen bezwaar tegen hebben en het leuk vinden 
komen we graag een bezoekje brengen bij speciale gelegenheden.

Els bezocht mevrouw J.G. Meershoek-Vinju voor haar 96ste verjaar-
dag. Mevrouw is opgeruimd en sport nog bij een clubje. Zij ziet er kwiek 
uit. Mevrouw vertelde dat ze vroeger bij haar man achter op de motor 
gewoon lekker gingen toeren en ze zagen wel waar ze terecht kwamen. 
Heerlijk vond ze dat. Ze kende haar man vanaf haar vierde jaar. Het werd 
een gezellig bezoek, waarbij het niet aan gesprekstof ontbrak.
 
Meneer J.H. Goulooze werd 93 jaar en Hans zocht hem op in Topaz. 
Het was wel even zoeken, maar meneer was blij Hans te zien. Het werd 
een kort bezoekje en meneer was content met de chocola.
 
Bij mevrouw K. Dijkeman-van der Nagel, kwam Joke op bezoek, voor 
haar 97ste verjaardag. Mevrouw is blij met elke dag en is dankbaar, dat 
ze alles nog mag meemaken. Natuurlijk kwam het gesprek op kinderen 
en klein- en achterkleinkinderen. Joke en mevrouw hadden veel raak-
vlakken en ondanks het leeftijd verschil dachten ze over veel dingen het-
zelfde.  Het was een interessant en gezellig bezoekje. 
  
Lien bezocht de 91-jarige meneer A. de Vet. Hij en zijn echtgenote heb-
ben de verjaardagen tegelijk met hun jarige dochter gevierd. Dat was erg 
gezellig. De door Lien mee genomen chocolade werd erg gewaardeerd.
 
Emmy ging meneer H. Teunissen feliciteren met zijn 96ste verjaardag. 
Zij werd hartelijk ontvangen en ze hebben heerlijk theegedronken. Me-
neer verveelt zich nooit. Elke avond wordt hij gebeld door zijn kinderen 
of vriend. Meneer bouwt van lego de mooiste dingen. Zoals kastelen en 
schepen. Emmy mocht ze bewonderen, ze zijn prachtig!! Meneer be-
dankte Emmy voor de attentie en zei: “Tot volgend jaar”.
 
Henny ging meneer G. M. Seyn feliciteren met zijn 99ste verjaardag. 
Zij had een afspraak gemaakt via meneer zijn dochter, die de agenda 
bijhoudt. Heel gezellig zitten praten bij een kopje koffie met een heerlijk 
koekje. Meneer woont prima naar zijn zin, heeft een leuk uitzicht. Ook 
doet hij nog veel zelf. Nee autorijden doet hij niet meer… Meneer heeft 
altijd op een zangkoor gezeten. Daar was Henny wel nieuwsgierig naar. 
Het was een lang en gezellig bezoek!  
  
Meneer A. Stolle kreeg Lien op bezoek voor zijn 92ste verjaardag. Me-
neer heeft met zijn familie bij het Siciliaanse restaurant Va Bene gegeten. 
Daar heeft hij al vele jaren goede contacten mee. Door hem werd leuk 
verteld over zijn werkzame leven als kunstenaar.
Meneer wordt goed verzorgd door zijn dochters waar hij zeer dankbaar 
voor is.
 
Mevrouw P. v.d. Plas-Lambers en Els hadden een afspraak voor een 
bezoek gepland en Els zou een bloemetje mee nemen. De avond voor 
het bezoek, belde mevrouw af, want alles kwam op haar af. Ze krijgt een 
zorgappartement in Wassenaar, dus gaat verhuizen. Els wenste haar het 
allerbeste en sterkte met de verhuizing.
 
Meneer A. Velthoven werd verrast door Henny, die hem kwam feliciteren 
met zijn 93ste verjaardag. Zij kwam zonder afspraak meneer opzoeken, 
omdat ze geen gehoor kreeg met de telefoon. Meneer stelde het op prijs, 
maar had niet veel tijd. Het gaat goed met meneer, en doet nog zelf de 
boodschappen bij AH. Elke middag gaat hij met een paar herenbewoners 
een praatje maken. Dan wordt er, zoals meneer zegt, de wereldproble-
men besproken. Best interessant hoor, we lossen ze ook op…
 
Mevrouw M. Keizer heeft haar 94ste verjaardag gevierd in de Euromast. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dat vond ze geweldig en heerlijk gegeten. Emmy 
kwam haar feliciteren, niet in de Euromast, maar 
thuis. Mevrouw geniet van uit eten gaan. Ze kan 
zichzelf prima redden. Gaat op pad in de buurt met 
haar auto. Ze is naar Italië geweest om de bruiloft 
van haar kleinzoon mee te maken. Zit op de Schil-
derclub van VOV. Kortom ze is een bezige vrouw. 
Ze heeft een vriend die ze al 88 jaar kent. Mevrouw 
bedankte Emmy voor de attentie.
 
Els heeft mevrouw W.D. van Geugjes-Straten 
gebeld voor haar verjaardag. Mevrouw wilde geen 
bezoek, maar vond het attent dat we aan haar ver-
jaardag dachten.
 
Het was een heel gezellig bezoekje bij mevrouw 
R.Odenthal-Steinmann. Henny kreeg van meneer 
een lekker kopje koffie. Mevrouw werd 92 jaar en 
woont naar haar zin, hoewel ze het wel stil vindt. 
Maar ze heeft vriendelijke mensen om haar heen, 
Ze kan nog veel zelf doen, ze voelt zich allerminst 
92 jaar.
 
Hans kwam meneer J.F. Kruse feliciteren met zijn 
95ste verjaardag. Meneer heeft zijn verjaardag met 
echtgenote en (klein)kinderen gevierd met een 
heerlijk etentje. Kon mooi vertellen over zijn werk-
zame leven in de ventilatie-techniek. Meneer is nog 
heel vitaal en actief. Het was een aangenaam be-
zoek waarbij de tijd omvloog.
 

RECTIFICATIE
 

 
Els belde Mevrouw W.L. Krul-van Onselen om 
een afspraak te maken voor een bezoekje. 
Mevrouw werd 90 jaar maar mevrouw stelde een 
bezoek niet op prijs, dus Els heeft haar telefonisch 
gefeliciteerd.
 
Els vond mevrouw R. Koster-Diemen een sterke 
positieve vrouw van 95 jaar. De verjaardag heeft ze 
met een groot gezelschap gevierd. Ze heeft graag 
mensen om zich heen en leert dan ook steeds nieu-
we mensen kennen. Een keer per jaar doet ze met 
haar zussen een uitje en haar nichten komen graag 
bij haar. Het werd echt zo’n bezoek van: gezellig-
heid kent geen tijd.
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Een boek vol unieke verhalen, 
van verleden tot heden.

Te koop bij de Kler in Voorschoten en uiteraard 
bij het Wapen van Voorschoten. 

Bestellen kan ook via: www.life-in-letters.nl

De kroniek van 
het Wapen van Voorschoten

Wapenfeiten
€ 25,-

Maak �n
  afspraak!

S I E R B E S T R A T I N G  ·  T U I N H U I Z E N  ·  T U I N M E U B E L E N  ·  T U I N V E R L I C H T I N G

Wij realiseren jouw droomtuin van een professioneel 
3D ontwerp tot de materialen en de tuinaanleg.

POSTMUS.NL   3
D

 T U I N O N T W ER
P

Showroom Woonmall Villa ArenA  |  Johan Cruijff Boulevard 42  |  1101 DJ Amsterdam
Showroom Valkenburg ZH  |  Voorschoterweg 6a  |  2235 SH Valkenburg ZH

Showroom Lisse  |  Rooversbroekdijk 109  |  2161 LP Lisse
Showroom Zwaanshoek  |  Hillegommerdijk 554  |  2136 KX Zwaanshoek

Proost...
 op uw
gezondheid!
Proost...

www.slijterijadegeest.nl



        

        

        


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Agenda EVENEMENTEN

Noteer alvast in uw agenda!

WORKSHOP KERSTSTUKJES MAKEN: 
woensdag 17 december
VOV gebouw

VOV KERSTDINER: 
Maandag 22 december
Avifauna

Van de Evenementencommissie
De laatste evenementen van 2025 komen 
er alweer aan: Sinterklaas op vrijdag 28 no-
vember en het Kerstdiner op maandag 22 
december (voor dit laatste evenement zijn 
nog plaatsen beschikbaar). De diverse 
evenementen zijn wisselend bezocht dit jaar. 
Succesnummers waren Erwtensoep eten, 
de Bloembollentour en de Hutspotmaaltijd, 
minder bezocht de Brocante dag en de Mu-
ziekmiddag. Ook de Feestavond in het Cul-
tureel Centrum met muziek en loterij was 
weer een succes!  Voor volgend jaar is de 
Evenementencommissie alweer druk bezig 
met het nadenken over welke evenementen 
er op de agenda moeten komen te staan. Dit 
zal een mix zijn van nieuwe evenementen en 
oude in een nieuw jasje. Natuurlijk nodigen 
we alle VOV leden uit om hierin mee te den-
ken.  Heeft u ideeën of suggesties stuur ze 
naar d.edelenbos@hetnet.nl of wilt u met 
ons in gesprek, we vergaderen iedere eerste 
dinsdag van de maand om 9.30 uur.
U bent van harte welkom, laat het ons weten!

Met vriendelijk groet,

Dick Edelenbos,
Voorzitter Evenementencommissie

De jaarlijkse VOV Feestavond was 
weer een groot succes!

Foto’s van Willem van der Graaf.
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Speciaal voor VOV-leden
Gratis kop koffie 

bij een pannekoek
 op vertoon van deze advertentieDe allerlekkerste

Veurseweg 346  |   2252 AJ Voorschoten
info@heteilandvanomenick.nl  |  06 1017 2578

e r w t e n s o e p
eet je natuurlijk bij
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De evenementencommissie wil namens de aanwezige ouderen op de jaarlijkse feestavond, alle winkeliers 
en middenstanders bedanken voor hun bijdragen die dit festijn tot een grandioos feest maakten!

Dank aan alle sponsors van de VOV Feestavond
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Foto’s: Willem van der Graaf

Admaa Accountantskantoor
Akropolis Grieks Restaurant
Albert Heijn Supermarkt
Arbouw Slagerij
AutoDeal Autobedrijf
AutoFirst Autocentrum
Avifauna
Bakker en Fernhout Tandartsen
Beauty X
Beije Vastgoed Makelaar
Bentley Opticiens
Bestuur VOV dagreizen
Besuyen Rijwielspecialist 
Bij57 Koffiebar
Bilstein Hotel Duitsland
Boom Notariaat
Bosrand Tuincentrum
Burwick Autobedrijf
Cigo Cadeau’s en Wenskaarten
Civer Autobedrijf
Clingendael Makelaardij
Compleet IT Computers
Dapur Mas Toko
de Hoofdzaak Kapsalon
De Pauw Drogisterij
De Visarend Viswinkel
Dikke Fiets
Dirk v/d Broek supermarkt
Droomvisie Bedden enzo
Duivenvoorden Autobedrijf
Etos Drogisterij

Florentijn Juwelier
Frans Spendel Makelaardij
Fratelli Italiaans restaurant
Freek van Os Installatiebedrijf
Frommes Mode
Gall & Gall Slijterij
Hartevelt Vishandel
Heijmans Ijzerwaren
Hema
Hollandkaascentrum
Hoogvliet Supermarkt
Hudson Restaurant
Ilias kraam
Jan Teske Herenkapsalon
Jumbo Supermarkt
Kwalitaria Cafetaria
La Casita Restaurant
La Maison Fleurie
Label by Label Mode
Manonka Mode
Marco Spiegeler Bloemen
Mickle Schoenmaker
Mijn IDE foto’s
Mille Fleur Bloemenhandel
Moerkerk’s Plantenparadijs
Noordhofland Dierenzaak
Optie 1 Telefoons
Pak Camat Toko
Paul Lamboo Mannenkapper
Pearl Opticiens
Pepijn kadoshop

Perez Tapijten
Pizza Express
Pretty Pure Schoonheidssalon
Primera
Pronto / Leski
Read shop
Regiobank
Rijnland Makelaars B.V.
Visser Autobedrijf
S-Style Mode
Schoonheidssalon Ambachtspad
Slijterij Adegeest
Tante Bet Bistro
Te Mey Textielhuis
Ter Horst Oogwereld
v.d. Bent Hairstyling
Va Bene Restaurant
Van Aken Glashandel 
van der Voort Schoenen
van Maanen Bakkerij
Van Wees Heren mode
Vanessa Karreman Skin Boutique
Velder kaas Bodegraven
Verhoog Dierenspeciaalzaak
Vertelman Groente en Fruit
Vilano Kapsalon
Wapen van Voorschoten
Wilma Vosselman Haarverzorging
Wim Wesseling Kapsalon
Woningtextielhuis
Wout Bergers Sport



Koli jn Fysiotherapie • Wijngaardenlaan 2  •  T 071- 5428999 • www.koli jnfysiotherapie.nl

Actief de winter door
Tips voor Ouderen

Voldoende (warme dranken) drinken  kou kan zorgen voor
een verminderd dorstgevoel

Veilig de straat op draag schoenen met een goed profiel
Zoek het daglicht op een dagelijkse (korte) wandeling

kan helpen tegen sombere gevoelens in de donkere dagen
Vind een gezellige oefengroep (bijvoorbeeld onze

Medische Training Ouderen) , samen oefenen is gezelliger
en houdt je actief in de winter

Vakon, al 25 jaar specialist op het gebied van langer zelfstan-
dig thuis blijven wonen.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden van veiligheid 
en comfort in uw badkamer, aangepast aan uw specifieke 
wensen!

Ook bieden wij u diverse mogelijkheden op het gebied van 
(trap-)liften om de toegankelijkheid van uw woning te vergro-
ten.

Maak een afspraak en ervaar zelf het gemak en kwaliteit. Bel 
ons op 071 562 1257 of mail naar info@vakon-voorschoten.nl



MAANDAG 22 DEC. 2025
Locatie :  Avifauna, Alphen aan den Rijn
Aanvang:  16.00 uur  Zaal open:  15.30 uur 

Kosten:
Het kerstdiner is € 37,50 p.p. voor leden en € 45,- voor niet-leden. Dit is incl. 2 muntjes voor 
een consumptie. Vervoer met de bus is € 10,- p.p. Geef bij het aanmelden aan of u met de bus 
mee wil. We reserveren de bus voor het aantal aangemelde personen. Dus als u de bus niet 
gereserveerd heeft moet u voor eigen vervoer zorgen, ook voor de terugweg!

Let op! U dient zich eerst aan te melden en daarna pas te betalen! 
Aanmelden tot 7 december bij: Thea Zweers, tel. 06 12 52 32 78, aub na 09.00 uur bellen. 
Uw reservering is pas definitief na betaling van de kosten van het diner en de 
vervoerskosten € 10,- p.p. (als u hier gebruik van maakt). U kunt dit bedrag 
overmaken op rekening NL24INGB0004280392 o.v.v. VOV-Kerstdiner en uw naam.

Het 
VOV bestuur 

wenst u mooie 

     feestdagen

    en een gezond

     2026

Met een 
optreden van 
ons zangkoor 
Happy2Gether

Zondag 
18 januari 2026 
van 15.00 tot 

17.00 uur

Nieuwjaars Receptie
Wij nodigen u graag uit voor onze Nieuwjaarsreceptie om 
elkaar onder het genot van een hapje en een drankje een 
voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen! 

VOV Senioren Centrum, Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten.
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www.autodeal.nl
T 071 - 579 02 72
E info@autodeal.nl

Dobbeweg 3
2254 AG Voorschoten

24 uurs uitvaartsuites beschikbaar in Leidschendam  -  www.vdhuz.nl

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
Uitvaartsuites vrij toegankelijk voor 
nabestaanden. Zonder beperkingen 
afscheid nemen in huiselijke sfeer.

070 320 20 40
Dag en nacht 
bereikbaar

Kantoor
Nieuwstraat 16-B
Leidschendam
Op afspraak te bezoeken.

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 
en 16.00 uur of op afspraak te bezoeken.
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Fotoverslag van 
Nico Fennes

VOV Vrijwilligersavond 
De vrijwilligers van de VOV 
kregen voor hun inzet een 
gezellig avondje uit bij het 
Eiland van Ome Nick waar zij 
werden getrakteerd op een 
heerlijke pannenkoek.



 

Voorschoten, 
Wassenaar 

en omgeving
071 - 56 222 90
Rouboslaan 30   
2252 TR Voorschoten

zekerheid van 

aandacht en zorg thuis

www.u-staat-centraal.nl 

Timmer- en onderhoudsbedrijf
S VELTHUIZEN

Aanbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Maatwerk meubels

info@s-velthuizen.nl

06 196 882 95

www.s-velthuizen.nl

Voorschoten

VOOR ELK PROJECT EEN 
PASSENDE OPLOSSING   �

Voorschoten
Koningin Julianalaan 22-s
Tel.: 071 561 7940

Leiderdorp 
Laan van Berendrecht 212 

Tel.:  071 589 0300

Zorgeloos wonen voor senioren

• Opruimservice • Verhuisondersteuning • Klusservice



De VOV Reiscommissie is alweer druk bezig om de reisjes voor 2026 te bedenken, af te spreken met reisorganisaties en 
vervoer te regelen voor de afzonderlijke reizen.

De dagreizen staan al wel redelijk vast. Vooral de allereerste van het jaar heeft veel belangstelling en zit al helemaal vol – er 
is al zelfs een wachtlijst. Omdat de inschrijving voor dit reisje eigenlijk alleen maar digitaal kon geschieden, bewijst dat, dat 
wij ouderen best wel digitaal uit de voeten kunnen!

Een overzicht van de dagreizen:
Dagreis 1: 14 januari 2026 - Amsterdam Light Festival (€80,00) VOL - wachtlijst is mogelijk
Dagreis 2: 15 april 2026 - Varen door het Land van Heusden & Altena (€105,00)
Dagreis 3: 20 mei 2026 - Museumboerderij & het Zandsculpturenfestijn (€97,50)
Dagreis 4: 17 juni 2026 - Het Woudagemaal & Hindeloopen (€102,50)
Dagreis 5: 15 juli 2026 - Ommen en de Overijsselse Vecht (€115.00)

Voor deze dagreizen kunt u zich vanaf nu digitaal aanmelden. De link hiervoor vindt u aan de rechterzijde van de Reizen 
pagina op de website.

Voor de meerdaagse reizen is nog niet heel veel zeker, maar we kunnen u wel melden waaraan wordt gedacht. Er zijn al wel 
twee meerdaagse reizen afgesproken:
1.	 Een 7-daags cruise vanuit Rotterdam naar Noorwegen, met de Holland-Amerika-Lijn. De reis begint op 5 april 2026
	 en we zijn weer terug op 12 april. Ook hiervoor is een digitaal aanmeldingsformulier beschikbaar, zie de rechterzijde 
	 van de Reizen pagina.
2.	 5 dagen Bilstein, in het Sauerland in Duitsland. De datum voor deze reis is van 29 juli t/m 2 augustus. Een aanmeld
	 formulier is hier nog niet voor beschikbaar, maar zal binnenkort beschikbaar komen. 

De andere meerdaagse reizen waar we nog in onderhandeling zijn met diverse reisorganisaties zijn (hier is nog niets zeker 
en het kan zijn dat het idee op niets uitloopt):
-	 7 dagen Zuidoost Engeland
-	 5 dagen Hotel Alpin in Duitsland
-	 3 of 4 dagen naar Maastricht om een optreden van André Rieu bij te wonen. Dit zal in december plaatsvinden. Het 
	 concert is in het MECC.
-	 En misschien nog een riviercruise. We wachten hiervoor nog op een gunstige aanbieding.

In de nieuwsbrief van februari zult u de volledige reisbeschrijvingen kunnen vinden, en ook daarbij de papieren aanmeldfor-
mulieren. Tot die tijd kunt u altijd de digitale formulieren op de website vinden. 

Lukt het niet om zo’n digitaal formulier in te vullen? Neem dan contact op met één van de leden van de reiscommissie, of 
vraag hulp bij familie of kennissen of op de computer inloop ochtend van de VOV.

Wij hopen van harte dat er veel leden mee gaan op reis en dat we met elkaar mooie 
en gezellige dagen zullen beleven.

De Reiscommissie, 
Dik Zweers, coördinator 
Gerard v.d. Paal 
Anja van Teijlingen

Nieuws van de Reiscommissie

VEEL 

REISPLEZIER 

MET ONZE 

VOV!!!
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Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

begeleiding
Marlène Kromhout

Warm ingerichte 24 uurs familiekamer beschikbaar

Rouwkamer en Uitvaartwinkel
Ambachtspad 24 • 2251 CP Voorschoten

06 - 3481 7660 (dag en nacht bereikbaar)
www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

In de sfeervolle en huiselijk ingerichte 
rouw kamer kunt u zonder afspraak en 
op ieder gewenst moment bij uw naaste 
zijn om in alle rust afscheid te nemen.

Afscheidshuis Voorschoten

Ambachtspad 24 • 2251 CP Voorschoten
Bel 06 - 3481 7660 voor meer informatie of  vraag uw uitvaartbegeleider naar de mogelijkheden

Wonen en leven zoals
u dat wilt. Het liefst
zo lang mogelijk in uw
eigen huis.

www.topaz.nl/zorgaanbod/zorgaanhuis

Wenst u zorg aan huis voor
als u langdurig intensieve
zorg en begeleiding nodig
heeft? Topaz biedt
verpleeghuiszorg. Als u fysio,
ergo, logopedie of diëtiek
behandeling(en) aan huis of
op locatie nodig heeft, kan
een team van verschillende
specialisten bij u thuis
komen. Samen met u kijken
zij hoe u zo lang mogelijk

zelfstandig thuis kan blijven
wonen. En als u het steeds
lastiger vindt om thuis
zelfstandig de dag door te
brengen, kunt u naar één van
de Ontmoetingscentra van
Topaz. Hier zorgen we voor
dagritme, structuur,
ontmoeting en zingeving. 
Dat helpt om langer thuis te
blijven wonen. 

Thuis is immers een vertrouwde, veilige plek,
met een verleden, herinneringen en gewoontes.
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FOTORUBRIEK

Deze foto gemaakt waarschijnlijk rond 1930, herken ik zeker. De Poort in het Burg. Vernèdepark. Ik woonde 22 jaar in het 2e huis links 
naast de Poort (niet te zien). Links naast de Poort is de voordeur van de fam. Jurgens waarvan Mw. Jurgens een buurtwinkeltje had in 
o.a levensmiddelen en haar man een slijperij voor allerhande voorwerpen. Aan de rechterzijde de rookwarenwinkel van de fam. Kneyber.
Op de achtergrond links de woning van fam. van Os. Wij voetbalden wel eens daar maar dat was een doorn in het oog van de heer van 
Os want er ging wel eens een bal over het muurtje en hij was erg zuinig op zijn tuin. Rechtsachter woonde fam. Rijnsburger die in de 
jaren 50 naar Afrika zijn verhuisd. Op de achtergrond is een boerderij te zien die staat aan de overkant van de Vliet. De Noortheystraat 
was er alleen aan één kant.
Ruim uitzicht dus. De Poort was bij uitstek een speel-, hang- en afspreekplek. Vooral als het regende. De Poort is in de jaren zeventig 
afgebroken maar toch weer opnieuw opgebouwd. Ik mag daar graag nog even de sfeer proeven van vroeger.

Cees Westhoek

Kunt u iets vertellen 
over de plaats waar 
deze foto gemaakt is?     

Herkent u 
deze foto?  

De november-foto

Uw reactie graag vóór 
10 januari insturen naar: 
kopij@vovvoorschoten.nl

Handgeschreven reacties 
kunt u sturen naar, of in de 
bus doen bij: VOV, 
Einsteinlaan 3, Voorschoten.

Deze foto is genomen net voor of 
in/onder de poort van het oude 
burgermeester Vernèdenpark; 
aan weerszijden zie je nog net de 
huizen van de Noortheystraat. De 
foto is van vóór 1935; de huizen 
die je nu zou zien staan, zijn van 
half jaren ’30. Als je goed kijkt zie 
je in de verte een boerderij of een 
groot huis; het zou zomaar een 
huis kunnen zijn waar ik het in de 
reactie van vorige keer over had. 
Het kan evengoed ook aan de 
andere kant van de Vliet staan, 
dus in Leidschendam, want dat is 
op de foto niet zichtbaar. Het zou 
dan ongeveer gestaan hebben 
waar nu de haven van de Vliet-
landen is. Waar die poort voor 
diende weet ik niet maar het was 
altijd een mooi plaatje als je het 
geheel bekijkt.

Co van Veen



Kerstmis, een sfeervol feest, met nog een extra dimensie 
voor gelovigen. En ook als u niet gelovig bent, heeft u vast 
wel van de kerststal gehoord. Josef, Maria, het kindje Jezus 
in de kribbe. Midden in de winternacht, koud in de stal. Ge-
lukkig waren er ook een os en een ezel, die met hun adem 
het kindje verwarmden. Zo luidt het kerstverhaal. Al is het 
nogal onwaarschijnlijk dat er echt een os en een ezel in die 
stal waren. Ze komen in de bijbel niet voor en zijn pas later 
aan het verhaal toegevoegd. Dat maakt ons helemaal niet 
uit; ze maken het verhaal alleen maar mooier en het kerst-
plaatje completer; zo alles bij elkaar, met de schaapjes en 
de herders.
 
Maar, om met Herman van der Zandt (van De Slimste Mens) 
te spreken: Wat weet ú van de os en de ezel? Wat is een 
os? Wel, een os is een gecastreerde stier. Dat was in de 
oudheid al een bekend iets. Men had ontdekt dat ossen in 
een kortere tijd meer vlees en vet opleveren dan stieren. 
Stieren – mannelijke runderen - zijn behoorlijk nuttig als 
ze volwassen zijn. Als ze tenminste geen last hebben van 
hun mannelijke hormonen, want dan kan een stier ineens 
een heel gevaarlijk dier zijn. Daar heeft men dus iets op 
verzonnen, u snapt al wat dat is; ze worden gecastreerd. 
Ge-ost, noemt men dat ook wel. Vervolgens kunnen de ‘os-
sen’ rustig groot groeien. Ze worden veilige grote grazers 
die hun kuddegenoten met rust laten, de afrasteringen niet 
vernielen en niet in de aanval gaan tegen de mens. Niet 
meer geschikt voor de stierengevechten, al moest dat wat 
mij betreft overal verboden worden. Een os wordt groter dan 
een koe, dus niet alleen meer vlees, maar ze zijn vooral 

ook heel sterk en eenmaal hun felle temperament verloren, 
prima geschikt als trekdier. Anders dan een paard, slaan ze 
bij gevaar niet op hol maar steken hun kop vooruit als ver-
dediging. Akkerbouwers leerden eeuwen geleden al dat je 
een os voor de ploeg kon spannen en hem lasten kon laten 
slepen of dragen. 

Stieren castreren wordt tegenwoordig eigenlijk niet vaak 
meer gedaan in ons land. De geboren koekalfjes mogen op 
de boerderij blijven en worden als ze groot zijn melkkoe. De 
geboren stierkalfjes worden nooit groot; ze worden direct 
verkocht, slijten hun korte leven in een trieste kalvermesterij 
en worden vervolgens verkocht als kalfsvlees. En dat heer-
lijke stukje ossenhaas dan, dat u misschien met Kerstmis 
eet? Dat komt helemaal niet van een os, maar gewoon van 
een koe. Het zou eigenlijk runderhaas moeten heten. Het-
zelfde geldt voor de ossenstaart! Verleden tijd dus, de os? 
Nee, er zijn gelukkig tegenwoordig weer wat boeren, met 
name in de Achterhoek, die de stierkalfjes ook een goed 
leven willen geven. Nadat ze zijn gecastreerd mogen ze ten-
minste 1000 dagen grazen en rustig opgroeien. Het stop-
zetten van de mannelijke hormonen komt de kwaliteit van 
het vlees alleen maar ten goede en levert samen met de 
natuurlijke groei smaakvol ossenvlees op, waarbij ook nog 
eens elk deel van de os benut wordt, van kop tot staart. Het 
wordt vers verkocht in de regio.

En wat weet u van de ezel? De ezel noemde men wel het 
paard van de arme man. Ze stammen af van de wilde ezels 
en zijn al in de oudheid gedomesticeerd en naar onze om-
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De os en de ezel ~ Tekst en foto’s: Elly Vogelaar 



geving gekomen. Als erfenis van de wilde ezels hebben ze dikwijls 
nog de typische aalstreep; een streep van donkergekleurde haren 
op de rug, van de kop tot de staart. Griekse ezels hebben daarbij 
nog het zgn. kruis; een streep over de schouders richting de voor-
poten. Tamme ezels zijn goed bruikbaar als lastdier en als trek-
dier, zelfs als rijdier. Ze worden daar nog altijd voor gebruikt. Veel 
mensen denken dat ezels dom en koppig zijn, maar dat is echt 
niet waar. Ze zijn intelligent en voorzichtig. Door hun herkomst uit 
bergachtige omgevingen lopen ze overal met grote tredzekerheid, 
maar als ze gevaar denken te bespeuren, kunnen ze compleet 
verstarren. Ze nemen de tijd om te beslissen of ze moeten weg-
lopen, stilstaan of aanvallen en zijn dan niet te porren om door te 
lopen, ook niet met dwang; dan zullen ze juist nog halsstarriger 
blijven stilstaan. Ze kunnen ook heel stoïcijns zijn en laten zelden 
zien dat ze pijn hebben. Maar met soortgenoten krijgen ze een 
sterke band, want het zijn kuddedieren. Als hun vriendje sterft of 
weggaat, kwijnt de achtergebleven ezel vaak weg. Heeft u een-
maal hun vertrouwen gewonnen, dan blijken ze echt vriendelijk 
van aard, zullen graag naar u toekomen en u volgen. Een beetje 
(luidruchtig) balken hoort daar natuurlijk wel bij. En als de ezel 
blij is, gaat hij lachen. Nee hoor! Mensen denken dat wel, als ze 
zien dat hij zijn bovenlip optrekt en zijn tanden ontbloot. Dat heet 
flemen. Zo kan hij interessante geurtjes beter opvangen. Het ziet 
er evengoed heel vrolijk uit. 

Nietsdoen vindt een ezel saai. Als ze niet beziggehouden worden, 
gaan ze uit verveling knagen aan de staldeur of de hekken. In 
de zuidelijke ‘vakantielanden’ zijn nog altijd ezels die nuttig werk 
doen. Helaas zien we daar ook uitgeputte ezels die volwassen toe-
risten rondsjouwen bij 40°C. In Nederland zien we ze voornamelijk 
op een kinderboerderij of op evenementen waar kinderen kunnen 
‘ezeltje rijden’. Voor mij ooit het hoogtepunt van de zomervakantie: 
ezeltje rijden op het strand van Scheveningen! 

De os en de ezel…. Waarom zouden ze ooit aan het kerstver-
haal zijn toegevoegd? Het moet een bedoeling hebben gehad. 
De os stond voor welvaart en rijkdom; de ezel voor nederigheid 
en armoe. Het vlees van de os was rein, het vlees van de ezel 
was onrein. Door ze samen in de Kerststal te laten zijn, wilde men 
waarschijnlijk aangeven dat iedereen gelijk en welkom was. En dat 
is tenslotte de ware Kerstgedachte.
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Foto Mo

Foto Jozef Croughs

Ezeltje rijden Scheveningen 1953

Foto Mo

Foto Elly



Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
Tel. 071-5617979 | E-mail: info@woningtextielhuis.nl

www.woningtextielhuis.nl

Administraties • 
Belastingzaken •

Computerverwerking •
Bedrijfsadviezen •

Verzekeringen •
Financieringen •

Hypotheken •
Ook inkomstenbelasting 
voor ouderen

071-5613437 
info@duindamadministratie.nl 

Anthoni v Leeuwenhoekkade 19, 2251 JS Voorschoten

 0 7 1 -  5 6 1 2 6 1 6
I N F O @ D E R U . N L

 

Internet, tv en of kabel storing? 
Bel De Ru service!  

Voor reparatie, vervanging en
onderhoud van keuken

inbouwapparatuur en al uw 
witgoed & TV!

DE RU SERVICE

woon- & slaapcomfort
Woningtextielhuis

20% korting op de 
raamdecoratie

December 2025Actie

➻

➻
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En dan is het alweer december. De een verheugt zich over kerstlichtjes, terwijl 
de ander het maar donker vindt. Is de winter voor de een zo’n heerlijke tijd om 
lekker thuis weg te kruipen, kaarsjes aan en een goed boek of film, sommigen 
kunnen niet wachten totdat het 21 december is en de dagen gelukkig weer 
gaan lengen. 
Maar bijna iedereen wenst zich - oh wat zou dat prachtig zijn - een witte Kerst.  

Ja, december, een maand vol ietwat tegenstrijdige afwisseling.
En daar is vandaag de dag nog iets bijgekomen. Tegenwoordig stellen we ons 
ook nog eens de vraag: vieren we Sinterklaas of Kerstmis dit jaar?
Natuurlijk zou je als grootouders met alle liefde allebei de dagen willen vieren, 
ware het niet dat de ouders het er niet echt mee eens zijn dat kleinzoonlief 
dan zijn honderdste autootje krijgt en kleindochter haar twaalfde Barby in haar 
armen sluit. 

En dan te bedenken dat we het er eigenlijk zelf ook een beetje naar gemaakt 
hebben.
In heel Europa waren er de verhalen over ene bisschop van Myra, Sint-Nico-
laas die veel goeds deed voor de mensen.
Natuurlijk bereikten deze verhalen ook Amerika waar zijn naam verbasterd 
werd tot “senticlohs” om uiteindelijk te verworden tot Santa Claus.

En er werd meer getornd aan onze Sint-Nicolaas.
Een verhaal dat over Sint-Nicolaas de ronde deed was dat hij goudstukken 
schonk aan een arme man zodat zijn 3 dochters konden huwen. In Amerika 
ging al ras de mare dat deze heiligman die muntstukken door de schoorsteen 
had gegooid en daarmee recht in de sokken belandden die daar te drogen 
hingen. Daar zou het strooien van lekkers door Sint (of Piet) vandaan komen.

Worden er in heel Amerika dan sokken aan de schoorsteen opgehangen, in 
Nederland zetten we toch liever een schoen bij de schoorsteen. Gelukkig zijn 
we dan nog wel zo gul om er een wortel voor het paard van Sint in te stoppen. 
Maar dat zij de Amerikanen misschien vergeven: hun land is ook wel te uitge-
breid om met paard te doorkruisen. Aldus kreeg Santa Claus een vliegende 
slee met maar liefst 9 rendieren. En voorzie die dan allemaal maar eens van 
wortelen. 
Maar ook weer wel zo dierlievend dat in Amerika Amerigo en Ozosnel niet over 
al die daken hoeven te wandelen. 

Wat de Amerikanen dan weer wel zo handig doen is hun cadeautjes door 
Santa onder de kerstboom laten leggen, terwijl Sint toch steeds maar weer op 
zoek moet naar die buurman die op deuren bonkt waar de zak met cadeautjes 
al klaarstaat.

Aanvankelijk werd Santa ook geportretteerd als bisschop; een slanke bis-
schop, compleet met lange rode mantel en mijter boven op een hoofd met 
lang haar. Maar daar bracht, hoe kan het bijna anders, Coca-Cola in 1931 
verandering in. In hun advertentie werd Santa Claus afgeschilderd als een 
kleine dikkerd met witte baard en kort haar. En deze vrolijkerd had een rood 
pak aan met wit nep bont en een grote riem met glanzende gesp. En hij kreeg, 
vanwege de winter, een muts mee; beetje slaapmutsmodel met witte bontrand 
en pompoen. Het motto van de advertentie? Voor een frisdrank als cola is het 
nooit te koud. 
Daar kon de Sint niet tegenop. Al helemaal niet omdat de advertentie natuurlijk 
de hele wereld over ging. En ja, geef de Amerikanen eens ongelijk. Met wie 
zou u graag uw dagen vol snoep en feestmaal delen: met die statige slanke 
oude bisschop of dat vrolijk rondvliegende dikkerdje. 

En geef ons Nederlanders dan maar eens ongelijk: wij houden gewoon allebei. 
Sint of Santa. Wat of wie het ook wordt: ik wens u in ieder geval goede de-
cemberdagen.

MOnique, rubriekVOV@gmail.com 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Sint of Santa?
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Het was donker toen ik wakker werd, donker en ook koud… 
Ik stond op, pakte mijn rollator, mijzelf aanmanend: -niet val-
len oudje- en ging het raam sluiten. De hemel was niet donker 
maar in de typisch lichtgrijze kleur die we gewend zijn, maar het 
zag er heel donker uit door een pafferige grote sponzige zwarte 
‘marshmallow’ die voor mijn raam stond! Ha…ha …, dacht ik: 
ik had vergeten dat het november was, de maand die ik veraf-
schuw al van af mijn kinderjaren. Toen al was november voor mij 
een donkere maand, vol mysteries en superstities. 
Op de eerste dag van november gingen we allemaal naar het 
(katholieke) kerkhof in onze grote internationale socio-culturele 
stad, waar iedereen vrij en gelukkig en niet geïntegreerd leefde, 
om een bezoek met bloemen aan het familiegraf te brengen.
Daarna was er altijd een kleine promenade om de graven van 
de gevallen soldaten van de domme en afschuwelijke oorlogen 
die het einde van de XIX en het begin van de XX eeuw hadden 
geteisterd. Het was prachtig onderhouden. 
Een vroegere Franse president, namelijk Jacques Chirac, had 
het kerkhof als Unesco erfgoed laten verklaren en het bestaan 
ervan voor altijd zeker gesteld. Ik, als klein meisje, bracht ook al-
tijd bloemen voor de kinderen gestorven zonder doop die in een 
verlaten hoek, zonder sculpturen en andere versieringen waren 
begraven. Nog steeds, nu dat ik met te veel herinneringen leef, 
word ik er bedroefd van! 

Van maart word ik echt blij, genoemd naar de Romeinse god 
Mars. Het is een maand vol verassingen: je kan op één dag de 
4 seizoenen beleven en sprakeloos de kleine licht groene blaad-
jes dwarrelend in de zon bewonderen, maar ook hagel zo groot 
als golfballen en loodzware hemels.
Maart is ook mijn favoriete maand omdat het mijn geboorte-
maand is en volgens astrologen, die ook ware deskundologen 
zijn, heb ik al de goede en slechte kwaliteiten van het sterren-
beeld. Daar moet ik het mee doen.
Voor we aan maart beginnen, hebben we nog december te be-
leven, de gezelligste maand van het jaar. Te beginnen met het 
St. Nicolaas feest dat altijd leuk is, ook zonder ‘zwarte’ pieten.
Het Kerstdiner is weer vol met calorieën en plezier. Van het le-
zen van het menu kreeg ik zo’n honger dat ik een boterham met 
pindakaas ging eten!
Januari…tja, dat is de maand van de goede voornemens, daar 
doe ik niet meer aan mee. Vroeger, ah…weer, weer dat onno-
zele vroeger, vroeger maakte ik ellenlange lijsten, van: het moet-
het mag-hoeft niet- een lijst voor de prullenbak.
Februari is te kort om een stempel te drukken…en daarna maart, 
lang verwacht, de dagen zijn langer…weer koffie op het balkon, 
weer luchtige kleding…

Zoals u ziet beste VOV-ers de optimist vindt het altijd bij mij. 
Toch zijn er nog genoeg ernstige zaken… Hebt u gestemd? Er 
waren veel weifelaars die pas op het laatste moment besloten 
een keus te maken. Onze namaak Mozart begon al direct aan 
zijn ondermijnende praatjes. Lorelei verloor alleen twee zetels 
en danste uitbundig met valse vreugde. Een ‘jeune premier’ won 
de strijd en een honorabele man, die zich al had teruggetrokken, 
zag de partij die hij had gesticht in rook opgaan. Treurig.
Nu is het wachten geblazen of al die haantjes het landsbelang 
belangrijker vinden dan hun eigen opgeblazen ego.
Ook als optimist voel ik de spanningen op het wereld toneel en 

hou mijn hart vast voor wat over is van de ‘democratie’.
Als stokoude VOV-er  is september 1939 nog steeds een nare 
herinnering.
De angst van mijn ouders en het onbegrijpelijk gedoe voor mij 
om ieder ochtend op school, in de recreatie zaal, vijf portretten 
uitbundig maar ook eerbiedig en liefdevol te moeten groeten: wil 
ik zoiets nog eens meemaken? Neen en neen! We leven in een 
democratie en hebben een vrije keuze. Waar de autocraten het 
voor het zeggen hebben, is vrije keuze en democratie een onbe-
kend begrip. Ze houden verkiezingen maar winnen 93%, soms 
zelfs 98% van de stemmen. Het volk, murw van desinformatie 
en propaganda, gelooft alles . 

Als laatste item: nieuws van de boekenclub; hulde aan Wies die 
het heeft doorgezet! 
Nu zijn we aan ons derde boek ‘De eeuw van mijn vader’ van 
Geert Mak. Boeiend boek, ik had alleen passages gelezen, het 
boek was te omvangrijk. Nu heb ik de tijd.
Ik ken het boek van Stefan Zweig goed, (Die Welt von Gestern) 
dat heb ik meermalen gelezen in het Frans. 
Zweig is meer filosofisch, Geert Mak is makkelijker te lezen, al 
begrijp ik nog niet veel van al de veranderingen in de protestante 
kerk. Wie waren de mannenbroeders?
En premier Colijn, die was er een van? Van mijn zwager hoorde 
ik dat hij ooit de slechtste premier van Nederland was geweest.
Premier Colijn interesseerde me omdat ik in 1956 in Den Haag 
kennis maakte met zijn kleindochter. Het was op naailes, ze 
sprak Frans en het klikte tussen ons. Ik ging op de thee bij haar, 
een prachtige appartement, onze huis was heel eenvoudig.
Helaas aan de vriendschap kwam een abrupt einde toen ik haar 
niet een uitgebreide “Vade  mecum“ kon voorleggen van mijn 
mans familie in Nederland. Mijn man weigerde mee te werken 
aan dergelijke absurde vragen. 

Beste VOV-ers, het is mijn laatste column van 2025, zal ik tot 
februari zeggen?
Ik wens jullie veel geluk en prettige dagen.

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenGISELLA

Van de hak op de tak Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen
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Taal is het voertuig waarmee we ons in het sociale verkeer 
voortbewegen. We beschouwen het meestal als een mid-
del voor iets anders: om iets te kopen, om een afspraak 
te maken bij de huisarts, een koffie te bestellen en af te 
rekenen. We gebruiken taal om ons ongenoegen te uiten of 
onze bewondering over iets, onze vreugde of ons verdriet. 
Taal is ons huis, we wonen erin.

Er zijn ook mensen die taal niet alleen gebruiken als een 
middel, een instrument, maar ook om er iets meer mee te 
bereiken. 

Romanschrijvers bijvoorbeeld, die taal vaak op een heel ei-
gen manier (hun persoonlijke stijl) gebruiken om een denk-
beeldige wereld op te roepen en daar dingen in te laten 
gebeuren. 

Tekstschrijvers van reclames bijvoorbeeld. Die gaan op 
zoek naar woorden en beelden die klanten verleiden om 
iets te kopen. Dan zie je weer die snoezige, in blauw ge-
stoken knagertjes luidkeels roepen dat het weer ‘hamste-
reeeeeeen’ bij Albert Heijn is. Dat beestje heeft door zijn 
speelse gedrag een weinig verheffende activiteit als ‘ham-
steren’ kennelijk sociaal aanvaardbaar gemaakt (‘genorma-
liseerd’).

Ik moet ook denken aan standwerkers die op marktpleinen 
en concoursen met hun  vaak humoristische taalgebruik de 
meest onbenullige messensetjes en snijplankjes weten te 
verkopen.

Politici en beleidsmakers behoren ook tot het slag ‘taal-
creatievelingen’. Politici staan erom bekend dat ze graag 
‘framen’. Ze zetten dan ingewikkelde maatschappelijke pro-
blemen (of groepen mensen) op een sterk vereenvoudigde 
manier neer/weg. U kent de voorbeelden.

Beleidsmakers gebruiken regelmatig nieuwe zakken voor 
oude wijn. ‘Bezuinigen’ wordt dan ‘ombuigen’ of ‘afslanken’. 
Zulke woorden worden ook wel eufemismen genoemd: 
vriendelijke woorden voor vervelende zaken.

Ook wetenschappers zijn scheppers van taal. Ze voorzien 
nieuwe verschijnselen van een eigen ‘label’.

En dan de dichters. Die zijn op zoek naar originele maar 
treffende woorden en beelden voor hun gedachten. Dat 
maakt gedichten soms (lang niet altijd gelukkig) nogal cryp-
tisch. Alsof het puzzeltjes zijn die moeten worden opgelost. 
Niet direct mijn persoonlijke smaak, eerlijk gezegd. 

Wat ik maar wil zeggen is, we gebruiken taal niet alleen als 
instrument zoals we een hamer gebruiken om een spijker 
in hout te slaan, we scheppen er ook nieuwe beelden mee 
en creëren daardoor nieuwe werkelijkheden.

Zelf ben ik gecharmeerd van een bepaald type ‘taalcre-
atie’, dat bestaat uit twee woorden die heel tegengesteld 
zijn maar in hun combinatie het denken juist prikkelen. Ik 
geef een paar bekende voorbeelden: ‘oorverdovende stil-
te’, ‘vreedzame oorlog’, ‘gecontroleerde chaos’, ‘negatieve 
groei’. En ‘Zeeland’ is er ook een. ‘Basalt’ is ook een mooie, 
maar wel een onechte.

Oud-premier Jan Peter Balkenende schreef in 2013 een 
stuk in de NRC waarin hij er ook een paar noemde: ‘duur-
zame groei’ (enerzijds zekere rust, anderzijds beweging 
want ‘stilstand’ is immers achteruitgang’), ‘collectieve ver-
antwoordelijkheid’ (we moeten het allemaal samen doen 
maar dat kan alleen als ieder individu zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid neemt), en ‘bottom up-strategie’: bij 
‘bottom up’ weet je nooit wat er komt, bij strategie wil je juist 
doelgericht ontwikkelen.

Onlangs nam ik afscheid van een adviesbureau waar ik nog 
zijdelings aan verbonden was. De collega’s van dit bureau 
oefenen zich in wat ze kleine vaardigheden noemen, zoals 
anders kijken, beter luisteren, wijzer beslissen. Vanuit deze 
vaardigheden komen ze tot ‘liefdevol confronteren’, ‘licht-
moedige diepgang’ en ‘activistisch beschouwen’. 

Als mensen wonen we in het huis van de taal; door aan-
dacht te schenken aan ons taalgebruik en wat dat teweeg 
kan brengen, maken we van dit huis een thuis.

Taal is ons huis Harm Klifman

Ik wil het graag met u hebben over taal, want ja, daar bedienen we ons elke dag van. Al was het 
maar dat we bekenden op straat groeten of als we bij bakkerij Verhoog een tijgerbrood kopen.
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De grote boer Zonneveld in Voorschoten was Pieter Zonneveld 
(1762-1822). Hij en zijn vrouw Marijtje Klaasdr. Wassenaar (1768-
1828) hadden in Voorschoten aan de toen nog zo geheten Papeweg 
de boerderij met de dubbele naam ‘Halve Heerlijkheid De Lindehoe-
ve’. De boerderij, gelegen in de Oranje- en Papewegsche-Polder, had 
ruim 25 morgen land. Pieter woonde er al in 1800 met zijn Marijtje 
maar kocht het pas in 1806 van de eigenaren, de halfbroers van Ma-
rijtje, zijn schoonfamilie, voor het bedrag van 6.800 gulden. Pieter 
betaalde contant 2.800 gulden en nam voor de rest van de koopsom 
een hypotheek tegen 5% rente. Deze hypotheekschuld had hij binnen 
13 maanden afgelost. Dat laat zien dat hij een gezond en florerend 
boerenbedrijf had.

Boerderij Halve Heerlijkheid De Lindehoeve uit 1910. Foto uit col-
lectie Joop (J.M.) Schipper. De foto is afkomstig van Carrie van 
Kralingen en genomen vanuit de achtertuin Donklaan 17. 

Op de boerderij rustte het jacht- en visrecht. Omdat er rechten en 
bevoegdheden ontbraken, zoals een adellijke heer dat wel had, werd 
de boerderij ‘De Halve Heerlijkheid de Lindehoeve’ genoemd.

Volgens de koopakte van 30 december 1806 beschreven als: ‘Een 
Capitaalen en Extra welgelegen Boerenwoning met desselfs Koe en 
Paarde Stallingen.Twee Hooijbergen, waagenhuis, Boomgaarden en 
Moestuin, mitsgaders verscheide Partijen Extra weltoegemaakte zo 
weij, Hooij als Teel-landen daarbij gehoorende en alle aan den an-
dere geleegen onder Deeze Heerlijkheid aan De Papeweg, zo aan 
de ene als aan de andere Zijde van den Agterwatering te Saamen 
omtrent groot Vijf en Twintig Morgen Twee Hond, belend (…).

Sinds de komst van Pieter Zonneveld naar Voorschoten is de naam 
Zonneveld gebleven in ons dorp. Zijn enige zoon Jacob Zonneveld 
(1802-1859), getrouwd met Anna van Es (1817-1867), werd de op-
volger en de tweede grote boer op de Halve Heerlijkheid De Linde-
hoeve. Ook hun zonen en verdere nazaten werden in hun voetsporen 
boeren. De derde boer op de Halve Heerlijkheid De Lindehoeve werd 
Pieter Zonneveld (1842-1924).

Pieter Zonneveld (1842-1924) en Anna Peters (1860-1919) met hun 
zeven kinderen 1918/1919. Foto Aad Zonneveld

Aad Zonneveld stamt zes generaties terug af van de grote boer Pie-
ter. Aad, getrouwd met Renée Tillemans, beheren samen aan de Pa-
pelaan-West een ecologisch bedrijf met weiland waar zij alle ruimte 
bieden aan bedreigde weidevogels. Ook hun bedrijf heet De Halve 
Heerlijkheid, een verwijzing naar de boerderij van Pieter en Marijtje. 
Want deze moest plaatsmaken voor de bouw van het bedrijventerrein 
in de Dobbewijk.

De boerderij aan de Papeweg is er niet meer en de Papeweg heet 
inmiddels Papelaan West. De in 1955/56 gesloopte boerderij, Engel-
bert had ruimte nodig voor de uitbreiding van zijn landbouwmachines, 
stond ter hoogte van het huidige pand Dobbeweg 3. Wat nog wel be-
waard bleef, zijn de weilanden van Pieter. Ze zijn er nog en liggen aan 
de overzijde van de Dobbewatering, ook geheten Achterwatering.

Kaart Johannes Dou - Erfgoed Leiden en omstreken

Op 23 april 1896 vestigde Willem Zonneveld uit Oegstgeest zich in 
Voorschoten. Hij begon een handel in brandstoffen aan de Molenlaan 
31. Daar woonde hij met Lena Zonneveld-Vijftigschild en hun zes kin-
deren. De kolen werden per schip via de Vliet aangevoerd. Begin mei 
1920 deed Willem zijn brandstoffen handel over aan zijn zoon Pieter. 
Zeven jaar later verhuisde Pieter zijn zaak naar de Voorstraat 15 on-
der de naam ‘de Mijnschacht anno 1896’.

Voorschotenaren met de achternaam Zonneveld stammen hoogst-
waarschijnlijk allen af van een voorouder wonend op het landgoed en 
huize Sonnevelt bij Valkenburg. In de 13e eeuw woonde daar Nanne 
van Sonnevelt (1270 – 1359), zoon van Floris Nannenz. Het land-
goed was 22.6 ha groot. Huize Sonnevelt was een verzameling van 
verschillende gebouwen. De bijbehorende boerderij stond binnen de 
omgrachting. Ten tijden van  Leidens beleg (1574) is het geheel door 
de Spanjaarden verwoest.

Aad Zonneveld: “Onze fa-
milienaam Zonneveld is de 
naam van een hofstede on-
der Valkenburg, nu Katwijk, 
aan de Zonneveldslaan in 
de Zonneveldspolder”. Na 
de verwoesting van Huize 
Sonnevelt is op dezelfde 
plek een hofstede (boerderij) 
gebouwd en bewoond door 
een Zonneveld.

Bronnen: Johan Zonne-
veld, Pieter Zonneveld en 
zijn nageslacht in de Oranje Polder en Papenwegsche Polder 
onder Voorschoten in de 18e en 19e eeuw; Jan Sloof, Voor-
schotense Verhalen IV, genealogie Zonneveld op internet en 
Aad Zonneveld (1955).

De familie Zonneveld in Voorschoten en hun herkomst ~ Door Jan Spendel
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Luister naar verhalen over 80 jaar vrijheid
Podcast van gemeente Voorschoten

Gebeurtenissen en getuigenissen van toen en nu uit Voorschoten, 
verteld door inwoners en kenners. Daarom draait de nieuwe podcast-
serie ‘Verhalen uit Voorschoten’. De eerste drie afleveringen gaan 
over de Tweede Wereldoorlog en 80 jaar vrijheid. Om naar deze ver-
halen te luisteren gebruikt u een mobiele telefoon of een computer.

‘Verhalen uit Voorschoten’ is dé podcast voor elke inwoner die nieuwsgierig is naar het rijke verleden en de bijzondere mo-
menten die Voorschoten Voorschoten maken. De podcast wordt gemaakt door Elzeline Koerselman, samen met gemeente 
Voorschoten. Elzeline is gespecialiseerd in nostalgie, levensverhalen en historisch erfgoed. De eerste reeks gaat over 80 jaar 
vrijheid. In 2026 volgen andere onderwerpen.

Joodse onderduikster
“Ik moest ineens van school af … omdat ik Joods was. Joods?” In de eerste aflevering deelt Hetty van den Berg (92) hoe 
haar leven als jong meisje voorgoed veranderde tijdens de oorlogsjaren. Ze vertelt over het verlies van haar oudste broer en 
familieleden in Voorschoten. Over haar onderduikadressen en de angstige momenten. Een aangrijpend en persoonlijk verhaal 
dat het verleden levend houdt.

Oorlog en bevrijding
In aflevering twee delen zes bewoners van woonzorgcentrum Topaz Foreschate hun herinneringen aan de Tweede Wereld-
oorlog. Ze vertellen over razzia’s en angst, maar ook over momenten van hoop en bevrijding. Persoonlijke verhalen van on-
derduiken, verzet en ontmoetingen met geallieerden brengen het verleden tot leven. Zo laten zij zien hoe belangrijk vrede en 
vrijheid voor ons allemaal zijn.

Voorschotense veteranen
Veteranen Bert en Susanne vertellen in de derde aflevering openhartig over wat het betekent om veteraan te zijn. Ze bespre-
ken hun inzet bij Defensie, deelname aan vredes- en gevechtsmissies en de voorbereidingen en nazorg rondom uitzendingen. 
Persoonlijke verhalen over teamwork, confrontaties met gevaar en ervaringen met het thuisfront geven een uniek inzicht in het 
leven van veteranen.

Hoe luistert u naar de podcast?
U kunt de podcast gratis en op elk moment beluisteren. Een aflevering duurt 20 tot 40 minuten. Op een mobiele telefoon 
gebruikt u de app Spotify. In de app zoekt u vervolgens op ‘Verhalen uit Voorschoten’. U kunt de afleveringen ook op een 
computer beluisteren. Daarvoor gaat u naar www.voorschoten.nl/podcast.
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Mail dan naar: 
gevanniekerk@hotmail.com
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WILT U ADVERTEREN IN DE 
VOV NIEUWSBRIEF?

G. Besuyen
Rijwielspecialist

Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl
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Een Kerstster?
Ja, die is in deze maand met Kerst weer actueel, en 
zeker een heldere ster.
De ster van Bethlehem is natuurlijk nooit meer 
gezien, dus moeten wij ons nu behelpen met de 
heldere sterren die momenteel zichtbaar zijn. En 
gelukkig zijn er wel een 10 tal die qua helderheid 
ver boven de andere sterren uitsteken. Ze staan 
natuurlijk wel over de hele hemel verspreid, zodat 
ze niet allemaal tegelijk zichtbaar zijn. In de late 
avond en in de nacht komen in het oosten een paar 
heldere sterren boven de horizon uit. Maar zij staan 
dan nog erg laag. Degene die het laatst opkomt is 
Sirius. Hij is de helderste ster die hier in Nederland gezien kan worden en staat in het sterrenbeeld Grote Hond. Maar hij 
staat in februari pas hoog genoeg in het zuiden om op te vallen. 
Wel staat er momenteel in het oosten nog een heel helder object. En dat is Jupiter, maar dat is natuurlijk geen ster. Jupiter 
is de grootste planeet in ons zonnestelsel. En is vernoemd naar de oppergod van de Romeinen.
Maar we hadden het over een heldere ster die wel zichtbaar is op kerstavond. En dan valt Capella wel gelijk op. Hij staat 
dan hoog aan de hemel en is de 3e helderste ster op het noordelijk halfrond. Capella staat in het sterrenbeeld Voerman. Dit 
sterrenbeeld werd vroeger geassocieerd met een kudde geiten. En Capella werd ook wel beschouwd als de herder van die 
kudde. Dat komt mooi uit, want Jezus wordt ook wel beschreven als de goede herder. Het is dus helemaal geen raar idee 
dat we in deze tijd Capella even als de ster van Bethlehem zouden zien. 
We zien Capella als één ster, maar in werkelijkheid zijn het twee heldere sterren die erg dicht om elkaar heen draaien. In 
1899 werd er via een spectrum geconstateerd dat het een dubbelster systeem is. Ze worden Capella Aa en Capella Ab 
genoemd. Ze zijn bijna even zwaar, elk ca. 2,5 x de Zon, en geven ook bijna evenveel licht, ca 75 x de Zon. Ze staan zo 
dicht op elkaar dat het tot de observaties van Ruimtetelescoop Hubble duurde voordat ze apart gezien konden worden. Hun 
afstand tot elkaar is gelijk aan de afstand van Venus tot de zon. En ze draaien in ruim 100 dagen om elkaar heen. Met al 
dat gedraai lijkt het wel meer op een kermis dan op kerstmis. Maar ja, als er niet gedraaid wordt vallen ze naar elkaar toe 
en dan wordt het een zootje. In de toekomst zal dat misschien toch wel een keer gebeuren, maar dat is pas over miljoenen 
jaren. Tenslotte zijn ze nog niet zo oud. Ze zijn ongeveer 600 miljoen jaar oud. In vergelijking met de Zon van 4,6 miljard 
jaar komen ze pas net kijken.
Er gebeurt in november en december ook nog wat anders aan de hemel.
Onze getrouwe planeet Saturnus, genoemd naar de Romeinse God van de landbouw, die we allemaal kennen als de pla-
neet met de ringen, is in deze maanden schijnbaar zijn ringen helemaal kwijt. Als je nu naar hem kijkt zie je alleen maar 
een bolletje, maar zijn pronkstuk, zijn ringen, zijn niet meer te zien. Je vraagt je dan natuurlijk af, “waar zijn zij gebleheven? 
Waar zijn al die ringen nou, waar zijn zij heen”?
Gelukkig is daar een goede verklaring voor. We kijken nu precies tegen de zijkant van de ringen die zo’n 280.000 km in 
diameter zijn en omdat ze maar zo’n 20 meter dik zijn is dat vanaf de aarde niet te zien. 15 jaar geleden gebeurde dat ook 
maar omdat hij toen net aan de andere kant van de Zon stond konden we dat niet zien.
Over een paar maanden zien we de ringen weer als een dunne streep terug, maar dan aan de onderkant. In de jaren daarna 
zullen ze zich weer langzaam verder openen totdat ze weer, op hun maximum, al hun glorie vertonen.

Willem van Delft.

Ingezonden
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Waar de zon altijd schijnt!

• LUNCH 

• BORREL 

• ONBEPERKT TAPAS

OOK VOOR EEN FEESTJE, OF DINER AAN HUIS

WASSENAAR • VOORSCHOTEN • BAR • RESTAURANT

LA-CASITA.NL
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Inspiratie begint met 
dit speciale boek 

Ons nieuwe inspiratieboek is uit! Bestel uw speciale 
exemplaar op www.keukenstudiovoorschoten.nl

In onze showroom hebben we keukens in diverse stijlen voor 
u samengesteld en helpen wij u graag verder. Stap gerust 

eens bij ons binnen. 

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | tel: 071 561 59 27

Inspiratie begint met 

Kom langs 
of vraag ons 

inspiratieboek 
aan!

1683 UKSZ ADV Voorschoten A5 J03.indd   1 06-09-2023   10:01



45

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenPrijspuzzel

De oplossing kunt u tot 10 januari sturen naar de redactie: kopij@vovvoorschoten.nl
U mag de oplossing ook op een briefje schrijven met uw naam erbij en in de bus doen bij het VOV-gebouw. De prijswinnaar wordt 
vermeld in de volgende Nieuwsbrief.
De prijs (alleen voor VOV-leden): Een Tapas-schaal vol lekkernijen aangeboden door: Lekker! Kaas en Delicatessen 

De oplossing van oktober: ANKERARM 
De winnaar is: mevrouw Judith Stam

Gefeliciteerd met deze heerlijke prijs mevrouw Stam! 
U mag de tapasschaal ophalen bij Lekker! Kaas en delicatessen aan de Schoolstraat 144. 
Let op! Omdat de tapasschaal uit verse ingrediënten bestaat wordt deze pas na afspraak 
voor u gemaakt. Bel daarom eerst even met Lekker! om af te spreken wanneer u de schaal 
wilt ophalen. (Tel: 071 561 7319) Vergeet bij het ophalen niet uw VOV lidmaatschap-kaartje 
                               mee te nemen! 

Sluitingsdatum voor het inzenden van 
reacties voor de Nieuwsbrief van 

februari is: 
UITERLIJK(!) 10 januari

We ontvangen graag uw reacties op onze 
Nieuwsbrief via: 

kopij@vovvoorschoten.nl  

Handgeschreven reacties kunt u sturen 
naar of in de bus doen bij: 

VOV, 
Einsteinlaan 3,

2251 VD Voorschoten.

KOPIJ
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Duivenvoorden 
Automobielen B.V.
www.duivenvoordenautomobielen.nl

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84 
5% korting op 
aankopen voor uzelf
Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op 
onze geldende 

tarieven

5% korting 
op het 

notarieel 
honorarium

Schoolstraat 109a, Voorschoten - Langstraat 49, Wassenaar

G. BESUYEN 
Rijwielspecialist

Voorstraat 13 
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenKORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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WONINGTEXTIELHUIS

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Voorstraat 55a - 071 71 07 402   
www.compleetit.nl

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting 
op huismerk-

inkt op vertoon 
van ledenpas.

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125 

mspiegeler2@gmail.com

Op vertoon van uw 
VOV ledenpas: 
koffie bij ons 
voor € 1,25 
Molenlaan 35,  Voorschoten

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

Laat uw biografie schrijven

i n f o @ L i f e - I n - Le t t e r s . n l

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden:

Tel: 06 101 306 64 
sharinashairstyling@outlook.com 

sharinashairandbeauty.nl

Uw beauty specialist 
aan huis

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | 071 561 59 27

Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone 
massage. Kinesio- en sporttaping  en hersteltraining

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.nl

VOV leden ontvangen 10% korting 
bij het boeken van een behandeling.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het 
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Verkoop uw woning via Rijnland Makelaars.
Informeer als VOV lid naar uw korting!

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO TOM VAN VLIET!

10% korting 
op de bedden 
van Auping en 

Polypreen Treubplein 2 - 071 5617979

vrijwilligerbijtopaz.nl
Topaz Vlietwijk  
Professor  
Einsteinlaan 2  

Topaz Foreschate  
Rouboslaan 1

Maak jij als 
vrijwilliger  
het verschil  
bij Topaz?

Verzamelaar geeft een goede prijs voor 
uw oude ansichtkaarten en fotos.

Tel: 06 245 703 14

158 A-B

Advertenties: 
gevanniekerk@hotmail.com

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur in het 
VOV gebouw. Kom gezellig meedoen!



ACTIVITEITEN IN HET VSC COLOFON

Bestuur
Voorzitter: Wilma Zoetemelk, 
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 06 2049 8417
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Anton Meijer, Tel: 06 2615 4501
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 06 2244 8212
gevanniekerk@hotmail.com
Ledenadministratie:  Annemieke van der Werf, Tel: 06 2753 4023
Jaarcontributie: € 27,50 p.p. 2 pers. op het zelfde adres: € 42,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Evenementencommissie: Dick Edelenbos, Tel: 06 4216 8927
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Belangenbehartiging 
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking 
met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook bieden 
wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u vragen of 
problemen op dit gebied, neem dan contact op met Peter de Boer, 
pjm.de.boer@outlook.com

Bankrekening VOV lidmaatschap; NL86INGB0005062260 
o.v.v. lidmaatschap VOV
Bankrekening Reizen en evenementen; 
NL24INGB0004280392
o.v.v. het juiste VOV-evenement.

Nieuwsbrief
Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven sturen of in de bus doen bij: 
de VOV, Einsteinlaan 3, 2251VD Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Eindredactie: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Redactie en correctie: Elly Vogelaar
Redactie en Lay-out: Mo van der Werf 

Advertenties: gevanniekerk@hotmail.com
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 3820 
Drukwerk: Veldhuis Media, Meppel
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BRIDGEN 
Maandagmiddag (Schoppenvrouw) 
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.30-23.00 uur.
Wil Niersman Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Hein van der Kallen:  hvanderkallen@xs4all.nl  

KLAVERJASSEN 
Dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur. 
Zaal open: 12.45 uur. 
Leny Bakker Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN
Donderdagavond van 19.30-23.00 uur.
H. Looijenstein Tel: 06 463 910 88 
Woensdag- en vrijdagmiddag 
van 12.30-16.00 uur
John Smit Tel: 06 1280 6659  

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur. 
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo, etc.  
Thea Zweers Tel: 06 12 52 32 78

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Corine  Kuperus Tel: 06 411 201 72
Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

BOETSEREN/HANDWERKEN 
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
Ingrid Kaufmann Tel: 06 155 17 592

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk 
Tel: 071 561 31 37

COMPUTER INLOOPOCHTEND
1e en 3e donderdag van 10.00-12.00 uur
Chris van der Jagt 
Tel: 071 561 84 80 (na 10.00 uur)

VOV DANSCAFÉ
Zondagmiddag, eerste zondag van de 
maand tenzij anders aangegeven.
van 14.00-16.30 uur
Info: John Smit 
Tel: 06 128 06 659

VOV FIETSCLUB
Elke 2de en 4de woensdag van de maand 
Van april t/m oktober fietsen wij!
Aanmelden: Ria Kijk in de Vegte 
Tel: 06 255 23 860

VOV SJOELCLUB
Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Kees Zoetemelk 
Tel: 071 561 31 37

CORRESPONDENTIEADRES VOV SENIORENCENTRUM:
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD  Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  www.vovvoorschoten.nl

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten 
of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende of anders-
zins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden geweigerd. 
Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien 
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en 
standpunten van columnisten, alsmede ‘uitspraken’ van derden in 
ingezonden reacties worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven 
door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoorde-
lijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen. Foto’s 
gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend ge-
bruikt voor plaatsing in de Nieuwsbrief en/of de website en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan 
kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of 
gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestem-
ming van de redactie en met bronvermelding.

DISCLAIMER
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