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NICO FENNES
Eindredacteur

OMSLAG APRIL
Op de cover van april zien we een 
woning in Starrenburg 1. 
Het is alweer een paar jaar geleden 
dat ik deze sfeervolle lentefoto kon 
maken. 

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende Nieuwsbrief is de brief 
van juli/ augustus, een dubbelnum-
mer. Inzendingen die ons uiterlijk 
10 juni bereiken zullen we graag 
opnemen, mits voldoende ruimte.
Veel leesplezier!

“Hallo meneer de Uil”
 
In deze nieuwsbrief wordt veel herinnerd. Wie kent nog de Fabeltjeskrant waarvan de eerste serie eind jaren 60 op de buis 
verscheen? Frans van Dusschoten, alias Meneer de Uil, begon de uitzending elke dag met de woorden “Dag, lieve kijkbuis-
kinderen.” Wilt u weten waar u in Voorschoten mogelijk een uil kunt tegenkomen, lees dan Elly’s uitgebreide verhaal over deze 
wijze vogel. Harm haalt markante citaten aan van schrijvers die in hun romans vaak opmerkingen maken over het geheugen. 
Een teaser van Harms artikel: ‘De mot kruipt erin, in hoeveel kamfer je ze ook verpakt.’ 

Gisella legt uit waar het woord Pasen vandaan komt. Zij haalt haar gelukkige herinneringen op aan het zingen van de geloofs-
belijdenis in kerklatijn. Marianne stuurde een lekker vrolijk gedicht waar u lentekriebels van krijgt. Henk stuurde een indringend 
gedicht dat waarschijnlijk kort na de Tweede Wereldoorlog is geschreven. Het geeft aan hoe de nadagen van de oorlog werden 
beleefd en past bij herinneren en herdenken in de meimaand. Waar zullen de vier letters MAPS voor staan in het verhaal van 
Willem, dat niet alleen over zichtbare kometen gaat, maar ook over het traditionele paaseieren zoeken in de Dobbewijk? Jan 
bespreekt de familie Van Barneveld in Voorschoten. Zijn verhaal doet denken aan Dico van Barneveld, die trouw elke maand 
een interessante column voor de Nieuwsbrief schreef. MOnique kijkt in aflevering 96 van haar rubriek terug op de meer of 
minder leuke taken die we in onze kinderjaren kregen uit te voeren. Henny verslaat de bezoeken van Lief & Leed aan alle 
90-jarigen. De jarige meneer den Hollander liet ter herinnering een mooie foto zien van de Blauwe tram in de Schoolstraat.

We herinneren ons allemaal wel een stralend, pasgetrouwd stel dat, onder een regen van serpentines, hand in hand het ge-
meentehuis uitliep. Het gemeentehuis aan de Leidseweg bestaat bijna 100 jaar. De gemeente wijdt er een foto-expositie aan 
en vraagt daarom naar foto’s van bruidsparen die in het gemeentehuis zijn getrouwd.

Vraag ik een willekeurig iemand van boven de 70 naar herinneringen aan grote wereldgebeurtenissen dan is het antwoord vrij-
wel zonder uitzondering: ‘de moord op J.F. Kennedy (1963) en de landing op de maan (1969).’ Ik herinner mijzelf dat ik ’s nachts 
met mijn vader voor de buis zat om naar de allereerste maanlanding te kijken. Wat een bijzonder moment was dat! 58 jaar na 
dato gaat de mens opnieuw naar de maan. Om dat voor te bereiden vloog de Artemis 2 begin april met een duizelingwekkende 
vaart een rondje om de maan. Wie zal zich dat later nog heugen? 

Actueel is de Algemene ledenvergadering op 20 mei aanstaande. Wilma gaat er in haar bericht namens het bestuur uitgebreid 
op in. Dick en Karien zullen als bestuurslid aantreden; verderop in deze Nieuwsbrief stellen zij zich voor. Gé en Elly treden 
terug. Ook namens de redactie zeer bedankt voor jullie algehele inzet! Om met Gisella’s woorden af te sluiten: ‘Beste VOV-ers, 
de Nieuwsbrief gaat met reces, geniet van de mooie dagen met zon en licht en tot over twee maanden!’ 

Redactie

Foto :NASA



VerhuisService
Voorschoten BV

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

  TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan 
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken 
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting, 
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen 
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Neem tijdig de regie 
in eigen hand en 
leg uw wensen vast 
in een levenstestament”

Neem tijdig de regie Neem tijdig de regie “

071 561 40 40

Bel voor meer informatie naar 

Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW

Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren, 
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstands-
bedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw 
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten 
en omgeving biedt u het onderstaande aan:

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE
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De weken gaan weer snel. De zomertijd is inge-
gaan. We genieten van de mooiste maanden van 
het jaar. Dat geldt in ieder geval voor het lange licht. 
Dat vind ik altijd zou heerlijk. Tegen de langste dag 
lijkt het bijna niet donker te kunnen worden. Ik ben 
me daar altijd heel erg van bewust. Zo kan ik ook 
erg genieten van de seizoenen in Nederland. We 
boffen maar! 

Onze vereniging boft dat twee Voorschotenaren 
willen toetreden tot het bestuur van de VOV. Dick 
Edelenbos en Karien Schaffels worden tijdens de 
ledenvergadering voorgedragen ter voorziening in 
de vacatures van Gé van Niekerk, bestuurslid en lid 
evenementencommissie/sponsoring en plv. voorzit-
ter en Elly Vogelaar, secretaris van onze vereniging. 
Verderop in deze uitgave stellen Dick en Karien 
zich aan u voor. Dan weet u, als u bij de ledenver-
gadering aanwezig bent alvast wat meer van hen. 
Ik ben heel erg blij dat zij het bestuur weer compleet 
maken en zich willen inzetten voor de VOV. 

Na afloop van de ledenvergadering brengen we 
een toost uit op Gé en Elly, want het bestuur is hen 
bijzonder erkentelijk voor hun grote, niet aflatende 
inzet voor de VOV. Het zou fijn zijn u bij de leden-
vergadering en de borrel te treffen. De ALV is toch 
een hoogtepunt in het verenigingsjaar. En het is na-
tuurlijk goed voor de contacten. Gelukkig blijven Gé 
en Elly zeker betrokken bij de VOV.
Tijdens de ALV worden de financiële stukken be-
sproken, die door onze penningmeester Anton 
Meijer zijn opgesteld. De kascommissie heeft de 
stukken beoordeeld. Ik zie uit naar de behande-
ling. Verderop leest u ook de agenda van de ALV 
op woensdag 20 mei.

Heeft u ook zo genoten van de maanreis van de 

Artemis II? Voor het eerst in 54 jaar zijn er weer 
astronauten richting de maan gegaan. Op 20 juli 
1969 zetten 3 astronauten tijdens de Apollo 11 mis-
sie voor het eerst een voet op de maan. De laatste 
landing was in 1972, als onderdeel van de Apollo 
17 missie. Veel van onze leden zullen zich dat nog 
goed kunnen herinneren. Laatst zag ik er nog een 
prachtige film over: Hidden figures. Echt een aan-
rader!
Weet u dat Nederland een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd? De zonnepanelen! Deze zijn ge-
maakt door het in Leiden gevestigde Airbus Nether-
lands. Het gaat om 4 uitklapbare ‘vleugels’ die elk 
bestaan uit 3 zonnepanelen. Elke vleugel is 7 meter 
lang en bevat 3.750 zonnecellen. De 4 vleugels sa-
men leveren meer dan genoeg vermogen voor de 
Orion. Toch weer iets om trots op te zijn. 
De beelden van de aarde vanuit de Artemis II zijn 
zo indrukwekkend. Wat zijn we toch ongelooflijk 
nietig en wat dwingt dit alles toch diep respect af en 
nederigheid. Op www.nasa.gov kunt u de prachtige 
beelden zien. Als u er weinig van gezien heeft, echt 
even doen!

In Nederland genieten we ook van de prachtige 
natuur, de bollenvelden en al het moois wat er is. 
Onze fietsclub onder leiding van Ria Kijk in de Veg-
te hoopt wat later in dit seizoen weer te starten. Ge-
lukkig herstelt Ria weer van het nare ongeval. Het 
bestuur wenst haar een goed verder herstel toe.

Het blijven zien van mooie en goede dingen, juist 
nu, is heel belangrijk. Leef de liefde en zorg goed 
voor elkaar en vergeet jezelf niet. 

Hartelijke groeten namens het 
bestuur,

Wilma Zoetemelk, uw voorzitter

Lieve mensen,           



 

Voorschoten, 
Wassenaar 

en omgeving
071 - 56 222 90
Rouboslaan 30   
2252 TR Voorschoten

zekerheid van 

aandacht en zorg thuis

www.u-staat-centraal.nl 

Timmer- en onderhoudsbedrijf
S VELTHUIZEN

Aanbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Maatwerk meubels

info@s-velthuizen.nl

06 196 882 95

www.s-velthuizen.nl

Voorschoten

VOOR ELK PROJECT EEN 
PASSENDE OPLOSSING   �

Voorschoten
Koningin Julianalaan 22-s
Tel.: 071 561 7940

Leiderdorp 
Laan van Berendrecht 212 

Tel.:  071 589 0300

Zorgeloos wonen voor senioren

• Opruimservice • Verhuisondersteuning • Klusservice
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1. 	 Opening om 14.00 uur.

2. 	 Vaststellen agenda.

3. 	 Goedkeuring notulen AVL 2025.

4. 	 Mededelingen en ingekomen stukken.

5. 	 Jaarverslag 2025.

6. 	 Financieel jaarverslag 2025 en begroting 2026. Goedkeuring te reserveren gelden.

7. 	 Goedkeuring financieel beleid 2025 en decharge van het bestuur.
	 Leden kascontrolecommissie: Marijke v.d. Laan en Peter Jonkers.

8. 	 Benoeming kascommissie 2026.

9. 	 Samenstelling van het bestuur: 
	 Volgens rooster aftredend: Gé van Niekerk, vicevoorzitter. Hij stelt zich niet beschikbaar 	
	 voor herbenoeming. Het bestuur draagt voor als nieuwe vicevoorzitter: Dick Edelenbos. 
	 Elly Vogelaar, secretaris. Zij stelt zich niet beschikbaar voor herbenoeming.
	 Het bestuur draagt voor als nieuwe secretaris: Karien Schaffels. 
	 Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 2 weken voor de jaarverga-	
	 dering melden bij het bestuur.

10.	 Rondvraag.

11. 	 Sluiting.

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid 
tot napraten onder het genot van een drankje.

•  De jaarstukken zullen vanaf 2 weken voor de vergadering 
   op dinsdag-en vrijdagmiddag ter inzage liggen in ons 
   verenigingsgebouw aan de Einsteinlaan en beschikbaar 
   zijn voor de aanwezigen op de dag van de vergadering. 

•  Na goedkeuring zullen de jaarstukken worden 
   gepubliceerd op onze website. 

woensdag
20 mei 2026 

aanvang: 14.00 uur
VOV Seniorencentrum, 
Prof. Einsteinlaan 3

 Voorschoten



Speciaal voor VOV-leden
Gratis kop koffie 

bij een pannekoek
 op vertoon van deze advertentieDe allerlekkerste

Veurseweg 346  |   2252 AJ Voorschoten
info@heteilandvanomenick.nl  |  06 1017 2578

e r w t e n s o e p
eet je natuurlijk bij

Ga goed voorbereid het veld op !

071-5617336 | www.paulidespartners.nl

liesklachten veel voorkomen bij sporten met
sprinten en draaien? Een goede warming-up en sterke

heup- en liesspieren helpen blessures voorkomen.
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Kandidaten van het bestuur stellen zich voor

Als kandidaat-bestuurslid van de VOV-wil ik mij graag even voorstellen.

Mijn naam is Dick Edelenbos, ik ben in 1956 geboren in Noordwijk Binnen.
Ik heb daar een prettige jeugd gehad met school, strand, zee, de duinen en niet te 
vergeten de bloembollenvelden. Op 18-jarige leeftijd ben ik met mijn ouders naar 
Voorschoten verhuist in de wijk Noord-Hofland. Daar heb ik mijn vrouw Margreet 
leren kennen bij de Jeugdclub NH, in 1980 zijn we getrouwd. We hebben twee 
kinderen gekregen en zijn inmiddels opa en oma van 4 leuke kleinkinderen. We 
wonen nu alweer 32 jaar met plezier in de wijk Adegeest.

Al vroeg ben ik begonnen met vakantiewerk bij de plaatselijke bollenboeren in 
Noorwijk. Zo ook op de Willem van der Berg Stichting, een zorgcentrum tussen 
Noordwijk en Katwijkwaar mensen wonen met een verstandelijke beperking. Na het behalen van mijn diploma aan de Rijks 
Middelbare Tuinbouw in Lisse ben ik na wat omzwervingen terecht gekomen bij kwekerij de Sionsgaerde, een onderdeel 
van DSW Rijswijk. Een kassencomplex waar gewerkt werd met medewerkers die een achterstand hadden tot de arbeids-
markt, toen nog sociale werkvoorziening geheten. In deze veelzijdige functie van werkmeester kon ik mijn liefde voor groen 
combineren met het werken met mensen. Ik heb daar ruim 40 jaar gewerkt, later in diverse afwisselende managementfunc-
ties tot aan mijn pensioen.

Via de tennisvereniging Adegeest ben ik in aanraking gekomen met de VOV. Gé van Niekerk vroeg mij na een potje ten-
nis of ik interesse had voor de Evenementencommissie (EC). Inmiddels ben ik alweer drie jaar actief in de EC, de laatste 
anderhalf jaar als voorzitter.
Wat het lastig maakt is dat we vooraf evenementen organiseren en niet weten of deze aanslaan bij onze leden. Graag 
zouden wij hierover meer input krijgen waar de behoeften liggen in deze. In mei neemt Gé afscheid van de EC en het be-
stuur waarin hij de EC vertegenwoordigt. Vanaf juni neem ik deze taak officieel van Gé over. In het bestuur wil ik naast de 
jaarlijkse evenementen, ook graag betrokken zijn bij het maatschappelijk ouderenbelang en de ontwikkeling van de VOV 
als organisatie.

Tot zover deze introductie, ik hoop u graag te ontmoeten in ons mooie verenigingsgebouw! 

Met vriendelijke groet,
Dick Edelenbos, evenementen@vovvoorschoten.nl

Mijn naam is Karien Schaffels, en ik ben 64 jaar oud, strafrechter.

Als oorspronkelijke Brabantse, ben ik na omzwervingen, via Utrecht, waar ik 
gestudeerd heb, Sittard, waar ik mijn eerste juridische functie vervulde, via 
de Randstad vanwege de liefde, eerst Rotterdam toen Den Haag, in januari 
1999 in Voorschoten geland.

Hier heb ik het prima naar mijn zin en ik verwacht dan ook niet dat ik Voor-
schoten nog ga verlaten.

Mijn sociale leven is goed gevuld en ik geniet, op sportief en cultureel vlak 
van alles dat Voorschoten te bieden heeft. Zo ben ik met regelmaat in het 
Filmtheater te vinden, wandel ik graag door en rond Voorschoten, en trek 
ik erop uit om musea te bezoeken, die van hieruit goed en gemakkelijk te 
bereiken zijn.

Per 1 april ben ik minder gaan werken en zo kan ik nog meer genieten van 
alles dat op mijn pad komt.

Daar hoort binnenkort ook de VOV bij, waar ik  als opvolger van Elly Vogelaar, als secretaris deel zal gaan uitmaken van het 
bestuur. Ik verheug me erop om me voor de VOV in te zetten en deel uit te mogen maken van deze prachtige vereniging.



www.beijevastgoed.nl

Wij halen het meeste uit uw woning!

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:

071 - 562 02 22

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet 
Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot 
assortiment en aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar te 
winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de directie van deze Jumbo-vesti-
ging de VOV sponsort in de vorm van koffie en koekjes die wij voor onze diverse 
activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!



Lief en Leed
Voor het opgeven van feestelijkheden of 
voor verdrietige zaken kunt u contact opne-
men met Henny van Noort,  071 240 92 55
 
De leden die een bezoekje krijgen beslis-
sen altijd zelf of ze genoemd willen wor-
den in onze Nieuwsbrief.
Kent u iemand die wel een bezoekje kan 
gebruiken? Meld het de Lief en Leed-
commissie. Wij stellen dat zeer op prijs!

De mensen die er geen bezwaar tegen hebben en het leuk vinden 
komen we graag een bezoekje brengen bij speciale gelegenheden.

Meneer P.C. den Hollander woont sinds kort in Topaz Forescate, 
waar hij het prima naar zijn zin heeft. Hans kwam hem bezoeken voor 
zij 94ste verjaardag Hij is een opgeruimd persoon en stelde het bezoek 
erg op prijs. Kon enthousiast vertellen over zijn werkzame leven bij de 
Gemeentewerken in ons dorp. Meneer is er trots op dat hij helemaal 
geen medicijnen hoeft te gebruiken. Hij heeft natuurlijk Voorschoten 
enorm zien veranderen; als herinnering hangt een mooie foto aan de 
muur met de Blauwe tram in de Schoolstraat. Het was een gezellig 
bezoek.
 
Nadat Els mevrouw G. van Duijnen-Minach diverse keren gepro-
beerd had te bellen voor haar 93ste verjaardag, kreeg ze mevrouw uit-
eindelijk aan de telefoon. Mevrouw heeft het te druk voor een bezoek. 
Namelijk met haar (klein)kinderen en het stuk voor onze nieuwsbrief. 
Daar schrijft ze iedere maand een stukje in met een mooie tekening 
erbij. Mevrouw bedankte Els voor de belangstelling.
 
Henny wilde een afspraak maken met meneer C.G.J. van der Peet 
voor zijn 94ste verjaardag. Maar een bezoekje was niet nodig, maar 
dank voor de belangstelling.
 
Mevrouw S.C.A. Onneweer-Haije werd met haar 98ste verjaardag 
gefeliciteerd door Emmy. Onder het genot van stukje taart hebben ze 
gezellig zitten kletsen. Mevrouw is blij dat haar hoofd nog goed functio-
neert. Zij redt zich met wat hulp nog prima en geniet nog elke dag van 
haar tuin. Ze was blij met de attentie en dat Emmy haar bezocht heeft.
 
Lien bezocht de 96-jarige mevrouw R. Politiek-Heiden. Zij kennen 
elkaar al jaren, dus aan gesprekstof geen gebrek. Mevrouw gaat sjoe-
len bij de V.O.V. en zij leest graag. Zelfs het huishouden doet zij, met 
wat hulp, nog gedeeltelijk zelf. Zij geniet erg van haar kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Toen Lien op bezoek was, was er ook een klein-
dochter met haar 5 weken oude baby op bezoek. Ook bedankt voor de 
lekkere doos bonbons.
 
Mevrouw A. Leferink werd gefeliciteerd door Emmy met haar 90ste 
verjaardag. Het was een gezellige verjaardag met o.a. haar zussen. 
Haar kleindochter had voor die dag alles geregeld. Mevrouw sport 
nog, en na afloop gezellig koffiedrinken…. Mevrouw gaat ook naar de 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

hobbyclub. Gaat met haar fiets op pad. Ze houdt 
van woordzoekers oplossen en haken. Dus verve-
len??? Geen moment!!!
 
Henny ging meneer M. van Dulst feliciteren met 
zijn 90ste verjaardag. Het echtpaar woont erg naar 
hun zin. Een gezellig gesprek over van alles… Zij 
doen alles nog zelf en gaan er vaak samen op uit 
in hun brommobiel. Daar genieten zij enorm van. 
Dank voor de attentie. 
 
Bij mevrouw G.J. van Gent-Aken kwam Emmy 
op bezoek, om haar te feliciteren met haar 92ste 
verjaardag. Het werd een gezellig uurtje. Mevrouw 
vertelde dat ze al 66 jaar in ditzelfde huis woont, 
met veel plezier. Haar schoonzoon doet de bood-
schappen en neem altijd chocola mee, want daar 
houdt ze van! De kinderen en kleinkinderen zorgen 
goed voor haar, waar ze erg blij mee is. Emmy werd 
hartelijk bedankt voor het bezoekje en de attentie 
 
Henny is bij mevrouw C.M. Hooijmans-Rotteveel 
op bezoek geweest. Gezellig met een kopje thee 
was het een leuk uurtje. Het gaat steeds beter met 
mevrouw; haar nieuwe heup blijft nu goed zitten. 
Tot tweemaal toe was hij uit de kom gegaan. Me-
vrouw is een doorzetter!! En gaat nu stapje voor 
stapje vooruit. Er staat een verhuizing in de plan-
ning en daar is mevrouw heel erg blij mee.
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Een boek vol unieke verhalen, 
van verleden tot heden.

Te koop bij de Kler in Voorschoten en uiteraard 
bij het Wapen van Voorschoten. 

Bestellen kan ook via: www.life-in-letters.nl

De kroniek van 
het Wapen van Voorschoten

Wapenfeiten
€ 25,- Proost...

 op uw
gezondheid!
Proost...

www.slijterijadegeest.nl

        

VOV Reizen - LAATSTE PLAATSEN!
Bij de volgende dagreizen zijn nog enkele plaatsen over. Kijk voor de volledige beschrij-
ving van de reis in de Nieuwsbrief van februari 2026 (Reiskatern) of op de VOV website. 
Aanmelden kan met het papieren inschrijfformulier of via de website.

DAGREIS 2 – MUSEUMBOERDERIJ, ZANDSCULPTUREN - 20 mei - € 97,50 Oldebroek, Elburg, 
Garderen
Inclusief: koffie of thee met krentenwegge, entree Museumboerderij, entree Zandsculpturenfestijn; 
Beeldentuin en 3-gangen diner.

DAGREIS 3 - HET WOUDAGEMAAL EN HINDELOOPEN – 17 juni - €102,50 Inclusief: 2 kopjes 
koffie of thee met Oranjekoek, entree en rondleiding met film Woudagemaal, lunch met 1 drankje, 
entree Schaatsmuseum, vrije tijd Hindeloopen en 3- gangen diner.

DAGREIS 4 – OMMEN EN DE OVERIJSELSE VECHT – 15 juli – € 115,00 Inclusief: kopje koffie of 
thee met cake, rondvaart ca. 75 minuten, goed verzorgde lunch incl. soep, drankjes, videopresen-
tatie Landgoederen, leuke rondrit met eigen bus o.l.v. een deskundige gids, vrije tijd Elburg, 3- gan-
gen dinerbuffet.

DAGREIS 5 - Meyer Werft in Papenborg (Duitsland) – 23 sept - € 110,00
Inclusief: Koffie met gebak bij Olle Rheen, Rondleiding over de werf, Schlemmer buffet bij Gasthof 
Schmitz.
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Agenda EVENEMENTEN

VAREN MET DE LEIDSE REDERIJ
Woensdag 24 juni
BLUESMIDDAG
30 aug. in het VOV gebouw
HUTSPOT ETEN
zaterdag 26 sept. in het VOV gebouw

INDISCHE MIDDAG
Zondag 25 okt. in het VOV gebouw 
FEESTMIDDAG ZONDAG 
15 november Cultureel Centrum
KERSTDINCH
maandag 14 december (Kleine Leeuw)
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Noteer alvast in uw agenda!

Bloody Blues Bash
Een middag vol Blues in het VOV-gebouw

Soms heb je van die muziek die je meteen raakt. Muziek die een verhaal vertelt, die recht uit het hart komt en waarin je een 
heel leven kunt horen. Dat is precies wat de blues zo bijzonder maakt.
Binnenkort krijgt u de kans om deze muziek van dichtbij te beleven tijdens een bijzondere middag in het VOV-gebouw. Een 
bevlogen bluesband zal hier een semi-akoestisch optreden verzorgen. In deze intieme setting klinkt de muziek puur en 
warm: gitaren, zang en ritme zoals de blues oorspronkelijk bedoeld is.

Wat deze middag extra speciaal maakt, is dat de muzikanten niet alleen spelen, maar u ook meenemen in het verhaal 
achter de muziek. Tussen de nummers door vertellen zij over de oorsprong van de blues, over de emoties en verhalen die 
in de muziek verborgen zitten en over hoe deze muziekstijl zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

U zult merken dat de blues veel herkenning oproept: muziek over het leven, over vreugde en verdriet, over hoop en door-
zettingsvermogen. Misschien hoort u zelfs invloeden terug die u doen denken aan muziek uit uw eigen jeugd.

Het wordt een ontspannen en sfeervolle middag waarin luisteren, beleven en genieten centraal staan. Of u nu al jarenlang 
van blues houdt of gewoon nieuwsgierig bent naar deze bijzondere muziekstijl: iedereen is van harte welkom.

Kom luisteren, laat u meevoeren door de verhalen en ervaar hoe de blues nog altijd mensen weet te raken. Wij hopen u te 
mogen verwelkomen voor een mooie muzikale middag in het VOV-gebouw! Zet de datum alvast in uw agenda!

Entree € 2,50 (contant aan de deur, er is geen pin aanwezig)

zondag

30 augustus

14.00 u



Koli jn Fysiotherapie • Wijngaardenlaan 2  •  T 071- 5428999 • www.koli jnfysiotherapie.nl

 Wat wij bieden:
 Persoonlijke begeleiding afgestemd op uw lichaam en tempo

 Behandeling van klachten zoals artrose, rug- en nekpijn
 Valpreventie en balansverbetering

 Revalidatie na een operatie of blessure
 Oefentherapie voor meer kracht en mobiliteit

Blijf in beweging, blijf zelfstandig!

Onze ervaren fysiotherapeuten nemen de tijd voor u en
luisteren naar uw wensen.

 Samen werken we aan uw gezondheid, zodat u zo lang
mogelijk zelfstandig en met plezier kunt blijven bewegen

Vakon, al 25 jaar specialist op het gebied van langer zelfstan-
dig thuis blijven wonen.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden van veiligheid 
en comfort in uw badkamer, aangepast aan uw specifieke 
wensen!

Ook bieden wij u diverse mogelijkheden op het gebied van 
(trap-)liften om de toegankelijkheid van uw woning te vergro-
ten.

Maak een afspraak en ervaar zelf het gemak en kwaliteit. Bel 
ons op 071 562 1257 of mail naar info@vakon-voorschoten.nl
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Foto’s: Willem van der Graaf

Paasstukjes maken

Surinaamse middag

Onder begeleiding van Anja van Teijlingen en 
Kreanneke werden er prachtige paasstukjes 
gemaakt op 25 maart in het VOV gebouw.
Onze ‘huisfotograaf’ Willem van der Graaf was 
erbij en maakte een mooie sfeerimpressie.

Deze keer werd er niet geschilderd op de woensdagmiddag. De dames 
werden verrast met een heerlijke Surinaamse maaltijd. Deze maaltijd 
werd aangeboden door Tanaquil, de lieve Surinaamse schoondochter 
van Riet Keizer.

De kookkunsten van Tanaquil werden zeer gewaardeerd! Het was heel 
gezellig en het eten was verrukkelijk!

Dankjewel Tanquil!



De uil zat in de olmen bij ’t vallen van de nacht…. Heeft 
u wel eens een uil gezien? Niet in de dierentuin, maar 
gewoon, in Voorschoten? We hebben minstens één be-
kende uil in Voorschoten: de uil van Beresteijn. Daar zit 
die niet in een olm (ofwel iep) maar meestal in een beuk.  
Al heeft u dan nog nooit een uil in het wild gezien, u heeft 
er waarschijnlijk wel eens een gehoord zonder het te we-
ten. Uilen maken vreemde, spannende geluiden. Niet 
per se oe-hoe; soms lijkt het meer op blaffen, krijsen of 
iets wat ik niet kan beschrijven. Het geluid van het bos-
uilmannetje is onmiskenbaar. Een langgerekt oe… met 
een aantal griezelige bibbertjes er achteraan. Het is ty-
pisch het geluid wat men laat horen in spannende series 
als Midsomer Murders, bij een zoektocht in een nachte-
lijk bos, als bode van naderend onheil. Het geluid van de 
bosuil draagt ver. Als Voorschoten gaat slapen en de ach-
tergrondgeluiden verstommen, kan je soms zomaar ook 
in Vlietwijk, Noord-Hofland of richting het spoor de bosuil 
horen roepen. Daarmee laat hij andere uilen weten dat 
dit zijn territorium is, en in de late winter is het ook een 
lokroep om een vrouwtje te vinden. Wie handig is met 
internet kan het geluid van een bosuil opzoeken; als u 
het eenmaal gehoord hebt, dan vergeet u het nooit meer.

Er zijn meer uilensoorten in Nederland, zoals de rans-
uil, die overdag roerloos in een boom slaapt, bijna niet 
opvallend tussen de takken. Ze hebben kenmerkende 
‘oorpluimpjes’ bovenop hun kop. Zijn roep klinkt als hoe, 
hoe, twee keer achter elkaar. De oehoe, niet algemeen in 
Nederland, maar toch wel aanwezig. Het is onze grootste 
uil, en die roept dus zijn naam: oehoe, paar keer achter 
elkaar. De steenuil, dat is de kleinste, niet veel groter dan 

een merel. Zijn roep klinkt scherp fluitend, lijkt haast op 
miauwen. Dan is er nog de velduil, maar die is helaas 
zeldzaam geworden in Nederland. Die jaagt overdag, 
vooral op veldmuizen en de roep van het mannetje is 
een serie korte ‘hoe’ geluidjes. Net als de ransuil heb-
ben ze oorpluimpjes, maar wel veel kleiner. En ze heb-
ben gele ogen; daaraan is meteen te zien dat deze uil 
overdag jaagt. De nachtelijke jagers hebben bijna zwarte 
ogen. Een andere heel bekende uil is de kerkuil. En die 
maakt bij zijn nachtelijke tochten een nog veel griezeliger 
geluid dan de bosuil: een spookachtig schril gekrijs dat 
door merg en been gaat. Voor de duidelijkheid, het zijn de 
mannetjesuilen die deze geluiden maken. De vrouwtjes 
roepen ook, maar niet zo hard en niet zo griezelig. 

Waarom vinden we uilen zo fascinerend, of zelfs ma-
gisch? Uilen zijn nachtdieren; ze jagen ’s nachts en in 
de schemering. Behalve het kleine steenuiltje, die jaagt 
zowel in de schemering als overdag, en de velduil, die al-
leen overdag jaagt. We zien ze dus zelden, en als we ze 
zien, dan valt direct hun vrij platte, grote kop op, met die 
opvallende priemende, bijna boos kijkende ogen. Altijd 
recht vooruitkijkend, want hun ogen zijn zo groot dat er 
in hun schedel geen ruimte is om ze te draaien. In plaats 
daarvan moeten ze hun hele kop draaien, desnoods ach-
terstevoren, dat kan wel 270 graden en zelfs onderste-
boven!

Onnodig te zeggen dat ze uitstekend kunnen zien, zelfs in 
het donker. Uitstekend horen kunnen ze ook. De veertjes 
op hun gezicht staan min of meer als een waaier ingeplant 
rondom de ogen en snavel, en daarmee wordt elk geluid 
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Uilen ~ Door: Elly Vogelaar 

Uil van Berestein Foto: Willem Burwick



direct naar de oren aan de zijkant van hun kop geleid. De oren 
van een uil zitten asymmetrisch, ofwel het oorgat zit aan de ene 
kant van de kop iets hoger dan aan de andere kant. Zo kunnen 
ze niet alleen horen of een geluid van links of van rechts komt, 
maar ook van hoe hoog of laag. De pluimpjes bovenop de kop 
van de ransuil worden vaak oortjes genoemd, maar dat zijn ze 
niet. Het is gewoon extra pluimage waarmee ze kunnen com-
municeren (plat of rechtop) en elkaar herkennen. En ze helpen 
bij de camouflage tussen de boomtakken. Over het algemeen 
is het verenpak van uilen bruinachtig gestreept met zwart en 
lichtere kleuren. Hun gezicht is altijd lichter van kleur, met name 
dat van de kerkuil; dat is echt spierwit en uitgesproken hartvor-
mig. U hoort ze niet aankomen. Kijkend in het pikdonker draaien 
ze met hun brede kop om de zachtste geluiden van prooien 
beneden op te vangen. Ze hebben speciale vleugelveren met 
franjerandjes, die samen met het in verhouding grote oppervlak 
van de vleugels zorgen voor een kalme, geruisloze vlucht. Zo 
stil, dat de uil al vliegend een muis kan horen lopen, en die muis 
hoort de uil dus niet aankomen. U ook niet. Wie toch plots een 
keer in de maneschijn een glimp van een uil opvangt, schrikt 
enorm van dat lichtgekleurde gezicht met die donkere ogen 
dat ineens uit de duisternis opduikt. Dat is ook de reden dat 
men vroeger uilen als onheilsbodes zag. Als je een uil zag dan 
ging er snel iemand dood, zo zei men. Men was al bang voor 
het duister en de spookachtige uilgeluiden deden er nog een 
schepje bovenop. Evengoed werden uilen in andere culturen 
juist als het zinnebeeld van wijsheid gezien, wellicht door hun 
scherpe blik. Zowel de Romeinse godin Minerva als de Griekse 
godin Pallas Athene waren Godin van de Wijsheid en werden 
vaak afgebeeld met een uil.

Vinden we tegenwoordig de uil dom of wijs? Dom; als we ie-
mand een uil of - erger nog - een uilskuiken noemen, is het een 
sufferd. Toegegeven. Uilskuikens hebben inderdaad iets onno-
zels over zich, met die pluizige donsveren op hun kop en zo’n 
domme, starende blik. Daarbij zitten ze ook nog eens vaak met 
hun kop te schudden. Dat komt, omdat jonge uilen vanwege de 
asymmetrisch geplaatste oren, tijdens het opgroeien veel moe-
ten oefenen om alle geluidsinformatie juist te leren verwerken. 
Dat doen ze door veelvuldig met hun kop te bewegen en het 
geluid te vergelijken bij verschillende standen van hun kop.
Aan de andere kant kennen we bijvoorbeeld Mijnheer de Uil van 
de Fabeltjeskrant, die het wijste dier uit het bos is. Ook Hedwig, 
de sneeuwuil van Harry Potter, heeft het beeld van de uil als 
trouwe, wijze metgezel versterkt. Het is altijd grappig om aan de 
hand van spreekwoorden en gezegden aan de weet te komen 
hoe we de uil door de jaren heen zagen en zien. Deze verwij-
zen naar de domme uil: Een uil kan wel eens bij dag zien - Ook 
iemand die niet slim wordt gevonden, kan soms iets verstandigs 
zeggen of doen. Ook een leuke: Wat baten kaars en bril, als de 
uil niet kijken wil - Het heeft geen zin om een dom of eigenwijs 
persoon iets proberen bij te brengen. De meeste gaan toch over 
de wijsheid van de uil, zoals deze: Uilen naar Athene dragen - 
Nutteloos of overbodig werk verrichten; Athene was al rijk aan 
uilen. Eentje nog: Als de stok stijf staat is de uil gaan vliegen - U 
mag zelf uitvogelen wat hier de betekenis van is!
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Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
Tel. 071-5617979 | E-mail: info@woningtextielhuis.nl

www.woningtextielhuis.nl

Administraties • 
Belastingzaken •

Computerverwerking •
Bedrijfsadviezen •

Verzekeringen •
Financieringen •

Hypotheken •
Ook inkomstenbelasting 
voor ouderen

071-5613437 
info@duindamadministratie.nl 

Anthoni v Leeuwenhoekkade 19, 2251 JS Voorschoten
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Internet, tv en of kabel storing? 
Bel De Ru service!  

Voor reparatie, vervanging en
onderhoud van keuken

inbouwapparatuur en al uw 
witgoed & TV!

DE RU SERVICE

woon- & slaapcomfort
Woningtextielhuis

20% korting op Horren

20% korting op Gordijnen

Acties

➻

➻
Geldig in de maand mei 2026

Geldig van 25 mei t/m 20 juni 2026



Nou stond ik toch echt wel eventjes te kijken toen ik een moeder hoorde zeggen: “Waarom zou-
den mijn kinderen klusjes moeten doen? Zij hebben er niet om gevraagd om geboren te worden.”
Nee, gevraagd om geboren te worden waren wij ook niet. En onze ouders hadden ook echt niet 
altijd gevraagd om nog een kind. Maar klusjes in huis doen was toch wel het minste wat er van 
ons verwacht werd.
Natuurlijk was daar “de afwas”. Met de hand wel te verstaan. En als hummel begon je met het 
drogen van de lepeltjes. En wat voelde je je groots als je dan een bord, kopje of zelfs een mes 
mocht afdrogen. Mocht je dan zelfs afwassen? Nou, dan kreeg je een schort voor. Moest je wel 
het nodige ‘groter gegroeid’ zijn want anders kon je niet bij de gootsteen, zelfs niet met een 
krukje.

‘s Winters was het steevast de taak van jongens om kolen te scheppen. En ja, dat was niet alleen 
koud maar ook heel stoffig. Mogelijk dat je het zelfs drie keer per dag moest doen. Er in ieder ge-
val wel voor zorgen dat er ‘s morgens een volle kit klaar stond als de kachel weer opgepord werd.

En wie is niet aan het schoenen poetsen geweest? Op zaterdagavond werd daarvoor een krant 
op de vloer gelegd en het poetsen kon beginnen.
Uit een plat blikje met draaischroef smeerde je de schoensmeer van het borsteltje op de schoen. 
Goed laten intrekken en dan was het poetsen tot glimmende spiegelbeelden. En wat was je dan 
trots. Nou ja, misschien wat minder als het jouw taak was om elke week de 8 paar van het hele 
gezin onder handen te nemen.

Hoeveel aardappels zullen we in de loop van onze jeugd wel niet geschild hebben? Macaroni, 
pasta en rijst werden niet echt veel gegeten, maar aardappels, veel aardappels mét jus stonden 
toch zo goed als dagelijks op het menu. Ik hoor nog de “plop” als zo’n uiteraard niet al te dik ge-
schild exemplaar in de pan met water verdween. 

Soms werd je gevraagd om een boodschap te doen. Dan vertrok je met een briefje en het geld 
geknoopt in een zakdoek. Tenzij natuurlijk bij de kruidenier de boodschappen op de pof gingen. 
Die haalde dan een dik schrift tevoorschijn, soms mompelend dat het misschien toch tijd werd dat 
moeder de volgende keer zelf langskwam. 

En wie hield er niet een groene duim aan over als je meehielp met het doppen van de erwtjes. 
Werden er die avond snijbonen gegeten? Dan stond je wel eventjes te draaien aan de snijbonen-
molen, die je met een draaischroef stevig had moeten vastklemmen aan de rand van de tafel. 

Hoewel de trap- en gangloper natuurlijk geen matten zijn, moesten ze wel met de mattenklopper 
uitgeslagen worden. Ook was het in sommige gezinnen zaak om de dekens te kloppen. Maar dat 
waren dan wel van die dikke gewatteerde en doorgestikte dekens. Die leken wel een ton te wegen.

Was het matten kloppen en kolen scheppen meer jongenswerk, helpen bij het verstellen van 
kleding kwam op de schouders van de dochters neer. En zo leerden ze een knoop aanzetten 
en natuurlijk ook sokken stoppen. Moeders hadden daarvoor een groot blik vol met kaartjes met 
stopwol van alle mogelijke en onmogelijke kleuren. Want gaten in tenen en hielen werden niet 
getolereerd.

De vloer of het stoepje schrobben. Met groene zeep natuurlijk... 

Maar laat ik ook het koper poetsen niet vergeten. Want brievenbussen, deurbel en -knoppen 
waren indertijd van koper. En moesten dus (vanwege de buren?) gepoetst worden.  

Van sommige kinderen, meestal meisjes, werd ook nog eens verwacht dat ze stofzuigden, bad-
kamer en keuken schoonmaakten en de was deden. 

Maar van ieder van ons werd toch minstens verwacht dat we onze eigen kamer en speelgoed 
opruimden. Zijn de kinderen van nu ook daar niet voor in de wieg gelegd?

MOnique, rubriekVOV@gmail.com 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

In de wieg
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06 41124055

Werkplaats:
Industrieweg 36 C,  
2254 AE, Voorschoten

Postadres:
Leidseweg 252,
2253 JK, Voorschoten

Contact:
info@slotenservicevoorschoten.nl
www.slotenservicevoorschoten.nl

Ronald Karremans

• Tel: 071 562 2255 
• info@tandprotheticus.nu
• www.tandprotheticus.nu

Wenst u goed en vrijblijvend advies?
Wilt u een professionele behandeling?

Bel dan naar de Tandprotheticus, 
dé specialist op het gebied van 

aanmeten en vervaardigen 
van gebitsprotheses.

Wij zijn ook gespecialiseerd in 
implantaatgedragen protheses.

Joh. Vermeerplantsoen 3a         
2251 GP  VOORSCHOTEN      

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ  WASSENAAR

Aangesloten bij:

Zwaluwweg 4, 2251 MV Voorschoten | www.voorschotenvoorelkaar.nl

Heb je vragen of zorgen?

Telefoon: 071 - 561 90 01

E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl 

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 - 17.00 uur

Neem contact op met Voorschoten Voor Elkaar!



Pasen is het feest van de lente. Van pril lichtgroene blaadjes, 
van vogelnestjes en zonnige dagen. Het is mijn favoriete feest-
dag.
De etymologie van het woord is vrij eenvoudig: van het He-
breeuws Pesach, via volkslatijn en Grieks en nog wat Aramees, 
maar de betekenis is niet hetzelfde. Pesach herinnert aan de 
uittocht van de Joden uit Egypte; Pasen, Pasqua, Pâques is 
het feest van de wederopstanding.
Katholieken, Protestanten, Grieks Orthodoxen, Gregorianen, 
Kopten, Uniten… vierden in mijn geboortestad de wederop-
standing elke op zijn eigen manier.
Tot een paar jaar geleden hadden Katholieken en Grieks Or-
thodoxen, om de zoveel jaar, Pasen op twee verschillende zon-
dagen, wat een hoop hilariteit veroorzaakte over de vraag wie 
oh wie de uitverkorenen waren? De Katholieken of de Grieks 
Orthodoxen?
Het weer was de rechter. Koud en buïg? Dan bleven de man-
telpakjes in de kast, de winterjassen stonken naar regen, thee-
tuinen en open ruimtes bleven leeg en troosteloos, terwijl de 
‘anderen’ grapjes maakten om in het volgende jaar zelf slacht-
offer te zijn.
De verschillende data zijn nú verleden tijd.
Onder de spiedende ogen van de gelovigen hebben de Paus 
en de Patriarch van de Grieks Orthodoxe Kerk besloten één 
Paasdatum te honoreren.
Bloedige oorlogen zijn op deze manier verleden tijd en de man-
telpakjes, in landen en steden waar een mantelpak de ultieme 
chic is, kunnen ze tesamen in de kast of buiten de kast blijven!

Pasen kende niet het rennen naar cadeautjes, zeer uitgebreide 
decoraties en maaltijden die met Kerst een heilige plicht zijn.
Geen geren, maar wel een lange voorbereiding dat was de Pa-
sen van mijn jeugd.
Na 72 jaar mis ik de voorbereidingen voor Pasen nog steeds. 
Het begon al met ‘Aswoensdag’ waar voor het laatst iets zoets 
werd gegeten.
Nadat de laatste geflambeerde ‘crèpe suzette’ verorberd was 
gaf mijn moeder het signaal van ‘vasten en onthouding‘ die 40 
dagen duurde.
Ik kan me niet meer herinneren of het werkelijk zo serieus werd 
opgevat. Geen snoep, gebak, chocola, geen bioscoop, geen 
thrillers met teveel moorden enz…enz… Mijn moeder profi-
teerde van het Griekse vasten, dat veel zwaarder was dan het 
katholieke, om aan haar lijn te werken. Terwijl mijn broertje en 
ik probeerden op alle mogelijke en onmogelijke manieren aan 
onze onsmakelijke maaltijden te ontsnappen. Toch, wat was 
ik trots als ik een hele dag zonder drop of kaneelbiscuits had 
doorgebracht!

Na de lagere school vonden mijn tante en mijn moeder dat ik 
volwassen en verantwoordelijk was om een week lang bijna de 
hele dag in de kapel van St. Louis te bidden en te zingen. Ik 
nam ‘airs’ van een martelaar terwijl ik genoot van alles; van de 
mensen, het geroddel, de muziek en vooral de zang.
Ik was net begonnen met Latijn op school en ontdekte gauw 
dat kerklatijn heel makkelijk was als je Frans en Italiaans sprak. 
Terwijl mijn familie mijn ongelofelijke piëteit bewonderde was 

ik bezig psalmen, litanieën en gebeden te vertalen. Wat heb 
ik genoten!
Al het gezang was in het Latijn, met de Gregoriaanse muziek 
en het ‘Credo’ was mijn favoriet. Nu nog.
Zingen uit volle borst, zo vals als wat, de organist zat soms, 
met een gezicht dat op onweer stond, te dirigeren om mij in het 
gareel te krijgen. Ik gaf geen krimp.
Tot mijn komst naar Nederland heb ik de woede en onmacht 
van de dirigenten getrotseerd. Hier was het Latijn al verdwe-
nen, behalve in Vlissingen, waar soms in de jaren 70 van de 
vorige eeuw, een Latijnse Paasmis werd gecelebreerd. Het 
waren mooie tijden, die mooie herinneringen hebben achter-
gelaten.

Nu zie je op de TV de pracht en praal in Rome met de Ne-
derlandse bloemen en een nieuwe Paus die zonder namen te 
noemen het oorlogsgeweld veroordeelt. Iedere dag vallen er 
doden en gewonden, gebouwen en infrastructuur wordt geru-
ïneerd 
We zitten hier lekker in ons dorpje, dat allang geen dorp meer 
is, we hebben een goed leven en kunnen rustig Pasen vieren. 
Ik kan helaas niet meer zingen, ben bijna altijd schor, maar een 
foto van het meisje met het mantelpakje heb ik wel.
Ze lacht in de zon, jong en gelukkig. Ze beseft nog niet dat ze 
mooie herinneringen aan het verzamelen is, voor later.
Beste VOV-ers, de Nieuwsbrief gaat met ‘reces’, geniet van de 
mooie  dagen met zon en licht en tot over twee maanden!

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenGISELLA

Herinneringen aan Pasen Tekst en foto: Gisella van Duijnen
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In mantelpak, 1951
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Het zou zo maar kunnen dat veel lezers van deze Nieuwsbrief 
met regelmaat zich verwonderen over hun eigen geheugen. 
Je gaat steeds vaker twijfelen aan de betrouwbaarheid ervan. 
Sommige dingen ben je totaal vergeten, andere dingen liggen 
jarenlang te sluimeren en komen opeens boven. Namen weet 
je niet meer, maar gezichten nog wel,… Of je ziet een voor-
werp dat allerlei gedachten oproept aan vroeger…

Het geheugen is onbetrouwbaar, zo leert de psychologie ons. 
Nou, dat hadden wij op onze leeftijd dus allang door. Het ge-
heugen is een raar ding waar we maar weinig en misschien 
wel helemaal geen grip op hebben, laat staan controle. En juist 
omdat we er zo weinig precies van weten, nemen we onze 
toevlucht tot beelden die we ontlenen aan andere ‘takken van 
sport’. Computerkunde bijvoorbeeld. Ons geheugen als ‘harde 
schijf’.

Als veellezer valt mij op dat schrijvers in hun romans vaak op-
merkingen maken over het geheugen of over hoe het herin-
neren werkt. Ik werd daar onlangs nog eens bij bepaald door 
de laatste roman van Julian Barnes die bijna het hele boek 
Vertrek(punt) wijdt aan het geheugen. Zo citeert hij onder meer 
de Engelse schrijver T.S. Eliot die over herinneringen zei:
‘De mot kruipt erin, in hoeveel kamfer je ze ook verpakt.’

Met andere woorden, je herinneringen raken in de tijd en door 
de tijd aangevreten. Koester maar niet de illusie dat het toen 
precies zo was zoals jij het je nu herinnert.

Ian McEwan diept dit verder uit in Wat we kunnen weten. Daar-
in schrijft hij:
‘Het geheugen is een spons. Die zuigt materiaal op uit andere 
tijden, van andere plaatsen, en kleurt daarmee het moment dat 
je wilt terughalen.’

Jonge mensen zeggen tegenwoordig graag dat ze ‘mooie her-
inneringen gaan maken’ - herinneringen die ze willen opslaan, 
opbergen in hun geheugen.

We nemen ze met ons mee, waar we ook gaan, zoals ook 
Franco Faggiani duidelijk maakt in Het jaar dat Shizo Kanakuri 
verdween:

‘Herinneringen hebben geen vaste verblijfplaats: ze zijn een 
gemakkelijk te verplaatsen koffer, zelfs als die soms erg vol 
zit.’

Heel beeldend is de manier waarop Emma Brunt in ‘Een rus 
over de vloer’ over een herinnering schrijft:
‘De herinnering is een schot hagel - je raakt altijd wel wat en 
dan laat het verleden zich even oprapen en betasten, als een 
dood vogeltje dat voor je voeten uit de lucht is gevallen. Maar 
het ligt stijf en verfomfaaid in je hand, geheimzinnig ontzield en 
beroofd van zijn essentie.’

Mooi gezegd, maar het klinkt wel wat sneu, nietwaar? Alsof 
herinneringen geen echte waarde voor je kunnen hebben.

Volgens Eric Chacour is die waarde er wel degelijk, maar maak 
het niet te groot want jouw herinneringen zijn er slechts voor 
een steeds kleiner wordend aantal mensen. In Wat ik van je 
weet schrijft hij:
‘Herinneringen hebben slechts waarde voor degene die er in 
voorkomen. Zodra die laatsten zijn vertrokken veranderen her-
inneringen in valuta die niet meer in omloop zijn, in dubieuze 
waardepapieren.’

Ook dit eindigt in mineur.

Arianne Baggerman is een stuk vriendelijker. Zij citeert in De 
storm die wij vooruitgang noemen een dichter die schreef:
‘De herinnering is het eeuwig paradijs waaruit niets meer ons 
kan verdrijven.’

Dat klinkt op het eerste gezicht aantrekkelijk. Maar het lijkt me 
dat dit alleen kan gelden voor fijne herinneringen en de meeste 
mensen zullen niet uitsluitend fijne herinneringen hebben.

Nee, dan Benedict Wells in Het einde van de eenzaamheid:
‘Het geheugen is een geduldige tuinman en de kleine zaadjes 
die (op mooie momenten in de jeugd) zijn gezaaid, zijn in de 
loop der jaren uitgegroeid tot prachtige herinneringen.’

Moge het zo zijn.

Herinneren Harm Klifman



Heimans Uitvaartzorg
Bachlaan 2
2253 BA Voorschoten

071 – 220 61 31
info@heimansuitvaartzorg.nl
www.heimansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en deskundig met oog voor detail.

Voor elk budget een eervol afscheid.

24/7 staan wij voor u klaar.

Waar u ook verzekerd bent, 
u kunt altijd bij ons terecht.

Uw uitvaartverzorger in 
Voorschoten, Wassenaar 
en omstreken.

Richard en Martijn Heimans



25

In 1937 verhuist Pierre van Barneveld (1912-1984) met zijn vrouw Neeltje IJzerman (1912-2008) vanuit de Wassenaarse Horsten 
naar Voorschoten. Ze gaan wonen in een nieuwgebouwde woning aan de Burgemeester Treubstraat 42, de latere Narcisstraat. Daar 
krijgen ze vijf kinderen: Nelleke (1939-1953), Dico (1941-2022), Onno (1949), Pieter ( 1954) en Chris (1956).

Vader Pierre was de jongste zoon van 
Dirk van Barneveld (1876-1968) en 
Geesje Siemens van der Linde ( 1879-
1916). Hij groeide op in de Horsten van 
Wassenaar. Vader Dirk kwam uit de Gel-
derse plaats Bennekom. Op zoek naar 
werk vond hij een baan en een woning in 

de Wassenaarse Horsten op Eikenhorst 1. Wie in de Horsten wandelt kan het witte huisje in het bos bij de Seringenberg nog zien. 
Dirk werkte als landarbeider en boswachter. Hij was een buitenman met handen als kolenschoppen.

De Van Barnevelds waren gereformeerd en gingen kerken in het kerkje van Zitman in Voorschoten. Op de dag des Heeren deden ze 
dat lopend. Dirk had zeven kinderen. Zes uit zijn huwelijk met Geesje Siemens van der Linde ( 1879-1916) en één uit een huwelijk 
met Sybrechta van der Meij (1883-1934). De eerste zes kinderen verloren door een tragisch ongeval hun jonge lieve moeder. Op 
29 januari 1916 werd Geesje door een auto zonder verlichting op de Rijksstraatweg dodelijk aangereden. Iedereen in shock. Dirk 
kon werk en zorg niet combineren. De kerk bracht oplossing en koppelde Dirk snel aan Sybrechta, dochter van een bollenkweker. 
Dirk had een nieuwe echtgenote en de kinderen een stiefmoeder. Ze had met de vrijgevochten kinderen - altijd in het bos! - heel 
wat te doen.

Aan het eind van zijn leven, woonde Dirk nog steeds 
in het huisje op de Horsten. Nu met zijn derde echt-
genote, Catharina Lena Bazen (1891-1964). Zijn 
kleinkinderen herinneren haar als ‘oma Bazen’.

Vader Pierre was zowel gymnastiekleraar als leraar 
Staatshuishoudkunde/Economie. Aan de Leidse 
gemeentelijke HBS doceerde hij economie en in 
Voorschoten gaf hij gymles bij de Voorschotense 
gymnastiekvereniging ODILO “Ons Doel Is Licha-
melijke Oefening).

De kinderen van Pierre en Neeltje werden streng gereformeerd opgevoed. Dat strenge, zeiden zijn kinderen later, had vader mee-
gekregen ‘uit het bos in de Horsten’. De kinderen bezochten in Voorschoten de lagere school met de Bijbel, waren lid van de gere-
formeerde jeugdvereniging, deden mee aan de catechisatie bij dominee de Boer en legden bij ouderling Eggink hun belijdenis af.

In de oorlogsjaren 40-45 werd bij het gezin een 18 jarige Duitse soldaat ingekwartierd. Het was een aardige jongen met heimwee, 
die regelmatig van zijn rantsoen etenswaren voor het gezin meebracht. Vader Pierre en opa Dirk ondernamen regelmatig met suc-
ces hongertochten naar Noord-Holland. Erge honger is er niet geleden. Het was dan wel eens nodig om tulpenbollenpap te eten. 
Later zijn onderduikers in huis genomen. Ze zaten in één ruimte onder de vloer. Het laat zien dat de Van Barnevelds niet bang waren 
uitgevallen.

Dirk van Barneveld verloor twee familieleden in de oorlog. Broer Pieter (1883-1945) wonend aan de Horstlaan 10 werd gedood bij 
een bombardement op de Duitse V1 en V2 raketbasis in de Horsten. Zijn naam staat vermeld op ons oorlogsmonument. Zoon Gees-
bert (Gé) (1908-1944) stierf in gevangenschap op 11 december 1944 in Neuengamme. Wassenaar eerde hem in 2021 als verzets-
strijder met het Geesbert van Barneveld-park. Van Israël ontving Gé in 2024 postuum de Yad Vashem-onderscheiding.

Herkomst en verklaring achternaam
Van Barneveld is een zogenaamde herkomstnaam. De drager ervan kwam uit het Gelderse dorp Barneveld, bekend vanwege het 
massaal houden van kippen. Het woord ‘Barn’ in de plaatsnaam is oud Nederlands voor ‘brand’ en verwant aan het Engelse woord 
‘burn’. Barneveld betekent ‘veld ontgonnen door verbranding’. De Van Barnevelds uit Voorschoten en Wassenaar stammen af van 
een zekere Frans (1684). Hij kwam uit Barneveld, ging wonen in Maurik (Gelderland) en daar noemden ze hem Van Barneveld. Op 
zijn beurt gaf Frans zijn toenaam door aan zijn nageslacht. Van Barneveld werd een familienaam.

Bronnen: Dico van Barneveld in Uitgesproken 2021, Chris van Barneveld en Genealogie Online

De familie Van Barneveld in Voorschoten, hun naam en komaf
Door Jan Spendel

Drie generaties Van Barneveld: Dirk (1852-
1944), Dirk (1876-1968) en Pierre met zijn 
vrouw Neeltje IJzerman. Foto’s familie Van 
Barneveld.

De broers Pieter, Chris, Onno en Dico in 1996. Foto familie Van Barneveld.
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Gezocht: 
historische trouwfoto’s
100 jaar geleden, op 15 oktober 1926, werd het gemeentehuis aan de Leidseweg officieel in 
gebruik genomen. Om dat bijzondere jubileum te vieren organiseert de gemeente de foto-
expositie ‘100 jaar Moederhuis’.

Een eerbiedwaardige leeftijd van 100 jaar betekent dat de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (babsen) 
een veelvoud aan bruidsparen in de raadzaal mochten ontvangen. Daar moeten dus duizenden foto’s van bestaan. De 
gemeente wil de allermooiste foto’s graag in een foto-expositie samenbrengen.

Huwelijk of ander memorabel moment
Hebt u thuis een foto van uw eigen huwelijk op het gemeentehuis van Voorschoten of dat van uw ouders, grootouders 
of overgrootouders? Of hebt u een foto van een ander memorabel moment? En geeft u gemeente Voorschoten toe-
stemming om die foto voor de foto-expositie te gebruiken? Dan zouden wij die heel graag ontvangen.

Digitaal of op het gemeentehuis
Deelnemen aan de foto-expositie kan tot 1 juli aanstaande. Dat kan op twee manieren:
	 • Hebt u de foto digitaal in hoge resolutie (minstens 3.500 x 2.400 pixels)? Mailt u die dan alstublieft aan 
	    kabinet@voorschoten.nl. Schrijf erbij wie op de foto staan en wat u zich van het moment herinnert.
	 • Hebt u een ingelijste foto of een foto in een fotoalbum? Dan maken wij daar op het gemeentehuis graag een 
	    digitale foto van. Als u een e-mail wilt sturen aan kabinet@voorschoten.nl met uw naam en telefoonnummer, 
	    dan bellen wij u voor een afspraak.

Open Monumentendag
De opening van de foto-expositie vindt plaats op zaterdagochtend 12 september, op hetzelfde moment als Open Monu-
mentendag. Het spreekt vanzelf dat iedereen die een foto beschikbaar stelde een uitnodiging ontvangt. Wij verheugen 
ons op een geweldige foto-expositie! Doet u mee?

bron gemeentearchief Voorschoten
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Te vroeg of te laat?

Wat is dat toch tegenwoordig met die supermarkten? Alles is al zo vroeg 
te koop.
Zo liggen de kruidnootjes al eind augustus in de winkel, terwijl Sinterklaas 
nog heerlijk een paar maanden aan het strand in Spanje ligt te bruinbak-
ken. Als hij aan kruidnootjes gaat denken is het hier toch vroeg zat om ze 
in de schappen te leggen, zou je zo zeggen. Je hebt ze toch pas nodig als 
Sinterklaas hier aankomt.
Maar het houdt niet op bij vroege kruidnootjes. Nee, ook de kerstkransjes 
en kerststollen komen al in het zicht in september of oktober. En je kan mij 
niet wijs maken dat de mensen ze dan alvast voor de kerst inslaan. Vol-
gens mij zijn die na een paar weken al helemaal op. En de kerstkransjes 
zijn nog maar net de schappen uit, of het ligt weer vol met paaseitjes en 
paasstollen. Leggen die winkels nou dat alles zo vroeg in de schappen 
omdat de mensen dat zo graag kopen, of kopen de mensen het omdat 
het toch al in de schappen ligt. Naar mijn mening, hoewel daar natuurlijk 
niet naar gevraagd wordt, leggen de supermarkten het in hun vakken met in 
hun achterhoofd; als we het nu verkopen is het over een paar weken op en 
komen ze het nog een paar keer kopen. Driedubbele winst dus.
Misschien ben ik wat te achterdochtig, maar er steekt meer achter dan al-
leen de feestdagen.
Je houdt het niet voor mogelijk, maar zelfs de natuur doet hieraan mee.
Zo zag ik al een week voor Pasen de pinksterbloemen bloeien in de velden. 
En dat terwijl Pinksteren 7 weken na Pasen valt. Het kan natuurlijk zijn dat 
de mensen ze een verkeerde naam hebben gegeven. Misschien hadden ze 
aprilbloemen moeten heten.
Hoewel, ze bloeiden al in maart. Dan had het misschien de 1 aprilbloem 
moeten zijn. Maar ja, dan schiet iedereen weer in de lach als men ze ziet 
staan. 
Over Pasen gesproken, er is weer veel gebeurt in de naaste en verre om-
geving. 
Op de zaterdag voor Pasen wordt er in de Dobbewijk voor de kleine kin-
deren al jaren het Paaseieren zoeken georganiseerd. Dat is altijd een hele 
happening. Al die kindjes komen verlegen aan de hand van hun ouders 
mee. Maar als ze eenmaal bezig zijn, zien ze niemand meer en lopen overal 
over en doorheen op zoek naar eitjes. De grotere kinderen mogen de eitjes 
verstoppen, dus die hebben ook een leuke dag. Mijn taak, het fotograferen 
van de zoekenden, is niet makkelijk. De kinderen zijn zo snel dat, als je ze 
leuk in het vizier hebt, ze bij het afdrukken alweer half uit beeld zijn. Na het 
eieren zoeken konden de kinderen ook nog de pasgeboren lammetjes te bewonderen. Ze waren zo klein, dat ze nog niet tussen 
de andere lammetjes mochten spelen.
Vlak na Pasen zou er een heldere komeet aan de avondhemel zichtbaar moeten worden. Zijn naam is MAPS. Dat zijn de begin-
letters van de 4 Franse amateurastronomen die hem in januari ontdekten.
Op stille zaterdag 4 april ging hij door zijn perihelium (dat is de kortste nadering tot de zon).
En deze passage is voor alle kometen een spannend moment. Hoewel moment. Gedurende de 8 uur die hij nodig had om zijn 
stukje om de zon te draaien moest hij veel hitte incasseren.
Hij vloog met een snelheid van wel 200.000km/uur over het zonsoppervlak op een hoogte van 161.000 km. En dat is minder dan 
de helft van de afstand Aarde-Maan. Op die hoogte vlieg je eigenlijk net boven het zonsoppervlak dat een temperatuur heeft van 
wel 5500 graden Celsius. Die hitte is genoeg om alle metalen te laten verdampen.
En je raadt het al, de hele komeet is uit elkaar gevallen en grotendeels verdampt. Of een komeet de passage van de zon over-
leeft, hangt van verschillende dingen af. Allereerst zijn grootte. Hoe groter de kern is hoe langer het duurt voordat hij helemaal 
uiteenvalt. Het scheelt natuurlijk wel of hij 1 of 2 km in diameter is, of ergens tussen de 5 en 10 km. En als hij eerder de zon 
verlaat dan dat hij uiteenvalt, zien we daarna dus een mooie komeet aan de hemel.
Ook de afstand tot de zon speelt een grote rol. Hoe verder hij van de zon staat hoe minder heet hij wordt. Maar ook hoe langza-
mer hij om de zon beweegt en dus langer aan de intense straling blootgesteld wordt.
Er werd op 5 april nog wel een stofstaart gezien maar zonder komeetkern. Er zijn een paar satellieten die de zon van dichtbij in 
de gaten houden en die hebben dus gezien dat de komeet geheel gedesintegreerd is.
Maar niet getreurd, er komt nog een komeet in april en die passeert de zon op 19 april.
Deze zal het wel houden denk ik; zijn passage vindt plaats op ca. 76 miljoen km vanaf de zon en dat is 153 x verder van de zon 
dan komeet MAPS.

Willem van Delft
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Grote dank aan Cor Douwes en Ton Kortekaas 
die altijd zorgen dat de bloembakken voor onze 
ingang er picobello bij staan!

De klaverjasclub zoekt twee 
Gastvrouwen- of heren

De VOV Klaverjasclub groeit en bloeit als nooit tevo-
ren! Om de taken wat beter te verdelen zoeken we twee 
GASTHEREN of GASTVROUWEN die er plezier in heb-
ben om tussen de spelletjes door de tafels langs te gaan 
en de bestelde drankjes rond te brengen. 
Maar minstens zo belangrijk is haar of zijn taak om met 
name de nieuwe klaverjassers wegwijs te maken en te 
zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. U hoeft niet 
te kunnen kaarten, u hoeft ook niet te schrijven of te 
tellen.
 
We klaverjassen elke dinsdagmiddag en het zou mooi 
zijn als u om 13.00 uur aanwezig kunt zijn. 
Een middagje proefdraaien kan altijd. 

Reacties zijn welkom op:
secretaris@vovvoorschoten.nl 
of telefonisch via: Dik Zweers, 06 1969 5810.
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Rouwkamer en Uitvaartwinkel
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www.dune-uitvaartbegeleiding.nl
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Wonen en leven zoals
u dat wilt. Het liefst
zo lang mogelijk in uw
eigen huis.

www.topaz.nl/zorgaanbod/zorgaanhuis

Wenst u zorg aan huis voor
als u langdurig intensieve
zorg en begeleiding nodig
heeft? Topaz biedt
verpleeghuiszorg. Als u fysio,
ergo, logopedie of diëtiek
behandeling(en) aan huis of
op locatie nodig heeft, kan
een team van verschillende
specialisten bij u thuis
komen. Samen met u kijken
zij hoe u zo lang mogelijk

zelfstandig thuis kan blijven
wonen. En als u het steeds
lastiger vindt om thuis
zelfstandig de dag door te
brengen, kunt u naar één van
de Ontmoetingscentra van
Topaz. Hier zorgen we voor
dagritme, structuur,
ontmoeting en zingeving. 
Dat helpt om langer thuis te
blijven wonen. 

Thuis is immers een vertrouwde, veilige plek,
met een verleden, herinneringen en gewoontes.
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INGEZONDEN

In mei is het gebruikelijk om de oorlog en de bevrijding te herdenken.
Onderstaand gedicht werd ingestuurd door dhr. Henk van Veldhoven. 
Dank daarvoor!
Hij vond dit gedicht tussen de papieren van zijn vader. Hij zegt daarbij; 
‘Wie het geschreven heeft weet ik niet. Ik heb het voor jullie uitgetypt 
zoals het in de taal van toen geschreven was.’

Misschien voor de jongere lezers een verklaring:
B/S: Binnenlandse Strijdkracht.
M.G.: Militair Gezag tijdelijk bestuur van de in 1944 en 1945 
bevrijde delen van Nederland. 

Pa de haren van onz’ Mientje zijn die heuselijk verbrand?
Pa ik zie nooit meer het busje “winterhulp” Nederland.
Pa waar zijn toch de duitschers, ‘k zie er heel niet eentje meer.
Gaat zoo’n duitscher als die dood is ook naar Onze Lieve Heer.

Pa hoeft U niet meer te kruipen in dat gat onder de grond
Pa ik hoor nooit meer de Ramblers die u steeds zoo aardig vond.
Pa hoe komt ’t als de bel gaat, mammie heelemaal niet schrikt
Pa zag ik die man weer loopen die oom Bertus heeft verklikt.

Pa de slager van hierover die de duitschers had tot klant
Is ie nou B/S geworden, draagt ie ook zoo’n mooie band.
Pa m’n vriend woont in ’n winkel van sigaren en tabak
Waar koopt ie z’n nieuwe schoenen en dat mooie trainingspak. 

In de vuilnisbak van tante zie ik korstjes elke keer
Mag ze soms geen korstjes eten, of heeft ze geen honger meer.
Pa onz’ buurman van de landwacht, ja u weet wel met die sik
’t Is ’n licht geval zegt opa, en hij is zoo vrees’lijk dik.

Pa de dokter zei tot mammie, “ík ben net nog maar op tijd”
Toen w’ ons nieuwe zusje kregen, want z’n auto was ie kwijt.
Maar laatst bij die voetbalwedstrijd, al die wagens met M.G.
Namen dan die stoute duitschers alle auto’s toen niet mee ???

“Een dag”
Marianne Lafont

Ik ruik de geuren van de bloemen
Van het zomerland
Ik zie de kleuren

Rose lathyrus en lila seringen
Gulden roeden aan de overzij

’t zonlicht schijnt overal.

Lichten in de avond
Ver weg van de geluiden van de stad

Mussen zoeken nog wat van hun gading
Duizend vogels zingen zich

samen naar de top
Iemand zegt nog wat
Alle sterren schijnen
‘k sluit de gordijnen

Ik vlij me neer. Morgen weer vroeg op.
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www.autodeal.nl
T 071 - 579 02 72
E info@autodeal.nl

Dobbeweg 3
2254 AG Voorschoten

24 uurs uitvaartsuites beschikbaar in Leidschendam  -  www.vdhuz.nl

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
Uitvaartsuites vrij toegankelijk voor 
nabestaanden. Zonder beperkingen 
afscheid nemen in huiselijke sfeer.

070 320 20 40
Dag en nacht 
bereikbaar

Kantoor
Nieuwstraat 16-B
Leidschendam
Op afspraak te bezoeken.

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 
en 16.00 uur of op afspraak te bezoeken.
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Op 21 maart was ik na 2½ jaar voor 1 keer terug bij het 
koor, na overleg met Henny. Henny start de zang altijd 
met enige lichamelijke oefeningen en mededelingen.
Omdat 1 van de koorleden recent was overleden, vroeg 
ze een moment van stilte.
Voor mijn bezoek had ik Henny gevraagd het koor te laten 
weten, waarom ik maar 1 keer kwam, namelijk door mijn 
oogziekte. Mogelijk kon ik de partituur niet meer lezen.
Henny zou Henny niet zijn een grap erbij te maken, dat 
ik het niet meer naar mijn zin had en daarom het koor 
had verlaten. Henny was van de juiste reden goed op de 
hoogte want ik had vooraf met een kopje koffie een goed 
gesprek met haar gehad.
Het lag niet aan Henny en niet aan het koor en ik bleef 
ook contact houden. Later meer.

Henny is een top koorleidster, ze houdt het koor strak, 
brengt vrolijkheid en het succes van het koor. Het koor 
blijft leden aantrekken terwijl elders koren verdwijnen.
De keuze van de liederen, in meerdere talen gezongen, 
en de vrolijke liederen zorgen dat het geen bejaarden in-
druk krijgt en dat mogelijk de stijging van meer leden is. 
Op de foto ziet u 2 koorleden in een scootmobiel; zij mis-
sen ledematen, ook dat kan gewoon bij Happy2gether.  
Praat niet over wat niet kan, maar wat je nog wel kan. 
V.O.V leden nog niet op het koor, kom er bij.

In mei heb ik een afspraak bij een oogkliniek om te bezien 
of mijn leesgedeelte nog is te verbeteren en als dat lukt 
weer partituur te kunnen lezen, dan kom ik denk ik wel 
terug. 
Ik ontving zeer opbeurende lieve berichten van koorleden 
om terug te komen.  

Waarom ging ik in december 2023 nu weg bij het koor, 
terwijl ik het naar mijn zin had?
Ik ben een ervaren bestuurder en dat was op het koor een 
nadeel. Drie bestuursleden hadden onafhankelijk mij ge-
vraagd in hun bestuur te komen en er kwam er een thuis.
Enige bestuursleden vond ik onbekwaam en zei nee, 
maar er kwam ook meer ergernis.
Met de komst van Wilma Zoetemelk als nieuwe voorzitter, 
kwam er verbetering en ik kreeg met haar mailcontact.
Met haar komst had ik haar gelijk succes gewenst en 
kreeg vriendelijke antwoorden en voor mijn tips werd ik 
door haar bedankt. Ik schreef in mijn koortijd vaak in de 
Nieuwsbrief en stopte ermee bij mijn vertrek. In december 
2025 was ik bij het kerstdiner en constateerde dat er over 
dit geweldige evenement vaak niet werd geschreven en 
schreef ik in de N.B. van februari 2026 een artikel wat 
terug is te lezen op blz. 36 en leverde er ook  foto’s bij.
Over mijn warme onthaal op 21 maart vond ik dat ik daar-
over ook even iets moest schrijven.

INGEZONDEN

Een warm onthaal bij happy2gether

Wim de Leen

Foto’s door Marianne van Barneveld
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Waar de zon altijd schijnt!

• LUNCH 

• BORREL 

• ONBEPERKT TAPAS

OOK VOOR EEN FEESTJE, OF DINER AAN HUIS

WASSENAAR • VOORSCHOTEN • BAR • RESTAURANT

LA-CASITA.NL

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

65plus voucher advertentie VOV.pdf   1   09-01-2021   17:47

Inspiratie begint met 
dit speciale boek 

Ons nieuwe inspiratieboek is uit! Bestel uw speciale 
exemplaar op www.keukenstudiovoorschoten.nl

In onze showroom hebben we keukens in diverse stijlen voor 
u samengesteld en helpen wij u graag verder. Stap gerust 

eens bij ons binnen. 

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | tel: 071 561 59 27

Inspiratie begint met 

Kom langs 
of vraag ons 

inspiratieboek 
aan!

1683 UKSZ ADV Voorschoten A5 J03.indd   1 06-09-2023   10:01
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Vereniging Ouderenbelang VoorschotenPrijspuzzel

De oplossing kunt u tot 10 juni sturen naar de
redactie: kopij@vovvoorschoten.nl U mag de oplossing ook op een briefje schrijven met uw naam erbij en in de bus doen bij het VOV-
gebouw. De prijswinnaar wordt vermeld in de volgende Nieuwsbrief. De prijs (alleen voor VOV-leden): Een Tapas-schaal vol lekker-
nijen aangeboden door: Lekker! Kaas en Delicatessen 

De oplossing van april was een lastige begreep ik uit de reacties. De oplossing was: D ICHTERSGROEP 
De winnaar is: Nelleke de Vries
Gefeliciteerd met deze heerlijke prijs Nelleke! 
U mag de tapasschaal ophalen bij Lekker! Kaas en delicatessen aan de Schoolstraat 144. 
Let op! Omdat de tapasschaal uit verse ingrediënten bestaat wordt deze pas na afspraak 
voor u gemaakt. Bel daarom eerst even met Lekker! om af te spreken wanneer u de schaal 
wilt ophalen. (Tel: 071 561 7319) Vergeet bij het ophalen niet uw VOV lidmaatschap-kaartje 
                               mee te nemen! 

Sluitingsdatum voor het inzenden van 
reacties voor de Nieuwsbrief van 

juli/ augustus is: UITERLIJK(!) 10 juni

We ontvangen graag uw reacties op onze 
Nieuwsbrief via: 

kopij@vovvoorschoten.nl  

Handgeschreven reacties kunt u sturen 
naar of in de bus doen bij: 

VOV, 
Einsteinlaan 3,

2251 VD Voorschoten.

KOPIJ

37

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1              2             3              4             5                    6             7              8             9            10               



Duivenvoorden 
Automobielen B.V.
www.duivenvoordenautomobielen.nl

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84 
5% korting op 
aankopen voor uzelf
Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op 
onze geldende 

tarieven

5% korting 
op het 

notarieel 
honorarium

Schoolstraat 109a, Voorschoten - Langstraat 49, Wassenaar

G. BESUYEN 
Rijwielspecialist

Voorstraat 13 
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

Vereniging Ouderenbelang VoorschotenKORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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WONINGTEXTIELHUIS

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Voorstraat 55a - 071 71 07 402   
www.compleetit.nl

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting 
op huismerk-

inkt op vertoon 
van ledenpas.

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125 

mspiegeler2@gmail.com

Op vertoon van uw 
VOV ledenpas: 
koffie bij ons 
voor € 1,25 
Molenlaan 35,  Voorschoten

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

Laat uw biografie schrijven

i n f o @ L i f e - I n - Le t t e r s . n l

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden:

Tel: 06 101 306 64 
sharinashairstyling@outlook.com 

sharinashairandbeauty.nl

Uw beauty specialist 
aan huis

Koningin Julianalaan 46 | 2251 EA Voorschoten | 071 561 59 27

Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone 
massage. Kinesio- en sporttaping  en hersteltraining

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.nl

VOV leden ontvangen 10% korting 
bij het boeken van een behandeling.

 Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het 
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48 
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Verkoop uw woning via Rijnland Makelaars.
Informeer als VOV lid naar uw korting!

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO TOM VAN VLIET!

10% korting 
op de bedden 
van Auping en 

Polypreen Treubplein 2 - 071 5617979

vrijwilligerbijtopaz.nl
Topaz Vlietwijk  
Professor  
Einsteinlaan 2  

Topaz Foreschate  
Rouboslaan 1

Maak jij als 
vrijwilliger  
het verschil  
bij Topaz?

Verzamelaar geeft een goede prijs voor 
uw oude ansichtkaarten en fotos.

Tel: 06 245 703 14

158 A-B

Advertenties: 
gevanniekerk@hotmail.com

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur in het 
VOV gebouw. Kom gezellig meedoen!



 
ACTIVITEITEN IN HET VSC COLOFON

Bestuur
Voorzitter: Wilma Zoetemelk, 
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 06 2049 8417
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Anton Meijer, Tel: 06 2615 4501
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 06 2244 8212
gevanniekerk@hotmail.com
Ledenadministratie:  Annemieke van der Werf, Tel: 06 2753 4023
Jaarcontributie: € 27,50 p.p. 2 pers. op het zelfde adres: € 42,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Evenementencommissie: Dick Edelenbos, Tel: 06 4216 8927
evenementen@vovvoorschoten.nl

Belangenbehartiging 
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking 
met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook bieden 
wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u vragen of 
problemen op dit gebied, neem dan contact op met Peter de Boer, 
pjm.de.boer@outlook.com

Bankrekening VOV lidmaatschap; NL86INGB0005062260 
o.v.v. lidmaatschap VOV
Bankrekening Reizen en evenementen; 
NL24INGB0004280392
o.v.v. het juiste VOV-evenement.

Nieuwsbrief
Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven sturen of in de bus doen bij: 
de VOV, Einsteinlaan 3, 2251VD Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Eindredactie: Nico Fennes, Tel: 06 3871 6705 
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Redactie en correctie: Elly Vogelaar
Redactie en Lay-out: Mo van der Werf 

Advertenties: gevanniekerk@hotmail.com
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 3820 
Drukwerk: Veldhuis Media, Meppel
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BRIDGEN 
Maandagmiddag (Schoppenvrouw) 
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.30-23.00 uur.
Wil Niersman Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Hein van der Kallen:  hvanderkallen@xs4all.nl  

KLAVERJASSEN 
Dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur. 
Zaal open: 12.45 uur. 
Leny Bakker Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN
Donderdagavond van 19.30-23.00 uur.
H. Looijenstein Tel: 06 463 910 88 
Woensdag- en vrijdagmiddag 
van 12.30-16.00 uur
John Smit Tel: 06 1280 6659  

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur. 
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo, etc.  
Thea Zweers Tel: 06 12 52 32 78

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Corine  Kuperus Tel: 06 411 201 72
Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

BOETSEREN/HANDWERKEN 
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24 
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
Ingrid Kaufmann Tel: 06 155 17 592

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk 
Tel: 071 561 31 37

COMPUTER INLOOPOCHTEND
1e en 3e donderdag van 10.00-12.00 uur
Chris van der Jagt 
Tel: 071 561 84 80 (na 10.00 uur)

VOV DANSCAFÉ
Zondagmiddag, eerste zondag van de 
maand tenzij anders aangegeven.
van 14.00-16.30 uur
Info: John Smit 
Tel: 06 128 06 659

VOV FIETSCLUB
Elke 2de en 4de woensdag van de maand 
Van april t/m oktober fietsen wij!
Aanmelden: Ria Kijk in de Vegte 
Tel: 06 255 23 860

VOV SJOELCLUB
Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Kees Zoetemelk 
Tel: 071 561 31 37

CORRESPONDENTIEADRES VOV SENIORENCENTRUM:
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD  Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  www.vovvoorschoten.nl

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten 
of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende of anders-
zins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden geweigerd. 
Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien 
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en 
standpunten van columnisten, alsmede ‘uitspraken’ van derden in 
ingezonden reacties worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven 
door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoorde-
lijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen. Foto’s 
gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend ge-
bruikt voor plaatsing in de Nieuwsbrief en/of de website en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan 
kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of 
gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestem-
ming van de redactie en met bronvermelding.

DISCLAIMER
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